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Woordje van de pastoor

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 0637612131
Coby Schouten Woudhoek 8 573081
Annemiek Schouten Hauwert 17 202302

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’
verschijnt rond donderdag 2 juli inleveren voor
vrijdag 26 juni (parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild
zijn. Let op de inleverdatum.

VERSCHIJNING 2026

Donderdag 2 juli Vrijdag 26 juni
Donderdag 8 oktober Vrijdag 2 oktober
Donderdag 10 december  Vrijdag 4 december

Van de redactie:

We naderen alweer bijna de zomerstop, het blijft
langer licht en we kunnen af en toe alweer
genieten van het betere weer, lekker zitten in de
tuin of balkon en geen winterjas meer aan. Met
Hemelvaart kan het soms nog koud zijn, met
Pinksteren kan het zomaar volop zomer zijn.
Pinksteren, onze laatste feestdag, staat voor het
begin van de kerk, het moment waarop de
apostelen uitgingen om het geloof te verspreiden,
nu vooral ook voor veel mensen populair omdat het
voorlopig het laatste lang weekend is met veel
evenementen en uitjes richting meubelboulevard.

Mocht u dus nog nieuws hebben voor ons blad, 2
juli komt de laatste Verbinding voor de
zomervakantie uit! Fijne dagen!

De deur gaat open
Na Pinksteren gaat de deur open. De leerlingen
blijven niet binnen zitten. Ze krijgen de heilige
Geest en gaan naar buiten, de straat op, naar de
mensen toe. Dat is eigenlijk ook de roeping van
onze parochie.
Want waarom is er een parochie in ons dorp? Niet
alleen omdat er een kerkgebouw staat. Niet alleen
om op zondag een viering te hebben. De parochie
is er om te laten zien dat God dichtbij is. Midden
tussen de huizen, de winkels, de school, het
voetbalveld... en de gewone zorgen van elke dag.
En dat is nodig. Veel mensen hebben het druk.
ledereen moet van alles. Werken, zorgen, regelen,
bereikbaar zijn. De telefoon staat nooit stil. We
weten veel van de wereld, maar soms weinig van
de buurman naast ons. Ouderen kunnen
dagenlang bijna niemand spreken. Jongeren
voelen druk om perfect te zijn. Ouders rennen van
afspraak naar afspraak. En als je verdriet hebt,
ziek bent of je zorgen maakt, kun je je ineens heel
alleen voelen.
Juist daar mag een parochie iets betekenen.
Een parochie zegt: je hoeft het leven niet alleen te
dragen. Hier mag je binnenkomen zoals je bent.
Met je geloof en je twijfel. Met je blijdschap en je
pijn. Met je vragen, je dankbaarheid, je
vermoeidheid.
Wij mogen geen club zijn die alleen met zichzelf
bezig is. Een parochie is een gemeenschap met
open deuren en een warm hart. We kijken niet
alleen wie er in de kerk zit, maar ook wie we
missen. De zieke buurvrouw. De weduwnaar die
stil achterin zit. Het gezin dat het moeilijk heeft. De
jongere die zoekt naar houvast. De vrijwilliger die
altijd geeft, maar zelf ook aandacht nodig heeft.
Licht zijn voor anderen begint vaak klein. lemand
groeten op straat. Even aanbellen. Een kaartje
sturen. Een kaars opsteken voor iemand. Een
nieuw gezicht welkom heten. Na de viering niet
meteen weggaan, maar vragen: hoe gaat het met
u? Dat lijkt eenvoudig. Maar juist zo wordt het
Evangelie zichtbaar.
Na Pinksteren zegt God tegen ons: blijf niet
opgesloten in jezelf. Laat mijn Geest door jullie
heen werken. Dan wordt onze parochie een plek
van hoop. Een plek waar mensen voelen: hier word
ik gezien, hier word ik gedragen, hier is God
dichtbij.

Hartelijk groeten en Gods zegen,

Pastoor Alvaro
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Vieringen in onze parochie. In de H. Hiéronymuskerk,
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk

Plaats Dag Datum Tijdstip Locatie Viering Voorganger
Wognum Za 23 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino Deltin
Wognum Zo 24 mei 10.00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Dino Deltin Vivace
1e Pinksterdag
Gezamenlijke viering
Na afloop is er koffie-thee
Nibbixwoud  Di 26 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud Wo 27 mei 19:30 uur St. Cunera KVG Mariaviering T. Immen Salezikoor
Wognum Do 28 mei 09:30 wur  H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 28 mei 19:00 vur  H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 30 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud Za 30 mei 19:00 vur St. Cunera Eucharistie Alvaro Jubilatekoor
Wognum Zo 31 mei 10.00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro samenzang
Nibbixwoud Di 2 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 4 juni 09:30 uur  H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 4 juni 19:00 vur  H. Hi€ronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 6 juni 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino Deltin
Nibbixwoud Za 6 juni 19:00 vur St. Cunera Eucharistie Dino Deltin Cunerakoor
Wognum Zo 7 juni 10:00 vur  H. Hi€éronymus Eucharistie Dino Deltin Famzo zanggroep
Familiezondag
Na afloop is er koffie-thee
Kindernevendienst is aanwezig
Nibbixwoud Di 9 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 11 juni 09:30 wur  H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 11 juni 19:00 uur H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 13 juni 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Anne-Marie van Straaten
Wognum Za 13 juni 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en Communie Anne-Marie van Straaten Vivace
Nibbixwoud  Zo 14 juni 10.00 uur St. Cunera Woord- en Communie Anne-Marie van Straaten  Jubilatekoor
Na afloop is er koffie — thee
Nibbixwoud  Di 16 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 18 juni  09:30 uur  H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 18 juni  19:00uwur  H. Hi€ronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 20 juni 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Wognum Za 20 juni 19:00 wur  H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro Sylvidakoor
Nibbixwoud  Zo 21 juni 11.00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Fanfare
Nibbixwoud Di 23 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 25 juni 09:30 wur  H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 25 juni 19:00 uur  H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 27 juni 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino Deltin
Wognum Za 27 juni 19:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Dino Deltin samenzang
Nibbixwoud  Zo 28 juni 10.00 uur Boerderij achter ~ Oecumenische velddienst Tony Slaman,
Hervormde Kerk Ina Broekhuizen,
Oude Gouw 1 Jantina de Ruiter
Wognum
Nibbixwoud  Di 30 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 2 juli 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 2 juli 19:00 uur H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
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Nibbixwoud Za 4 juli St. Cunera Uitzwaaien JoMeGiNi M Schouten
Wognum Za 4 juli 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie

Nibbixwoud Za 4 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie

Wognum Zo S juli 10:00 uwur  H. Hiéronymus Woord- en Communie

Nibbixwoud  Di 7 juli 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

livestream gemist.

Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 a 10 uur later op

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen!

Er zijn in onze regio ook niet-Nederlandstalige missen voor andere doelgroepen:
-Vietnamese eucharistieviering: Laatste zondag van de maand om 13.30 u in de Lourdeskapel in Zwaag
-Filipijnse eucharistieviering (in het Engels): Derde zondag v/d maand om 15.00 u in de Lourdeskapel van

Zwaag

-Poolse eucharistieviering: Elke zondag om 9.30 u in de St. Martinuskerk van Westwoud
-Spaanse eucharistieviering: Elke 2de en 4de zondag v/d maand om 16.00 uur in de Hiéronymuskerk van

Wognum.

Misintenties H. Hieronymus

Zaterdag 23 mei Sweelinckhof en zondag 24
mei kerk (Pinksteren):

Gré Overboom en overleden familie; Thaam en Wil
Ootes-Romein, zegen over hun gezin en voor de
levenden en overledenen van familie Ootes en
familie Romein; Arie en Corry Loos en overleden
familie; Cees en Corry van Diepen-Houtman en
Peter; Jan en Annie Rood-Bakker en zegen over
hun gezin; Kees, Siem en Renee Besseling; Jaap
en Christina Smit-Kors en zegen over hun gezin;

Zaterdag 30 mei Sweelinckhof en zondag 31
mei kerk:

Adrie Smit; Adrie Hoogewerf; Dirk en Riet Bleeker
-Kieftenburg;

Zaterdag 6 juni Sweelinckhof en zondag 7 mei
kerk:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;
Overleden familie = Hand-Commandeur; Ad
Steltenpool; Joop Zuiker en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 13 juni Sweelinckhof en kerk:

Adrie Smit; Overleden ouders Wim en Tiny Huibers
-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Jacques
Hetsen;

Zaterdag 20 juni Sweelinckhof en kerk
(Vaderdag):

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun
gezin; Jan en Annie Rood-Bakker en zegen over
hun gezin; Kees Groen; Kees, Siem en Renee
Besseling; Arie Laan; Nicolaas Ursem en
Catharina Ursem-Groot en overleden familie; Ans
Ursem-van der Wee; Jos Ursem;

Zaterdag 27 juni Sweelinckhof en kerk:
Adrie Smit; Cock en Willy Salman-Laan.

Misintenties St. Cunera

Zaterdag 23 mei en zondag 24 mei
(Pinksteren):

Bets Goedhart-Blank; Pastoor Gerard Koning;
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Jan en Lia Hoffer-van
't Hek; Piet en Vera Knol-Groot; Johannes en
Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart;
Johannes Koopman en overleden familie
Koopman-Stolwijk; Arie Koopman; Martijn en Pe
Vlaar en overleden familie Vlaar-Smit; George van
der Laan; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan,

Margreet en Hill Pronk en om zegen over de
gezinnen. Aad Karsten; Piet Goudsblom en
overleden familie; Joop Ooijevaar, familie
Ooijevaar-van Ophem en zegen over de gezinnen;
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Cor
Hoogland;

Zaterdag 30 mei:
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Ben en Corry Loos
van Ammers, Karin Loos en familie; Jan Appelman




en overleden familie; Co en Mart Peerdeman-Rood
en Ron; Joop Ooijevaar, familie Ooijevaar-van
Ophem en zegen over de gezinnen; Cor Hoogland;

Zaterdag 6 juni:

Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Nic en Jo Weel-
Twisk, Kees, Hans en Rob en zegen over de
gezinnen; Piet en Vera Knol-Groot; Cor Ligthart;
Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-
Smit; Arie Koopman; Pierre en Ria Vriend-Braas;
Ab Moras, Wil, Sandra en om zegen over het
gezin; Joop Ooijevaar, familie Ooijevaar-van
Ophem en zegen over de gezinnen; Sjaak Ligthart
en zegen over de gezinnen.

Zondag 14 juni:

Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Simon
Vleerlaag en Anneke Vleerlaag-Jonk en zegen
over de gezinnen; Jaap en Afra Dudink-Bruijns;
Overleden familie Schoenmaker; Arie Koopman;
Gré Koeleman; Kees Kroon; Piet Goudsblom en
overleden familie; Sjaak Ligthart en zegen over de
gezinnen; Joop Ooijevaar, familie Ooijevaar-van
Ophem en zegen over de gezinnen; Bert en Greet

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Schouten-de Haan; Dennis Kroon en overleden
familieleden;

Zondag 21 juni (Vaderdag):

Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Johannes Koopman
en overleden familie Koopman-Stolwijk; Gerda
Berkhout-Bennis; Piet en Vera Knol-Groot; Piet
Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en
Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Jaap en
Annie Neefjes-Stuijt; Tinus Kok; Joop Ooijevaar,
familie Ooijevaar-van Ophem en zegen over de
gezinnen; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef
Karsten; Jan Entius en families Entius-Bijl-
Schilder; Bert en Greet Schouten-de Haan;

Zondag 28 juni:

Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Jan en Lia Hoffer-van
't Hek; Joop Ooijevaar, familie Ooijevaar-van
Ophem en zegen over de gezinnen; Cor Hoogland;

Zaterdag 4 juli:

Pastoor Gerard Koning; Arie Koopman; Jaap en
Afra Dudink-Bruijns; Gerard Verbeek en overleden
ouders Verbeek-Smit; Pierre en Ria Vriend-Braas;

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Cees Spruit, Joke Kuip-Vlaar, Sybren van Berkel, Leo
Hendriks, Riet Smit-Hes (locatie H. Hiéronymus) en Tiny Goedhart-Jong (locatie St. Cunera). Mogen zij rust
en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding
Wognum
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd T

Nibbixwoud

wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat,
tel: 571736.

Agenda Nibbixwoud
Kerkwerksters Wognum

Groep 1 2 april  09.00 uur
Groep 2 15 april  13.00 uur
Groep 3 21 april  09.30 uur
Groep 4 29 april  10.00 uur
Groep 5 5mei  13.00 uur
Groep 6 12 mei  09.00 uur

Groep 7 21 mei  09.00 uur
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Van de penningmeester

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaus.

Werkelijke cijfers 2025-2021
Cijfers X 1.000 euro

2025 2024 2023 2022 2021
OPBRENGSTEN
Kerkbijdragen 59 55 55 56 60
Collecten 24 24 25 24 12
Uitvaarten 14 21 16 20 20
Begraafplaats 9 18 18 16 23
Antenneopbrengsten 27 26 24 22 20
Verhuur woning Z. 8 8 8 7 7
Overige
opbrengsten 14 17 10 9 8
Totaal 155 169 156 154 150
UITGAVEN
Parochieel team 41 41 25 35 26
Bijdrage Bisdom 23 23 23 24 24
Huisvesting W. 27 30 36 10 23
Huisvesting N. 47 54 57 43 32
Huisvesting Z. 1 1 1 1 1
Kosten diensten 19 19 14 15 13
Kosten bestuur 1 0 0 1 0
Kosten huishouding 4 4 4 5 4
Overige kosten 9 14 14 18 18
Totaal 172 186 174 152 141
Winstsaldo 2 9
Verliessaldo 17 17 18

Uit bovenstaande blijkt onder andere:

De opbrengsten van uitvaarten en begrafenissen zijn lager.

Gelukkig zijn ook de kosten afgenomen, zodat het resultaat vrijwel gelijk is gebleven.

Heeft u nog niet uw jaarlijkse bijdrage betaald, gelieve dit over te maken op 1 van de 3 bankrekeningen,
genoemd aan de achterzijde van De Verbinding. Indien u dit gedaan heeft, bedankt.

Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de werkzaamheden, die zij pro-deo hebben verricht.

Ontvangen voor de Vastenactie

Namens de Emmausparochie,
Juul Kampstra penningmeester

Project Bolivia, totale opbrengst van onze parochie 1.090 euro.

Mededelingen voor alle locaties

Eerste Heilige Communie

We gingen naar de communie. Toen gingen we
naar heel veel verschillende kerken toe. Die kerken
waren allemaal heel mooi en de glasschilderingen
waren allemaal heel mooi gemaakt en ook het
verhaal van Jezus aan de muur en de beelden
waren heel mooi gemaakt.

We gingen veel werken met pastor Anne-Marie en
ze ging ook veel verhalen voorlezen over Jezus en

God en het Nieuwe en het Oude Testament. En we
gingen er ook over praten. En we moesten een
keer op bordjes 2 vissen en 5 broden tekenen en
steeds opnieuw doorgeven. Pastor Anne-Marie
leerde ons dat er altijd genoeg is voor iedereen als
je precies pakt wat je nodig hebt: niet te veel en
niet te weinig.

De viering voor de Eerste Heilige Communie was
op Tweede Paasdag en was ook heel leuk! Ik had




voor het eerst een hostie gegeten. Ik vond het wel
raar smaken. Ik was heel blij dat ik het eindelijk een
keer had geproefd. Het was ook een hele
feestelijke dag. Er kwamen veel mensen voor mij.

Groetjes, Cas van Diepen

Eerste Heilige Communie 2026
Tijdens de laatste bijeenkomst vertelden de
kinderen dat ze het mooi vonden om binnen te
komen met hun doopkaars, de muziek, de
bloemen en het krijgen van de hostie en daarna
amen zeggen. Ook vonden ze dat ze vaak
moesten opstaan en weer gaan zitten.
In deze bijeenkomst bespraken de kinderen met
Pastor Anne-Marie dat zij nu ook bij nieuwe familie
van Jezus horen. En dat respect voor elkaar
belangrijk is voor iedereen.
We sloten de bijeenkomst af met een leuke en
lekkere taart, waarop de foto stond van alle
communicanten op Tweede Paasdag!
We kijken terug op een geslaagde tijd met elkaar
en deze leuke groep!
Groetjes vanuit de werkgroep en de kinderen,
Eerste Heilige Communie 2026
Parochies Spanbroek, Hoogwoud, Nibbixwoud,
Wognum

Triduiim (Ontmoetingsdagen) in de RK
Kerk Wognum

Vrijdag 10 april en zaterdag 11 april 2026

Het thema was: Elkaar tot zegen zijn.

Dagen van ontmoeting, bezinning en gezelligheid.
Veel vrijwillige chauffeurs brengen mensen naar de
Hieronymuskerk in Wognum. Bij de kerk staan al
mensen klaar om de gasten uit de auto te helpen
en naar binnen te begeleiden waar het lekker warm
is. Na een hartelijk welkom met koffie / thee en
koek begint de Eucharistieviering. Voorganger van
het Triduim is dit jaar Diaken Jules Post, diaken
van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Een aantal
jaar geleden was hij voorganger in Enkhuizen,
Venhuizen en De Streek. Deze ochtend gaat hij
voor in de viering, samen met pastores uit de
dorpen waar onze gasten vandaag komen. Die
komen uit de hele regio, van De Weere tot Andijk
en van Avenhorn tot Obdam en vele plaatsen die
hier tussenin liggen. Maar ook zijn er mensen vanuit
de Wieringermeer naar hier gekomen. Met het
Cunerakoor uit Nibbixwoud wordt het een mooie
viering. Na de koffie en broodjes vertelde Pastor
Jules Post over zijn werk als aalmoezenier in het
leger. Zijn ervaringen met vliegtuigrampen en ook
zijn er veel militairen die bij hem kwamen die het
moeilijk hebben ver van huis en gezin te zijn. Heel
indrukwekkend. In de middag treden ‘De Mannen
van Marja’ op. Er worden liedjes gezongen uit de
tijd dat we allemaal nog jong waren en mooie
luisterliedjes, maar ook liedjes om te dansen en

zelfs de polonaise wordt gelopen. In de tijd tussen
de vieringen en optredens door worden de mensen
verwend door de vele vrijwilligers die rondlopen met
o.a. koffie / thee, broodjes, soep, slaatje, frisdrank,
gebak. De mensen hoeven niet met honger naar
huis. Ook zijn er vrijwilligers als verpleegster /
verzorgende aanwezig om gasten, waar dit nodig
is, lichamelijk en / of mentaal bij te staan.
De tweede dag is er ‘s morgens een Woord- en
communieviering waarbij prachtig wordt gezongen,
ditmaal zingt het Sylvidakoor uit Wognum. ‘s
Middags wordt het Triduim afgesloten met een
Mariaviering. In deze viering zingt het ”
gelegenheidskoor”. Dit grote koor, dat mooie
Marialiederen zingt bestaat uit een grote groep
vrijwilligers.
Tijdens deze viering is er altijd een bloemenhulde,
waarbij de kaarsen tussen de plantjes worden
aangestoken. Een prachtig gezicht, (en door
meerdere gasten wordt ervaren als ’klein
Lourdes”). Na afloop van het Triduim krijgen alle
gasten één van deze plantjes mee naar huis. Ik
denk dat iedereen, net als ik weer heel dankbaar is
dat we deze dagen met elkaar mochten en konden
beleven.

Een vrijwilliger

Het Triduiim 10 en 11 april 2026
Jaren als vrijwilliger met veel plezier aanwezig
geweest. Nu dan samen met Truus en Jack in de
Hieronymuskerk zitten in Wognum. Wat was het
fijn om daar te zijn. Je kijkt je ogen uit. De meeste
gasten worden met de auto gebracht en weer
opgehaald. ledereen staat klaar, met een blij
gezicht, om te helpen waar het nodig is. En soms...
als het niet echt nodig is, maar wel gezellig. We
voelden ons welkom. Kregen koffie, koek,
broodjes, soep en slaatje en nog meer; wat een
verwennerij!
De vieringen met de handoplegging maakten veel
indruk. Ook het Cunerakoor en het Sylvidakoor
maakten er door hun zang mooie vieringen van. De
mannen samen met Marja maakten de middag
compleet en was ook heel mooi. De woorden van
Pastor Jule Post deden ons goed en namen we
mee naar huis.
Zaterdag de Mariaviering met al die kaarsjes bij
Maria, wel meer dan 100 stuks. Het
samengestelde koor, wat deden ze hun best en
iedereen in de kerk zong mee. Ik voelde me weer
effies in Lourdes. En wul je wel gelouve: dat moidje
uit Nibbik had trane in d’r ouge. Het triduim wordt
gedragen door alle blije vrijwilligers maar ze
kunnen niet zonder de blije gasten. Triduim moet
je samen bleven en voelen. Dus ik zou zeggen:
probeer het volgend jaar ook! Jack en ikzelf zijn in
ieder geval van plan om te komen!

Hartelijke groet van Joke Ooijevaar-Boon



We hebben net Pinksteren gevierd, sommigen zijn
met de West-Friese bedevaart naar Heiloo
geweest. Dit onderstaande gedicht herinnert ons
eraan dat wij er niet alleen voorstaan.
Mens worden
In de drukte van mijn
beslommeringen
sta ik even stil.
Verhalen
door de eeuwen heen verteld
zeggen mij, God,
dat jouw hand van tederheid
op mijn schouder rust.
In Jezus riep jij uit
dat jij een hart
voor mensen hebt,
in welke duisternis
en ontreddering
zZij ook verkeren.
Roep wakker in mij
het verlangen
om voluit te leven
Verdrijf de angst
om mezelf en anderen
te aanvaarden, te beminnen.
Ontdooi de bitterheid
om het leed mij aangedaan.
Kracht van vuur
wenk mij
schenk mij
aan uw mensen.
Karel Ceule s.j.

Emmausparochie zet zich in voor de
voedselbank!

Zaterdag 13 juni om 19 uur in Hiéronymuskerk,
Wognum met Vivace

Zondag 14 juni om 10 uur in Cunerakerk,
Nibbixwoud met Jubilatekoor en Mannenkoor

Voedselbank
QTH)WEST

Soms kunnen we denken van hoe dan? Wanneer
we vernemen dat er nog steeds gezinnen in regio
West-Friesland zijn die gebruik moeten maken van
de Voedselbank, omdat zij ver onder het minimum

moeten leven. Dat kan komen door werkloosheid,
langdurig ziek zijn, scheiden of andere situaties
waardoor er geld tekort is. En dan is er nog de
prijsstijging van levensmiddelen.
Voedselbank West-Friesland geeft elke week een
voedselpakket aan gezinnen die (tijdelijk)
financieel niet kunnen rondkomen. En weet dat
men niet zomaar in aanmerking komt voor een
voedselpakket, de nood is dus echt erg hoog in
zo'n gezin!
Tijdens de vieringen is een gastspreker aanwezig
van de Voedselbank om over deze nood en de
Voedselbank te spreken. Tijdens de vieringen kunt
u houdbare voedselproducten meenemen: zo
steunen we de Voedselbank én de gezinnen die
van een voedselpakket afhankelijk zijn.
Denk dan aan macaroni en rijst, macaronimix en
nasimix. En/of ontbijtproducten zoals muesli,
Brinta/Bambix, jam, pindakaas en hagelslag.
Bent u niet in de gelegenheid naar een viering te
komen en wilt u toch iets voor de Voedselbank
betekenen, helemaal top! U kunt dan een bedrag
overmaken naar bankrekening NL12 ABNA
0543486591 t.n.v. “Stichting Vrienden van de
Voedselbank West-Friesland”.
Graag tot ziens, en laten we er samen voor zorgen
dat de gastspreker van de Voedselbank te kort
kratten mee heeft om de ingezamelde producten te
vervoeren naar de Voedselbank West-Friesland!
Namens de MOV van de Emmadisparochie en
pastor Anne-Marie van Straaten

Er is er één jarig.........

Op zondag 14 juni is onze @@

kapelaan Dino jarig. Dit willen

we graag vieren op dinsdag 16 Qﬁ@

juni. Eerst is er nog een viering

in de Kajuit (Nibbixwoud). Deze ™
viering begint om 9:30 uur.

Daarna is er gelegenheid om 0 e
Dino te feliciteren met zijn 0

verjaardag en natuurlijk is er
koffie/thee en wat lekkers.
U bent allen vanaf 10:00 uur van harte welkom op
de pastorie in Nibbixwoud op dinsdagochtend 16
juni. Laten wij er met elkaar een gezellige ochtend
van maken!!

De parochieraad

Locatie St. Cunera

Vanuit de Cunerakerk

Het is inmiddels alweer een poosje terug, maar in
de vastentijd hebben we de fiim “Little Boy”
gedraaid. Er waren ongeveer 40 mensen die
hiervan genoten hebben. De boodschap van de
film is: geloof en heb vertrouwen. De aanwezigen

konden na de film, die ontroerend was, aan de
hand van vragen en onder het genot van een
drankje en een knabbeltje nog even napraten. We
kijken terug op een geslaagde avond.

De Goede Week is altijd druk met diverse
vieringen.




We begonnen met de Palmpasenviering. Er waren
een aantal kinderen die de =zaterdag ervoor
gekomen waren om de palmpasenstokken te
versieren die ze dan zondag naar iemand toe
konden brengen. (de opkomst hiervoor, viel een
beetje tegen, evenals het niet rond kunnen krijgen
van een projectkoortje). Maar kapelaan Dino kon
toch met een aantal kinderen, in processie lopend
van school naar de kerk het Palmpasengevoel de
kerk inbrengen door met de kinderen het Hosanna
te zingen. Het werd mede door het Cunerakoor
een mooie sfeervolle viering.

De Witte Donderdagviering was dit jaar
gezamenlijk in de Hiéronymuskerk waar het koor
Vivace de viering opluisterde.

Goede Vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg in de
Cunerakerk , een grote opkomst. Het Mannenkoor
verzorgde hierbij de zang. Een gedenkwaardige
viering waarin de lijdensweg van Jezus gevolgd
wordt. 's Avonds een gebedsdienst met
kruisverering wederom werd de zang door het
Mannenkoor verzorgd.

Paaszaterdag (ook wel stille zaterdag genoemd)
was er om 12.00 uur zegening van het Paasontbijt.
Dit is een Poolse traditie. De mensen hebben dan
een versierd mandje mee waarin lekkers (broodje
— eitje -0.i.d.) Deze worden allemaal op de trappen
van het priesterkoor gezet. Pastoor Alvaro spreekt
een gebed, bidt met allen een Onze Vader en
spreekt daarna een zegenbede uit en besprenkelt
de mandjes met wijwater. Er is hier veel
belangstelling voor, ze komen van heinde en ver.
Dan is het toch mooi dat wij als parochie daar voor
openstaan en zo bijdragen aan een mooi en
waardevol Paasfeest voor de vele Polen die in ons
land verblijven en tenslotte ook onze naasten zijn.
‘s Avonds ging kapelaan Dino voor in de
gezamenlijke Paaswake. Het was een mooie
viering waarin het Cunerakoor muzikale
ondersteuning verleende. Een viering met veel
symboliek, waar hier en daar wel wat verbeter
puntjes waren. Des al niet te min een goed
bezochte mooie viering ter ere van de verrijzenis
van Christus.

Zondag 19 april kwam “ALOM” bij ons de dienst
verzorgen. Dit is een groep mensen uit
verschillende parochies die teksten — liederen —
gedichten — gebeden bij elkaar zoeken en daar een
dienst van maken. Zij zingen o.l.v. Marjo Bosch
welbekend in onze parochie.

Het thema was heel toepasselijk in deze tijd:
“Vrede gevraagd.”.

4 mei Zoals altijd om 19.00 uur een korte
oecumenische dienst in de kerk. Het thema dit jaar:
“‘De geschiedenis leren begrijpen”. Er waren
mooie teksten en gebeden met in de korte
overweging een oproep aan ons om het thema te
overwegen. Daarna achter de fanfare aan in stilte

naar “Bessie” waar het Oranje comité verder de
herdenking verzorgde.

Zaterdag 9 mei was er een mooie Mariaviering.
(Alvaro en Dino hadden haar een mooie ereplaats
op het priesterkoor gegeven) Wij hielden ons hart
vast voor het aantal bezoekers omdat WF SEW
handbal een kampioenswedstrijd speelde en die
ook op tv werd uitgezonden.

Maar dat was onterecht, met veel parochianen en
een Jubilatekoor dat hun 35-jarig bestaan
herdacht, hielden we een prachtige viering met na
de dienst nog koffie/thee drinken, was het een
mooi begin van het weekend. Nu ik dit typ zijn we
nog onderweg naar Hemelvaart en Pinksteren, en
dan hebben wij voorlopig even de kerkelijke
hoogtepunten gehad.

Naast alle vieringen hebben we inmiddels ook een
nieuwe kosteres. Emmy Weel heeft de taak van
Piet Kok die, na jarenlange inzet, besloten heeft te
stoppen, mede vanwege zijn gezondheid. Wij
bedanken Piet voor zijn jarenlange trouwe
kosterschap. In de volgende verbinding leest u hier
meer over. Emmy van harte welkom en we wensen
je een mooie tijd binnen deze vrijwilligersgroep toe.
Ook bij de lektoren is er aanvulling. Marleen de
Rond uit Wijdenes. (dochter van Maria Knol) is de
gelederen komen versterken. Marleen we heten je
van harte welkom en hopen dat je je snel “thuis”
voelt bij de lektorengroep.

Graag wil ik iedereen bedanken die zijn of haar
steentje heeft bijgedragen aan al deze activiteiten.
DANK U WEL.

Zangkoor Jubilate

Omdat we al 35 jaar in onze mooie Cunerakerk
zingen, waar vanaf de oprichting tot 2005 Jos
Moeskops de dirigent was en daarna tot nu toe
Marjo Bosch en Mayling Schoenmaker al 35 jaar
voor de muzikale begeleiding zorgt, vonden we het
tijld onszelf eens te verwennen met een soort van
schoolreisje.

Voorzitter Marga stelde voor om met het Kolfspel
kennis te maken. Na contact met de secretaris van
de Kolfclub de Vergulde Vos in Midwoud kon dat
gebeuren op woensdag 8 mei. Na de repetitie
reden we naar Midwoud naar café en sporthal De
Post, mooi dichtbij. Nadat we allemaal in een lange
rij gezeten waren met een kopje koffie of thee,
kregen we uitleg wat het kolfspel inhield. Het spel
wordt gespeeld op een overdekte baan waar aan
beide einden een houten paal schuin in de grond
staat. Je gebruikt een slaghout, Kliek genoemd,
om een bal via die twee schuin geplaatste palen
naar een puntenvak te slaan. Diegene die de
meeste punten heeft geslagen is de winnaar Het
lukte weinigen om de bal goed te slaan maar we
hadden veel lol om elkaars capriolen. En zo staat
het op de informatiefolder in het Westfries: "Je



kenne het zo, maar je lere het nooit”. Er zijn ook
enkele mooie gezegdes ontstaan uit de Kolfsport:

- Paal en Perk stellen

- De eerste klap is een daalder waard

- Dat is een kolfje naar mijn hand

- De plank misslaan
Deze gezegdes worden nogal eens in onze taal
gebruikt.
Na nog een glaasje van het een of ander gebruikt
te hebben werd het tijd om huiswaarts te keren.
Voorzitter Marga dankte de mensen van de
organisatie en bood een potje noten aan en het
koor zong als slot het lied: Vreugde, Vreugde louter
Vreugde, van een toepasselijke tekst voorzien,
kwam er een eind aan een vreugdevolle middag.

Nel Viaar-Kroon

Berichtje van het Lourdesfonds

De maand mei is van oudsher de Mariamaand. In
deze maand komen ook weer de vrijwilligers van
het Lourdesfonds bij u langs met de
donateurskaarten.

Deze vrijwilligsters hebben ook dit jaar mee
kunnen denken over mogelijke pelgrims, die via
het Lourdesfonds worden uitgenodigd om in
september naar Lourdes te gaan.

Misschien zijn er onder u die denken dat de meeste
mensen toch zelf wel een reis kunnen betalen.
Velen van ons zouden inderdaad zelf de kosten
kunnen dragen.

Maar juist het feit dat iemand wordt uitgenodigd om
de reis te maken namens ons allemaal blijft toch
heel bijzonder. Dat alleen al geeft mensen vaak
heel veel kracht. Zeker ook kracht om nog een
poosje verder te gaan. “Er staat weer een stip op

de horizon en daar wil ik naar toe” zei iemand
tijdens ons gesprek. Ook de mantelzorgers putten
hier kracht uit. Het idee dat er aan hen gedacht
wordt, dat ze niet alleen staan in hun verdriet of
ziekte. Zelfs als de uitnodiging niet wordt
aangenomen voelt men zich toch gesterkt. Daarom
is het waardevol dat we met elkaar ons steentje
bijdragen en iemand de reis naar Lourdes kunnen
laten maken.
Dit jaar gaan Willem en Carolien Maurer, Henk en
Agnes Dudink de bedevaart maken in september.
De mannen gaan volledig op reis vanuit het
Lourdesfonds, de dames bekostigen de reis zelf. In
de loop van de maand mei komen dus de
vrijwilligers, misschien zijn ze bij u al geweest.
Mocht u ze gemist hebben en u wilt toch iets
geven? Uw bijdrage kan dan ook op rekening NL91
RABO 01324.12.535 t.n.v. A.M. Spruit-Vriend
Inzake Lourdesfonds Nibbixwoud. Alvast onze
hartelijke dank.
Hartelijke groeten comité Lourdesfonds
Ans Spruit

Lintjes en waardering

Maarten Kroon en zijn zoon Maurice uit
Nibbixwoud zijn benoemd tot lid in de orde van
Oranje-Nassau. Voor vele verdiensten hebben ze
deze onderscheiding ontvangen. Dit heeft u in de
plaatselijke bladen kunnen lezen. Toch meenden
wij ook in ons blad deze mensen te moeten
feliciteren. Zij hebben een enorme inzet getoond
en nog steeds zijn ze in touw voor onze
gemeenschap.

Proficiat hiermee!!

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Westfriese Lourdes Vliegreis — Sinds 2002
f\ “Ik wil de begeleiders van deze
speciale reis zoals Mariet, Harry,
Nbor ﬂ& Piet, Fred en Jules heel erg
T bedanken voor de uitstekende
organisatie, de persoonlijke
aandacht en de prima geestelijke en wereldlijke
begeleiding.”
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2025)
Ook in 2026 is dé Westfriese Lourdes Vliegreis
(18 t/m 23-sep) weer volgeboekt. Zestig pelgrims
zijn ingeschreven.
Door ‘ziek en zeer zin er nog al eens
annuleringen. Om die reden kan het lonend zijn om
u téch nog aan te melden... U wordt dan op de
wachtlijst geplaatst. Hoort u na aanmelding niets
van ons, dan is er geen plaats voor u vrijgekomen.
Wilt u in september 2027 met Groep
Westfriesland naar Lourdes en verzekerd zijn van
deelname, geef u dan nu al op bij Harry Vet
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ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040. Begin
december checken we of uw aanmelding nog van
kracht is!

Bart-Jan van Gaart preekt in de Westfriese
Ekklesia

De eerstvolgende viering van de Westfriese
Ekklesia is op zondag 7 juni 2026 om 11.00 uur.
Dit is de laatste viering vo6r de zomervakantie.
Het jaarthema voor dit seizoen 2025-2026 luidt:
“Bronnen van wijsheid”. In deze viering zal Bart-
Jan van Gaart spreken over: “Wijsheid volgens
Augustinus”.

Bart-Jan van Gaart is theoloog en docent
levensbeschouwing. Hij is tevens voorganger in
de liturgie op diverse plaatsen waaronder Ekklesia
Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van het
Augustijns verband.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van
de maand. Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor



mailto:ham.vet@quicknet.nl

van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van
dirigent Jerry Korsmit en wordt deze keer begeleid
op de vleugel door Ronald van der Veen. De dienst
begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de
Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum.
Wij hopen u op 7 juni te ontmoeten bij deze viering.
U bent van harte welkom.

U bent ook van harte welkom Dbij
Geloofsgesprekken (i.s.m. PGHV) op 13 mei over
de Zoon — Jezus Messias; en op 10 juni over de
Geest — op adem komen (zie info op de website).
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal
ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-
nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of
parochieblad123@gmail.com

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen?
Meldt u zich dan aan via
regiodewaterkant@gmail.com

Overige mededelingen

Parochies de Waterkant op social media!

7~

.

) Wil je op de hoogte blijven

- van het laatste nieuws en de

E E activiteiten in onze
parochies? Via facebook,

i Instagram en ons WhatsApp-
Eﬂ:ﬁ' kanaal worden de
nieuwsbrief, activiteiten,
mededelingen en het laatste
nieuws van de parochies in

Scan me! de regio de Waterkant

J verspreid. Volg ons en blijf op
de hoogte van Parochies de Waterkant!

Westfriese Kerken helpen

https://n9.cl/facebookdewaterkant

= https://n9.cl/instagramdewaterkant

https://n9.cl/whatsappdewaterkant

B 3
,;i S

De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide,

psychosociale hulpverleners. Het straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke

fondsen. Wat heeft HWK te bieden?

- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een ' "iE AL .

groot verdriet bijvoorbeeld.

- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn.
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering

- Een gesprek over levens- of geloofsvragen.
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.0.?

De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een
festival voor smalle beurzen en afhaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-

271684.
Meer info vind je op:

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl
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PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiéle steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten.
Een beroep doen op het PCI? N2
Dat kan:

* door ons attent te maken op medemensen in nood % \\‘

* door zelf hulp te vragen

De Parochiéle Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit 572990
pci.wognum@gmail.com Nibbixwoud:

Zwaagdijk-West: Pastorie 571736
M. Spil 06-14950037 M. Meijners 853140
pci.wognum@gmail.com pcicunera@hotmail.com

Pastores-team kerkbestuur parochieraad, secretariaten, locatieraden,
uitvaartverzorging

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Het
pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. ledere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en
sacramentele noden.

- Pastoor Alvaro Rodriguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van de kerkbestuurs parochies
regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost);
coodrdinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg. Eerst-aanspreekbare voor de
parochies: Emmausparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Parochie Sint Titus Brandsma (Aandijk,
Onderdijk, Medemblik, Wervershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost)

- Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI;
eerst-aanspreekbare voor de parochies: St. Victor te Obdam, St. Lambertus te De Weere, St. Bonifatius te
Spanbroek.

- Kapelaan Josué Mejia Sanchez: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus
Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); codrdinator ouderenpastoraat en communie-
thuis voor de regio de Waterkant; eerst-aanspreekbare voor de parochies: St Johannes Geboorte te
Hoogwoud, St. Bavo Ursem, St. Georgius te Spierdijk (sacramenten).

- Kapelaan Dino Deltin: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost) cooérdinator van eerste communie en vormsel
werkgroepen; jeugdpastoraat van parochie sint Titus Brandsma. Pastoraal aanspreekbaar voor:
Emmauisparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Sint Titus Brandsma (Andijk, Onderdijk, Medemblik,
Wervershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost).

- Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster regio de Waterkant; codrdinator MOV-werk;
coodrdinator van inter-parochiéle eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen; eerst-
aanspreekbare voor de parochies: St. Georgius Spierdijk, O.L.V. Rozenkrans te De Goorn, O.L.V. van
Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie.

Voor alle sacramentele, pastorale en geestelijke zaken in de Emmausparochie:
- Pastoor Alvaro Rodriguez Luque,

mobiel: 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

- Kapelaan Dino Deltin:

mobiel: 06-23596249, email: dino.deltin@gmail.com
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Het kerkbestuur van parochies in regio de Waterkant’
Pastoor Alvaro A. Rodriguez Luque  voorzitter

Dhr. Peter Bakker vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim
Dhr. Ruud ter Schure bestuurslid

Pastoor Bert Glorie bestuurslid

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop
van Haarlem-Amsterdam.
Contact: Karin Rood (regio cobrdinator) mobiel: 06-14805415; email: secretaris@parochiesdewaterkant.nl

Emmais parochieraad

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere
leden. Een parochieraad codrdineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Bertus Schilder:  voorzitter

Tony Slaman: secretaris

Juul Kampstra: penningmeester

Karin Rood: afgevaardigde Wognum, tevens codrdinator, mobiel: 06-14805415
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op iedere dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736.
ledere woensdagmorgen is Marga Schouten-Ruijter telefonisch bereikbaar: 06-15618192.

Locatie Hieronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-14805415.

Meer informatie betreffende Locatieoverleg H. Hieronymus en Codérdinatieoverleg St. Cunera kunt u
vinden op onze website

Uitvaartverzorging
Wognum Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer”
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
Uitvaartverzorgsters: Joyce Nannings
Info: www.laatsteeerwognum.nl
Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com

Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara”
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging “St. Cunera”
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen.
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie” met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.
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Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina
www.rkemmausparochie.nl Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Dorpsstraat 55 Nibbixwoud. Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1
Wognum. Een misintentie kost € 10,-.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk
opgelezen waar de viering plaatsvindt.

Bankrelatie
Nibbixwoud NL63RAB0O0344201384
Wognum NL34RABO0371600332
Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383
Zuidermeer NL18RABO0160300282
(deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van Lourdes Zuidermeer)
<

Het parochieblad wordt gratis verspreid
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.
Naam / voornaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Secretariaten
Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

K

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).
Geboorte? Naam / VOOINAAM: . . . . oottt e e e e e e e e e e e e e
Laat de parochie het weten.

Geboortedatum: . . . . ...
Huwelijk op komst? Huidige adres: . .. ... ...
Geef het tijdig door.

Postcode:........... Woonplaats: . ........... . ... ... ..

NiBUW adres: . . .o e
Verhuizen? Postcode /Woonplaats . .. ......... ...
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:
administratie. £ 4 N L M/V
........................................................... M/V
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