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Woordje van de pastoor

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 06-37612131
Coby Schouten Woudhoek 8 573081
Annemiek Schouten Hauwert 17 202302

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’
verschijnt rond donderdag 21 mei inleveren véor
vrijdag 15 mei (parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild
zijn. Let op de inleverdatum.

VERSCHIJNING 2026
Donderdag 21 mei
Donderdag 2 juli Vrijdag 26 juni
Donderdag 8 oktober Vrijdag 2 oktober
Donderdag 10 december  Vrijdag 4 december

Vrijdag 15 mei

Van de redactie:

Maart roert zijn staart, dat hebben we de afgelopen
weken wel gemerkt: van regen, kou, hagel naar de
zon. Die liet zich gelukkig af en toe ook van haar
goede kant zien. Afgelopen weekend werd de klok
weer een uur vooruit gezet: alles in het teken van
het voorjaar, naar het lengen van de dagen.
Komend weekend is het Pasen, ons belangrijkste
christelijke feest, waarop de opstanding
(verrijzenis) van Jezus Christus uit de dood na de
kruisiging op Goede Vrijdag wordt gevierd. Het
symboliseert de overwinning op de dood,
vergeving van zonden en nieuw leven. Het feest
valt samen met het voorjaar, wat nieuw leven
symboliseert. Wij wensen u fijne en inspirerende
Paasdagen toe.

Pasen en de toekomst van de Kerk
Als we naar de Kerk van vandaag kijken, kan dat
ons soms bezorgd maken. We zien lege plekken in
de banken. We merken dat veel trouwe
kerkgangers ouder worden. We horen vaak
woorden als vergrijzing, achteruitgang en tekort
aan vrijwilligers. En eerlijk gezegd: die zorgen zijn
niet verzonnen. We voelen ze ook in onze eigen
Emmaisparochie van Nibbixwoud en Wognum.
Soms kun je dan denken: waar gaat het naartoe?
Hoe zal het over tien of twintig jaar zijn? Blijft er
nog iets over? Juist daarom is Pasen zo belangrijk.
Want Pasen is niet het feest van “vroeger was alles
beter”. Pasen is het feest van Gods toekomst. Van
leven waar mensen alleen nog het einde zagen.
Van licht dat doorbreekt, juist als het donker lijkt te
winnen. De leerlingen van Emmaus wisten daar
alles van. Zij liepen moedeloos weg. Hun hoop
leek voorbij. Het verhaal leek afgelopen. Maar
precies op dat moment liep Jezus met hen mee.
Dat is misschien ook wel ons verhaal.
Ook wij kunnen somber worden als we kijken naar
cijfers, leeftijd, lege stoelen en alles wat niet meer
vanzelf gaat. Maar Pasen zegt: Kijk niet alleen naar
wat kleiner wordt, kijk vooral naar Wie met ons
meegaat. De verrezen Heer heeft zijn Kerk niet
losgelaten. Hij doet dat nu niet, en Hij zal dat ook
morgen niet doen.
De toekomst van de Kerk hangt uiteindelijk niet
alleen af van plannen, statistieken of gebouwen,
hoe belangrijk die ook zijn. De toekomst van de
Kerk begint telkens opnieuw waar mensen zich
laten raken door Christus. Waar iemand een kind
helpt te ontdekken wie Jezus is. Waar een jongere
een vraag durft te stellen. Waar een vrijwilliger blijft
dienen met liefde. Waar iemand een ander
uitnodigt: ga je mee naar de kerk?
En ja, soms begint vernieuwing heel klein. Met een
glimlach bij de deur. Met een goed gesprek na de
mis. Met iemand die denkt: misschien moet ik toch
weer eens gaan.
Een missionaire parochie is geen parochie zonder
zorgen. Het is een parochie die midden in alle
zorgen blijft geloven dat God nog niet klaar is met
ons. Een parochie met een zending, die de Blijde
Boodschap naar buiten wil laten klinken en die
harten van mensen wil laten branden.
Laten we daarom in deze paastijd niet alleen kijken
naar wat afneemt, maar vooral naar wat God nog
wil geven. Want de Heer leeft. Hij gaat met ons
mee. En zolang Hij met ons meegaat, heeft de
Kerk toekomst. Altijd.
Een zalige paastijd en Gods zegen toegewenst!
Pastoor Alvaro



mailto:cuneranieuws@gmail.com

F _ Vieringen in onze parochie. In de H. Hiéronymuskerk,
""" WLLL Sweelinckhof en de St. Cunerakerk
Plaats Dag  Datum Tijdstip Locatie Viering Voorganger Koor
Wognum Do 2 april 11.00 uur H. Hiéronymus Witte Donderdag
Hiéronymusschool
Wognum Do 2 april 19.00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Dino Deltin Vivace
Witte Donderdag
Gezamenlijke viering
Nibbixwoud  Vr 3 april 15.00 uur St. Cunera Gebedsdienst Alvaro Mannenkoor
Goede Vrijdag Kruisweg
Wognum Vr 3 april 20:00 uur H. Hiéronymus Golgotha
Muzikaal Passieverhaal
Goede Vrijdag
Nibbixwoud ~ Vr 3 april 19.00 uur St. Cunera Gebedsdienst Dino Deltin Mannenkoor
Goede Vrijdag
Kruisverering
Wognum Za 4 april 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Gebed Alvaro
Paaszaterdag
Oecumenische viering
Nibbixwoud Za 4 april 12:00 uur St. Cunera Zegening Paasontbijt
Paaszaterdag
Nibbixwoud Za 4 april 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Dino Deltin Cunerakoor
Paaswake
Gezamenlijke viering
Wognum Zo S april 10:00 vur  H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro Jubilatekoor
1e Paasdag
Gezamenlijke viering
Wognum Ma 6 april 10:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro en Famzo / kinderkoor
2e Paasdag Anne-Marie van
1e Communie Straaten
Gezamenlijke viering
Nibbixwoud Di 7 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 9 april 09:30 wur  H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 9 april 19:00 uur H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Vr 10 april 10:00 uvur-  H. Hi€ronymus Triduiim
15:30 uur
Wognum Vr 11 april 10:00 vur-  H. Hi€ronymus Triduiim
14:30 uur
Nibbixwoud  Zo 12 april 10:00 uur  St. Cunera Eucharistie Dino Deltin Cantorij
Na afloop is er koffie — thee
Nibbixwoud  Di 14 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 16 april 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 16 april 19:00 uur  H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 18 april 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Wognum Za 18 april 19:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro Sylvidakoor
Nibbixwoud  Zo 19 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en Gebedsdienst Alom Alom
Nibbixwoud Di 21 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 23 april 09:30 wur ~ H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 23 april 19:00 uur H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
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Wognum Za 25 april 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Hans van Engen
Wognum Za 25 april 19:00 vur  H. Hiéronymus Woord- en Communie Hans van Engen Vivace
Nibbixwoud  Zo 26 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie Hans van Engen Cunerakoor
Nibbixwoud  Di 28 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 30 april 09:30 uur H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 30 april 19:00 vur  H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 2 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud Za 2 mei 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Mannenkoor
Wognum Zo 3 mei 10.00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro Famzo zanggroep
Familiezondag
Na afloop is er koffie-thee
Kindernevendienst is aanwezig
Nibbixwoud Ma 4 mei 19:00 uur St. Cunera Dodenherdenking M. Vriend-Kremer Cunerakoor
Wognum Ma 4 mei 19:15 uur Gemeentehuis Dodenherdenking 4 Mei Comité
Wognum
Nibbixwoud  Di 5 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud ~Wo 6 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden
Wognum Do 7 mei 09:30 uur  H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 7 mei 19:00 vur  H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 9 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino Deltin
Nibbixwoud Za 9 mei 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Dino Deltin Jubilatekoor
Moederdag / Mariaviering
Na afloop is er koffie — thee
Wognum Zo 10 mei 10.00 uur H. Hi€ronymus Eucharistie Dino Deltin samenzang
Moederdag
Nibbixwoud  Di 12 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud ~Wo 13 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden
Nibbixwoud Do 14 mei 10.00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Cunerakoor
Hemelvaartsdag
Gezamenlijke viering
Wognum Za 16 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Trudy Breeuwsma
Nibbixwoud Za 16 mei 19:00 uur  St. Cunera Woord- en Communie Trudy Breeuwsma Mannenkoor
Wognum Zo 17 mei 10.00 uur H. Hiéronymus Woord- en Communie Trudy Breeuwsma Sylvidakoor
Nibbixwoud  Di 19 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud Wo 20 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden
Wognum Do 21 mei 09:30 uur  H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 21 mei 19:00 uur H. Hi€ronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 23 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino Deltin
Wognum Zo 24 mei 10.00 uur H. Hi€ronymus Eucharistie Dino Deltin Vivace
1e Pinksterdag
Gezamenlijke viering
Na afloop is er koffie-thee
Nibbixwoud  Di 26 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:

https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl

en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 a 10 uur later op

livestream gemist.

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen!




Er zijn in onze regio ook niet-Nederlandstalige missen voor andere doelgroepen:
-Vietnamese eucharistieviering: Laatste zondag van de maand om 13.30 u in de Lourdeskapel in Zwaag
-Filipijnse eucharistieviering (in het Engels): Derde zondag v/d maand om 15.00 u in de Lourdeskapel van

Zwaag

-Poolse eucharistieviering: Elke zondag om 9.30 u in de St. Martinuskerk van Westwoud
-Spaanse eucharistieviering: Elke 2de en 4de zondag v/d maand om 16.00 uur in de Hiéronymuskerk van

Wognum.

Misintenties H. Hiéronymus

Zaterdag 5 april Sweelinckhof en zondag 5
april en maandag 6 april (Pasen):

Arie Laan, Truus Laan-van Westen en Kees; Jaap
en Riet Janmaat-Sjerps en overleden familie; Adrie
Smit; Cock en Willy Salman-Laan; Gré Overboom
en overleden familie; Arie en Corry Loos en
overleden familie; Jan en Trees Ootes en levende
en overleden familieleden; Jan Bleeker en Agatha
Bleeker-Ootes en overleden familieleden; Ad
Steltenpool; Cor Rood; Jan en Annie Rood-Bakker
en zegen over hun gezin; Kees Groen; Kees, Siem
en Renee Besseling; Overleden ouders Wim en
Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-
Snoek; Jan en Ina de Haan-Koopman, Martin en
Marieke;

Vrijdag 10 april en zaterdag 11 april Triduiim:
Kees, Siem en Renee Besseling; Tiny Ursem-
Schouten; Cock en Willy Salman-Laan; Piet en
Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin;
Cor Rood; Qrijn en Gré Kroon-Ruiter;

Zaterdag 18 april Sweelinckhof en kerk:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;
Adrie Smit; Arie en Corry Loos en overleden
familie; Cor Rood; Ans Ursem-van der Wee;
Jacques Hetsen; Nicolaas Ursem en Catharina
Ursem-Groot en overleden familie; Jos Ursem:;

Zaterdag 25 april Sweelinckhof en kerk:

Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin;
Marian Bijman-Jonker; Cor Rood; Nico Kok en
zonen Matthew en Donny; Jaap en Christina Smit-
Kors en zegen over hun gezin;

Zaterdag 2 mei Sweelinckhof en zondag 3 mei
kerk:

Jaap en Riet Janmaat-Sjerps en overleden familie;
Adrie Smit; Ad Steltenpool;

Zaterdag 9 mei Sweelinckhof en zondag 10 mei
kerk (Moederdag):

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun
gezin; Overleden ouders Wim en Tiny Huibers-
Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Jacques
Hetsen;

Zaterdag 16 mei Sweelinckhof en zondag 17
mei kerk:

Jaap en Riet Janmaat-Sjerps en overleden familie;
Adrie  Smit; Nel Schoenmaker-Viaar; Adrie
Hoogewerf; Jan en Trees Ootes en levende en
overleden familieleden; Nicolaas Ursem en
Catharina Ursem-Groot en overleden familieleden;
Ans Ursem-van der Wee; Jos Ursem;

Zaterdag 23 mei Sweelinckhof en zondag 24
mei kerk (Pinksteren):

Gré Overboom en overleden familie; Thaam en Wil
Ootes-Romein, zegen over hun gezin en voor de
levenden en overledenen van de families Ootes en
Romein; Arie en Corry Loos en overleden familie;
Cees en Corry van Diepen-Houtman en Peter; Jan
en Annie Rood-Bakker en zegen over hun gezin;
Kees, Siem en Renee Besseling; Jaap en Christina
Smit-Kors en zegen over hun gezin.

Misintenties St. Cunera

Zondag 12 apiril:

Jan Tensen; Jaap en Afra Dudink-Bruijns;
Overleden familie Schoenmaker; Gerbrand en Tiny
Beerepoot-Entius; Nicoline Buis; Jaap en Annie
Neefjes-Stuijt; Ab Moras, Wil, Sandra en om zegen
over het gezin; Joop Ooijevaar, familie Ooijevaar-
van Ophem en zegen over de gezinnen;

Zondag 19 apiril:
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Nic en Jo Weel-
Twisk, Kees, Hans en Rob en zegen over de

gezinnen; Jan Entius en families Entius-Bijl-
Schilder; Cor Ligthart; Gerard Verbeek en
overleden ouders Verbeek-Smit; Jan en Afra Knol-
Koeleman en zegen over de familie; Joop
Ooijevaar, familie Ooijevaar-van Ophem en zegen
over de gezinnen;

Zondag 26 april:

Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Jaap en
Afra Dudink-Bruijns; Nic en Jo Weel-Twisk, Kees,
Hans en Rob en zegen over de gezinnen; Arie




Koopman; Pierre en Ria Vriend-Braas; Joop
Ooijevaar, familie Ooijevaar-van Ophem en zegen
over de gezinnen, Sjaak Ligthart en zegen over de
gezinnen,;

Zaterdag 2 mei:

Kees Kroon; Joop Ooijevaar, familie Ooijevaar-van
Ophem en zegen over de gezinnen; Agatha en
Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;

Zaterdag 9 mei:

Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Jaap en
Afra Dudink-Bruijns; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek
Piet en Vera Knol-Groot; Cor Ligthart; Tinus Kok;
Piet Goudsblom en overleden familieleden; Joop
Ooijevaar, familie Ooijevaar-van Ophem en zegen
over de gezinnen,;

Donderdag 14 mei (Hemelvaart):

Jan Roozendaal; Jaap en Afra Dudink-Bruijns;
Pastoor Gerard Koning; Gerard Verbeek en
overleden ouders Verbeek-Smit; Arie Koopman,;
Martijn en Pe Vlaar en overleden familie Vlaar-
Smit; Pierre en Ria Vriend-Braas; Aad Karsten;
Sjaak Ligthart en zegen over de gezinnen Joop

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Ooijevaar, familie Ooijevaar-van Ophem en zegen
over de gezinnen;

Zaterdag 16 mei:

Jan Tensen; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Jan en
Lia Hoffer-van 't Hek; Jan Entius en families
Entius-Bijl-Schilder; Overleden familie
Schoenmaker; Gre Koeleman; Ben en Corry Loos
van Ammers, Karin Loos en familie; Kees Kroon;
Joop Ooijevaar, familie Ooijevaar-van Ophem en
zegen over de gezinnen;

Zaterdag 23 mei, zondag 24 mei (Pinksteren):
Bets Goedhart-Blank; Pastoor Gerard Koning;
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Jan en Lia Hoffer-van
't Hek; Piet en Vera Knol-Groot; Johannes en
Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart;
Johannes Koopman en overleden familie
Koopman-Stolwijk; Arie Koopman; Martijn en Pe
Vlaar en overleden familie Vlaar-Smit; George van
der Laan; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan,
Margreet en Hill Pronk en om zegen over de
gezinnen; Aad Karsten; Piet Goudsblom en
overleden familie; Joop Ooijevaar, familie
Ooijevaar-van Ophem en zegen over de gezinnen,;
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Cor
Hoogland;

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Hannie Lamers-van Oosten, Jaap van Etten, Riet
Schilder-Pronk, Trudy Berkhout-Broers, Ton Zuiker, Dirk Simon op den Kelder, Annie Koomen-Groot, Johan
van Brugge (locatie H. Hiéronymus), Joop Ooijevaar en Ben Doodeman (locatie St. Cunera). Mogen zij rust
en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939
Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat,

tel: 571736.

Kerkwerksters Wognum

Groep 1 2 april  09.00 uur
Groep 2 15 april  13.00 uur
Groep 3 21 april  09.30 uur
Groep 4 29 april  10.00 uur
Groep 5 5mei  13.00 uur
Groep 6 12mei  09.00 uur

Groep 7 21 mei  09.00 uur




In Memoriam

Joop Ooijevaar #25 november 1939 - t 30 januari 2026

(locatie St. Cunera) G ;}

Vaak liep Hij naast mij X

Soms droeg Hij mij K%/C

Meestal inspireerde Hij mij. Fi &
Joop

“Het is goed zo”, stond boven de condoleance kaart. Na een aantal intense, maar liefdevolle weken, moesten
ze afscheid nemen van Joop, echtgenoot van Truus en vader, grootvader en overgrootvader. Naast verdriet,
was men dankbaar voor het leven van een beminnelijk mens. In de uitvaart las Wilfred: ‘M’'n vader was ‘n
bouwer”. Een gedicht over zijn vader, die de kost verdiende voor zijn gezin op het land met en in de natuur.
Over zijn vader die het altijd druk had, maar ook van het leven hield.

En dat deed Joop. Hij hield van een feestje, de gezelligheid. Daarnaast heeft hij veel gedaan voor de
kerkgemeenschap. Joop was actief bij de tekstgroep van het jongerenkoor en bij dankvieringen van de LTO.
Hij ging voor in de kerk en in zijn overwegingen konden wij luisteren naar verhalen uit zijn dagelijkse leven
en hij was de drijvende kracht achter vredeswandelingen in september. Jarenlang organiseerde hij mede de
wandeling naar Amsterdam en liep mee in de Stille Omgang. En last but not least, lid van het Mannenkoor in
de Cunerakerk. Dat Joop geliefd was en veel heeft gedaan en betekend, bleek wel bij de avondwake waar
velen aanwezig waren om Truus en gezin te condoleren en om afscheid te nemen. Bij de uitvaartdienst
zongen de mannen rond Joop het lied ‘Tje ble Pojiem’-Tot U zingen wij...een waardig en emotioneel
eerbetoon aan hun koorlid. Na een laatste zegen van pastor Dino klonk het ‘In Paradisum’: dat de engelen

hem begeleiden naar het paradijs...
Joop, rust in vrede.

Mededelingen voor alle locaties

Triduiim (Ontmoetingsdagen) in de RK
Kerk Wognum op vrijdag 10 en
zaterdag 11 april 2026

Wij hebben al eerder meegedeeld dat het
Triduim volgens traditie weer in de week na
Pasen in de RK Kerk van Wognum wordt
gehouden op vrijdag 10 april en zaterdag
11 april a.s. Wij hopen dat er weer veel gasten
komen. ledereen die deze dagen wil
meemaken is welkom.

Dit jaar hebben wij Pastor Jules Post,
voorheen pastor van Regio Venhuizen /
Hoogkarspel bereid gevonden deze dagen te
leiden. Hij is ook vaak met de bedevaarten
naar Lourdes mee geweest, misschien dat
sommigen hem daarvan kennen. Vrijdag om
10 uur koffie en om 10.30 uur begint de viering
met medewerking van het Cunerakoor uit
Nibbixwoud en daarma een muzikaal
programma met De Vrienden van Marja tot
half 4. Op zaterdag om 10 uur koffie en om
10.30 uur een viering met medewerking van
het Sylvidakoor. Daarna geeft het koor nog
een concertje. We sluiten af met de
Mariaviering met bloemenhulde tot half 3. In
de kerk zijn ruime toiletten met een
invalidentoilet.

Als u wilt komen of u weet iemand die
hieraan zou willen deelnemen kunt u
bellen met Ineke Overboom-Haakman
Tel.0229-573954 of het Comité 06 53
403655.

Bericht voor de vrijwilligers

De vrijwilligers zijn inmiddels gevraagd. We
vinden het altijd zo mooi dat iedereen weer
enthousiast is om te helpen. Hoeveel gasten
er komen, is nu nog niet helemaal bekend,
maar we hopen natuurlijk dat er dit jaar weer
een goede opkomst is. Verschillende gasten
die vorig jaar voor de 1°¢ keer kwamen, waren
zo enthousiast dat ze nu weer komen, omdat

ze de sfeer zo vriendelijk en gastvrij vonden.
Op dinsdagavond na Pasen, 7 april a.s. gaan
we alles klaarzetten in de kerk en
ontmoetingsruimte. Wij verzoeken de mannen
om 18.00 uur aanwezig te zijn om de stoelen
etc. te regelen en de dames om 19.00 uur om
alle spullen klaar te zetten. Op vrijdag 10 april
beginnen we om 8.30 uur, omdat de viering
om 10.30 uur begint wat voorheen 10.00 uur
was. Voor veel gasten is 10.00 uur wat vroeg.
We hopen dat het weer mooie dagen worden
Comité Tridutim Wognum,
Tiny Hetsen, Margreth van Tol
Corry Bakker, Anneke Kamp




Vaar nu naar het diepe!

Dit was het thema van de conferentie missionaire
parochie. We waren met 6 personen vanuit de
Emmausparochie aanwezig. De bedoeling van
deze conferentie was ondersteuning om te komen
tot een missionaire parochie. Dat wil zeggen; hoe
je van een naar binnen gekeerde onderhoudskerk
gaat naar een uitnodigende kerk.

Er waren denk ik wel 650 aanwezigen. Met zo’n
grote groep en veel priesters en bisschoppen
eucharistie vieren, samen bidden en zingen is een
indrukwekkende en prachtige opening. Hierna
hield Fr. James Mallon een inleiding: “We hebben
de hele nacht gezwoegd”. (Hij schreef het boek:
Als God renoveert) . Hierna waren er diverse
seminars:

- Kennis maken met Alpha

- Cultuur veranderen: van onderhoud naar
missie;

- Leiding geven, ook bij weerstand;

- Gastvrijheid onder de oppervlakte;

- Diaconie vanuit het missionaire hart;

- Introductie op muziek en liturgie in de
missionaire parochie;

- Jongeren; boeien, binden en behouden;

- Leren bidden voor anderen;

- Hoe word je “multi missionair”;

- Sacramenten catechese.

We hebben er allemaal 2 bezocht en zoveel

mogelijk verschillende zodat we veel informatie

konden opdoen. Tussen de onderdelen was er

koffie/thee en de mogelijkheid om anderen te

ontmoetten. De catering was ook heel goed

verzorgd net als het hele programma.

We hebben mooie gesprekken gevoerd en zijn met

nieuwe ideeén naar huis gegaan en kijken terug op

2 prachtige — inspirerende dagen. Nu kijken wat wij

in onze parochie kunnen doen. Mocht u meer

hierover willen weten, vraag ons er gerust naar.
Karin — Tony — Gerard - Alvaro — Dino - Marry

Samen op bedevaart naar Heiloo

Westfriese bedevaart op maandag 25 mei 2026
Op tweede pinksterdag, maandag 25 mei 2026,
Zijn wij van harte uitgenodigd om als parochie deel

te nemen aan de Westfriese bedevaart naar het
heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in
Heiloo. Het belooft een mooie, feestelijke en
inspirerende dag te worden, waarop we samen op
weg gaan in geloof, gebed en verbondenheid.

Om 10.30 uur vieren we samen de eucharistie met
onze bisschop, Mgr. Jan Hendriks, onze pastores
en vele parochianen uit heel West-Friesland. Het
Cunerakoor uit Nibbixwoud zal de viering muzikaal
opluisteren. Daarna volgt de Maria-processie door
het park van het heiligdom. Na de processie is er
volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te
praten en samen deze lunch te gebruiken.in deze
bijzondere omgeving maakt deze bedevaart tot
een waardevolle ervaring.

Vanuit de parochies van regio De Waterkant wordt
busvervoer georganiseerd, met meerdere
opstapplaatsen in de regio. Zo hopen wij het voor
iedereen mogelijk te maken om mee te gaan. Wij
hopen van harte dat velen van u zich aansluiten.
Samen op bedevaart gaan is meer dan een
uitstapje. Het is een dag van ontmoeting, bezinning
en vreugde. Het is een moment om samen te
ervaren dat we als gelovigen niet alleen staan,
maar deel uitmaken van een levende
gemeenschap van geloof. Juist door samen op
weg te gaan, mogen we iets proeven van de kracht
van gebed, van verbondenheid en van de nabijheid
van Maria en de Heer.

Deelname aan de bedevaart is gratis. Wel wordt
een vrijwillige bijJdrage gevraagd voor de onkosten
van het busvervoer. Vanuit het heiligdom is ook
een goodiebag verkrijgbaar voor 12,50 euro. Deze
bevat een OLV ter Nood koffiebeker met een bon
voor onbeperkt koffie en thee, een bon voor een
stuk taart, een waterfles en een processiekaars.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met het secretariaat van De Waterkant
of met een van onze pastores:

Secretariaat De Waterkant, tel: 06-14805415 of
mail naar secretaris@parochiesdewaterkant.nl,
Pastoor Alvaro Rodriguez Luque, tel.: 06
87375420 of mail naar
pastoor@parochiesdewaterkant.nl,

Kapelaan Dino Deltin, tel.: 06-23596249 of mail
naar dino.deltin@gmail.com.

Locatie H. Hiéronymus

Viering van medeleven

Zoals ieder jaar had de werkgroep Avondwake
weer een viering voorbereid. Met medewerking
van het Sylvidakoor is het een mooie viering
geworden.

Treffend waren de teksten en liederenkeuze op het
thema: Een uitgestoken hand. Voorganger Trudy
Breeuwsma leidde de viering en had in de
verkondiging de juiste woorden gevonden die op
het Evangelie en het thema pasten.

Veel parochianen waren aanwezig en hadden na
afloop de gelegenheid om even na te praten onder
het genot van een kop koffie of thee.
De volgende viering zal zijn op 2 november
Allerzielen.

De avondwakegroep




Ter overdenking
Je kunt jezelf overschatten
je kunt jezelf onderschatten
Onderschat je niet
jij kunt een licht zijn
Onderwaardeer je niet
jij kunt ’t verschil zijn
Ondergraaf jezelf niet
jij kunt tot steun zijn
Leef niet onder de maat
zie wie jij kunt zijn
Verschuil je niet
jij kunt die uitgestoken hand zijn voor velen.

vrij naar Marinus van den Berg

5'!.V| D A Terugblik en verslag
o A Jaarvergadering
et fe > K sylvidakoor op 4
' ® februari 2026 jl.

® WWelkom dirigente Jessica,
R koor en combo op de

jaarvergadering van het
Sylvidakoor. Er zijn kerkkoren om ons heen die
afhaken, maar wij zijn nog steeds een bloeiende
vereniging. We zijn blij met ieder nieuw lid die bij
ons wil zingen. Op dit moment hebben we 44
leden.
Het was een jaar van lief maar ook van leed. Er is
veel aandacht besteed door kaartjes en bloemen
te sturen naar degene die dat nodig hadden.
Gelukkig zijn er positieve berichten van hen die
een ziekteperiode achter de rug hebben. En we
blijven denken en aandacht geven aan degene die
helaas minder goede berichten hebben
ontvangen.
Wat is het een bijzonder jaar geweest. Met het 40
jarig bestaan in de planning was het best een pittig
jaar voor het bestuur. De datums van festiviteiten
waren uitgezet en daar werkte we naar toe. In
kleine stappen en per vergadering kwamen we tot
een mooi programma. De Kerst Zing In was mede
door de hulp van de koorleden prima verlopen.
ledereen genoot van de afwisseling in koren en de
Kerstsfeer die daar uit voort kwam.
Zo ook was de Kerstavond viering weer een
bijzonder gebeuren. Veel belangstelling in de kerk.
Het themagroepje met voorganger kapelaan Dino
hadden een mooie viering in elkaar gezet. Ons
nieuwe Kerstnummer Mary did you Know hebben
we die avond kunnen zingen. Dit was een pittige
uitdaging. Maar we hebben het gered!!
En dan de feestdag op 18 januari. We hebben er
allemaal van genoten. 40 jaar Sylvidakoor dat is
niet niks. Met een foto en een verslag in de krant,
maar ook in De Kogge en Walhalla is genoeg
aandacht besteed aan ons 40 jarige bestaan.

Als bestuur zijn wij dankbaar dat alles goed
verlopen is en we bedanken iedereen die op wat
voor wijze dan ook hem of haar steentje bijdraagt
aan ons koor. We gaan verder met de gewone
vieringen die we iedere maand opluisteren met
onze zang en teksten. Na het jaarverslag door de
secretaresse, woordje van de penningmeester en
de dirigente kwamen we bij de rondvraag en de
afsluiting. Dank voor ieders aanwezigheid. Na alles
wat besproken en aangedragen is gaan we op
naar een nieuw zangjaar. Dank aan Conny voor
het notuleren en voor het vele werk wat zij voor het
koor doet.

Locatieoverleg Hiéronymuskerk

d.d. 23 maart 2026

Het locatieoverleg vindt één keer per jaar in
november plaats. Vertegenwoordigers van de
verschillende taakgroepen in onze kerk komen dan
bij elkaar en ieder vertelt over de gang van zaken
van zijn groep en we kunnen ook kijken of er meer
samenwerking tussen de diverse groepen
vrijwilligers mogelijk is. Ook worden de activiteiten
en allerlei praktische zaken en het beleid van onze
locatie besproken. Deze bijeenkomst wordt altijd
als zeer positief ervaren.

Omdat dit slechts één keer per jaar plaatsvindt
komen er in de loop van het jaar toch vragen over
de gang van zaken in en rond de kerk en voordat
je dan weer bij elkaar komt duurt dat te lang.
Daarom leek het ons goed om met een kleine
groep afgevaardigden een paar keer per jaar bij
elkaar te komen. Deze eerste bijeenkomst is 23
maart geweest, waarin de volgende punten
werden besproken:

De verwarming met koffiedrinken in de kerk. Het
blijkt dat er bij uitvaarten en bijvoorbeeld het feest
van het Sylvidakoor deze ruimte niet goed
verwarmd was. Er zijn offertes aangevraagd voor
extra verwarming en zal besproken worden met de
Parochieraad.

Het stoelenplan kwam ter sprake. Het zou mooi
zijn als de mensen vooraan bij elkaar zouden gaan
zitten. Er wordt een plan opgesteld met minder
stoelen en een paar rijen weg, zodat je vooral met
een kleine groep dichter bij elkaar zit. Dit moet dan
nog verder worden besproken.

Afscheidsdienst in de kerk zowel begrafenis als
crematie. Van verschillende mensen kwamen
reacties dat ze het zo mooi vonden als de
afscheidsdienst in de eigen kerk gehouden werd.
Groot voordeel is dat er veel mensen van eigen
dorp heen kunnen en dat het bijna altijd kan in de
kerk. Een dag en tijdstip in een crematorium is
vaak moeilijk. Er is ook een mogelijkheid voor
koffie en broodjes.

Ook was er een vraag naar het oprichten van een
zanggroepje als er geen koor is in het weekend.
Hier is uitgebreid over gesproken, maar een



zanggroepje blijkt toch wat moeilijk te zijn. Wij
hebben alleen nog het Sylvidakoor en Vivace uit
Zuidermeer. Met de familiezondag zingt het
Famzokoor. Er zijn ook wel eens cd’'s gedraaid
tijldens de viering en als er goed gekozen nummers
zijn, zou dit misschien een oplossing kunnen zijn.
Idee is ook om met de liturgiegroep te overleggen
of de koren uit Nibbixwoud en Spierdijk hier
kunnen zingen als er bij ons geen koor is.
Namens Locatieoverleg,
Tiny Hetsen

Tuinploeg Hieronymuskerk

De winter is voorbij. Er is weer veel gesnoeid en de
compostbak is leeggehaald. Vanaf dinsdag 24
maart zal de tuinploeg weer wekelijks bezig zijn om

alles te onderhouden rondom de kerk. Mannen die
een ochtendje over hebben en graag willen helpen
zijn van harte welkom. 1x per maand ben je een
ochtendje aan het werk.
De Vergeten graven
Ook dit jaar willen we weer een Doe-Ochtend
houden om de Vergeten Graven op ons kerkhof te
onderhouden. Dit zal op zaterdag 2 mei van 9.00
tot 12.00 uur worden gehouden. Voor koffie/thee
en koek wordt gezorgd. Vorig jaar is dit opgezet en
was de ochtend geslaagd. Hulp is echt wel nodig.
De mannen van de tuinploeg kunnen niet alles
bijhouden.

Gerard en Marijke Wittenberg

Kerkhofbeheerders

Locatie St. Cunera

ALOM: vrede gevraagd

Ruim tachtig jaar geleden kwam er een einde aan
de Tweede Wereldoorlog en kregen wij hier, na vijf
jaar onderdrukking, eindelijk “vrede”. Maar als we
nu om ons heen kijken is er, overal op de wereld,
weer de luide roep om vrede.

Op zondagochtend 19 april om 10.00 uur verzorgt
ALOM een viering in de Cunerakerk in Nibbixwoud.
Het thema is: Vrede gevraagd. ALOM is een
groep van 15 mensen die op geheel eigen wijze
vieringen verzorgt in deze regio. Aansprekende
teksten en mooie liederen maken de vieringen tot
een heel mooi geheel. Een bezinningsviering die
erg zal aanspreken in deze roerige tijden.

“Het is niet genoeg om te praten over vrede. Men
moet er in geloven. En het is niet genoeg om erin
te geloven. Men moet er aan werken”. (Eleanor
Rooseveld).

ledereen kan werken aan vrede. Vrede moet in
jezelf beginnen. U bent van harte welkom in deze
viering.

Bericht van het Cunerakoor

Op 10 maart hield het Cunerakoor haar
jaarvergadering, met vooraf nog een repetitie van
een uur. Zo zat om 20.00 uur de
voorzitter/secretaris, welke tijdens de vergadering
weer werd herkozen, al klaar om tijdig met de
bijeenkomst te beginnen. Er werd een lichtje
ontstoken in een lotusbloem. Symbool van
transformatie van duisternis naar licht, van
onwetendheid naar inzicht en wijsheid. Wel
passend in deze periode.

Het komend jaar staat in het teken van het 40-jarig
bestaan van het koor. Op 29 augustus 1986 is het
koor opgericht en dit gehele jaar willen we daar
aandacht aan besteden. Vanaf 1 januari 2026
repeteert het koor vanaf 19.00 uur en dat bevalt het
merendeel wel. Op tijd beginnen zodat je straks
bijna weer voor donker thuis bent. Ook wil het koor
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een wat langere vakantieperiode inlassen. Zo kan
ieder opladen en even geen vaste verplichtingen.
Door Maria Schouten-Knol werd de leiding en nog
wat helpers met mooie dankwoorden en een mooi
symbool bedankt voor hun inzet.

Er staan diverse activiteiten op het programma. De
eerste heeft al plaatsgevonden en dat was op 21
maart, zingen bij de Stille Omgang in Amsterdam.
Een bijzonere ervaring waar wij met de bus
heengingen en tijdens de viering welkom geheten
werden, samen met alle lopers vanaf Nibbixwoud.
Ook werd Joop Ooijevaar herdacht welke zovele
jaren deze pelgrimage heeft begeleid. Er waren
veel geestelijken aanwezig waaronder Alvaro en
Dino. Er werd goed meegezongen en dat gaf aan
deze speciale liturgie veel inhoud. Na afloop werd
met het koor en Alvaro en Dino nog een foto
gemaakt waarop de beide mannen stralend van
trots tussen het koor stonden. Nibbixwoud heeft
zich van zijn/haar beste kant laten zien en horen.
De Palmpasen viering werd ook door het koor
ondersteund; helaas kon voor deze viering geen
kinderkoor op de been gebracht worden. Bij de
Paaswake 4 april zal ons koor ook zingen. In
diezelfde week bij het triduim in Wognum op 10
april zal het koor tijdens de openingsviering die
vrijdag zingen. Voor 4 mei is begeleiding met onze
zang vooraf aan de herdenking ook een mooie
aanvulling in dit geheel.

Voor 25 mei op 2° Pinksterdag staat een bedevaart
naar Heiloo gepland waar we ook weer zingen. Als
het goed is gaan er diverse bussen richting die
kant. Houd de informatie hierover in de gaten.

Het repertoire proberen we aan te passen aan de
vieringen en soms valt dat de ene keer wat lichter
of zwaarder uit als de andere keer. We hebben
toch altijd te maken met de kerkelijke gebruiken en
rituelen waarbij dan passende liederen horen.

Bij de gemeenschapsveiling van 31 oktober zal
ook ons koor weer diverse hand en spandiensten




verrichten. Dankzij de contributie van 27 leden,
bijdrage parochie en opbrengst
gemeenschapsveiling is het voor de
penningmeester nog financieel rond te breien.
Ook de dirigent Ruud Hoogenboom is zeer content
over het afgelopen jaar. Met zijn vaste begeleider
Hans Weenink en de aandacht en inzet van de
koorleden komen we tot mooie vieringen welke de
Cunera gemeenschapszin ten goede komen.
We hopen velen van U weer te mogen treffen bij
een viering of andere gelegenheid en zeker bij ons
40 jarig jubileum. Welke tijd en dag dat gaat
worden daar wordt U verder over geinformeerd.
Bestuur Cunerakoor
Vice voorzitter/secretaris
Coby Schouten-Spaansen

150-jarig bestaan van onze Cunerakerk in
2028
Op 14 oktober 2028 is het 150 jaar geleden dat
onze Sint Cunerakerk werd ingewijd. In al die jaren
is er veel lief en leed gedeeld in deze kerk, er was
verbondenheid, dankbaarheid, verdriet, hoop,
saamhorigheid. Er werd gebeden, gezongen,
geluisterd. Wij hopen dat dit nog jaren zo door mag
gaan maar de tijden zijn onzeker.
Het vieren van het 150-jarig bestaan van onze kerk
gaat in ieder geval zeker lukken. Er is een comité
opgericht dat al verschillende ideeén heeft hoe dit
jaar in te vullen.
De kerk brengt veel mensen samen en staat open
voor iedereen. Misschien heeft u ook een mooi
voorstel om van dit feestelijke jaar iets bijzonders
te maken.
Daarom, heeft u een idee of suggestie dan
vernemen wij dit graag van u. U kunt uw idee
opgeven bij ons secretariaat. Het emailadres is:
secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Wij zijn heel benieuwd.

Comité 150 jaar Cunerakerk

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Pasen - nieuw leven

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,

wanneer de dagen lichter worden

en de lucht vol is van vogels,

dan is het tijd om Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood, nieuwe schepping.

Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen

en was alles grondig mislukt;

maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw
bij God en te midden van ons,

en Hij leidt alles naar zijn vervulling.

En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.
Ad Blijlevens

Bedevaart met de Waterkant naar
LOURDES, een plek waar hemel en aarde elkaar
omhelzen

Ga je mee naar Lourdes om dat eens te
beleven?

Hier is je kans om zelf te voelen wat velen daar
hebben ervaren en er daarom graag en vaak
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terugkeren. De plek, waar Maria achttien keer
verscheen aan het meisje Bernadette Soubirous
om een dynamiek van geloof in gang te zetten, die
tot op de dag van vandaag harten in vuur en vlam
zet. Je moet er zelf een keer geweest zijn om in dat
speciale gevoel te delen! Met woorden is het niet
uit te leggen...

Na een indrukwekkende reis naar Rome in het
heilig jaar 2025 organiseren we opnieuw een
volledig verzorgde pelgrimage, dit jaar in de maand
september naar het wereldberoemde
Mariabedevaartsoort Lourdes aan de voet van de
Franse Pyreneeén. Het programma is zeer
gevarieerd. Zo nemen we deel aan de
Lichtprocessie, de Sacramentsprocessie en de
Internationale mis, en hebben ook eigen vieringen
met onze groep. Daarnaast kun je op eigen
gelegenheid of onder begeleiding van de
reisleiders Lourdes en het Heiligdom verkennen:
de grot van de verschijningen, de kerken, en de
plekken waar Bernadette gewoond heeft. Ook
bieden we een excursie naar de Pyreneeén aan.
We sluiten de bedevaart af op maandag 14
september met een viering aan de grot van de
verschijningen, waarin onze bisschop Mgr. Jan
Hendriks zal voorgaan.

Wij bieden in samenwerking met 'Christoffel
Reizen' twee reismogelijkheden aan, zodat zoveel
mogelijk mensen mee kunnen gaan. Een vliegreis
van 9 tot en met 14 september 2026, en een
busreis via Nevers met bezoek en overnachting in
het klooster waar Bernadette geleefd heeft. Deze
reis is van 8 tot en met 15 september 2026.



mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Vliegreis van woensdag 9 september t/m
maandag 14 september

Accommodatie: driesterren hotels (hotel Stella en
hotel Gloria) op basis van volpension voor 5
nachten

Prijzen: € 975,00 per pelgrim op basis van een
tweepersoonskamer volpension. € 175,00 toeslag
eenpersoonskamer

Busreis van dinsdag 8 t/m dinsdag 15 september
Accommodatie ; Espace Bernadette (Nevers) op
basis van volpension voor 1 nacht, hotel Croix des
Bretons op basis van volpension voor 5 nachten
Prijzen:

€ 1.075,00 per pelgrim op basis van een
tweepersoonskamer volpension , € 180,00 toeslag
eenpersoonskamer

Info en aanmelding

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de
website van Christoffel Reizen:
www.christoffelreizen.nl

Vliegreis CR260145, Busreis CR260146

Of neem contact op met:

Pastoor Alvaro A. Rodriguez Luque
pastoor@parochiedewaterkant.nl,

Kapelaan Dino Deltin

dino.deltin@gmail.com,

Pastor Anne-Marie van Straaten
anne-marievanstraaten@hotmail.com

Ga je ook mee? Laat je raken door de unieke
energie van Lourdes en meld je aan!

£N Westfriese Lourdes Vliegreis —
wis 7\ Sinds 2002
. Groep Westfriesland gaat in 2026 van

18 t/m 23-sep naar Lourdes, en maakt
gebruik van onderstaande drie locaties.
Groepshotel
Bij pelgrims die verblijven in een groepshotel gaat
het Huis voor de Pelgrim ervan uit dat ofwel er
geen zorg nodig is, ofwel de groep zorgdraagt voor
de noodzakelijke zorg. Vanzelfsprekend kan er als
daar aanleiding toe is ook door pelgrims in een
groepshotel een beroep worden gedaan op de
aanwezige artsen. Zij beschikken echter niet over
medische dossiers van de pelgrims in het
groepshotel en de verwachtingen van de zorg die
zij kunnen bieden moeten ook daarop zijn
aangepast. De groepshotelpelgrims van Groep
Westfriesland worden geacht zichzelf te ‘redden’,
dan wel krijgen begeleiding van hun kamer-
/reisgenoot.

Zorghotel

Een zorgpelgrim is een pelgrim die voor
persoonlijke zorg afhankelijk is van een (BIG-
geregistreerde) zorgvrijwilliger en/of voor zijn/haar
mobiliteit afhankelijk is van een (leen)rolstoel en
geen eigen begeleider ter beschikking heeft.
Alleen voor de zorgpelgrims die verblijven in
zorghotel en accueil draagt het Huis voor de

12

Pelgrim zorg voor ondersteuning door (medische)
vrijwilligers, houdt het medische dossiers bij en
zorgt het voor de aanwezigheid van
Nederlands(talig)e artsen.

Verkrijgbare hulp in zorghotel

De HvdP-vrijwilligers in het zorghotel kunnen
hulpverlenen bij eten, wassen, aankleden,
steunkousen aan- en uittrekken, medicatie
toedienen, wondverzorging (neem de instructie
mee!), toiletgebruik, rolstoelduwen en toezicht. Let
op: 1 op 1 is niet mogelijk! De verantwoordelijke
teamleider Zorg beoordeelt of de gevraagde
zorghulp in het zorghotel geleverd kan worden.
Accueil

Een speciale accommodatie waarin pelgrims
verblijiven die omwille van hun mobiliteit en
zorgbehoefte intensieve zorg nodig hebben. Dit
betreft zorg die in een zorghotel niet wordt
geboden. De accommodatie beschikt over alle
voorzieningen voor mindervalide pelgrims. De
pelgrim wordt hier intensief begeleid door een
team van (medische) vrijwilligers, aangesteld door
het HvdP. De partner of begeleider van de pelgrim
kan ook in het accueil logeren. Deze mogelijkheid
geldt ook voor de partner of begeleider van de
pelgrim het zorghotel!

Wilt u met dé Westfriese Lourdes Vliegreis mee?
Meld u aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl /
0228-514040.

Bedevaart naar Banneux

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de
Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht
maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette
Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’. En
zei “lk kom het lijden verlichten”. Het bisdom
Haarlem/Amsterdam  organiseert jaarlijks 2
bedevaarten, in het voor- en najaar.

Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er een priester(s),
arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers
aanwezig, die 24 uur per dag voor u klaar staan,
om te zorgen dat u niets te kort komt.
We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan
ieders zorgbehoefte voldaan kan worden.
Op de bussen is zowel geestelijke als
verpleegkundige zorg aanwezig. De kamers
kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.
De kosten voor deze reis bedraagt € 425,--, hierbij
is alles inbegrepen.

De reis wordt dit jaar georganiseerd van:

15-19 mei, aanmelden véor 23 maart

28 aug. — 1 sept., aanmelden vé6r 7 juli

Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven,
en kracht halen uit de saamhorigheid van onze
“Banneux familie”. Neem dan contact op met Eva
Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592
of stuur een email naar:
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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“Licht is sterker dan duister”

De eerstvolgende viering van de Westfriese

Ekklesia is op zondag 5 april 2026 uur. Dit is een

gezamenlijke viering met de PG Het Vierkant.

Protestantse = Gemeente Het Vierkant en

Westfriese Ekklesia nodigen u uit voor een

Feestelijke Paasviering over

Licht is sterker dan duister

Goedheid is sterker dan slechtheid,

liefde is sterker dan haat,

licht is sterker dan duister,

leven sterker dan dood.

Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad.

Desmond Tutu

Paasmorgen, zondag 5 april om 11 uur in de

Protestantse kerk, Raadhuislaan 15, in Wognum

met medewerking van

s Westfries Ekklesiakoor onder leiding van Jerry
Korsmit

+» Dick Grasman op vleugel

% voorgangers Esther Jeunink-van Wieren en
Roos Konijn-Kapteijn

We lezen onder andere het Paasverhaal uit het

Evangelie van Johannes. Voor de kinderen wordt

een activiteit georganiseerd.

Wees van harte welkom! (wat uw kerkelijke

achtergrond ook is)

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal
ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-
nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of
parochieblad123@gmail.com

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen?
Meldt u zich dan aan via
regiodewaterkant@gmail.com

Overige mededelingen

Parochies de Waterkant op social media!

Wil je op de hoogte blijven
van het laatste nieuws en de
activiteiten in onze
parochies? Via facebook,
Instagram en ons WhatsApp-
kanaal worden de
nieuwsbrief, activiteiten,
mededelingen en het laatste
nieuws van de parochies in
Scan me! de regio de Waterkant

Ol

Z verspreid. Volg ons en blijf op
de hoogte van Parochies de Waterkant!

Westfriese Kerken helpen

van de

. https://n9.cl/facebookdewaterkant
| l https://n9.cl/instagramdewaterkant

https://n9.cl/whatsappdewaterkant

De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide,

psychosociale hulpverleners. Het straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke

fondsen. Wat heeft HWK te bieden?

- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een ' i 0 - s ok

groot verdriet bijvoorbeeld.

- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn.
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering

- Een gesprek over levens- of geloofsvragen.
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.0.?

De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een
festival voor smalle beurzen en afhaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-

271684.
Meer info vind je op:

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl
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PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiéle steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten.
Een beroep doen op het PCI? N2
Dat kan:

* door ons attent te maken op medemensen in nood % \\‘

* door zelf hulp te vragen

De Parochiéle Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit 572990 Nibbixwoud:
pci.wognum@gmail.com Pastorie 571736
Zwaagdijk-West: M. Meijners 853140
M. Spil 06-14950037 pcicunera@hotmail.com

pci.wognum@gmail.com

Pastores-team kerkbestuur parochieraad, secretariaten, locatieraden,
uitvaartverzorging

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Het
pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. ledere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en
sacramentele noden.

- Pastoor Alvaro Rodriguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van de kerkbestuurs parochies
regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost);
coodrdinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg. Eerst-aanspreekbare voor de
parochies: Emmausparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Parochie Sint Titus Bransdma (Aandijk,
Onderdijk, Medemblik, Wervershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost)

- Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI;
eerst-aanspreekbare voor de parochies: St. Victor te Obdam, St. Lambertus te De Weere, St. Bonifatius te
Spanbroek.

- Kapelaan Josué Mejia Sanchez: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus
Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); codrdinator ouderenpastoraat en communie-
thuis voor de regio de Waterkant; eerst-aanspreekbare voor de parochies: St Johannes Geboorte te
Hoogwoud, St. Bavo Ursem, St. Georgius te Spierdijk (sacramenten).

- Kapelaan Dino Deltin: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost) cooérdinator van eerste communie en vormsel
werkgroepen; jeugdpastoraat van parochie sint Titus Brandsma. Pastoraal aanspreekbaar voor:
Emmauisparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Sint Titus Bransdma (Andijk, Onderdijk, Medemblik,
Wervershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost).

- Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster regio de Waterkant; codrdinator MOV-werk;
coordinator van inter-parochiéle eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen; eerst-
aanspreekbare voor de parochies: St. Georgius Spierdijk, O.L.V. Rozenkrans te De Goorn, O.L.V. van
Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie.

Voor alle sacramentele, pastorale en geestelijke zaken in de Emmausparochie:
- Pastoor Alvaro Rodriguez Luque,

mobiel: 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

- Kapelaan Dino Deltin:

Mobiel: 06-23596249, email: dino.deltin@gmail.com
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Het kerkbestuur van parochies in regio de Waterkant’
Pastoor Alvaro A. Rodriguez Luque  voorzitter

Dhr. Peter Bakker vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim
Dhr. Ruud ter Schure bestuurslid

Pastoor Bert Glorie bestuurslid

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop
van Haarlem-Amsterdam.
Contact: Karin Rood (regio cobrdinator) mobiel: 06-14805415; email: secretaris@parochiesdewaterkant.nl

Emmais parochieraad

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere
leden. Een parochieraad codrdineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Bertus Schilder:  voorzitter

Tony Slaman: secretaris

Juul Kampstra: penningmeester

Karin Rood: afgevaardigde Wognum, tevens codrdinator, mobiel: 06-14805415
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op iedere dinsdagmorgen maand van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736. ledere woensdagmorgen is Marga Schouten-Ruijter telefonisch bereikbaar: 06-15618192.

Locatie Hieronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-14805415.

Meer informatie betreffende Locatieoverleg H. Hieronymus en Codérdinatieoverleg St. Cunera kunt u
vinden op onze website

Uitvaartverzorging
Wognum Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer”
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
Uitvaartverzorgsters: Joyce Nannings
Info: www.laatsteeerwognum.nl
Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com

Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara”
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging “St. Cunera”
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen.
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie” met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.
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Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina
www.rkemmausparochie.nl Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud. Voor Wognhum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1
Wognum. Een misintentie kost € 10,-.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk
opgelezen waar de viering plaatsvindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

Zuidermeer NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van

Lourdes Zuidermeer)

<

Het parochieblad wordt gratis verspreid
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.
Naam / voornaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Secretariaten
Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

<

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / VOOINAAM: . . . . oottt e e e e e e e e e e e e e
Laat de parochie het weten.

Geboortedatum: . . ... ...
Huwelijk op komst? Huidige adres: . .. ... ...
Geef het tijdig door.

Postcode: ........... Woonplaats: .. ........... ... ... ... ... .. ...

NieUW adres: . . . e
Verhuizen? Postcode /Woonplaats . . ............. i
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:
administratie. £ N e M/V
........................................................... M/V

16


http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

