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Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 
 

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’ 
verschijnt rond donderdag 2 april 
Kopij inleveren vóór vrijdag 27 maart 
(parochieblad123@gmail.com) 

 

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  
 
Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. Let op de inleverdatum. 
 

VERSCHIJNING 2026 
Donderdag   2 april     Vrijdag 27 maart 
Donderdag 21 mei      Vrijdag 15 mei 
Donderdag   2 juli      Vrijdag 26 juni 
Donderdag   8 oktober    Vrijdag 2 oktober 
Donderdag 10 december  Vrijdag 4 december 
 
Van de redactie: 
15e jaargang, nr. 1 van De Verbinding. Wij hopen 
dat iedereen 2026 goed begonnen is. Een 
Nieuwjaarsduik, de sneeuw waar we al een tijdje 
op hebben moeten wachten, leuk voor de kleine 
kinderen maar minder voor de ouderen, het levert 
wel mooie plaatjes op. Wat zal 2026 ons gaan 
brengen. Gelukkig weten wij het niet en moeten we 
zelf ons geluk gaan bepalen. Nu op naar Pasen! 
Wij wensen u een goed en mooi 2026 toe! 
 

Woordje van de pastoor 

Een actie die nooit opraakt 
Januari is weer begonnen. Een nieuw jaar, een 
frisse agenda, goede voornemens. We kennen het 
allemaal: meer bewegen, gezonder eten, minder 
schermtijd, meer rust. En toch merken we vaak dat 
het na een paar weken weer wegzakt. Niet omdat 
we zwak zijn, maar omdat het leven vol zit. Werk, 
gezin, afspraken, zorgen. We rennen door. 
Kijk maar hoe vanzelfsprekend sommige dingen 
zijn. Iedere week gaan we naar de winkel. Het is er 
druk en er is van alles te vinden. We pakken een 
foldertje met acties mee, maken een lijstje, vullen 
de kar. Vaak stappen we zelfs in de auto en rijden 
we naar een ander dorp, omdat we daar net dat 
ene willen halen. Het lichaam moet gevoed 
worden. Dat staat als een vaste afspraak in onze 
agenda. 
Maar dan deze vraag: is er ook een vaste afspraak 
in onze week om voor onze geest te zorgen? Of 
zijn we langzaam machines geworden, draaiend 
op haast en consumptie, zodat we maar kunnen 
blijven presteren? 
Ons hart heeft ook voeding nodig. Echte energie. 
Niet de energie van koffie, aardappels, vlees en 
groenten, of nieuwe spullen, maar van hoop, 
vrede, vergeving en liefde. En die energie is er. 
Gratis. In de kerk. 
Elke week is er als het ware een actie, maar dan 
anders. Je hoeft niets te kopen. Je hoeft alleen te 
komen met wat je meedraagt: je zorgen, je noden, 
je vragen, je zwakheden, je dankbaarheid. Je mag 
het neerleggen bij God. En je ontvangt iets terug 
wat je nergens in een winkel vindt: nieuw leven, 
nieuwe moed, nieuwe richting. 
Misschien is dit het mooiste voornemen voor 2026: 
maak ruimte voor je ziel. Geef de Heer een plek in 
je week. En laten we samen bouwen aan een 
missionaire parochie hier in West-Friesland: een 
Kerk met een open deur, een warm welkom, het 
Woord dat spreekt, het Ware Brood dat voedt, en 
een gemeenschap die draagt. Niet naar binnen 
gekeerd, maar met vuur naar buiten, zodat 
mensen hoop kunnen vinden. 
Zullen we het samen proberen? Een vaste 
afspraak. Voor de vreugde. Voor het leven. Voor 
de zending. Voor iedereen is er een aanbod: je 
komt met je zorgen en je leegte, en je gaat naar 
huis met hoop, vrede en nieuwe kracht, een actie 
die nooit opraakt! 

Hartelijke groeten en Gods zegen, 
Pastoor Álvaro

mailto:cuneranieuws@gmail.com


3 
 

 
 
 
Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,  
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  

 
Plaats Dag Datum Tijdstip Locatie Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 24 januari 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie  Dino  

Nibbixwoud Za 24 januari 19:00 uur St. Cunera Eucharistie  Dino Cantorij 

Wognum Zo 25 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie  Dino samenzang 

Nibbixwoud Di 27 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 29 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 29 januari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Vr 30 januari 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Heilig Vormsel 

Álvaro en  

Anne-Marie 

 

Wognum Za 31 januari 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 31 januari 19.00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Mannenkoor 

Wognum Zo 1 februari 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro samenzang 

Nibbixwoud Di 3 februari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 5 februari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 5  februari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 7 februari 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 7 februari 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Zo 8 februari 10:00 uur H. Hieronymus Eucharistie 

Familiezondag 

Na afloop is er koffie – thee 

Álvaro en  

Anne-Marie 

Famzo 

Nibbixwoud Di 10 februari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 12 februari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 12 februari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 14 februari 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Mariska Vriend  

Wognum Za 14 februari 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

Carnaval 

Hans van Engen Zanggroep Samen 

Nibbixwoud Zo 15 februari 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Na afloop is er koffie – thee 

Mariska Vriend Cunerakoor 

Nibbixwoud Di 17 februari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud  Wo 18 februari 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Aswoensdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro Mannenkoor 

Wognum Do 19 februari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 19  februari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 21 februari 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Anne-Marie van Straaten  

Wognum Za 21 februari 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

1e Vasten 

Anne-Marie van Straaten Vivace 

Nibbixwoud Zo 22 februari 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

1e Vasten 

Anne-Marie van Straaten Cantorij 

Nibbixwoud Di 24 februari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 26 februari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 26 februari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 28 februari 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 28 februari 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 1 maart 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro samenzang 

Nibbixwoud Di 3 maart 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 5 maart 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   



4 
 

Wognum Do 5 maart 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 7 maart 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Tony Slaman  

Nibbixwoud Za 7 maart 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie Tony Slaman Jubilatekoor 

Wognum Zo 8 maart 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie Tony Slaman samenzang 

Nibbixwoud Di 10 maart 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 12 maart 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 12 maart 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 14 maart 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino Deltin  

Nibbixwoud Za 14 maart 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Halfvasten 

Na afloop is er koffie – thee 

Josué Mejia Mannenkoor 

Wognum Zo 15 maart 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Halfvasten 

Dino Deltin Vivace 

Nibbixwoud Di 17 maart 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 19 maart 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 19 maart 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Nibbixwoud Za 21 maart 09:00 uur St. Cunera Stille Omgang      

Wognum Za 21 maart 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Trudy Breeuwsma  

Nibbixwoud Za 21 maart 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie Trudy Breeuwsma samenzang 

Wognum Zo 22 maart 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie Trudy Breeuwsma Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 24 maart 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 26 maart 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 26 maart 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 28 maart 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino Deltin  

Wognum Za 28 maart 19:00 uur H. Hieronymus Eucharistie 

Palmzondag 

Dino Deltin Zanggroep Samen 

Nibbixwoud Zo 29 maart 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Palmzondag 

Dino Deltin Cunerakoor (samen 

met Kinderkoor?) 

Nibbixwoud Di 31 maart 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 2 april 11.00 uur H. Hiëronymus Witte Donderdag 

Hiëronymusschool 

   

Wognum Do 2 april 19.00 uur 

 

H. Hiëronymus  

 

Eucharistie 

Witte Donderdag 

Gezamenlijke viering 

Dino Deltin Vivace 

Nibbixwoud Vr 3 april 15.00 uur St. Cunera Gebedsdienst 

Goede Vrijdag Kruisweg  

Álvaro Mannenkoor 

Wognum Vr 3 april 20:00 uur H. Hiëronymus Golgotha 

Muzikaal Passieverhaal 

Goede Vrijdag  

  

Nibbixwoud 

 

 Vr 3 april 19.00 uur St. Cunera  Gebedsdienst 

Goede Vrijdag  

Kruisverering  

Dino Deltin Mannenkoor 

Wognum Za 4 april 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Gebed  

Paaszaterdag 

Oecumenische viering 

Álvaro  

Nibbixwoud Za 4 april 12:00 uur St. Cunera Zegening Paasontbijt 

Paaszaterdag 

  

Nibbixwoud Za 4 april 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Paaswake 

Gezamenlijke viering 

Dino Deltin Cunerakoor 

Wognum Zo 5 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie 

1e Paasdag  

Gezamenlijke viering 

Álvaro Jubilatekoor 

en Mannenkoor 
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Wognum Ma 6 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie  

2e Paasdag  

1e Communie Gezamenlijke 

viering 

Álvaro en  

Anne-Marie van Straaten 

Famzo / kinderkoor 

Nibbixwoud Di 7 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

 
Er zijn in onze regio ook niet-Nederlandstalige missen voor andere doelgroepen: 
-Vietnamese eucharistieviering: Laatste zondag van de maand om 13.30 u in de Lourdeskapel in Zwaag  
-Filipijnse eucharistieviering (in het Engels): Derde zondag v/d maand om 15.00 u in de Lourdeskapel van 
Zwaag  
-Poolse eucharistieviering: Elke zondag om 9.30 u in de St. Martinuskerk van Westwoud  
-Spaanse eucharistieviering: Elke 2de en 4de zondag v/d maand om 16.00 uur in de Hiëronymuskerk van 
Wognum. 

 

Misintenties H. Hiëronymus 

Zaterdag 24 januari Sweelinckhof en zondag 25 
januari kerk: 
Arie Laan, Truus Laan-van Westen en Kees; Adrie 
Smit; Cor Rood; 
 
Vrijdag 30 januari: Heilig Vormsel 
Onze lieve vrouw, moeder en oma, Rina Bommer-
Kaptein; Piet en Tiny Ruiter-de Haan; 
 
Zaterdag 31 januari Sweelinckhof en zondag 1 
februari kerk: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Wim en 
Trien Groot-van Diepen en zegen over hun gezin; 
Jaap en Christina Smit-Kors en zegen over hun 
gezin; Ad Steltenpool; Cor Rood; 
 
Zaterdag 8 februari Sweelinckhof en kerk: 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Adrie Smit; Nel Schoenmaker-Vlaar; Cock en Willy 
Salman-Laan; Cor Rood; 
 
Zaterdag 14 februari Sweelinckhof en kerk: 
Carnaval 
Thaam en Wil Ootes-Romein, zegen over hun 
gezin en voor de levenden en overledenen van de 
familie Ootes-Romein; Cor Rood; 
 
Zaterdag 21 februari Sweelinckhof en kerk: 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Joke Stam-Koelman; Adrie Smit; Piet en Frieda 
Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Cor 
Rood; Jan en Annie Rood-Bakker en zegen over 
hun gezin; 
 

Zaterdag 28 februari Sweelinckhof en kerk: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Cees en 
Corry van Diepen-Houtman en Peter; Dick en Bets 
Buis-Smal en zegen over hun gezin; Cor Rood; 
 
Zaterdag 7 maart Sweelinckhof en zondag 8 
maart kerk: 
Arie Laan, Truus Laan-van Westen en Kees; Jaap 
en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie 
Smit; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen 
over hun gezin; Cor Rood; 
 
Zaterdag 14 maart Sweelinckhof en zondag 15 
maart kerk: 
Arie Laan, Truus Laan-van Westen en Kees; 
Overleden familie Hand-Commandeur; Wim en 
Trien Groot-van Diepen en zegen over hun gezin; 
Riet van Straalen-Komen en zegen over haar 
gezin; Cor Rood; Uit dankbaarheid voor het 50-
jarig huwelijk van Cor en Tiny Laan-Buis en zegen 
over onze gezinnen en voor de levende en 
overleden familie Laan en familie Buis; 
 
Zaterdag 21 maart Sweelinckhof en zondag 22 
maart kerk: 
Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; 
Adrie Smit; Cock en Willy Salman-Laan; Gré 
Overboom en overleden familie; Cor Rood; 
 
Zaterdag 28 maart Sweelinckhof en kerk: 
Palmpasen 
Levende en overleden leden van tuinploeg 
“Bladgroen”; Cor Rood; 
 

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 



6 
 

Zaterdag 4 april Sweelinckhof en zondag 5 april 
kerk: Pasen 
Arie Laan, Truus Laan-van Westen en Kees; Jaap 
en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie 
Smit; Cock en Willy Salman-Laan; Gré Overboom 
en overleden familie; Arie en Corrie Loos en 
overleden familie; Jan en Trees Ootes en levende 
en overleden familieleden; Jan Bleeker en Agatha 
Bleeker-Ootes en overleden familieleden; Ad 

Steltenpool; Cor Rood; Jan en Annie Rood-Bakker 
en zegen over hun gezin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misintenties St. Cunera 

Zaterdag 24 januari: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Sjef Klijn; Jan Entius 
en families Entius-Bijl-Schilder; Cor Ligthart; 
Johannes Koopman en overleden familie 
Koopman-Stolwijk; Gerard Verbeek en overleden 
ouders Verbeek-Smit; Ben en Corry Loos-van 
Ammers, Karin Loos en familie, Sjaak Ligthart en 
overleden familie; Wij bidden voor Jeanne 
Rademakers-Stokmans,  die 20 jaar geleden 
vanuit deze kerk is begraven; 
In het bijzonder bidden wij Tineke Koelemeijer-
Delemarre. Rond deze tijd is het een jaar geleden 
dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 31 januari: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Herman en Lies op 
den Kelder-de Boer; 
 
Zaterdag 7 februari: 
Jan Entius en families Entius-Bijl-Schilder; 
Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes 
Knol-Ligthart; Martijn en Pe Vlaar en overleden 
familie Vlaar-Smit; Nico C. Neefjes, Gerbrand en 
Tiny Beerepoot-Entius; 
In het bijzonder bidden wij voor Greet Ursem. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar 
afscheid hebben moeten nemen.  
 

Zondag 15 februari: 
Piet en Vera Knol-Groot; Hans en Rob Hulst; 
Overleden familie Schoenmaker; Gerard Verbeek 
en overleden ouders Verbeek-Smit; Arie 
Koopman; Pierre en Ria Vriend-Braas; Nico C. 
Neefjes; Sjaak Ligthart en overleden familie; 
 
Zondag 22 februari: 
Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; 
 
 

Zondag 1 maart: 
Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-
Smit; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, 
Margreet en Hill Pronk en om zegen over de 
gezinnen; 
In het bijzonder bidden wij voor Piet Goudsblom. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 7 maart: 
Nic en Lies Commandeur-Machtel; Jaap en Afra 
Dudink-Bruijns; Gre Koeleman; Sjaak Ligthart en 
overleden familie; 
 
Zaterdag 14 maart: 
Overleden familie Schoenmaker; 
 
Zaterdag 21 maart: 
Jan en Lia Hoffer-van ’t Hek; Piet en Vera Knol-
Groot; 
 
Zaterdag 28 maart: 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Jaap en 
Afra Dudink-Bruijns; Gerard Verbeek en overleden 
ouders Verbeek-Smit; 
In het bijzonder bidden wij voor Ben van Duin. 
Vandaag is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 5 april (Pasen): 
Simon Vleerlaag en Anneke Vleerlaag-Jonk en 
zegen over de gezinnen; Pastoor Gerard Koning; 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Jan en Lia Hoffer-van 
’t Hek; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en 
Loes Knol-Ligthart; Hans en Rob Hulst; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Arie Koopman; Martijn en Pe Vlaar en overleden 
familie Vlaar-Smit; Pierre en Ria Vriend-Braas; 
Cees Karels; George van der Laan; 

 

Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Annie Wiering-Broers en Gitta Stam-Zuiker (locatie 
H. Hiëronymus), Theo Jong (locatie Zwaagdijk-West en Paul op den Kelder (locatie St. Cunera).  
Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God. 
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Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 
 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd 
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, 
tel: 571736.  

 
Agenda Nibbixwoud 
12 februari  CC vergadering 

24 februari  Jaarvergadering Cunerakoor 

25 februari  Bezoekgroep 

21 maart   Stille Omgang 

 
Kerkwerksters Wognum 
Groep 5     3 februari    13:00 uur 
Groep 6    10 februari   09:00 uur 
Groep 1    19 februari   09:00 uur 
Groep 2    25 februari   13:00 uur 
Groep 3      3 maart    09:30 uur 
Groep 4    11 maart    10:00 uur 
Groep 5    17 maart    13:00 uur 
Groep 6    24 maart    09:00 uur 
 

In Memoriam 

Nico C. Neefjes   
*28 september 1937   † 9 februari 2024 
(locatie St. Cunera)  
Nog zie ik Nico staan, strak in ’t pak met een hoofd 
vol krullen, blauwe ogen met een zachte blik. Wat 
een markante man, wat een mooi mens. Achter 
deze markante man schuilde een vakman met een 
passie voor z’n producten. Nico was er van 
overtuigd, dat kwaliteit leveren zich uitbetaalde in 
jarenlange relaties met afnemers van partijen 
tulpenbollen en pioenrozen. Hij was ook een 
handige vent, bouwde z’n schuur uit, draineerde bij 
een broer, bouwde de kenmerkende ronde 
schoorsteen van de ouderlijke boerderij weer op, 
was mollenvanger …en wat niet meer. Nico 
ontdekte ’t skiën: een sport die hem alles deed 
vergeten, één met de natuur.  
Decennialang was Nico lid van fanfare ‘St 
Gregorius’, speelde op de bas in een tijd dat de 
fanfare nog op concours ging. Ook maakte hij deel 
uit van ’t dragers gilde van de uitvaartvereniging 
‘Cunera’. 
De versnelde mechanisatie in de bollenteelt was 
aanleiding deze teelt af te bouwen. ’t Hele 
bollenkraam ging naar de vaste afnemer. Na 
enkele jaren gevolgd door een ‘Groene Veiling’ van 
’t areaal pioenrozen. Er kwam steeds meer vrije tijd 
om te fietsen in eigen land en bij de buren. Maar 
ook verre reizen naar onbekende landen lonkten: 

andere culturen en religies met mooie mensen. 
Allemaal even boeiend, soms heet, soms heel 
hectisch. Maar Nico was ook graag thuis op zijn 
eigen stek met prachtige vergezichten. Daar 
hoorde ’t onderhoud van de tuin bij.  
Er leek maar geen eind te komen aan ons goed 
leven samen, zo vertrouwd met elkaar, zo samen 
één. Samengevat als tekst op de zerk: “Zo gewoon 
en toch zo bijzonder”. Dank je wel, lieve Nico, voor 
alle mooie momenten en herinneringen, die we 
samen hebben gemaakt.  
Liefs, Vera 
 

Verandering 
Laat ons geen vooruitgang noemen, 
waar een ander aan ten gronde gaat. 

Laat ons geen groei noemen, 
waar een ander minder van wordt. 

Laat ons geen vrijheid noemen, 
wat een ander het recht ontneemt 

zichzelf te zijn. 
Laat ons geen gemeenschap noemen, 

waar de minste niet de minste 
aandacht krijgt. 

Laat ons zelf de verandering zijn, 
die we in de wereld willen zien. 

Mahatma Gandhi 
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Van de penningmeester

 
Kerkbalans 2026:  
Geef vandaag voor je kerk 
van morgen 

 

 

Beste parochiaan, 
Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap! 
Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij maken 
er intense en mooi verzorgde liturgische vieringen mee.  Vooral bij feestdagen, uitvaarten en Allerzielen. 
De waarde van de kerk is voor iedereen anders, men ervaart er troost, steun en bemoediging. Maar feit is 
dat onze kerken voor veel mensen van grote betekenis zijn. Dat willen wij graag zo houden. 
Wij doen ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan de Actie Kerkbalans 2026. 
Met uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team onderhouden en het voortbestaan van de kerk 
waarborgen. 
Wij stellen het zeer op prijs als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers: 
 
Voor Wognum,       bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32 
Voor Nibbixwoud,     bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84 
Voor Zwaagdijk-West,  bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83  
 
Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs. 
Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op 
met de penningmeester. 

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet, 
Álvaro Rodriquez Luque (pastoor) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859) 

 

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaüs  
Begroting voor het boekjaar 2026, in vergelijking met cijfers 2024 

Cijfers X 1.000 euro    

 
  

 Begroot   Werkelijk 
  

 2026   2024   

OPBRENGSTEN     
  

Kerkbijdragen 55   55   

Collecten en stipendia 22   24   

Uitvaarten 17   21   

Begraafplaats 16   18   

Antenneopbrengsten 27   26   

Verhuur woning Zwaagdijk. 8   8   

Overige opbrengsten  18   17   

Totaal 163   169 
  

UITGAVEN     
  

Parochieel team 40   41 
  

Bijdrage Bisdom 22   23   

Huisvesting Wognum 30   30 
  

Huisvesting Nibbixwoud 52   54   

Huisvesting Zwaagdijk 1   1 
  

Kosten diensten 17   19   

Kosten best/pastoraat 1   0 
  

https://kerkbalans.nl/inspirerende-kerkverhalen/
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Kosten huishouding 4   4   

Overige kosten 13   14 
  

Totaal 180   186 
  

       

Verliessaldo 17   17   

       

Zowel de begroting 2026 als de werkelijke cijfers van 2024 geven een verliessaldo aan van € 17.000. 
De huisvestingskosten bedragen bijna de helft van het kostenpakket. Het wordt steeds moeilijker om 
de totale kosten van de twee  kerken en de pastorie te dragen.  Zonder de positieve bijdrage van onze 
vrijwilligers zouden de kosten nog veel hoger geweest zijn. 
Wellicht mogen wij een beroep doen om uw kerkbijdrage in 2026 te verhogen. 
 

Mededelingen voor alle locaties 

       Filmavond in de vastentijd:  

Little Boy 
Een klein kind met een groot geloof in het 
onmogelijke. Op 4 maart nodigen wij u van harte 
uit voor een bijzondere filmavond in de pastorie 
van de Cunerakerk in Nibbixwoud. In de stille 
weken van de vastentijd kan een goede film je 
onverwacht raken, je blik verruimen en je hart even 
openzetten. Deze keer kijken we samen naar Little 
Boy, een ontroerende en avontuurlijke film die je 
meeneemt door de ogen van een kind dat weigert 
op te geven. 
De jonge Pepper is klein van stuk, maar groot in 
liefde voor zijn vader. Wanneer zijn vader naar de 
oorlog vertrekt en het gezin achterblijft met vragen, 
gemis en verdriet, besluit Pepper dat hij niet 
machteloos wil toekijken. Met een kinderlijke, maar 
diep serieuze vastberadenheid gaat hij op weg om 
het onmogelijke mogelijk te maken. Onderweg 
ontmoet hij mensen die hem uitdagen, 
bemoedigen en soms ook tegenwerken, en 
gaandeweg ontdekt hij dat echte kracht niet altijd 
in spierballen zit, maar in vertrouwen, volhouden 
en geloven dat het goede kan doorbreken. 
Little Boy is meer dan een oorlogsverhaal. Het is 
een film vol mooie beelden, warmte en humor, met 
een boodschap die jong en oud kan aanspreken. 
Een verhaal over moed, hoop en de vraag wat 
geloof eigenlijk betekent als het leven moeilijk 
wordt. 
Van harte welkom om samen te kijken en, als u 
wilt, na afloop nog even na te praten met een kop 
koffie of thee. 
Praktische informatie: 

• Datum: woensdag 4 maart, inloop: vanaf 19.30 
uur 

• Locatie: pastorie van de Cunerakerk, 
Nibbixwoud 

• Entree: Gratis (een vrijwillige bijdrage voor de 
onkosten) 
Aanmelden: graag vooraf aanmelden i.v.m. het 

aantal plaatsen via Marry Tessel: 
tessel.marry@quicknet.nl  

• Na afloop is er gelegenheid om samen na te 
praten over de indrukken die de film achterlaat. 

Een avond vol film, ontmoeting en inspiratie: warm 
en gezellig, met een verhaal dat je niet snel 
vergeet. Iedereen is welkom, jong en oud, 
filmliefhebber of gewoon op zoek naar een fijne 
avond. Laat je verrassen door een film die raakt, 
inspireert en nog lang bijblijft. 

 
Palmpasenstokken maken 

Beste jongens en meisjes,  
Wij gaan weer 
palmpasenstokken maken en 
vinden het leuk als jij ook 
meedoet!  In de pastorie van de 
Cunerakerk gaan we ze maken: 
Op 28 maart zaterdagochtend 
10.00 uur of middag  13.30 uur 
( geef je voorkeur door) 

Tijdens de gezinsviering  in de Cunerakerk in 
Nibbixwoud zondagmorgen 29 maart  van 10.00 
uur  zullen jullie dan met de stok kunnen lopen 
door de kerk. De gezinsviering zal in het teken 
staan van Palmpasen. 
Vooraf aan de viering gaan jullie in optocht 
naar de Cunerakerk met je palmpasenstok. 
Weet je al voor wie je hem gaat maken?  Het is 
heel leuk om hem te brengen naar iemand die je 
goed kent. Misschien ken je iemand die ziek, 
bejaard, eenzaam of verdrietig is en deze 
verrassing goed kan gebruiken. Geef je dus zo 
snel mogelijk op zodat we weten hoeveel stokken 
we moeten klaarmaken. Ook je zusje of broertje 
mag natuurlijk ook een stok maken Uiterlijk 23 
maart  willen we je opgave binnen hebben i.v.m. 
de inkopen! Opgave bij Monie Vertelman 

monievertelman@gmail.com Tel. 0229-573471  
 

  

mailto:tessel.marry@quicknet.nl
mailto:monievertelman@gmail.com
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Triduüm  
vrijdag 10 en zaterdag 11 april 2026 
Omdat de volgende Verbinding pas op 2 april 
verschijnt lijkt het ons goed alvast de dagen 
van het Triduüm door te geven. 
Vorig jaar vierden we het 51e Triduüm. Dit 
waren weer prachtige dagen, waarbij wij 
ongeveer 150 gasten mochten ontvangen. 
Daarom gaan wij het dit jaar volgens traditie 
weer in onze kerk organiseren in de week na 
Pasen. 
Dit is nu op vrijdag 10 en zaterdag 11 april. 
Wij hopen dat er weer veel gasten komen. Er 
wordt nog vaak gedacht dat je echt ziek moet 
zijn om te komen, maar bij ons is iedereen 
welkom die deze dagen wil beleven. 
Dit jaar hebben wij Pastor Jules Post, tot vorig 
jaar werkzaam in de parochies Venhuizen en 
omgeving bereid gevonden deze dagen te 
leiden. Hij is vaak met de Lourdes bedevaart 
mee geweest en waarschijnlijk zullen 
sommigen hem hiervan herkennen. 
Op de eerste dag beginnen we om 10 uur met 
koffie en om 10.30 uur is er een viering. Het is 
wel heel jammer dat het Parochiekoor is 
gestopt, want zij hebben alle jaren, dus 51 
keer gezongen op de 1e dag. Gelukkig is het 
Cunerakoor uit Nibbixwoud bereid te viering 
op te luisteren. De pastores uit de 
deelnemende parochies worden ook 
uitgenodigd. Daarna wordt er voor broodjes en 

soep gezorgd en er is verder voldoende tijd 
om met elkaar een praatje te maken. ’s 
Middags een gezellig muzikaal programma tot 
half 4. 
Zaterdag ook om 10 uur koffie en dan een 
viering met het Sylvidakoor met daarna een 
klein concert. Als afsluiting een Mariaviering 
met bloemenhulde en kaarsen. Om half 3 
einde van het Triduüm en worden alle gasten 
weer door de chauffeurs opgehaald. 
Ook nog goed om te weten dat er in de kerk 
ruime toiletten zijn, waaronder een 
invalidentoilet.  
Er zijn veel vrijwilligers en verpleegkundigen 
die helpen, want zonder hun hulp zou het niet 
lukken om deze dagen te organiseren. Voor 
die tijd zullen de vrijwilligers weer benaderd 
worden of ze kunnen helpen, maar er moeten 
natuurlijk wel gasten zijn. 
Als u wilt komen of u weet iemand die 
hieraan zou willen deelnemen kunt u  
bellen met Ineke Overboom-Haakman Tel. 
0229-573954 of  het Comité 06 53 403655. 
We hopen dat het weer mooie dagen worden. 
In de volgende Verbinding melden wij ons 
weer. 

Comité Triduüm Wognum, 
Tiny Hetsen, Margreth van Tol 

Corry Bakker, Anneke Kamp 
 
 
 

Locatie H. Hiëronymus 

Bertha neemt afscheid 
Na 15 jaar is Bertha Kamp gestopt met haar 
werkzaamheden op het secretariaat van de 
Hieronymuskerk. Al die jaren was ze elke 
donderdagochtend te vinden in ons kantoortje. 
Daar verzorgden wij samen de administratie, de 
intenties en alle voorkomende werkzaamheden. 
Het is jammer dat zij door omstandigheden moet 
stoppen maar wij zijn haar heel dankbaar voor al 
het werk dat zij heeft verzet. 
Wij hebben in Angelique van Straalen een 
opvolgster gevonden. 
 

Vieringen in de afgelopen periode 
De drukke decembermaand ligt weer achter ons. 
Iedereen heeft het druk gehad met de 
voorbereidingen en het vieren van alle feestdagen. 
Ook in onze kerk was het een drukke periode. Op 
zaterdag 13 december was de uitvoering van de 
muzikale Kerstvertelling Kind of Koning. Deze 
uitvoering van het Kerstverhaal door Hoebe 
Muziekprojecten werd goed bezocht. Het aloude 
verhaal gebracht door koor en solisten en 
ondersteunt door een orkest van acht muzikanten.  

De dag erna, op zondag 14 december was de 
Kerst Zing In. Een zondagmiddag gevuld met zang 
door 6 koren. Ook deze middag werd goed bezocht 
door ongeveer 400 bezoekers. De organisatie van 
deze middag was in handen van het Sylvidakoor. 
Het was een mooi weekend zo in de aanloop naar 
Kerstmis. 
Op 20 december was de Oecumenische 
Kerstviering in Sweelinckhof. Een mooie viering 
georganiseerd door de Emmaus-parochie samen 
met de PKN kerk. 
Tijdens de Kerstdagen was er één viering in onze 
kerk. Op Kerstavond was er een viering met het 
Sylvidakoor waarin Kapelaan Dino voorging. Het 
was een zeer goed bezochte viering. En het jaar 
eindigde met de viering op Oudjaarsavond. Helaas 
kon door een miscommunicatie de fanfare niet van 
de partij zijn. Dit werd opgevangen door het Famzo 
koor. Het werd een mooie viering waarin Pastoor 
Álvaro, Kapelaan Dino en Mariska Vriend 
gezamenlijk voorgingen. 
Al met al hebben we een drukke maar ook heel 
mooie, waardevolle periode achter de rug en zijn 
we met frisse moed het nieuwe jaar ingegaan. 



11 
 

Terugblik: 
Kerst Zing In op 14 
december 2025 
Het Sylvidakoor heeft wat 
te vieren! 
Als voorbereiding op ons 
40-jarig lustrum op 18 

januari was dit voor het Sylvidakoor een mooie 
gelegenheid om een concert te organiseren. Met 
het draaiboek van de Cunerakerk Nibbixwoud en 
de nodige eigen inbreng kwamen we op het idee 
om dit evenement dit jaar in onze kerk te houden. 
Ceremoniemeester Hans van Engen kondigde 
ieder koor aan en vertelde iets over  het koor, 
ontstaan, aantal leden, enz. 
Ieder koor kreeg 20 minuten tijd om hun mooiste 
Kerstliederen te zingen. Het kerstlied waarbij het 
publiek mee kon zingen werd heel goed 

ontvangen. Het kerstgevoel kwam binnen. 
Dachten we er goed aan te doen om na ieder lied 
niet te applaudisseren, daar kwam niets van 
terecht. Ieder lied werd beloond met applaus en 
dat maakte ook weer de sfeer van de middag. 
Als pauzegedicht werd een mooi kerstverhaal 
opgelezen door Marian Kamp. De clou van het 
gedicht was wel dat Kerst niet gaat om de grote 
geschenken maar om de kleinheid van Kerst. 
Aandacht voor elkaar! Als laatste mochten wij als 
jubilerend koor zingen en sloten de middag af met 
‘Stille Nacht’. 
We kunnen terugkijken op een hele mooie middag. 
Nu op naar 18 januari, de viering en feestmiddag. 
Helaas kunnen we daar nog geen verslag van 
doen.  Dit komt in de volgende Verbinding. 

Bestuur Sylvidakoor 
 

  

Locatie St. Cunera

Kersttijd 2025 
Advent een tijd van verwachten. Een tijd om ons 
voor te bereiden op het feest van Kerstmis, de 
komst van Jezus, die we in ons hart mogen 
toelaten. Ook in de kerk wordt er van alles aan 
gedaan om er een mooi en sfeervol feest van te 
maken. Álvaro die weer een prachtig landschap en 
de weg die Jozef en Maria aflegden gecreëerd 
heeft. De vele vrijwilligers die de kerststal 
opbouwden, de mensen die alle versieringen 
verzorgden de dames poetsers. 
De koren die de kerstliederen repeteerden, het 
stencilen, vouwen en nieten van de boekjes, de 
kosters, misdienaars, opname livestream, 
voorgangers, mensen die de kerkgangers welkom 
heetten, allemaal waren ze in beweging om er een 
prachtig feest van te maken.  
We hadden dit jaar geen “Zing in”. Het Sylvidakoor 
wilde het deze keer graag organiseren in de 
Hiëronymuskerk vanwege hun 40-jarig bestaan. 
We begonnen dit jaar op 18 december met een 
viering voor de kinderen van de St. 
Nicolaasschool. Deze was geheel verzorgd door 
de school. 
In de Cunerakerk was 24 december de 1e viering 
om 17.00 uur, een gezinsviering met medewerking 
van het kinderkoor en enkele dames van het 
Jubilatekoor. De mensen werden achter in de kerk 
welkom geheten en werd het boekje van de viering 
uitgereikt met voor de allerkleinsten een kleurplaat 
met kleurtjes. Het was voor ons een probeersel, 
maar is onzes inziens goed ontvangen gezien de 
positieve reacties/opmerkingen daarover. 
Het was een mooie viering waarin Pastoor Álvaro 
veel aandacht voor de kinderen had. Het koor zong 
mooie liederen o.l.v. Mirjam Guichelaar, de 
dirigente van het kinderkoor. We mochten veel 
volwassenen en kinderen verwelkomen. 

De 2e viering was een Woord- en communie dienst 
o.l.v. Mariska Kremer. Het Cunerakoor o.l.v. Ruud 
Hoogenboom verzorgde hier de muzikale 
ondersteuning met extra aanvulling van dwarsfluit 
en trom. Het thema: “Een klein begin – een groot 
wonder” werd heel mooi verwoord in de 
overweging. Ook hier een volle kerk met diverse 
gasten uit andere parochies die complimenten 
uitdeelden. Altijd fijn. 
1e Kerstdag een gezamenlijke viering met de 
Hiëronymus kerkgangers. Een goed gevulde kerk 
luisterde naar de prachtige zang van ons 
Mannenkoor o.l.v. Marjo Bosch. Pastoor Álvaro 
ging hierin voor en diepte het thema: “Uw Woord 
tot leven brengen” uit. Ook weer een mooie 
sfeervolle viering. En zo waren de Kerstvieringen 
in de kerk voorbij. 
Zaterdag 27 december hadden we een kerst inloop 
voor alle parochianen. Er was koffie, thee,  
chocomel en glühwein en de nodige lekkernijen. 
Terwijl daar van genoten werd zongen Álvaro 
(achter het orgel) en Dino kerstliederen. Wat 
hebben die mannen toch mooie stemmen er was 
dan ook veel aandacht voor hun optreden. 
Spontaan mochten kinderen meedoen met een 
muziekinstrument, wat ook weer heel leuk was. 
Mensen ontmoetten elkaar en er werd nog na 
gesproken over het Kerstfeest, heel gezellig. 
Zaterdag 3 januari 2026 was er weer een viering 
van Drie Koningen die opgeluisterd werd door het 
Jubilatekoor. Na de viering was er onder het genot 
van een kopje koffie of thee de mogelijkheid om 
elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen. Hier waren 
duidelijk minder mensen, maar daar deed het weer 
ook geen goed aan. Fikse sneeuwbuien – gladde 
weg ja dat merk je wel in de opkomst. 
Komend weekend (als ik dit schrijf) vieren we de 
doop van Christus en daarmee sluiten we de 
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kersttijd dit jaar af. De spullen mogen weer 
opgeruimd en komen aan het eind van het jaar 
weer tevoorschijn. 
En de kerkwerksters zorgen weer voor een 
picobello schone kerk waarin we de weekend 
diensten kunnen vieren. 
Iedereen heel hartelijk dank voor de inzet om in 
onze kerk een mooi en sfeervol kerstfeest te 
kunnen vieren. Ook wensen we iedereen een 
zalig 2026. 

Commissie Cunera 

 
St. Nicolaas kinderkoor groot succes 
Wat was het een sfeervol gebeuren tijdens de 
gezinsviering op Kerstavond om 17.00 uur. Door 
het zingen van het kinderkoor (ondersteund door 
volwassenen koorleden) werd het een gezellige 
muzikale viering. Er was veel belangstelling en 
zeker door jonge gezinnen. Aan het begin van de 
viering trad het koortje samen met Pastor Álvaro 
en de misdienaars binnen. Een ontroerende 
intrede met mooie kerstgezangen. De aanwezige 
kinderen en het koortje werd door Pastor Álvaro 
tijdens de gehele viering bij alles betrokken. Heel 
wat liederen werden ook met instrumenten, 
trommel, tamboerijn, belletjes begeleid door het 
koortje. De kinderen zongen heel enthousiast en 
ook de aanwezigen genoten van zoveel 
spontaniteit. Juf Mirjam gaf goed leiding aan dit 
geslaagde gebeuren. Het was een mooie start van 
fijne en sfeervolle Kerstvieringen in de Cunerakerk. 
Met de Sint Maarten en St. Nicolaasviering konden 
we ook al genieten van hun zang. Juf Mirjam 
Guichelaar is bereid om verder met het koortje te 
repeteren voor andere kindervieringen. De St. 
Nicolaasschool geeft aan open te staan voor 
verdere samenwerking projectmatig (bv. 
Palmpasen). Er is al een basis gelegd met deze 
vieringen en wat is er mooier als samen zingen; 
want de jeugd heeft de toekomst!! 

 
Cunerakoor zingt bij Stille Omgang  
Het Cunerakoor zal zingen op uitnodiging  21 
maart om 20.00 uur tijdens de pontificale hoogmis 
van het Aartsbisdom en West-Friesland in de co-
kathedrale basiliek H. Nicolaas te Amsterdam. 
Een koorlid, welke ook al diverse jaren deze loop 
doet vanaf Nibbixwoud richting Amsterdam stelde 
al eens; kan ons koor misschien daar eens zingen? 
Na enige correspondentie ontving onderstaande 
mail dirigent Ruud Hoogenboom:    
Heel fijn dat uw Cunerakoor uit Nibbixwoud bij de 
Stille Omgang komt zingen. Kardinaal Eijk zal de 
hoofdcelebrant zijn en wij nodigen de parochies 
van het aartsbisdom uit voor deze viering, 
voorafgaand aan de Stille Omgang. De ervaring 
leert dat andere gelovigen ook graag komen naar 
deze viering. Na de viering gaat een groep mensen 

vaak de Stille Omgang door Amsterdam onder 
begeleiding lopen. Deze duurt gemiddeld een half 
uur. In deze uitgave van ‘de Verbinding’ staat ook 
een artikel van Bert Verbeek en Thijs Spruit welke 
met een groep lopen richting Amsterdam. Het zou 
toch mooi zijn als een grote groep West Friezen dit 
samen gaan beleven. 

Bestuur en dirigent Cunerakoor  

 
De route van de Stille Omgang 

De route van de Stille 
Omgang komt voort 
uit de route die de 
pastoor liep met de 
hostie naar de Oude 
Kerk en waaruit het 
Mirakel is ontstaan. 
Centraal is de plek in 
de Kalverstraat waar 
het Mirakel heeft 
plaatsgevonden. De 
nummers op de route 
1 t/m 5 zijn plaatsen 
waarop de lopers een 

nieuwe gebedsintentie kunnen starten.Het begin 
van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 
12 maart (tenzij Pasen vroeg in het jaar valt). 
Tijdens de Mirakelweek (van woensdag tot en met 
zaterdag) worden er dagelijks devotiemissen in de 
kapel op het Begijnhof opgedragen. De Stille 
Omgang wordt gehouden in de nacht van zaterdag 
op zondag. 
Na in één van de Amsterdamse parochiekerken 
een mis te hebben bijgewoond, nemen de 
bedevaartgangers vervolgens verspreid over de 
nacht deel aan de omgang en lopen de 
omgangsroute. Kenmerkend voor de omgang of 
‘processie’ is dat deze stilzwijgend wordt volbracht: 
zonder luid gebed of gezang en zonder kerkelijke 
kledij of andere religieuze attributen. De omgang 
duurt ongeveer een uur en vindt ergens tussen 
middernacht en vier uur in de zondagochtend 
plaats. 
In het verleden trokken ook grote groepen pelgrims 
vanuit naburige dorpen en steden richting 
Amsterdam. Men vertrok al vroeg in de morgen om 
dan in de avond in het centrum van Amsterdam 
aan te komen. Ook nu nog zijn er pelgrims die deze 
lange wandeltocht maken! De afgelopen jaren zijn 
er wandelgroepen die hun startplaats hadden in 
Zaandam, Purmerend en Haarlem. Een jaarlijks 

terugkerende groep, zijn de jongeren uit Haarlem. 

Vele groepen vanuit West Friesland lopen deze 
wandeltocht. Zo ook mensen uit onze Cunera 
gemeenschap en daarbuiten. In maart zullen er via 
de plaatselijke kranten mogelijkheden geboden 
worden voor opgave. 

  

https://www.ivenederland.org/post/jozefbedevaart-naar-amsterdam
https://www.stille-omgang.nl/wp-content/uploads/2017/09/route.jpg
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Stille Omgang 2026 
Ook al is het nog kort in het Nieuwe jaar, natuurlijk 
onze beste wensen, voor 2026. Op 21 maart 
komen wederom vele wandelaars weer bijeen, om 
de tocht naar Amsterdam te voltooien. Vorig jaar 
liepen we met 43 personen, waaronder gelukkig 
ook veel jongeren. Ook dit jaar hebben zich tot nu 
toe, 21 mensen aangemeld, kortom het leeft in 
Nibbixwoud en Omstreken. Opgave hopelijk zo 
snel mogelijk i.v.m. het bestellen van de bus terug. 
Als iedereen om 9 uur aanwezig is, kunnen we om 
9.15 uur vertrekken, naar de eerste stop. Ook 
hebben we een jubilaris dit jaar, die hem voor de 
25ste keer gaat lopen. 
Een bekende Nibbikker, die je dagelijks zie trainen, 
dus de vlaggen op de dorpsstraat kunnen die dag 
uit. Er is dit jaar nog iets speciaals in de Basiliek 
van Amsterdam want het Cunerakoor uit 
Nibbixwoud mogen daar gaan zingen. Grappig is, 
dat vele lopers al aan het trainen zijn, en dan naar 
je roepen, ik ga weer mee hoor, goed om te horen. 

Sportiviteit staat dan ook voorop, bij de mensen, 
die meegaan. Geef je nog snel op, bij Thijs of Bert, 
want vol is vol, wat betreft de bus. 

Groeten van ons,  
Thijs en Bert 

 
Gevonden voorwerpen Cunerakerk 
Diverse paraplu’s 
Diverse brillen (zwart/bruin op sterkte) 
Shawl-haarband (bewerkt) 
Handschoenen (zwart) 
Sleutel met hanger( Gravenstraat) 
Diverse leesbrillen 
Bij de ingang van de kerk staat linksonder bij de 
tafel een bakje met deze voorwerpen.  
Diverse leesbrillen zijn ook opgeslagen in de 
sacristie (vraag hiernaar). 
Bij vieringen of tijdens openingstijden secretariaat 
dinsdagmorgen van 9.00-11.30 uur op te halen. 
 
 
 

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Gerard Swüste preekt in de Westfriese 
Ekklesia 
De eerstvolgende viering van de Westfriese 
Ekklesia in het nieuwe jaar is op zondag 1 februari 
2026 om 11.00 uur. Het jaarthema voor dit seizoen 
2025-2026 luidt: “Bronnen van wijsheid”. In deze 
viering zal Gerard Swüste spreken over: “Loflied 
op de wijsheid”. 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van 
dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op de 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 
11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u 
op 1 februari te ontmoeten bij deze viering. U bent 
van harte welkom.  
Tevens wordt u van harte uitgenodigd voor het 
Geloofsgesprek (i.s.m. PGHV) over de 
Veertigdagentijd o.l.v. Esther Jeunink en Roos 
Konijn-Kapteijn. Woensdag 11 februari, aanvang 
19:00 uur. Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 

 
Westfriese Lourdes Vliegreis 2026 
“Wij hebben de Lourdesreis als een inspirerende, 
indrukwekkende, saamhorige en prachtige reis 
ervaren. Behulpzame mensen die elkaar 
inspireren en hielpen als het even te moeilijk werd.”  
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2025) 
In 2026 gaat Groep Westfriesland van 18 t/m 23-
sep naar Lourdes, sinds 2022 ‘onder de vlag’ van 
het Huis voor de Pelgrim, de non-profit (zonder 
winstoogmerk) bedevaartorganisatie in Maastricht. 

Contactpersoon/coördinator Westfriese Lourdes 
Vliegreis: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-
514040. 
De voorbereidingen voor dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis 2026 zijn in volle gang. De volledig 
verzorgde zesdaagse groepsreis, met Westfriese 
pastorale begeleiding van diaken Jules Post en 
pastoraalwerker Mariet Vet, staat open voor jong 
en oud, gezond en ziek, gelovig en niet gelovig, 
buitenkerkelijk en andersdenkend. Met 
opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn reist 
Groep Westfriesland per touringcar naar Airport 
Weeze (D). Na ca. zeven kwartier landt het 
chartervliegtuig op Tarbes Lourdes Pyrénées. De 
gereedstaande bus zet u in twintig minuten voor 
uw hotel in Lourdes af. Twee informatieavonden 
(24-jun en 2-sep) dragen bij aan een groeiend 
groepsgevoel. Op de reünie (18-nov) wordt het 
Herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis 
uitgereikt. Twee weken voorafgaand aan de 
contactavonden wordt de uitnodiging/agenda 
verstuurd. De bijeenkomsten zijn in de 
protestantse kerk Hoogkarspel, Raadhuisplein 
24a. 
Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2026 kent een 
goed gevuld Nederlandstalig programma met 
ruimte voor bezinning, ontmoeting én gezelligheid: 
samen optrekken en beleven, aan- en nazitten op 
terrasjes en in het hotel. We verzorgen 
rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje 
Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen 
zoals de Viering aan de Grot, de Lichtprocessie en 
de Handoplegging. Heel speciaal is ieder jaar weer 
de eigen Gebedsdienst van Groep Westfriesland. 

http://www.westfrieseekklesia.nl/
mailto:ham.vet@quicknet.nl
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Ook een excursie naar de Pyreneeën wordt 
aangeboden. Het programma is vrijblijvend!  
De reissom van de volledig verzorgde 6-daagse 
groepsreis, chartervlucht en driesterren 
groepshotel (vol pension), is € 1.245 o.b.v. een 
tweepersoonskamer excl. gezamenlijk 
touringcarvervoer Westfriesland- Airport Weeze 
(D) v.v. incl. HvdP-reisverzekering, HvdP-
annuleringsregeling, excursie en gratis gebruik 
leenrolstoel/leenrollator. Er zijn ook 3-persoons-
kamers beschikbaar! De reissom voor het 
viersterren zorghotel, voor hen die zorg en/of 
verpleegkundige hulp nodig hebben die niet door 
de kamer-/reisgenoot geleverd kan worden, alsook 
voor degenen die gebruikmaken van een rolstoel 
en géén rolstoelbegeleider hebben, is € 1.375. De 
toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt bij 
beide hotels € 185. 
Wilt u in 2026 met dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis mee?  Meld u aan bij Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.  
 

‘Licht dat leven geeft’ – 40-dagenretraite 
van de jezuïeten 
Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke 
vreugde. 
De digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten, 
getiteld “Licht dat leven geeft”, start op 
Aswoensdag (18 februari 2026) en eindigt op 
Paaszondag. Deze retraite is een uitnodiging om 
ballast los te laten, rust te vinden en Pasen 
intenser te beleven. Ons leven raakt soms zo vol 
met drukte en zorgen dat we vergeten dat Hij onder 
ons is. Deze retraite helpt je om ruimte te maken 
voor Gods aanwezigheid, eenvoud, rust en 
innerlijke vreugde. De retraite is geschreven door 
jezuïet Tim van de Veen.  
Ervaar wat de retraite je kan brengen 
Met ruim 20.000 deelnemers uit Nederland en 
Vlaanderen zijn de digitale retraites van de 
jezuïeten inmiddels een begrip. Deelnemers 
ontvangen dagelijks een gebedsmail met een 
Bijbeltekst, meditatieve vragen, inspirerende 

citaten en praktische gebedstips. Dit vormt een 
waardevolle ondersteuning voor je innerlijke 
voorbereiding op Pasen. 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 
digitale retraite: 
• “Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit 

saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De 
gebedsmails raakten mij dag na dag. Een 
borrelende bron van intense inspiratie.”  

• “De mails gaven een goede structuur in de 
meditatie, het verloop is zeer helder, niet 
zweverig. Het was een revelatie voor mij dat 
meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit 
mooie kerstgeschenk!" 

Schrijf je nu in! 
De 40-dagenretraite is gratis en toegankelijk voor 
iedereen. Meld je aan via 
www.40dagenretraite.org en ontvang vanaf 
Aswoensdag dagelijks een inspirerende 
gebedsmail. Als je eerder hebt deelgenomen, hoef 
je je niet opnieuw in te schrijven. 
Samen onderweg naar Pasen 
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse 
spiritualiteit en biedt een moment van stilte en 
verdieping in je dagelijks leven. Via het online 
gastenboek kun je je ervaringen delen met 
anderen. Laat deze retraite een bron van inspiratie 
zijn om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren 
en te vieren. 

 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 
 
 
 

Overige mededelingen 

Parochies de Waterkant 

op social media! 

Wil je op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws en de 
activiteiten in onze 
parochies? Via facebook, 
Instagram en ons WhatsApp-
kanaal worden de 
nieuwsbrief, activiteiten, 
mededelingen en het laatste 
nieuws van de parochies in 

de regio de Waterkant verspreid. Volg ons en blijf 
op de hoogte van Parochies de Waterkant!  
 

De QR-code om direct op de 
website van de 
Emmausparochie te komen.  
 
 
 

 
https://n9.cl/facebookdewaterkant 

mailto:ham.vet@quicknet.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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https://n9.cl/instagramdewaterkant 

 
https://n9.cl/whatsappdewaterkant 

 
Westfriese Kerken helpen 
De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide, 
psychosociale hulpverleners. Het straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke 
fondsen. Wat heeft HWK te bieden? 
- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een 

groot verdriet bijvoorbeeld. 
- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan 
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn. 
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering 
- Een gesprek over levens- of geloofsvragen. 
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.o.? 
De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een 
festival voor smalle beurzen en afhaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-
271684. 
Meer info vind je op: 
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl 

 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud 
Inwoners; 
die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten. 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag 
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar 
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 

Nibbixwoud: 
 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 

Pastores-team kerkbestuur parochieraad, secretariaten, locatieraden, 
uitvaartverzorging 

Pastores-team  
Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Het 
pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale 
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. Iedere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en 
sacramentele noden.  
- Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van de kerkbestuurs parochies 
regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); 
coördinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg. Eerst-aanspreekbare voor de 
parochies: Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Parochie Sint Titus Bransdma (Aandijk, 
Onderdijk, Medemblik, Wervershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost) 
- Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma 
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI; 
eerst-aanspreekbare voor de parochies: St. Victor te Obdam, St. Lambertus te De Weere, St. Bonifatius te 
Spanbroek. 
- Kapelaan Josué Mejía Sánchez: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus 
Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); coördinator ouderenpastoraat en communie-
thuis voor de regio de Waterkant; eerst-aanspreekbare voor de parochies: St Johannes Geboorte te 
Hoogwoud, St. Bavo Ursem, St. Georgius te Spierdijk (sacramenten). 

https://n9.cl/whatsappdewaterkant
http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
http://www.straatpastoraathoorn.nl/
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
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-  Kapelaan Dino Deltin: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma 
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost) coördinator van eerste communie en vormsel 
werkgroepen; jeugdpastoraat van parochie sint Titus Brandsma. Pastoraal aanspreekbaar voor: 
Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Sint Titus Bransdma (Andijk, Onderdijk, Medemblik, 
Wervershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost). 
- Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster regio de Waterkant; coördinator MOV-werk; 
coördinator van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen; eerst-
aanspreekbare voor de parochies: St. Georgius Spierdijk, O.L.V. Rozenkrans te De Goorn, O.L.V. van 
Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie. 
 
Voor alle sacramentele, pastorale en geestelijke zaken in de Emmausparochie:  
- Pastoor Álvaro Rodriguez Luque,  
mobiel: 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
- Kapelaan Dino Deltin:  
Mobiel: 06-23596249, email: dino.deltin@gmail.com  

 
Het kerkbestuur van parochies in regio de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque  voorzitter 
Dhr. Peter Bakker             vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer            secretaris - penningmeester ad interim 
Dhr. Ruud ter Schure          bestuurslid  
Pastoor Bert Glorie           bestuurslid 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Contact: Karin Rood (regio coördinator) mobiel: 06-14805415; email: secretaris@parochiesdewaterkant.nl 
 
Emmaüs parochieraad  
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  
Bertus Schilder:   voorzitter 
Tony Slaman:    secretaris  
Juul Kampstra:    penningmeester 
Karin Rood:     afgevaardigde Wognum, tevens coördinator, mobiel: 06-14805415 
Marry Tessel:    afgevaardigde Nibbixwoud  
 
Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer): 
Koos Otten      (afgevaardigde Zuidermeer voorzitter) 
Koos Molenaar   (afgevaardigde Zuidermeer secretaris) 
Ans Kenter      (afgevaardigde Zuidermeer penningmeester) 

 
Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op iedere dinsdagmorgen maand van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736. Iedere woensdagmorgen is Marga Schouten-Ruijter telefonisch bereikbaar: 06-15618192. 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-14805415. 

 
Locatieoverleg Hieronymus 
Het locatieoverleg Hiëronymus bestaat uit vertegenwoordigers van alle taakgroepen in de Hiëronymuskerk. 
Het overleg komt een paar keer per jaar bijeen en bespreekt alle informatie uit de Taakgroepen en de 
Parochieraad. Ook worden de ontwikkelingen in de Waterkant besproken en komen de financiën aan de orde. 
We kennen de volgende taakgroepen: 
Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, Doopgroep, Sylvidakoor, Oecumenische werkgroep, 
Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leedgroep, Familievieringgroep, Kerkbalans, 
Tuingroep/kerkhofgroep, Kerkschoonmaakgroep, Bloemschikkers, Technische werkgroep, Livestream, beeld 

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
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en geluid, Gastvrouwengroep, Redactie en Verspreiding Verbinding en Vrijwillige kosters Sweelinckhof, PCI 
kerstactiegroep en Triduüm, Stoelengroep, Lourdesgroep. 
 
Coördinatieoverleg Cunera 
Het overleg met de coördinatoren van de commissies vindt één keer in de twee maanden plaats. Zo kan er 
snel en adequaat gereageerd worden op de gebeurtenissen in de locatie Cunera. Uiteraard worden de 
ontwikkelingen in de regio besproken en de informatie uit de parochieraad. Dit overleg wordt CC genoemd 
en de coördinatoren vertegenwoordigen de taakgroepen van de commissie vieringen en pastoraat, 
commissie organisatie en beheer en de commissie communicatie.  De commissies bestaan uit de volgende 
taak/werkgroepen: 
Commissie vieringen en pastoraat: 
Avondwake, Lekenvoorgangers, Lectoren, Koren, Eerste Communiegroep, Vormselgroep, Gezinsviering 
kerst, Kosters, Misdienaars, Geloven Nú, M.O.V., P.C.I., Bezoekgroep, Overleggroep liturgie, 
Kerkversiergroep bij speciale vieringen, Bloemschikkers, Liturgische werkgroep, Oecumenische werkgroep, 
Uitvaart en klokkenluiden, Uurwerk toren. 
Commissie organisatie en beheer: 
Onderhoud en techniek, Altaarkleden, Archiefgroep, Gastvrouwgroep, Kerkwerksters, Huishouden, 
Kerkbalans, Dorpsveiling, Koffiegroep, Poetsgroep, Raapploeg, Palmpasen, Rondleiding kerk, Secretariaat, 
Stencilwerk, Tuingroep, Livestreamgroep, Kerstversiergroep, Wijkcontactpersonen, Begraafplaatscommissie 
Zwaagdijk-West. 
Commissie communicatie: 
Redactie Verbinding, Website, P.R. 
De coördinatoren van de commissies overleggen één keer per jaar met de bij hen behorende 
vertegenwoordigers van de taak/werkgroepen. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum      Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 
           Uitvaartverzorgsters: Joyce Nannings 
           Info: www.laatsteeerwognum.nl 
           Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com  
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 
           Monique Bankras en Lian Kroon  
 
Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
           Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 
Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197 
 
Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk 
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 
Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 

 
  

http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:emiel.castricum@gmail.com
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
http://tel.nr/
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Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje 
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud. Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 
Wognum. Een misintentie kost € 10,-. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaatsvindt. 

 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum      NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
Zuidermeer     NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van 
Lourdes Zuidermeer) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  Naam / voornaam    __________________________________________ 
  Adres           __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

Secretariaten 
Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum    secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M/V 

http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

