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Woordje van de pastoor

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 0637612131
Coby Schouten Woudhoek 8 573081
Annemiek Schouten Hauwert 17 202302

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’
verschijnt rond donderdag 22 januari
Kopij inleveren véoér vrijdag 16 januari
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild
zijn. Let op de inleverdatum.

VERSCHIJNING 2026
Donderdag 22 januari
Donderdag 2 april
Donderdag 21 mei
Donderdag 2 juli Vrijdag 26 juni
Donderdag 8 oktober Vrijdag 2 oktober
Donderdag 10 december  Vrijdag 4 december

Vrijdag 16 januari
Vrijdag 27 maart
Vrijdag 15 maart

Van de redactie:

En nog even en 2025 ligt alweer bijna achter ons.
Wat is dit jaar snel voorbijgegaan. Verdrietige en
mooie momenten bracht dit jaar. De komende
weken zijn bij uitstek een moment om er bij stil te
staan, aan het eind van het jaar kijken we terug.
Met Kerst staan we natuurlijk stil bij de geboorte
van Jezus. Kerst levert ons ook een mix van
gevoelens van samenzijn, vreugde, verbinding en
nostalgie op. Namens de redactie wens ik u fijne
en sfeervolle kerstdagen en voor 2026 een jaar
met veel mooie momenten toe.

Een open huis met Kerst

Rond Kerstmis zie ik voor me een huis waar het
licht brandt. Buiten is het donker en koud, maar
binnen is het warm. Je denkt meteen: daar kan ik
naar binnen, daar hoor ik bij. Zo zou ik onze
parochie graag zien: een plek waar je nooit hoeft
te twijfelen of je welkom bent. De deur staat open
voor wie blij is en voor wie verdrietig is, voor wie
gelooft en voor wie zoekend is.

De kerk lijkt op de stal van Bethlehem. Die stal
stond aan alle kanten open. ledereen kon zo naar
binnen lopen. Binnen waren heel gewone mensen:
een kind, een man en een vrouw, wat dieren en
herders. Zo is het ook in de kerk. Er wordt niet eerst
gevraagd wie je bent of wat je komt doen. Je hoeft
niets te betalen, je mag gewoon binnenlopen. We
mogen er onszelf zijn, zonder masker en zonder
toneel. We kunnen er bidden, stil zijn, praten,
zingen, huilen en vergeving ontvangen. Langzaam
merken we dan dat we staan in een ruimte die veel
groter is dan wijzelf.

In die ruimte mogen we even uit de drukte stappen:
geen volle agenda, geen telefoon, maar gewoon
ademhalen. Zitten, luisteren, zingen, bidden,
praten, delen, genieten. Dan kan er iets tot rust
komen in ons hart. Soms horen we diep vanbinnen
een zacht stemmetje: “Wees niet bang, Ik ben bij
je.” God spreekt eenvoudig, via een stukje uit de
Bijbel, een lied, een gebed of een gesprek bij de
koffie.

Ook in het nieuwe jaar willen we een parochie zijn
waar mensen elkaar vinden. Niet alleen in de
banken op zondag, maar het hele jaar door. We
denken aan de koren die trouw oefenen zodat wij
samen kunnen zingen. Aan parochianen die op
bezoek gaan bij iemand die het moeilijk heeft. En
aan alle vrijwilligers die zich inzetten. Zonder hen
zou onze parochie niet kunnen draaien. Mensen
die schoonmaken, bloemen neerzetten,
collecteren, koffie schenken, de tuin verzorgen,
techniek bedienen, een hand toesteken als er iets
moet gebeuren. Vaak op de achtergrond, maar zij
maken van onze kerk een thuis. Misschien herkent
u of jij je in hen. Misschien denk je: ik zou ook wel
iets willen doen, maar ik weet niet wat. Weet dan:
er is altijd plek voor een extra paar handen en een
warm hart. Je bent van harte uitgenodigd om mee
te doen, op jouw manier en in jouw tempo.

In het nieuwe jaar zou het mooi zijn meer plekken
te bieden voor verdieping in het geloof. Niet alleen
grote vieringen en activiteiten, maar kleine
momenten, dicht bij het leven van alledag. Laatst
na de mis bleef er iemand even hangen. Ze zei:
“Pastoor, ik bid wel, ik kom naar de mis, maar soms
shap ik het niet helemaal. Ik weet eigenlijk niet
goed hoe ik dat moet doen. Soms begin ik, en dan
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ben ik na twee minuten alweer afgeleid, er komen
zo veel vragen naar boven...” Dat is zo herkenbaar.
We spraken even samen, heel eenvoudig. En toen
zei ze: “Weet u, als er eens een avond zou zijn om
hierover te praten, dan zou ik komen.” Voor
mensen zoals zij, en misschien ook voor u, voor
jou, zouden we in het nieuwe jaar graag avonden
organiseren om samen in de Bijbel te lezen, te
praten over geloofsvragen, of gewoon te delen wat
ons bezighoudt. Geen hoge drempel, geen
moeilijke woorden, maar samen zoeken naar God
die dichtbij is. Als je denkt: dat zou iets voor mij
kunnen zijn, spreek me gerust eens aan of laat het

Rond Kerst en Oud en Nieuw voelen we extra sterk
hoe belangrijk het is om samen gemeenschap te
zijn en ons door God met elkaar verbonden te
weten. Moge onze Emmausparochie een plaats
zijn waar wij met elkaar in liefde geloven, delen en
leven. Ik wens u van harte een zalig Kerstfeest en
een gezegend nieuw jaar. Dat het Kind van
Bethlehem ons hart zacht maakt, onze ogen opent
voor elkaar en ons laat voelen dat God met ons
meegaat, elke dag.
Van harte welkom in de kerk, welkom thuis. We
Zien u graag.

Hartelijke groeten en Gods zegen,

weten. Pastoor Alvaro
i Vieringen in onze parochie. In de H. Hiéronymuskerk, i1
—t I Sweelinckhof en de St. Cunerakerk % \
e — o A —
Locatie Dag  Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor
Wognum Za 13 december 10:30 uur ~ Sweelinckhof Woord- en Communie Hans van Engen
Wognum Zo 14 december 13:30 uur H. Hiéronymus Kerst Zing in
Nibbixwoud Zo 14 december 10:00 uur  St. Cunera Woord- en Communie Hans van Engen Mannenkoor
3e weekend van de Advent
Na afloop is er koffie — thee
Nibbixwoud  Di 16 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 18 december 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 18 december 19:00 uur H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 20 december 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Wognum Za 20 december 19:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro Vivace
4e weekend van de Advent
Nibbixwoud Zo 21 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Jubilatekoor
4e weekend van de Advent
Wognum Wo 24 december 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino en dominee
Nibbixwoud ~Wo 24 december 17:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Kinderkoor o.l.v. M.
Gezinsviering Guichelaar en enkele
1e Kerstavondviering dames van het
Jubilatekoor
Wognum Wo 24 december 20.00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Dino Sylvidakoor
Kerstnachtviering
Nibbixwoud Wo 24 december 20:00 uur St. Cunera Woord- en Communie M. Vriend Cunerakoor
2e Kerstnachtviering
Nibbixwoud Do 25 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Mannenkoor
le Kerstdag
Gezamenlijke viering
Nibbixwoud Za 27 december 14:30 - St. Cunera Kerstinloop
16:00 uur
Wognum Zo 28 december 10:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Dino Samenzang
Wognum Wo 31 december 19:00 uur H. Hiéronymus Oudjaarsviering Alvaro en Dino Fanfare
Gezamenlijke viering
Wognum Za 3 januari 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
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livestream gemist.

Nibbixwoud Za 3 januari 19:00 uur St. Cunera Doop van Christus Alvaro Jubilatekoor
Driekoningen
Nieuwjaarswensen
Na afloop is er koffie - thee
Wognum Zo 4 januari 10::00 wur  H. Hi€ronymus Eucharistie Alvaro Famzo
Familiezondag
Doop van Christus
Driekoningen
Nieuwjaarswensen
Na afloop is er koffie — thee
Wognum Za 10 januari 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communieviering Mariska Vriend
Nibbixwoud Za 10 januari 19:00 uvur St. Cunera Woord- en Communieviering Mariska Vriend Cunerakoor
Wognum Zo 11 januari 10:00 uur H. Hiéronymus Woord- en Communieviering Mariska Vriend Vivace
Nibbixwoud Di 13 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 15 januari 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 15 januari 19:00 uur H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 17 januari 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communieviering Hans van Engen
Wognum Zo 18 januari 10:00 uwur  H. Hi€éronymus Woord- en Communieviering Hans van Engen Sylvidakoor
Nibbixwoud  Zo 18 januari 10:00 uur Oostwoud Oecumenische viering Tony Slaman,
Jantine de Ruiter en
Ina Broekhuizen
Nibbixwoud  Di 20 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 22 januari 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Do 22 januari 19:00 uur H. Hiéronymus Kapel: Stille Aanbidding
Wognum Za 24 januari 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino
Nibbixwoud Za 24 januari 19:00 uur  St. Cunera Eucharistie Dino Cantorij
Wognum Zo 25 januari 10:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Dino samenzang
Nibbixwoud  Di 27 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 a 10 uur later op

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen!

Er zijn in onze regio ook niet-Nederlandstalige missen voor andere doelgroepen:
-Vietnamese eucharistieviering: Laatste zondag van de maand om 13.30 u in de Lourdeskapel in Zwaag
-Filipijnse eucharistieviering (in het Engels): Derde zondag v/d maand om 15.00 u in de Lourdeskapel van

Zwaag

-Poolse eucharistieviering: Elke zondag om 9.30 u in de St. Martinuskerk van Westwoud
-Spaanse eucharistieviering: Elke 2de en 4de zondag v/d maand om 16.00 uur in de Hiéronymuskerk van

Wognum.

Misintenties H. Hiéronymus

Zaterdag 13 december, Sweelinckhof:

Arie Wiering; Gré Overboom en overleden familie;
Thaam en Wil Ootes-Romein, zegen over hun
gezin en voor de levenden en overledenen van de
familie Ootes-Romein; Pastor Gerard Koning; Ad
Steltenpool; Jan en Annie Rood-Bakker en zegen
over hun gezin; Adrie Smit;

Geen viering in de kerk vanwege Kind of Koning
op zaterdag en Zing In op zondagmiddag

Zaterdag 20 december, Sweelinckhof en kerk:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;
Jan en Annie Rood-Bakker en zegen over hun
gezin; Gert Ligthart, Catharina Maria Ligthart-
Braakman en Gerardje Ligthart; Ad Steltenpool;
Pastor Gerard Koning; Gré Overboom en
overleden familie; Arie Wiering; Thaam en Wil
Ootes-Romein en zegen over hun gezin; Levenden
en overledenen van de familie Ootes-Romein;




Woensdag 24 december, Sweelinckhof en kerk:
Marian Bijman-Jonker; Piet en Frieda Bleeker-
Neefjes en overleden familieleden; Nicolaas en
Catharina Ursem-Groot; Ans Ursem-van der Wee;
Siem, Kees en Renee Besseling; Piet en Riet
Kroon-Hulsebosch; Qrijn en Gré Kroon-Ruiter;
Overleden familie Bakker-Twisk; Kees Groen;
Joop en Riet Overboom-van Diepen en zegen over
hun gezin; Jacques Hetsen; Overleden ouders
Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie
Huiberts-Snoek; Jan en Annie Rood-Bakker en
zegen over hun gezin; Kees Bijman en overleden
ouders Bijman-Pater; Gerard en Margreet Ursem,;
Jan Koeleman en voor zijn kinderen en hun
gezinnen; Piet en Aat Schneider-Neefjes;
Overleden ouders Groen-Jong; Joop en Francien
Fasting-van der Zeeuw; Joke Stam-Koelman; Nel
Schoenmaker-Vlaar en zegen over haar gezin;
Overleden familie Hand-Commandeur; Wim en
Trien Groot-van Diepen en zegen over hun gezin;
Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin;
Cock en Willy Salman-Laan; Gré Overboom en
overleden familie; Thaam en Wil Ootes-Romein en
zegen over hun gezin en levenden en overledenen
van de familie Ootes-Romein; Arie en Corry Loos
en overleden familie; Klaas en Brigit van Baar-
Punt en overleden familie; Jan en Trees Ootes en
levende en overleden familieleden; Overleden
familie Bleeker-Ootes; Klaas Weel; Ton en Vera
Steltenpool-Overboom en zonen Willem en
Herman; Piet en Reina Stam-Commandeur;

Zaterdag 27 december, Sweelinckhof en
zondag 28 december, kerk:
Cock en Willy Salman-Laan; Adrie Smit;

Woensdag 31 december, kerk:

Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin;
Marian Bijman-Jonker; Ton en Vera Steltenpool-
Overboom en zonen Willen en Herman; Jan en
Annie Rood-Bakker en zegen over hun gezin; Jaap
en Christina Smit-Kors en zegen over hun gezin;

Zaterdag 3 januari, Sweelinckhof en zondag 4
januari, kerk:

Arie Laan, Truus Laan-van Westen en Kees; Jaap
en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Riet
van Straalen-Komen;

Zaterdag 10 januari, Sweelinckhof en zondag
11 januari, kerk:

Adrie Smit; Arie en Corrie Loos en overleden
familie;

Zaterdag 17 januari, Sweelinckhof en zondag
18 januari, kerk:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;
Adrie Hoogewerf; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes
en zegen over hun gezin;

Zaterdag 24 januari, Sweelinckhof en zondag
25 januari, kerk:

Arie Laan, Truus Laan-van Westen en Kees; Adrie
Smit.

Misintenties St. Cunera

Zondag 14 december:

Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon
Frank; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Mart
Peerdeman-Rood en Ron; Uit dankbaarheid voor
ons 50 jarig huwelijksjubileum en zegen over onze
gezinnen; Joris Ruijter en Jo Ruijter-Broers;
Quirinus Schouten en Sofia Schouten-van
Blokland en overleden familie;

Zondag 21 december:

Tiny op den Kelder-Breed; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Overleden familie Schoenmaker; Bert en
Greet Schouten-de Haan; Kees Kroon en
overleden familie; Hans Vriend en zegen over de
familie;

Woensdag 24 december (Kerstavond):

Cees Karels; Niek en Gerda op den Kelder-
Kolkman; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Jan
Roozendaal; Cor en Bep Ettes-Ursem en
overleden familie, uit dankbaarheid en om zegen
over de familie; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Nic
en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob en zegen

over de gezinnen; Aad Karsten; Johannes en
Johanna Ligthart-Zuiker, Loes Knol-Ligthart;
Gerda Berkhout-Bennis; Gerbrand en Tiny
Beerepoot-Entius; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek;
Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-dan, Margreet
en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Jan
en Lia Hoffer-van 't Hek; Hans en Rob Hulst; Cor
Hoogland; Johannes Koopman en overleden
familie Koopman-Stolwijk; Nico Neefjes; Gerard
Verbeek en overleden ouders Verbeek-Smit; Tinus
Kok; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;
Cor Ligthart; Joop en Alie van Zelm, Dirk van Zelm,
Dick van Zelm, Jo en Aag Vriend; Bert en Greet
Schouten-de Haan; George van der Laan; Arie
Koopman,; Dennis Kroon en overleden
familieleden; Pierre en Ria Vriend-Braas; Martijn
en Pe Vliaar en overleden familie Vlaar-Smit;
Nicoline en opa en oma Buis; Gre Koeleman en
overleden familie; Tom Broersen en overleden
familie Broersen-Commandeur; Gerardus en
Catharina van Hal-van Zundert en om zegen over
de gezinnen; André, Arie en Riet Smit-Mes; Fred
Roos; Piet Dudink en zegen over het gezin;




Donderdag 25 december (1° Kerstdag):

Jan Roozendaal; Simon Vleerlaag en Anneke
Vleerlaag-Jonk en zegen over de gezinnen; Jan
Tensen; Pastoor Gerard Koning; Piet en Vera
Knol-Groot; Kees Kroon en overleden familie;
Sjaak Ligthart; Jaap Schermer en zegen over zijn
gezin;

Zondag 28 december:
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Herman en Lies op
den Kelder-de Boer;

Woensdag 31 december:

Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Nic en Lies
Commandeur-Machtel; Jan Roozendaal; Bets
Goedhart-Blank; Cor Ligthart; Jaap en Afra
Dudink-Bruijns; Hans en Rob Hulst; Cor Hoogland;
Piet en Vera Knol-Groot;

Zaterdag 3 januari 2026:

Simon Vleerlaag en Anneke Vleerlaag-Jonk en
zegen over de gezinnen; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Arie, Andre en Riet Smit-Mes;

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Zaterdag 10 januari:

Tiny op den Kelder-Breed; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Jaap Schermer en zegen over zijn gezin;
In het bijzonder bidden wij voor Dick van Zelm.
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van
hem afscheid hebben moeten nemen

Zondag 18 januari (oecumenische viering in
Oostwoud):

Simon Vleerlaag en Anneke Vleerlaag-Jonk en
zegen over de gezinnen; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns;

Zaterdag 24 januari:

Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Sjef Klijn; Jan Entius
en families Entius-Bijl-Schilder; In het bijzonder
bidden wij Tineke Koelemeijer-Delemarre. Rond
deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar
afscheid hebben moeten nemen.

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Jan Dekker, Hennie van Walstijn-Makkink, Nico Kroon,
Piet Boom, Jan Schagen (locatie H. Hiéronymus) Nico Appelman, Nic Schoenmaker, Cora Mulder en Ank
Schilder-Mul (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en
barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat,
tel: 571736.

Agenda Nibbixwoud

Zaterdag 27 december 14.30-16.00 uur Kerstinloop

Zaterdag 3 januari 19.00 uur Nieuwjaarswensen
Donderdag 7 januari 13:00 uur Kerkwerksters groep 5

Kerkwerksters Wognum

Groep 4 17 december 10:00 uur
Groep 5 23 december 13:00 uur
Groep 6 30 december 09:00 uur
2026

Groep 1 8 januari 09:00 uur
Groep 2 14 januari 13:00 uur
Groep 3 20 januari 09:30 uur
Groep 4 28 januari 10:00 uur



In Memoriam

Nico Appelman 7 oktober 1942 - t 4 november 2025

(locatie St. Cunera)

Nico werd geboren in Nibbixwoud als twaalfde telg van de 14 kinderen. Na de 3-jarige Mulo
was hij werkzaam bij V&D als verkoper en woningstoffeerder. Van 1967 tot 1969 reisde hij
naar Nieuw-Zeeland en Australié om op familiebezoek te gaan en te werken, o.a. bij een
papierfabriek.

Na terugkeer in Nederland kwam hij in dienst bij broers Piet en Cees. Daar begon hij met het leggen van
tapijt wat toen enorm in de mode kwam. Later werd hij medefirmant en heeft hij op vele markten in Noord-
Holland gestaan. Nico was altijd heel gastvrij en hield van de gezelligheid, familie uit Nederland en buitenland
kon altijd logeren. Hij was ook heel sportief, voetbalde bij SEW als linksbuiten en speelde kort in het eerste
elftal. Biljarten was een grote hobby van hem, hij speelde zowel 3-banden, bandstoten en libre bij NBC en
Horna. Hardlopen deed hij ook graag en wel tot zijn 75ste, totdat slijtage aan zijn rug parten speelde. Diverse
keren liep hij de halve marathon van Hoorn.

Nico was muzikaal en had een mooie warme baritonstem. Ruim 50 jaar was hij lid van het mannenkoor en
bijna 25 jaar van het dubbelmannenkwartet. Hij volgde zelfs zangles, omdat hij zich graag wilde blijven
ontwikkelen. Hij ontmoette zijn Nel via de missiewerkgroep Nibbixwoud. Ze trouwden op 23 januari 1979. Het
jaar erop werd Bart geboren.

Begin 2022 werd bij Nico slokdarmkanker geconstateerd. Hij deed er alles aan om te overleven, zodat hij nog
extra levensjaren kreeg. Hij was een man met een groot hart, vol liefde en zorg voor de mensen om hem
heen. Zijn rustige en kalme uitstraling gaf altijd een gevoel van veiligheid. Zijn moed in de strijd tegen zijn
ziekte, zijn betrouwbare en eerlijke karakter, maken hem voor altijd onvergetelijk. We koesteren met
dankbaarheid de vele mooie herinneringen aan zijn leven.

Van de penningmeester

Kerkbalans 2026:

Geef vandaag voor je kerk
Q van morgen

g, 0

R.K. Emmaltis Parochie

St.Cunera - Nibbixwoud  H. Hiéronymus - Wognum

Ik geef om een plek
waar ik mijn geloof
in God kan delen

... daaront.

Beste parochiaan,

Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij maken
er intense en mooi verzorgde liturgische vieringen mee. Vooral bij feestdagen, uitvaarten en Allerzielen. De
waarde van de kerk is voor iedereen anders, men ervaart er troost, steun en bemoediging. Maar feit is dat
onze kerken voor veel mensen van grote betekenis zijn. Dat willen wij graag zo houden.

Wij doen ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan de Actie Kerkbalans 2026.

Met uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team onderhouden en het voortbestaan van de kerk
waarborgen.
Wij stellen het zeer op prijs als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum, bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32
Voor Nibbixwoud, bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84
Voor Zwaagdijk-West, bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaus.
Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op
met de penningmeester.
Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,
Alvaro Rodriquez Luque (pastoor) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859)



https://kerkbalans.nl/inspirerende-kerkverhalen/

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaiis

Begroting voor het boekjaar 2026, in vergelijking met cijfers 2024 (Cijfers X € 1.000)

Begroot Werkelijk
2026 2024
OPBRENGSTEN
Kerkbijdragen 55 55
Collecten en stipendia 22 24
Uitvaarten 17 21
Begraafplaats 16 18
Antenneopbrengsten 27 26
Verhuur woning Zwaagdijk. 8 8
Overige opbrengsten 18 17
Totaal 163 169
UITGAVEN
Parochieel team 40 41
Bijdrage Bisdom 22 23
Huisvesting Wognum 30 30
Huisvesting Nibbixwoud 52 54
Huisvesting Zwaagdijk 1 1
Kosten diensten 17 19
Kosten best/pastoraat 1 0
Kosten huishouding 4 4
Overige kosten 13 14
Totaal 180 186
Verliessaldo 17 17

Zowel de begroting 2026 als de werkelijke cijfers van 2024 geven een verliessaldo aan van € 17.000.

De huisvestingskosten bedragen bijna de helft van het kostenpakket. Het wordt steeds moeilijker om
de totale kosten van de twee kerken en de pastorie te dragen. Zonder de positieve bijdrage van onze
vrijwilligers zouden de kosten nog veel hoger geweest zijn.

Wellicht mogen wij een beroep doen om uw kerkbijdrage in 2026 te verhogen.

OPBRENGST
De actie kerkbalans 2025 heeft tot heden een totaalbedrag opgeleverd van € 57.000.

Digitaal

Voor de toekomst willen wij onze parochianen meer digitaal gaan informeren. Graag ontvangen wij hiervoor
uw mailadres. Ook als u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal in plaats van op papier wilt ontvangen, graag
een mailtje hiervoor naar:

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Fiscaal
Niet iedereen weet dat een gift voor de actie kerkbalans aftrekbaar is van de belasting. Onze parochie heeft
hiervoor de noodzakelijke ANBI-status. Voor gewone giften geldt dat u ze mag aftrekken van de belasting
vanaf 1% van uw inkomen (minimaal € 60) tot maximaal 10% van uw inkomen. Als u de gift van 2026 ook in
2025 gaat betalen, dan kunt u de giften 2025 en 2026 bij elkaar optellen en heeft u te maken met 1x de
genoemde grens.

Juul Kampstra


mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Mededelingen voor alle locaties

Opbrengst deurcollecte Wereldmissiedag
In de Emmaisparochie heeft deze collecte het
mooie bedrag van 501,80 euro opgebracht. De
opbrengst van de deurcollecte is voor de
christenen in Myanmar. Men leeft daar in een
ongewisse toekomst door het (overleven) in de
burgeroorlog. Vele Christenen, slechts 6 procent
van de bevolking is Christen, hebben moeten
vliuchten.
In Myanmar zelf zorgen kerkelijke medewerkers op
veel plekken voor de viluchtelingen. De kerk
probeert 0.a. met informeel onderwijs aan kinderen
een basisvorming te geven. Uw geld wordt dus
goed besteed!
Hartelijk dank aan allen die hiervoor geld gegeven
hebben!

MOV Emmalisparochie

ADVENTSAC IE (60;

Adventsactie 2025

Koester een kind, bouw mee aan morgen
Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de
kansen krijgen waar ze recht op hebben.
Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat
ze anders zijn. Omdat hun familie in de marge leeft
en omdat iedere dag een strijd is om te overleven.
De 60e Adventsactie-campagne staat stil bij deze
kinderen.

Wereldwijd kunnen talloze kinderen niet
volwaardig meedoen in hun samenleving.
Sommigen hebben een lichamelijke of geestelijke
beperking, anderen trekken rond met hun families
zonder vaste verblijfplaats of leven in extreme
armoede. Allemaal kinderen die op een of andere
manier buiten de boot vallen en die nauwelijks de
kans hebben daar op eigen kracht aan te
ontsnappen. En zo blijven ze vaak onzichtbaar —
zonder onderwijs, zonder speciale zorg, zonder
schoon water en gezond voedsel, zonder
hoopvolle toekomst.

Adventsactie vindt dat ieder kind een volwaardige
plek in zijn of haar gemeenschap verdient. leder
kind doet ertoe en heeft het recht om mee te doen,
om te leren, te groeien en bij te dragen. Daarom
zet de jaarlijkse Kerstactie van de Nederlandse
katholieke gemeenschap zich in voor kinderen die
nu nog worden buitengesloten. Met lokale partners
zorgt Adventsactie ervoor dat deze kinderen wel
naar school kunnen, dat zij wél medische zorg
krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun
gemeenschap.

Specifiek doel van de Adventsactie in onze
regio is dit jaar:
Scholing voor nomadenkinderen in India
In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten
zijn analfabeet en hebben geen vast werk. Hun
kinderen gaan nauwelijks naar school. Een van de
belangrijkste programma’s van onze partner Tent
is overbruggingsonderwijs in speciale
scholingscentra; het bereidt de kinderen voor op
regulier onderwijs.
De offerblokken in de kerk zullen er de gehele
Adventstijd staan. De opbrengst van de actie zal
aan dit doel besteed worden. Van harte
aanbevolen!

MOV Emmalisparochie

Achter in de Cunerakerk staat manden voor de
voedselbank. Hierin kunnen houdbare producten
gedeponeerd worden.

UITNODIGING EERSTE
HEILIGE COMMUNIE
2026

Beste ouders/verzorgers van kinderen die in

groep 4 zitten.

Een aantal jaar geleden heeft u uw dochter of zoon
laten dopen en beloofd uw kind mee te nemen in
het katholieke geloof. Een volgende stap dient zich
nu aan: de Eerste Heilige Communie. We nodigen
u en uw dochter en/of zoon uit om mee te doen aan
het traject van de Eerste Heilige Communie.

Er zal een gezamenlijke voorbereiding zijn van
communicanten uit verschillende parochies. Welke
samenwerkende parochies dit zijn, hangt af van
het aantal aanmeldingen.

Het houdt in dat ze zeven keer bij elkaar komen op
een doordeweekse middag die vanaf eind januari
2026 begint om 15 uur tot 16:15 / 16:30 uur. Elke
bijeenkomst wordt er een hoofdstuk uit het
Communieproject ‘Blijft dit doen’ behandeld. Er
komen diverse werkvormen aan bod, zoals
tekenen, knutselen, praten en af en toe huiswerk.
U kunt uw kind nu opgeven. Aan de hand van de
opgaven wordt bepaald waar we de
informatieavond voor de ouders en de
bijeenkomsten gaan plannen.

Opgeven kan heel makkelijk door een mail te
sturen naar pastoraal werker Anne-Marie van
Straaten: anne-marievanstraaten@hotmail.com
Vermeld in die mail het volgende:

Voor- en achternaam communicant:

Adres en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:



mailto:anne-marievanstraaten@hotmail.com

Naam parochiekerk waar u ingeschreven staat:
Naam parochiekerk waar uw kind gedoopt is:
School- en plaatsnaam:

Na opgave ontvangt u begin 2026 verdere
informatie over datums, tijden en plaatsen. En het
wordt op prijs gesteld wanneer u meehelpt om
deze Eerste Heilige Communie informatie verder
te verspreiden in de parochie(s), Poolse gezinnen,

bij de klasgenoten van de communicanten en/of

familie. Ook al doen we ons best de informatie

breed te verspreiden in parochieregio ‘de

Waterkant’, het gebeurt nog wel eens dat er
overheen gelezen wordt...

Hartelijke groeten,

pastoraal werker Anne-Marie van Straaten.

Locatie H. Hiéronymus

Gezellige middag kerkwerksters

Dinsdag 14 oktober jl. was er een gezellige middag
georganiseerd voor de kerkwerksters en
bloemschiksters. Om 14.00 uur was iedereen
aanwezig bij de Jeu de Boules baan aan de
Sportlaan waar de koffiekannen en wat lekkers
klaar stonden. Genietend van de koffie werden er
4 groepjes van 4 personen gevormd en uitleg van
het spel gegeven.

Het weer was gelukkig prima en iedereen deed
gezelig mee. Er waren geen prijzen aan
verbonden maar de gezelligheid met elkaar. Na
afloop naar de ontmoetingsruimte in de kerk nog
even nazitten onder het genot van een hapje en
drankje als slot van een gezellig samenzijn.

Oproep Kerkwerksters

Mocht u na het lezen van dit gezellige uitje ook
interesse hebben om 1 keer in de 5 weken één
uurtje te helpen om onze mooie kerk schoon en
netjes te houden, meld je dan nu aan.

Tel. 0229-571683 / 0657801824

Terugblik op Allerzielen 2 november |jl.
De voorbereiding op deze bijeenkomst was in
handen van de avondwakegroep. Mensen vinden
troost in de teksten, gedichten en liederen.
Stilstaan bij degene die je mist, in het bijzonder
diegenen waarvan we het afgelopen jaar afscheid
hebben moeten nemen.
Het noemen van de namen en de dierbaren in
beeld brengen, geeft een speciale verbinding met
hen die niet meer bij ons zijn. Allerzielen in licht en
liefde (en ook in beeld) met ons verbonden. Zij
hebben en houden een speciaal plekje in ons hart.
De avondwakegroep

Verslag locatieoverleg d.d. 11 november
2025, in de ontmoetingsruimte H.
Hiéronymuskerk

In september 2024 was het vorige locatieoverleg
met de taakgroepen van de Hiéronymuskerk. Hans
van Engen heeft dit vele jaren georganiseerd.
Zoals bekend heeft Hans veel van zijn
werkzaamheden opgezegd. Hij gaat gelukkig wel
door met het voorgaan in de vieringen.

10

Voor het locatieoverleg hebben Tiny Hetsen en
Angelique van Straalen dit overgenomen en
zullen zij voortaan eenmaal per jaar deze
vergadering leiden. De bedoeling van deze
bijeenkomst is om van elkaar te horen waar
iedereen mee bezig is en of er misschien meer
samenwerking zou kunnen zijn met verschillende
groepen vrijwilligers.

Er was een goede opkomst. Pastoor Alvaro nam
als eerste het woord en gaf een uiteenzetting over
de stand van zaken van Regio ‘de Waterkant’. Het
is niet gemakkelijk om samen te werken met alle
parochies. Het aantal kerkgangers neemt af en er
zullen in de toekomst kerken gesloten moeten
worden. ledereen wil toch zijn eigen kerk houden
en dat vraagt veel tijd. Gelukkig zijn er ook mooie
momenten, want hij heeft een reis georganiseerd
naar Rome in verband met het Heilige Jaar. Op 3
november met veel mensen naar de Paus.

Om de beurt deed iemand verslag wat er het
afgelopen jaar was gebeurd. Het Parochiekoor
was niet meer aanwezig, omdat ze zijn gestopt,
wat heel jammer is. We hebben nu alleen het
Sylvidakoor. Geprobeerd wordt om koren van
andere parochies te vragen of Sweelinckkoor en
koor van Marja? Een dienst zonder koor is erg stil.
Alvaro vroeg of het mogelijk was dat er een paar
mensen zouden kunnen zingen als er geen koor
was. Het Dblijkt dat een plantie met
Aandachtszondag erg gewaardeerd is. Ook kwam
ter sprake hoe we de jeugd bij de kerk kunnen
betrekken. Hans had een goede band met de
school en kinderen kwamen bijvoorbeeld op Witte
Donderdag naar de kerk waar hij de bijeenkomst
organiseerde. Nu heeft Dino deze taak op zich
genomen, het is niet gemakkelijk. Hoe kan je ze
inspireren?

Er is nu een stoelengroep samengesteld die de
taak van Hans heeft overgenomen bij indeling van
de kerk bij Kerstmis, avondwake of concert etc.
Sommige groepen van de vrijwilligers organiseren
al iets, maar voor de anderen zou het ook leuk zijn
om een gezellige middag/avond te houden. Het
werk van de vrijwilligers wordt heel erg
gewaardeerd. Er is een voorstel gemaakt welke
groepen bij elkaar zouden passen. Dit wordt nog
nader bekeken.




Het was prettig om weer van elkaar te horen waar
iedereen mee bezig is.
ledereen werd bedankt voor zijn/haar inzet.

Tiny en Angelique

Tuinploeg en kerkhofbeheer
H. Hiéronymuskerk
Op 18 november hadden we de afsluiting ’s
ochtends van de tuinploeg. Dit jaar uitgebreid met
de mannen van de technische commissie en de
opbouwers van de Kerststal. Dit om alle
vrijwilligers die iets voor de kerk doen te waarderen
voor hun inzet. Het was een gezellig ochtend, met
koffie, tompouce en een gezellig borreluurtje.
Er was tijd om terug te blikken op het afgelopen
seizoen: Stilstaan bij hen die ons ontvallen zijn:
Jan Vlaar, Joop Broers en Ad Steltenpool.
Jarenlang waren zij ook bij de tuinploeg.
De werkzaamheden van afgelopen zomer
verliepen goed. De 4 ploegen die 1x per maand
helpen waren er. En er zijn er bij die alle weken
komen... geweldig! (Komt vast door het gezellige
koffiedrinken) Het pad naar het kerkhof heeft een
betere afwatering gekregen en is voorzien van
nieuw grind. Verder zijn alle heggen bijgehouden,
wekelijks is het gras gemaaid en veel blad is
opgeharkt.
Het ligt er mooi bij voor de winter. Dank voor al die
helpende handen. In de komende wintermaanden
zal er hier en daar gesnoeid worden. En bij sneeuw
of gladheid wordt er zout gestrooid door de
vrijwilligers. Als er iets is wat u weten wilt over het
kerkhof, of kapot of vermist wordt, meldt het ons.
ledereen prettige feestdagen toegewenst en een
gelukkig 2026.

Gerard en Marijke Wittenberg

Uitnodiging

Het Sylvidakoor
bestaat 40 jaar!

Dat willen we graag
samen met u vieren en
wel op twee bijzondere
momenten.

Zondag 14 december
2025: Kerst Zing-In
Van 13.30 tot 17.00 uur
zingen we met vijf andere koren onze mooiste
kerstliederen. Een sfeervolle middag om samen in
de kerststemming te komen.

Indeling Kerst Zing In:

SYLVI DA
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13.30 uur  Mannenkoor Nibbixwoud
o.l.v. Marjo Bosch

14.00 uur Zanggroep Samen Spierdijk
o.l.v. Margreth Koning

14.30 uur  Jubilatekoor Nibbixwoud
o.l.v. Marjo Bosch

15.00 uur  Zingenderwijs Oosterblokker
o.l.v. Susanna Bakker

15.30 uur Pauze

15.50 uur  Cunerakoor Nibbixwoud
o.l.v. Ruud Hoogenboom

16.20 uur  Sylvidakoor Wognum
o.l.v. Jessica Huisman

16.40 uur  Afsluiting met alle koren

samenzang: Stille Nacht

Zondag 18 januari 2026: Jubileumviering
Om 10.00 uur zingen we tijdens een feestelijke
viering, gevolgd door een gezellig samenzijn voor
parochianen en belangstellenden.
U bent van harte welkom op beide dagen in de
Hiéronymuskerk te Wognum.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Sylvidakoor

Locatie St. Cunera

Pelgrimsreis naar Rome.

Op 3 november vertrokken zo'’n 150 mensen
richting Rome. Gelukkig was het geen voetreis
naar Rome maar het vliegtuig bracht ons veilig
naar deze stad. De groep bestond o.a. uit zo’n 65
mensen van de parochies van de Waterkant en
ook zo'n aantal uit andere parochies van het
bisdom. Uit onze parochie waren er 11 mensen
mee en uit Wognum 4 personen.

Het was voor ons echt een pelgrimstocht, we
hebben dan ook heel veel gelopen. Maar het was
de moeite waard. Alvaro en Dino hielden ons
d.m.v. oortjes goed op de hoogte van wat er
allemaal te zien was en waar we eventueel op
moesten letten.

Natuurlijk hebben we heel veel kerken bezocht, de
één nog mooier dan de ander. Wanneer je al de
beschilderingen ziet in de kerken, met vaak nog

11

een verhaal, dan is dat zeer indrukwekkend. De
Sixtijnse kapel met de beroemde schilderingen van
Michelangelo. Heel mooi is de uitbeelding van het
laatste oordeel. Je ziet twee personen de handen
naar elkaar uitstrekken maar elkaar net niet
kunnen aanraken. Na de dood van Michelangelo
werden de naakt figuren in opdracht van een
preutse Paus ‘gefatsoeneerd’ door kleding over de
aanstootgevende delen te schilderen. Ook hebben
we heel wat vieringen meegemaakt. Een aantal
vieringen in de Friezenkerk waar in één van de
vieringen de Bisschop in voorging als
hoofdcelebrant en waarbij Alvaro, Dino en Nico
Knol mee voor gingen in de viering.

Dan hadden we ook nog de viering in de St.
Pieterkerk waar ook Alvaro, Dino en Nico met nog
andere priesters voorgingen. Heel mooi om dat
mee te maken. Ook waren we getuige van




algemene audiéntie met paus Leo XIV. Met de
pausmobiel maakte hij een rondgang over het St.
Pietersplein. We kregen ook de gelegenheid om
naar de top van de Basiliek te klimmen of de privé
tuinen van het Vaticaan te bezoeken. Wij hebben
gekozen voor de tuinen. Aangezien we in
november de tuinen bezochten misten we de
mooie bloemenpracht en bloei van de rozen e.d.
maar er was nog veel te zien. Om alles te kunnen
bekijken kan je er wel een dag doorbrengen. Wat
je niet verwacht is dat de Vaticaanse tuinen
ongeveer 23 hectare groot zijn en ongeveer de
helft van het grondgebied van Vaticaanstad
beslaan. Zondag op de dag van het vertrek hebben
we nog het Angelus met paus Leo XIV
meegemaakt samen met zo’n 80000 mensen, heel
indrukwekkend.
Maar... een pastoor mag ook zomaar niet door het
rode stoplicht lopen met zijn groep. Alvaro dacht
dat het nog wel kon maar hij werd aangesproken
door de politie en hij werd netjes tot de orde
geroepen. Het was een goed georganiseerde reis,
door Christoffel reizen, een goed hotel, het eten
was goed maar na al de pasta’s is het toch wel
weer lekker als je thuis weer aan de piepers zit.
Namens de hele groep willen wij Alvaro en Dino
bedanken voor hun geweldige inzet tijdens de reis.
Met vriendelijke groet,
Piet en Heleen Ettes

Sint Maarten
11 november was de dag dat er bij ons voor de
kerkdeur een bedelaar lag en een ridder op het
paard zat. Ze verwelkomden alle mensen (en dat
waren er velen) die de moeite hadden genomen
om rond 17.15 uur samen met het kinderkoor St-
Maarten liederen te zingen en te luisteren naar het
verhaal. Er werd enthousiast meegezongen.
De nieuwe dirigente, Meriam Guichelaar, had een
paar nieuwe liedjes ingestudeerd en ze begeleidde
de koorleden op piano en kapelaan Dino met
gitaar. Het was een gezellige viering en na afloop
mochten alle kinderen met hun mooie lampionnen,
naar achter in de kerk waar ze getrakteerd werden
op wat lekkers.
Daarna natuurlijk het dorp in om zoveel mogelijk
op te halen. Wij kijken weer terug op een
geslaagde viering voor de jeugd.

Past. Alvaro, Dino, Tony, Coby, Karin, Marry

Sinterklaas. Vol Verwachting

23 november bracht Sinterklaas weer met vele
Pieten een bezoek aan onze kerk. Sint probeert elk
jaar tijd vrij te maken om ons te bezoeken. Dit jaar
wilde hij Ozosnel ook meenemen naar de kerk.
Hiervoor had Sint een verzoek ingediend bij
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bisschop PUNT. (Het is waarschijnlijk nog niet in
Spanje doorgedrongen dat we inmiddels bisschop
Hendriks hebben).
Tijdens de viering kwam Piet met een belangrijk
telefoontje van de bisschop. Voor deze keer mocht
Ozosnel een keer de kerk in. PUNT UIT.
De pieten haalden hem op en onderwijl zong het
kinderkoor mooie liedjes. We hoorden een verhaal
over een Piet(je) dat leerde fietsen. Dat ging niet
zomaar. Maar Pietje leerde wel fietsen, maar ook,
als je graag iets wilt, je goed moet oefenen en
doorzetten dan lukt het uiteindelijk wel.
Er werd ook gebeden dat het niet alleen een feest
van krijgen en hebben, eten en drinken is, maar
vooral een feest van blije en tevreden mensen.
Ozosnel was een verrassing voor de kinderen hij
mocht voor in de kerk staan onder de hoede van
Maria. Sint had echter nog een verrassing, hij had
voor de voedselbank (mand staat achter in de
kerk) ook een zak vol lekkere etenswaren
meegenomen.
Er werd veel gezongen en gedanst. Na afloop van
de viering kregen alle kinderen een staf met
lekkers van de Sint. Ook gingen er nog kinderen
met Ozosnel op de foto. Dit was ook weer een
prachtige viering. We bedanken een ieder die
hieraan mee gewerkt heeft. We wensen alle
kinderen een mooi en gezellig Sinterklaasfeest toe.
Hartelijke groet van ons allen

Vieringen Kerstavond / Kerstmis locatie
St. Cunera
Kinderviering Kerstavond woensdag 24
december om 17:00 uur
Nadat het kinderkoor tijdens de Sint Maarten- en
Sinterklaasviering enthousiast hebben gezongen
zullen ze ook de kinderviering op kerstavond gaan
opluisteren. Wel
een heel ander
repertoire maar juf
Mirjam Guichelaar
is al druk aan het
oefenen met ze in
de St.
Nicolaasschool.
Ook een jeugdlid
van de fanfare zal
K een lied
‘ begeleiden. Met de
traditionele kerstliederen zullen ze ondersteund
worden door enkele dames van het Jubilatekoor.
Pastor Alvaro zal voorgaan en we hopen veel
kinderen met hun ouders te mogen ontvangen bij
deze gezinsviering.




Kerstnachtviering woensdag 24 december
20:00 uur

Tijdens deze Woord en Communie themaviering
"Plaats voor het Kleine” gaat Mariska Vriend voor
en zal het Cunerakoor de muzikale ondersteuning
verzorgen. Er wordt uit eigen repertoire gezongen,
maar ook worden er traditionele kerstliederen voor
en tijdens de viering gezongen. Er zal tijdens deze
viering extra muzikale begeleiding zijn op trommel
en dwarsfluit.

1e Kerstdag donderdag 25 december 10:00
uur in Nibbixwoud

Dit is een gezamenlijke eucharistieviering in
Nibbixwoud met de locatie H. Hiéronymus. Alvaro
gaat voor en het mannenkoor zal de viering

Kerstinloop Cunerakerk 27 december 2025
U wordt van harte uitgenodigd om
op 27 december van 14:30 tot
16:00 uur de St. Cunerakerk te
bezoeken. Al onze vrijwilligers,
belangstellenden, groot en klein,
nodigen wij uit om de kerstsfeer
samen te beleven onder het genot
van iets lekkers. De kerk is in een
prachtig kerstdecor versierd oor
vele creatieve handen.
Wij hopen velen te mogen treffen om samen het
kerstgevoel te ervaren.

Pastor Alvaro, Dino en team

Wij hopen velen van u te mogen begroeten bij

muzikaal omlijsten. een of meerdere bovenstaande
samenkomsten.

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Er is altijd ergens licht Wereldlichtjesdag,

Er is altijd ergens Licht, ook al is de wereld
donker,
er is altijd ergens licht, een kaars die brandt,
een bloem die de zon zoekt, een boom die weer
uitgroeit,
een kind dat zingt, een mens met hoop.
We weten wel dat er veel kaarsen zijn
die worden uitgeblazen
en toch steken we een kaars aan
een licht in het donker
We weten wel dat de kranten
vol staan met zwart omrande berichten
en toch vertellen we verhalen dat het anders kan.
We weten wel dat we niet iedereen kunnen
helpen
al willen we dat nog zo graag
en toch steken we een hand uit
al zijn we maar één iemand nabij.
We weten wel dat er mensen zijn
voor wie het leven donker is
en toch zingen we een lied
over liefde, over lachen en leven
een lied van verlangen
Kerst is een feest van hoop
omdat er altijd mensen zijn,
die de moed niet verliezen
die proberen om dingen te veranderen
eerst bij zichzelf
en dan bij de rest van de wereld
stukje bij beetje, stapje voor stapje.
Karel Eykman
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de dag van het overleden

kind

leder jaar op de 2e zondag in
december is er sinds 1997
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd
komen mensen bij elkaar om overleden kinderen
te herdenken en steken zij om 19.00 uur een
kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de
wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat
de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen
die hun kind hebben verloren en daarbij mogen
beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet. Op
steeds meer plaatsen in de wereld nemen mensen
het initiatief om die 2° zondag in december een
bijeenkomst te organiseren.

Dit jaar op 14 december gaat dat ook weer in de
Dorpskerk, Kerkelaan 8 in Zwaag gebeuren.
Niet alleen voor mensen uit Zwaag, maar voor
iedereen uit de omtrek die erbij wil zijn. Niet alleen
voor kinderen die op jonge leeftijd zijn overleden,
maar ook voor kinderen die al ouder waren of zelfs
volwassen. Niet alleen voor ouders die een kind
hebben verloren, maar ook voor opa’s en oma’s,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,
eigenlijk voor iedereen die een kind wil herdenken.
Voel je welkom!

In het thema “Ik laat mijn lichtje branden voor jou”
zal troost geboden worden, we steken natuurlijk de
lichties aan en na afloop is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie of thee. Neem zelf een mooie stompkaars
mee, wij zorgen dan voor de houdertjes.

Geef je graag van te voren op en laat ook de naam
van het kind daarbij weten: bel, app of mail met
Sandra: 06-33836464, info@sandraboorsma.nl.
Als je niet van te voren op wilt geven en toch besluit
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te komen op die dag; ook dan van harte welkom
natuurlijk. Inloop vanaf 18:00 wuur, aanvang
programma:18:30 uur.

Wilt u ‘de Verbinding'’ in het vervolg digitaal
ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-
nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of
parochieblad123@gmail.com

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen?
Meldt u zich dan aan via
regiodewaterkant@gmail.com

Westfriese Lourdes Vliegreis — Sinds 2002

Wilt u in 2026 (18 t/m 23-sep) met dé Westfriese
Lourdes Vliegreis mee? Er zijn al 27
reserveringen! Meld u aan bij Harry Vet
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.

Naar Lourdes met Groep Westfriesland als Huis
voor de Pelgrim zorgvrijwilliger of brancardier in
het zorghotel, en nog geen 60 jaar? Meld u
meteen aan via info@huisvoordepelgrim.nl, dan
doet u mee met de aanstellingsprocedure voor dé
Westfriese Lourdesreis van 2026!

“Wijsheid met de jaren”

Juut Meijer preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese
Ekklesia in het nieuwe jaar is op zondag 4 januari
2026 om 11.00 uur. Het jaarthema voor dit seizoen
2025-2026 luidt: “Bronnen van wijsheid”. In deze
viering zal Juut Meijer spreken over: “Wijsheid
met de jaren”.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van
de maand. Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van
dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op de
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om
11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u
op 4 januari te ontmoeten bij deze viering. U bent
van harte welkom.

Tevens wordt u van harte uitgenodigd voor de
Adventsvespers (i.s.m. de PG) in het licht van de
Voormoeders van Jezus Messias: woensdag 17
december over Batseba. Aanvang 19:00 uur.

En op woensdag 14 januari 2026 bent u welkom bij
het Geloofsgesprek n.a.v. Kerstmis met het
thema: ‘Maria — Ja zeggen tegen de Eeuwige’.
Aanvang 19:00 uur.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Overige mededelingen

Parochies de Waterkant op social media!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws
en de activiteiten in onze parochies? Via facebook,
Instagram en ons WhatsApp-kanaal worden de
nieuwsbrief, activiteiten, mededelingen en het
laatste nieuws van de parochies in de regio de
Waterkant verspreid.

Volg ons en blijf op de hoogte van Parochies de
Waterkant!

Emmausparochie te komen.

QR-code om direct op de website van de
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n https://n9.cl/facebookdewaterkant
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Scan me!
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Westfriese Kerken helpen

De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide, '
psychosociale hulpverleners. Het straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke f I'bK
fondsen. Wat heeft HWK te bieden? \sticning LA WA

- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een
groot verdriet bijvoorbeeld.
- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn.
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering
- Een gesprek over levens- of geloofsvragen.
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.0.?
De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een
festival voor smalle beurzen en afthaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-
271684.
Meer info vind je op:
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud N2
Inwoners; ZRNY
die even financiéle steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject op 7N

Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

* door ons attent te maken op medemensen in nood

« door zelf hulp te vragen

De Parochiéle Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit 572990 Nibbixwoud:
pci.wognum@gmail.com Pastorie 571736
Zwaagdijk-West: M. Meijners 853140
M. Spil 06-14950037 pcicunera@hotmail.com

pci.wognum@gmail.com

Pastores-team kerkbestuur parochieraad, secretariaten, locatieraden,
uitvaartverzorging

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Het
pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. ledere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en
sacramentele noden.

- Pastoor Alvaro Rodriguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van de kerkbestuurs parochies
regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost);
coordinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg. Eerst-aanspreekbare voor de
parochies: Emmausparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Parochie Sint Titus Bransdma (Aandijk,
Onderdijk, Medemblik, Werfershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost)

- Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI;
eerst-aanspreekbare voor de parochies: St. Victor te Obdam, St. Lambertus te De Weere, St. Bonifatius te
Spanbroek.

- Kapelaan Josué Mejia Sanchez: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus
Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); codrdinator ouderenpastoraat en communie-
thuis voor de regio de Waterkant; eerst-aanspreekbare voor de parochies: St Johannes Geboorte te
Hoogwoud, St. Bavo Ursem, St. Georgius te Spierdijk (sacramenten).

- Kapelaan Dino Deltin: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost) coodrdinator van eerste communie en vormsel
werkgroepen; jeugdpastoraat van parochie sint Titus Brandsma. Pastoraal aanspreekbaar voor:
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Emmausparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Sint Titus Bransdma (Andijk, Onderdijk, Medemblik,
Wervershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost).

- Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster regio de Waterkant; codrdinator MOV-werk;
codrdinator van inter-parochiéle eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen; eerst-
aanspreekbare voor de parochies: St. Georgius Spierdijk, O.L.V. Rozenkrans te De Goorn, O.L.V. van
Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie.

Voor alle sacramentele, pastorale en geestelijke zaken in de Emmausparochie:
- Pastoor Alvaro Rodriguez Luque mobiel: 0687375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl
- Kapelaan Dino Deltin mobiel: 0623596249, email: dino.deltin@gmail.com

Het kerkbestuur van parochies in regio de Waterkant’
Pastoor Alvaro A. Rodriguez Luque  voorzitter

Dhr. Peter Bakker vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim
Dhr. Ruud ter Schure bestuurslid

Pastoor Bert Glorie bestuurslid

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop
van Haarlem-Amsterdam.
Contact: Karin Rood (regio cobrdinator) mobiel: 06148054 15; email: secretaris@parochiesdewaterkant.nl

Emmais parochieraad

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere
leden. Een parochieraad codrdineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Bertus Schilder:  voorzitter

Tony Slaman: secretaris

Juul Kampstra: penningmeester

Karin Rood: afgevaardigde Wognum, tevens coérdinator, mobiel: 06-14805415
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer):

Koos Otten (afgevaardigde Zuidermeer voorzitter)

Koos Molenaar  (afgevaardigde Zuidermeer secretaris)

Ans Kenter (afgevaardigde Zuidermeer penningmeester)

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op iedere dinsdagmorgen maand van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736. ledere woensdagmorgen is Marga Schouten-Ruijter telefonisch bereikbaar: 06-15618192.

Locatie Hieronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-14805415.

Locatieoverleg Hieronymus

Het locatieoverleg Hiéronymus bestaat uit vertegenwoordigers van alle taakgroepen in de Hi€éronymuskerk.
Het overleg komt een paar keer per jaar bijeen en bespreekt alle informatie uit de Taakgroepen en de
Parochieraad. Ook worden de ontwikkelingen in de Waterkant besproken en komen de financién aan de orde.
We kennen de volgende taakgroepen:

Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, Doopgroep, Sylvidakoor, Oecumenische werkgroep,
Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leedgroep, Familievieringgroep, Kerkbalans,
Tuingroep/kerkhofgroep, Kerkschoonmaakgroep, Bloemschikkers, Technische werkgroep, Livestream, beeld
en geluid, Gastvrouwengroep, Redactie en Verspreiding Verbinding en Vrijwillige kosters Sweelinckhof, PCI
kerstactiegroep en Triduim, Stoelengroep, Lourdesgroep.

16


mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Coordinatieoverleg Cunera

Het overleg met de codrdinatoren van de commissies vindt één keer in de twee maanden plaats. Zo kan er
snel en adequaat gereageerd worden op de gebeurtenissen in de locatie Cunera. Uiteraard worden de
ontwikkelingen in de regio besproken en de informatie uit de parochieraad. Dit overleg wordt CC genoemd
en de coordinatoren vertegenwoordigen de taakgroepen van de commissie vieringen en pastoraat,
commissie organisatie en beheer en de commissie communicatie. De commissies bestaan uit de volgende
taak/werkgroepen:

Commissie vieringen en pastoraat:

Avondwake, Lekenvoorgangers, Lectoren, Koren, Eerste Communiegroep, Vormselgroep, Gezinsviering
kerst, Kosters, Misdienaars, Geloven Nu, M.O.V., P.C.l., Bezoekgroep, Overleggroep liturgie,
Kerkversiergroep bij speciale vieringen, Bloemschikkers, Liturgische werkgroep, Oecumenische werkgroep,
Uitvaart en klokkenluiden, Uurwerk toren.

Commissie organisatie en beheer:

Onderhoud en techniek, Altaarkleden, Archiefgroep, Gastvrouwgroep, Kerkwerksters, Huishouden,
Kerkbalans, Dorpsveiling, Koffiegroep, Poetsgroep, Raapploeg, Palmpasen, Rondleiding kerk, Secretariaat,
Stencilwerk, Tuingroep, Livestreamgroep, Kerstversiergroep, Wijkcontactpersonen, Begraafplaatscommissie
Zwaagdijk-West.

Commissie communicatie:

Redactie Verbinding, Website, P.R.

De codrdinatoren van de commissies overleggen één keer per jaar met de bij hen behorende
vertegenwoordigers van de taak/werkgroepen.

Uitvaartverzorging
Wognum Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer”
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
Uitvaartverzorgsters: Joyce Nannings
Info: www.laatsteeerwognum.nl
Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com

Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara”
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging “St. Cunera”
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen.
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaltsparochie” met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina
www.rkemmausparochie.nl Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud. Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefie deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1
Wognum. Een misintentie kost € 10,-.
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Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk
opgelezen waar de viering plaatsvindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West  NL75RAB0O0376802383

Zuidermeer NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van

Lourdes Zuidermeer)

<

Het parochieblad wordt gratis verspreid
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.
Naam / voornaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Secretariaten
Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

<

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).
Geboorte? Naam / VOOINaaM: . . . . o oo o e e e e e e e e e e e
Laat de parochie het weten.

Geboortedatum: . . .. ...
Huwelijk op komst? Huidige adres: . .. . ... ..
Geef het tijdig door.

Postcode:........... Woonplaats: .............. ... ... ... ...,

Verhuizen?
Help onze
administrati

Postcode /Woonplaats . . ......... ... .. i
Gezinsleden: Geb. datum:
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