
 1 
 

Oktober – November – December 2025 
14e Jaargang nr. 5 
 
 

 
 Parochieblad 
 

 
Benningbroek 

Hauwert 
Midwoud 

Nibbixwoud 
Oostwoud 
Wognum 

Zuidermeer 
Zwaagdijk-West 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R.K. Emmaüsparochie 

  



2 
 

Inhoud: 
Stukje van de Pastoor            pag. 2 
Vieringenoverzicht              pag. 3 
Misintenties Wognum            pag. 5 
Misintenties Nibbixwoud           pag. 6 
In Memoriam                 pag. 7 
Van de penningmeester           pag. 9 
Mededelingen voor alle locaties      pag. 10 
Locatie H. Hieronymus           pag. 11 
Locatie St. Cunera              pag. 13 
Locatie Jacobus de Meerdere       pag. 14 
Kopij door parochianen en anderen    pag. 15 
Overige mededelingen           pag. 17 
P.C.I.                     pag. 17 
Bestuur en pastores, secretariaten,    pag. 17 
locatieraden en uitvaartverzorging 

 

Redactie: 
Jolanda Velt          Postgalei 18  0637612131 

Coby Schouten         Woudhoek 8    573081 

Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 
 

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’ 
verschijnt rond donderdag 12 december 
Kopij inleveren vóór vrijdag 5 december 
(parochieblad123@gmail.com) 

 

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  

 
Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. Let op de inleverdatum. 
 

VERSCHIJNING 2025  AANLEVEREN 
Donderdag 11 december   Vrijdag 5 december 

VERSCHIJNING 2026 
Donderdag 22 januari    Vrijdag 16 januari 
Donderdag   2 april     Vrijdag 27 maart 
Donderdag 21 mei      Vrijdag 15 maart 
Donderdag   2 juli      Vrijdag 26 juni 
Donderdag   8 oktober    Vrijdag 2 oktober 
Donderdag 10 december  Vrijdag 4 december 
 
Van de redactie: 
Na een lange en toch wel mooie zomer is iedereen 
weer opgestart. De koffers zijn weer opgeborgen, 
de agenda’s lopen alweer vol en de scholen 
draaien weer op volle toeren. Tijd voor ons dus ook 
om weer het nodige aan u te vermelden. Hierbij 
verslagen van mooie reizen die zijn gemaakt en 
mooie gebeurtenissen die er nog aankomen. 
Komende maand Mariamaand, Allerzielen en 
daarna op naar de kerst. Als ik het zo schrijf gaan 

we alweer naar het einde van 2025, het jaar is weer 
omgevlogen. 
 

Woordje van de pastoor 

Herfst in de kerk 
De herfst is in volle gang. De dagen zijn korter 
geworden. Wind, wat kou en regen… Iedereen 
kent seizoenen in zijn geloofsleven: hoogtepunten 
en dieptepunten, verlieservaringen enzovoort. En 
het is ook herkenbaar in de kerkgeschiedenis, 
waarin altijd fases van bloei en neergang, groei en 
kerkverlating elkaar afwisselen. Het is herfst in 
deze tijd van het jaar, maar ook herfst in de kerk. 
Daarover wil ik het hebben aan de hand van vier 
kenmerken van de herfst: 
1. Vallende bladeren: het achteruitgaan van de 
kerk 
Waar denk je aan bij de herfst? Aan bomen die hun 
bladeren verliezen. Waar denk je aan bij herfst in 
de kerk? Aan kerken die door vergrijzing hard 
achteruitgaan? De bladeren vallen, de takken 
worden kaal… maar moet dat niet gebeuren, zodat 
er maanden later nieuw leven aan de takken kan 
groeien? We kennen het wel: snoeien is groeien. 
We moeten wel eerlijk zijn: het aantal mensen dat 
afhaakt, is groter dan het aantal mensen dat 
aanhaakt. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik 
altijd geneigd ben om naar de positieve kant te 
kijken. Want er gebeuren toch ook mooie dingen in 
onze kerk! Er zijn ook momenten waarop wij liefde 
en bezieling mogen ervaren. Er ontstaan nieuwe 
initiatieven, er komen óók mensen tot vreugde en 
geloof. 
2. Herfstkleuren: een kleine kerk is een mooie kerk 
Maar de herfst heeft nog meer kanten. Een boom 
waarvan de bladeren sterven, wordt vaak juist een 
heel mooie boom. De herfst heeft misschien wel de 
mooiste kleuren. Dat is het tweede punt: de 
herfstkleuren. De krimpende kerk wordt een 
mooiere kerk. Dat zou je niet verwachten, maar het 
is wel waar. Een kerk met kleur: misschien wel 
klein, maar intiemer, een kerk die voor alle mensen 
openstaat, uit alle landen, rassen en talen. Een 
kerk die warmte geeft en een thuisgevoel biedt aan 
iedereen. 
3. Vruchten: bewust geloof 
Dat is de oogst. Want de herfst is ook de tijd van 
de oogst: appels en peren, walnoten en 
hazelnoten. Je ziet het in vele bomen. De bladeren 
zijn geel geworden en afgevallen, maar vaak mag 
je de vruchten nog aan de takken zien hangen. Dat 
is het derde kenmerk van de herfst: er zijn vallende 
bladeren, er zijn prachtige herfstkleuren en er zijn 
rijpe vruchten. De kerk wordt kleiner, maar de 
kleinere kerk wordt mooier en juist nu is er méér 
sprake van bewust geloof. 
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4. Knoppen: God gaat door! 
Dezelfde bomen mogen ons ook verbazen, omdat 
je al heel duidelijk de nieuwe knoppen kunt zien. 
En die knoppen zijn tekenen van de trouw van 
God. Want God gáát door. Na de herfst en de 
winter geeft Hij tóch weer een nieuwe lente. En dat 
laat Hij nu al zien. 
Ja, het is herfst in de kerk. Het lijkt soms dat er 
alleen maar storm en wind is, dat veel bladeren uit 

de boom vallen. Maar er zijn ook prachtige kleuren, 
en er gebeuren nog veel mooie dingen. Daarom 
mag ons geloof rijpen tot vrucht. Daarom mogen 
wij vertrouwen dat er nieuwe knoppen zullen 
komen, dat de herfst in de kerk een belofte is: de 
belofte van een nieuw leven! 

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst, 
Pastoor Álvaro 

 

 
Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,  
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 11 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Tony Slaman  

Wognum Za 11 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

Lourdesviering 

Tony Slaman Vivace 

Nibbixwoud Zo 12 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

Lourdesviering 

Na afloop is er koffie – thee 

Tony Slaman Cunerakoor 

Nibbixwoud Di 14 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 15 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden P. Ettes  

Wognum Do 16 oktober 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 16 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 18 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie A.M. van Straaten  

Wognum Za 18 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

Missiezondag deurcollecte 

A.M. van Straaten Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 19 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

Missiezondag deurcollecte 

A.M. van Straaten Mannenkoor 

Nibbixwoud Di 21 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 22 oktober 19:00 uur St. Cunera Maria viering Dino Jubilatekoor 

Wognum Do 23 oktober 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 23 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 25 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 25 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Salezikoor uit Hoogwoud 

Nibbixwoud Zo 26 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Cantorij 

Nibbixwoud Di 28 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 29 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden M. Tessel  

Wognum Do 30 oktober 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 30 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 1 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino  

Zwaagdijk-

West 

Za 1 november 19:00 uur Gebouw achter de 

kerk 

Gebedsviering 

Allerzielen 

Avondwakegroep Herenkoor 

Wognum Zo 2 november 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie  

Allerzielen 

Avondwakegroep Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 2 november 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

Gebedsviering 

Allerzielen 

Avondwakegroep Jubilatekoor 

Nibbixwoud Di 4 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 6 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 6 november 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 8 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie  M. Vriend  
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Nibbixwoud Za 8 november 19:00 uur St. Cunera Woord- en Communie M. Vriend Mannenkoor  

Wognum Zo 9 november 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie M. Vriend Vivace 

Nibbixwoud Di 11 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Di 11 november 17:15 uur St. Cunera Sint Maarten Álvaro  

Wognum Do 13 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 13 november 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 15 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 15 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Cunerakoor 

Wognum Zo 16 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Familiezondag 

voorstellen vormelingen 

Álvaro en  

AM van Straaten 

Famzo Zanggroep 

Nibbixwoud Di 18 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 20 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 20 november 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 22 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie T. Breeuwsma  

Wognum Zo 23 november 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie 

Christus Koning 

T. Breeuwsma Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 23 november 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

Sinterklaas 

Lesley Hoogland  

Nibbixwoud Di 25 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 27 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 27 november 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 29 november 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Dino  

Nibbixwoud Za 29 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

1e weekend van de Advent 

Dino Mannenkoor 

Wognum Zo 30 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

1e weekend van de Advent 

 Dino  

Nibbixwoud Di 2 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 4 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 4 december 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 6 december 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 6 december 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

2e weekend van de Advent 

Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Zo 7 december 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Familiezondag 

2e weekend van de Advent 

Na afloop is er koffie – thee 

Kindernevendienst is 

aanwezig 

Álvaro  Famzo Zangroep 

Nibbixwoud Di 9 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 11 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 11 december 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 13 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Communie Hans van Engen  

Wognum Zo 14 december 19:00 uur H. Hiëronymus Kerst Zing in     

Nibbixwoud Zo 14 december 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

3e weekend van de Advent 

Hans van Engen Cantorij 

 

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 
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Er zijn in onze regio ook niet-Nederlandstalige missen voor andere doelgroepen: 
-Vietnamese eucharistieviering: Laatste zondag van de maand om 13.30 u in de Lourdeskapel in Zwaag  
-Filipijnse eucharistieviering (in het Engels): Derde zondag v/d maand om 15.00 u in de Lourdeskapel van 
Zwaag  
-Poolse eucharistieviering: Elke zondag om 9.30 u in de St. Martinuskerk van Westwoud  
-Spaanse eucharistieviering: Elke 2de en 4de zondag v/d maand om 16.00 uur in de Hiëronymuskerk van 
Wognum. 

 

Misintenties H. Hiëronymus 

Zaterdag 4 oktober Sweelinckhof en zondag 5 
oktober kerk:  
Antoon en Riet Schipper-Wever; Annet Langedijk; 
Wim en Trien Groot-van Diepen en zegen over hun 
gezin; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen 
over hun gezin; Klaas Weel; Jos Ursem; Ad 
Steltenpool; Adrie Smit; Joop Zuiker; Uit 
dankbaarheid bij een 90ste verjaardag; Steun voor 
een gezin in rouw, Mam je eerste verjaardag 
samen weer met Noa, pap en andere dierbaren en 
in onze harten; Wij herdenken, gedenken en 
missen jullie beide; Pap op jouw aardse verjaardag 
brengen wij mam haar as weer ter aarde en is ook 
mam al in Lourdes bij de Grot en bij de Berg 
uitgestrooid; 
 
Zaterdag 11 oktober Sweelinckhof en kerk: 
Brigit van Baar-Punt en overleden familie; Jacques 
Hetsen; Arie Laan, Truus Laan-van Westen en 
Kees; Jan en Annie Rood-Bakker en zegen over 
hun gezin; Siem, Kees en Renee Besseling; 
 
Zaterdag 18 oktober Sweelinckhof en kerk: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Adrie 
Hoogewerf; Pastoor Gerard Koning; Jaap en Riet 
Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; 
Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; 
Gerard en Margreet Ursem; Ans Ursem-van der 
Wee; Jos Ursem; Steun voor een gezin in rouw, 
Pap op jouw aardse verjaardag brachten wij mam 
haar as weer ter aarde en is ook mam al in Lourdes 
bij de Grot en bij de Berg uitgestrooid; Wij 
herdenken, gedenken en missen jullie beiden; 
 
Zaterdag 25 oktober Sweelinckhof en kerk: 
Kees Groen; Overleden ouders Wim en Tiny 
Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; 
Dirk en Riet Bleeker-Kieftenburg; 
 
Zaterdag 1 november Sweelinckhof en zondag 
2 november kerk: 
Tiny Ursem-Schouten; Nel Schoenmaker-Vlaar en 
zegen over haar gezin; Arie en Corrie Loos en 
overleden familie; Wim en Trien Groot-van Diepen 
en zegen over hun gezin; Marian Bijman-Jonker; 
Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Klaas en 
Brigit van Baar-Punt en overleden familie; Jan en 
Trees Ootes en levende en overleden familieleden; 

Familie Bleeker-Ootes; Ans Ursem-van der Wee; 
Siem, Kees en Renée Besseling; Gerard en 
Margreet Ursem; Klaas Weel; Kees en Corrie van 
Diepen-Houtman en Peter; Joop en Riet 
Overboom-van Diepen en zegen over hun gezin; 
Overleden ouders Wim en Tiny Huibers-Komen; 
Jan en Marie Huiberts-Snoek; Martien en Tine 
Rinkel-Leek; Jan en Annie Rood-Bakker en zegen 
over hun gezin; Adrie Smit; Kees Bijman en 
overleden ouders Bijman-Pater. Riet van Straalen 
–Komen; Jos Ursem. 
 
Zaterdag 8 november Sweelinckhof en zondag 
9 november kerk: 
Joke Stam-Koelman. Thaam en Wil Ootes- 
Romein, zegen over hun gezin en levende en 
overleden familieleden  Ootes en Romein. 
Overleden familie Hand-Commandeur; Piet en 
Frieda Bleeker-Neefjes en overleden familieleden. 
Klaas Weel. Martien en Tine Rinkel-Leek; 
 
Zaterdag 15 november Sweelinckhof en zondag 
16 november kerk: 
Nico Kok en zonen Donny en Matthew; Klaas 
Weel; Pastoor Gerard Koning; Jaap en Riet Sjerps-
Janmaat en overleden familie; Kees en Corrie van 
Diepen-Houtman en Peter; Jan en Annie Rood- 
Bakker en zegen over hun gezin; Adrie Smit; 
 
Zaterdag 22 november Sweelinckhof en zondag 
23 november kerk: 
Arie Wiering; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en 
overleden familieleden; Klaas Weel; Ans Ursem- 
van der Wee; Nicolaas en Catharina Ursem- Groot; 
Gerard en Margreet Ursem; 
 
Zaterdag 29 november Sweelinckhof en zondag 
30 november kerk: 
Klaas Weel; Arie Laan, Truus Laan-van Westen en 
Kees; Jan en Annie Rood-Bakker en zegen over 
hun gezin; Adrie Smit; 
 
Zaterdag 6 december Sweelinckhof en zondag 
7 december kerk: 
Piet en Corry Veken-Zut; Antoon en Riet Schipper 
-Wever; Cock en Willy Salman-Laan; Wim en Trien 
Groot-van Diepen en zegen over hun gezin; Klaas 
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Weel; Nico Kok en zonen Donny en Matthew; 
Klaas en Brigit van Baar-Punt en overleden familie; 
 
Zaterdag 13 december Sweelinckhof: 
Arie Wiering; Gré Overboom en overleden familie; 
Thaam en Wil Ootes-Romein, zegen over hun 

gezin en levenden en overledenen van de families 
Ootes en Romein; Pastoor Gerard Koning; Ad 
Steltenpool; Jan en Annie Rood-Bakker en zegen 
over hun gezin; Adrie Smit. 

Misintenties St. Cunera 

Zondag 12 oktober: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Tinus Kok; Pierre en 
Ria Vriend-Braas; Gerard Verbeek en overleden 
ouders Verbeek-Smit; Mart Peerdeman-Rood en 
Ron; Arie Koopman; Jan en Lia Hoffer-van ’t Hek. 
 
Zondag 19 oktober: 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Sjef Klijn; 
Jan Tensen; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Gerda 
Berkhout-Bennis; Overleden familie 
Schoenmaker; Kees Kroon en overleden familie; 
In het bijzonder bidden wij voor Sjef Klijn. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 26 oktober: 
Tiny op den Kelder-Breed; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Bert en Greet Schouten-de Haan; Ab 
Moras, Wil, Sandra en om zegen over het gezin; 
Annie van Brugge-van den Raadt; 
In het bijzonder bidden wij voor Peter Mol. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 1 november: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Cor Hoogland; 
  
Zondag 2 november: 
Nic en Lies Commandeur-Machtel; Bets Goedhart-
Blank; Cor en Bep Ettes-Ursem, en om zegen over 
de familie; Jan Tensen; Pastoor Gerard Koning; 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Nic en Jo Weel-
Twisk, Kees, Hans en Rob en zegen over de 
gezinnen; Herman en Lies op den Kelder-de Boer; 
Aad Karsten; Johannes Koopman en overleden 
familie Koopman-Stolwijk; Johannes en Johanna 
Ligthart-Zuiker, Loes Knol-Ligthart; Jan Klijn en 
overleden familie Klijn-Jonker; Piet Laan, Antonia 
Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om 
zegen over de gezinnen; Jan en Lia Hoffer-van ’t 
Hek; Hans en Rob Hulst; Gerard Verbeek en 
overleden ouders Verbeek-Smit; Tinus Kok; Cor 
Ligthart; George van der Laan; Dennis Kroon en 
overleden familieleden; Martijn en Pe Vlaar en 
overleden familie Vlaar-Smit; Aldert en Alida Maria 
Bijpost-Bakker, Ans, Leo en Coen; Nicoline Buis 
en Jacobus en Veronica Buis-Redeker; 
 
 

Zaterdag 8 november: 
Cor en Bep Ettes-Ursem, uit dankbaarheid voor 
hun liefdevolle aandacht voor de kinderen en hun 
gezinnen en om zegen over de familie; Jaap en 
Afra Dudink-Bruijns; Sjaak Ligthart; Gerbrand en 
Tiny Beerepoot-Entius; Bert en Greet Schouten-de 
Haan; Kees Kroon en overleden familie;  
In het bijzonder bidden wij voor Sjaak Ligthart. 
Vandaag is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 15 november: 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Jan 
Roozendaal; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; 
Overleden familie Schoenmaker; Arie Koopman; 
Pierre en Ria Vriend-Braas; 
In het bijzonder bidden wij voor Yvonne Huisman-
Woltjer. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat 
we van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 23 november: 
Tiny op den Kelder-Breed; Simon en Catrien 
Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Kees, Theo 
en overleden familie Neefjes; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Tinus Kok; Hans en Rob Hulst, Agatha en 
Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Bert en Greet 
Schouten-de Haan; Jan Entius en families Entius 
Bijl-Schilder; 
 
Zaterdag 29 november: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Agatha en Ferry 
Vleerlaag en Jozef Karsten; Kees Kroon en 
overleden familie; Gre Koeleman en overleden 
familie;  
 
Zaterdag 6 december: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Piet Laan, Antonia 
Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om 
zegen over de gezinnen. Cor Hoogland; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Piet en Vera Knol-Groot; Ab Moras, Wil, Sandra en 
om zegen over het gezin; Hans Vriend en zegen 
over de gezinnen; 
In het bijzonder bidden wij voor Siep Konijn. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen 
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Zondag 14 december: 
Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon 
Frank; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Mart 

Peerdeman-Rood en Ron; Uit dankbaarheid voor 
ons 50 jarig huwelijksjubileum.  

 
Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze dopelingen: Valentina en Isabella Loos die onlangs door het heilig doopsel in onze 
geloofsgemeenschap is opgenomen. Wij bidden dat het hen goed mag gaan in hun leven en in onze kerk. 

 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Klaas van Baar, Joop Broers, Pieter Schalkwijk en 
Marian Zomer-de Grijs (locatie H. Hiëronymus) en Annie van Brugge-van den Raadt, Gré Koeleman en John 
Kok (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige 
God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 
 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd 
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, 
tel: 571736.  

 
Agenda Nibbixwoud 
Woensdag 29 oktober    kerkwerksters groep 2 
Woensdag 19 november  kerkwerksters groep 3 
Donderdag 11 december  kerkwerksters groep 4 
 

Kerkwerksters Wognum 
Groep 1   16 oktober  09.00 uur 
Groep 2   22 oktober  13.00 uur 
Groep 3   28 oktober   09.30 uur 
Groep 4     5 november  10.00 uur 
Groep 5   11 november  13.00 uur 
Groep 6   18 november 09.00 uur 
Groep 1   27 november 09.00 uur 
Groep 2     3 december 13.00 uur 
Groep 3     9 december 09.30 uur 
Groep 4   17 december 10.00 uur 
 

In Memoriam 

Klaas van Baar *23 juni 1930  † 29 juni 2025 
(locatie H. Hiëronymus)  
Op 29 juni 2025 is er een einde gekomen aan het leven van onze vader, schoonvader, opa en “ouwe opa” 
Klaas van Baar. Hij heeft de prachtige leeftijd van 95 jaar bereikt. 
Klaas werd geboren op 23 juni 1930. Zijn geboortehuis stond bij zuivelfabriek De Prinses in Ursem. Hij was 
de oudste in een hecht gezin van 6 kinderen. Hij had een mooie jeugd met broers en zussen in een kinderrijke 
buurt. Al jong koos Klaas voor een baan bij de politie. Dat begon in Delft. Maar toen hij verkering kreeg met 
moeder Brigit wilde hij terug naar deze omgeving. Hij kwam eerst op Texel terecht. Na hun huwelijk werd het 
Grootebroek, hier zijn ze in 1957 echt samen begonnen.  
Hun eerste kindje overleed bij de geboorte. Daarna volgden er nog drie en verhuisde het gezin naar Limmen, 
Westwoud, Blokker, Hoogwoud en uiteindelijk vanaf 1987 in Wognum. Klaas en Brigit hadden het goed 
samen. Een fijn huis in de Burg. Commandeurlaan en een goed en druk leven met veel sociale contacten. 
Naast zijn werk was Klaas actief in diverse vrijwilligersfuncties bij de kerk. In de vrije tijd legden ze graag een 
kaartje. Met vrienden of gewoon met zijn tweeën tijdens het broodje onder de middag. Tuinieren, vissen en 
klussen waren andere passies.  Na Brigit’s overlijden vorig jaar begon Klaas geestelijk en lichamelijk toch 
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snel achteruit te gaan. De auto moest weg en het evenwicht liet te wensen over. Een gebroken sleutelbeen 
bespoedigde de verhuizing naar De Villa. Daar was Klaas héél tevreden. Maar hij miste Brigit steeds meer.  
Twee dagen voor zijn 95e verjaardag is hij gevallen en brak zijn heup. Dat bleek fataal. In de ochtend van 29 
juni 2025 is hij rustig ingeslapen in de vaste overtuiging dat hij Brigit zou weerzien. Rust zacht. 

 

Co Peerdeman   *30 mei 1941  † 10 juli 2025 
(locatie St. Cunera)  
Co woonde bijna zijn hele leven op Zwaagdijk nr. 349a, in het huis met de prachtige tuin. In 1965 trouwde hij 
met Mart Rood en begon hij zijn eigen tulpenkwekerij, maar stapte al snel over naar de weg- en waterbouw. 
In de avonduren haalde hij zijn aannemersdiploma en werd uitvoerder bij de Firma Min in Bergen. 
Angeline en Ron werden geboren en ze vormden een liefdevol, sportief gezin. Co was er altijd voor ze met 
raad en daad. Hij hielp ze met klussen en samen met Mart ondersteunde hij zijn dochter en zoon met hun 
bedrijven. Ook de kleinkinderen konden altijd op hem rekenen. Hij was een man die van mensen hield. Zijn 
warme persoonlijkheid, humor, interesse in anderen en positieve levensinstelling maakten van hem een 
geliefd mens. Hij stond altijd klaar om iedereen een helpende hand te bieden, je kon op hem rekenen. Hij 
was actief betrokken bij de buurt en genoot van de vriendschap met zijn jonge buren. Als er iets te beleven 
was in het dorp was hij erbij.   
Maar er was ook verdriet in zijn leven: het overlijden van Mart enkele jaren geleden en drie maanden later 
het onverwachte verlies van zijn zoon, Ron. Hij was dankbaar voor de steun van vele lieve mensen.  Hoewel 
de gezondheid achteruit ging, kwam het overlijden van Co toch nog vrij plotseling. In de uitvaart in de 
Cunerakerk, Co was een trouwe kerkbezoeker, waren velen aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen. 
Na de dienst begeleidden we hem naar zijn laatste rustplaats bij Mart.  
Afscheidswoorden van Angeline: 

“Vandaag nemen we echt afscheid van Co. Een persoon die voor velen en zeker ook voor mij een voorbeeld 

was. Om wie hij was, wat hij deed en hoe hij in het leven stond. We zullen hem allemaal vreselijk missen. 

Maar achter het gemis en het verdriet van vandaag schuilt de troostrijke gedachte dat ik heel trots ben dat hij 

mijn vader was en jullie hem allemaal gekend hebben. Rust zacht lieve pap.  

Veel liefs van ons allen” 

 

Annie van Brugge – van den Raadt  *21 oktober 1928   † 15 augustus 2025 
(locatie St. Cunera)  
Op 21 oktober 1928 werd Annie van den Raadt geboren als 4e kind in een gezin van 9 kinderen. Ze woonde 
op een boerderij in Haarlemmerliede/Spaarnwoude. Het was een druk gezin waarin ze opgroeiden en waar 
ieder zijn eigen taak had. In 1952 leerde ze Joost van Brugge kennen tijdens een toneeluitvoering van de 
NKJB te Spaarnwoude. Op 8 september 1954 trouwden ze en gingen wonen in Vijfhuizen aan de 
Cruquiusdijk.  
Samen hebben ze 6 kinderen gekregen. In 1966 verhuisden ze naar Wognum, dit omdat Haarlem groter 
werd en het gehuurde land aan de stad moest worden teruggegeven. Daar werd de boerderij voortgezet en 
vlogen de kinderen uit, ieder een eigen weg inslaan. Nadat de boerderij verkocht is in Wognum, gingen ze 
aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud wonen. Nu kwam de tijd aan om reisjes te maken en hebben ze er samen 
erg van genoten. Van de Dorpsstraat verhuisden ze naar de Klaverweide, kleiner wonen, dat was fijn. Nadat 
haar echtgenoot overleed in 2013 kwam er een andere tijd aan. 
Haar liefde voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen was groot. Ze straalde altijd als we bij 
haar op bezoek kwamen. Ze genoot in stilte als we met z’n allen bij elkaar waren en ieder even 1 op 1 een 
praatje met haar kwam maken. En dan kon ze later vol trots vertellen over wat ze allemaal had gehoord. 
Doordat het thuis wonen niet langer kon door lichamelijk ongemak is ze verhuisd naar de Familiehoeve in 
Benningbroek. Daar heeft ze een fijne periode gekend. Veel leuke activiteiten, zingen, lachen, spelletjes doen 
en vaak wandelen buiten als het weer het toelaat. In de laatste week kamperen in de tuin, jeu de boules 
spelen en genieten van de mooie omgeving. 
Op 15 augustus heeft ze het leven losgelaten, ze werd 96 jaar en heeft ons allen verrast 
hierin, want ze had nog graag haar verjaardag weer willen vieren met iedereen om haar 
heen. Moeder Annie, rust in vrede. 
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Gré Koeleman  *14 juni 1938  † 21 augustus 2025 
(locatie St. Cunera)  
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor Gré Koeleman mochten we luisteren naar een liefdevol ‘in 
memoriam’ van een lieve oudste zus door Margriet en Nell.  
Mooie herinneringen aan een fijne, gezellige jeugd van het grote gezin Koeleman van 9 kinderen. In 1969 
verhuisde Gré naar Amsterdam om er te werken in een hotel. Dat werd natuurlijk een prachtige aanleiding 
van zussen en schoonzussen voor een uitje naar die stad, waar ze door Gré gastvrij werden onthaald. In 
1973 kwam ze weer in Nibbixwoud wonen en ging werken bij modehuis Heideman in Hoorn en daarna in een 
kinderkledingzaak. Nu was het de beurt aan neven en nichtjes om door haar verwend te worden. Toen moeder 
ziek werd, bleef Gré thuis om voor haar te zorgen, wat ze met veel liefde heeft gedaan. Na het overlijden van 
moeder werd het ouderlijk huis verkocht en verhuisde Gré naar de Wijzendhoek, waar ze haar huis omtoverde 
tot een sfeervol en gezellig thuis.  
Totdat dementie een rol ging spelen in haar leven. Ze moest steeds meer uit handen geven en zorg 
accepteren. Toen het thuis niet meer ging, verhuisde Gré naar de Watermolen in Abbekerk. Dat was eerst 
even verdrietig, maar ze vond daar gezelligheid en heeft er 3 mooie jaren gehad. Na een laatste moeilijke tijd 
is Gré op 21 augustus rustig in haar slaap overleden. Bij haar afscheid waren velen gekomen om de laatste 
eer te brengen. Dank aan het Cunerakoor voor de muzikale bijdrage. Gré had als sopraan bij het koor 
gezongen, totdat ze helaas vanwege gezondheidsredenen moest stoppen.  
Een laatste groet van Margriet en Nell ook namens de familie: 
Lieve Gré, 
in liefde laten we je los. 
Onze zorgen om jou zijn voorbij. 
Rust zacht 

 

Van de penningmeester/voorzitter 

Opbrengst 
De actie kerkbalans heeft tot heden een totaalbedrag opgeleverd van € 56.000. 
 

Onderhoudswerkzaamheden in de Hiëronymuskerk 
Ook in de vakantiemaanden zijn er onlangs tal van activiteiten op het gebied van onderhoud gepleegd. Zo is 
de achtergevel van de kerk geïsoleerd, zodat de koorleden het minder koud zullen hebben. De totale kosten 
bedroegen ongeveer € 5.000. en dit bedrag is geheel gefinancierd door de vrienden van de Hiëronymuskerk. 
Onze dank hiervoor. De armleuningen van de stoelen zijn gerenoveerd. Kosten ongeveer € 500. 
Voorts zijn de verlichtingen boven het altaar en in de ontmoetingsruimte vervangen door ledverlichting. Deze 
lampen kosten € 900 en hierdoor zullen de kosten voor elektra verlaagd worden. 
Elke dinsdagmorgen zijn er altijd weer stoere mannen, die het onderhoud van de tuin en begraafplaats 
verrichten. Recentelijk is het pad naar de begraafplaats voorzien van nieuw grind en is de afwatering 
verbeterd. 
Al met al is er flink wat onderhoud uitgevoerd en zijn wij veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers. 

 
Afscheid van Hans van Engen uit het parochiebestuur Emmaüs 
Hans heeft te kennen gegeven dat hij aanblijft als voorganger en voorlopig als koster, maar als bestuurder 
en coördinator van de Hiëronymuskerk na 6 jaar wil stoppen. Wij, het overige bestuur, hebben zijn redenen 
aangehoord en hem gezegd dat we het heel jammer vinden dat hij stopt, maar dat we het wel begrijpen. Dus 
wat rest is een groot woord van dank voor de vele werkzaamheden die hij heeft verricht voor de 
Emmaüsparochie en meer specifiek voor de Wognumse Hiëronymuskerk. De werkzaamheden van Hans met 
zijn inzet en charisma zijn moeilijk te vervangen. In onze kerk is zijn aanwezigheid merkbaar en voelbaar.  
We hebben als overig bestuur gekeken naar al zijn taken. Wij hebben veel overleg gehad met vrijwilligers 
van de groepen, waar hij leiding aan gaf. Aan hen hebben wij gevraagd een taak over te nemen. Dat is gelukt. 
We zijn daar alle vrijwilligers die een taak overgenomen hebben heel erg dankbaar voor. 
Dus nogmaals namens allen heel veel dank aan Hans, voor zijn beschikbare tijd gegeven aan de kerk. Ook 
zijn we veel dank verschuldigd aan Berthe.  
Hierna een lijst van taken die Hans deed in onze kerk met alle opvolgers. 

Namens het bestuur van de Emmaüsparochie, Bertus Schilder 
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Lijst van de taken van Hans overgedragen aan de volgende vrijwilligers: 
Roostergroep: Karin Rood 
Locatieoverleg: Tiny Hetsen 
Bezoekgroep: Theo Ursem 
Kosters: Gijs Otten 
Oecumenische werkgroep: Trudy Breeuwsma 
Contact met scholen: De pastores 
Avondwake en Allerzielen: Karin Rood 
De Verbinding: Angelique van Straalen en Marijke Wittenberg 
Beheer sleutels: Bertus Schilder 
Stoelengroep: Jan Beerepoot 
Coördinator Wognum: Karin Rood 
 

Mededelingen voor alle locaties 

Opbrengst MIVA deurcollecte 
In het weekend van 16 en 17 augustus was de 
MIVA-deurcollecte. Deze heeft in onze 
Emmaüsparochie het prachtige bedrag van € 528 
opgeleverd! De opbrengst wordt o.a. gebruikt om 
het St. Francis Ziekenhuis in Uganda van 
zonnepanelen te voorzien. Door stroomuitval werd 
het werk in het ziekenhuis geregeld belemmerd 
wat al meerdere levens gekost heeft. Met stabiele 
stroomvoorziening wordt dat in ieder geval 
voorkomen. Hartelijk dank aan alle gevers! 

MOV Emmaüsparochie 

 
Lourdes/Mariaviering  
Zaterdag 11 oktober om 10.30 uur in het 
Sweelinckhof en 19.00 uur Hiëronymuskerk 
m.m.v. koor: Vivace 
Zondag 12 oktober 10.00 uur Cunerakerk 
m.m.v. Cunerakoor, Voorganger: Tony Slaman 
Het is oktober! We staan weer voor de Lourdes 
donatiemaand en de gezamenlijke Lourdesviering 
in beide kerken Wognum en Nibbixwoud. 
Een traditie die alweer vele jaren door de comités 
worden opgepakt. Het thema van dit jaar is …. 
Geloof, Hoop en Liefde   
Met teksten en muziek willen we stilstaan bij 
Lourdes en Maria. Na de dienst is er gelegenheid 
om elkaar te spreken onder het genot van een kop 
koffie/thee. 
De West-Friese bedevaart is pas terug uit Lourdes. 
Op uitnodiging zijn Ans en Co Smit en Gerard en 
Gertruud Laan naar Lourdes geweest. Zij hebben 
ervaren wat het geheim van Lourdes is… 
verbondenheid… samen delen… zorgen om en 
voor elkaar. Mocht u voor volgend jaar naar 
Lourdes willen, u kunt altijd informatie over bus en 
vliegreizen bij ons inwinnen.  Dank voor uw donatie 
aan het Lourdesfonds Wognum. 
Wilt u donateur worden dat kan door € 3,00 over te 
maken op IBAN: NL05RBRB 0939522446 t.n.v. 
G.J. Stam-Delemarre Lourdesfonds Wognum 

Ans Spruit, Marijke Wittenberg en Truda Stam 

 

De Voedselbank West-Friesland 
16 oktober is het Wereldvoedseldag. Omdat in 
Nederland en ook in onze eigen omgeving mensen 
soms maar nauwelijks geld overhouden om eten te 
kopen, is er al jaren de Voedselbank waar deze 
mensen terecht kunnen.  
Op Familiezondag 5 oktober jl. is hier tijdens de 
viering in Wognum aandacht aan besteed en 
konden mensen producten inleveren voor de 
Voedselbank. Omdat mensen het hele jaar door 
zullen moeten eten, is besloten om de mand, 
waarin producten voor de Voedselbank kunnen 
worden gedoneerd, standaard in de kerk te laten 
staan. Ook in Nibbixwoud is in de kerk al een mand 
neergezet voor dit doel. Zo bent u altijd in de 
gelegenheid iets te geven wanneer het u schikt. 
De Voedselbank West-Friesland heeft als 
hoofddoel het bieden van tijdelijke voedselhulp aan 
mensen die in armoede leven, én het tegengaan 
van voedselverspilling. Door kwalitatief goed 
voedsel – dat anders zou worden vernietigd – 
beschikbaar te stellen aan mensen in nood, helpt 
de Voedselbank zowel mens als milieu. 
Klanten worden waar nodig doorverwezen naar 
hulpinstanties, en er is bijzondere aandacht voor 
kinderen. Denk aan cadeautjes, taarten en extra’s 
tijdens feestdagen. 
Hopelijk zal dit initiatief zijn vruchten afwerpen. In 
ieder geval alvast hartelijk dank voor ieders 
medewerking hieraan! 

MOV Emmaüsparochie 
 

Wereldmissiedag 
In het weekend van 18 en 19 oktober zal de 
deurcollecte voor Wereldmissiedag worden 
gehouden. Thema van dit jaar is ‘Missionarissen 
van hoop’. Dat zal ook het thema van de vieringen 
zijn.  De opbrengst van de deurcollecte is voor de 
christenen in Myanmar. Men leeft daar in een 
ongewisse toekomst door het (overleven) in de 
burgeroorlog. Myanmar, het vroegere Birma, is 
een veelvolkerenstaat in Zuidoost-Azië. 55 miljoen 
mensen wonen in het overwegend boeddhistische 
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land. Slechts 6 procent van de bevolking rekent 
zich tot het christelijk geloof. In Myanmar zelf 
zorgen kerkelijke medewerkers op veel plekken 
voor de vluchtelingen. 
Bisschop Shwe aldaar maakt zich vooral zorgen 
om de toekomst van de kinderen. Al jaren kunnen 
velen niet naar school. De kerk probeert met 
informeel onderwijs een basisvorming te geven. 
De bisschop blijft, ondanks alles hoopvol: “Ik heb 
geleerd dat wij moeilijkheden in kansen moeten 
veranderen. Dit is de tijd waarin God ons oproept, 
ons te verenigen. Wij ervaren dat God met ons is.” 
Soms, zo vertelt bisschop Shwe, vragen gelovigen 
hem wanneer ze weer terug in hun kathedraal 
kunnen. “Dan zeg ik: de kerk is geen gebouw. 
Wanneer wij samen bidden, bij elkaar blijven en 
voor elkaar zorgen, dan is daar de kerk.”  
Missio is, heel in het kort, dat we allemaal deel 
uitmaken van de wereldwijde gemeenschap en dat 
we daar ook de verantwoording voor nemen. 
Missio is een solidariteitsactie van de katholieke 
kerken. Vandaar deze deurcollecte. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage! 

MOV Emmaüsparochie 
 

Uitnodiging vormseltraject 2025-2026 

Beste ouders/verzorgers van kinderen die in groep 
8 zitten. 
Een aantal jaar geleden heeft uw dochter of zoon 
de Eerste Heilige Communie ontvangen. Komend 
schooljaar zit zij/hij in groep 8 van de basisschool, 
waarna een grote stap gezet zal worden naar de 
middelbare school. Ze maken een persoonlijke 
ontwikkeling mee wat we ‘puberteit’ noemen, naar 
de jong volwassenheid. Het houdt onder andere in 
dat ze keuzes gaan maken op vele vlakken; 
vrienden, socialisatie, groepsdruk, mening vormen 
en uiten, omzien naar medemensen, etc. De kerk 
sluit hierbij aan door vormseltraject; hoe kunnen 
juiste keuzes gemaakt worden?  
Het Sacrament van het Heilig Vormsel is de 
voltooiing van het Doopsel en de Eerste Heilige 

Communie. We nodigen uw dochter en/of zoon uit 
om mee te doen aan het Vormseltraject.  
Er zal een gezamenlijke voorbereiding zijn van 
vormelingen uit verschillende parochies. Dit houdt 
in dat ze zeven keer bij elkaar komen op een 
doordeweekse avond van 18.30 uur tot 20.00 uur, 
verspreid in de maanden oktober 2025 t/m februari 
2026. Elke bijeenkomst wordt er een hoofdstuk uit 
het Vormselproject ‘In Vuur en Vlam’ behandeld. 
Er komen diverse werkvormen aan bod, zoals het 
maken van een gebedsarmband, rollenspel, 
tekenen, gespreksvoering, interview.  
U kunt uw kind nu opgeven. Aan de hand van de 
opgaven wordt bepaald waar we de 
informatieavond voor de ouders en de 
bijeenkomsten gaan plannen. 
Opgeven kan heel makkelijk door een mail te 
sturen naar pastoraal werker Anne-Marie van 
Straaten: anne-marievanstraaten@hotmail.com 
Vermeld in die mail het volgende: 
Voor- en achternaam vormeling: 
Adres en woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Naam parochiekerk waar u ingeschreven staat: 
Naam parochiekerk waar kind gedoopt is: 
School- en plaatsnaam: 
Na opgave ontvangt u eind september 2025 
verdere informatie over datums, tijden en plaatsen. 
En het wordt op prijs gesteld wanneer u meehelpt 
om deze vormselinformatie verder te verspreiden 
in de parochie(s), bij de klasgenoten van de 
vormeling en/of familie. Ook al doen we ons best 
de informatie breed te verspreiden in parochieregio 
‘de Waterkant’, het gebeurt nog wel eens dat er 
overheen gelezen wordt… 

Hartelijke groeten van werkgroep vormsel, 
Margretha Mol en 

pastoraal werker Anne-Marie van Straaten 
 
 

 

Locatie H. Hiëronymus 

Afscheid Parochieel gemengd koor 

Na bijna 60 jaar is er een eind gekomen aan het 
bestaan van ons koor. Het aantal leden werd 
steeds kleiner, de leeftijd hoger en kregen we te 
maken met ziek en zeer. Daarom werd besloten 
ermee te stoppen met het besef dat het voor de 
leden een verlies is, maar ook voor onze 
parochiegemeenschap. Op blijde en droevige 
momenten en in veel weekendvieringen mochten 
we onze muzikale bijdrage leveren. En dat deden 
we graag. 
En zo was 6 juli de laatste keer dat we de viering 
muzikaal hebben omlijst met een aantal van onze 

favorieten. Na de viering werden we bedankt door 
pastor Alvaro voor het opluisteren van de diverse 
vieringen met ons gezang. En als blijk van 
waardering kreeg ieder van ons een mooie bos 
bloemen. 
En als afsluiting hadden we nog een gezellig 
samenzijn in de ontmoetingsruimte. Daar was 
koffie met wat lekkers en daarna een borrel. Er 
werden herinneringen opgehaald en dankwoordjes 
van ondergetekende en Jessica voor onze inzet en 
de kwaliteit van zang die wij hebben geleverd.  
En na nog een heerlijk brunchbuffet was het toch 
echt afgelopen.  

mailto:anne-marievanstraaten@hotmail.com
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Toch wel met pijn in het hart een periode 
afgesloten. 

Namens het Parochieel Koor, Gré van Oosten  
 

Aandachtzondag/ziekenzondag  
Zaterdag 13 september in Wognum en zondag 
14 september in Nibbixwoud 
Zoals voorgaande jaren is er ook dit jaar aandacht 
geschonken aan wat we voorheen Ziekenzondag 
noemden, maar nu onder de naam 
Aandachtzondag. Dit is een samenwerking tussen 
de locaties Wognum en Nibbixwoud. De 
voorbereiding hiervoor wordt gedaan door 
afgevaardigden van de Emmausparochie, 
Bezoekgroep Nibbixwoud en Wognum, 
Zonnebloem Nibbixwoud en Wognum/Zuidermeer, 
Het Triduüm en PCI Wognum/Nibbixwoud. 
In de week voor de viering zijn er in Wognum en 
Nibbixwoud plantjes rondgedeeld bij totaal 300 
mensen. De lijsten van te bezoeken adressen die 
aandacht verdienen worden op elkaar afgestemd 
om zodoende te proberen niemand te vergeten. 
Op zaterdagavond 13 september was de viering in 
Wognum. Hans van Engen ging voor met mooi 
gekozen teksten en verkondiging. Het koor Samen 
uit Spierdijk heeft prachtig gezongen. Een hele 
mooie viering omtrent het thema ‘AANDACHT 
VOOR ELKAAR’. Iedereen heeft immers aandacht 
nodig. 
Namens Emmausparochie/Hieronymuskerk willen 
wij alle vrijwilligers die de plantjes hebben 
rondgebracht heel erg bedanken. Heel veel dank 
voor Hans van Engen die met de werkgroep de 
viering heeft samengesteld. Hans heeft jarenlang 
zelf de algehele voorbereiding voor de 
Aandachtzondag en de bezoekgroep begeleid. 
Heel jammer dat hij nu met de werkzaamheden is 
gestopt. Zoveel inzet en enthousiasme. Gelukkig 
gaat hij door als voorganger. Ook Angelique 
bedankt voor de bemiddeling dat het koor Samen 
heeft gezongen.   

Tiny Hetsen 
Gedicht 

Nooit de moed opgeven 
Ook al is het soms zwaar 

De kracht om verder te leven 
Zeker met en voor elkaar! 

 
't Is soms zo weinig 

wat een medemens te bieden heeft 
Men kan slechts laten blijken 

dat men met de ander meeleeft 
 

In de drukte van het dagelijks leven 
Vergeten we wel eens stil te staan 

Het zijn de kleine dingen je gegeven 
Die je helpen om weer verder te gaan 

 

Lourdes 2025 
Wij zijn met de West-Friese Lourdes Vliegreis 2025 
(17 - 22 september) mee geweest. We hebben een 
prachtige pelgrimsreis gehad. De meeste dagen 
zon, blauwe lucht en 30 graden. Alleen de zondag 
de hele dag regen.  
We hebben mooie vieringen meegemaakt. Onder 
meer in de Pius X- basiliek, de ondergrondse kerk 
waar wel 20.000 mensen in kunnen. Daar was op 
zondag de internationale Hoogmis. Maar ook, met 
alleen Nederlanders, een viering bij de grot en een 
viering in de Bernadettekerk met Handoplegging. 
Heel indrukwekkend. Het lopen van de kleine 
kruisweg was ook een hoogtepunt. Er werden 
persoonlijke ervaringen gedeeld en er werd 
meegeleefd met de pelgrims, die het moeilijk 
hadden. Na de vieringen werd er steeds 
afgesproken bij café New Orleans, waar we 
heerlijke cappuccino dronken. Ook hier werden 
veel gesprekken gevoerd en werd lief en leed 
gedeeld. Zo leerden we veel medepelgrims 
kennen. 
Tijdens de wandelingen door het Heiligdom en 
door Lourdes hebben we veel gezien en van de 
reisleider veel gehoord over Bernadette. We 
hebben op een avond ook de lichtprocessie 
gelopen met duizenden mensen. Er werd gebeden 
en gezongen. Ook dit was een mooie belevenis. 
Op verzoek hebben wij voor alle donateurs van het 
Lourdesfonds, voor alle leden van het Sylvidakoor 
en voor alle parochianen kaarsen opgestoken bij 
Maria. 
We zijn een dag in de Pyreneeën geweest en 
hebben daar Gavernie en Pont d’Espagne 
bezocht. In Gavernie werd door een medepelgrim 
as uitgestrooid van haar overleden zus. Die zus 
had daar twee jaar geleden as uitgestrooid van 
haar overleden man. Het was een waardige 
plechtigheid. Daarna hebben we een stukje van de 
route naar Santiago de Compostella gewandeld. ’s 
Middags reden we naar Pont d’Espagne om de 
watervallen te zien. Omdat het erg droog was 
geweest waren die niet zo woest. De uitzichten 
onderweg waren echt geweldig. Een prachtige 
dag. Het hotel, waar we gedurende de reis 
verbleven, lag vlak bij het Heiligdom. Er werd 
uitstekend voor ons gezorgd en het eten was 
heerlijk. We hadden een heel gezellige groep en 
een goede reisleiding. Iedereen hielp elkaar. Er 
was veel saamhorigheid. Het was een zeer 
indrukwekkende reis.  

Gerard en Gertruud, 
Ans en Ko 
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Sylvidakoor 40 jaar! 
40 jaar geleden (het zal op 
een feestje geweest zijn☺) 
spraken zus en broer, 
Marijke en Claus Ursem, 
elkaar over hun liefhebberij: 
zingen. Zingen in een koor. 

Voor het jongerenkoor waren zij te ‘oud’ en voor het 
dames en herenkoor te ‘jong’. Er was dus behoefte 
aan een ‘middenkoor’. De koppen bij elkaar 
gestoken, twee andere oud-jongerenkoorders 
gevraagd (Cora Huiberts en Marian Bleeker) en 
het idee was geboren. Zij richten een nieuw koor 
op in de zanglustige parochie Wognum. Als 
dirigent werd Ben Tames benaderd en Marja Borst 
voor pianobegeleiding. Ook een begeleidingsband 
werd samengesteld. En een eerste, ‘eens-kijken-
of-dit-leuk-is-bijeenkomst’ werd belegd. Veel 
belangstelling was er die avond en het nieuwe koor 
was geboren. Iedere woensdagavond repetitie in 
de ontmoetingsruimte van de kerk en eens per 
maand een viering in de kerk opluisteren. Het 
nieuwe koor moest natuurlijk ook een naam 
hebben. Hiervoor tekende Cora. Zij verdiepte zich 
in mogelijke namen en kwam met de naam: 
Sylvida. Deze naam is afgeleid van Sylvioidea. De 
superfamilie Sylvioidea bestaat grotendeels uit 
kleine zangvogels die voorkomen in een groot deel 
van de wereld. Uiteraard is de naam Sylvioidea wel 

iets te complex voor een koor, vandaar dat de 
naam is vereenvoudigd tot Sylvida. Met een grote 
glimlach en een warm gevoel denk ik terug aan 
mijn tijd bij Sylvida. Een van de eerste nummers 
die we repeteerden was ‘Morning has Broken’. 
Prachtig vond ik dat nummer. 
Vele vieringen hebben we mogen opluisteren met 
onze muziek en zang. Deze vieringen werden 
veelal samengesteld door liturgiegroepjes binnen 
de eigen gelederen van Sylvida. 
Zo werden de vieringen heel eigentijds. In die tijd 
was een kerkbezoek voor veel mensen 
vanzelfsprekender dan in de huidige tijd en we 
hadden dan ook over belangstelling niet te klagen. 
Vaak volle bak en met kerst een ‘uitverkocht’ huis. 
Toen Ben stopte als dirigent nam Marja Borst het 
stokje over. Zij heeft dit vele jaren gedaan. 
Toen ook Marja stopte nam Margreet Drijver haar 
plaats in met veel enthousiasme, en momenteel 
zwaait Jessica Huisman de scepter.  
Noot van het bestuur: 
Dank je wel Marian voor je enthousiaste inbreng, 
dit delen we graag met iedereen. 
Op 14 december a.s. houden wij een Kerst Zing In 
de Hieronymuskerk van 13.30 tot 17.00 uur. Zes 
koren hebben zich hiervoor aangemeld. Op 
zondagmorgen 18 januari 2026 is er een feestelijke 
viering t.g.v. van ons 40-jarig jubileum. Wij zijn in 
voorbereiding. U hoort hier meer over in Walhalla, 
De Kern en De Verbinding (kerkblad). 

 

Locatie St. Cunera

Aandachtszondag 
Dit weekend was het 
aandachtsweekend. Mede 
namens De Zonnebloem 
Nibbixwoud en de parochie 
mochten we daarom vrolijke plantjes brengen bij 
degene die wat extra aandacht goed kunnen 
gebruiken. Een kleine moeite en een groot gebaar. 
Zondag 14 september hebben we genoten van ons 
samen zijn in de aandachtsviering in de 
Cunerakerk samen met het mannenkoor. Na 
afloop hebben we samen koffie gedronken met 
cake en aardbeien met slagroom. Daarna vertelde 
Jacco en Sandra Mol over hun bijzondere reis 
samen met hun ouders Jaap en Wil Mol naar 
Lourdes die ze mede namens het Lourdesfonds 
mochten maken. Dit was heel indrukwekkend en 
mooi om te horen. Bedankt hiervoor. 
 

Ook dit jaar weer schoolbezoek aan de kerk 
Ook dit jaar kregen we van de school het verzoek 
om ook dit jaar met alle klassen de kerk te 
bezoeken. In de week van 15 september zijn alle 
klassen op bezoek geweest. Er is altijd veel te zien 
in de kerk zoals de glas in lood ramen, sacristie - 

waar ze anders nooit komen - maar vooral de kluis. 
Dat is elk jaar dezelfde vraag: mogen we ook de 
kluis zien? Ze kijken hun ogen uit. 
Ook werd het Cunera-verhaal weer verteld. Een 
groot compliment voor meester Pieter van groep 7. 
Hij kon het gehele verhaal uit zijn hoofd vertellen. 
Groep 5 had o.a. koor, preekstoel, bijbel en orgel 
en dat onder muzikale begeleiding van Alvaro en 
Dino. Groep 8 werd zoals alle groepen in tweeën 
gedeeld. Zo mocht de ene naar de omloop waar ze 
onder begeleiding van enkele brandweermannen 
konden genieten van het prachtig uitzicht. Gelukkig 
was het mooi weer. De andere groep kreeg uitleg 
over de kruiswegstatie. Voor velen was het de 
eerste keer dat ze deze zagen. Het heeft veel 
indruk op ze gemaakt en er werden ook veel 
vragen gesteld en dat geeft zo’n ochtend veel 
voldoening. 
Het was dan ook weer een geslaagde week. Tot 
volgend jaar, ik heb genoten. 

Groet,  
Piet Ettes 
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Inzameling voor de voedselbank in de 
Cunerakerk 
In de Cunerakerk zal vanaf 4 oktober 
(wereldvoedseldag) een mand staan om giften 
voor de voedselbank in te plaatsen. Het liefst lang 
houdbare producten. De mand zal voorlopig blijven 
staan en de producten worden regelmatig naar de 
voedselbank gebracht. 
 

Mariaviering 
Op elke woensdag in oktober wordt de rozenkrans 
gebeden in de kapel van onze Cunerakerk maar 
woensdag 22 oktober zal het Jubilatekoor, Maria, 
onze Goddelijke Moeder, eren met mooie 
gezangen en gebeden in een bijzondere viering 
met o.a. het Magnificat. Pastor Dino zal hierin 
voorgaan. U bent van harte welkom om 19.00 uur. 
Wij hopen op een grote opkomst. 

Het Jubilatekoor 

Moeder Maria 
Het is midden op de dag, de kerk staat open zie ik. 
Ik moet naar binnen. 
Moeder van onze Heer Jezus Christus, ik kom niet 
om te bidden. 
Ik heb U niets te geven en ik kom niet met vragen 
aan. 
Ik kom alleen maar even, Moeder, naar U kijken en 
bij U staan. 
Naar U kijken en huilen van geluk in het zeker 
weten, dat U er bent en dat ik Uw kind mag heten. 
Even maar, nu alles verstild is een kort moment, 
midden op de dag. 
Even bij Maria, in de kapel, waar U bent. 
Niets zeggen, alleen maar kijken naar Uw gezicht. 
Met het lied in mijn hart in zijn eigen taal tot U 
gericht. 
Niets zeggen, alleen maar de ruimte geven aan het  
overvolle hart dat opklinkt. 

Paul Claudel  
 

Allerzielen 2025 
De Gouden draden blijven 
Zondag 2 november gedenken we in de Cunera 
parochiegemeenschap de overledenen van het 
afgelopen jaar. We noemen hun namen en 
ontsteken voor hen een kaars.  
Ook is er gelegenheid om een lichtje aan te steken 
ter herinnering aan degenen van wie we eerder 
afscheid hebben moeten nemen. Het Jubilatekoor 

verzorgt de muzikale omlijsting en de 
avondwakegroep zal voorgaan. 
De herdenkingsviering is ’s morgens en begint om 
10.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.  

 

Speciale kindervieringen 
De (kinder)feestdagen komen eraan……Zo zal op 

dinsdag 11 
november om 
17.15 uur weer 
een Sint 

Maarten 
bijeenkomst zijn 
met alle 

kinderen die hun lampion komen laten zien. Het 
verhaal van Sint Maarten wordt weer op bijzondere 
wijze verteld en…… we gaan natuurlijk weer 
samen de bekende liedjes zingen. 
Theone Kampstra heeft dit jaren voor ons op 
voortreffelijke wijze geleid en dit jaar gaf ze aan 
hiermee te stoppen en zijn we op zoek gegaan 
naar een andere begeleider/ster. 
Die hebben we gevonden in de persoon van 
Mirjam Guichelaar uit Hoorn. Ze heeft jarenlang 
met kinderkoren gewerkt en was gelijk enthousiast 
om ons te helpen. Ook vanuit de St. 
Nicolaasschool hebben we medewerking 
gekregen om te repeteren. Dus we hopen dat er 
veel kinderen dit gezellige feest met ons komen 
vieren in de Cunerakerk. Nadere informatie via de 
nieuwsbrief en De Kern hierover. 
Ook zal Sinterklaas weer onze Cunerakerk 
aandoen en wel op zondag 23 november 10.00 
uur. Voor alle kinderen zal er weer een aardig 
presentje zijn aan het einde van de viering.  
Maar…. ook dan hopen wij veel kinderen te mogen 
begroeten bij het koortje welke tijdens deze viering 
de gezellige meezingliederen ten gehore zullen 
brengen.  De pakken voor de Pieten worden 
alweer vermaakt (ja, ze 
groeien alle jaren!!) en de 
dames die dit met veel 
enthousiasme al vele jaren 
doen zijn al druk doende. 
Dus…. laten we ons weer 
opmaken voor mooie en 
waardevolle momenten 
samen. 

 

Locatie St. Jacobus de Meerdere 

Allerzielen 
Zoals u gewend bent vieren we de Allerzielen viering op 01 november 2025. Dit jaar valt 1 november 2025 
op zaterdag, de viering begint om 19.00 uur. En zoals inmiddels bekend is wordt de Allerzielen viering in het 
gebouw voor de begraafplaats gehouden, dit is dus achter de voormalige kerk. 

Met vriendelijke groet,  
het Avondwake-team 

http://www.sinterklaasisjarig.nl/kleurplaten/kleurplaat.php?image=sinterklaas07/image/sinterklaas07-12
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Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Jongerenreis naar Rome 
In juli gingen zussen Lara en Saffron op reis naar 
Rome om het Jubileum mee te vieren met ruim 100 
jongeren uit het bisdom. Hier een inkijkje naar hoe 
ze de reis hebben ervaren... 
Toen we op het busstation in Amsterdam stonden 
met onze rugzakken bij ons, hadden wij geen idee 
wat we moesten verwachten. We keken naar alle 
onbekende jongeren om ons heen en dachten 
toen: ‘Wat gaan we hier meemaken?!’ We zijn over 
het algemeen ‘control-freak’ types maar nu 
moesten we alles in God’s handen neerleggen... 
Gelukkig was de spanning al snel weg. We 
maakten gelijk kennis met iedereen en kregen ook 
al gauw het idee dat er iets heel speciaals was aan 
deze reis. Onderweg speelde de groep muziek en 
er was een hele gezellige sfeer. De eerste nacht, 
verbleven we in Frankrijk en daarna bleven we in 
de mooie steden van Siena, Assisi en Turijn waar 
we veel prachtige kerken en religieuze gebouwen 
zagen en vooral veel over onze Katholieke 
geschiedenis leerden. En dit was alleen het begin 
van de reis! 
We vierden elke dag de Mis en het was heel fijn 
om te praten en soms te discussiëren over het 
geloof met zoveel andere jongeren. We leerden 
veel van elkaar en wanneer we vragen hadden 
stonden er altijd priesters en seminaristen klaar om 
deze te beantwoorden. Er zijn talloze 
onvergetelijke momenten van onze reis, maar het 
hoogtepunt was zeker toen we in Rome 
aankwamen. Die eerste mis op het Sint Petrus 
Plein waar duizenden jongeren zongen terwijl de 
zon onderging, is niet te beschrijven. En de 
gebedswake op Tor Vergata was nog veel 
specialer! Wanneer wij denken aan het grote kruis 
aan de horizon, de woorden van de Paus en de 
duizenden wapperende vlaggen van jongeren die 
van alle landen reisden om dat moment te ervaren, 
krijgen we nog steeds kippenvel. Het was zeker 
een moment waar we letterlijk God’s liefde en 
kracht konden voelen. 
De jongerenreis naar Rome was zeker een van de 
meest speciale, leerzame en onvergetelijke 
ervaringen ooit. Als er de kans is om het nog een 
keer te doen, zouden we die kans zeker pakken. 
En wat we kunnen andere jongeren zeggen is: Ga 
ervoor want je zult er geen spijt van hebben! 

 
Slauerhoff 
dichter van een onvervuld verlangen 
Op donderdag 16 oktober 2025 speelt Peter 
Vermaat zijn voorstelling Slauerhoff, dichter van 
een onvervuld verlangen in de Protestantse Kerk, 
Raadhuisstraat 15 te Wognum. 

Slauerhoff, dichter van een onvervuld verlangen is 
een theatrale vertelling over het leven van Jan 
Slauerhoff, de verdoemde dichter, die alleen in zijn 
gedichten kon wonen. Slauerhoff (1898-1936) 
werd in Leeuwarden geboren. In deze stad en op 
Vlieland heeft hij zijn jeugd doorgebracht. Tijdens 
zijn leven was hij scheepsarts, dichter en schrijver 
van romans en verhalen. Door zijn onrustige 
natuur voelde hij zich nergens thuis. Hij worstelde 
met zijn ambities en verlangens, werd gekweld 
door geldzorgen en verloren liefdes, maar als arts 
was hij vol zorg voor zijn patiënten. Hij was slordig, 
nonchalant en provocerend. Hij schiep chaos in de 
orde en werd gedragen door een heimwee naar 
het onbereikbare. Met levensgrote poppen en een 
masker brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot 
leven. Peter Vermaat is theatermaker, spoken 
word-performer (voordrachtskunstenaar), dichter 
en verteller met poppen en maskers: 
https://petervermaat.nl 
Waar: Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum 
Wanneer: Donderdag 16 oktober 2025 om 20.00 
uur 
Prijs:  € 15, inclusief consumptie, betaling contant 
bij de ingang (geen pin) 
Reservering via E-mail:  
aamschouten1@outlook.com  
of per bankbetaling op NL13 ABNA 0574 9757 80 
t.n.v. St. Westfriese Ekklesia 

 
Workshop A Capella Zang met Enrique 
López-Cortón – Camerata Liocorno nodigt 
uit 
Zwaag – Op zaterdag 25 oktober 2025 om 13.00 
uur organiseert vocaal ensemble Camerata 
Liocorno een bijzondere workshop a capella zang 
in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 1). De 
workshop staat onder leiding van de 
gerenommeerde dirigent en zangcoach Enrique 
López-Cortón. 

            Wat kun je verwachten? 

● Intensieve en toegankelijke zangtraining 
● Focus op klank, samenzang en expressie 
● Werken aan repertoire in a capella stijl 
● Een warme, muzikale sfeer in een 

prachtige locatie 

             Kosten: €22,50 per deelnemer 

      Locatie: Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 1 

         Datum: Zaterdag 25 oktober 2025 

         Tijd: 13.00 uur 

      Aanmelden & informatie: 

Opgave is nog mogelijk. Voor inschrijving en 
aanvullende informatie kunt u contact opnemen via 
www.camerataliocorno.nl 

mailto:aamschouten1@outlook.com
http://www.camerataliocorno.nl/
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Als uw woord opengaat – adventsretraite 
Advent is een waardevolle tijd van verwachting, 
hoop en vernieuwing, maar de weken voor Kerst 
zijn vaak ook hectisch. Wat als Advent dit jaar zou 
beginnen met stilte en gebed, zodat Advent méér 
een tijd van licht en richting kan worden? 
Tijdens de digitale adventsretraite “Als uw woord 
opengaat” nodigen de jezuïeten je uit om dagelijks 
stil te staan en de woorden van de Bijbel diep in je 
hart te laten doordringen. 
Als deelnemer ontvang je vanaf zondag 30 
november gratis elke dag een gebedsmail met een 
Bijbeltekst en eenvoudige reflectievragen. Hoeveel 
tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf. De teksten 
van dit jaar zijn geschreven door jezuïet Walter 
Ceyssens en verkennen hoe Bijbelse woorden licht 
en richting kunnen geven in ons dagelijks leven. 
Ga jij mee op deze reis? Een retraite kan je 
verrassen en uitdagen, en tegelijk innerlijke rust en 
vertrouwen schenken. Door trouw te blijven in 
gebed, kun je ontdekken hoe God jou iets nieuws 
wil geven. 
Schrijf je nu in op www.adventsretraite.org en laat 
je e-mailadres achter. Vorig jaar namen meer dan 
20.000 mensen uit Nederland en Vlaanderen deel. 
Enkele reacties van deelnemers: 
“De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een 
borrelende bron van intense inspiratie.” 
“Het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was 
een revelatie dat meditatie zo haalbaar is.” 
“Ik deed de retraite samen met mijn man. Dat 
leverde mooie gesprekken op.” 
Een productie van Ignatiaans Bidden. 
Wij bieden jaarlijks digitale retraites aan in de 
Advent en de 40-dagentijd – om mensen te helpen 
bidden en Gods aanwezigheid in hun leven te 
ontdekken. Zo groeien duizenden deelnemers stap 
voor stap in aandacht, vertrouwen en 
verbondenheid met God. 
 

“Wijsheid van de ziel” 
André Wesche preekt in de Westfriese Ekklesia 
De eerstvolgende viering van de Westfriese 
Ekklesia is op zondag 2 november 2025 om 11.00 
uur. Tijdens deze dienst wordt Allerzielen gevierd. 
Het jaarthema voor dit seizoen 2025-2026 luidt: 
“Bronnen van wijsheid”. 
In deze viering zal André Wesche spreken 
over: “Wijsheid van de ziel”. 
André Wesche studeerde theologie in Amsterdam 
en werd pastoraal werker in Hoorn en Amsterdam. 
Na zes jaar werd hij geestelijk verzorger in de 
psychiatrie in Castricum en Hoorn. Inmiddels is hij 
gepensioneerd. 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor 

van de Westfriese Ekklesia staat ditmaal onder 
leiding van dirigent Edwin Hinfelaar en wordt 
begeleid op de vleugel door Dick Grasman. De 
dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in 
de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. Wij hopen u op 2 november te 
ontmoeten bij deze viering. U bent van harte 
welkom. Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 
 
In deze wereld, waarin tijd vaak geld is, is het 
goed om ons te bezinnen over hoe wij met onze 
‘tijd’ omgaan. En vooral in deze tijd, waarin de 
dagen korter worden, hebben we misschien meer 
ruimte om daar eens rustig over na te denken. 
Vandaar dit gedicht.  

Groet, Tony 
 
Ik wens je de tijd. 
Ik wens je geen rijkdom en vele talenten 
ik wens je een leven van tijd en momenten 
momenten van vreugde, momenten heel stil 
en tijd om te zien wat je ziel van je wil. 
 
Ik wens je de tijd om te doen en te denken 
niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken 
ik wens je de tijd, niet om haasten en rennen 
maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen. 
 
Ik wens je de tijd niet om leeg te verdrijven 
ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven 
als tijd voor verwond'ring en tijd voor verblijden 
in plaats van de tijd op de klok zien verglijden 
 
Ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen 
en tijd om te groeien en tijd om te rijpen 
ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen 
geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen. 
 
Ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren 
elk uur, elke dag als geluk te ervaren. 
Ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven 
ik wens je jouw tijd toe, je tijd om te leven. 
Bron onbekend 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 
  

http://www.adventsretraite.org/
http://www.westfrieseekklesia.nl/
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Overige mededelingen 

Parochies de Waterkant op social media! 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws 
en de activiteiten in onze parochies? Via facebook, 
Instagram en ons WhatsApp-kanaal worden de 
nieuwsbrief, activiteiten, mededelingen en het 
laatste nieuws van de parochies in de regio de 
Waterkant verspreid.  
Volg ons en blijf op de hoogte van Parochies de 
Waterkant!  

 
https://n9.cl/facebookdewaterkant 
 

https://n9.cl/instagramdewaterkant 

 
 
https://n9.cl/whatsappdewaterkant

QR-code Emmaüsparochie
 
Westfriese Kerken helpen 
De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide, psychosociale hulpverleners. Het 
straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke fondsen. Wat heeft HWK te bieden? 
- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een 

groot verdriet bijvoorbeeld. 
- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan 
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn. 
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering 
- Een gesprek over levens- of geloofsvragen. 
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.o.? 
De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een 
festival voor smalle beurzen en afhaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-
271684. Meer info vind je op: 
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl 

 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud 
Inwoners; 
die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten. 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag 
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar 
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 
  

Nibbixwoud: 
 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 

 

Pastores-team kerkbestuur parochieraad, secretariaten, locatieraden, 

uitvaartverzorging 
Pastores-team  
Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Het 
pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale 
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. Iedere parochie heeft een eerst-

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
http://www.straatpastoraathoorn.nl/
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
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aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en 
sacramentele noden.  
- Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van de kerkbestuurs parochies 
regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); 
coördinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg. Eerst-aanspreekbare voor de 
parochies: Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Parochie Sint Titus Bransdma (Aandijk, 
Onderdijk, Medemblik, Werfershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost) 
- Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma 
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding 
PCI; eerst-aanspreekbare voor de parochies: St. Victor te Obdam, St. Lambertus te De Weere, St. 
Bonifatius te Spanbroek. 
- Kapelaan Josué Mejía Sánchez: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus 
Brandsma (Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost); coördinator ouderenpastoraat en 
communie-thuis voor de regio de Waterkant; eerst-aanspreekbare voor de parochies: St Johannes 
Geboorte te Hoogwoud, St. Bavo Ursem, St. Georgius te Spierdijk (sacramenten). 
-  Kapelaan Dino Deltin: priester, parochie-vicaris, regio de Waterkant, parochie Sint Titus Brandsma 
(Medemblik) en parochie H. Jozef (Zwaagdijk-Oost) coördinator van eerste communie en vormsel 
werkgroepen; jeugdpastoraat van parochie sint Titus Brandsma. Pastoraal aanspreekbaar voor: 
Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer, Sint Titus Bransdma (Aandijk, Onderdijk, 
Medemblik, Werfershoof), Parochie Sint Jozef (Zwaagdijk-Oost). 
- Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster regio de Waterkant; coördinator MOV-werk; 
coördinator van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen; eerst-
aanspreekbare voor de parochies: St. Georgius Spierdijk, O.L.V. Rozenkrans te De Goorn, O.L.V. van 
Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie. 
 
Voor alle sacramentele, pastorale en geestelijke zaken in de Emmausparochie:  
- Pastoor Álvaro Rodriguez Luque,  
mobiel: 0687375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
- Kapelaan Dino Deltin:  
mobiel: 0623596249, email: dino.deltin@gmail.com  

 
Het kerkbestuur van parochies in regio de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque  voorzitter 
Dhr. Peter Bakker     vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer    secretaris - penningmeester ad interim 
Dhr. Ruud ter Schure  bestuurslid  
Pastoor Bert Glorie   bestuurslid 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Contact: Karin Rood (regio coördinator) mobiel: 0614805415; email: secretaris@parochiesdewaterkant.nl 
 
Emmaüs parochieraad  
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de 
parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  
Bertus Schilder:   voorzitter 
Tony Slaman:    secretaris  
Juul Kampstra:    penningmeester 
Karin Rood:     afgevaardigde Wognum, tevens coördinator, mobiel: 06-14805415 
Marry Tessel:    afgevaardigde Nibbixwoud  
 
Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer): 
Koos Otten    (afgevaardigde Zuidermeer voorzitter) 
Koos Molenaar (afgevaardigde Zuidermeer secretaris) 
Ans Kenter    (afgevaardigde Zuidermeer penningmeester) 
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Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op iedere dinsdagmorgen maand van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736. Iedere woensdagmorgen is Marga Schouten-Ruijter telefonisch bereikbaar: 06-15618192. 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-14805415. 
 

Locatieoverleg Hieronymus 
Het locatieoverleg Hiëronymus bestaat uit vertegenwoordigers van alle taakgroepen in de Hiëronymuskerk. 
Het overleg komt een paar keer per jaar bijeen en bespreekt alle informatie uit de Taakgroepen en de 
Parochieraad. Ook worden de ontwikkelingen in de Waterkant besproken en komen de financiën aan de orde. 
We kennen de volgende taakgroepen: 
Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, Doopgroep, Sylvidakoor, Oecumenische werkgroep, 
Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leedgroep, Familievieringgroep, Kerkbalans, 
Tuingroep/kerkhofgroep, Kerkschoonmaakgroep, Bloemschikkers, Technische werkgroep, Livestream, beeld 
en geluid, Gastvrouwengroep, Redactie en Verspreiding Verbinding en Vrijwillige kosters Sweelinckhof, PCI 
kerstactiegroep en Triduüm, Stoelengroep, Lourdesgroep. 
Coördinatieoverleg Cunera 
Het overleg met de coördinatoren van de commissies vindt één keer in de twee maanden plaats. Zo kan er 
snel en adequaat gereageerd worden op de gebeurtenissen in de locatie Cunera. Uiteraard worden de 
ontwikkelingen in de regio besproken en de informatie uit de parochieraad. Dit overleg wordt CC genoemd 
en de coördinatoren vertegenwoordigen de taakgroepen van de commissie vieringen en pastoraat, 
commissie organisatie en beheer en de commissie communicatie.  De commissies bestaan uit de volgende 
taak/werkgroepen: 
Commissie vieringen en pastoraat: 
Avondwake, Lekenvoorgangers, Lectoren, Koren, Eerste Communiegroep, Vormselgroep, Gezinsviering 
kerst, Kosters, Misdienaars, Geloven Nú, M.O.V., P.C.I., Bezoekgroep, Overleggroep liturgie, 
Kerkversiergroep bij speciale vieringen, Bloemschikkers, Liturgische werkgroep, Oecumenische werkgroep, 
Uitvaart en klokkenluiden, Uurwerk toren. 
Commissie organisatie en beheer: 
Onderhoud en techniek, Altaarkleden, Archiefgroep, Gastvrouwgroep, Kerkwerksters, Huishouden, 
Kerkbalans, Dorpsveiling, Koffiegroep, Poetsgroep, Raapploeg, Palmpasen, Rondleiding kerk, Secretariaat, 
Stencilwerk, Tuingroep, Livestreamgroep, Kerstversiergroep, Wijkcontactpersonen, Begraafplaatscommissie 
Zwaagdijk-West. 
Commissie communicatie: 
Redactie Verbinding, Website, P.R. 
De coördinatoren van de commissies overleggen één keer per jaar met de bij hen behorende 
vertegenwoordigers van de taak/werkgroepen. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum      Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 
           Uitvaartverzorgsters: Joyce Nannings 
           Info: www.laatsteeerwognum.nl 
           Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com  
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 
           Monique Bankras en Lian Kroon  
 
Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
           Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 
Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197 
 

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:emiel.castricum@gmail.com
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
http://tel.nr/
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Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk 
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 
Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 

 
Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje 
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud. Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 
Wognum. Een misintentie kost € 10,-. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaatsvindt. 

 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum      NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
Zuidermeer     NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van 
Lourdes Zuidermeer) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  Naam / voornaam    __________________________________________ 
  Adres           __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

Secretariaten 
Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum    secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M/V 

http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

