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Redactie: 
Jolanda Velt          Postgalei 18  0637612131 

Coby Schouten         Woudhoek 8    573081 

Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 
 

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’ 
verschijnt rond donderdag 3 juli 
Kopij inleveren vóór vrijdag 27 juni 
(parochieblad123@gmail.com) 

 

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  
 
Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. Let op de inleverdatum. 

 
VERSCHIJNING 2025  AANLEVEREN 
Donderdag 3 juli       Vrijdag 27 juni 
Donderdag 9 oktober    Vrijdag 3 oktober 
Donderdag 11 december   Vrijdag 5 december 

 
Van de redactie: 
Wat hebben we al een mooi voorjaar met veel zon, 
echter voor onze boeren zal dit minder goed 
voelen en snakken zij naar wat regen. Tot eind mei 
blijft het droog heb ik vernomen, Kermis Wognum, 
dan moet het toch ook droog blijven, wat zal het 
worden? Gelukkig heeft niemand het voor het 
zeggen en doet de natuur wat hij wil. Mooi te zien 
dat ook de lammetjes weer goed groeien en de 
jonge eendjes alweer volop zwemmen. 
Voor ons nog 1 Verbinding tot de zomerstop. Dan 
gaan kunnen ook de vrijwilligers even genieten van 
het niets hoeven. Want ook vrijwilliger zijn roept 
toch ook een soort van verplichting op. 
Op naar Pinksteren en het mooie nieuws van de 
priesterwijding van Dino. Wij wensen Dino veel 
succes in zijn nieuwe functie! 

Woordje van de pastoor 

Beweging in onze parochie – Van Pasen 
naar Pinksteren 
Het feest van Pinksteren komt eraan. Net zoals de 
apostelen na Pinksteren kracht ontvingen om het 
evangelie te verkondigen en de Kerk op te 
bouwen, zo ervaren ook wij diezelfde Geest aan 
het werk in onze eigen gemeenschap. De blijde 
boodschap van Jezus zet mensen in beweging – 
toen én nu. Gods Geest brengt nieuw leven in onze 
parochie. 
En er is inderdaad veel in beweging! De afgelopen 
weken waren bijzonder. We hebben samen mooie 
en intense vieringen beleefd in de Goede Week en 
met Pasen. In die dagen stonden we stil bij het 
lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus – het 
hart van ons geloof. 
Op Tweede Paasdag vierden we een feestelijk 
moment: de Eerste Communie. Van harte 
gefeliciteerd aan alle kinderen die voor het eerst de 
heilige communie hebben ontvangen! Jullie 
blijdschap vulde de hele kerk – wat een feest. 
Op diezelfde Tweede Paasdag bereikte ons ook 
verdrietig nieuws: paus Franciscus is overleden. 
Hij was een paus van eenvoud, nabijheid en 
barmhartigheid – een echte herder, die met zijn 
woorden én daden velen heeft geraakt. Moge hij 
rusten in Gods vrede. Slechts enkele dagen later, 
op 8 mei, werd een nieuwe paus gekozen: paus 
Leo XIV. Een man met een warm hart en een 
heldere visie. In zijn eerste woorden klonken de 
troostende en krachtige woorden van de verrezen 
Heer: “De vrede zij met u allen. Het kwaad zal niet 
overwinnen... zonder angst zullen we God 
ontvangen en samen verder gaan. De wereld heeft 
Christus nodig, we moeten elkaar allemaal 
helpen.” We bidden voor hem, dat de Heilige Geest 
hem mag leiden in zijn taak als herder van de 
wereldkerk. 
Ook het Triduüm was een waardevolle tijd van 
ontmoeting, verdieping en verbondenheid. We 
mochten ervaren hoe dicht de Kerk bij mensen kan 
staan. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt – zonder jullie inzet was dit niet 
gelukt. 
Op 4 mei stonden we stil bij 80 jaar vrijheid. In 
verschillende kerken werden gebedsvieringen 
gehouden rond de dodenherdenking. Velen 
kwamen samen om te bidden voor vrede, 
rechtvaardigheid en verzoening. Het was 
indrukwekkend en ontroerend. 
Een belangrijk aandachtspunt voor onze parochie 
is het bereiken van nieuwe generaties. Tijdens een 
inspiratiedag in Egmond, waaraan een groep 
parochianen deelnam, werd duidelijk hoe nodig het 
is om nieuwe manieren van communiceren te 
vinden. Daarom zijn we met een enthousiaste 
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groep mensen aan het nadenken over hoe we 
onze kerk zichtbaar kunnen maken en de 
boodschap van het geloof kunnen delen. 
Ondertussen kijken we vol verwachting uit naar 
een bijzonder moment in onze parochie: de 
priesterwijding van diaken Dino. Dit jaar loopt hij 
stage bij ons en is hij uitgegroeid tot een vertrouwd 
en dierbaar gezicht in onze gemeenschap. In het 
weekend van 14 en 15 juni is het zover! Op 
zaterdag wordt hij tot priester gewijd in de 
kathedraal van Haarlem. En op zondag 15 juni viert 
hij zijn eerste heilige mis in de Hiëronymuskerk in 
Wognum. Vrienden en familie uit Kroatië en 
Zwitserland zullen erbij zijn. Wat een feest van 
roeping en gemeenschap! 

We gaan op Bedevaart! Samen met andere 
parochies uit de regio trekken we in dit bijzondere 
Jubeljaar naar Rome! Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar – dus wees er snel bij, want vol is écht 
vol. Laat deze unieke ervaring niet aan u 
voorbijgaan. Meer informatie over de reis vindt u 
verderop in dit parochieblad. 
Er gebeurt veel in onze kerk. En ja, soms is het 
druk – maar het is een goede, gezegende drukte. 
Want het is bemoedigend en hoopvol om te zien 
dat er écht beweging is. Dat Gods Geest leeft en 
werkt, ook vandaag. 

Hartelijke groeten en Gods zegen,  
Pastoor Álvaro 

 
 

 
 
 
Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,  
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  
 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 24 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Vriend  

Nibbixwoud Za 24 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Vriend Jubilatekoor 

Wognum Zo 25 mei 10.00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie M. Vriend Parochieel Gemengd Koor 

Nibbixwoud Di 27 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 28 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Nibbixwoud Do 29 mei 10.00 uur St. Cunera Eucharistie 

Hemelvaartsdag  

Gezamenlijke viering 

Álvaro en D. Deltin Cunerakoor 

Wognum Do 29 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 31 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro en D. Deltin  

Nibbixwoud Za 31 mei 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro en D. Deltin Vivace 

Wognum Zo 1 juni 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie 

Familiezondag  

Na afloop is er koffie-thee 

Kindernevendienst is aanwezig 

Álvaro en  

A.-M. van Straaten 

 

Famzo zanggroep 

Nibbixwoud Di 3 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 5 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 5 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 7 juni 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 7 juni 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Pinksteren 

Álvaro  Mannenkoor 

Wognum Zo 8 juni 10.00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

1e Pinksterdag 

Gezamenlijke viering 

Na afloop is er koffie-thee 

T. Breeuwsma Sylvidakoor  

Nibbixwoud Di 10 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 12 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 12 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Zo 15 juni 11:00 uur 

Aangepaste  

tijd 

H. Hiëronymus Eucharistie 

Heilige Drie Eenheid 

1e Eucharistie D. Deltin 

D. Deltin  

en pastorale team 

Cunerakoor en Parochieel 

Gemengd Koor 
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Nibbixwoud Di 17 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 19 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Do 19 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 21 juni 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen  

Wognum Za 21 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en Communie H. van Engen Jubilatekoor 

Nibbixwoud Zo 22 juni 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie H. van Engen Vivace 

Nibbixwoud Di 24 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 26 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 26 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 28 juni 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie  D. Deltin  

Wognum Za 28 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie  D. Deltin Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 29 juni 10.00 uur St. Cunera, 

organisatie Thomas 

gemeente 

Oecumenische Velddienst   Gelegenheidskoor  

Nibbixwoud Di 1 juli 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 3 juli 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 3 juli 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 5 juli 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 5 juli 19:00 uur St. Cunera Eucharistie  Álvaro Cunerakoor 

Wognum Zo 6 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Familiezondag 

Na afloop is er koffie–thee 

Kindernevendienst is aanwezig 

Álvaro,   

D. Deltin en  

A.M. van Straaten 

Famzo zanggroep 

 
 

Er zijn in onze regio ook niet-Nederlandstalige missen voor andere doelgroepen: 
-Vietnamese eucharistieviering: Laatste zondag van de maand om 13.30 u in de Lourdeskapel in Zwaag  
-Filipijnse eucharistieviering (in het Engels): Derde zondag v/d maand om 15.00 u in de Lourdeskapel van 
Zwaag  
-Poolse eucharistieviering: Elke zondag om 9.30 u in de St. Martinuskerk van Westwoud  
-Spaanse eucharistieviering: Elke 2de en 4de zondag v/d maand om 16.00 uur in de Hiëronymuskerk van 
Wognum. 

 

Misintenties H. Hiëronymus 

Zaterdag 24 mei Sweelinckhof en Zondag 25 
mei kerk: 
Gré Overboom en overleden familie; Arie en Corry 
Loos en overleden familie; Klaas Weel; Pastoor 
Gerard Koning; Gerardus en Catharina Ligthart-
Braakman en Gerardje; 
 
Zaterdag 31 mei Sweelinckhof en zondag 1 juni 
kerk: 
Arie Wiering; Annet Langedijk; Adrie Hoogewerf; 
Overleden familie Hand-Commandeur; Klaas 
Weel; Joop Zuiker en zegen over zijn gezin; Hans 
van Oosten; Ad Steltenpool; Gerardus en 
Catharina Ligthart-Braakman en Gerardje; 

Zaterdag 7 juni Sweelinckhof en kerk: 
Thaam en Wil Ootes-Romein en zegen over hun 
gezin en levende en overleden familieleden van de 
families Ootes en Romein; Nicolaas en Catharina 
Ursem-Groot en zegen over hun gezin; Siem, Kees 
en Renée Besseling; Ans Ursem-van der Wee; 
Gerard en Margreet Ursem; Jos Ursem; Overleden 
Ouders Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie 
Huiberts-Snoek; Piet en Aat Schneider-Neefjes; 
 
Zaterdag 14 juni Sweelinckhof en zondag 15 
juni kerk: 
Piet en Corry Veken-Zut; Nico Kok en zonen 
Donny en Matthew; Siem, Kees en Renée 

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 



5 
 

Besseling; Pastoor Gerard Koning; Kees Groen; 
Jacques Hetsen; Arie Laan; Martien en Tine 
Rinkel-Leek; Jaap Smit en Christina Smit-Kors en 
zegen over hun gezin; Jaap en Riet Sjerps-
Janmaat en overleden familie; Ad Steltenpool; 
 
Zaterdag 21 juni Sweelinckhof en kerk: 
Corry en Arie Loos en overleden familie; Niek en 
Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen 
over de gezinnen; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes 
en zegen over hun gezin; Brigit van Baar-Punt en 
overleden familie; 
 

Zaterdag 28 juni Sweelinckhof en kerk: 
Cock en Willy Salman-Laan; Nicolaas Ursem en 
Catharina Ursem-Groot en zegen over hun gezin; 
Gerard en Margreet Ursem; Jos Ursem; Kees en 
Corry van Diepen-Houtman en Peter; 
 
Zaterdag 5 juli Sweelinckhof en zondag 6 juli 
kerk: 
Klaas Weel; Overleden ouders Wim en Tiny 
Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Ad 
Steltenpool. 
 
 

Misintenties St. Cunera 

Donderdag 29 mei 2025 (Hemelvaart): 
Jan Roozendaal; Pastoor Gerard Koning; Jan en 
Lia Hoffer-van ’t Hek; Gerard Verbeek en 
overleden ouders Verbeek-Smit; Bert en Greet 
Schouten-de Haan; Pierre en Ria Vriend-Braas; 
Arie Koopman; Sjaak Ligthart; 
 
Zaterdag 31 mei 2025: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Cor Hoogland; 
 
Zaterdag 7, zondag 8, maandag 9 juni 2025 
(Pinksteren): 
Cor en Bep Ettes-Ursem en overleden familie, uit 
dankbaarheid en om zegen over de familie; 
Pastoor Gerard Koning; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Nic en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob 
en zegen over de gezinnen; Johannes en Johanna 
Ligthart-Zuiker, Loes Knol-Ligthart; Jan en Lia 
Hoffer-van ’t Hek; Ab Moras, Wil, Sandra en om 
zegen over het gezin; Tinus Kok; Cor Ligthart; 
Quirinus en Sofia Schouten- van Blokland en 
zegen over de gezinnen; Mart Peerdeman-Rood 
en Ron; Kees Kroon; Bert en Greet Schouten-de 
Haan; George van der Laan; Arie Koopman; Piet 
en Vera Knol-Groot; Sjaak Ligthart; 
 
Zondag 15 juni 2025 (Vaderdag, kermis): 
Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon 
Frank; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; 
Simon Vleerlaag en Anneke Vleerlaag-Jonk en 
zegen over de gezinnen; Cor en Bep Ettes-Ursem 
en overleden familie, uit dankbaarheid en om 
zegen over de familie; Jaap en Afra Dudink-

Bruijns; Aad Karsten; Piet Laan, Antonia Laan-
Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om 
zegen over de gezinnen; Hans en Rob Hulst; Cor 
Hoogland; Bert en Greet Schouten-de Haan; Arie 
Koopman;  
 
Zondag 22 juni 2025: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Gerda Berkhout-
Bennis; Hans Vriend en zegen over de gezinnen; 
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; 
Johannes Koopman en overleden familie 
Koopman-Stolwijk; Jos Groen;  Overleden familie 
Schoenmaker;  
 
Zondag 29 juni 2025: 
Cor en Bep Ettes-Ursem en overleden familie, uit 
dankbaarheid en om zegen over de familie; Jaap 
en Afra Dudink-Bruijns; Jan en Lia Hoffer-van ’t 
Hek; Cor Hoogland; 
 
Zaterdag 5 juli 2025: 
Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon 
Frank; Cor en Bep Ettes-Ursem en overleden 
familie, uit dankbaarheid en om zegen over de 
familie; Pastoor Gerard Koning; Jaap en Afra 
Dudink-Bruijns; Uit dankbaarheid voor een 60-jarig 
huwelijk van Theo en Vera Bijl-Buis en om zegen 
over de gezinnen; Gerard Verbeek en overleden 
ouders Verbeek-Smit; Kees Kroon; 
In het bijzonder bidden wij voor Tiny Grippeling-
Sjerps. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat 
we van haar afscheid hebben moeten nemen.  

 

Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Cor Rood en Dennis Appelman (locatie H. Hiëronymus), 
Ben van Duin (locatie St. Cunera) en Paus Franciscus. Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van 
de almachtige en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 

iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 
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Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd 
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, 
tel: 571736.  

 
Agenda Nibbixwoud 
Donderdag 5 juni    kerkwerksters groep 1 
 

Kerkwerksters Wognum 
Groep 5  27 mei  13.00 uur  
Groep 6    3 juni  09.00 uur  
Groep 1  12 juni  09.00 uur  
Groep 2  18 juni  13.00 uur  
Groep 3  24 juni  09.30 uur  
Groep 4    2 juli  10.00 uur  
 

In Memoriam 

Cor Rood * 15 maart 1931  † 6 april 2025 
(locatie H. Hiëronymus)  
Afgelopen 15 maart mocht Cor nog de leeftijd bereiken van 94 jaar. Een respectabele leeftijd. 
Maar toch als het moment daar is, is het te vroeg. Na het overlijden van zijn vrouw Jopie 
redde hij het om zelfstandig te blijven wonen. Wel met goede hulp van zijn kinderen. Ondanks 
zijn afnemende gezondheid hield Cor aan het leven vast en deed nog de kleine klusjes in en 
om huis. Planten en de Fuchsia’s waren zijn grote hobby. 
Alles wat je liefde geeft groeit, deze tekst stond op de voorkant van de rouwkaart. 
Cor gaf liefde aan zijn kinderen en kleinkinderen, misschien niet altijd zichtbaar maar het was er zeker. Hij 
had liefde voor alles wat groeit en bloeit. Daar heeft hij jaren zijn hobby van gemaakt. Hij was daar druk mee 
om ieder jaar weer de mooiste Fuchsia’s te kweken. 
En hoe mooi heeft kleindochter Celine de deksel van de kist beschilderd met een prachtige Fuchsia. Cor was 
vaak te vinden in zijn kas waar alle planten alweer een beetje uit hun winterslaap kwamen. Helaas zal hij ze 
niet meer zien ontluiken. Cor heeft voorgoed zijn ogen gesloten het was goed zo. Zijn wens om vanuit de 
Hieronymuskerk zijn afscheid in te luiden is door zijn kinderen ingewilligd. Met woorden en muziek hebben 
we Cor in het licht gezet. Na deze afscheidsviering begeleiden de kinderen en kleinkinderen hem naar het 
crematorium. 
Hij ruste in vrede. 
 
Gedicht "De Fuchsia": 
En waterval van bloemen valt gestaag naar benee 
Het is de Fuchsia die bloeit zo heel tevree 
De nieuwe knoppen dienen zich al aan 
Nog even en hij zal weer in volle bloei staan 
Wat maakte deze bloem hem blij 
Helaas is dat voor Cor nu voorbij 
De tuinman inmiddels oud van jaren deed verschrikkelijk zijn best 
Wat regen en mest en de zon deed de rest 
De oude nog overgebleven Fuchsia’s naast zijn huis 
Ze zijn een stille getuigen van zijn thuis. 
Hij heeft zijn paradijs verruild 
Nooit zal je hem hier meer zien staan 
Hij ziet Gods tuin hemels bloeien 
Zal hij daar ook aan het werk gaan? 
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Van de penningmeester 

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaus.  
Werkelijke cijfers 2024-2020     

Cijfers X 1.000 euro      

  2024 2023 2022 2021 2020 

OPBRENGSTEN      

Kerkbijdragen 55 55 56 60 54 

Collecten 24 25 24 12 16 

Uitvaarten 21 16 20 20 35 

Begraafplaats 18 18 16 23 18 

Antenneopbrengsten 26 24 22 20 20 

Verhuur woning Z. 8 8 7 7 7 
Overige 
opbrengsten  17 10 9 8 8 

Totaal  169 156 154 150 158 

 
UITGAVEN      

Parochieel team 41 25 35 26 29 

Bijdrage Bisdom 23 23 24 24 27 

Huisvesting W. 30 36 10 23 21 

Huisvesting N. 54 57 43 32 40 

Huisvesting Z. 1 1 1 1 1 

Kosten diensten 19 14 15 13 15 

Kosten bestuur 0 0 1 0 0 

Kosten huishouding 4 4 5 4 8 

Overige kosten 14 14 18 18 18 

Totaal  186 174 152 141 159 

Winstsaldo     2 9  

Verliessaldo 17 18   1 

       
Uit bovenstaande blijkt onder andere: 
De kosten voor het parochieel team zijn in 2024 hoger, door de lagere bijdrage voor de inwoning van priesters, 
die hierop in mindering werd gebracht. Er waren minder priesters inwonend. 
Heeft u nog niet uw jaarlijkse bijdrage betaald, gelieve dit over te maken op 1 van de 3 bankrekeningen, 
genoemd aan de achterzijde van De Verbinding. Indien u dit gedaan heeft, bedankt.  
Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de werkzaamheden, die zij pro-deo hebben verricht. 
 

Namens de Emmaüsparochie, Juul Kampstra penningmeester 

Opbrengst Vastenactie 
De Vastenactie heeft in totaal € 805 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. 

Groeten, Juul 
 

Mededelingen voor alle locaties 

Triduüm 2025 
Vorig jaar waren we ook geweest en dat was goed 
bevallen dus toen ze dit jaar ook weer kwamen 
vragen hebben wij ons direct opgegeven. Het heet 
geen ziekentriduüm meer, ziek zijn hoeft niet meer. 
We hadden er zin in dus we waren al vroeg er heen 
gegaan. Eigen vervoer dus nergens op te wachten. 
Omdat ik een stok gebruik tijdens het lopen en het 

uitstappen uit de auto duurt gewoon wat langer, 
kwam er heel snel iemand om mij te helpen. Ook 
bij het naar binnen gaan werd snel geholpen. Hoeft 
niet zei ik nog, maar daar werd amper op 
gereageerd en gezellig armpje door met zo n lieve 
dame heeft toch ook z'n waarde. Zo werden we 
naar onze plaatsen gebracht. Ik denk dat wij de 
eerste bezoekers waren dus we hadden alle keus 
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waar we zitten wilden, lekker op de eerste rij, vlak 
voor het altaar. Doordat we zo vroeg waren 
moesten we een heel tijdje wachten maar precies 
op tijd kwamen ze met koffie. Dat ging lekker vlug 
want er was toch een groep vrijwilligers, heel 
geweldig en iedereen een met een grote glimlach.  
Ik denk dat ze het zelf ook heel leuk vonden. Na 
het welkomstwoord en een passend gedicht werd 
het thema verduidelijkt; Nooit alleen........  
Dat werd ook verduidelijkt in de plechtige 
eucharistie die werd voorgegaan door alle 
pastores en pastoors uit onze regio, zes stuks! 
Onze ervaring is dat een viering met meerdere 
voorgangers altijd langer duurt maar dat viel alles 
mee. Het Parochieel Gemengd Koor van Wognum 
verzorgde het muzikale gedeelte en dat was 
gewoon goed, veel liedjes konden we mee zingen. 
Na de viering kwamen ze met koffie en een broodje 
en kregen we een voordracht ‘Een engel uit de 
hemel’ door pastor Tineke de Boer-Bleeker. Mijn 
hoortoestel weigerde af en toe dienst maar ik kon 
er evengoed erg van genieten  
Toen kwam er soep, slaatje en een toetje. Tot slot 
nog een muzikaal programma van twee jonge, 
talentvolle, mooie en goede zangeressen. Heel 
voldaan en meer dan tevreden gingen we op huis 
aan. De tweede dag weer vol goede moet er op 
aan. We begonnen weer met koffie. Daarna een 
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Tineke de Boer-Bleeker en het Sylvidakoor 
een prima verzorgde viering.  
Toen was er weer koffie en een klein concert van 
het Sylvidakoor, koffie en een sauzenbroodje toe.  
Als laatste gebeurtenis kwam er nog een 
Mariaviering met medewerking van een 
gelegenheidskoor. Het verbaasden ons niet dat 
daar ook de meeste van de vrijwilligers hun 
muzikale talenten toonden. Geweldig wat deze 
vrouwen die toch hun eerst jeugd al voorbij waren, 
hier allemaal gepresteerd hebben. Hulde voor 
deze mensen en voor de mannen die meren deels 

buiten de boel regelden. Heel blij dat we dit hebben 
meegemaakt. Als u in de gelegenheid bent om 
volgend jaar dit mee te maken, zeker doen. Het is 
hartverwarmend zoveel liefde en vrolijkheid ons 
daar ten deel viel. Gewoon doen ook als je niet ziek 
bent, altijd welkom.  

Vriendelijke groet, Joop Ooijevaar 

 
Lintjes en waardering 
Marga Schouten-Ruijter uit Nibbixwoud is 
benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 
Ria Ursem-de Haan uit Wognum ontving ook deze 
onderscheiding alsmede Ruud Hoogenboom 
(dirigent Cunerakoor).  
Zij hebben een ontzettende inzet getoond, en nog 
steeds, voor onze gemeenschappen. 
Proficiat hiermee!! 

 
Priesterwijding en Eerste Heilige Mis van 
diaken Dino Deltin 
Met vreugde mogen wij u meedelen dat diaken 
Dino Deltin op zaterdag 14 juni 2025 tot priester 
gewijd zal worden. Deze plechtige wijdingsviering 
vindt plaats om 10:30 uur in de Kathedrale Basiliek 
van Sint Bavo te Haarlem. U bent van harte 
uitgenodigd om deze bijzondere en feestelijke 
gebeurtenis mee te beleven. 
Om samen vanuit onze regio naar Haarlem te 
reizen, willen we graag een bus organiseren. Wilt 
u mee met de bus? Stuur dan een e-mail naar: 
secretaris@parochiesdewaterkant.nl 
De volgende dag, op zondag 15 juni 2025, zal 
Dino zijn eerste plechtige Heilige Mis vieren in de 
Hiëronymuskerk te Wognum. Deze feestelijke 
eucharistieviering begint om 11:00 uur. 
Na beide vieringen is er gelegenheid om Dino 
persoonlijk te feliciteren. Laten we bidden voor een 
gezegende voorbereidingstijd voor Dino en om 
Gods zegen over zijn priesterschap! 

 

 

Locatie H. Hiëronymus 

Mooie vieringen in de Hieronymuskerk in 
april en mei 2025 
Het zijn altijd drukke tijden in de liturgisch mooie 
maanden april en mei. Allereerst vierden we de 
goede week:  
400 kinderen van de Hieronymusschool met hun 
leerkrachten in de kerk op Witte Donderdag. En zij 
konden pastor Alvaro allemaal antwoorden op zijn 
vragen over wat het Paasfeest is, wat Witte 
donderdag betekend en ook Goede Vrijdag. De 
kinderen hadden naast de liedjes ook zelf teksten 
en gebeden gemaakt. Opvallend veel werd 
gebeden om vrede in de wereld, maar ook om ons 

heen. En ook was er aandacht voor alle Opa’s en 
Oma’s en zieken in hun gebed. 
Op Goede Vrijdag was er het muzikale verhaal 
over Golgotha met weer veel bezoekers. Een 
prachtig en aangrijpend stuk dat heel sterk o.l.v. 
Frank Hoebe werd opgevoerd. Ook de Paaswake, 
de mooiste liturgie van het jaar en de bron van ons 
geloof was weer mooi en werd door Pastor Alvaro 
voor gegaan.  
Tweede Paasdag stond in het teken van de Regio. 
13 kinderen van omliggende parochies in de 
Weere, Spanbroek, Hoogwoud en enkelen uit de 
Emmausparochie deden hun eerste communie. Zij 
waren voorbereid gedurende verschillende 

mailto:secretaris@parochiesdewaterkant.nl
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bijeenkomsten door Pastor Anne-Marie. Een heel 
mooie viering met prachtige teksten van de 
kinderen en veel ouders en familieleden in de kerk. 
De dag erna moest de kerk helemaal worden 
omgebouwd voor het Triduüm: ontmoetingsdagen 
die door veel vooral ouderen werden bezocht. Het 
was een groot feest van ontmoeten, vieringen, en 
muziek. Het Triduüm comité had samen met een 
50-tal vrijwilligers gezorgd voor twee onvergetelijke 
dagen. Pastor Tineke de Boer-Bleeker was de 
leidende voorganger samen met alle pastores van 
de Waterkant. Het thema was Nooit alleen. Tineke 
de Boer hield een zeer inspirerende en 
bemoedigende overweging. 
Na deze geweldige ontmoetingsdagen werd de 
kerk in gereedheid gebracht voor het 
Bevrijdingsweekend. Thema was dit jaar: 80 jaar 
Vrijheid. In samenwerking met het 4/5 mei comité, 
de Fanfare Ons Genoegen en de Oecumenische 
werkgroep Wognum werd er een uitgebreid 
weekend van activiteiten georganiseerd. Het 
begon allemaal op zaterdagavond 3 mei met een 
ontroerend en mooi Bevrijdingsconcert. 
Zondagmorgen ging Ds. Marianne Gaastra en 
ondergetekende voor in de oecumenische viering 
met mooie teksten, verhalen over de 
verzetsstrijders van Wognum en 4 violisten. De 
Leerlingen van de muziekacademie, waaronder 
een vluchtelinge uit Syrië speelden een viertal 
prachtige en indrukwekkende muziekstukken 
onder leiding van Tineke Posch. Marja Borst 
begeleidde de samenzang op het orgel. ’s Avonds 
vertrok de Stille tocht onder begeleiding van de 
fanfare van de Hieronymuskerk naar het 
monument bij het Gemeentehuis waar de 
kranslegging en de twee minuten stilte werden 
gehouden. Op maandag 5 mei ging het Brugorkest 
van Ons Genoegen voor de kerk van start en was 
de indrukwekkende Tentoonstelling over 80 jaar 
vrijheid in de kerk geopend. De hele dag door trok 
dit veel bezoekers. Ook kon met een fietstocht 
langs de verschillende oorlogsmonumenten in 
onze buurt houden. Al met al, een zeer memorabel 
weekend, vooral ook omdat in de tuin van de kerk 
het afscheid van Dennis Appelman door 1200 
bezoekers werd gevierd. 
Het is mooi om te zien hoe intensief onze kerk weer 
de afgelopen periode een belangrijke functie in 
onze dorpsgemeenschap heeft gehad. 
 
Even vooruit kijken: 
Ook de komende periode tot de vakantie zijn er 
weer een aantal bijzondere activiteiten in onze 
Hieronymuskerk naast de vaste vieringen door de 
week en in het weekend. Zo zijn we volop in 

voorbereiding van de priesterwijding van Diaken 
Dino Deltin. Op zaterdag 14 juni wordt hij tot 
priester gewijd door de bisschop in de kathedraal 
van Haarlem. Zondag 15 juni houdt Dino zijn 
eerste mis in Wognum in de Hieronymuskerk om 
11 uur. Twee koren van onze Emmausparochie 
zulle deze bijzondere viering muzikaal 
ondersteunen. Vrijwilligers zullen de vele gasten 
uit Kroatië en Zwitserland ontvangen. Na de viering 
is er een receptie en voor genodigden een lunch. 
Wij wensen Dino veel heil en zegen bij het 
aanvaarden van deze roeping. 
 
Droef nieuws 
Op vrijdag 9 mei deelde het Parochieel Gemengd 
koor ons mee dat zij hadden besloten te gaan 
stoppen als koor. Jarenlang heeft ons 
parochiekoor vele vieringen met hun gezang 
ondersteund. We vinden het heel jammer, maar 
wel begrijpelijk dat zij zich genoodzaakt zien te 
stoppen. Als je ouder wordt en boven de 80 komt 
is het plezier in zingen nog wel aanwezig, maar de 
beperkingen nemen ook toe. De kwaliteit die dit 
koor niet alleen de laatste jaren onder leiding van 
Jessica Huisman, maar ook al die jaren daarvoor 
hebben nagestreefd is op die leeftijd lang niet altijd 
meer haalbaar. Wij zijn hen als Hieronymus 
gemeenschap veel dank verschuldigd. Op zondag 
6 juli zullen wij waardig afscheid van dit koor 
nemen in de Familiezondagviering. 

Hans van Engen 

 
Kerkhof 
Blij verrast waren we toen op 3 mei jl. veel mensen 
aan de oproep gehoor hadden gegeven. 
Om 10 uur was de koffie klaar en met 10 mannen 
en een moeder met 3 kinderen werd er gewerkt om 
de Vergeten Graven op te knappen. Zo vlak voor 
Moederdag was dit een goed idee. De hulp was 
echt wel nodig. De mannen van de tuinploeg 
kunnen niet alles bijhouden op de dinsdagmorgen. 
En met z’n allen is samen werken net zo gezellig. 
Rond 12 uur was het meeste werk gedaan en 
werden alle mensen bedankt. 
Misschien een jaarlijkse terugkom ochtend in mei. 
Met elkaar houden we zo het kerkhof netjes. 
Wel een verzoek aan iedereen om het groenafval 
en het plastic in de daarvoor bestemde 
afvalbakken/manden achter te laten. Of mee naar 
huis nemen. 

Gerard en Marijke Wittenberg,  
kerkhofbeheerders 
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Locatie St. Cunera

Mariabeeld 
Enige tijd geleden ontvingen wij van het Museum 
Catharijneconvent een schrijven met het bericht 
dat men, in het kader van hun ontzamelproject, het 
houten Mariabeeld dat bij hen in bruikleen was 
gegeven, graag wilde retourneren naar onze 
parochie. Uiteraard zijn wij hiermee akkoord 
gegaan. Toen het beeld ergens in februari bij de 
pastorie werd bezorgd zagen wij wel dat het 
houten beeld wat beschadigd was. De hand van 
Maria lag er los bij, dit zal gerestaureerd worden, 
en het kindje Jezus heeft geen arm meer.  
Maar toch…het is heel bijzonder dat dit beeld, dat 
gemaakt is tussen 1540 en 1559 weer terug is in 
onze kerk. Het was bekend dat er twee kroontjes 
in de kluis van de pastorie lagen maar niet van welk 
Mariabeeld deze waren. Eén van de kroontjes 
paste vrij goed op dit beeld en wij hebben Maria 
dan ook ‘gekroond’.  
Wij vermoeden dat dit beeld, in de tijd voor de 
reformatie, in Bessie heeft gestaan omdat dit toen 
de katholieke kerk van Nibbixwoud was. Maar 
anderen vermoeden dat het beeld in het kerkje in 
Hauwert heeft gestaan. We weten het dan ook niet 
zeker maar misschien is er iemand onder u die hier 
meer van weet. 
Tijdens de reguliere Mariaviering op 10 mei, waarin 
tevens alle moeders en alle vrouwen die als een 
moeder voor anderen zijn, werden geëerd, is de 
‘oude’ Maria in het licht en in de bloemen gezet. 
Maria werd omringd door kaarsjes, mooie 
Marialiederen van het Jubilatekoor, gebeden, 
teksten en gedichten. Eén gedicht was wel heel 
toepasselijk: 
Opnieuw herkennen 
Er is een tijd van weggooien en een tijd van 
oprapen, 
een tijd van vergeten en een tijd van ontdekken, 
een tijd van overdrijven en een tijd van 
herwaarderen.… 
Dat ondervond een kunstkenner, 
toen hij op een zolder een oud, vergeten beeld 
ontdekte; 
zijn kennersoog vermoedde, door de verflaag 
heen, 
een goed stuk houtsnijwerk, 
en een week later stond het als zeer waardevol 
in de etalage van een antiquair.… 
 
Zo is het ook gegaan met het levensbeeld van een 
vrouw, 
die in de Bijbel staat vermeld als de Moeder van 
Christus: Maria.… 
In de loop der eeuwen raakte haar naam bedolven 
onder het kaarsvet 
van soms mis groeide devoties, 
onder een verflaag van overdrijving, 

beschadigd door protestante afweer…. 
Toen kwamen er dagen, dat Maria verdween 
naar de hoek of op zolder, zo’n plaats waar alles 
staat, 
wat je ondanks alles toch nog wilt bewaren…. 
Maar dan komt er weer een tijd, 
misschien zo’n uur dat we weer samenkomen 
rondom Maria, 
dat we haar opnieuw herkennen 
als Maria, de gelovige vrouw, 
de trouwe moeder van Christus.     
(vrij naar J. van Opbergen) 
In deze meimaand blijft dit beeld in de kerk staan 
en daarna zoeken wij een mooie plek voor haar in 
de grote zaal van de pastorie. 

Namens de parochieraad,  
Tony Slaman-Kuip 

 
Berichtje van het Lourdesfonds 
Het is alweer mei. De Mariamaand zegt men altijd. 
Kleine vaasjes met madeliefjes werden bij Maria 
neergezet, waarschijnlijk zal dat nu bij 
verschillende van ons ook nog steeds zo zijn. 
Maria blijven we zien als een moeder waar we met 
onze zorgen of verdriet even mogen komen. In 
Lourdes gebeurt dat al jaren en het blijft heel 
bijzonder om dat mee te maken. Maria, de grot en 
de bron met het water dat daar blijft stromen, 
hebben een grote betekenis voor heel veel 
mensen. 
In de loop van de maand mei komen dus de 
vrijwilligers van het Lourdesfonds bij u langs met 
de donateurskaarten of misschien zijn ze al bij u 
geweest. Deze vrijwilligsters hebben ook dit jaar 
mee kunnen denken over mogelijke pelgrims, die 
via het Lourdesfonds worden uitgenodigd om in 
september naar Lourdes te gaan. Misschien zijn er 
onder u die denken dat de meeste mensen toch 
zelf wel een reis kunnen betalen. Velen van ons 
zouden inderdaad zelf de kosten kunnen dragen. 
Maar juist het feit dat iemand wordt uitgenodigd om 
de reis te maken namens ons allemaal blijft toch 
heel bijzonder. Dat alleen al geeft mensen vaak 
heel veel kracht. Ook de mantelzorgers putten hier 
kracht uit. Het idee dat er aan hen gedacht wordt, 
dat ze niet alleen staan in hun verdriet of ziekte. 
Zelfs als de uitnodiging niet wordt aangenomen 
voelt men zich toch gesterkt. Daarom is het 
waardevol dat we met elkaar ons steentje 
bijdragen en iemand de reis naar Lourdes kunnen 
laten maken. 
Eind juni gaan Jaco en Sandra Mol en zijn ouders 
Wil en Jaap Mol de bedevaart naar Lourdes 
maken. Zij gaan met de busreis van Pelle reizen 
samen met meer West-friezen op reis. 
In de loop van de maand mei komen dus de 
vrijwilligers, misschien zijn ze bij u al geweest. 
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Mocht u ze gemist hebben en u wilt toch iets 
geven? Uw bijdrage kan dan ook op rekening NL91 
RABO 01324.12.535 t.n.v. A.M. Spruit-Vriend 

Inzake Lourdesfonds Nibbixwoud. Alvast onze 
hartelijke dank. 

Hartelijke groeten comité Lourdesfonds,  
Ans Spruit 

 

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Met de Waterkant naar Rome 
Zin in een reis die geloof, geschiedenis, 
ontmoeting en ontspanning samenbrengt? Ga dan 
mee met onze parochie op bedevaart naar het hart 
van de Kerk: Rome! Van 3 t/m 9 november sluiten 
we ons aan bij andere parochies uit het bisdom 
Haarlem-Amsterdam om samen het Heilig Jaar te 
vieren. Pelgrims van Hoop – dat zijn wij, onderweg 
naar indrukwekkende basilieken, eeuwenoude 
pleinen én natuurlijk een heerlijke gelato op een 
Romeins terrasje. Ga je mee? 
Met parochies uit bisdom Haarlem-Amsterdam 
naar Rome  
Meerdere parochies uit het bisdom Haarlem-
Amsterdam gaan in op de oproep van paus 
Franciscus om het Heilig Jaar ook in Rome te 
beleven. Deze unieke kans kunt u niet laten lopen! 
Van 3-9 november maken zij een mooie reis, 
rondom het feest van Sint Willibrord.  
Het Heilig Jaar heeft als thema ‘Pelgrims van 
Hoop’. En zo willen we ook naar Rome reizen. Een 
pelgrimstocht naar Rome is een moment om je 
geloof te verdiepen, de pauselijke basilieken te 
bezoeken en het Colosseum, Spaanse Trappen en 
de Trevifontein te bewonderen. In een Heilig Jaar 
is er voor velen ook een spirituele reden: de 
mogelijkheid om een volledige aflaat te verkrijgen. 
Op diverse, unieke, plekken vieren met pelgrims uit 
andere delen van het land de H. Mis of mooie 
gebedsviering. We willen ontmoetingen plannen 
met mensen die ons meer kunnen vertellen over 
Rome en de Kerk. Maar er is ook voldoende tijd 
voor een terrasje, ijsje of pizza.  
Programma  
Rond het hoogfeest op 7 november van H. 
Willibrord vieren wij met alle Nederlandse pelgrims 
de eucharistie in de Sint-Pieterskerk. Voor de 
andere dagen is er een programma van bezoeken 
aan hoogtepunten van Rome, kerken en 
monumenten, vieringen enz. En op de woensdag 
nemen we deel aan de audiëntie met de paus. Let 
op: bij deze reis is al veel inclusief!  
Deelnemen  
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij goed ter 
been zijn om deel te kunnen nemen aan de 
wandelingen gedurende deze reis.  
Reis per vliegtuig  
We vliegen op maandag 3 november naar Rome. 
In Rome verblijven we zes nachten in hotel Casa 
Tra Noi op basis van volpension (twee maaltijden 
op eigen gelegenheid en voor eigen rekening) en 
een tweepersoonskamer. Zondag 9 november 

vliegen we terug naar 
Nederland. Wilt u per 
touringcar? Neem 
contact met ons op.  
Contactpersoon  
Pastoor Álvaro A.  
Rodriguez Luque  
06- 8717 5420  
pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
Aanmelden/boeken 
via deze link:  
https://www.christoffelreizen.nl/CRreizen/reis_boe
king?reizID=2571 
www.christoffelreizen.nl CR250410  
of via bovenstaande QR-code 
 

Jubileumviering 25 jaar Westfriese 
Ekklesia 
De laatste viering van het 25e seizoen van de 
Westfriese Ekklesia is op zondag 1 juni 2025 om 
11.00 uur. Dit wordt onze jubileumviering! Het 
jaarthema voor dit seizoen 2024-2025 luidt: “Wie 
wij zijn in het licht van Psalmen; Zingen voor 
Jou, die luistert naar de naam: Ik-zal-er-zijn”   
In deze viering zal Kees Swan spreken over: 25 
jaar vieren Westfriese Ekklesia –  
om Levensadem, in het licht van Psalm 150.  
“Eeuwige hier en nu 
die ons adem geeft 
gezegend Gij 
Om leven dat doorgaat 
om dagen van morgen.” 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van 
dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op de 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 
11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u 
op 1 juni te ontmoeten bij deze feestelijke 
jubileumviering. U bent van harte welkom. Ook na 
afloop voor een kopje koffie/thee en iets lekkers. 
NB. Op 1 juni is de Raadhuisstraat (en omliggende 
straten) afgesloten voor verkeer i.v.m. de kermis; 
er is dus weinig parkeergelegenheid dicht bij de 
kerk. Kom zo mogelijk per fiets of probeer te 
carpoolen. 
De eerder aangekondigde Oosterhuis-Liedmiddag 
(op zaterdag 24 mei) is tot nader bericht uitgesteld.  
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 
 

https://www.christoffelreizen.nl/CRreizen/reis_boeking?reizID=2571
https://www.christoffelreizen.nl/CRreizen/reis_boeking?reizID=2571
http://www.christoffelreizen.nl/
http://www.westfrieseekklesia.nl/
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Westfriese Lourdes 
Vliegreis – Sinds 2002 
“Om Lourdes te beleven is de 
reis met de groep uit West-
Friesland mooi. Je bent met 
elkaar en beleeft het samen. 
Je gaat samen naar de 

vieringen, doet samen de wandeling langs de 
kruiswegstaties en bezoekt andere kerken en 
bijzondere plekken. En niet te vergeten het 
borreltje of de koffie op een terras.”  
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2024). 
 Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar 
‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze betekenis 
aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn 
van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben 
mensen behoefte aan bezinning en zoekt men 
naar diepere waarden in het leven. Wie op pad 
gaat en openstaat voor contacten, komt andere 
mensen tegen die ook de taal van ontmoeting 
spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met 
vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes 
tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je 
een ander mens. Misschien hoorde u er al 
enthousiast over vertellen? Ook voor niet 
gelovigen, buitenkerkelijken en andersdenkenden 

is een reis naar Lourdes waardevol! Ook onder hen 
zijn er velen ‘op zoek’.  
De deelnemers van dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis 2025 (17 t/m 22-sep) zijn woonachtig in 
Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, Enkhuizen, 
Erichem, Grootebroek, Heerlen, Hem, 
Hoogkarspel, Hoorn, Lutjebroek, Medemblik, 
Oosterblokker, Purmerend, Spierdijk, Venhuizen, 
Wervershoof, Wognum, Wons, Zwaag, Zwaagdijk-
Oost. Begin juni krijgen we bericht of we nog 
plaatsen voor de Lourdesreis van 2025 erbij 
krijgen. Wilt u verzekerd zijn van deelname in 
september 2026 (rond dezelfde data)? Geef u dan 
nu al op bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-
514040.  
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 

Overige mededelingen 

Parochies de Waterkant op social media! 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de activiteiten in onze 
parochies? Via facebook, Instagram en ons WhatsApp-kanaal worden de 
nieuwsbrief, activiteiten, mededelingen en het laatste nieuws van de 
parochies in de regio de Waterkant verspreid.  
Volg ons en blijf op de hoogte van Parochies de Waterkant!  

 
https://n9.cl/facebookdewaterkant 
 

https://n9.cl/instagramdewaterkant 

 
 
https://n9.cl/whatsappdewaterkant 
 

En nu ook de QR code om direct op de website van de 
Emmausparochie te komen.   

mailto:ham.vet@quicknet.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Westfriese Kerken helpen 
De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide, 
psychosociale hulpverleners. Het straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke 
fondsen. Wat heeft HWK te bieden? 
- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een 

groot verdriet bijvoorbeeld. 
- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan 
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn. 
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering 
- Een gesprek over levens- of geloofsvragen. 
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.o.? 
De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een 
festival voor smalle beurzen en afhaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-
271684. 
Meer info vind je op: 
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl 

 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud 
Inwoners; 
die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten. 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag 
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar 
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 
 Nibbixwoud: 

 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 

 

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging 

Pastores-team regio De Waterkant 
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door het pastores-team, op dit 
moment bestaat het pastoresteam uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werkster. De pastores zijn 
benoemd voor alle parochies in regio De Waterkant en werken door de hele regio heen, maar om het 
pastorale werk te verrichten worden de taken en gebieden van de pastores verdeeld.  
Het pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale 
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. Iedere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en 
sacramentele noden.  
De taak van de eerst-aanspreekbare pastor kent verschillende aspecten:  
Sacramenten: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor (priester of diaken) die contactpersoon is 
voor het bedienen van de sacramenten in de betreffende locatie: doopsel, huwelijk, boete en verzoening, 
ziekenzalving. 
Pastoraat: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor die contactpersoon is voor het pastoraat 
(vieringen, uitvaarten, contact met werkgroepen, huisbezoek, zieken(zegen), contact met scholen, jongeren, 
oecumene…) 
Parochieraad: Elke parochieraad heeft een eerst-aanspreekbare pastor die lid is van het pastoresteam van 
de regio en die is belast met het uitvoeren van het pastorale beleid zoals beschreven in het beleidsplan van 
de regio in de betreffende locatie. De eerst-aanspreekbare pastor in de parochieraad wordt wel geacht de 
vergaderingen van de parochieraad bij te wonen. 
In een parochie is meestal dezelfde pastor eerst-aanspreekbare voor de parochieraad, het pastoraat en de 
sacramenten, maar in sommige locaties, is het om een of andere rede moeilijk om alle aspecten door dezelfde 
pastor te laten verrichten.  

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
http://www.straatpastoraathoorn.nl/
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
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Verantwoordelijkheden en taken pastores parochies De Waterkant 
Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant;  
coördinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg in de regio;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies:  
Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer (sacramenten, pastoraat en parochieraad)  
St. Lambertus te De Weere (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
O.L.V Rozenkrans te De Goorn (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (sacramenten en pastoraat) 
Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum; bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Victor te Obdam (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Johannes Geboorte te Hoogwoud (parochieraad) 
St. Bavo te Ursem (Parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (parochieraad) 
Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster; coördinator MOV-werk; coördinator van inter- 
parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Georgius Spierdijk (pastoraat en parochieraad) 
O.L.V. Rozenkrans te De Goorn (pastoraat jongeren) 
O.L.V. van Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie (pastoraat) 
Pastor Josué Mejía Sánchez: Kapelaan, coördinator ouderenpastoraat en communie-thuis voor de hele regio;  
Contactgegevens: Tel. 06-26198245, Email: josueenmanuel.holanda@gmail.com 
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St Johannes Geboorte te Hoogwoud (sacramenten en pastoraat) 
St. Bavo Ursem (sacramenten en pastoraat) 
St. Georgius te Spierdijk (sacramenten) 
 

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque   voorzitter 
Dhr. Peter Bakker              vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer             secretaris - penningmeester ad interim 
Dhr. Ruud ter Schure           bestuurslid  
Pastoor Bert Glorie            bestuurslid 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  

 
Emmaüs parochieraad  
Bertus Schilder               voorzitter 
Tony Slaman                secretaris  
Juul Kampstra               penningmeester 
Hans van Engen              afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel                afgevaardigde Nibbixwoud  
Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer): 
Koos Otten                  afgevaardigde Zuidermeer voorzitter 
Koos Molenaar               afgevaardigde Zuidermeer secretaris 
Ans Kenter                  afgevaardigde Zuidermeer penningmeester 

 
Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op iedere dinsdagmorgen én op iedere eerste woensdagmorgen van de 
maand van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-14805415. 

 

mailto:josueenmanuel.holanda@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
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Locatieoverleg Hieronymus 
Het locatieoverleg Hieronymus bestaat uit vertegenwoordigers van alle taakgroepen in de Hieronymuskerk. 
Het overleg komt twee keer per jaar bijeen en bespreekt alle informatie uit de Taakgroepen en de 
Parochieraad. Ook worden de ontwikkelingen in de Waterkant besproken en komen de financiën aan de 
orde. De Hieronymuskerk kent de volgende taakgroepen: 
Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, Doopgroep, Sylvidakoor, Parochieel Koor, 
Oecumenische werkgroep, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leedgroep, Familievieringgroep, 
Kerkbalans, Tuingroep/kerkhofgroep, Kerkschoonmaakgroep, Bloemschikkers, Technische werkgroep, 
Livestream, beeld en geluid, Gastvrouwengroep, Redactie en Verspreiding Verbinding en Vrijwillige kosters 
Sweelinckhof, PCI kerstactiegroep en Triduüm, stichting Vrienden van Hieronymus, Lourdesgroep. 
Coördinatieoverleg Cunera 
Het overleg met de coördinatoren van de commissies vindt één keer in de twee maanden plaats. Zo kan er 
snel en adequaat gereageerd worden op de gebeurtenissen in de locatie Cunera. Uiteraard worden de 
ontwikkelingen in de regio besproken en de informatie uit de parochieraad. Dit overleg wordt CC genoemd 
en de coördinatoren vertegenwoordigen de taakgroepen van de commissie vieringen en pastoraat, 
commissie organisatie en beheer en de commissie communicatie.  De commissies bestaan uit de volgende 
taak/werkgroepen: 
Commissie vieringen en pastoraat: 
Avondwake, Lekenvoorgangers, Lectoren, Koren, Eerste Communiegroep, Vormselgroep, Gezinsviering 
kerst, Kosters, Misdienaars, Geloven Nú, M.O.V., P.C.I., Bezoekgroep, Overleggroep liturgie, 
Kerkversiergroep bij speciale vieringen, Bloemschikkers, Liturgische werkgroep, Oecumenische werkgroep, 
Uitvaart en klokkenluiden, Uurwerk toren. 
Commissie organisatie en beheer: 
Onderhoud en techniek, Altaarkleden, Archiefgroep, Gastvrouwgroep, Kerkwerksters, Huishouden, 
Kerkbalans, Dorpsveiling, Koffiegroep, Poetsgroep, Raapploeg, Palmpasen, Rondleiding kerk, Secretariaat, 
Stencilwerk, Tuingroep, Livestreamgroep, Kerstversiergroep, Wijkcontactpersonen, Begraafplaatscommissie 
Zwaagdijk-West. 
Commissie communicatie: 
Redactie Verbinding, Website, P.R. 
De coördinatoren van de commissies overleggen één keer per jaar met de bij hen behorende 
vertegenwoordigers van de taak/werkgroepen. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum      Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 

           Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem 
           Info: www.laatsteeerwognum.nl 
           Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com  
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 
           Monique Bankras en Lian Kroon  
 
Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
           Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 
Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197 
 
Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk 
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 

http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:emiel.castricum@gmail.com
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
http://tel.nr/
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Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 

 
Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl.Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje 
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.  Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 
Wognum. Een misintentie kost € 10,-. 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 
Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
14805415, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 

 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum      NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
Zuidermeer     NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van 
Lourdes Zuidermeer) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  Naam / voornaam    __________________________________________ 
  Adres           __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

Secretariaten 
Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum    secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M/V 

http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

