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Het volgende nummer van ‘de Verbinding’ 
verschijnt rond donderdag 22 mei 
Kopij inleveren vóór vrijdag 16 mei 
(parochieblad123@gmail.com) 

 

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  
 
Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. Let op de inleverdatum. 

 
VERSCHIJNING 2025 
Donderdag 22 mei      Vrijdag 16 mei 
Donderdag 3 juli       Vrijdag 27 juni 
Donderdag 9 oktober    Vrijdag 3 oktober 
Donderdag 11 december   Vrijdag 5 december 

 
Van de redactie: 
Voor u ligt de nieuwste editie van ons parochieblad 
‘de Verbinding’. En wat fijn dat we zoveel kopij 
hebben ontvangen, dank jullie wel. Naast de 
website www.rkemmausparochie.nl is ons 
parochieblad  het informatiekanaal van de 
parochie naar u toe. Om  een grotere groep 
mensen te bereiken, zijn we aan het brainstormen 
om op de socials te gaan. Zover is het echter nog 
niet, voorlopig krijgt u de wetenswaardigheden via 
dit prachtige blad. Veel leesplezier toegewenst. 
In deze uitgave kunt u zien welke vieringen er in 
aanloop van en met Pasen worden gehouden. Er 
is vast een viering van uw gading bij. Namens de 
redactie wensen wij u alvast een mooi en vrolijk 
Pasen toe! 

 

Woordje van de pastoor 

Het Licht dat ons leidt 
De liturgie van de Paaswake begint met de 
zegening van het vuur en het binnendragen van de 
nieuwe paaskaars in de duistere kerk. Deze kaars 
wordt gewijd en ontstoken met het nieuwe vuur, als 
symbool van Christus, het Licht der wereld. In de 
Bijbel speelt licht een belangrijke rol als teken van 
Gods aanwezigheid en leiding. In het Oude 
Testament leidde God zijn volk door de woestijn 
met een vuurkolom in de nacht en een wolkkolom 
overdag: "De Heer ging voor hen uit, overdag in 
een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en ‘s 
nachts in een vuurzuil om hun licht te geven" 
(Exodus 13:21). Dit licht gaf bescherming, richting 
en hoop. De paaskaars komt de kerk binnen als 
teken van de vuurkolom die het volk van Israël door 
de woestijn leidde. Net zoals de vuurkolom Israël 
naar het beloofde land bracht, wijst Christus ons 
de weg naar het leven. De paaskaars herinnert ons 
eraan dat Gods licht altijd aanwezig is, zelfs in de 
donkerste momenten van ons leven. 
De Paaswake is een rijke liturgie vol symbolen en 
een bron van kracht voor onze 
parochiegemeenschap. Met het licht van de 
paaskaars worden de kaarsen van alle 
aanwezigen aangestoken. Zo verspreidt het licht 
van Christus zich onder ons, een teken van hoop, 
verrijzenis en een nieuw begin. 
Er is veel gebeurd in onze parochie de afgelopen 
maanden, een teken dat God ons leidt en dat het 
vuur nog brandt. In februari hield een groep 
parochianen uit de Emmaüsparochie een 
bezinningsdag in de Abdij van Egmond. Onder 
leiding van Leo Fijen zochten we samen naar 
wegen om de vitaliteit van onze 
geloofsgemeenschap te behouden en te 
versterken. Het was een inspirerende dag, gevuld 
met bezinning, waardevolle gesprekken en nieuwe 
inzichten. Het was mooi om samen stil te staan bij 
de toekomst van onze parochie! 
Begin maart hebben twaalf kinderen uit onze regio 
het sacrament van het vormsel ontvangen in de 
Hiëronymuskerk. Tijdens een feestelijke 
eucharistieviering in Wognum heeft bisschop Jan 
Hendriks hen het vormsel toegediend. Het was een 
bijzondere viering waarin de kinderen, samen met 
hun families en de parochiegemeenschap, dit 
sacrament vierden. 
Op zaterdag 15 maart vertrok een groep van 45 
pelgrims om 9:15 uur te voet vanuit de Cunerakerk 
in Nibbixwoud naar Amsterdam om het Mirakel van 
Amsterdam te gedenken en deel te nemen aan de 
Stille Omgang. Het was een indrukwekkende dag, 
waarop we mochten ervaren dat God met ons 
onderweg is. Zijn aanwezigheid in ons midden is 
een wonder dat we telkens weer mogen vieren. 

mailto:cuneranieuws@gmail.com
http://www.rkemmausparochie.nl/
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Daarnaast gebeurt er nog veel meer in onze 
parochie. Talloze vrijwilligers zetten zich in voor de 
kerkgemeenschap en de kerkgebouwen. Nieuwe 
initiatieven ontstaan, zoals een groep die zich richt 
op de communicatie binnen de parochie, met 
aandacht voor sociale media en de jongere 
generaties. 
In de komende weken staan weer belangrijke 
vieringen op het programma. Op de zaterdag voor 
Palmzondag komen de kinderen van onze 
parochie in de pastorie van Nibbixwoud samen om 
de palmpaasstokken te versieren, om de dag erna 
deze versierd te tonen in optocht. Vervolgens 
beleven we het Paastriduüm, het hoogtepunt van 
het kerkelijk jaar. Op Tweede Paasdag ontvangen 

kinderen hun Eerste Communie en in Wognum 
wordt het Triduüm gevierd als een moment van 
verbondenheid. 
Het is prachtig om te zien dat God ons leidt en dat 
het vuur blijft branden. We gaan Pasen vieren en 
laten we ons leiden door het licht van de 
paaskaars, het licht van de levende Jezus. De 
vuurkolom en de paaskaars laten ons zien dat God 
met ons meegaat. Hij wijst de weg, geeft warmte 
en verdrijft de duisternis. Laten we dat licht volgen, 
dat richting en hoop geeft, zodat we zeker weten 
dat er een toekomst is! 

Zalig Pasen toegewenst! 
Pastoor Álvaro 

 

 
 
Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,  
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  
 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 5 april 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 5 april 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Zo 6 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie 

Familiezondag  

Na afloop is er koffie-thee 

Kindernevendienst is aanwezig 

Álvaro en  

A.-M. van Straaten 

 

Famzo zanggroep 

Nibbixwoud Di 9 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 10 april 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 10 april 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 12 april 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro en D. Deltin  

Wognum Za 12 april 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Palmzondag 

Álvaro,  D. Deltin en 

A.M. van Straaten 

Zingenderwijs 

Nibbixwoud Zo 13 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Palmzondag 

Na afloop is er koffie-thee 

D. Deltin Cunerakoor 

 

Nibbixwoud Di 15 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 17 april 11.00 uur H. Hiëronymus Witte Donderdag 

Hiëronymusschool 

Álvaro en  

H. van Engen  

 

Nibbixwoud Do 17 april 19.00 uur 

Aangepaste 

tijd 

St. Cunera 

 

Eucharistie 

Witte Donderdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro, 

A-M van Straaten en 

D. Deltin 

Jubilatekoor 

Nibbixwoud Vr 18 april 15.00 uur St. Cunera Gebedsdienst 

Goede Vrijdag Kruisweg  

Álvaro Mannenkoor 

Wognum Vr 18 april 19.30 uur H. Hiëronymus Golgotha 

Muzikaal Passieverhaal 

Goede Vrijdag  

  

Nibbixwoud 

 

 Vr 18 april 19.30 uur St. Cunera  Gebedsdienst 

Goede Vrijdag  

Kruisverering  

D. Deltin Mannenkoor 

Wognum Za 19 april 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Gebed  

Paaszaterdag 

Oecumenische viering 

 

Álvaro en  

Ds. M. Gaastra 
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Nibbixwoud Za 19 april 12:00 uur St. Cunera Zegening Paasontbijt 

Paaszaterdag 

Álvaro 

 

 

Wognum Za 19 april 19:00 uur H. Hiëronymus Paaswake 

Gezamenlijke viering 

Álvaro en D. Deltin Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Zo 20 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

1e Paasdag  

Gezamenlijke viering 

D. Deltin Cunerakoor 

Wognum Ma 21 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie  

2e Paasdag  

1e Communieviering 

Gezamenlijke viering 

Álvaro en 

A.-M. van Straaten 

Famzo zanggroep 

Nibbixwoud Di 22 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 24 april  H. Hiëronymus Triduüm   

Wognum Do 24 april 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Vr 25 april  H. Hiëronymus Triduüm   

Nibbixwoud Zo 27 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en Communie 

Gezamenlijke viering 

T. Breeuwsma Samenzang 

Nibbixwoud Di 29 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 1 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 1 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 3 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro en  

D. Deltin 

 

Wognum Za 3 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Bevrijdingsconcert  ‘Fanfare 

Nibbixwoud Za 3 mei 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Mannenkoor 

Nibbixwoud Zo 4 mei 19:00 uur St. Cunera Dodenherdenking P. Ettes Cunerakoor 

Wognum Zo 4 mei 19:15 uur Gemeentehuis 

Wognum 

Dodenherdenking Oecumenische 

werkgroep 

 

Nibbixwoud Di 6 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 7 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 8 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 8 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 10 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman  

Nibbixwoud Za 10 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Moederdag  

Mariaviering 

T. Slaman Jubilatekoor 

Wognum Zo 11 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie T. Slaman  

Nibbixwoud Di 13 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 14 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 15 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 15 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 17 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie D Deltin  

Nibbixwoud Za 17 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie D. Deltin Cantorij 

Wognum Zo 18 mei 10.00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  D. Deltin Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 20 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 21 mei 19:30 uur St. Cunera Maria-viering KVG Pastor Tiny Immen Jubilatekoor 

Wognum Do 22 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 22 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 24 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Vriend.  

Nibbixwoud Za 24 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Vriend Jubilatekoor 

Wognum Zo 25 mei 10.00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie M. Vriend Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Di 27 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 28 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   
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Nibbixwoud Do 29 mei 10.00 uur St. Cunera Eucharistie 

Hemelvaartsdag  

Gezamenlijke viering 

Álvaro en D. Deltin Cunerakoor 

Wognum Do 29 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

 
 

Misintenties H. Hiëronymus 

Zaterdag 5 april, Sweelinckhof en zondag 6 
april, kerk: 
Cock en Willy Salman-Laan; Jan en Annie Rood- 
Bakker en zegen over hun gezin; 
 
Zaterdag 12 april, Sweelinckhof en kerk 
(Palmzondag): 
Tiny Ursem-Schouten. Levende en overleden 
leden van tuinploeg “Bladgroen”; Adrie Smit; Cock 
en Willy Salman-Laan; Piet en Frida Bleeker-
Neefjes en zegen over hun gezin; Qrijn en Gré 
Kroon-Ruiter; Jos Ursem; Nicolaas Ursem en 
Catharina Ursem-Groot; Gerard en Margreet 
Ursem; Hans van Oosten; Riet van Straalen- 
Komen en zegen over haar gezin; 
 
Zaterdag 19 april, Sweelinckhof en kerk 
(Paaswake): 
Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Arie 
Wiering; Gré Overboom en overleden familie; Arie 
en Corrie Loos en overleden familie; Lizet Groot-
Zuiker; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, 
Petra en zegen over de gezinnen; Dick en Bets 
Buis-Smal en zegen over hun gezin; Marian 
Bijman-Jonker; Brigit van Baar- Punt en overleden 
familie; Jan en Trees Ootes en levende en 
overleden familieleden; Overleden familie Bleeker 
-Ootes; Nico Kok en zonen Donny en Matthew; 
Siem, Kees en Renée Besseling; Klaas Weel; 
Pastoor Gerard Koning; Jan en Annie Rood- 
Bakker en zegen over hun gezin; Jacques Hetsen; 
Overleden ouders Wim en Tiny Huibers-Komen; 
Jan en Marie Huiberts-Snoek; 
 
Donderdag 24 april en Vrijdag 25 april 
(Triduüm): 
Siem, Kees en Renée Besseling; Klaas Weel; 

Zaterdag 3 mei, Sweelinckhof en zondag 4 mei, 
kerk: 
Klaas Weel; 
 
Zaterdag 10 mei, Sweelinckhof en zondag 11 
mei, kerk (Moederdag): 
Piet en Corry Veken-Zut; Arie Wiering; Tini Ursem-
Schouten; Wim en Trien Groot-van Diepen en 
zegen over hun gezin; Piet en Frida Bleeker- 
Neefjes en zegen over hun gezin; Brigit van Baar-
Punt en overleden familie; Klaas Weel; Jan en 
Annie Rood-Bakker en zegen over hun gezin; 
Jacques Hetsen; Overleden ouders Wim en Tiny 
Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; 
Annet Langedijk; Truus Laan-van Westen; Martien 
en Tine Rinkel-Leek; 
 
Zaterdag 17 mei, Sweelinckhof en zondag 18 
mei, kerk: 
Nel Schoenmaker-Vlaar en zegen over haar gezin; 
Thaam en Wil Ootes-Romein en zegen over hun 
gezin en levenden en overledenen van de families 
Ootes en Romein; Adrie Hoogewerf; Cees en 
Corry van Diepen-Houtman en Peter; Jan en Trees 
Ootes en levende en overleden familieleden; Klaas 
Weel; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; 
Jos Ursem; Gerard en Margreet Ursem; Arie en 
Truus Laan-van Westen en Kees; 
 
Zaterdag 24 mei, Sweelinckhof en zondag 25 
mei, kerk: 
Gré Overboom en overleden familie; Arie en Corrie 
Loos en overleden familie; Klaas Weel; Pastoor 
Gerard Koning.   
 
  

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 
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Misintenties St. Cunera 

Zondag 6 april: 
Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Jaap en 
Afra Dudink-Bruijns; Ab Moras, Wil, Sandra en om 
zegen over het gezin; Cor Hoogland; 
In het bijzonder bidden wij voor Kevin Pel. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 13 april: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Gerbrand en Tiny 
Beerepoot-Entius; Pe Goedhart; Ab Moras, Wil, 
Sandra en om zegen over het gezin; Overleden 
familie Schoenmaker; Mart Peerdeman-Rood en 
Ron; Nicoline Buis; Pierre en Ria Vriend-Braas; 
Arie Koopman; 
 
Zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 april  
(Pasen): 
Cees Karels; Nic en Lies Commandeur-Machtel; 
Bets Goedhart-Blank; Simon Vleerlaag en Anneke 
Vleerlaag-Jonk en zegen over de gezinnen; Cor en 
Bep Ettes-Ursem en overleden familie, uit 
dankbaarheid en om zegen over de familie; Jan 
Tensen; Pastoor Gerard Koning; Jaap en Afra 
Dudink-Bruijns; Nic en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans 
en Rob en zegen over de gezinnen; Johannes en 
Johanna Ligthart-Zuiker, Loes Knol-Ligthart; Jan 
en Lia Hoffer-van ’t Hek; Gerard Verbeek en 
overleden ouders Verbeek-Smit; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Tinus Kok; Ab Moras, Wil, Sandra en om zegen 
over het gezin; Cor Ligthart; Quirinus en Sofia 
Schouten- van Blokland en zegen over de 
gezinnen; Joop en Alie van Zelm, Dirk van Zelm, 
Dick van Zelm, Jo en Aag Vriend; Pierre en Ria 
Vriend-Braas; George van der Laan; Arie 
Koopman; Sjaak Ligthart; de levende en overleden 
familie Dudink-Plijter; 

In het bijzonder bidden wij voor Vera Pronk-Visser. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 27 april: 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Jan Entius 
en families Entius, Bijl, Schilder; Jaap en Afra 
Dudink-Bruijns; Pe Goedhart; Hans Vriend en 
zegen over de gezinnen; Bert en Greet Schouten-
de Haan; 
In het bijzonder bidden wij voor Jos Groen. 
Vandaag is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 3 mei: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Nic en Jo Weel-
Twisk, Kees, Hans en Rob en zegen over de 
gezinnen; Tinus Kok; Cor Ligthart; Kees Kroon; 
 
Zaterdag 10 mei (Moederdag): 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Jan Entius 
en families Entius, Bijl, Schilder; Jaap en Afra 
Dudink-Bruijns; Aad Karsten; Hans en Rob Hulst; 
Jan en Lia Hoffer-van ’t Hek; Cor Hoogland; Bert 
en Greet Schouten de Haan; Piet en Vera Knol-
Groot; Sjaak Ligthart; 
 
Zaterdag 17 mei: 
Jan Tensen; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Hans 
Vriend en zegen over de gezinnen; Jan en Lia 
Hoffer-van ’t Hek; Overleden familie Schoenmaker; 
 
Zaterdag 24 mei: 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Aad Karsten; Piet 
Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en 
Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Agatha 
en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk.

 

Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Frank Koppes, Jan Korver, Afra Schokker-Klarenbeek, 
Ad Steltenpool (locatie H. Hiëronymus) Dick van Zelm, Tineke Koelemeijer-Delamarre, Gré Ursem, Piet 
Goudsblom en Ben van Duin (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de 
almachtige en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 

iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 
 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd 
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, 
tel: 571736.  
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Agenda Nibbixwoud 
Donderdag 24 april   kerkwerksters groep 5 
Woensdag 14 mei   kerkwerksters groep 6 
 
Kerkwerksters Wognum 
Groep 4    3 april  10.00 uur 
Groep 5    8 april  13.00 uur 
Groep 6  15 april   09.00 uur 
Groep 1      1 mei  09.00 uur 
Groep 2      7 mei   13.00 uur 
Groep 3  13 mei  09.00 uur 
Groep 4  21 mei   10.00 uur 
 

In Memoriam 

Riet van Straalen 
(H. Hiëronymus) 
9 April is het 3 jaar geleden dat Riet is overleden. En ook al ben je er niet meer bij, we voelen 
nog je aanwezigheid, je leeft nog in ons. We klampen ons vast aan al het moois dat jij hebt 
voortgebracht en troosten ons in de wetenschap dat jij daar op ons wacht. 

Familie van Straalen 

 

Mededelingen voor alle locaties 

Vastenactieproject 2025:  Schoner koken, 
beter 
leven. 
Zondag 6 
april is in 

de Hiëronymuskerk een viering met extra aandacht 
voor dit thema. 
Na de viering kunt u bij de koffie proeven van de 
heerlijke Afrikaanse koekjes, gebakken door leden 
van de M.O.V. werkgroep.  
De campagne staat dit jaar in het teken van 
schoner koken in Oeganda. Daar heeft een groep 
vrouwen ontdekt, hoe ze van gft-afval briketten 
kunnen maken om hun kookvuren mee te branden. 
De briketten branden bovendien schoner dan hout 
en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag 
naar hout verminderen. Daarmee sparen ze het 
kostbare oerwoud, beperken ze de uitstoot van 
schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval 
op straat én besparen ze dagelijks veel geld. Met 
de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien 
extra inkomsten verdienen. Een ogenschijnlijk 
eenvoudige oplossing met grote impact dus!   
Marion Muhindo, een van de deelnemende 
vrouwen, vertelde: “Voorheen kon ik soms geen 
eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs 
geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de 
kinderen te betalen.”  
Hoe kunt u bijdragen? 
Op dit moment doen 200 vrouwen mee. We willen 
meer vrouwen betrekken, maar dan is het 
belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt 
verhoogd. Het gaat om vergruizers om het 

verkoolde gft-afval fijn te malen, persen om de 
briketten te maken en grote mixers om de zware 
massa goed te mengen. Daarnaast vragen de 
vrouwen ons om klein materiaal als grote 
mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen 
(handschoenen, laarzen en mondmaskers tegen 
het stof) en jerrycans.  
Gedurende de veertigdagentijd zullen er 
offerblokken in de kerken staan waar u uw bijdrage 
in kunt doen. Zondag 6 april zal er voor dit doel een 
speciale deurcollecte worden gehouden in de 
Hiëronymuskerk.  
Mogen we weer op uw hulp rekenen? 

Werkgroep MOV Missie, Ontwikkeling, Vrede,  
Anne-Marie van Straaten,  
Jaap en Tineke Meester,  

Karin de Buck  
en Trudy Breeuwsma 

 

Palmpasenstokken maken 

Beste jongens en meisjes, 
Wij gaan weer 
Palmpasenstokken maken en 
vinden het leuk als jij ook 
meedoet! 
In de pastorie van de 
Cunerakerk gaan we ze maken; 
op zaterdag 12 april in de 
ochtend om  10.00 uur of in de 

middag om 13.30 uur (geef je voorkeur door) 
Tijdens de gezinsviering  in de Cunerakerk in 
Nibbixwoud  zondagmorgen 13 april  van 10.00 uur  
zullen jullie dan met de stok kunnen lopen door de 
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kerk. De gezinsviering zal in het teken staan van 
Palmpasen. Vooraf aan de viering gaan jullie in 
optocht naar de Cunerakerk met je 
Palmpasenstok. 
Weet je al voor wie je hem gaat maken?  Het is 
heel leuk om hem te brengen naar iemand die je 
goed kent. Misschien ken je iemand die ziek, 
bejaard, eenzaam of verdrietig is en deze 
verrassing goed kan gebruiken.  
Geef je dus zo snel mogelijk op zodat we weten 
hoeveel stokken we moeten klaarmaken. 
Ook je zusje of broertje mag natuurlijk ook een stok 
maken. Uiterlijk 7 april  willen we je opgave binnen 
hebben i.v.m. de inkopen! 
Opgave bij Monie Vertelman 
monievertelman@gmail.com 
0229-573471  
 

Goede Vrijdag 18 april 
in Wognum: 
Passieconcert 
Golgotha, het einde...?  
Het lijdensverhaal van 
Jezus uitgevoerd door een 
projectkoor van Hoebe 
Muziekprojecten, een 

eigen orkest en acht solisten, gecomponeerd en 
gedirigeerd door Frank Hoebe uit Spierdijk. Het 
Passieconcert is een modern muziekstuk met 
toegankelijke (Nederlandstalige) teksten. Met 
Enrico Kors in de rol van Jezus, Gerard Schipper 
als Judas, Sophie van Langen als Maria, Lotte 
Hoebe als Maria Magdalena, Peter van Diepen als 
Pilatus, Nico Jak als Herodes, Paul Bleeker als 
Hogepriester en Frank Hoebe als Petrus. Jeanet 
de Wit vertelt het verhaal. Dit jaar wordt het stuk 
voor het 23e jaar uitgevoerd, en wel op Goede 
Vrijdag 18 april 2025 in de Hiëronymus Kerk in 
Wognum, aanvang 20.00 uur. Kaarten in de 
voorverkoop € 15,00 (incl. consumptiebon voor 
een pauzedrankje) aan de zaal € 17,50. Kinderen 
t/m 12 jaar € 7,50. Voor reserveren zie 
www.hoebemuziekprojecten.nl. 
We hopen u allemaal te zien op Goede Vrijdag in 
Wognum ! 
 

Triduüm – ontmoetingsdagen 2025     
Let op:  
donderdag 24 en vrijdag 25 april 2025 
Vorig jaar vierden we het 50-jarig jubileum. Dit 
waren prachtige dagen, waarbij wij 175 gasten 
mochten ontvangen. Daarom gaan wij het dit 
jaar volgens traditie weer in onze kerk 
organiseren in de week na Pasen. Elk jaar is 
dit op de vrijdag en zaterdag, maar dit jaar 
wordt op de zaterdag Koningsdag gevierd, 
zodat hat nu wordt gehouden op donderdag 
24 en vrijdag 25 april.  Wij hopen dat er weer 

veel gasten komen. Men denkt nog steeds dat 
je echt ziek moet zijn om te komen, maar bij 
ons is iedereen welkom die deze dagen wil 
beleven. 
Dit jaar hebben wij Pastor Tineke de Boer-
Bleeker, voorheen pastor van Regio de 
Waterkant bereid gevonden deze dagen te 
leiden. Op de eerste dag beginnen we om 10 
uur met koffie en om 10.30 uur een viering met 
Het Parochieel Koor van Wognum, waarbij 
ook de pastores uit de deelnemende 
parochies zijn uitgenodigd. Daarna wordt er 
voor broodjes en soep gezorgd en er is verder 
voldoende tijd om met elkaar een praatje te 
maken. ’s Middags een gezellig muzikaal 
programma tot half 4. 
Vrijdag ook om 10 uur koffie en dan een 
viering met het Sylvidakoor met daarna een 
klein concert Als afsluiting een Mariaviering  
met bloemenhulde en kaarsen. Om half 3 
einde van het Triduüm en worden alle gasten 
weer door de chauffeurs opgehaald. 
Ook nog goed om te weten dat er in de kerk 
ruime toiletten zijn, waaronder een 
invalidentoilet.  
Er zijn veel vrijwilligers en verpleegkundigen 
die helpen, want zonder hun hulp zou het niet 
lukken om deze dagen te organiseren. 
Binnenkort zullen de vrijwilligers weer 
benaderd worden of ze kunnen helpen, maar 
er moeten natuurlijk wel gasten zijn. 
 Als u wilt komen of u weet iemand die 
hieraan zou willen deelnemen kunt u  
bellen met  Ineke Overboom-Haakman tel. 
0229-573954 of  het Comité 06-53 403655. 
We hopen dat het weer mooie dagen worden 
Comité Triduüm Wognum,   

Tiny Hetsen   
Margreth van Tol    

Corry Bakker 
Anneke Kamp 

 
Bericht voor de vrijwilligers van het 
Triduüm: 
Op dinsdagavond na Pasen, 22 april a.s. gaan 
we alles klaarzetten in de kerk en in de 
ontmoetingsruimte. Wij verzoeken de mannen 
om 18 uur aanwezig te zijn om de stoelen etc. 
te regelen en de dames om 19.00 uur om alle 
spullen klaar te zetten. 
Op donderdag 24 april beginnen we om 
8.30 uur.  
Voorgaande jaren was dit om 8.00 uur, maar 
de vieringen beginnen nu niet om 10.00 uur, 
maar om 10.30 uur. Voor veel gasten was 
10.00 uur wat vroeg. 
Alvast allemaal hartelijk dank voor jullie 
medewerking. 

mailto:monievertelman@gmail.com
http://www.hoebemuziekprojecten.nl/
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Beste parochianen, 
De tijd vliegt! Sinds mijn diakenwijding in november 
ben ik met veel plezier dienstbaar in de 
Emmaüsparochie. Het is een prachtige tijd waarin 
ik samen met pastoor Álvaro veel op pad ben en 
veel leer. Ik voel me werkelijk door iedereen goed 
ontvangen, en ik geniet van mijn werk als diaken in 
onze parochie. 
De tijd gaat snel en voor ik het weet, staat de 
maand juni voor de deur en met deze de dag van 
mijn priesterwijding. In dit kader ben ik al begonnen 
met de voorbereidingen voor dit belangrijkste 
moment in mijn leven. Tot nu toe heb ik al veel 
positieve reacties ontvangen van mijn gasten uit 
Kroatië. Mijn familie zal ook aanwezig zijn en ik kijk 
er erg naar uit. Ik verwacht ongeveer 50 gasten, 
zowel uit Kroatië als uit Zwitserland, waar ik drie 
jaar op missie was. 
Een deel van de gasten kan in het klooster in 
Nieuwe Niedorp verblijven, maar voor de overige 
gasten moet ik andere slaapplekken regelen. 
Daarom zou ik jullie om hulp willen vragen. 

Is er iemand die bereid is om gasten voor drie of 
vier nachten in huis op te nemen? De meeste 
gasten arriveren op vrijdag 13 juni en vertrekken 
op maandag of dinsdag (16 of 17 juni). Overdag 
hebben ze hun eigen programma, dat ik nog moet 
voorbereiden, dus maaltijden (behalve ontbijt) 
zullen geregeld zijn. 
Ik zou jullie enorm dankbaar zijn voor deze hulp! 
Daarnaast wil ik jullie graag uitnodigen voor nog 
een bijzonder moment in mijn leven: op 29 juni zal 
ik mijn eerste mis vieren in mijn parochie in Kroatië 
(op het schiereiland Istrië). Ik nodig jullie van harte 
uit om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn, 
uiteraard binnen jullie mogelijkheden. Lekker een 
weekendje Kroatië. Prachtig! Voor jullie verblijf 
daar kan ik natuurlijk ook zorgen.  
Graag ontvang ik jullie reacties via mijn 
mobielnummer: 06-23596249 of per e-
mail: dino.deltin@gmail.com. 

Met vriendelijke groet, 
Dino Deltin 

 

 

Locatie H. Hiëronymus 

Aandacht helpt! 
Zondag 23 maart hadden  we in de 
Hieronymuskerk de Viering van Medeleven met als 
thema: Aandacht helpt. De Avondwakegroep had 
mooie teksten uitgezocht en mooie liedjes die door 
het Sylvidakoor prachtig werden vertolkt. 
Meeleven met mensen die een dierbare zijn 
verloren. Of om aandacht te schenken aan 
mensen die ziek zijn, hun baan zijn verloren, 
huwelijks problemen hebben of allerlei 
beperkingen hebben zoals depressiviteit. Ook was 
er aandacht voor mensen die ontheemd zijn en 
moesten vluchten voor oorlog en geweld. De 
bedoeling van de viering was om hen met hulp van 
de Heer onze God, troost en steun te bieden. Want 
aandacht helpt, aandacht is een soort liefde en een 
vriendschap waar een mens niet zonder kan. Zo 
ook een gedeelte uit een prachtig gedicht over 
vriendschap: want vriendschap is als een relatie 
tussen twee ogen: ze knipperen samen, ze 
bewegen samen, ze huilen samen, ze zien dingen 
samen en ze slapen samen. Maar ze zien elkaar 
nooit, dat is wat vriendschap is. En dat gevoel 
hebben we allemaal nodig, vooral in tijden dat je 
het moeilijk hebt. Zo kan je ook steun vinden bij de 
Heer onze God. Vele mensen lieten blijken geraakt 
te zijn en gingen bij de gezamenlijke koffie op het 
onderwerp door. 
 

 
 
 
 

Back to the 80’s 
Op zaterdagavond 1 maart was naast een volle 
kerk, zijne doorluchtige hoogheid Prins Robertus 
en zijn hofhouding van de Carnavals vereniging de 
Krotenkokers in de Hieronymus aanwezig voor de 
jaarlijkse viering. Een mooi moment van stil staan 
in het feestgedruis en nadenken over de tijd die 
hierna komen gaat: de vastentijd. Een 
voorbereiding op het feest van de Opstanding, het 
feest van Pasen: een nieuw begin. Het koor 
Legacy bracht prachtige liederen. Het is altijd heel 
leuk dat dit koor, ons vroegere Jeugd- en 
Jongerenkoor, weer eens in onze kerk kwam 
zingen. Het thema ging in op de 
verantwoordelijkheid die wij allen achter het 
masker dragen voor elkaar. Een mooie jaarlijkse 
traditie. De Prins ging in zijn woordje in op zijn 
herinneringen als misdienaar. 
 

De Hieronymuskerk als Regiokerk 
Steeds meer komt de invulling  van de functie van 
Regiokerk, oftewel Centrale kerk van de 
Hieronymuskerk in de regio de Waterkant tot 
stand. Elke eerste zondag van de maand is er de 
Familiezondag. Samenwerking met andere 
parochies krijgt steeds meer gestalte. Zo was 
onlangs de Bisschop, Mgr. Hendriks op bezoek om 
12 jongeren op weg te helpen en hen kracht te 
geven op hun levenspad door hen het vormsel toe 
te dienen. Op tweede Paasdag staat de Eerste 
Heilige Communie voor kinderen uit diverse 
Waterkant parochies op de agenda. De 
Voorbereidingstijd is reeds begonnen. Maar ook 

mailto:dino.deltin@gmail.com
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steeds meer andere activiteiten krijgen een plek. 
Zo is er een keer in de 14 dagen op Zondagmiddag 
een Spaanse Viering. Er is 1 x per week Stille 
Aanbidding op de donderdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur. Ook is er langzaam maar zeker een 
FAMZO-Koor ontstaan. Een koor dat vele Taizé 
liederen ten gehore  brengt tijdens de 
Familiezondag. Koorleden komen uit diverse 
Parochies. Ook zijn er steeds meer coördinerende 
taken en administratieve taken voor de Waterkant. 
Karin Rood vervult die taken namens het 
Regionale Parochiebestuur en het Pastoraal team 
dat het nog steeds heel druk heeft met de 
pastorale zorg van 9 parochiegemeenschappen. 
 

Pasen, het feest van de Opstanding en het 
feest van een Nieuw Begin 
Er staan weer allerlei mooie vieringen en 
activiteiten op de rol voor de komende periode: 
Donderdagavond 27 maart houdt de 
Oecumenische werkgroep Wognum een Thema 
avond over Inspiratie. Ina Broekhuizen, Thea en 
Gerard Duipmans  en Harm Vlaar houden een 
inleiding over Hoe zij geïnspireerd worden tot het 
maken van gedichten, mooie teksten, kunst en 
muziek. 
Witte Donderdag 17 april  om 11.00 uur vieren alle 
400 kinderen van de Hieronymusschool Pasen met 
elkaar in een mooie viering voorgegaan door 
pastor Alvaro en Hans van Engen. 
Goede Vrijdag is ’s avonds het muziektheater 
GOLGOTHA te bewonderen 
Zaterdagavond 19 april is ’s avonds om 19.00 uur 
de Paaswake. Pastor Alvaro en diaken Dino Deltin 
gaan daarin voor. 
Maandag 2de Paasdag 21 april ontvangen kinderen 
de Eerste Heilige Communie. 
In de week erna vindt het Triduüm plaats. Zie over 
de inhoud hiervan elders in dit blad. Ook is het 
Bevrijdingsweekend in voorbereiding: Op 
zaterdagavond is er een bevrijdingsconcert, 
Zondag 4 mei een Oecumenische viering, ’s 
avonds een stille tocht naar het monument bij het 
Gemeentehuis voor de 2 minuten stilte en de 
kranslegging en maandag is er een 
Tentoonstelling in de kerk. Zie voor verdere 
mededelingen hierover in de website en de 
dorpsbladen. 

Hans van Engen 
 

Tuinploeg en Kerkhofbeheer 
Aan alles zie je dat het weer voorjaar wordt. De 
voorjaarsbloemen fleuren de tuinen en zo ook het 
kerkhof weer op. En dan wordt het weer tijd dat we 
de vrijwilligers weer oproepen om het werk in de 
tuin en kerkhof op te pakken. We zijn blij dat er 
iedere week mannen  helpen om  alles netjes te 
houden. 
Wel hebben enkele vrijwilligers te kennen gegeven 
dat zij, door hun hoge leeftijd en om 
gezondheidsredenen, niet meer komen. Namens 
het parochiebestuur en de mannen van de 
tuinploeg bedankt voor jullie medewerking. Jullie 
zijn altijd welkom om op dinsdagmorgen een 
koppie te halen bij de ploeg. 
Het zou mooi zijn als hun plekken weer worden 
ingevuld door jonge AOW ers. Als er mannen zijn 
die ons willen versterken  … je bent welkom. Het is 
maar 1x per maand een ochtendje dat je aan de 
beurt bent. 
Helaas hebben we afscheid genomen van Ad 
Steltenpool. Jarenlang was Ad vrijwilliger bij de 
tuinploeg. Zijn kennis, vakmanschap en 
aanwezigheid zal node gemist worden. 
Hij rust in vrede. 

Gerard Wittenberg 
 

De vergeten graven 
Op het kerkhof zien we dat er veel graven worden 
onderhouden door naaste familie. Dat is misschien 
vanzelfsprekend, maar het maakt dat wij een mooi 
kerkhof hebben en zo ook willen houden. 
Maar er zijn ook de Vergeten Graven deze worden 
niet of nauwelijks bijgehouden. Het zou mooi zijn 
als deze graven zo 1x per jaar ook verzorgd 
kunnen worden. Nog mooier is als dit door de 
familie wordt opgepakt, maar in sommige gevallen 
is er geen familie meer. 
Voor de tuinploeg is dit te veel werk, en daarbij zijn 
zij er niet voor om dit bij te houden. Het idee is om 
voor zaterdag 3 mei een oproep te doen aan 
vrijwilligers die mij/ons willen helpen om dit aan te 
pakken. Tussen 10 en 15.00 uur zijn we aanwezig 
met de nodige materialen om het werk aan te 
pakken. 
Heb je een tijdje over die dag dan bent je van harte 
welkom. Er is koffie/thee en koek. 

Kerkhofbeheerders,  
Gerard en Marijke Wittenberg 
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Locatie St. Cunera

Naar de Abdij van Egmond:  
Hoe houden wij onze parochie vitaal? 
Op 28 februari gingen wij met 20 vrijwilligers naar 
de abdij van Egmond. Vrijwilligers uit diverse 
dorpen die allemaal actief zijn in onze 
Emmaüsparochie. 
Dit allemaal op uitnodiging van Leo Feijen…. wij 
hadden namelijk een artikel van hem in onze 
Verbinding geplaatst dat vooral ging over: hoe 
houd je een gemeenschap vitaal? Coby had deze 
Verbinding naar Leo toegestuurd en daarop 
werden wij uitgenodigd om naar Egmond te komen 
om, samen met Leo, te brainstormen over: hoe 
houden wij onze parochie vitaal? Wat is mogelijk? 
Het was een bijzondere inspirerende dag. Ieder 
stelde zich persoonlijk voor en vertelde welke 
functie hij of zij bekleedde in onze parochie. We 
hadden een zeer divers gezelschap mee en Leo 
was verbaasd over zoveel  inzet vanuit vele 
geledingen.  Regelmatig kwam hij  zelf met een 
verhaal hoe hij en de vrijwilligers zelf bepaalde 
dingen oppakten in zijn parochie Sint Maartensdijk. 
Als grootste verbindende factor kwam toch uit;  
samen koffiedrinken.  
Tussendoor namen wij deel aan de gebedsdienst 
in de Abdij en werden wij verwend met een 
heerlijke lunch. Broeder George, die de gasten 
ontvangt in het klooster, was ook een tijdje 
aanwezig op deze dag. Hij vertelde hoe hij in het 
leven staat en dat ook hij tijd nodig heeft om aan 
veranderingen te wennen. Hij gaf o.a. aan dat 
vooral stilte, om tot jezelf en je Bron te komen, 
nodig is om te ontdekken wat belangrijk is in je 
leven.  Maar ook, wat is de essentie van onze 
parochie? Iedereen mag er zijn!!! 
Tijdens de voorstelronde kwamen we niet aan 
iedereen toe om dit  af te ronden dus mogen wij 
nog een keer terugkomen; ook om te vertellen wat 
wij inmiddels hebben opgepakt. 
Na de lunch werden we in groepjes verdeeld en 
kregen als opdracht mee om te noteren welke 
zaken goed gaan en welke we tegenaan lopen in 
de parochie en met onze vrijwilligers. Er werden 
heel wat zaken benoemd en…… er gaan gelukkig 
ook heel veel dingen goed. Wat er verbeterd kon 
worden werd ook benoemd en men kwam ook al  
met diverse ideeën. Initiatieven en tips genoeg; er 
waren twee enthousiaste jonge moeders mee naar 
Egmond. Eén van hen, Editha, wil de 
nieuwsvoorziening een nieuwe impuls  
geven……jongeren gebruiken vooral social media 
zoals Facebook, Instagram etc.  Zij zal ervoor 
zorgen dat er berichten op Instagram vermeld 
worden. Uiteraard moeten er dan wel berichten 
aangeleverd worden. Daarvoor hebben wij een 
appgroep samengesteld.  

Ook willen wij aan de slag gaan met de 
Voedselbank in de Cunerakerk…. hierover komen 
berichten in de Verbinding, website en Instagram 
maar het heeft even zijn tijd nodig. De website krijgt 
een nieuw jasje, ook daar wordt aan gewerkt. 
Tijdens de Palmpasenviering, de Sint 
Maartenviering, de Sinterklaasviering, de open 
kerk op Eerste Kerstdag ‘s middags en de 
bezoeken van de Sint Nicolaasschool zijn in de 
Cunerakerk al jaren een uitnodiging voor kinderen 
en ouders om naar onze kerk te komen en samen 
te vieren maar wij beseffen ook dat er meer 
gebeuren moet……daarover blijven wij ons 
buigen. Mocht u zelf ideeën of tips hebben dan 
horen wij dat natuurlijk graag. 

Coby en Tony  

 
Jaarvergadering Cunerakoor d.d. 4 maart 
Het koor heeft totaal 16 vieringen verzorgd met 
dirigent Ruud Hoogenboom en Hans Weenink als 
organist. Dit span voegt heel goed samen en dat 
merk je gelijk als Ruud zich helemaal aan het 
dirigeren kan overgeven. 
Bij de hoogfeestdagen, Pasen, de Kerst Zing in en 
Kerstmis, maar ook bij de andere vieringen mogen 
wij ons verheugen op een redelijke belangstelling. 
Aan de speciale Mariaviering van 23 oktober jl was 
door Ruud veel aandacht besteed en er kwam een 
diversiteit aan belangstellenden op af. 
De verzorging van de uitvaartviering van Sjaak 
Ligthart werd ook zeer gewaardeerd. Helaas 
moesten wij dit jaar afscheid nemen van Jeanne 
Jonker ons koorlid en partner van Paul Visser. Dit 
doet ons weer beseffen hoe wij als gemeenschap 
elkaar nabij kunnen zijn in moeilijke tijden. Dan is 
een bemoedigend woord en medeleven een van 
de factoren welke ons koor verbindt. 
Ook hebben zich weer wat ledenwisselingen 
voorgedaan. We hebben nu  26 koorleden. Toch 
blijft het voor de heren heel jammer dat daar nog 
geen aanvulling komt. Het bestuur blijft gelukkig 
intact en ook Peter Ooijevaar heeft weer voor een 
bestuursperiode bijgetekend. Ons koor heeft 
meestal een vrij lange zomerstop en dan kan ieder 
zich weer goed opladen. Het muziekrepertoire is 
het afgelopen jaar flink uitgebreid met nieuwe 
nummers, welke Ruud veelal bewerkt heeft voor 
ons koor. Er zit een grote verscheidenheid in van 
liederen welke veelal toegespitst zijn op de liturgie 
van de vieringen tot lichter repertoire. 
Penningmeester Vronie meldde dat het financieel 
nog redelijk goed gaat met het koor. Dit dankzij de 
financiële bijdrage van de parochie en de 
contributiebijdrage van de koorleden. 
Onze parochie blijft voor nieuwe uitdagingen staan 
sinds de samenvoeging met regio De Waterkant.   
Ons pastorale team heeft 14 kerken te bedienen 



12 
 

en dat geeft veel druk op hun schouders. Met de 
komende priesterwijding van Dino Deltin in juni 
hopen wij dat er op pastoraal vlak hierin meer 
ondersteuning komt. Ons koor is uitgenodigd om in 
Wognum tijdens deze dienst te zingen. Ook het 
Gemengd Parochieel Koor van Wognum zingt dan 
mee. We zijn gelukkig gezegend met Pastor Álvaro 
en een fijn team welke de parochie leiding geven 
in deze roerige tijd. Ze blijven ons bij vele zaken 
betrekken en waarderen onze bijdrage in en 
rondom de vieringen. We hopen de komende tijd 
weer mooie muziek te kunnen maken met Ruud en 
Hans en dat de regelmaat van repeteren en zingen 
mag doorzetten. Voor de komende periode zult u 
ons koor kunnen beluisteren tijdens De 
Palmpasenviering, 1e Paasdag en de 4 mei 
bijeenkomst. 

Voorzitter/secretaris, Coby Schouten-Spaansen 
 

Jaarvergadering Jubilatekoor d.d. 12 
maart 
Zoals elk jaar had het Jubilatekoor ook dit jaar haar 
jaarvergadering na de repetitie. Onze voorzitster 
Marga opende met een stukje uit een column van 
René Diekstra. Hieruit kwam naar voren dat door 
onderzoeken is bewezen dat koorzangers 
optimistischer over hun leven zijn, voelen zich 
gezonder, zijn meer verbonden met anderen, 
ervaren minder pijn en moeilijkheden bij dagelijkse 
activiteiten en leveren vaker positieve bijdragen 
aan het functioneren in hun gemeenschap. 
Waar zingen al niet goed voor is.  
Daarna las Nel het jaarverslag voor en 
memoreerde de bijzondere vieringen waarin Gré 
ook tweemaal het stokje van Marjo had 
overgenomen omdat Marjo niet aanwezig kon zijn. 
Maar ook dat een koorlid van ons gevallen was op 
het priesterkoor na de repetitie. Dat was behoorlijk 
schrikken, de ambulance werd gebeld, Joke moest 
mee met de ambulance; gelukkig was er niets 
gebroken maar ze moet geduld hebben met het 
herstel van haar spieren… het komt goed maar het 
heeft zijn tijd nodig.  
Het financiële overzicht was goedgekeurd door de 
kascommissie. Vragen werden door de 
penningmeester beantwoord en vorig jaar was al 
goedkeuring aan de leden gevraagd voor een 
verhoging van de contributie voor 2025. Tijdens de 
rondvraag werd door een nieuw lid opgemerkt dat 
zij dit koor als een warme deken ervaart wat ons 
natuurlijk allemaal goed deed. Zo waren er nog wat 
vragen en opmerkingen waar het bestuur rekening 
mee zal houden en onze ‘gevallen vrouw’ had een 
gedicht gemaakt dat ze aan ons voorlas.  
Ik wil het u niet onthouden: 
 
 
 

“Er was eens een moidje uit Nibbik, die viel in de 
kerk, dat was een hille strop. 
De hoilige Cunera en Maria waren niet thuis en 
vingen haar dus niet op. 
Het was toch een knal, hil Nibbik kon het horen, 
en dat moidje was erg van de rel en voelde zich 
effies hil erg verloren. 
Ze was nagal verschoten hoor, 
maar toen waren deer de engeltjes van het 
Jubilatekoor. 
Ze begonne te regelen en dat moidje te verzorgen 
Dat moidje kon van de poin wel janke maar ze 
voelde zich bij jullie geborgen. 
Bedankt jullie allegaar voor de berichtjes en 
bezoekjes. 
Dat moidje uit Nibbik kin nag niet touwtje springen 
maar ze bloift voorloupig nag wel baai jullie 
zingen”. 
We waren er van onder de indruk. Weer een 
bevestiging van wat onze voorzitster bij de opening 
had voorgelezen uit de column van R. Diekstra. 
We blijven allemaal graag zingen onder de 
bezielende leiding van Marjo en met muzikale 
begeleiding van onze organiste Mayling.   
Zo blijven wij, met elkaar, een positieve bijdrage 
leveren aan het functioneren in onze 
gemeenschap. 

Tony Slaman-Kuip 
 

Terugblik Stille Omgang 2025, 15 Maart 
Met dit jaar 45 wandelaars starten we de loop 
richting Amsterdam. Om 9.30 uur was de aanvang, 
nadat er eerst een woordje en de Zegen van Alvaro 
te hebben ontvangen. Ook schonken we aandacht 
aan onze Piet Goudsblom, zowel in de Cunera 
kerk als in de Kathedraal werd er een kaars aan 
gestoken voor hem. Piet heeft zelf 25 jaar mee 
gelopen, met deze tocht. Helaas is hij kort geleden 
overleden.   
In de tuin van de kerk werd er nog een groepsfoto, 
van alle wandelaars gemaakt. De eerste etappe 
voerde ons naar Oudendijk,  waar we de koffie met 
appeltaart goed lieten smaken, welke ons was 
aangeboden. Door twee bedrijven, waarvoor onze 
dank. Bij Hobrede  stond onze Theo Boots met 2 
zakken pepermunt. Vervolgens op naar 
Spijkerman in Purmerend voor de warme maaltijd. 
Nadat iedereen had gegeten, op naar de kantine 
van Voetbalvereniging Ilpendam, om nog iets te 
drinken. Helaas konden we dit jaar niet terecht, in 
het dorpshuis Van Watergang.  
We hadden overigens prachtig mooi weer. Veel 
zon en  de wind in de rug. Het was feest in de 
kantine vanwege een toernooi, met  muziek op de 
achtergrond. Om 19.30 uur stonden we op het 
Pont van Amsterdam om vervolgens de oversteek 
te maken, naar de St. Nicolaas Kathedraal. Na de 
viering de stille Omgang zelf, door de Kalverstraat,  
daarna nog iets gedronken, tot dat de bus 
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voorstond om ons weer naar Nibbixwoud, te 
brengen. 
We kunnen terugkijken, op een goed geslaagde 
wandeltocht, waarbij gelukkig geen uitvallers 
waren. Hopelijk zien we alle lopers volgend jaar, 
weer terug! 

Bert en Thijs 
 

Lectoren op herhalingscursus 
Donderdagavond 20 maart kwamen de lectoren bij 
elkaar om onder leiding van dhr. Adrie van Langen, 
oud-leraar in Spierdijk, weer eens de puntjes op de 
i te zetten tijdens het (voor) lezen in de viering. 
Ongemerkt sluipen er toch weer wat 
onvolkomenheden in het lezen.  

Onder het genot van een bakkie koffie c.q. thee 
nam Adrie met ons door waar we zoal op moeten 
letten tijdens het lezen. Een ieder kreeg een 
evangelielezing uitgereikt en na deze te hebben 
doorgenomen gingen we in de kerk oefenen. 
Belangrijke aandachtspunten waren, ga je niet te 
snel, goed articuleren de stand van de microfoon 
e.d. Al met al was het een leerzame avond waar 
mee we ons voordeel mee kunnen doen en dat wij 
als lectoren u nog beter van dienst te kunnen zijn 
tijdens de vieringen.   

Namens de lectoren, 
Vriendelijke groet, Piet Ettes 

 
 

 

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Pasen 
Soms denken wij: 
er is niets aan te doen. 
Het leven op de wereld 
is een duister kluwen 
van geld en macht, 
van wapens en drugs, 
doordrenkt met ’t zilte nat 
van zoveel tranen in de nacht. 
Soms denken wij: 
er is niets aan te doen. 
Het leven op de wereld 
is een lijf aan lijf gevecht, 
in ’t groot, in ’t klein. 
De sterkste overwint, 
de zwakke lijdt, 
kan nergens nog terecht. 
Zo was het op die donkere dag 
toen God gekruisigd werd. 
Verraden, 
verkocht voor dertig zilverlingen, 
en op de bergtop aan alleman getoond 
om te bewijzen 
dat kwaad de moeite loont. 
Maar op die morgen 
met het open graf 
liet God ons zeggen 
dat het anders kan, 
dat in elke kleine mens 
de veerkracht leeft 
om sterker dan het onrecht, 
zelfzeker op te staan. 
Pasen 
is geen feest om naar te kijken. 
Pasen moet je voelen en beleven: 
zelf verrijzen uit het duister kluwen 
waarin je bent verstrikt 
en, met de ogen knipperend in het morgenlicht, 
getuigen 
dat Hij in jou verrezen is. 
 

Bedevaart naar Banneux. 
Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de 
Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht 
maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette 
Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’.   
En zei “Ik kom het lijden verlichten”.  
Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert 
jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor- en najaar. 
Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er priesters, een 
arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers 
aanwezig. Die 24 uur per dag voor u klaar staan, 
om te zorgen dat u niets te kort komt.  
De kosten voor deze reis bedraagt € 350. --, hierbij 
is alles inbegrepen. 
We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan 
ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. 
Op de bussen is zowel geestelijke als 
verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers 
kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden. 
De reis wordt dit jaar georganiseerd van: 
23 – 27 mei, aanmelden vóór 31 maart 
  5 –  9 september,  aanmelden vóór 30 juni 
Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, 
en kracht halen uit de saamhorigheid van onze 
“Banneux familie”. Neem dan contact op met Eva 
Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592 
of stuur een email naar:  
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 

 
Westfriese Lourdes 
Vliegreis – Sinds 2002 
Het was hartverwarmend, 
emotioneel, met gelijkgezinde, 
gelijkgestemde, saamhorige, 
indrukwekkende, lieve en 
gezellige mensen. (Deelnemer 

Westfriese Lourdes Vliegreis 2024) 
Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2025 (17 t/m 22-
sep) zit voorlopig vol…  

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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De belangstelling voor de vliegreis van de 
bedevaart van 17 t/m 22 september is groter dan 
het aantal beschikbare plaatsen. Het Huis voor de 
Pelgrim, de bedevaartorganisatie bij wie Groep 
Westfriesland is aangesloten, heeft in overleg met 
een aantal contactpersonen de mogelijkheden 
bekeken om naar een andere reis te schuiven of 
vanaf Schiphol te vliegen. Dit is niet mogelijk 
gebleken. Daarom ziet het HvdP zich genoodzaakt 
om het aantal gevraagde plaatsen bij iedere groep, 
in verhouding tot het gereserveerde aantal, af te 
schalen. Vanaf de optiedatum 2 juni 2025 wordt 
gekeken in hoeverre het aantal al dan niet 
bijgesteld kan worden. Groep Westfriesland heeft 
sterke hoop dat het plaatsen krijgt toegewezen.  
Door ‘ziek en zeer’ zijn er regelmatig annuleringen. 
Ook om die reden kan het lonend zijn om u tóch 
aan te melden voor de reis van 2025. U wordt dan 
op de wachtlijst geplaatst en hoort van ons na 2 
juni meer!  
Wilt u niet afwachten en verzekerd zijn van 
deelname aan dé Westfriese Lourdes Vliegreis 
2026 (rond dezelfde data), geef u dan nu al op bij 
Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.  

Werkgroep Westfriese Lourdes Vliegreis:  
Pastor Mariet Vet 0228-514040,  

Alie Braas 06-25220050,  
Maria Braas 06-53741031,  

Ans Spruit 0229-591719, 
 Harry Vet 0228-514040 (coordinator). 

 

25 jaar Westfriese Ekklesia 
Activiteiten Veertigdagentijd in Wognum 
Deze veertigdagentijd trekken de Protestantse 
Gemeente en de Westfriese Ekklesia in Wognum 
samen op met vespers en geloofsgesprekken. 
Plaats: Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15, 
Wognum. 
Vespers 
Er is gezocht naar een manier om verstilling, 
bezinning vorm te geven in vespers op zeven 
woensdagavonden met muziek en teksten rondom 
de 7 kruiswoorden van Jezus. Vanaf 5 maart t/m 
16 april, aanvang 19:00 uur. 
Geloofsgesprekken 
Naast verstilling is er plaats voor verdieping; 
tijdens 3 geloofsgesprekken staan we stil bij de 
pijlers van de veertigdagentijd: Soberheid (di 11 
maart), Solidariteit (di 25 maart) en Gebed (di 8 
april). We starten met muziek, een Bijbeltekst en 
achtergronden uit verschillende tradities. Dan gaan 
we in gesprek met elkaar over ervaringen, wat het 
betekent en brengt voor eenieder. Het accent ligt 
op delen, reflecteren en geïnspireerd raken. 
Begeleiding Roos Konijn-Kapteijn en ds. Marianne 
Gaastra. Plaats: Achterzaal van de kerk; Tijd: van 
19:00 uur tot ca. 20:30 uur. 

Wees van harte welkom! Zie ook uitgebreide info: 
www.westfrieseekklesia.nl   
 

25 jaar Westfriese Ekklesia 
Bart Jan van Gaart preekt in de Westfriese 
Ekklesia 
De eerstvolgende viering van het 25e seizoen van 
de Westfriese Ekklesia is op  
zondag 6 april 2025 om 11.00 uur.  
Het jaarthema voor dit seizoen 2024-2025 luidt:  
“Wie wij zijn in het licht van Psalmen; Zingen voor 
Jou, die luistert naar de naam:     Ik-zal-er-zijn” 
In deze viering zal Bart Jan van Gaart 
stilstaan bij Psalm 72:  
Er zou van godswege een koning,  
een koning komen – een koning! 
Er zou een gezalfde komen 
op de rug van een ezeltje … 
Bart-Jan van Gaart is theoloog; hij is werkzaam als 
docent levensbeschouwing. Hij is tevens 
voorganger in de liturgie op diverse plaatsen 
waaronder Ekklesia Amsterdam. Daarnaast is hij 
voorzitter van het Augustijs verband. Onze 
vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de 
maand. Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van 
dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op de 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 
11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u 
op 6 april te ontmoeten bij deze viering. U bent van 
harte welkom.  
Tevens maken wij u attent op Vespers en 
Geloofsgesprekken in Wognum in de 
Veertigdagentijd; zie onze website. 
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 
 
Een muzikale reis langs Geloof, Hoop en Liefde 
met Camerata Liocorno! 
Op zaterdagmiddag 29 maart 2025 nodigt Vocaal 
Ensemble Camerata Liocorno u uit voor een 
onvergetelijk concert in de prachtige Hervormde 
Kerk aan de Kerkelaan 1 in Zwaag. Onder leiding 
van onze nieuwe, enthousiaste dirigent Ruud 
Hoogenboom, belooft deze middag een bijzondere 
muzikale ervaring te worden! Camerata Liocorno 
staat bekend om zijn a capella uitvoeringen van 
renaissance stukken en daarop geïnspireerde 
werken uit andere tijden. Het komend concert biedt 
een gevarieerd programma met zowel wereldlijke 
als religieuze muziek. U kunt genieten van de 
complete Missa Secunda van Hans Leo Hassler. 
Daarnaast zullen ook stukken van Purcell, 
Sweelinck, da Vittoria en Sibelius worden 
gezongen, wat zorgt voor een rijke variëteit aan 
muzikale stijlen. 
Het thema van het concert – geloof, hoop, liefde – 
komt duidelijk tot uiting in de muziekkeuze. De 

mailto:ham.vet@quicknet.nl
http://www.westfrieseekklesia.nl/
http://www.westfrieseekklesia.nl/
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geestelijke liederen die ten gehore worden 
gebracht, reflecteren het geloof en de hoop, terwijl 
de wereldlijke composities de onmiskenbare kracht 
van de liefde en het verlangen naar de geliefde 
bezingen. Dit alles zorgt voor een rijke afwisseling. 
Een bijzondere toevoeging aan het concert is de 
medewerking van het blokfluitensemble Soethout, 
bestaande uit vijf bevlogen muzikanten die een 
scala aan blokfluiten bespelen, van kleine fluiten 
tot de indrukwekkende sub-bas van wel twee 
meter! Hun bijdrage zal niet alleen bestaan uit 
instrumentale intermezzi, maar ook zullen zij 
enkele gezongen werken begeleiden. Hun klanken 
zullen de uitvoeringen van Camerata Liocorno 
prachtig aanvullen. 
De deuren van de kerk openen om 15.00 uur, 
zodat u op tijd kunt binnenkomen en een plekje 
kunt kiezen. Het concert begint om 15.30 uur. Na 
afloop van het concert nodigt het koor u uit voor 
een drankje. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 15,00 
in de voorverkoop via onze website: 
www.camerataliocorno.nl of voor € 17,50 aan de 
kassa. Voor bezoekers jonger dan 18 jaar is er een 
speciaal tarief van € 9,00. Voor meer informatie en 
reserveren: www.camerataliocorno.nl 
 

Inspiratiedag – Bij leven geregeld 
Op zondag 6 april organiseren Monique Ursem 
Uitvaartbegeleiding, Jos Butter Uitvaartservice en 
Tessa Vriend van Buis Nalatenschappen een 
inspirerende en informatieve dag over afscheid 
nemen, uitvaartwensen, opbaarmogelijkheden en 
nalatenschap. 

Tijdens deze dag nemen wij u op een toegankelijke 
manier mee in de mogelijkheden rondom een 
persoonlijk afscheid, nieuwe ontwikkelingen in 
opbaren en lichte balseming en het vastleggen van 
uw nalatenschap. Hoe wilt u herinnerd worden? 
Hoe maakt u uw afscheid écht persoonlijk? Wat 
kan er allemaal op het gebied van opbaren? Hoe 
zorgt u ervoor dat uw nalatenschap goed geregeld 
is voor uw dierbaren? Geen zwaarmoedige 
gesprekken, maar juist inzichten en mogelijkheden 
om bij leven al rust te creëren voor later. 
Er worden verschillende presentaties gegeven om 
11.00, 13.00 en 15.00 uur.  
Zien wij u in het sfeervolle Theater Kerkje van 
Wadway? 
Je kunt pas keuzes maken als je weet welke 
mogelijkheden er zijn! 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Overige mededelingen 

Parochies de Waterkant op social media! 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de 
activiteiten in onze parochies? Via facebook, Instagram en ons 
WhatsApp-kanaal worden de nieuwsbrief, activiteiten, 
mededelingen en het laatste nieuws van de parochies in de 
regio de Waterkant verspreid.  
Volg ons en blijf op de hoogte van Parochies de Waterkant!  

 
https://n9.cl/facebookdewaterkant 
 

https://n9.cl/instagramdewaterkant 

 
 
https://n9.cl/whatsappdewaterkant 
 

 
  

http://www.camerataliocorno.nl/
http://www.camerataliocorno.nl/
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Westfriese Kerken helpen 
De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide, 
psychosociale hulpverleners. Het straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke 
fondsen. Wat heeft HWK te bieden? 
- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een 

groot verdriet bijvoorbeeld. 
- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan 
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn. 
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering 
- Een gesprek over levens- of geloofsvragen. 
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.o.? 
De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een 
festival voor smalle beurzen en afhaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-
271684. 
Meer info vind je op: 
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl 

 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud 
Inwoners; 
die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten. 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag 
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar 
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 
 Nibbixwoud: 

 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 

 

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging 

Pastores-team regio De Waterkant 
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door het pastores-team, op dit 
moment bestaat het pastoresteam uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werkster. De pastores zijn 
benoemd voor alle parochies in regio De Waterkant en werken door de hele regio heen, maar om het 
pastorale werk te verrichten worden de taken en gebieden van de pastores verdeeld.  
Het pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale 
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. Iedere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en 
sacramentele noden.  
De taak van de eerst-aanspreekbare pastor kent verschillende aspecten:  
Sacramenten: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor (priester of diaken) die contactpersoon is 
voor het bedienen van de sacramenten in de betreffende locatie: doopsel, huwelijk, boete en verzoening, 
ziekenzalving. 
Pastoraat: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor die contactpersoon is voor het pastoraat 
(vieringen, uitvaarten, contact met werkgroepen, huisbezoek, zieken(zegen), contact met scholen, jongeren, 
oecumene…) 
Parochieraad: Elke parochieraad heeft een eerst-aanspreekbare pastor die lid is van het pastoresteam van 
de regio en die is belast met het uitvoeren van het pastorale beleid zoals beschreven in het beleidsplan van 
de regio in de betreffende locatie. De eerst-aanspreekbare pastor in de parochieraad wordt wel geacht de 
vergaderingen van de parochieraad bij te wonen. 
In een parochie is meestal dezelfde pastor eerst-aanspreekbare voor de parochieraad, het pastoraat en de 
sacramenten, maar in sommige locaties, is het om een of andere rede moeilijk om alle aspecten door dezelfde 
pastor te laten verrichten.  

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
http://www.straatpastoraathoorn.nl/
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
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Verantwoordelijkheden en taken pastores parochies De Waterkant 
Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant;  
coördinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg in de regio;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies:  
Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer (sacramenten, pastoraat en parochieraad)  
St. Lambertus te De Weere (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
O.L.V Rozenkrans te De Goorn (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (sacramenten en pastoraat) 
Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum; bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Victor te Obdam (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Johannes Geboorte te Hoogwoud (parochieraad) 
St. Bavo te Ursem (Parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (parochieraad) 
Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster; coördinator MOV-werk; coördinator van inter- 
parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Georgius Spierdijk (pastoraat en parochieraad) 
O.L.V. Rozenkrans te De Goorn (pastoraat jongeren) 
O.L.V. van Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie (pastoraat) 
Pastor Josué Mejía Sánchez: Kapelaan, coördinator ouderenpastoraat en communie-thuis voor de hele regio;  
Contactgegevens: Tel. 06-26198245, Email: josueenmanuel.holanda@gmail.com 
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St Johannes Geboorte te Hoogwoud (sacramenten en pastoraat) 
St. Bavo Ursem (sacramenten en pastoraat) 
St. Georgius te Spierdijk (sacramenten) 
 

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque   voorzitter 
Dhr. Peter Bakker              vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer             secretaris - penningmeester ad interim 
Dhr. Ruud ter Schure           bestuurslid  
Pastoor Bert Glorie            bestuurslid 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  

 
Emmaüs parochieraad  
Bertus Schilder               voorzitter 
Tony Slaman                secretaris  
Juul Kampstra               penningmeester 
Hans van Engen              afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel                afgevaardigde Nibbixwoud  
Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer): 
Koos Otten                  afgevaardigde Zuidermeer voorzitter 
Koos Molenaar               afgevaardigde Zuidermeer secretaris 
Ans Kenter                  afgevaardigde Zuidermeer penningmeester 

 
Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op iedere dinsdagmorgen én op iedere eerste woensdagmorgen van de 
maand van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-14805415. 

 

mailto:josueenmanuel.holanda@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
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Locatieoverleg Hieronymus 
Het locatieoverleg Hieronymus bestaat uit vertegenwoordigers van alle taakgroepen in de Hieronymuskerk. 
Het overleg komt twee keer per jaar bijeen en bespreekt alle informatie uit de Taakgroepen en de 
Parochieraad. Ook worden de ontwikkelingen in de Waterkant besproken en komen de financiën aan de 
orde. De Hieronymuskerk kent de volgende taakgroepen: 
Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, Doopgroep, Sylvidakoor, Parochieel Koor, 
Oecumenische werkgroep, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leedgroep, Familievieringgroep, 
Kerkbalans, Tuingroep/kerkhofgroep, Kerkschoonmaakgroep, Bloemschikkers, Technische werkgroep, 
Livestream, beeld en geluid, Gastvrouwengroep, Redactie en Verspreiding Verbinding en Vrijwillige kosters 
Sweelinckhof, PCI kerstactiegroep en Triduüm, stichting Vrienden van Hieronymus, Lourdesgroep. 
Coördinatieoverleg Cunera 
Het overleg met de coördinatoren van de commissies vindt één keer in de twee maanden plaats. Zo kan er 
snel en adequaat gereageerd worden op de gebeurtenissen in de locatie Cunera. Uiteraard worden de 
ontwikkelingen in de regio besproken en de informatie uit de parochieraad. Dit overleg wordt CC genoemd 
en de coördinatoren vertegenwoordigen de taakgroepen van de commissie vieringen en pastoraat, 
commissie organisatie en beheer en de commissie communicatie.  De commissies bestaan uit de volgende 
taak/werkgroepen: 
Commissie vieringen en pastoraat: 
Avondwake, Lekenvoorgangers, Lectoren, Koren, Eerste Communiegroep, Vormselgroep, Gezinsviering 
kerst, Kosters, Misdienaars, Geloven Nú, M.O.V., P.C.I., Bezoekgroep, Overleggroep liturgie, 
Kerkversiergroep bij speciale vieringen, Bloemschikkers, Liturgische werkgroep, Oecumenische werkgroep, 
Uitvaart en klokkenluiden, Uurwerk toren. 
Commissie organisatie en beheer: 
Onderhoud en techniek, Altaarkleden, Archiefgroep, Gastvrouwgroep, Kerkwerksters, Huishouden, 
Kerkbalans, Dorpsveiling, Koffiegroep, Poetsgroep, Raapploeg, Palmpasen, Rondleiding kerk, Secretariaat, 
Stencilwerk, Tuingroep, Livestreamgroep, Kerstversiergroep, Wijkcontactpersonen, Begraafplaatscommissie 
Zwaagdijk-West. 
Commissie communicatie: 
Redactie Verbinding, Website, P.R. 
De coördinatoren van de commissies overleggen één keer per jaar met de bij hen behorende 
vertegenwoordigers van de taak/werkgroepen. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum      Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 

           Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem 
           Info: www.laatsteeerwognum.nl 
           Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com  
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 
           Monique Bankras en Lian Kroon  
 
Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
           Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 
Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197 
 
Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk 
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 

http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:emiel.castricum@gmail.com
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
http://tel.nr/
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Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 

 
Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl.Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje 
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.  Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 
Wognum. Een misintentie kost € 10,-. 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 
Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
14805415, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 

 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum      NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
Zuidermeer     NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van 
Lourdes Zuidermeer) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  Naam / voornaam    __________________________________________ 
  Adres           __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

Secretariaten 
Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum    secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M/V 

http://www.rkemmausparochie.nl/
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