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Redactie: 
Jolanda Velt          Postgalei 18     573357 

Coby Schouten         Woudhoek 8    573081 

Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 
 

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’ 
verschijnt rond donderdag 23 januari 
Kopij inleveren vóór vrijdag 17 januari 
(parochieblad123@gmail.com) 

 

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  
 
Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. Let op de inleverdatum. 

 
VERSCHIJNING 2025 
Donderdag 23 januari    Vrijdag 17 januari 
Donderdag   3 april      Vrijdag 28 maart 
Donderdag 22 mei      Vrijdag 16 mei 
Donderdag   3 juli      Vrijdag 27 juni 
Donderdag   9 oktober    Vrijdag 3 oktober 
Donderdag 11 december   Vrijdag 5 december 

 
Van de redactie: 
En zo is 2024 bijna alweer op zijn einde, Sint 
Maarten en Sinterklaas zijn alweer achter de rug.  
Ook in de Cunerakerk werden hier in 2 diensten  
aandacht besteedt. Zondag 15 december een 
kerst Zing In, aanvang 13.30 uur en dan 10 dagen 
later het grote kerstfeest. Voor mij het grootste 
kerkfeest van het jaar, de kerken zijn dan altijd zo 
sfeervol versierd, het geeft je een blij gevoel, 
gezamenlijk de kerstliederen zingen – je proeft  de 
verbinding met elkaar. Een week later 

verwelkomen we 2025: een heel onbeschreven 
jaar staat voor ons klaar. 
Ikzelf neem na 17,5 jaar afscheid van het 
secretariaat in Nibbixwoud. Niet omdat ik er geen 
zin meer in had, maar de mantelzorgtaak vraagt 
momenteel veel van me. Dan moet je soms andere 
keuzes maken. Wel blijf ik samen met Jolanda Velt 
het parochieblad maken. Gelukkig heb ik in Nel 
Appelman, Marga Schouten en Gerdie Laan goede 
opvolgers. Ik wens hun heel veel succes toe.  
Tot slot wens ik u een gezegend kerstfeest en voor 
2025 alle goeds toe. We komen elkaar vast op een 
ander moment weer tegen. 

Groeten, Annemiek 

 

Woordje van de pastoor 

Na het vertrek van Sinterklaas uit Nederland kan 
de kerstboom weer van zolder gehaald worden. 
We besteden de nodige tijd aan het optuigen van 
de boom, met lampjes, ballen, slingers en wat we 
verder nog kunnen bedenken. De kerststal onder 
of naast de boom wordt soms vergeten. Half 
december beginnen overal de verschillende 
kerstvieringen en kerstborrels. 
24 december: dan gaan we naar de kerk (één keer 
per jaar naar de kerk is toch goed). 25 december 
staat in het teken van het uitbundige en overdadige 
kerstdiner, inclusief de vraag met welke outfit we 
aan tafel zullen verschijnen. En op 26 december 
zijn we de kerstboom alweer beu en kan hij voor 
een jaar terug naar zolder. Het lijkt erop dat de 
kerstperiode loopt van vlak na Sinterklaas tot net 
na Kerstmis. Terwijl de kerk zich nog in de 
Adventstijd bevindt – een tijd van verwachting en 
voorbereiding op Kerstmis – lijkt het overal al 
Kerstmis te zijn. Maar voor de kerk begint de echte 
Kersttijd pas op 25 december met het hoogfeest 
van de Geboorte van Jezus en eindigt deze met 
het feest van de Doop van de Heer, dit jaar op 
zondag 12 januari. 
In deze dagen kijken we alweer uit naar het 
komende kerstfeest. Al vroeg verschijnen de 
aankondigingen voor kerstmarkten, en 
kerstversieringen liggen soms al in september in 
de winkels. Dat is misschien ook wel nodig, want 
de sfeer van het kerstgebeuren moet ons alvast 
een beetje zachtmoedig en ontvankelijk maken. 
De eerste kerstkaarten vallen inmiddels op de mat. 
Van alle kanten wensen mensen ons gezegende, 
prettige, zalige, gelukkige, fijne of gewoon goede 
dagen toe. Postbodes hebben het in deze dagen 
ontzettend druk. Wist u trouwens dat alle mensen 
die met de posterijen te maken hebben onder de 
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speciale bescherming 
van de aartsengel 
Gabriël staan?  
De engel Gabriël bracht 
aan Maria de Blijde 
Boodschap dat zij de 
moeder van Jezus zou 
worden.  Op een 
postzegel, afgebeeld 
hiernaast, staat de 
Latijnse tekst van een 
brief die paus Paulus VI 
in december 1972 heeft 
geschreven. In deze 

brief riep hij de engel Gabriël uit tot hemelse 
beschermer van allen die zich met post en filatelie 
bezighouden. Gabriël zelf wordt daarop afgebeeld 
als de postbode van God, zijn boodschapper, met 
een rol in zijn hand, gereed om de goede tijding 
aan de mensen te brengen. U kunt daar misschien 

om glimlachen en denken dat Gabriël wel wat 
anders te doen heeft dan “beschermer” van de 
postbodes te zijn. Toch is het idee van de paus 
bijzonder origineel! Het woord “engel” betekent in 
het Grieks niets anders dan “boodschapper”. Je 
zou Gabriël dus wel de bezorger van de allereerste 
kerstkaart, de kerstboodschap, kunnen noemen. 
En zo mag ik best even aan Gabriël denken 
wanneer ik die postbodes met “engelengeduld” 
duizenden kaarten zie sorteren en met “vliegende 
engelenvaart” zie bezorgen. Misschien wordt u zelf 
wel een soort “engeltje” door een kerstkaart te 
sturen aan uw kinderen, kleinkinderen, 
familieleden en vrienden. Gabriël zal u er 
ongetwijfeld dankbaar voor zijn. Want Kerstmis is 
de Blijde Boodschap van Gods liefde onder de 
mensen. 
Aan u allen een zalig Kerstfeest toegewenst! 

Hartelijk groeten, Pastoor Alvaro 

 
Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,  
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  
 
 
 

 
Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 14 december 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 14 december 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

3e weekend van de Advent 

Álvaro  samenzang 

Nibbixwoud Zo 15 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

3e weekend van de Advent 

Álvaro   samenzang 

Nibbixwoud Zo 15 december 13:30 uur St. Cunera Kerst Zing In     

Nibbixwoud Di 17 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 19 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 19 december 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 21 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman  

Wognum Za 21 december 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  

4e weekend van de Advent 

T. Slaman samenzang 

Nibbixwoud Zo 22 december 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie  

4e weekend van de Advent 

T. Slaman Cantorij 

Wognum Di 24 december 10:00 uur Sweelinckhof Gebedsviering 

Oecumenische viering 

Álvaro en  

Ina Broekhuizen 

 

Nibbixwoud Di 24 december 17:00 uur St. Cunera Eucharistie 

1e Kerstavondviering 

Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Di 24 december 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

1e Kerstnachtviering 

Álvaro Alom o.l.v. M. Bosch 

Zuidermeer Di 24 december 19:30 uur Kapel Onze- 

Lieve-Vrouw van 

Lourdeskerk 

Gebedsviering 

Kerstnachtviering 

 Vivace 

Nibbixwoud Di 24 december 20:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

2e Kerstnachtviering 

M. Vriend Cunerakoor 

Wognum Di 24 december 21:30 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

2e Kerstnachtviering 

H. van Engen Sylvidakoor 
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Wognum Wo 25 december 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

1e Kerstdag 

Gezamenlijke viering 

Dino Deltin Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Do 26 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

2e Kerstdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro Mannenkoor 

Nibbixwoud Di 31 december 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Oudjaarsviering 

Gezamenlijke viering 

Álvaro  Fanfare 

Wognum Wo 1 januari 2025 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Nieuwjaarsdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro  Samenzang 

Wognum Do 2 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 2 januari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 4 januari 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 4 januari 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Doop van Christus 

Driekoningen 

Nieuwjaarswensen 

Na afloop is er koffie - thee 

Álvaro  Jubilatekoor 

Wognum Zo 5 januari 10::00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Familiezondag  

Doop van Christus 

Driekoningen 

Nieuwjaarswensen 

Na afloop is er koffie – thee 

Kindernevendienst aanwezig 

Álvaro Famzo zanggroep 

Nibbixwoud Di 7 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 9 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 9 januari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 11 januari 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie A.-M. van Straaten  

Nibbixwoud Za 11 januari 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie A.-M. van Straaten Mannenkoor 

Wognum Zo 12 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie D. Deltin Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 14 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 16 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 16 januari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 18 januari 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro en D. Deltin  

Nibbixwoud Za 18 januari 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Aktie kerkbalans   

A-M. van Straaten Cunerakoor 

Wognum Zo 19 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Regionale Oecumenische 

viering met het Vierkant 

Oecumenische 

werkgroep 

Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Di 21 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 23 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 23 januari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 25 januari 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman  

Nibbixwoud Za 25 januari 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Aktie kerkbalans  

T. Slaman Cantorij 

Wognum Zo 26 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Aktie Kerkbalans 

T. Slaman Vivace 

Nibbixwoud Di 28 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 30 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 30 januari 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   
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Misintenties H. Hiëronymus 

Zaterdag 14 december, Sweelinckhof en kerk: 
Gré Overboom en overleden familie; Arie Wiering; 
Pé Veeken; Brigit van Baar-Punt; Thaam en Wil 
Ootes-Romein en zegen over hun gezin en 
levenden en overledenen van de familie Ootes-
Romein; Thomas en Wies Karsten-Schagen; Kees 
Karsten en overleden familie Karsten-Schagen; 
Piet Stam en zegen over zijn gezin;    
 
Zaterdag 21 december, Sweelinckhof en kerk: 
Adrie Smit; Corsteven Beemster en zegen over zijn 
gezin en voor de jarige kleindochter; Gerard en 
Catharina Maria Ligthart-Braakman en Gerardje; 
 
Dinsdag 24 december, kerk: 
Overleden familie Bakker-Twisk; Piet en Frieda 
Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Marian 
Bijman - Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en zegen 
over hun gezin; Niek en Toos Commandeur- 
Bruggemans en Petra en zegen over de gezinnen; 
Lizet Groot-Zuiker; Overleden familie Hand- 
Commandeur; Joke Stam-Koelman; Ans Ursem-
van der Wee; Jacques Hetsen; Kees, Siem en 
Renee Besseling; Qrijn en Gré Kroon-Ruiter; Piet 
en Riet Kroon-Hulsebosch; Jan en Marie Huiberts-
Snoek; Wim en Tiny Huibers-Komen; Kees Groen 
en zegen over zijn gezin; Joop en Riet Overboom-
van Diepen en zegen over hun gezin; Nel 
Schoenmaker-Vlaar en zegen over haar gezin; 
Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Jos 
Ursem; Gerard en Margreet Ursem; Kees Bijman 
en overleden ouders Bijman-Pater; Piet en Aat 
Schneider-Neefjes; Thomas en Wies Karsten- 
Schagen; Kees Karsten en overleden familie 
Karsten-Schagen; Gerard en Joke Kok-Nanne; 
Johan Beerepoot; Jan Koeleman en zegen over 
zijn gezin;     
 

Woensdag 25 december, 1ste kerstdag: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Cock en 
Willy Salman-Laan; Adrie Smit; Arie Wiering; 
Pastoor Gerard Koning; Dick en Bets Buis-Smal en 
zegen over hun gezin; Jan en Trees Ootes en 
levende en overleden familieleden; Familie 
Bleeker-Ootes; Brigit van Baar-Punt en overleden 
familie; Hans van Oosten; Anton en Vera 
Steltenpool en zonen Willem en Herman; Gré 
Overboom en overleden familie; Kees, Siem en 
Renee Besseling; Klaas Weel; Thaam en Wil 
Ootes-Romein en zegen over hun gezin en 
levenden en overledenen van de familie Ootes-
Romein; Joop Zuiker; Piet Stam en zegen over zijn 
gezin; Riet van Straalen-Komen; 
 
Dinsdag 31 december, Nibbixwoud -
Oudejaarsviering:       
Marian Bijman-Jonker; Antoon en Vera 
Steltenpool-Overboom en zonen Willem en 
Herman; Cock en Willy Salman-Laan;   
 
Woensdag 1 januari,  Nieuwjaarsdag: 
Riet van Straalen-Komen; Jaap en Christina Smit- 
Kors; 
 
Zondag 5 januari: 
Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Brigit 
van Baar-Punt; Adrie Smit; 
 
Zondag 12 januari: 
Arie en Corry Loos en overleden familie; 
 
Zondag 19 januari: 
Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Adrie 
Smit; Annet Langedijk; Adrie Hoogewerf; Piet en 
Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; 
Nico Kok en zonen Donny en Matthew.  

 

Misintenties St. Cunera

Zondag 15 december: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; 
Overleden familie Schoenmaker; Bert en Greet 
Schouten-de Haan; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; 
Hans Vriend en uit dankbaarheid voor alle goeds; 
 
 

Zondag 22 december: 
Tiny op den Kelder-Breed; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Pe Goedhart; Jaap Schermer; 
 
Dinsdag 24 december (Kerstnacht): 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Anita Buis en allen die haar dierbaar 

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 
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zijn; Jaap en Grada Wenker-Pronk; Cees Karels; 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Nic en Lies 
Commandeur-Machtel; Jan Roozendaal; Cor en 
Bep Ettes-Ursem en overleden familie, uit 
dankbaarheid en om zegen over de familie; 
Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes 
Knol-Ligthart; Cor Hoogland; Hans en Rob Hulst; 
Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet 
en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Joop 
en Alie van Zelm, Dirk van Zelm, Jo en Aag Vriend; 
George van der Laan; Agatha en Ferry Vleerlaag 
en Jozef Karsten; Cor Ligthart; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Gerda Berkhout-Bennis; Gerbrand en Tiny 
Beerepoot-Entius; Arie Koopman; Bert en Greet 
Schouten-de Haan; Jan Entius en families Entius, 
Bijl, Schilder; Cor en Mart Koppes-Kuip; Pierre en 
Ria Vriend-Braas; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; 
Thea Hoogland-Karsten; Nic en Jo Weel-Twisk, 
Kees, Hans en Rob en zegen over de gezinnen; 
Thea Hoogland-  Karsten; Nicoline Buis en opa en 
oma Buis; Kees Kroon en overleden familie; 
Gerardus en Catharina van Hal-van Zundert en 
zegen over de gezinnen; Martijn en Pé Vlaar; Piet 
en Annie Commandeur-Knol; Tom Broersen en 
overleden familie Broersen-Commandeur; Jaap en 
Patrick de Haan en Leo; Piet Dudink en zegen over 
het gezin; Jos Groen; Gerard Verbeek en 
overleden ouders Verbeek-Smit; Sjaak Ligthart, 
overleden familie en zegen over de gezinnen; Fred 
Roos; Pieter Schouten; 
 
Woensdag 25 december (1e kerstdag): 
Kees Knol en overleden familie Knol-van Straalen; 
Simon Vleerlaag en Anneke Vleerlaag-Jonk en 
zegen over de gezinnen; Jan Tensen; Piet en Vera 
Knol-Groot; 
 
Donderdag 26 december (2e kerstdag): 
Jan Roozendaal; Pastoor Gerard Koning; Tinus 
Kok; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en 
zegen over de gezinnen; Gerardus en Corrie Ettes-
Wenker en overleden familie; Ab Moras, Wil, 
Sandra en om zegen over het gezin; 
 
 
 
 

Zondag 29 december: 
Hans Vriend en uit dankbaarheid voor alle goeds;  
Herman en Lies op den Kelder-de Boer; Jaap en 
Patrick de Haan en Leo; 
 
Dinsdag 31 december: 
Kees Knol en overleden familie Knol-van Straalen; 
Piet Bos; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; 
Nic en Lies Commandeur-Machtel; Jan 
Roozendaal; Bets Goedhart-Blank; Cor Hoogland; 
Hans en Rob Hulst; Cor Ligthart; Piet en Vera Knol-
Groot; Dennis Kroon en overleden familieleden; 
Arie & Riet en André Smit; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Tom Broersen en overleden familie 
Broersen-Commandeur; Jaap en Christina Smit – 
Kors en om zegen over hun gezin; 
In het bijzonder bidden wij voor Klaas Verlaat en 
Piet Knol. Rond deze tijd is het een jaar geleden 
dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 5 januari 2025: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Tinus 
Kok; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; 
In het bijzonder bidden wij voor Afra Dudink-
Bruijns. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat 
we van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 11 januari: 
Tiny op den Kelder-Breed; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Pe Goedhart; Jan Klijn en overleden 
familie Klijn-Jonker; 
 
Zaterdag 18 januari: 
Simon Vleerlaag en Anneke Vleerlaag-Jonk en 
zegen over de gezinnen; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Overleden familie Schoenmaker; Cor 
Ligthart; Arie Koopman; Piet en Vera Knol-Groot; 
Pierre en Ria Vriend-Braas; Jaap Schermer; 
 
Zaterdag 25 januari: 
Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Jaap 
en Afra Dudink-Bruijns; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Pe Goedhart; 
In het bijzonder bidden wij voor Gerard Admiraal. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 

Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Timotheus Brom, Riet Bleeker-Kieftenburg, Dirk 
Schipper , Jan Vlaar, Jan Rood, Trudy Bijman-van Reijsen en Piet Schneider (locatie H. Hiëronymus)  Gisela 
Dekker-Beenen, Sjef Klijn, Peter Mol, Harry Hijstek, Sjaak Ligthart, en Yvonne Huisman-Woltjer (locatie St. 
Cunera) en Siep Konijn (locatie Heilige Jacobus de Meerdere). Mogen zij rust en geluk vinden onder de 
hoede van de almachtige en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 
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Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd 
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, 
tel: 571736.  

 
Agenda Nibbixwoud 
Woensdag 8 januari  09:00 uur kerkwerksters groep 6 
 
Kerkwerksters Wognum 
Groep 3    17 december  09.00 uur  
Groep 4     8 januari       10.00 uur  
Groep 5   14 januari       13.00 uur  
Groep 6   21 januari    09.00 uur 
 

In Memoriam 

Sjef Klijn  * 15 augustus 1943 - † 17 oktober 2024 
(St. Cunera) 
Sjef werd geboren op de Oosterwijzend 21. Het gezin Klijn maakte heftige tijden mee en misschien daardoor 
vormden zij een zeer hechte familie met veel humor en gezang. Bij zijn uitvaart werd verteld dat zijn leven uit 
3 belangrijke hoofdstukken bestond. Zijn leven met Gerrie, zijn kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. 
Met liefde werd afscheid van hem genomen. Heel verdrietig, maar ook dankbaarheid voor zijn leven. 
Dan zijn arbeid carrière. Het liefste werkte hij buiten; als boerenknecht en in de landtuinbouw. Toen hij in de 
bouw werkte als opperman, behaalde hij in een avondcursus het diploma hovenier. En zo is hij in de 
plantsoenendienst terecht gekomen en belandde hij bij het sportveld onderhoud. Daar is zijn passie voor gras 
ontstaan. Die bleef ook na het bereiken van zijn vutleeftijd. Een mooie anekdote vertelden de jongens, toen 
Sjef op één van zijn laatste dagen even naar buiten werd gereden, de tuin in van de hospice. Hij kwam nog 
even overeind, keek met een kritische blik naar het gazon en zei: ‘legt er knap bij!’ 
Dan de muziek als een rode draad door zijn leven. Op 17-jarige leeftijd begon hij bij de fanfare St Gregorius 
en St. Pancratius te Blokker. In de jaren ‘80 kwam hij te spelen bij de Erika-kapel. Daar kreeg hij de 
beschikking over alle blaasinstrumenten en hij leerde ze allemaal te bespelen. Later kwam de 
boerenblaaskapel er nog bij. En toen werd het tijd voor wat anders. Sjef werd lid van het mannenkoor. Eén 
die heel goed kon zingen. Bij de uitvaartdienst zong het Mannenkoor  rond hem een 
afscheidslied ‘tje ble pojiem’, een waardig en emotioneel eerbetoon aan hun koorlid en 
penningmeester. Een laatste groet van Gerrie, zijn gezin en allen die hem gekend 
hebben; lieve Sjef, rust in vrede! 
 

Jac. J. Ligthart   * 9 maart 1939 -  † 9 november 2024 
Sjaak is geboren aan de Dorpsstraat 64 in een gezin met 4 zonen. Zijn vader had de 1ste 
vrachtwagen van Nibbixwoud. Sjaak en zijn broers kozen ook voor transport. Het was 
altijd hard werken, maar het was zijn lust en zijn leven! Op een dansavond ontmoette hij Gré en vanaf dat 
moment zijn ze bij elkaar. Ze trouwden in 1963 en vorig jaar mochten ze hun diamanten huwelijk vieren. Een 
prachtige dag, waarop ze dankbaar waren dat ze die mochten beleven. Op 9 november (hun trouwdag) van 
dit jaar overleed Sjaak. 61 jaar deelden ze lief en leed met elkaar. Ze waren gezegend met hun 5 kinderen, 
schoonzoons- en dochters, klein- en achterkleinkinderen. Vanwege zijn ogen moest hij in 1994 stoppen met 
zijn bedrijf, maar nog vele jaren heeft hij zijn zoons kunnen assisteren met laden en lossen van de 
vrachtwagens. Wat was hij trots dat zoons het bedrijf hadden overgenomen. De laatste jaren werd zijn  
gezondheid steeds minder en raakte hij verward. Gelukkig bleef hij een gemoedelijk karakter houden. Hij was 
dankbaar voor de zorg die hij kreeg en in het bijzonder de zorg die hij kreeg van zijn vrouw Gré. 
Tijdens de condoleance werden we herinnerd aan zijn kernachtige uitspraken. Want ja, Sjaak was altijd luid 
aanwezig. Maar hij was het type een ruwe bolster, blanke pit: een goed hart, behulpzaam, erg gul en gek op 
zijn klein- en achterkleinkinderen. Liefkozend noemde hij ze zijn ‘boeven’. Tijdens de uitvaart namen Gré en 
hun gezin verdrietig en emotioneel afscheid van haar echtgenoot en hun vader en opa. Heel mooi was hun 
laatste eerbetoon; met vijf vrachtwagens van de fam. Ligthart begeleidden ze Sjaak op zijn laatste reis. Zijn 
afscheidsgroet getuigt van een groot geloof in een weerzien: “Luitjes, tot kijk!”  
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Van de penningmeester 

Kerkbalans 2025:  
Geef vandaag voor je kerk van morgen 

 
 
Beste parochiaan, 
Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap! 
Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij vinden 
hier saamhorigheid. Vooral bij feestdagen, uitvaarten en Allerzielen. 
 
De waarde van de kerk is voor iedereen anders. Maar feit is dat onze kerken voor veel mensen van grote 
betekenis zijn. Dat willen wij graag zo houden. 
Wij doen ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan de Actie Kerkbalans 2025. 
 
Met uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team onderhouden en het voortbestaan van de kerk 
waarborgen. 
Wij stellen het zeer op prijs als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers: 
 
Voor Wognum,       bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32 
Voor Nibbixwoud,     bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84 
Voor Zwaagdijk-West,  bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83  
 
Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs. 
Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op 
met de penningmeester. 

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet, 
Alvaro Rodriquez Luque (pastoor) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859). 

 

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaüs  
Begroting voor het boekjaar 2025, in vergelijking met cijfers 2023  
Cijfers X 1.000 euro    

 
  

 Begroot   Werkelijk   

 2025   2023   

OPBRENGSTEN     
  

Kerkbijdragen 56   55 
  

Collecten en stipendia 27   27   

Uitvaarten 17   16 
  

Begraafplaats 20   18   

Antenneopbrengsten 25   24 
  

Verhuur woning Zwaagdijk. 8   8   

Overige opbrengsten  12   12 
  

Totaal 165   160 
  

 
  

https://kerkbalans.nl/inspirerende-kerkverhalen/
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UITGAVEN     
  

Parochieel team 35   25   

Bijdrage Bisdom 23   25 
  

Huisvesting Wognum 30   40   

Huisvesting Nibbixwoud 60   53 
  

Huisvesting Zwaagdijk 1   1   

Kosten diensten 15   14 
  

Kosten best/pastoraat 2   3   

Kosten huishouding 4   3 
  

Overige kosten 13   14   

Totaal 183   178 
  

       

Verliessaldo 18   18   

       

Zowel de begroting 2025 als de werkelijke cijfers van 2023 geven een verliessaldo 
aan van 18.000 euro. 
 
De kosten van het parochieel team zijn in 2025 hoger. Dit komt omdat wij minder 
bewoners hebben in de pastorie van Nibbixwoud en dus minder vergoeding krijgen 
van Het Bisdom. 
 
De huisvestingskosten bedragen de helft van het kostenpakket. Het wordt steeds 
moeilijker om de totale kosten van de twee kerken en de pastorie te dragen.  
 
Wellicht mogen wij een beroep doen om uw kerkbijdrage in 2025 te verhogen. 
  

QR-codes 
Als u de QR-code gebruikt in de kerk of bij het kapelletje op de begraafplaats in Wognum, dan ziet u als 
begunstigde Personele Unie “De Waterkant”. Dit komt omdat wij aangesloten zijn bij De Waterkant, maar de 
bedragen gaan wel naar de juiste bankrekeningen. 
Voor Wognum is dat NL34RABO0371600332 en voor Nibbixwoud is dat NL63RABO0344201384 
Dus wees gerust, de bedragen komen ten goede aan de juiste parochies. 

 

Mededelingen voor alle locaties

Terugzien op mooie vieringen 
Het afgelopen kwartaal kunnen we weer 
terugkijken op mooie vieringen. We denken dan 
natuurlijk aan  beide Lourdesvieringen begin 
oktober, maar ook de mooie oecumenische 
Schoenendoosviering in de Protestantse kerk. 
Voorgangers waren Trudy Breeuwsma en  ds. 
Marianne Gaastra. Er waren ongeveer 5 
schoenendozen uit onze Emmausparochie naar 
de kerk gebracht met allerlei mooie artikelen voor 
kinderen in de Vluchtelingenkampen. 
En Allerzielen was als elk jaar ook weer zeer 
indrukwekkend. Heel veel mensen naar de viering 
en daarna naar het kerkhof. Ook in Zwaagdijk-
West was er een viering georganiseerd in de 
accommodatie naast het kerkhof. In Wognum was 
het thema: Leven na de dood, gesymboliseerd in 
de Levensboom. 

Op 11 november waren er weer veel kinderen in 
de Cunera om het Sint Maarten feest te vieren. 
17 november was er een Regioviering in de 
Hieronymus omdat Pastor Dino Deltin zijn eerste 
mis als Diaken mocht assisteren. De dag daarvoor 
was hij gewijd in Heiloo in de kerk van Onze Lieve 
Vrouw ter Nood. Dit grote feest werd bijgewoond 
door veel familie en vrienden uit Kroatië en elders 
in de wereld. De puurheid en oprechtheid van de 
voorgangers raakten velen in deze plechtige mis 
met veel kaarsen en wierrook. 
In december kwam Sinterklaas in de 
Familiezondagviering. Vele kinderen, maar ook de 
pastoor en de diaken werden door de Sint 
toegesproken. Ook ging de Sint in de Cunera op 
bezoek en verblijden vele kinderen. 
Komende vieringen 
Het kerstfeest komt er weer aan! Vele vieringen 
staan gepland, zie elders in dit blad. En natuurlijk 
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is ook weer de Kerst Zing In  in de Cunerakerk op 
zondag 15 december. Alle koren, voorgangers, 
kersstalbouwers, en kerkversierders zijn met de 
voorbereidingen begonnen. Een deel van de 
kerststallen die vorig jaar in de Hieronymus waren 
geëxposeerd zijn nu te bezichtigen op de 
Kerstmarkt in de Protestantse kerk in Wognum in 
het weekend van 13 en 14 december. Dit jaar zal 
er ook  nog een keer een kerstnachtviering in de 
Zuidermeer plaats vinden. Ook de mooie verlichte 
kerstbomen bij onze kerken zijn een geschenk uit 
de Zuidermeer. 

 
Adventsactie   
Dit jaar wordt de opbrengst van de Adventsactie 
gebruikt om chronische ondervoeding tegen te 
gaan. Er zijn naar schatting wereldwijd 149 miljoen 
kinderen chronisch ondervoed! 
De eerste drie jaar van het leven van een kind is 
voldoende en vooral gezonde voeding cruciaal 
voor hun ontwikkeling. Bij chronisch ondervoede 
kinderen wordt het immuunsysteem minder 
ontwikkeld. Ook hebben zij vaak minder 
ontwikkelde hersenen, waardoor ze later slechter 
presteren op school. 
Dit jaar vraagt de Adventsactie onze aandacht voor 
deze kwetsbare groep kinderen. Ze verdienen alle 
kansen op een goede, gezonde start! Daarom 
worden partnerorganisaties  wereldwijd gesteund 
die kleine boeren leren om met de traditionele 
landbouwtechnieken en oude, lokale gewassen 
van hun voorouders te werken. Zo is op Flores in 
Indonesië de graansoort sorghum – familie van 
gierst – weer geïntroduceerd. Met veel succes! Het 
verbouwen van rijst ging steeds moeizamer, omdat 
door klimaatverandering de droge periode op 
Flores steeds langer duurde, waardoor de 
rijstoogst tegenviel. Het oude gewas sorghum 
biedt een goed alternatief: het groeit snel, kan 
goed tegen droogte en is heel voedzaam. De 
productie is ook veel goedkoper dan rijst: voor 35 
euro kan een familie al tien kilo sorghumzaad 
zaaien! Een mooi doel om te steunen! 

MOV Emmausparochie 

 
Schrijven voor Amnesty International 
10 December is de dag van de rechten van de 
mens. Daarom wordt een jaarlijkse schrijfactie voor 
Amnesty georganiseerd de zaterdag rond die 
datum, dit jaar 14 december. Dit zal plaatsvinden 
in de bibliotheek van Wognum aan de Kerkstraat. 
Daar kunt u van 10.30 tot 12.30 terecht om te 
schrijven. Amnesty komt op voor de rechten van 
de mens.  
Er kan worden geschreven naar regeringen die ten 
onrechte mensen gevangen houden, maar ook 
naar gevangenen zelf. Materialen zijn aanwezig, 
alsmede voorbeeldbrieven. Een vrijwillige bijdrage 

voor de portokosten om de brieven te versturen 
wordt op prijs gesteld. 
Als u weinig tijd heeft, kunt u ook bijvoorbeeld één 
of twee brieven schrijven. Alleen een kleine 
donatie kan natuurlijk ook. 
Schrijven werpt zijn vruchten af. Er worden wel 
degelijk gevangen eerder vrijgelaten doordat 
Amnesty druk uitoefent op de regeringen. Zij 
worden  daarbij gesteund door al die mensen die 
de moeite hebben genomen zich tegen het onrecht 
wat mensen wordt aangedaan te verzetten d.m.v. 
de schrijfactie. Een deelnemer heeft een, 
waarschijnlijk door de schrijfactie, vrijgelaten 
gevangene uit Guatemala ontmoet bij een 
bijeenkomst die door Amnesty georganiseerd was.  
Gevangenen waarnaar geschreven wordt houden 
hoop, doordat ze weten dat ze niet vergeten 
worden! Van harte aanbevolen dus!  

MOV Emmausparochie     
 

Kerst Zing In zondag 15 december 2024  
St. Cunerakerk Nibbixwoud 
Nadat in 2022 en 2023  dit samen zingen tijdens 
de aanloop naar Kerstmis zo gewaardeerd werd,  
zal het ook dit jaar dit weer plaatsvinden. Van 
13.30 tot 16.30 uur wordt dit op zondagmiddag 
gehouden en heeft een open karakter. Er hoeven 
geen kaarten gereserveerd worden. Het is mogelijk 
om op ieder tijdstip binnen te komen. Wel zal er 
een bus bij de uitgang staan voor donaties, ook 
met QR code mogelijk, welke wij kunnen gebruiken 
om de kosten te dekken. De meeste koren die al 
gebruikelijk in deze kerk zingen zijn aanwezig, 
maar ook koren uit de regio zullen van de partij zijn. 
Alle koren zingen 4 liederen + 1 samenzang lied. 
De volgende koren doen mee: 
Jubilatekoor    
Memorykoor    
Sylvidakoor   
Mannenkoor   
Cunerakoor    
We zullen er een gezellig samenzijn met de gehele 
regio gemeenschap van maken en hopen de kerst 
stemming er alvast in te brengen met mooie 
kerstliederen tijdens de samenzang.  Ook zal er 
tijdens de pauzes natuurlijk iets geschonken 
worden voor de inwendige mens.  
Actuele  informatie hierover op de website 
www.rkemmausparochie.nl

 

http://www.rkemmausparochie.nl/
http://www.rkemmausparochie.nl/
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de Waterkant, december 2024 
Beste ouders, 
De werkgroep is weer volop gestart met de 
voorbereidingen voor de Eerste Heilige 
Communie. De ouders van groep 4 van de scholen 
uit Hoogwoud / Opmeer / Spanbroek / De Weere / 
Nibbixwoud en Wognum ontvangen een 
uitnodiging om hun kinderen mee te laten doen. 
Wij willen echter álle kinderen in Hoogwoud / 
Opmeer / Spanbroek / De Weere / Nibbixwoud en 
Wognum de kans geven om mee te doen. Ook als 
zij niet naar school gaan in deze gemeenten en wel 
hun Eerste Heilige Communie willen doen. Zo 
willen wij ze de gelegenheid geven om dit samen 
met ons voor te bereiden. Deze voorbereidingen 
vinden thuis en in de kerk plaats. 
Hierbij geven we alvast belangrijke data door: 

• woensdag 8 januari 2025, 19.30 uur, 
informatieavond voor alle ouders van de 
communicanten van 2025. 

• zondag 2 februari 2025 om 10 uur, 
voorstelviering van de communicanten 

• 2e Paasdag 21 april 2025 om 10 uur, Eerste 
Heilige Communieviering 

Mocht uw kind mee willen doen of heeft u vragen 
dan kunt u een mail sturen naar 
ehchwsb@hotmail.com. Wij nemen dan contact 
met u op. 
U kunt uw kind tot 20 december 2025 opgeven. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Eerste Heilige Communie  

Hoogwoud / Opmeer / Spanbroek / De Weere / 
Nibbixwoud en Wognum 

en pastor Anne-Marie van Straaten 

 

Alvast ter info        
Triduüm 2025 één dag eerder in 
verband met Koningsdag 
Triduüm op donderdag 24 en vrijdag 
25 april 2025 
We hebben In 2024 het 50 jarig bestaan van 
het Triduüm gevierd en kunnen terugkijken op 
een heel mooi  jubileum. Buiten verwachting 
waren er 175 gasten en daarom willen we het 
Triduüm in 2025 weer gaan organiseren. 
Volgens traditie op de vrijdag en zaterdag na 
Pasen, maar i.v.m. de viering van Koningsdag 
op zaterdag 26 april wordt het Triduüm nu 
gehouden  op donderdag 24 en vrijdag 25 
april 2025.  
Het leek ons goed dit alvast kenbaar te 
maken. Dan kan iedereen die bij het Triduüm 
betrokken is hiermee rekening houden.   
Wij hopen dat we weer veel gasten mogen 
begroeten en dat de vrijwilligers weer 
enthousiast zijn om te komen helpen. 
Wij wensen  iedereen Prettige Feestdagen en 
een goed en gezond 2025. 

Comité Triduüm Wognum, 
Tiny Hetsen   

Margreth van Tol    
Corry Bakker 

Anneke Kamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Locatie H. Hiëronymus 

Terugblik op de Allerzielen in de 
Hieronymuskerk 
Zoals vele jaren gebruikelijk in onze kerk, was ook 
dit jaar de Allerzielenbijeenkomst op 2 november jl. 
In het afgelopen jaar zijn 25 parochianen ons 
ontvallen. Voor hen kwamen dan ook zo’n 260 
nabestaanden en families naar de kerk. Dit jaar 
was het Thema De Levensboom. 
Door teksten en liederenkeuze kwam het thema 
goed tot zijn recht. Ook het tonen van de beelden 
van hen die ons ontvallen zijn, is  een goede 
aanvulling. Door het noemen van de naam en het 
ontsteken van een kaars brachten wij hen zo in 
herinnering. Dit was voor ons de eerste keer om 

foto’s te tonen van degene die overleden zijn en is 
door iedereen  goed ontvangen. 
De brandende kaarsjes, uitgereikt bij de het 
uitgaan van de kerk, zijn ook zeer welkom voor alle 
mensen die even een bezoekje brengen aan het 
verlichte kerkhof. Op de maandagmorgen bij het 
opruimen van de gedoofde kaarsjes troffen wij nog 
vele kaarsjes aan die nog branden. Met dank aan 
de vele vrijwilligers en het zachte weer van dat 
weekend. 
Op zondag 23 maart 2025 is de Viering van 
Medeleven  m.m.v. het Sylvidakoor. Ook deze 
viering zal weer verzorgd worden door de 
Avondwakegroep. 
  

mailto:ehchwsb@hotmail.com
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Locatie St. Cunera

Jeugd zingt in de Cunerakerk 
Wat een opkomst van kinderen was er na de 
oproep van Theone Kampstra  om te komen 
zingen tijdens de viering van de St. Maarten en de 
Sinterklaasviering in de Cunerakerk. De 
dinsdagmiddag ervoor werd er geoefend met de 
liedjes uit de boekjes, welke sommige nog niet 
eens konden lezen, maar wel uit volle borst 
meezongen. De nodige danspasjes werden ook 
uitbundig meegedaan. 
Wat een pracht om zo’n grote groep kinderen 
enthousiast te zien meedoen met de feestelijke 
vieringen. Het deed denken aan de tijd dat hun 
ouders zelf bij het grote kinderkoor zongen. 
Theone kon tevreden terugblikken op deze 2 
vieringen, waarbij haar inzet en die van haar 
dochter Ilse op piano en Nila Blum op gitaar het tot 
een muzikaal geheel maakten. Ook Juf Leslie 
Hoogland leidde de Sinterklaasviering op een 
gezellige en ontspannen manier. Ze moest de 
Pieten af en toe bijsturen, maar zelfs Sinterklaas 
stond te dansen met de jeugd. 
Zo zien we dat onze Cunerakerk ook met de tijd 
meegaat en er veel mogelijk is om de kinderen ook 
hierbij te blijven betrekken. Dit zal ook tijdens de 
komende kerstperiode het geval zijn. Dan worden 
de kinderen ook uitgenodigd om op een 
laagdrempelige manier het Kerstfeest mee te 
vieren. 

 
Vieringen Kerstavond / Kerstmis St. 
Cunera  
Kinderviering  Kerst avond dinsdag 24 
december  17.00 uur 
Dit jaar worden de kinderen om 16.30 uur al 
uitgenodigd om voor de viering te komen 
knutselen, wat te drinken en hun wens in de boom 
te hangen.  De kinderen kunnen die van tevoren al 
thuis maken of ze zijn al uitgereikt via andere 
kanalen en er staat ook een exemplaar  in deze 
uitgave van De Verbinding (laatste pagina). We 
hopen veel kinderen met hun ouders te mogen 
ontvangen bij deze laagdrempelige viering waarbij 
het Jubilatekoor zal zingen. 
         

Kerstnachtviering dinsdagavond 24 december 
20.00 uur 
Tijdens deze viering gaat Mariska Vriend voor en 
zal Het Cunerakoor de muzikale ondersteuning 
verzorgen. Uit het eigen repertoire wordt 
gezongen, maar ook worden er traditionele 
kerstliederen voor en tijdens de viering  gezongen.  
 
1e Kerstdag woensdag 25 december 10.00 uur 
in Wognum H. Hiëronymus 
Dit is een gezamenlijke viering met de St. Cunera. 
Dino Deltin gaat voor en het parochiële gemengd  
koor zal dan zingen. 
 
2e Kerstdag donderdag 26 december 10.00 uur  
Tijdens deze viering gaat Pastor Alvaro voor en zal 
Het Mannenkoor dit ondersteunen met zang. 
Het is een gezamenlijke viering met de H. 
Hiëronymus. 
    
De Cunerakerk is geopend op 1ste kerstdag van 
13.30 tot 14.30 uur.  
Kom gerust binnen om een kaarsje te branden, de 
kerststallen  te bewonderen  of bezoek de 
knutseltafel. 
Natuurlijk staat er voor iedereen limonade/ en of 
chocolademelk en een koekje klaar. 
Wij hopen velen tijdens deze samenkomsten te 
mogen begroeten zodat u de kerststemming al kan 
proeven vanuit onze prachtige sfeervolle kerk. 

 
Jubilatekoor 
Mede namens dirigente Marjo en organiste 
Mayling wens het Jubilatekoor u allen een Zalig 
Kerstfeest en een gezond 2025. Ook in het nieuwe 
jaar hopen wij veel vieringen in onze mooie 
Cunerakerk op te luisteren met gezang. 
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Vrijwilligers worden niet betaald; niet 
omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze 
onbetaalbaar zijn. 
In onze parochie zijn ontzettend veel vrijwilligers 
actief. Sommigen achter de schermen en anderen  
wat meer op de voorgrond. Zo zijn wij al jaren 
gewend aan onze vrijwilligers Annemiek Schouten-
Weel (secretariaat) en Piet Ettes (koster).  
Annemiek houdt, samen met Nel Appelman, alles 
gaande wat binnenkomt op het secretariaat via e- 
mails; daarnaast de  misintenties, roosters, 
uitvaarten, jubilea etc. Kortom, teveel om op te 
noemen.  
Piet is ruim dertig jaar koster en daarnaast is hij, 
samen met Wilma Koning-Neefjes, het 
aanspreekpunt voor diverse werkgroepen. 
Annemiek en Piet hebben aangegeven een stapje 
terug te willen doen per januari 2025. Wij vinden 
dat jammer maar hebben uiteraard begrip voor hun 
beslissing.  Gelukkig leggen zij niet alle taken neer 
dus zullen wij hen toch nog geregeld tegenkomen 
in onze parochie of kerk. Wij bedanken hen voor 
hun jarenlange inzet en zullen dit natuurlijk op 
gepaste wijze doen in januari.  
Na verschillende mensen te hebben benaderd zijn 
wij blij dat we opvolgers voor hen hebben kunnen 
vinden. Marga Schouten en Gerdie Laan nemen 
verschillende taken van Annemiek over en Nel zal 

er taken bijnemen zodat het secretariaat door kan 
blijven draaien. Ook het secretariaat van Wognum 
neemt een paar taken over waaronder de 
ledenadministratie. Wèl veranderen de 
openingstijden van het secretariaat maar dat kunt 
u elders in de Verbinding lezen. 
Klaas Schuitemaker neemt de taak als koster van 
Piet over en wordt op dit moment elk weekend 
ingewerkt door Wim, Ton, Jon of Piet. Fijn dat we 
zo elk weekend de vieringen kunnen blijven 
houden. 
Wij zijn dankbaar dat we altijd weer op onze 
vrijwilligers kunnen rekenen want als zij er niet 
zouden zijn…… 

                                      De parochieraad 
 
Andere openingstijden secretariaat 
Nibbixwoud per 01-01-2025!!!!! 
We zijn al jaren gewend dat het secretariaat elke 
week op de dinsdagochtend en  woensdagochtend 
open is. 
Dit verandert per 1 januari 2025:  
Het secretariaat is wèl elke dinsdagochtend open 
van 9:30- 11:30 uur maar wat de 
woensdagochtend betreft; alleen nog op de eerste 
woensdagochtend van de maand van 9:30-
11:30 uur. 

 

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Westfriese  
Lourdes Vliegreis – 
Sinds 2002 
Voor de 28e keer naar 
Lourdes? 
Ik heb het nog eens goed 
nageteld, maar helemaal 
zeker ben ik niet. 
Vermoedelijk ben ik dit 

jaar voor de 28e keer naar Lourdes geweest, maar 
het zou evengoed de 27e keer kunnen zijn. 22 keer 
met de militaire bedevaart en nu voor de vijfde of 
zesde keer met de Westfriese bedevaart, met 
pastor Mariet en organisator Harry, met reisleider 
Fred en met Ria, onze steun en toeverlaat. 
En wéér zijn we naar de Grot geweest en we 
hebben wéér de Kruisweg gelopen. En we hebben 
heel veel vieringen meegemaakt: de viering van de 
Handoplegging in de natuur, onder de bomen van 
de Groene Kathedraal, met een mooie overweging 
van pastor Mariet, en met een heel stel 
eucharistievieringen. De viering bij de Grot op 
zondagmorgen was zelfs in Nederland op de TV te 
zien. Een van de mooiste vieringen voor mij was 
ook de eenvoudigste: de viering in de kelder van 
ons hotel ‘Croix des Bretons’. Daar hebben we 

gebeden, gezongen, een traantje gelaten en onze 
devotionalia laten zegenen.  
We hebben ons verdriet en onze vreugde gedeeld. 
In de lobby van het hotel hebben we daarna op 
gepaste wijze onze bedevaart afgesloten. Het was 
al met al weer een mooie reis. 
Voordat we naar Lourdes vertrokken, had ik mezelf 
voorgenomen om bij de Grot een heel stel kaarsen 
op te steken. Voor enkele ernstig zieke 
parochianen, voor een parochiaan die vlak voor de 
bedevaart veel te jong stierf, voor een goede 
toekomst van onze parochies, voor de zusters 
Ursulinen van Bergen, en voor een paar 
familieleden die Gods zegen op voorspraak van 
Maria wel kunnen gebruiken. En ik was beslist niet 
de enige die kaarsjes ging branden!  
Op de een of andere manier brengt een bedevaart 
naar Lourdes je dichter bij God. Dat gebeurt als je 
een kaarsje aansteekt. Dat gebeurt denk ik nog 
meer als je tot Maria of bij Maria bidt en het gebeurt 
zeker ook als je samen viert. En dat laatste kan in 
de kerk en zelfs in het café. In Lourdes komt het 
allemaal samen. ‘Hier raakt de hemel de aarde’. 
Dat is iedere keer weer een geweldige ervaring! 
Toch nog een negatief puntje, eentje maar. Toen 
ik thuiskwam van de reis voelde ik me niet lekker. 
Ik heb me getest en ja hoor, net als vorig jaar na 
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de bedevaart en het jaar daarvoor, corona! Drie 
keer achter elkaar is meer dan genoeg, ik hoop niet 
dat het een traditie wordt. En toch denk ik dat ik 
volgend jaar maar weer mee ga.  

Pastor Jules Post 
Wilt u in 2025 - 17 t/m 22-sep - met dé Westfriese 
Lourdes Vliegreis mee?  Meld u nu al aan bij Harry 
Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040. Er zijn al 
meer dan 40 reserveringen! 

 
25 jaar Westfriese Ekklesia organiseert 
lezing met zang  over “Ontstaan  
Kerstfeest”  
Op dinsdagavond 17 december houdt Kees Swan 
een lezing met lichtbeelden over het ontstaan van 
het kerstfeest in het oude Rome. Hij wordt 
bijgestaan met zang door “Zinge-zin” o.l.v. Alwies 
Cock. We zien hoe de eerste christenen vanaf de 
vierde eeuw openlijk hun godsdienst gingen 
belijden. Hoe zij in prachtige mozaïeken in 
verschillende kerken vanaf de 5e eeuw vertelden 
over hun koning, hun Vredesvorst, als een 
kwetsbaar kind, geboren in een grot. 
Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15, Wognum. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis met collecte. 
Info: www.westfrieseekklesia.nl  
 

25 jaar Westfriese Ekklesia 
Gerard Swüste preekt in de Westfriese 
Ekklesia 
De eerstvolgende viering van het 25e seizoen van 
de Westfriese Ekklesia is op zondag 5 januari 
2025 om 11.00 uur.  
Het jaarthema voor dit seizoen 2024-2025 luidt:  
“Wie wij zijn in het licht van Psalmen; Zingen 
voor Jou, die luistert naar de naam:     Ik-zal-er-
zijn” 
In deze viering zal Gerard Swüste stilstaan bij:  
Geloof, Hoop en Liefde, Drievuldigheid – 
ik, de ander en de Ene. Dit in het licht van 
Psalm 45: Mogen er handen zijn die je dragen 
en strelen. Gezegend jij dat je ja zegt, hier nu 
– kome wat komt. Moge de geest van jouw 
God het aanschijn der aarde vernieuwen. 
Gerard Swüste studeerde theologie aan de 
Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. 
Hij werkte bij de KRO-Radio en is nu met pensioen. 
Sinds 1976 preekte hij jarenlang in de Dominicus-
gemeente in Amsterdam. In 2015 verscheen  zijn 
boek: ‘Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt 
en toegelicht’ 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat deze keer onder 
leiding van dirigent Edwin Hinfelaar en wordt 
begeleid op de vleugel door Dick Grasman. De 
dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in 
de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 

Wognum. Wij hopen u op 5 januari te ontmoeten 
bij deze viering. U bent van harte welkom.  
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 

 
Licht in de nacht 
Ik ben die voor je uitgaat op je wegen. 
Mijn sporen vind je op de weg waarlangs je gaat, 
soms in een woord dat zin geeft aan je leven, 
dan in een mens, die om je luist’ren vraagt. 
Mijn boodschap lees je niet in sterrenbeelden, 
al praat men ook van eng’len in de nacht. 
Ik heb mijn vragen naar jou toegeschreven 
gewoon in mensen, in de taak die op je wacht. 
Ik ben geen uitkomst van veel redeneren. 
Ik woon niet in wat zwevende gepraat. 
Ik kom je tastbaar in je kleine leven tegen 
en ben zo bang dat je me vallen laat. 
Nu is het nacht en heel veel mensen zingen. 
Ook jij hebt voor dit feest een kerstboom 
opgericht. 
Maar mag ik in dit uur jou ook wat vragen? 
“Breng daar waar ’t donker is een vonkje van mijn 
licht.” 

Toon Rabou.                                                                               
 
‘n Herdertje 
Weeron konne ze niet sleipe 
De herders in ‘t open veld 
Ze ginge nag maar skeipe telle 
En deer werd ‘t hunnie verteld 
 
An de donkerblauwe hemel 
Verskeen opiens ‘n helder licht 
Weer ze erg van verskote 
Gauw knepe ze d’r auge dicht 
 
Toen hoorde ze zo prachtig zingen 
Weer kwam dat iniens vedaan 
‘n stem die riep vanuit de hougte 
Jullie moete naar Bethlehem gaan 
 
Uit Juda’s stam deer is geboren 
In de luwte van ‘n grot 
‘n Kind z’n naam zal Jezus wezen 
want hai is de zeun van God 
 
Zo trokken toen die herdera 
Deur die vreemde winternacht 
De roip lag over de velde 
En ‘t krokkelde heel zacht 
 
Achteran liep ‘n kloin jochie 
‘n lammertje onder z’n jas 
dat beissie kon zover niet loupe 
want hai was er nag maar pas 
 
 
 

mailto:ham.vet@quicknet.nl
http://www.westfrieseekklesia.nl/
http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/388-altijd-hetzelfde-lied-150-psalmen-bewerkt-en-toegelicht.html
http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/388-altijd-hetzelfde-lied-150-psalmen-bewerkt-en-toegelicht.html
http://www.westfrieseekklesia.nl/
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Ook droeg ie heel voorzichtig 
In de hoop dat ie niet brak 
n fluit, z’n vader had’m sneden 
uit ‘n rechte vlieretak 
 
‘t was niet zo gauw te vindern 
ze werde d’r belorig van 
in de verte pinkte ‘n licchie 
deer ginge ze maar opan. 
 
Oindelijk begon ‘t te dagen 
hier hadde ze zo lang naar zocht 
‘t tafereeltje wat ze anskouwde 
was ‘t doel van deuze tocht. 
 
In de lichtskoin van ‘n keersie 
zagge ze ‘n jonge vrouw 
in ‘n voerbak lag ‘n kindje 
en dat huilde van de kou. 
 
‘t herdertje stapte naar voren 
met dat lam nag op z’n arm 
hai gaf dat kind z’n jassie 
want dat was nag lekker warm. 
 
En hai speulde op z’n blokfluit 
‘t klointje huilde al niet meer 
Gloria in Excelsis Deo 
de herders knielde eerbiedig neer. 
 
Zo groeide die jonge herder 
op tot ‘n volwassen man 
dat kind kon ie maar niet vergete 
deer docht ie alle dagen an. 
 

Op ‘n dag hoorde ie praten 
over ‘n man in hunnie streek 
Die genas zieke,gaf brood en visse 
en hield zo hier en deer ‘n preek. 
 
En toen kwam hai Jezus weer teuge 
Vreugde daalde over ‘m neer 
Hai werd ien van de apostelen 
En diende  z’n levenland deHeer. 

Nel Vlaar-Kroon 

 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

   
                                    

Overige mededelingen 

Parochies de Waterkant op social media! 

 Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de 
activiteiten in onze parochies? Via facebook, Instagram en ons 
WhatsApp-kanaal worden de nieuwsbrief, activiteiten, 
mededelingen en het laatste nieuws van de parochies in de 
regio de Waterkant verspreid.  
Volg ons en blijf op de hoogte van Parochies de Waterkant!  

 
https://n9.cl/facebookdewaterkant 
 

https://n9.cl/instagramdewaterkant 

 
 
https://n9.cl/whatsappdewaterkant 
 

 
  

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Westfriese Kerken helpen 
De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide, 
psychosociale hulpverleners. Het straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke 
fondsen. Wat heeft HWK te bieden? 
- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een 

groot verdriet bijvoorbeeld. 
- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan 
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn. 
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering 
- Een gesprek over levens- of geloofsvragen. 
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.o.? 
De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een 
festival voor smalle beurzen en afhaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-
271684. 
Meer info vind je op: 
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl 

 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud 
Inwoners; 
die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten. 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag 
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar 
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 
 Nibbixwoud: 

 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 

 

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging 

Pastores-team regio De Waterkant 
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door het pastores-team, op dit 
moment bestaat het pastoresteam uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werkster. De pastores zijn 
benoemd voor alle parochies in regio De Waterkant en werken door de hele regio heen, maar om het 
pastorale werk te verrichten worden de taken en gebieden van de pastores verdeeld.  
Het pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale 
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. Iedere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en 
sacramentele noden.  
De taak van de eerst-aanspreekbare pastor kent verschillende aspecten:  
Sacramenten: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor (priester of diaken) die contactpersoon is 
voor het bedienen van de sacramenten in de betreffende locatie: doopsel, huwelijk, boete en verzoening, 
ziekenzalving. 
Pastoraat: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor die contactpersoon is voor het pastoraat 
(vieringen, uitvaarten, contact met werkgroepen, huisbezoek, zieken(zegen), contact met scholen, jongeren, 
oecumene…) 
Parochieraad: Elke parochieraad heeft een eerst-aanspreekbare pastor die lid is van het pastoresteam van 
de regio en die is belast met het uitvoeren van het pastorale beleid zoals beschreven in het beleidsplan van 
de regio in de betreffende locatie. De eerst-aanspreekbare pastor in de parochieraad wordt wel geacht de 
vergaderingen van de parochieraad bij te wonen. 
In een parochie is meestal dezelfde pastor eerst-aanspreekbare voor de parochieraad, het pastoraat en de 
sacramenten, maar in sommige locaties, is het om een of andere rede moeilijk om alle aspecten door dezelfde 
pastor te laten verrichten.  

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
http://www.straatpastoraathoorn.nl/
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
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Verantwoordelijkheden en taken pastores parochies De Waterkant 
Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant;  
coördinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg in de regio;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies:  
Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer (sacramenten, pastoraat en parochieraad)  
St. Lambertus te De Weere (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
O.L.V Rozenkrans te De Goorn (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (sacramenten en pastoraat) 
Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum; bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Victor te Obdam (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Johannes Geboorte te Hoogwoud (parochieraad) 
St. Bavo te Ursem (Parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (parochieraad) 
Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster; coördinator MOV-werk; coördinator van inter- 
parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Georgius Spierdijk (pastoraat en parochieraad) 
O.L.V. Rozenkrans te De Goorn (pastoraat jongeren) 
O.L.V. van Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie (pastoraat) 
Pastor Josué Mejía Sánchez: Kapelaan, coördinator ouderenpastoraat en communie-thuis voor de hele regio;  
Contactgegevens: Tel. 06-26198245, Email: josueenmanuel.holanda@gmail.com 
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St Johannes Geboorte te Hoogwoud (sacramenten en pastoraat) 
St. Bavo Ursem (sacramenten en pastoraat) 
St. Georgius te Spierdijk (sacramenten) 
 

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque   voorzitter 
Dhr. Peter Bakker              vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer             secretaris - penningmeester ad interim 
Dhr. Ruud ter Schure           bestuurslid  
Pastoor Bert Glorie            bestuurslid 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  

 
Emmaüs parochieraad  
Bertus Schilder               voorzitter 
Tony Slaman                secretaris  
Juul Kampstra               penningmeester 
Hans van Engen              afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel                afgevaardigde Nibbixwoud  
Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer): 
Koos Otten                  afgevaardigde Zuidermeer voorzitter 
Koos Molenaar               afgevaardigde Zuidermeer secretaris 
Ans Kenter                  afgevaardigde Zuidermeer penningmeester 

 
Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op iedere dinsdagmorgen én op iedere eerste woensdagmorgen van de 
maand van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06 47556611. 

 

mailto:josueenmanuel.holanda@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
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Locatieoverleg Hieronymus 
Het locatieoverleg Hieronymus bestaat uit vertegenwoordigers van alle taakgroepen in de Hieronymuskerk. 
Het overleg komt twee keer per jaar bijeen en bespreekt alle informatie uit de Taakgroepen en de 
Parochieraad. Ook worden de ontwikkelingen in de Waterkant besproken en komen de financiën aan de 
orde. De Hieronymuskerk kent de volgende taakgroepen: 
Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, Doopgroep, Sylvidakoor, Parochieel Koor, 
Oecumenische werkgroep, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leedgroep, Familievieringgroep, 
Kerkbalans, Tuingroep/kerkhofgroep, Kerkschoonmaakgroep, Bloemschikkers, Technische werkgroep, 
Livestream, beeld en geluid, Gastvrouwengroep, Redactie en Verspreiding Verbinding en Vrijwillige kosters 
Sweelinckhof, PCI kerstactiegroep en Triduüm, stichting Vrienden van Hieronymus, Lourdesgroep. 
Coördinatieoverleg Cunera 
Het overleg met de coördinatoren van de commissies vindt één keer in de twee maanden plaats. Zo kan er 
snel en adequaat gereageerd worden op de gebeurtenissen in de locatie Cunera. Uiteraard worden de 
ontwikkelingen in de regio besproken en de informatie uit de parochieraad. Dit overleg wordt CC genoemd 
en de coördinatoren vertegenwoordigen de taakgroepen van de commissie vieringen en pastoraat, 
commissie organisatie en beheer en de commissie communicatie.  De commissies bestaan uit de volgende 
taak/werkgroepen: 
Commissie vieringen en pastoraat: 
Avondwake, Lekenvoorgangers, Lectoren, Koren, Eerste Communiegroep, Vormselgroep, Gezinsviering 
kerst, Kosters, Misdienaars, Geloven Nú, M.O.V., P.C.I., Bezoekgroep, Overleggroep liturgie, 
Kerkversiergroep bij speciale vieringen, Bloemschikkers, Liturgische werkgroep, Oecumenische werkgroep, 
Uitvaart en klokkenluiden, Uurwerk toren. 
Commissie organisatie en beheer: 
Onderhoud en techniek, Altaarkleden, Archiefgroep, Gastvrouwgroep, Kerkwerksters, Huishouden, 
Kerkbalans, Dorpsveiling, Koffiegroep, Poetsgroep, Raapploeg, Palmpasen, Rondleiding kerk, Secretariaat, 
Stencilwerk, Tuingroep, Livestreamgroep, Kerstversiergroep, Wijkcontactpersonen, Begraafplaatscommissie 
Zwaagdijk-West. 
Commissie communicatie: 
Redactie Verbinding, Website, P.R. 
De coördinatoren van de commissies overleggen één keer per jaar met de bij hen behorende 
vertegenwoordigers van de taak/werkgroepen. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum      Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 

           Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem 
           Info: www.laatsteeerwognum.nl 
           Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com  
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 
           Monique Bankras en Lian Kroon  
 
Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
           Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 
Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197 
 
Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk 
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 

http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:emiel.castricum@gmail.com
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
http://tel.nr/
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Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 

 
Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl.Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje 
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.  Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 
Wognum. Een misintentie kost € 10,-. 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 

Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
47556611, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 

 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum      NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
Zuidermeer     NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van 
Lourdes Zuidermeer) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  Naam / voornaam    __________________________________________ 
  Adres           __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

Secretariaten 
Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum    secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M/V 
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