
 1 
 

Oktober/November/December 2024 
13e Jaargang nr. 5 
 
 

 
 Parochieblad 
 

 
Benningbroek 

Hauwert 
Midwoud 

Nibbixwoud 
Oostwoud 
Wognum 

Zuidermeer 
Zwaagdijk-West 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R.K. Emmaüsparochie 

  



2 
 

 

Inhoud: 
Stukje van de Pastoor            pag. 2 
Vieringenoverzicht              pag. 3 
Misintenties Wognum            pag. 5 
Misintenties Nibbixwoud           pag. 6 
In Memoriam                 pag. 7 
Mededelingen voor alle locaties      pag. 8 
Locatie H. Hieronymus           pag. 11 
Locatie St. Cunera              pag. 12 
Locatie St. Jacobus de Meerdere      pag. 13 
Kopij door parochianen en anderen    pag. 13 
Overige mededelingen           pag. 14 
P.C.I.                     pag. 15 
Bestuur en pastores, secretariaten,    pag. 15 
locatieraden en uitvaartverzorging 

 

Redactie: 
Jolanda Velt          Postgalei 18     573357 

Coby Schouten         Woudhoek 8    573081 

Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 

 

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’ 
verschijnt rond donderdag 12 december 
Kopij inleveren vóór vrijdag 6 december 
(parochieblad123@gmail.com) 

 

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  
 
Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. Let op de inleverdatum. 

 
VERSCHIJNING 2024 AANLEVEREN 
Donderdag 12 december  Vrijdag 6 december 

VERSCHIJNING 2025 
Donderdag 23 januari    Vrijdag 17 januari 
Donderdag 3 april       Vrijdag 28 maart 
Donderdag 22 mei      Vrijdag 16 mei 
Donderdag 3 juli       Vrijdag 27 juni 
Donderdag 9 oktober    Vrijdag 3 oktober 
Donderdag 11 december   Vrijdag 6 december 

 
Van de redactie: 
We zijn allemaal nog maar net opgestart na de 
zomervakantie en dan moeten wij toch al weer na 
gaan denken over Kerst. In de supermarkt zijn ze 
er alweer een tijdje, de pepernoten, bij de 
koorrepetitie hebben we de eerste kerstliedjes al 
gezongen en ook het uitkomen van De Verbinding 
voor 2025 hebben wij hierboven weer genoteerd. 
Maar eerst gaan we nog even genieten van de 
herfst voordat het kerst wordt. In deze Verbinding 
weer genoeg informatie om door te nemen.  

Woordje van de pastoor 

Samen met Hem, nog sterker! 
Samen kerk zijn betekent meer dan alleen 
samenkomen voor de mis of een viering; het houdt 
in dat we een gemeenschap vormen, verbonden 
door ons geloof, de zorg voor elkaar, en de wens 
om een licht te zijn voor de wereld om ons heen. 
Wanneer we de kerk binnenstappen, voelen we de 
warmte van de gemeenschap. Het is een plek waar 
iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, achtergrond 
of levensfase. Samen delen we vreugde en 
verdriet, vieren we mijlpalen en ondersteunen we 
elkaar in moeilijke tijden. 
Onze parochie is rijk aan tradities, maar ook aan 
mensen die met open armen klaarstaan om te 
helpen. Of het nu de vrijwilligers zijn die zorg 
dragen voor de kerk, de mensen die het koor 
vormen en met hun zang onze vieringen verrijken, 
of degenen die achter de schermen werken om 
alles in goede banen te leiden – ieder draagt zijn 
of haar steentje bij. En dat maakt ons als 
gemeenschap zo sterk. Samen kerk zijn betekent 
ook dat we naar buiten kijken, naar de wereld om 
ons heen. We zijn geroepen om er voor elkaar te 
zijn, om een licht voor elkaar te zijn, niet alleen 
binnen de muren van de kerk, maar ook 
daarbuiten, in onze gezinnen, familie en 
vriendenkringen. 
Een van de grootste uitdagingen die we nu als 
gemeenschap onder ogen zien, is het betrekken 
van de nieuwe generaties: onze jongeren en 
kinderen. In de afgelopen dagen heb ik, samen 
met onze nieuwe stagiair Dino Deltin, contact 
gelegd met de Hiëronymusschool in Wognum. 
Daarnaast mochten we in onze Cunerakerk een 
prachtige ervaring delen met de leerlingen van de 
St. Nicolaasschool uit Nibbixwoud. Het was 
bijzonder om te zien hoe enthousiast de kinderen 
waren. Hun nieuwsgierigheid bleek uit de vele 
vragen die ze stelden – zoveel dat de tijd te kort 
was om ze allemaal te beantwoorden! Dit bezoek 
benadrukt voor ons als gemeenschap het belang 
van het doorgeven van ons geloof. De kinderen en 
jongeren van vandaag zijn de toekomst van de 
kerk. Het is aan ons om hen de schoonheid en de 
betekenis van het geloof en de gemeenschap te 
laten zien. We moeten hen niet alleen uitnodigen 
voor bijzondere momenten, maar ook het 
dagelijkse leven van onze kerk met hen delen. 
Voor velen van ons is de kerk een belangrijk deel 
van het leven geweest, een plek van troost, van 
ontmoeting, van vreugde, geloof en gemeenschap. 
Dit is iets dat we niet voor onszelf moeten houden, 
maar juist moeten doorgeven. Vertel aan je 
kinderen en kleinkinderen waarom de kerk voor jou 
belangrijk is. Laat hen zien hoe het samenkomen 
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in geloof een bron van kracht kan zijn, hoe het een 
anker kan vormen in tijden van onzekerheid, en 
hoe mooi het is om deel uit te maken van een 
gemeenschap die om elkaar geeft. 
Samen zijn we sterk, en door met liefde en 
overtuiging ons geloof te delen, bouwen we aan de 
toekomst van onze parochie. Laten we deze taak 
met enthousiasme en toewijding voortzetten, zodat 

ook de volgende generaties de vreugde van kerk-
zijn mogen ervaren. Samen zijn we sterk, maar 
samen met God zijn we nog sterker! Met Hem aan 
onze zijde kunnen we elke uitdaging overwinnen, 
hoe groot die ook lijkt. 

Hartelijk groeten, Pastoor Álvaro 
 

 
 
 
Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,  
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 12 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie 

Lourdesviering 

M. Vriend   

Wognum Za 12 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Lourdesviering 

M. Vriend De Mannen van Marja 

Nibbixwoud Zo 13 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie  

Lourdesviering 

Na afloop is er koffie – thee 

M. Vriend Vivace 

Nibbixwoud Di 15 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 16 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 17 oktober 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 17 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 19 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie  Álvaro   

Wognum Za 19 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Missiezondag deurcollecte 

Álvaro Parochieel Gemengd Koor 

Nibbixwoud Zo 20 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Missiezondag deurcollecte 

Álvaro Jubilatekoor 

Nibbixwoud Di 22 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 23 oktober 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Maria-viering / 

 Maria Lessons & Hymns 

Álvaro Cunerakoor 

Wognum Do 24 oktober 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 24 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 26 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen  

Wognum Zo 27 oktober 10:00 uur H. Hiëronymus Gebedsdienst 

Oecumenische viering  

Actie Schoenendoos 

Ds. M Gaastra en  

T. Breeuwsma 

Cantorij 

Nibbixwoud Zo 27 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie H. van Engen Cantorij 

Nibbixwoud Di 29 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 30 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 31 oktober 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 31 oktober 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Zwaagdijk-

West 

Vr 1 november 19:30 uur St. Lidwinaschool Gebedsviering 

Allerzielen 

Avondwakegroep Mannenkoor 

Wognum Za 2 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 2 november 19:00 uur H. Hiëronymus Gebedsviering  

Allerzielen 

Avondwakegroep Sylvidakoor 

Nibbixwoud Za 2 november 19:00 uur  St. Cunera Gebedsviering 

Allerzielen 

Avondwakegroep Cunerakoor 
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Wognum Zo 3 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Familiezondag 

Na afloop is er koffie - thee 

Álvaro  

Nibbixwoud Di 5 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 7 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 7 november 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 9 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Breeuwsma  

Nibbixwoud Za 9 november 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Breeuwsma Mannenkoor   

Wognum Zo 10 november 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie T. Breeuwsma samenzang 

Nibbixwoud Ma 11 november 17:15 uur St. Cunera Sint Maarten Álvaro Koortje o.l.v.  

Theone Kampstra 

Nibbixwoud Di 12 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 14 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 14 november 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 16 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman  

Nibbixwoud Za 16 november 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Slaman Jubilatekoor 

Wognum Zo 17 november 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Regionale viering 

Álvaro en  

Dino Deltin 

Parochieel Gemengd Koor 

Nibbixwoud Di 19 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 21 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 21 november 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 23 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  M. Vriend  

Wognum Zo 24 november 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Christus Koning 

M. Vriend Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 24 november 10:00 uur St. Cunera Gebedsviering 

Sinterklaas 

Leslie Hoogland Kinderkoor 

Nibbixwoud Di 26 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 28 november 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 28 november 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 30 november 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 30 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

1e weekend van de Advent 

Álvaro Cunerakoor 

Wognum Zo 1 december 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Familiezondag 

1e weekend van de Advent  

Na afloop is er koffie - thee 

Álvaro en 

A.M. van Straaten 

  

Nibbixwoud Di 3 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 5 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 5 december 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 7 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Breeuwsma  

Wognum Za 7 december 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  

2e weekend van de Advent 

T. Breeuwsma Vivace 

Nibbixwoud Zo 8 december 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie  

2e weekend van de Advent 

T. Breeuwsma Mannenkoor 

 

Nibbixwoud Di 10 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 12 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Do 12 december 19:00 uur H. Hiëronymus Kapel: Stille Aanbidding   

Wognum Za 14 december 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 14 december 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

3e weekend van de Advent 

Álvaro  samenzang 

Nibbixwoud Zo 15 december 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

3e weekend van de Advent 

Álvaro   samenzang 

Nibbixwoud Zo 15 december 13:30 uur St. Cunera Kerst Zing In    Cunerakoor 
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Misintenties H. Hiëronymus 

Zaterdag 12 oktober: Sweelinckhof en kerk, 
Mariaviering 
Adrie Smit; Pé Veeken; Arie en Truus Laan-van 
Westen en Kees; Brigit van Baar-Punt; Nicolaas 
Ursem en Catharina Ursem-Groot; Jos Ursem; 
Gerard en Margreet Ursem; Kees, Siem en Renee 
Besseling; Gerardus en Catharina Maria Ligthart-
Braakman en Gerardje; Corsteven Beemster en 
zegen over zijn gezin en 3 jarigen; 
 
Zaterdag 19 oktober: Sweelinckhof en kerk 
Adrie Hoogewerf; Arie en Corrie Loos en overleden 
familie Brigit van Baar-Punt; Gerardus en 
Catharina Maria Ligthart-Braakman en Gerardje; 
 
Zaterdag 26 oktober: Sweelinckhof en kerk 
Lizet Groot-Zuiker; Cees en Corry van Diepen-
Houtman en Peter; Adrie Smit; Jacques Hetsen; 
Kees Groen en zegen over zijn gezin; 
 
Zaterdag 2 november: kerk, Allerzielen 
Marian Bijman-Jonker; Lizet Groot-Zuiker; Tiny 
Ursem-Schouten; Arie Wiering; Marian Bijman 
Jonker; Kees, Siem en Renee Besseling; Jan en 
Trees Ootes en levende en overleden familieleden; 
Familie Bleeker-Ootes; Wim en Trien Groot-van 
Diepen en zegen over hun gezin; Kees en Corry 
van Diepen-Houtman en Peter; Jos Ursem; Wim 
en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-
Snoek; Joop en Riet Overboom-van Diepen en 
zegen over hun gezin Gerard en Margreet Ursem; 
Nel Schoenmaker-Vlaar en zegen over haar gezin; 
Brigit van Baar-Punt en overleden familie; Ans 
Ursem-van der Wee; Nicolaas Ursem en Catharina 
Ursem-Groot; Jos en Jeanne van der Wee; 
Corsteven Beemster en zegen over zijn gezin; 
Kees Bijman en overleden ouders Bijman Pater; 
Aat Scheider-Neefjes; Riet van Straalen-Komen; 
 
Zondag 2 november: Sweelinckhof en kerk, 
Familiezondag 
Piet en Corry Veken-Zut, Klaas Weel; 
 

Zaterdag 9 november: Sweelinckhof en 
zondag: 10 november kerk 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Overleden familie Hand-Commandeur; 
Adrie Smit; Joke Stam-Koelman; Klaas Weel, 
Thaam en Wil Ootes-Romein en zegen over hun 
gezin en levenden en overledenen van de familie 
Ootes-Romein; Gerardus en Catharina Maria 
Ligthart Braakman en Gerardje; 
 
Zaterdag 16 november: Sweelinckhof en 
zondag 17 november: kerk 
Pé Veeken; Pastoor Gerard Koning; Nico Kok en 
zonen Matthew en Donny; Brigit van Baar-Punt; 
Hans van Oosten Klaas Weel; Uit dankbaarheid 
voor het 60-jarig huwelijk Theo en Nel Ursem 
Tevens gaan onze gedachten uit naar Karin en 
overleden familieleden Ursem en Rinkel; 
 
Zaterdag 23 november: Sweelinckhof en 
zondag 24 november: kerk 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Overleden familieleden; Arie en Corrie Loos 
en overleden familie; Adrie Smit; Arie Wiering; 
Klaas Weel; Gerardus en Catharina Maria Ligthart 
Braakman en Gerardje; 
 
Zaterdag 30 november: Sweelinckhof en 
zondag 1 december: kerk (Familiezondag) 
Antoon en Riet Schipper-Wever; Piet en Corry 
Veken-Zut; Arie en Truus Laan van Westen en 
Kees; Brigit van Baar-Punt; Joop Zuiker; 
 
Zaterdag 7 december: Sweelinckhof en kerk: 
Cock en Willy Salman-Laan; Adrie Smit; Wim en 
Trien Groot-van Diepen en zegen over hun gezin; 
Nico Kok en zijn zonen Matthew en Donny; 
Gerardus en Catharina Maria Ligthart Braakman 
en Gerardje; Corsteven Beemster en zegen over 
gezin en voor een jarige dochter. 
 
 

Misintenties St. Cunera

Zondag 13 oktober: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet en 
Vera Knol-Groot; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; 
 
Zondag 20 oktober: 
Piet Schoenmaker; Niek en Gerda op den Kelder-
Kolkman; Jan Tensen; Gerard Verbeek en 
overleden ouders Verbeek-Smit; Overleden familie 
Schoenmaker; Gerard Vlaar; Gerda Berkhout-
Bennis; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Hans Vriend 
en zegen over de families; 

Woensdag 23 oktober (Mariaviering): 
Arie Koopman; Pierre en Ria Vriend-Braas;  
 
Zondag 27 oktober: 
Tiny op den Kelder-Breed; Cor Hoogland; Pe 
Goedhart; Bert en Greet Schouten-de Haan; Arie 
Smit en Riet Smit-Mes; Ab Moras, Wil, Sandra en 
om zegen over het gezin; Jaap en Afra Dudink-
Bruijns; Hans Vriend en zegen over de families; 
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Zaterdag 2 november: 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Jan en Rika 
Appelman-Knol; Jaap van Diepen en zegen over 
zijn gezin; Kees Knol en overleden familie Knol-
van Straalen; Piet Bos; Nic en Lies Commandeur-
Machtel; Bets Goedhart-Blank; Cor en Bep Ettes-
Ursem en om zegen over de familie; Jan Tensen; 
Pastoor Gerard Koning; Nico Kok; Johannes en 
Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; 
Aad Karsten; Jan Klijn en overleden familie Klijn-
Jonker; Cor Hoogland; Hans en Rob Hulst; Piet 
Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en 
Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Gerard 
Verbeek en overleden ouders Verbeek-Smit; 
George van der Laan; Cor Ligthart; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Bert en Greet Schouten-de Haan; Pierre Appelman 
en overleden familieleden; Cor en Mart Koppes-
Kuip; Dennis Kroon en overleden familieleden; Arie 
Koopman; Pierre en Ria Vriend-Braas; Nic en Jo 
Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob en zegen over de 
gezinnen; Hans Vriend en zegen over de 
gezinnen; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker, 
Ans, Leo en Coen; 
 
Zaterdag 9 november: 
Jaap en Grada Wenker-Pronk; Jan Roozendaal; 
Cor en Bep Ettes-Ursem, uit dankbaarheid voor 
hun liefdevolle aandacht voor de kinderen en hun 
gezinnen en om zegen over de familie; Gerbrand 
en Tiny Beerepoot-Entius; Arie Smit en Riet Smit-
Mes; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Hans Vriend en 
zegen over de gezinnen; 
 

Zaterdag 16 november: 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Overleden 
familie Schoenmaker; Bert en Greet Schouten-de 
Haan; Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; 
Piet Schoenmaker; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; 
 
Zondag 24 november: 
Tiny op den Kelder-Breed; Kees, Theo en 
overleden familie Neefjes; Simon en Catrien 
Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Piet Bos; 
Tinus Kok; Hans en Rob Hulst; Agatha en Ferry 
Vleerlaag en Jozef Karsten; Bij gelegenheid van 
een 85-jarige verjaardag, Familie Ooijevaar-van 
Ophem en zegen over de gezinnen; Pe Goedhart; 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Hans Vriend en 
zegen over de gezinnen; 
 
Zaterdag 30 november: 
Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet 
en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; 
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Cor 
en Mart Koppes-Kuip; Arie Koopman; Pierre en Ria 
Vriend-Braas; Jaap en Afra Dudink-Bruijns; 
 
Zondag 8 december: 
Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon 
Frank; Kees Knol en overleden familie Knol-van 
Straalen; Mart Peerdeman-Rood en zoon Ron; 
Johannes Koopman en overleden familie 
Koopman-Stolwijk; Piet en Vera Knol-Groot; Ab 
Moras, Wil, Sandra en om zegen over het gezin; 
Jaap en Afra Dudink-Bruijns; Hans Vriend en uit 
dankbaarheid voor alle goeds. 
 
 

Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Jan Rood (locatie H. Hiëronymus) en Tiny Grippeling-
Sjerps, Lies op den Kelder-de Boer, Jeanne Jonker, Afra Grippeling-Molenaar en Jaap van Diepen (locatie 
St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 
 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd 
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, 
tel: 571736.  

 
Agenda Nibbixwoud 
Woensdag 23 oktober    14:45 uur   bezoekgroep 
Woensdag  30 oktober    09:00 uur  kerkwerksters groep 3 
Maandag      4 november   19:30 uur  liturgisch overleg 
Donderdag  14 november   20:00 uur  lektorenoverleg 
Donderdag  21 november   09:00 uur  kerkwerksters groep 4 
Donderdag  12 december   13:00 uur  kerkwerksters groep 5 
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Kerkwerksters Wognum 
Groep  6  15 oktober    9.00 uur 
Groep 1  22 oktober    9.00 uur 
Groep 2  30 oktober  13.00 uur 
Groep 3    5 november   9.00 uur 
Groep 4  13 november 10.00 uur 
Groep  5  19 november 13.00 uur 
Groep 6  26 november   9.00 uur 
Groep 1    5 december   9.00 uur 
Groep 2  11 december 13.00 uur 
 

In Memoriam 

Lies op den Kelder-de Boer * 29 december 1929 - † 5 augustus 2024 

(Locatie St. Cunera)  
Lies was een sterke vrouw met een duidelijk eigen mening. Zo ging zij tegen de zin van haar vader, een 
opleiding tot ziekenverzorgende in Amsterdam volgen. Zij heeft daarna in verschillende zorgcentra en later 
als directrice van het Hiemert in Hoogkarspel gewerkt. Toen zij 45 jaar was, trouwde ze met Herman op den 
Kelder. De jongste zoons van Herman woonden toen nog thuis, maar nadat die hun eigen weg gingen, 
ontstond er ruimte voor Herman en Lies om samen hun leven in te kleuren. Ze deelden humor en interesses 
en ze waren zeer betrokken bij het dorpsleven. Voor alles wat Lies heeft betekend voor de gemeenschap 
heeft ze een Koninklijke onderscheiding gekregen. Herman overleed vlak na hun zilveren huwelijksjubileum. 
De familie was belangrijk voor haar. Ze zorgde dat kinderen en kleinkinderen elkaar bleven ontmoeten.  
De lezing in de uitvaart was uit Prediker; verdriet en vreugde, alles heeft zijn tijd. Zo ook in het leven van Lies. 
In haar jeugd was verdriet en verlies, haar moeder overleed op jonge leeftijd. Vreugde beleefde ze als 
peettante van de tweeling van haar neef Jacob en zijn vrouw Fien en met de familie Op den Kelder. Hoewel 
ze zelf geen kinderen had, waren er de kleinkinderen die haar beschouwden als oma. Dat moet ze geweldig 
hebben gevonden. Ook had ze een goede band met schoondochters die naar haar omkeken toen ze aan de 
Klaverweide woonde en later in het Sweelinckhof. Tenslotte een laatste groet met de woorden van Tineke: 
Vaarwel lieve Lies. Ik wens je een behouden aankomst bij je geliefden zoals je geloof je geleerd heeft! 
 

Jeanne Jonker * 19 januari 1941 - † 5 september 2024 
(Locatie St. Cunera)  
Ruim 33 jaar mocht Paul Visser met Jeanne vele mooie herinneringen maken. Jeanne was 50 jaar toen Paul 
haar ontmoette en had een bewogen leven achter de rug. Zij was op dat moment alleenstaand en moeder 
van 3 zoons. Een jeugd die weinig liefdevol was en een scheiding hadden hun sporen nagelaten. Ze was een 
zeer zelfstandige vrouw, kostwinner en werkte bij de PTT. Jeanne en Paul vielen elkaar letterlijk en figuurlijk 
in de armen bij Dansschool Peter Verbiest. Hun beider liefde voor muziek en een goed ritmegevoel bracht 
hen dichter bij elkaar. De kinderen van Jeanne werden zelfstandiger en toen durfde ze de stap te maken om 
te verhuizen van Winkel naar Nibbixwoud. 
In het dorp kwamen we 2 blije mensen tegen die uitstraalden dat ze elkaar echt gevonden hadden. Dat 
bezegelden zij in 1991 met een burgerlijk huwelijk en op 22 mei 2022 gaven zij elkaar nogmaals het jawoord 
in de Kajuit van de Cunerakerk. De zorgzaamheid voor Paul stond bij haar voorop en ook haar gezin was 
haar trots. Jeanne was een natuurmens en leefde daarnaar en dat kwam hen beiden goed van pas. Ze heeft 
dat ook haar kinderen meegegeven en ook zij kijken daar met voldoening op terug. Jeanne paste zich heel 
snel aan in het dorp en stapte in heel wat organisaties bij verenigingen en het vrijwilligerswerk. Met haar 
opleiding en achtergrond kon ze veel betekenen voor de gemeenschap. Zo was ze in de Cunerakerk ook 
vaak actief aanwezig. Ze hield van zaken oppakken en daadkrachtig optreden, wat soms wel eens botste 
met andere meningen. Met muziek maken en zingen kon Jeanne zich helemaal geven. Bij de fanfare en 
diverse koren kon ze haar muzikaal talent kwijt en ook op bestuurlijk vlak kwam ze uit de verf. Jeanne kon 
uitgebreid vertellen over de reizen die ze samen met Paul maakte naar haar kinderen en kleinkinderen in het 
buitenland. Zij straalde dan als ze vertelde dat ze hen weer gezien had. Ze hadden afgelopen periode nog 
een reis naar Finland in de planning, maar helaas ging de gezondheid van Jeanne snel achteruit. 
In het afgelopen jaar hadden al diverse onderzoeken plaatsgevonden omdat Jeanne zich realiseerde dat er 
veel zaken, mentaal en fysiek, niet meer goed gingen. Zoals ze vaak zei; Mijn hoofd wil niet meer meewerken.  
Toen ook haar lichaam al meer protesteerde moest ze veel uit handen geven. Dat was moeilijk voor haar; de 
regie uit handen geven. Maar Paul bleef haar steun en toeverlaat en ook op pastor Álvaro kon ze rekenen in 
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deze moeilijke tijd. Toen de artsen ook weinig daadkrachtigs meer voor haar konden doen gaf ze aan dat ze 
verder onderzoek te vermoeiend vond en rust wilde voor haar lijf. In overleg werd besloten dat ze in het 
Hospice kon worden opgenomen en dat was voor beiden een opluchting. Hoewel Jeanne regelmatig 
verdrietig was, in het besef dat ze het leven moest loslaten, hebben zij en Paul deze periode ook als heel 
waardevol ervaren. Na de liefdevolle en waardige zorg van 3 weken in het Hospice is Jeanne daar op 5 
september overleden. 
Rust zacht lieve Jeanne 

 
Jaap van Diepen * 12 augustus 1942 -  † 23 september 2024 
(Locatie St. Cunera)  
In 1980 kwam Jaap met zijn vrouw Gerda en dochters Carolien, Anita en Erna in 
Nibbixwoud wonen. Hij werd toen directeur van de Rabobank en die functie heeft hij tot 
zijn 58e jaar vervuld. Om die functie te vervullen diende je betrouwbaar te zijn en daar 
handelde hij ook naar. Naast zijn liefde en aandacht voor zijn gezin zette Jaap zich ook 
in voor diverse bestuurlijke taken in en rondom het dorp Nibbixwoud. Het gaat te ver om 
dit allemaal te benoemen. Hij is daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Echter zijn creativiteit en handigheid hebben velen ook mogen ervaren. Zeker zijn vrouw en kinderen deden 
nooit tevergeefs een beroep op hem. Bij de Cunera-parochie heeft Jaap ook het penningmeesterschap en 
andere functies vele jaren handen en voeten gegeven. Het ging hem dan ook ontzettend aan het hart dat 
juist op zijn verjaardag de Cunerakerk getroffen werd door een grote brand. In 2018 verhuisden Jaap en 
Gerda, omdat hun beider gezondheid afnam, naar Wormerveer. Daar heeft hij toch nog van hele mooie 
momenten kunnen genieten, ondanks dat hij steeds meer moest inleveren. Tijdens zijn afscheidsviering 
getuigden diverse foto’s zijn verbondenheid met onze gemeenschap. De paaskaars van 2016, welke hij 
ontving bij zijn afscheid stond daar ook fier te branden. Na waarderende en liefdevolle woorden van zijn 
dochters werd in de parochie H. Maria Magdalena op 28 september op passende wijze afscheid van hem 
genomen. 
Dat hij mag rusten in vrede 

 

Mededelingen voor alle locaties 

Wereldmissiedag 
19 en 20 oktober is de deurcollecte voor 
Wereldmissiedag. De opbrengst gaat deze keer 
naar Papoea-Nieuw-Guinea. Papoea-Nieuw-
Guinea is een land in Oceanië en beslaat het 
oostelijk deel van het eiland Nieuw-Guinea. Sinds 
1975 is het land onafhankelijk. Er wonen meer dan 
8 miljoen mensen. Zo’n 90 procent van de 
inwoners is christelijk. 
Behalve het oostelijk deel van het eiland Nieuw-
Guinea horen nog meer eilanden in de Stille 
Zuidzee tot Papoea-Nieuw-Guinea, zoals de 
Carteret Eilanden en de autonome provincie 
Bougainville. Het land is rijk aan natuurlijke 
grondstoffen, maar heeft te lijden onder de 
globalisering. Multinationals maken er de dienst uit 
en veroorzaken veel schade aan het milieu. 
Daarnaast zorgt de klimaatverandering, onder 
andere door de stijgende zeespiegel, voor 
toenemende problemen. De eilanden liggen 
slechts 1,2 meter boven de zeespiegel en zijn 
volgens alle wetenschappelijke prognoses 
gedoemd ten onder te gaan. Door het zoute water 
sterven palmen af. Om het binnendringen van het 
zoute water te vertragen en de mensen zo lang 
mogelijk hun thuisland te behouden, planten de 
jongeren mangroven die het land stabiliseren. 

Er worden workshops georganiseerd om jongeren 
op te leiden tot ‘mangroven rangers’. Ook om hen 
bewust te maken van de bescherming van hun 
thuisland. Tegenwoordig wordt geen enkele 
mangroveboom op de Carterets nog gekapt. 
Iedereen weet dat de mangroven het verzinken 
van de eilanden niet tegen kunnen houden. Maar 
ze kunnen de eilandgemeenschap tijd geven om 
een verhuizing te organiseren. 
De katholieke kerk op het eiland Bougainville heeft 
de inwoners van de Carteret Eilanden land 
geschonken. Tegenwoordig zijn reeds tien 
families, 100 personen, verhuisd. Ze verbouwen 
kokos- en cacaoplanten en andere nuttige 
gewassen. Met delen van de oogst ondersteunen 
ze de bewoners van de Carterets, die zelf niet 
meer voldoende voor zichzelf kunnen verbouwen. 
Met uw donatie versterkt u een globaal netwerk, 
dat effectieve en duurzame hulp biedt in de armste 
regio’s van de wereld. 

MOV Emmaüsparochie 
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Stagiair Dino Deltin stelt zich voor 
Mijn naam is Dino Deltin. Ik 
ben 30 jaar oud, geboren in 
Kroatië, en woon sinds 11 
jaar in Nederland. Tijdens 
mijn tijd hier heb ik de 
priesteropleiding gevolgd 
aan het seminarie 
Redemptoris Mater in 
Nieuwe Niedorp. Via deze 
parochieblad wil ik mezelf 
graag aan jullie voorstellen. 
Ik ben erg blij dat ik de 
laatste fase van mijn priesteropleiding in de regio 
“De Waterkant” onder leiding van pastoor Álvaro 
mag doorlopen.  
Ik kom uit een katholieke familie en heb nog een 
broertje en een zusje. Toen ik 16 jaar oud was, 
voelde ik de roeping om priester te worden, overal 
ter wereld waar God dat wilde. Gedreven door 
Gods liefde, wetend dat mijn leven in Zijn handen 
ligt en met de zekerheid dat Hij voor mij zorgt, heb 
ik besloten om de wereld in te trekken en mijn 
leven als priester in dienst van anderen te stellen. 
Na de middelbare school, die ik in 2013 afrondde, 
ben ik naar Nederland gekomen om te studeren. 
Na het behalen van het diploma in filosofie en 
theologie in 2020, ben ik voor een missiestage 
naar Zwitserland gegaan. Daar heb ik drie jaar 
gewerkt in het bisdom Basel en Zürich, waar ik de 
parochies ondersteunde bij diverse activiteiten. 
Het was een unieke ervaring! 
Vorig jaar september keerde ik terug naar 
Nederland om het seminarie te helpen. Afgelopen 
juni werd mij meegedeeld dat ik dit jaar tot diaken 
zal worden gewijd en volgend jaar tot priester. Met 
spanning heb ik gewacht op de beslissing van de 
bisschop over de parochies waar ik zal werken. 
Toen ik hoorde dat het de regio Waterkant zou 
worden, was ik zeer blij. Ik ken pastoor Álvaro en 
kapelaan Josué al langere tijd en heb ook vele 
andere mensen uit deze regio leren kennen met 
wie ik een goede band heb opgebouwd. 
Ik kijk ernaar uit om deze bestaande banden 
verder te versterken en jullie allemaal beter te 
leren kennen bij een gezellig kopje koffie. Ik kom 
graag bij u op bezoek, dus aarzel niet om me uit 
te nodigen voor een kopje koffie! Ik hoop in de 
komende tijd in Wognum en Nibbixwoud met jullie 
kennis te maken en veel van jullie en het pastoraal 
team te leren, zodat ik mijn werk in de parochies 
zo goed mogelijk kan vervullen. 

Hartelijk groeten, Dino Deltin 

 
 
 
 
 

Eucaristía en español  
Cada segundo y cuarto domingo del mes, nos 
reunimos para compartir la fe en nuestra misa en 
español. La celebración se realiza en la capilla de 
la iglesia de San Jerónimo en Wognum (Kerkweg 
1), a las 16:00 horas (acceso por la puerta lateral 
de la iglesia). 
Próximas celebraciones: 

• 13 de octubre 
• 27 de octubre 
• 10 de noviembre 
• 24 de noviembre 
• 8 de diciembre 
• 22 de diciembre 

¡Todos son bienvenidos!  
Eucharistieviering in het Spaans 
Elke tweede en vierde zondag van de maand 
komen we samen om ons geloof te vieren tijdens 
de eucharistie in het Spaans. De viering vindt 
plaats in de kapel van de Hiëronymuskerk in 
Wognum (Kerkweg 1) om 16:00 uur (toegang via 
de zijdeur van de kerk). 
Aankomende vieringen: 
• 13 oktober 
• 27 oktober 
• 10 november 
• 24 november 
• 8 december 
• 22 december 
Iedereen is van harte welkom! 

 
Stille aanbidding  
In onze drukke samenleving is het van groot 
belang om momenten van rust, stilte en bezinning 
te vinden, waarin je God kunt ontmoeten en 
inspiratie kunt opdoen. In onze parochie bieden wij 
u momenten aan om op te laden en verder te gaan. 
Deze momenten zijn een kans om al uw zorgen bij 
God neer te leggen en nieuwe kracht te putten. 
Onze gemeenschappen, de mensen die met 
zoveel inzet actief zijn in onze kerken, de zieken 
en eenzamen, de nieuwe generaties en de 
toekomst van onze parochie hebben ook onze 
gebeden nodig.  
De kerk staat open voor ontmoeting met de 
Eeuwige, om met Hem te praten en naar Hem te 
luisteren in de stilte. Het Eucharistisch brood ligt 
uitgesteld, kaarsen branden, en de ruimte is warm 
en stil. U kunt rustig gaan zitten en uw zorgen in 
stilte bij God leggen. Er liggen teksten en gebeden 
op papier die u kunnen helpen bij uw bezinning, en 
er worden enkelen meditatieve liederen gezongen. 
U mag als symbool van uw aanwezigheid een 
kaars aansteken – eenieder heeft zo zijn of haar 
eigen intenties.  
Als u tijdens deze stilte de behoefte voelt om iets 
te delen, is een pastor het hele uur aanwezig. 
Iedereen is welkom! U kunt zo kort of zo lang 
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blijven als u zelf wilt; zelfs een kwartiertje of vijf 
minuten met Hem is de moeite waard!  
Iedere donderdagavond van 19:00 uur tot 20:00 
uur. Kapel Hiëronymuskerk - Wognum  
(Kerkweg 1) Ingang door de zijdeur van de kerk 
 

Lourdes/Mariaviering  
Zaterdag 12 oktober om 10.30 uur in het 
Sweelinckhof en om 19.00 uur Hiëronymuskerk 
m.m.v. koor: de mannen van Marja 
Zondag 13 oktober 10.00 uur Cunerakerk 
m.m.v. Koor Vivace, Voorganger: Mariska 
Vriend 
Het is oktober! We staan weer voor de Lourdes 
donatiemaand in Wognum en de gezamenlijke 
Lourdesviering in beide kerken. 
Een traditie die alweer vele jaren door de comités 
worden opgepakt. Het thema van dit jaar is …. 
Lourdes, de plek waar de hemel de aarde 
raakt…. Lourdes is vaak niet te omvatten in 
woorden, maar deze zin zegt heel veel over de plek 
waar Bernadette, Maria ontmoette. Door teksten 
en muziek willen we het Lourdesgevoel ook hier 
ontvangen. En na de dienst even gezellig elkaar 
spreken onder het genot van een kop koffie/thee. 
Dit jaar zijn er op kosten van beider 
Lourdesfondsen weer mensen naar Lourdes 
geweest. Indrukken zijn daar opgedaan om, 
ondanks verdriet en zorgen, met goede moed door 
te gaan. Ook de West-Friese bedevaart is pas 
terug uit Lourdes. Zij hebben weer ervaren wat het 
geheim van Lourdes is …verbondenheid…samen 
delen… zorgen om en voor elkaar. 
Mocht u voor volgend jaar naar Lourdes willen, u 
kunt altijd informatie over bus en vliegreizen bij ons 
inwinnen. 

Ans Spruit, Marijke Wittenberg en Truda Stam 

 
Er is er één jarig……… 
Op vrijdag 18 oktober is 
onze pastoor Álvaro jarig.  
Daar hij dan niet in 
Nibbixwoud aanwezig kan 
zijn, viert hij zijn verjaardag 
op dinsdag 22 oktober. 
Eerst gaat hij voor in de 
viering in de Kajuit 
(Nibbixwoud).  Deze 
viering begint om 9:30 uur. 
Daarna is er gelegenheid 
om hem te feliciteren met zijn verjaardag en 
natuurlijk is er koffie/thee en wat lekkers. 
U bent allen vanaf 10:00 uur van harte welkom op 
de pastorie in Nibbixwoud op dinsdagochtend 22 
oktober. 
Laten wij er met elkaar een gezellige ochtend van 
maken!! 

De parochieraad 

Geloven Nú 
Eens in de zes á acht weken komen wij met een 
groepje van zes mensen bij elkaar om het 
evangelie van het komend weekend te bespreken. 
We lezen dan om de beurt een stukje tekst en 
daarna zijn we even stil om over de tekst na te 
denken. Vervolgens reageert eenieder op de 
volgende vragen: 

• welk woord of gedeelte springt er voor jou uit? 

• bij welk gedeelte of woord voel je weerstand? 

• roept de tekst jou tot iets op? 

• welke eigen ervaringen roept deze tekst bij je 
op? 

Het is altijd mooi om te horen hoe eenieder hier 
weer anders mee omgaat. Het komt soms tot 
verrassende verhalen; vooral bij de laatste vraag. 
Lijkt het u wat om ook eens deel te nemen aan 
deze gespreksgroep dan bent u van harte welkom. 
Wij komen weer bij elkaar op donderdagavond 7 
november in de pastorie. 
Als u meer informatie wilt dan kunt u altijd contact 
opnemen met: pastoor Álvaro Rodriguez Luque 
mobiel: 06-87375420, email: 
pastoor@parochiesdewaterkant.nl en  
Tony Slaman-Kuip, tel.nr. 0229-573195 email: 
slaman@quicknet.nl. 
 

Uitnodiging Vormseltraject 2024-2025 
Beste ouders/verzorgers van kinderen die naar 
groep 8 gaan. 
Een aantal jaar geleden heeft uw dochter of zoon 
de Eerste heilige Communie ontvangen. Komend 
schooljaar gaat zij/hij naar groep 8 van de 
basisschool, waarna een grote stap gezet zal 
worden naar de middelbare school, doorheen de 
ontwikkeling naar jong volwassenheid. De kerk 
sluit hierbij aan door het vieren van het Sacrament 
van het Heilig Vormsel, de voltooiing van het 
Doopsel en de Eerste Heilige Communie. We 
nodigen uw dochter en/of zoon uit om mee te doen 
aan het Vormseltraject.  
Er zal een gezamenlijke voorbereiding zijn van 
vormelingen uit verschillende parochies. Dit houdt 
in dat ze zeven keer bij elkaar komen op een 
doordeweekse avond van 18.30 uur tot 20.00 uur, 
verspreid in de maanden november 2024 t/m 
februari 2025. Elke bijeenkomst wordt er een 
hoofdstuk uit het Vormselproject ‘In Vuur en Vlam’ 
behandeld. Er komen diverse werkvormen aan 
bod, zoals het maken van een gebedsarmband, 
rollenspel, tekenen, gespreksvoering, interview.  
U kunt uw kind nu al opgeven! Aan de hand van de 
opgaven wordt bepaald waar we de 
informatieavond voor de ouders en de 
bijeenkomsten gaan plannen. 
Opgeven kan heel makkelijk door een mail te 
sturen naar pastoraal werker Anne-Marie van 
Straaten: anne-marievanstraaten@hotmail.com 

mailto:pastoor@parochiesdewaterkant.nl
mailto:slaman@quicknet.nl
mailto:anne-marievanstraaten@hotmail.com
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Vermeld in die mail het volgende: 
Voor- en achternaam vormeling: 
Adres en woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Naam parochiekerk waar u ingeschreven staat: 
School- en plaatsnaam: 
Na opgave ontvangt u verdere informatie over 
datums, tijden en plaatsen. En het wordt op prijs 
gesteld wanneer u meehelpt om deze 
vormselinformatie verder te verspreiden in de 
parochie(s), bij de klasgenoten van de vormeling 
en/of familie.  

Hartelijke groeten van pastoraal werker  
Anne-Marie van Straaten 

 
Oecumenische Vredesviering 2024 
Ook dit jaar hebben we weer de Vredesweek 
gevierd. De week ging van start in de Cunerakerk 
in samenwerking met de Protestantse 
Thomasgemeente. Tony Slaman en Peter van 
Troost ging in deze mooie viering voor. 
De Vredesweek werd afgesloten in de 
Protestantse kerk in Wognum met een 
oecumenische viering die werd voorgegaan door 
Ds. Marianne Gaastra en Hans van Engen. Er was 
een oecumenische gelegenheidscantorij. 
De Vredesweek wordt elk jaar uitgeroepen door de 
Raad van Kerken. Het thema van dit jaar was: 
Samen voor vrede: nu! Mooie inspirerende 
teksten werden aan geleverd door PAX, het 
vroegere Pax Christie en het IKV (Interkerkelijk 
Vredesberaad). 
In de overweging werd ingegaan op de vraag: 
Heeft het wel zin om elke week weer in onze 
vieringen te bidden om Vrede? Ja was het 
antwoord. Want vrede begint bij jezelf. Vrede is 

niet alleen: geen oorlog. Vrede is ook tevredenheid 
en rust in jezelf. Dat komt tot stand in relatie tussen 
mensen met elkaar en in relatie tot God de 
almachtige. Wij gewone mensen kunnen de lopen 
van tanken niet doen smelten, maar we kunnen 
wel ons verzetten tegen tegenstellingen en 
polarisatie tussen mensen. Dat kunnen we doen 
door altijd te kiezen voor de menselijke 
waardigheid, empathie, solidariteit, gerechtigheid 
en naastenliefde. Aan het eind werden alle 
kerkgangers gevraagd een vredesduif te 
verzenden met een persoonlijke Vredeswens. 

Hans van Engen 

 
KERST ZING IN Zondag 15 december 2024 
Cunerakerk Nibbixwoud 
Nadat in 2022 en 2023 dit samen zingen tijdens de 
aanloop naar Kerstmis zo gewaardeerd is zal het 
ook dit jaar dit weer plaatsvinden. Van 13.30 tot 
16.30 uur wordt dit op zondagmiddag gehouden en 
heeft een open karakter. Er hoeven geen kaarten 
gereserveerd worden. Het is mogelijk om op ieder 
tijdstip binnen te komen. Wel zal er een bus bij de 
uitgang staan voor donaties, ook met QR code 
mogelijk, welke wij kunnen gebruiken om de 
kosten te dekken. De meeste koren die al 
gebruikelijk in deze kerk zingen zijn aanwezig, 
maar ook koren uit de regio zullen van de partij zijn. 
Alle koren zingen 4 liederen + 1 samenzang lied. 
We zullen er een gezellig samenzijn met de gehele 
regio gemeenschap van maken en hopen de kerst 
stemming er alvast in te brengen met mooie 
kerstliederen tijdens de samenzang.  Ook zal er 
natuurlijk iets geschonken worden voor de 
inwendige mens. Actuele informatie hierover op de 
website www.rkemmausparochie.nl.  

 

Locatie H. Hiëronymus 

Bijzondere vieringen in de Hieronymuskerk 
de komende periode 
Zondag 5 oktober: Familiezondag: 10.00 uur 
Hieronymuskerk. Thema Wereldvoedseldag 
Zaterdag 12 oktober,19.00 uur: Mariaviering 
m.m.v. Marja en haar mannen 
Zondag 27 oktober: 10.00 uur Protestantse kerk: 
Oecumenische viering. Thema: Een 
Schoenendoos voor vluchtelingen-kinderen 
Zaterdag 2 november: 19.00 uur: 
Allerzielenviering met medewerking van de 
Avondwakegroep en het Sylvidakoor. Voorganger: 
Hans van Engen 
Zondag 3 november: 10.00 uur: Familiezondag 
Zondag 10 november: 10.00 uur: Gregoriaans 
koor luistert de viering op. Voorganger Trudy 
Breeuwsma. 

Hans van Engen 

Allerzielen 2024 
Op 2 november a.s. zal er om 19.00 uur een woord 
en communieviering gehouden worden, m.m.v. het 
Sylvidakoor, ter gelegenheid van Allerzielen. Hans 
van Engen is de voorganger. 
Het thema van deze viering is: De Levensboom.  
De levensboom is in onze kerk het middelpunt om 
parochianen te gedenken die het afgelopen jaar 
overleden zijn. Hun namen staan vermeld op de 
bladeren aan die boom. Tijdens deze dienst 
herdenken wij die parochianen door hun naam te 
noemen en een kaars voor hen op te steken. Wij 
willen met teksten, gebeden en liederen aandacht 
schenken aan hen die niet meer bij ons zijn.  
Tegelijk willen wij meeleven met de familie, 
vrienden en parochianen die, ook in voorgaande 
jaren, hun dierbare moeten missen. Na de dienst 
worden de gedachtenis plaatjes uitgedeeld met 

http://www.rkemmausparochie.nl/
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daarop de namen van onze overleden parochianen 
van het afgelopen jaar. Bij de zijuitgang van de 
kerk worden de gedenkkaarsjes aangereikt en 
bent u in de gelegenheid om naar het verlichte 
kerkhof te gaan.  

De werkgroep Avondwake 

 
Kerkhofbeheer en tuinploeg 
De afgelopen maanden is met zorg gewerkt aan 
het realiseren van de nieuwe urnenmuur. Dank 
aan de vrijwilligers voor hun werk. Op 26 
september is deze urnenmuur ingezegend door 
pastoor Álvaro. Tevens is op deze dag de eerste 
urn bijgezet.  
Met de tuinploeg zijn we alweer in de herfst beland. 
Na een mooie zomer, vanaf half juli, hebben de 

mannen weer hun best gedaan om alles netjes te 
houden rond de kerk en begraafplaats. Iedere 
dinsdag komen er zeker 5 mannen om te helpen. 
De heggen zijn gesnoeid en het gras wordt 
wekelijks nog gemaaid. Voor de komende tijd is er 
werk te doen aan de hoofdpoort en gaan de 
mannen aan de slag om het pad daarna toe op te 
knappen. Dit is wel nodig want met veel regen lijkt 
het pad af en toe op een sloot.  
Tot half november zijn de vrijwilligers nog wekelijks 
aan het werk. Wil je de ploeg komen versterken 
dan ben je van harte welkom. Kom een keer kijken 
of meld je aan bij Gerard Wittenberg. 
Met Allerzielen 2 november zal het kerkhof 
weer verlicht zijn. 

 

Locatie St. Cunera 

Maria Lessons & Hymns – uniek project 
Cunerakoor 
Op woensdagavond 23 oktober is om 19.00 uur in 
de Cunerakerk van Nibbixwoud een bijzondere 
‘Maria Lessons&Hymns’-viering bij te wonen. Bij dit 
unieke project zijn 12 lezingen te horen waar 
Mariain de vier Evangelies voorkomt. Daaromheen 
worden 14 gezangen gezongen. Alle muziek heeft 
direct betrekking op de voorgelezen lezing, 
waardoor muziek en Evangelie elkaar versterken.  
De helft van de gezangen betreft bekende 
samenzang-liederen, want de gemeenschap wordt 
nadrukkelijk bij de viering betrokken. De overige 
composities (in Latijn, Engels, Italiaans en 
Nederlands) worden door het Cunerakoor o.l.v. 
Ruud Hoogenboom gezongen. Daarmee ontstaat 
een mooie afwisseling van betrokken zingen én 
betrokken luisteren: muziek uit de 15e eeuw (oud 
Marialied) tot 21e-eeuwse gospel.  
Deze opzet is uniek en in Nederland nooit eerder 
uitgevoerd! Met dit project, mede naar aanleiding 
van de apostolische adhortatie Marialis cultus van 
Paus Paulus VI die precies vijftig jaar geleden 
verscheen, staat de parochie in de Mariamaand 
oktober een andere insteek voor dan het 
traditionele Maria-lof. Dus géén preek of uitstelling 
van het Allerheiligste, maar alleen liederen en 
lezingen. Met deze laagdrempelige opzet hopen 
we veel belangstellenden te mogen begroeten.  
 
Sint Maarten 
Nog even en dan is het feest van St. Maarten. Op 
maandag 11 november, ’s middags om 17.15 uur, 
wordt er een speciale ‘Sint Maarten bijeenkomst’ 
gehouden in de Cunerakerk. 
Natuurlijk wordt het verhaal van St. Maarten 
verteld en dit wordt omlijst met allerlei ‘sint 
maartenliedjes’. We doen dat al voor een reeks 
van jaren. Ook dit jaar wordt deze viering weer 

ondersteund met zang en begeleiding. Een mooie 
traditie om voor het lopen samen te komen in de 
kerk, welke er dan heel gezellig uit zal zien met al 
die lampions. Alle kinderen met 
vader/moeder/opa/oma zijn van harte uitgenodigd.  
Na afloop mogen de kinderen hun tas ophouden 
voor iets leuks.  
 

Allerzielen 2024 
Wat blijft is de liefde.  
“Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je 
hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk” 
Kahlil Gibran 
Zaterdag 2 november gedenken we in de Cunera 
parochiegemeenschap de overledenen van het 
afgelopen jaar. We noemen hun namen en 
ontsteken voor hen een kaars. Ook is er 
gelegenheid om een lichtje aan te steken ter 
herinnering aan degenen van wie we eerder 
afscheid hebben moeten nemen. Het Cunerakoor 
verzorgt de muzikale omlijsting en de 
avondwakegroep zal voorgaan.  
De herdenkingsviering begint om 19.00 uur.  
U bent van harte uitgenodigd.  
 

Sint Nicolaas 
Op zondag 24 november 
aanstaande mogen we Sint 
Nicolaas en zwarte Pieten om 
10 uur welkom heten in onze 
viering, die opgeluisterd wordt 
door een koortje en waarbij 
iedereen natuurlijk kan meezingen. Lesley 
Hoogland zal de Sint ontvangen en de viering met 
hem verzorgen. 
Iedereen, jong en oud, groot en klein zijn daarbij 
van harte uitgenodigd om er samen een mooie en 
sfeervolle viering van te maken in de St. 
Cunerakerk te Nibbixwoud 

http://www.sinterklaasisjarig.nl/kleurplaten/kleurplaat.php?image=sinterklaas01/image/sinterklaas01-04
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Locatie St. Jacobus de Meerdere 

Mededelingen vanuit Zwaagdijk-West 
Zoals U gewend bent vieren we de Allerzielen viering op 1 november. Dit jaar valt 1 november op een vrijdag, 
de viering begint om 19.00 uur. Er is alleen een kleine verandering van locatie, de viering is niet meer in de 
St Lidwina school maar wordt nu gehouden in het gebouw naast de kerk bij de begraafplaats. 

Met vriendelijke groet, het Avondwake-team 
 

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

Zangers Gezocht!  
Vind je het leuk om te zingen? Sluit je aan bij onze 
enthousiaste zanggroep voor de Familiezondag in 
Wognum! Iedere eerste zondag van de maand 
vieren we een speciale viering die wordt 
opgeluisterd door een groep zangers onder leiding 
van pastor Álvaro. We zingen makkelijke 
Nederlandstalige kerkliederen, eenstemmig of 
meerstemmig, met prachtige teksten en melodieën 
die je raken. Repetities: Een keer per maand op 
donderdagavond, net voor de eerste zondag van 
de maand. 
Wil jij deel uitmaken van onze gezellige 
zanggroep? Neem contact op met pastor Álvaro 
via 0687375420 of stuur een e-mail naar 
pastoor@parochiesdewaterkant.nl. Kom, zing mee 
en laat je stem horen! Je bent van harte welkom! 
 
Onderstaand artikel is de weekbrief van Leo Feijen 
d.d. 1 september die in de Nieuwsbrief van het 
magazine Klooster te lezen was. De moeite waard 
om in onze Verbinding af te drukken. 
En… wat zou het mooi zijn als er in onze parochie 
ook mensen opstaan en zeggen... ik wil wel wat 
betekenen voor onze parochie. U kunt altijd contact 
opnemen met ons secretariaat. 

Leiders hebben we nodig 
Een bijzonder moment afgelopen dinsdag, als 
vertegenwoordigers van kleine 
geloofsgemeenschappen uit vele hoeken en gaten 
van Nederland bij elkaar zijn in de kerk van Sint-
Maarten te Maartensdijk. Als Erik Borgman en 
Nynke Dijkstra hun inspirerende visie op kleine 
geloofsplekken gegeven hebben. Als bijna 
iedereen uit de verschillende dorpskerken zijn of 
haar verhaal heeft gedaan en wel duidelijk is dat 
we allemaal behoefte hebben aan verbondenheid 
en ondersteuning, neemt oud-deken Frans Zwarts 
het woord. Hij herinnert aan het begin van de kerk 
in Maartensdijk, een cruciaal moment. Alles 
wankelde, niets was nog zeker, de toekomst 
voelde als tasten in de mist. En toen stonden vijf 
huismoeders op om Frans Zwarts op het hart te 
drukken dat deze kleine gemeenschap niet 
verloren mocht gaan. Daar gaan wij voor zorgen, 
wisten deze vijf huismoeders zeker. En ze hebben 
woord gehouden. Frans Zwarts wilde er maar mee 
aangeven: iedere kleine geloofsgemeenschap 
heeft leiders nodig. Toen waren het vijf 

huismoeders. Vandaag de dag zijn het andere 
mannen en vrouwen. Ik geef een paar 
voorbeelden. Een huisarts die soms in de kerk is 
en het op zich neemt om het kerstspel voor de 
kinderen te organiseren. Een lerares van de 
oecumenische basisschool die het voor elkaar 
krijgt dat alle 300 kinderen in de Advent iedere 
week naar de kerk komen om te zingen en te kijken 
naar de kaarsen van de Adventskrans. Een oud-
docent die alles regelt rond uitvaarten en 
persoonlijk erop toeziet dat alle mensen die ooit 
begraven of gecremeerd zijn uit onze kerk voor 
altijd een naam hebben aan de muur bij het 
kerkkoor. Een manager die het met een directeur 
uit de zorg, een gemeenteambtenaar en een 
techneut voor elkaar krijgt dat de keuken 
vernieuwd is, de gemeenschapsruimte nieuwe 
tafels en stoelen heeft en er op de kerkbanken 
prachtige kussens liggen. Zes vrouwen die alle 
ouderen bezoeken en het huisbezoek al lang 
geleden hebben overgenomen van de priester. Vijf 
andere vrouwen die vinden dat de kerk meer 
present moet zijn in het dorp en die maaltijden 
klaarmaken voor de buurt. Twee mannen en drie 
vrouwen die de meeste vieringen verzorgen en 
straks ook rond Kerstmis veel taken voor hun 
rekening nemen. Een begaafde musicus en een 
autodidact op het orgel die ons laten zingen met 
heel ons hart. Deze opsomming is nog niet ten 
einde en wil vooral weergeven dat kleine 
geloofsgemeenschappen alleen maar kunnen 
draaien met leiders die gezag hebben en een 
dorpskerk vitaliteit geven. En zij allemaal zijn 
dankbaar als er dan ook weer een 
eucharistieviering is. Want we kunnen niet leven 
zonder de genade van Christus. Die genade is ook 
tastbaar in al die leiders. Want in een tijd waarin 
kleine kerkelijke groepen het meeste zelf moeten 
doen, hebben we leiders uit eigen kring nodig. Dat 
verklaart voor een belangrijk deel waarom de kerk 
van Sint-Maarten nog zo vitaal is. 

Leo Fijen 

 
  

mailto:pastoor@parochiesdewaterkant.nl
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Laat mij als een boom zijn 
Zoals een boom in de grond geworteld is 
Zo zou ik in het leven willen staan 
Vanzelfsprekend de seizoenen volgend 
Bloesemen als het mijn tijd is 
Bloeien als het warm genoeg is 
Mijn bladeren laten vallen 
in volledig vertrouwen 
dat er een nieuwe bloeitijd komt 
En kaal durven zijn 
om me te richten op innerlijke groei 
 
Maar in plaats daarvan 
Probeer ik het leven 
naar mijn eigen beeld te vormen 
door alles weg te snoeien, te knippen en te zagen 
wat me niet bevalt 
Alsof ik het natuurlijke verloop van mijn leven kan 
controleren 
Ik probeer te bloeien als de tijd nog niet rijp is 
Als mijn bladeren vallen verzet ik me hevig 
Ik wil niet dat het gebeurt niet nu, niet zo…. 
 
Laat mij echter als een boom zijn 
Heel natuurlijk 
Bereidwillig de stroom van de omstandigheden 
volgend 
Zo zou ik willen leven 
En sterven 

Anky Floris 

Wishful Singing zingt ‘Ubi Caritas’ 
Speciaal voor het 25e seizoen van de Westfriese 
Ekklesia, ons jubileum jaar. 
Liederen van Hildegard von Bingen (1098-1179) 
Ubi Caritas - Ola Gjeilo (1978) 
Opdrachtcompositie - Diederik v.d. Laag (1991) 
Highlights close harmony repertoire Wishful 
Singing 
Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur 
Plaats: St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 
186,1715 GV Spanbroek.  
Organisatie: St. Westfriese Ekklesia en St. 
Bonifatiusparochie 
Kaarten:  €27,50 pp, contant bij binnenkomst 
kerk of te bestellen bij : 
www.wishfulsinging.nl/concertagenda 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 
 
 

 

Overige mededelingen 

Parochies de Waterkant op social media! 

 Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de 
activiteiten in onze parochies? Via facebook, Instagram en ons 
WhatsApp-kanaal worden de nieuwsbrief, activiteiten, 
mededelingen en het laatste nieuws van de parochies in de 
regio de Waterkant verspreid.  
Volg ons en blijf op de hoogte van Parochies de Waterkant!  

 
https://n9.cl/facebookdewaterkant 
 

https://n9.cl/instagramdewaterkant 

 
 
https://n9.cl/whatsappdewaterkant 
 

  

https://www.wishfulsinging.nl/concert/ubi-caritas-spanbroek/
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Westfriese Kerken helpen 
De kerken financieren samen het werk van professionele, goed opgeleide, 
psychosociale hulpverleners. Het straatpastoraat krijgt ook steun van landelijke 
fondsen. Wat heeft HWK te bieden? 
- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een 

groot verdriet bijvoorbeeld. 
- Hulp bij het vinden van de juiste instantie, die je verder helpen kan 
- Praktische hulp als je koelkast én je portemonnee allebei leeg zijn. 
- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank en uitkering 
- Een gesprek over levens- of geloofsvragen. 
Wat doet Straatpastoraat Hoorn e.o.? 
De straatpastor is vooral een vertrouwenspersoon voor mensen die op straat leven, organiseert lunches, een 
festival voor smalle beurzen en afhaalmaaltijden voor wie zulke steun nodig heeft. Meer weten? Bel 0229-
271684. 
Meer info vind je op: 
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl en www.straatpastoraathoorn.nl 

 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud 
Inwoners; 
die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten. 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag 
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar 
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 
 Nibbixwoud: 

 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 

 

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging 

Pastores-team regio De Waterkant 
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door het pastores-team, op dit 
moment bestaat het pastoresteam uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werkster. De pastores zijn 
benoemd voor alle parochies in regio De Waterkant en werken door de hele regio heen, maar om het 
pastorale werk te verrichten worden de taken en gebieden van de pastores verdeeld.  
Het pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale 
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. Iedere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en 
sacramentele noden.  
De taak van de eerst-aanspreekbare pastor kent verschillende aspecten:  
Sacramenten: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor (priester of diaken) die contactpersoon is 
voor het bedienen van de sacramenten in de betreffende locatie: doopsel, huwelijk, boete en verzoening, 
ziekenzalving. 
Pastoraat: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor die contactpersoon is voor het pastoraat 
(vieringen, uitvaarten, contact met werkgroepen, huisbezoek, zieken(zegen), contact met scholen, jongeren, 
oecumene…) 
Parochieraad: Elke parochieraad heeft een eerst-aanspreekbare pastor die lid is van het pastoresteam van 
de regio en die is belast met het uitvoeren van het pastorale beleid zoals beschreven in het beleidsplan van 
de regio in de betreffende locatie. De eerst-aanspreekbare pastor in de parochieraad wordt wel geacht de 
vergaderingen van de parochieraad bij te wonen. 
In een parochie is meestal dezelfde pastor eerst-aanspreekbare voor de parochieraad, het pastoraat en de 
sacramenten, maar in sommige locaties, is het om een of andere rede moeilijk om alle aspecten door dezelfde 
pastor te laten verrichten.  

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
http://www.straatpastoraathoorn.nl/
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
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Verantwoordelijkheden en taken pastores parochies De Waterkant 
Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant;  
coördinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg in de regio;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies:  
Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer (sacramenten, pastoraat en parochieraad)  
St. Lambertus te De Weere (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
O.L.V Rozenkrans te De Goorn (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (sacramenten en pastoraat) 
Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum; bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Victor te Obdam (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Johannes Geboorte te Hoogwoud (parochieraad) 
St. Bavo te Ursem (Parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (parochieraad) 
Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster; coördinator MOV-werk; coördinator van inter- 
parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Georgius Spierdijk (pastoraat en parochieraad) 
O.L.V. Rozenkrans te De Goorn (pastoraat jongeren) 
O.L.V. van Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie (pastoraat) 
Pastor Josué Mejía Sánchez: Kapelaan, coördinator ouderenpastoraat en communie-thuis voor de hele regio;  
Contactgegevens: Tel. 06-26198245, Email: josueenmanuel.holanda@gmail.com 
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St Johannes Geboorte te Hoogwoud (sacramenten en pastoraat) 
St. Bavo Ursem (sacramenten en pastoraat) 
St. Georgius te Spierdijk (sacramenten) 
 

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque   voorzitter 
Dhr. Peter Bakker              vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer             secretaris - penningmeester ad interim 
Dhr. Ruud ter Schure           bestuurslid  
Pastoor Bert Glorie            bestuurslid 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  

 
Emmaüs parochieraad  
Bertus Schilder               voorzitter 
Tony Slaman                secretaris  
Juul Kampstra               penningmeester 
Hans van Engen              afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel                afgevaardigde Nibbixwoud  
Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer): 
Koos Otten                  afgevaardigde Zuidermeer voorzitter 
Koos Molenaar               afgevaardigde Zuidermeer secretaris 
Ans Kenter                  afgevaardigde Zuidermeer penningmeester 
 
Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur.  
Telefoon: 0229-571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06 47556611. 

 

mailto:josueenmanuel.holanda@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
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Locatieoverleg Hieronymus 
Het locatieoverleg Hieronymus bestaat uit vertegenwoordigers van alle taakgroepen in de Hieronymuskerk. 
Het overleg komt twee keer per jaar bijeen en bespreekt alle informatie uit de Taakgroepen en de 
Parochieraad. Ook worden de ontwikkelingen in de Waterkant besproken en komen de financiën aan de 
orde. De Hieronymuskerk kent de volgende taakgroepen: 
Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, Doopgroep, Sylvidakoor, Parochieel Koor, 
Oecumenische werkgroep, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leedgroep, Familievieringgroep, 
Kerkbalans, Tuingroep/kerkhofgroep, Kerkschoonmaakgroep, Bloemschikkers, Technische werkgroep, 
Livestream, beeld en geluid, Gastvrouwengroep, Redactie en Verspreiding Verbinding en Vrijwillige kosters 
Sweelinckhof, PCI kerstactiegroep en Triduüm, stichting Vrienden van Hieronymus, Lourdesgroep. 
Coördinatieoverleg Cunera 
Het overleg met de coördinatoren van de commissies vindt één keer in de twee maanden plaats. Zo kan er 
snel en adequaat gereageerd worden op de gebeurtenissen in de locatie Cunera. Uiteraard worden de 
ontwikkelingen in de regio besproken en de informatie uit de parochieraad. Dit overleg wordt CC genoemd 
en de coördinatoren vertegenwoordigen de taakgroepen van de commissie vieringen en pastoraat, 
commissie organisatie en beheer en de commissie communicatie.  De commissies bestaan uit de volgende 
taak/werkgroepen: 
Commissie vieringen en pastoraat: 
Avondwake, Lekenvoorgangers, Lectoren, Koren, Eerste Communiegroep, Vormselgroep, Gezinsviering 
kerst, Kosters, Misdienaars, Geloven Nú, M.O.V., P.C.I., Bezoekgroep, Overleggroep liturgie, 
Kerkversiergroep bij speciale vieringen, Bloemschikkers, Liturgische werkgroep, Oecumenische werkgroep, 
Uitvaart en klokkenluiden, Uurwerk toren. 
Commissie organisatie en beheer: 
Onderhoud en techniek, Altaarkleden, Archiefgroep, Gastvrouwgroep, Kerkwerksters, Huishouden, 
Kerkbalans, Dorpsveiling, Koffiegroep, Poetsgroep, Raapploeg, Palmpasen, Rondleiding kerk, Secretariaat, 
Stencilwerk, Tuingroep, Livestreamgroep, Kerstversiergroep, Wijkcontactpersonen, Begraafplaatscommissie 
Zwaagdijk-West. 
Commissie communicatie: 
Redactie Verbinding, Website, P.R. 
De coördinatoren van de commissies overleggen één keer per jaar met de bij hen behorende 
vertegenwoordigers van de taak/werkgroepen. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum      Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 

           Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem 
           Info: www.laatsteeerwognum.nl 
           Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com  
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 
           Monique Bankras en Lian Kroon  
 
Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
           Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 
Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197 
 
Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk 
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 

http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:emiel.castricum@gmail.com
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
http://tel.nr/
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Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 

 
Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl.Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje 
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.  Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 
Wognum. Een misintentie kost € 10,-. 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 

Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
47556611, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 

 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum      NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
Zuidermeer     NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van 
Lourdes Zuidermeer) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  Naam / voornaam    __________________________________________ 
  Adres           __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

Secretariaten 
Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum    secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M/V 

http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

