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Jolanda Velt          Postgalei 18     573357 
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Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 
 

Het volgende nummer van ‘de Verbinding’ 
verschijnt rond donderdag 2 mei 
Kopij inleveren vóór vrijdag 26 april 
(parochieblad123@gmail.com) 

 

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  
 
Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. Let op de inleverdatum. 

 
VERSCHIJNING 2024 AANLEVEREN 
Donderdag 2 mei       Vrijdag 26 april  
Donderdag 11 juli      Vrijdag 5 juli  
Donderdag 10 oktober    Vrijdag 4 oktober 
Donderdag 12 december  Vrijdag 6 december  

 
Van de redactie: 
Jammer genoeg weinig kopij in deze editie van het 
parochieblad. Schroom niet als u kopij heeft en 
mail het door naar de redactie van ‘de Verbinding’. 
(parochieblad123@gmail.com). Wij zijn er heel blij 
mee. 
In deze uitgave kunt u 
zien welke vieringen er in 
aanloop van en met 
Pasen worden 
gehouden. Er is vast een 
viering van uw gading bij. 
Namens de redactie 
wensen wij u alvast een 
mooi en vrolijk Pasen 
toe! 
 

 
 

Woordje van de pastoor 

Pasen komt eraan! 
De veertigdagentijd is bijna voorbij. Maar voor 
velen blijft het leven een "tijd van woestijn", die toch 
langer dan veertig dagen duurt. In de laatste 
weken heb ik naar veel verhalen geluisterd van 
mensen die niet zulke makkelijke momenten 
beleven: het overlijden van dierbaren, ziekte, 
ouderdom, eenzaamheid, problemen in de 
familie... maar niet alleen op persoonlijk niveau; 
ook in de kerk lijkt er een tijd van "crisis" gaande te 
zijn. Het enthousiasme valt weg, veel energie is 
verloren gegaan en de toekomst ziet er niet zo 
rooskleurig uit. Aan het begin van de vastentijd, bij 
de asoplegging, klonken de woorden: "Stof zijt gij 
en tot stof zult gij wederkeren". Wie kent deze 
woorden niet? Stof en as, het besef van broosheid 
en breekbaarheid... en toch komen ze uit het boek 
van de Schepping: was het niet uit stof dat God de 
mens schiep? Had Hij ons niet Zijn levensadem 
ingeblazen toen Hij ons uit het stof der aarde 
boetseerde? En zou Hij dat dan nu niet meer 
doen? 
Pasen komt eraan! Op lentedagen zie je mensen 
druk werken in hun tuinen en boeren zijn volop aan 
het werk op het veld. Bij het aanbreken van de 
lente voelen velen de lentekriebels opborrelen en 
hun handen jeuken om aan de slag te gaan. Na de 
winter wordt het tijd om weer in beweging te 
komen; de natuur en de mensen ontwaken uit hun 
winterslaap. Na Goede Vrijdag zaten de vrienden 
van Jezus bedroefd bij elkaar. Ze voelden zich 
ontmoedigd, teleurgesteld, en hadden weinig zin 
om verder te gaan. Ze vroegen zich af of alles wat 
ze samen hadden meegemaakt wel betekenis had 
gehad. Maar terwijl ze met elkaar praatten, 
begonnen ze langzaam te beseffen dat Jezus niet 
gevangen zat in een graf. Het graf was leeg! Hij 
was niet dood; Zijn dood betekende niet het 
definitieve einde. Hij leefde voort in hen en werkte 
door hen heen. 
Pasen komt eraan! Pasen is niet alleen maar een 
lentefeest, maar gaat verder dan alleen het 
seizoen. Het draagt een diepere betekenis met 
zich mee: nieuw leven voor Jezus na zijn dood op 
Goede Vrijdag, een nieuw leven voor ons. In 
vroegere tijden was de paaswake het cruciale 
moment waarop mensen, door middel van het 
doopsel, werden opgenomen in de 
geloofsgemeenschap. Dit betekende voor hen een 
kans om een nieuw leven te beginnen. In de 
Paasnacht zullen wij de schitterende ritus van het 
ontsteken van de Paaskaars opnieuw beleven: 
ontstoken aan het "nieuwe vuur" zal het licht 
langzaam de duisternis verdrijven en ons weer 
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verlichten, het licht van nieuw leven, het licht van 
Christus. Houd dit licht brandend! 
Pasen komt eraan! Pasen is het feest van nieuw 
leven, een frisse start binnenin ons. Ik hoop dat wij 
als parochie Pasen mogen vieren als het feest van 
de "paaskriebels", het feest om aan de slag te 
gaan. Hij leeft en wil ons laten delen in Zijn nieuw 
leven. Zoals de natuur ons haar mooie frisse 

voorjaarskleuren laat zien, zouden wij als parochie 
nieuw vuur en nieuw licht moeten zijn om in onze 
omgeving te laten zien dat Hij niet meer dood is, 
maar dat Hij leeft! Dan is er toekomst! 
Zalig Pasen aan iedereen! 

Met hartelijke groeten, 
Pastoor Álvaro 

 

 
 
 
Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,  
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  
 

 
Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 23 maart 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 23 maart 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Palmpasen – Palmzondag 

Álvaro Samenzang 

Nibbixwoud Zo 24 maart 10:00 uur St. Cunera Eucharistie  

Palmpasen – Palmzondag 

Álvaro Cunerakoor 

Nibbixwoud Di 26 maart 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 28 maart 11.00 uur H. Hiëronymus Witte Donderdag 

Hiëronymusschool 

Álvaro en  

H. van Engen  

 

Wognum Do 28 maart 19.30 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie 

Witte Donderdag Gezamenlijke 

viering 

Álvaro Parochieel Gemengd 

Koor 

Nibbixwoud Vr 29 maart 15.00 uur St. Cunera Gebedsdienst 

Goede Vrijdag -  Kruisweg  

Álvaro Mannenkoor 

Wognum Vr 29 maart 19.30 uur H. Hiëronymus Golgotha 

Goede Vrijdag  

  

Nibbixwoud Vr 29 maart 19.30 uur St. Cunera Gebedsdienst 

Goede Vrijdag - Kruisverering  

Álvaro Mannenkoor 

Wognum Za 30 maart 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en Gebed  

Paaszaterdag Oecumenische 

viering 

Álvaro en  

M. Gaastra 

 

Nibbixwoud Za 30 maart 12:00 uur St. Cunera Zegening Paasontbijt 

Paaszaterdag 

Álvaro 

 

 

Wognum Za 30 maart 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie  

Paaszaterdag 

Álvaro Vivace 

Nibbixwoud Za 30 maart 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie  

Paaszaterdag - Paaswake 

M. Vriend Cunerakoor 

Nibbixwoud Zo 31 maart 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

1e Paasdag Gezamenlijke viering 

Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Ma 1 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie 

2e Paasdag  Gezamenlijke viering 

Álvaro Het Schubertkwartert 

Nibbixwoud Di 2 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 4 april 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Vr 5 april  H. Hiëronymus Triduüm   

Wognum Za 6 april  H. Hiëronymus Triduüm   

Nibbixwoud Za 6 april 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Mannenkoor 

Wognum Zo 7 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie Familiezondag  

1e Communieviering 

Na afloop is er koffie-thee 

Álvaro 
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Nibbixwoud Di 9 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 11 april 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 13 april 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman  

Wognum Za 13 april 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie  T. Slaman Samenzang 

Nibbixwoud Zo 14 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Na afloop is er koffie-thee  

T. Slaman Vivace 

Nibbixwoud Di 16 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 18 april 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 20 april 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 20 april 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Parochieel Gemengd 

Koor 

Nibbixwoud Zo 21 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Cunerakoor 

Nibbixwoud Di 23 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 25 april 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Zo 28 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Gezamenlijke viering 

H. van Engen Cantorij 

Nibbixwoud Di 30 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 1 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden T. Kok  

Wognum Do 2 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 4 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie  Álvaro  

Wognum Za 4 mei 19:15 uur Gemeentehuis  

Wognum 

Dodenherdenking Oecumenische  

werkgroep 

 

Nibbixwoud Za 4 mei 19:00 uur St. Cunera Dodenherdenking P. Ettes Cantorij 

Wognum Zo 5 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Familiezondag 

Mariaviering 

Na afloop is er koffie - thee 

Álvaro 

 

 

Nibbixwoud Di 7 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 8 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden M. Tessel  

Nibbixwoud Do 9 mei 10.00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Hemelvaartsdag Gezamenlijke 

viering 

M. Vriend  

 

Cunerakoor 

 
 

Misintenties H. Hiëronymus 

Zaterdag 23 maart (Sweelinckhof) en zaterdag 
23 maart (kerk): 
Marian Bijman-Jonker; Gre Overboom en 
overleden familie; Cock en Willy Salman-Laan; 
Nico, Matthew en Donny Kok; Klaas Weel; Hans 
van Oosten; Corsteven Beemster en zegen over 
zijn gezin en voor het welslagen van een operatie; 
Martien en Tine Rinkel-Leek; Levende en 
overleden leden van tuinploeg “Bladgroen”; In 
dankbaarheid jegens God vanwege het vele goede 
wat Hij heeft gegeven;     
 
 
 

Zaterdag 30 maart (Sweelinckhof en kerk): 
Nel Heus-Loos; Arie, Truus Laan-van Westen en 
Kees; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, 
Petra en zegen over hun gezinnen; Lizet Groot-
Zuiker; Annet Langedijk; Arie en Corrie Loos en 
overleden familie; Cock en Willy Salman-Laan; 
Adrie Smit; Pastoor Gerard Koning; Overleden 
familie Bleeker-Ootes, Jan en Trees Ootes en 
levende en overleden familieleden; Klaas Weel; 
Kees, Siem en Renee Besseling; Wim en Tiny 
Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek;    
 
 
 

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 
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Vrijdag 5 april (Triduüm): 
Gre Overboom en overleden familie; Arie Wiering; 
Pastoor Gerard Koning; Kees, Siem en Renee 
Besseling; Ans Ursem-van der Wee; Willy Salman-
Laan; Riet van Straalen-Komen; 
 
Zaterdag 6 april (Triduüm): 
Riet van Straalen-Komen die 2 jaar terug is 
overleden; 
 
Zondag 7 april (Familiezondag):  
Nel Heus-Loos; Pe Veeken, Piet en Corry Veken-
Zut; 
 
Zaterdag 13 april (Sweelinckhof en kerk): 
Riet van Straalen-Komen die 2 jaar terug is 
overleden; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en 
zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-

Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; 
Cock en Willy Salman-Laan; Adrie Smit; Tiny 
Ursem-Schouten; Qrijn en Gre Kroon-Ruiter;  
 
Zaterdag 20 april (Sweelinckhof en kerk): 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Arie en Corrie Loos en overleden familie; 
Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; 
Corsteven Beemster en voor zijn jarige 
kleindochter Sophie; Kees, Siem en Renee 
Besseling; Nico, Matthew en Donny Kok; 
 
Zaterdag 4 mei (Sweelinckhof) en zondag 5 
mei (kerk): 
Nel Heus-Loos. Jaap Ursem en Marco; Pe 
Veeken; Klaas Weel; Riet van Straalen-Komen. 
 

 

Misintenties St. Cunera

Zondag 24 maart: 
Jaap van Diepen en zegen over zijn gezin; Niek en 
Gerda op den Kelder-Kolkman; Jaap en Afra 
Dudink-Bruijns; Agatha en Ferry Vleerlaag en 
Jozef Karsten; Ab Moras, Wil, Sandra en zegen 
over het gezin; Pe Goedhart; Pierre en Ria Vriend-
Braas; Piet en Vera Knol-Groot; 
 
Zaterdag 30, zondag 31 maart, maandag 1 april 
(Pasen): 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Anita Buis en allen die haar dierbaar 
zijn; Jan en Rika Appelman-Knol; Jaap en Grada 
Wenker-Pronk; Cees Karels; Kees Knol en 
overleden familie Knol-van Straalen; Piet Bos; Jan 
Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Bets 
Goedhart-Blank; Simon Vleerlaag en Anneke 
Vleerlaag-Jonk en zegen over de gezinnen; Cor en 
Bep Ettes-Ursem en overleden familie, uit 
dankbaarheid en om zegen over de familie; 
Pastoor Gerard Koning; Nico Kok; Johannes en 
Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; 
Tinus Kok; Cor Hoogland; Hans en Rob Hulst; Piet 
Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en 
Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Joop en 
Alie van Zelm; Pierre en Ria Vriend-Braas; George 
van der Laan; Johannes Koopman en overleden 
familie Koopman-Stolwijk; Mart Peerdeman-Rood 
en zoon Ron; Jaap en Annie Neefjes-Stuijt; Ab 
Moras, Wil, Sandra en zegen over het gezin; Piet 
Schoenmaker; Jan Appelman en Pierre Appelman; 
 
Zaterdag 6 april: 
Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Kees 
Kroon en overleden familie; Ab Moras, Wil, Sandra 
en zegen over het gezin; 

In het bijzonder bidden wij voor Riet Ursem-
Oudeman. Het is vandaag een jaar geleden dat we 
van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 14 april: 
Cor Hoogland; Overleden familie Schoenmaker; 
Cor Ligthart; Nicoline Buis; Gerbrand en Tiny 
Beerepoot-Entius; 
 
Zondag 21 april: 
Nic en Lies Commandeur-Machtel; Jan Entius en 
families Entius, Bijl, Schilder; Jan Tensen; Gerard 
Verbeek en overleden ouders Verbeek-Smit; Jaap 
en Afra Dudink-Bruijns; Gerard Vlaar; Pierre en Ria 
Vriend-Braas; 
In het bijzonder bidden wij voor Ciel Wijnker-
Appelman. Rond deze tijd is het een jaar geleden 
dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 28 april: 
Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet 
en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; 
Familie Ooijevaar-van Ophem en overleden familie 
Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de 
gezinnen; Pe Goedhart; 
 
Zondag 5 mei in Wognum: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn;  Tinus 
Kok;  
 
Donderdag 9 mei (Hemelvaart): 
Jan Roozendaal; Pastoor Gerard Koning; Cor 
Hoogland. 
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Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Piet van Zalinge, Paul Huijberts, Ans Conijn, To 
Komen-Dekker en Cees Beerepoot (locatie H. Hiëronymus) Gerard Admiraal, Peter Kok, Nico Neefjes, Chris 
Appelman en Mirjam Vork (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de 
almachtige en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 
 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd 
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, 
tel: 571736.  

 
Agenda Nibbixwoud 
Donderdag 4 april  13:00 uur  kerkwerksters groep 5 
Woensdag 24 april  09:00 uur  kerkwerksters groep 6 
 
Kerkwerksters Wognum 
Groep 5      2 april    13:00 uur  
Groep 6     9 april    09:00 uur 
Groep 1   18 april   09:00 uur 
Groep 2   24 april   13:00 uur 
Groep 3   30 april    09:00 uur 
Groep 4      8 mei     10:00 uur 

 

In Memoriam 

Afra Antonia Dudink-Bruijns *13 september 1936  -  † 8 augustus 2024 
(Locatie St. Cunera) 
Afra is geboren in Heerhugowaard en was de dochter van Jan Bruijns en Mien Dongelmans. 
Afra was de oudste en werd ingezet voor hun gezin, altijd behulpzaam en zorgzaam. Ze 
trouwde met Jaap, maar bleef altijd voor haar ouders en schoonouders zorgen Het huwelijk 
van Afra en Jaap bleef kinderloos. Pas een paar jaar geleden vertelde ze haar zus, dat ze daar 
veel verdriet van had gehad. Ze deed heel veel vrijwilligerswerk. De Zonnebloem, de kerk en 
niet te vergeten het Rode Kruis. Niet voor niets heeft ze daar een onderscheiding voor 
gekregen. 
Heel wat jaren na het overlijden van Jaap ontmoette ze Jan. Daar heeft Afra gelukkige en mooie jaren mee 
gehad en zoals ze wel eens zei: “Oh, wij zitten mooi an.” Door Jan kreeg ze bonuskinderen Inge en Mark en 
hun drie kinderen. Wat was ze gek op ze en omgekeerd. Afra hield van kaarten en was een trouw lid van de 
kaartvereniging. Ze keek er wekelijks naar uit. En ze hield van gezelligheid met een sigaretje en een portje 
erbij.  
Helaas de laatste maanden ging het niet goed. Ze werd steeds benauwder en had veel pijn in haar benen. 
Toch kwam ze uit het ziekenhuis, maar de familie had het gevoel dat het zomaar over kon zijn. Op 8 januari 
belde ze zelf de ambulance, het ging niet goed. Dankbaar is de familie dat ze zo lang in haar eigen huis heeft 
kunnen wonen en dat ze niet eenzaam is overleden. Vele mensen kwamen afscheid nemen bij de 
condoleance. Haar uitvaart was heel liefdevol met voorganger pastor Bert Glorie, haar petekind. Lieve Afra, 
rust zacht. 
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Mededelingen van de penningmeester 

Bericht voor de rechthebbenden van grafmonumenten op de R.K. begraafplaatsen van onze 
parochie. 
In een schrijven van het bisdom wordt medegedeeld dat per 1 januari 2024 de landelijke collectieve 
grafmonumentenverzekering voor R.K. begraafplaatsen zal komen te vervallen. Grafmonumenten zijn, 
gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dit is in 2010 in de wet vastgelegd. 
Ruim 13 jaar heeft het bisdom de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden maar 
hier komt nu een einde aan. Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg kan dragen voor een 
verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief 
gedekt. 
Let op: het gaat dus alleen om de grafmonumenten op de R.K. begraafplaatsen en niet om 
grafmonumenten op de openbare begraafplaatsen!! 
Mocht u vragen hebben omtrent deze mededeling dan kunt u contact opnemen met Juul Kampstra, 
telefoonnummer: 0229-572859 

 Met vriendelijke groet, 
Tony Slaman-Kuip, secretaris. 

 

Mededelingen voor alle locaties 

Triduüm (Ontmoetingsdagen) in de RK 
Kerk Wognum, 50-jarig jubileum op vrijdag 
5 en zaterdag 6 april 2024 
Wat een mooie traditie dat het Triduüm in de week 
na Pasen gehouden wordt in de RK Kerk van 
Wognum, Dit jaar een speciaal jaar vanwege het 
50-jarig jubileum. Verschillende gasten hebben 
zich al opgegeven, maar er kunnen er natuurlijk 
altijd nog meer bij. Men denkt nog steeds dat je 
echt ziek moet zijn om te komen, maar bij ons is 
iedereen welkom die deze dagen wil beleven. 
Het programma voor deze dagen: op de eerste dag 
om 10 uur koffie en om 10:30 uur een viering door 
Pastoor Alvaro Rodriguez Luque en Pastor Bert 
Glorie met het Gemengd Parochieel Koor van 
Wognum. Ook komen de pastores uit de 
deelnemende parochies. Daarna Hans van Engen 
die een onderwerp bespreekt. Er is verder 
voldoende tijd om met elkaar een praatje te maken.  
’s Middags een gezellig programma tot half 4. 
Hiervoor zijn ook de oud-vrijwilligers en 
contactpersonen uit de verschillende parochies 
uitgenodigd. Heel mooi dat er zoveel 
aanmeldingen zijn. Zij hebben zich jarenlang 
ingezet voor het Triduüm en mooi om elkaar nu 
weer te zien. De tweede dag ook om 10 uur koffie 
en een viering met het Westfries Mannenkoor met 
daarna een klein concert. Daarna het Marialof met 
bloemenhulde en kaarsen met het Jubilatekoor uit 
Nibbixwoud. Daarna gaan de gasten blij naar huis 

en zeggen vaak dat ze weer kracht hebben om 
door te gaan en hele mooie dagen hebben gehad. 
Ook nog goed om te weten dat er in de kerk ruime 
toiletten zijn, waaronder een invalidentoilet.  
Er zijn veel vrijwilligers en verpleegkundigen die 
helpen, want zonder hun hulp, geen Triduüm. 
Nu speciaal bij het 50-jarig bestaan willen wij dit 
dan ook na afloop met elkaar vieren. We gaan 
ervoor om weer mooie en gezellige dagen met 
elkaar te beleven.   
Als u wilt komen of u weet iemand die hieraan 
zou willen deelnemen kunt u bellen met Ineke 
Overboom-Haakman, tel. 0229-573954 of het 
Comité 06-53 403655. 

Comité Triduüm Wognum, 
Tiny Hetsen, Margreth van Tol,  

Corry Bakker en  Anneke Kamp 
 
Bericht voor de vrijwilligers van het Triduüm 
(Ontmoetingsdagen) 
Binnenkort worden of zijn de vrijwilligers al 
gevraagd of zij weer willen helpen tijdens deze 
dagen. Wij verzoeken de heren-vrijwilligers op de 
dinsdagavond na Pasen om 18:00 uur naar de kerk 
te komen en de dames-vrijwilligers om 19:00 uur 
om de stoelen in de kerk klaar te zetten en de 
ontmoetingsruimte klaar te maken, zodat we 
vrijdag 5 en zaterdag 6 april onze gasten kunnen 
ontvangen. 
We gaan ervoor om weer mooie en gezellige 
dagen met elkaar te beleven. 
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Parochies de Waterkant en Wereldkerk: wij horen erbij!  
Tweede fase van de Synodale Consultatie 

Drie jaar geleden gaf paus Franciscus het startsein voor een ‘synode over 
synodaliteit’ onder de titel ‘Voor een Synodale Kerk. Gemeenschap, 
participatie, missie’.  
Wereldwijd is er in 2021 gesproken over dit onderwerp, waarbij zowel 
katholieken als niet-katholieken hun mening konden geven. Ook in ons 
dekenaat is er in dat kader een bijeenkomst gehouden, waarvoor de 
parochianen van de Waterkant uitgenodigd waren. De gespreksresultaten zijn 
via de bisschoppenconferenties naar Rome gezonden. Daar werd in oktober 
2023 een synode gehouden, waaraan niet alleen bisschoppen, maar ook 
andere mensen hebben deelgenomen, waaronder voor het eerst een aantal 

vrouwen. Maar dat was nog maar een tussenstap. We gaan nu de tweede ronde in, waarin wij als betrokken 
leden van de kerk en andere belangstellenden van gedachten kunnen wisselen over de thema’s die tot nu 
toe naar voren zijn gekomen. In dit proces denken we biddend na over hoe alle gedoopte gelovigen (leken, 
religieuzen, diakens, priesters, bisschoppen) Gods volk vormen onderweg op aarde onder aanvoering van 
de Heilige Geest. Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen 
heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben.  
De volgende gespreksthema’s worden ons aangereikt:  
Thema 1: Ons gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn  
Thema 2: Vorming in een missionaire Kerk 
Thema 3: Deelname aan een verwelkomende Kerk 
Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk  
Kort na Pasen krijgt u de gelegenheid om over deze thema’s mee te praten in onze regio. De bijeenkomst 
voor de parochies in regio De Waterkant is gepland op zaterdag 13 april a.s. van 10.00 tot -12.00 uur in 
de Hiëronymuskerk te Wognum (Kerkweg 1).Ter voorbereiding is veel materiaal te raadplegen op de 
officiële website van de RK Kerk in Nederland: https://www.rkkerk.nl/ Hebt u vragen over dit synodale proces 
of wilt u zich nu al aanmelden voor de bijeenkomst in onze regio, dan kunt u zich wenden tot pastoor Alvaro 
Rodriguez Luque: e-mail: pastoor@parochiesdewaterkant.nl of Tel.: 06-87375420.  

 

Locatie H. Hiëronymus 

Goede vrijdag 29 maart in Wognum: 
Passieconcert Golgotha, het einde...? 

Het lijdensverhaal 
van Jezus 
uitgevoerd door 
een projectkoor 
van Hoebe 

Muziekprojecten, 
een eigen orkest 
en acht solisten, 

gecomponeerd en gedirigeerd door Frank Hoebe 
uit Spierdijk. Het Passieconcert is een modern 
muziekstuk met toegankelijke (Nederlandstalige) 
teksten. 
Met Enrico Kors in de rol van Jezus, Gerard 
Schipper als Judas, Sophie van Langen als Maria, 
Lotte Hoebe als Maria Magdalena, Ron Bleeker als 
Pilatus, Nico Jak als Herodes, Paul Bleeker als 
Hogepriester en Frank Hoebe als Petrus. Jeanet 
de Wit vertelt het verhaal. Dit jaar wordt het stuk 
voor het 22e jaar uitgevoerd, en wel op Goede 
Vrijdag 29 maart 2024 in de Hiëronymus Kerk in 
Wognum, aanvang 20.00 uur. Kaarten in de 
voorverkoop € 10, aan de zaal €12,50. Kinderen 
t/m 12 jaar € 5. Voor reserveren zie 

www.hoebemuziekprojecten.nl. We hopen u 
allemaal te zien op Goede Vrijdag in Wognum ! 

 
Het Schubertkwartet 
In de gezamenlijke eucharistieviering op maandag 
1 april, Tweede Paasdag, luistert Het 
Schubertkwartet  de viering muzikaal op.  Zij 
zingen 5, 6, 7, 8 en 9 van de Deutse Messe; tekst 
van Johan Philip Neuman en muziek van Frans 
Schubert. Het is een prachtige mis met sopraan 
Ria Commandeur,  alt Lies Smith,  tenor Jan Tros 
en bas Piet Commandeur. Dit alles onder leiding 
van dirigent Margreet Drijver, de vorige dirigent 
van het Sylvidakoor. Pastoor Alvaro gaat deze 
eucharistieviering voor, aanvang 10:00 uur. 

Vriendelijke groet,  
Hans van Engen 

 

Begraafplaats bij de Hieronymuskerk 
De winter is voorbij, hoewel we niet echt over een 
winter konden spreken. Het was eigenlijk een 
lange herfst van november tot begin maart. 
Ondanks het regenachtige weer is er in deze tijd 
veel werk verzet in de tuin rondom de kerk. Door 
de storm was er een boom omgewaaid, door de 

http://www.hoebemuziekprojecten.nl/
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regen was het toegangspad vanaf de Kerkstraat 
onbegaanbaar, en het snoeiwerk vroeg ook de 
nodige aandacht. We zijn blij dat dit allemaal is 
gedaan met de hulp van de vaste vrijwilligers. Ook 
de compostbak, die behoorlijk vol was, is weer 
leeg. 
Nu dient de lente zich aan en gaat eind Maart de 
eerste tuinploeg weer beginnen op de 
dinsdagmorgen. Ook voor hen is er veel werk te 
doen. Inmiddels is er weer water bij het tappunt, 
dat zal zeker nodig zijn voor het schoonmaken van 
de graven of om de plantjes water te geven. Er zijn 
6 urnen nissen besteld die eerdaags worden 
geplaatst naast de reeds bestaande nissen. 
Aandacht voor de automatisch geopende hekken 
is er ook. Deze zijn aan onderhoud toe. Vandaar 
dat het hek vanaf de Kerkstraat tijdelijk dicht blijft. 
Via het parkeerterrein kunt u naar de 
begraafplaats. Bij Jacob Blank zijn er begin mei 
weer heel veel plantjes te verkrijgen en natuurlijk 
ook bij de plaatselijke bloemmist. Samen maken 
we er weer een mooi en toegankelijk kerkhof van. 
Helpt u mee? 

Namens de kerkhof beheerders, 
Gerard en Marijke Wittenberg 

 
Terugkijken op mooie vieringen in de 
Hieronymus…. 
Het jaar 2024 is weer goed begonnen. Elk 
weekend een viering in het Sweelinckhof op 
zaterdag morgen en de ene maand op zondag en 
de andere maand op zaterdagavond ook een 
viering  in de Hieronymuskerk. Bijzondere 
vieringen waren de afgelopen periode: Een mooie 
Carnavalsviering, te gast was de 
Carnavalsvereniging De Krotenkokers. Ook was er 
de Viering van Medeleven met mooie troostende 
teksten en liedjes. Elke eerste zondag van de 
maand was er de Familieviering. Steeds meer 
mensen uit de regio weten deze viering te 
waarderen. Op zondag 3 maart stelden de 14 
communicanten uit de regio zich voor. Een leuke 
viering met veel kinderen uit de parochies van 
Spanbroek, Opmeer/Hoogwoud, De Weere en de 
Emmaus. Op 7 april doen zij hun eerste Heilige 
Communie. Fijn dat deze vieringen zijn 
geïntegreerd in de Familiezondagen. Op die 
manier worden de communicanten ook echt 
opgenomen in onze gemeenschap. Ook zijn de 
afgelopen periode twee dopelingen in onze 
kerkgemeenschap opgenomen. De Vastenactie is 
gepresenteerd met medewerking van het 
Jambokoor. Daar werden we bekend gemaakt met 
niet alleen offeren van geld maar ook van Kippen. 
De opbrengst van de Vastenactie gaat dit jaar naar 
de Stichting Voortzetting werk van pater Kees Spil 
uit de Zuidermeer. Het wordt besteed aan de 
renovatie van een ziekenhuis in Uganda. 

Op 12 maart hield de Oecumenische werkgroep 
Wognum een Bezinningsavond in de Protestantse 
kerk met als thema: Helpende Handen. Een mooie 
avond met verhalen uit de Wijkzorg, Het 
Vluchtelingenwerk en de Brandweer. 
 
Komende periode 
Pasen staat weer voor de deur. We beginnen de 
Goede week met Palmzondag: Het 
Palmpasenstokken maken is in de Cunera als ook 
de optocht. Op Witte Donderdag heeft de 
Hieronymusschool haar Paasviering. De Viering 
wordt voorgegaan door pastoor Álvaro en Hans 
van Engen. Kinderen zorgen zelf voor de liedjes, 
teksten, en gebeden. Alle 450 stoelen worden dan 
weer eens gebruikt. ’s Avonds is er een 
gezamenlijke Witte Donderdag viering met het 
Parochiekoor. Op Goede Vrijdag is er het 
muziekstuk Golgotha om 19.30 uur en op 
Zaterdagmorgen is er een oecumenische viering in 
de grote zaal van het Sweelinckhof. Ds. Marianne 
Gaastra en Pastoor Álvaro gaan voor. In de 
Paaswake ’s avonds om 19.00 uur gaat pastor 
Álvaro voor en het koor uit de Zuidermeer Vivace 
verzorgd de muziek. Eerste Paasdag is de 
gezamenlijke viering in de Cunera en op de tweede 
Paasdag is de gezamenlijke viering in de 
Hieronymuskerk. 5 en 6 april is voor de 50ste keer 
Het Triduüm. Elders in dit blad kunt u het 
programma lezen. 
 
CONCERT-agenda Hieronymuskerk 
In januari was er een zeer goed bezocht concert 
van de fanfare Ons Genoegen. 24 februari was het 
Jambokoor te gast. Ook hier waren veel 
bezoekers. Het concert dat gepland stond op 2 
maart van Big Kick met Stuurloos ging helaas niet 
door. De Goede Vrijdag Viering op 28 maart zal 
verzorgd worden door de Frank Hoebe-groep met 
het muziekspektakel: Golgotha. Het begint ’s 
avonds om 19.30 uur. Op 5 en 6 april staat het 
Triduüm gepland, zie elders in dit blad. 4 mei de 
Oecumenische 4 mei viering vlak voor de 
dodenherdenking in het Gemeentehuis. 12 Juli 
staat een concert gepland van de koren: Legacy, 
Stemband en Men at Work. Dick Rood gaat de 
aanspreekpersoon voor de concerten worden in de 
Hieronymuskerk, hij zal de afspraken en 
coördinatie regelen. Hij neemt deze taak over van 
Hans van Engen     
 
Stille Aanbidding in de kapel van de 
Hieronymus 
Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 
is er Stille Aanbidding in de kapel van de 
Hieronymuskerk. Het Heilig brood staat uitgestald. 
Het is een gelegenheid om in stilte de Eeuwige te 
ontmoeten. Ook zijn er boekjes met de mooiste 
teksten uit de bijbel. De Avond wordt verzorgd door 



10 
 

de leden van het pastoraal team. Het is een zeer 
indrukwekkend gebeuren. Je kunt komen en gaan 
wanneer je wil. 
 
Het licht op……… 
Dit keer: het licht op de kerkwerksters. Elke week 
weer zie je op verschillende tijden in de week een 
groep van vier vrouwen( waarom geen mannen?) 
die de kerk en de bijgebouwen geheel vrijwillig 
onderhouden en schoon maken. In totaal zijn er 
zo’n 20 vrouwen die 1 x per maand volgens rooster 
deze grote klus klaren, maar het is wel erg gezellig. 
Zeker omdat onze kerk, de kapel, en de 
ontmoetingsruimte toch wel veel worden gebruikt 
en vooral bij uitvaarten door veel mensen worden 
bezocht. Hulde aan dit Schoonmaakgilde. 1 x per 
jaar hebben ze met z’n allen een gezellige middag. 
Als er mensen zich bij dit Gilde willen aansluiten 
kunnen zij zich opgeven bij Nell Koeleman. 

Hans van Engen namens de Parochieraad 
 

Samenvatting Kerkbezoek Hieronymus 
Wognum 2023 
Elk weekend tellen de kosters in de 
Hieronymuskerk het aantal bezoekers. Dat is 
belangrijk om te weten hoeveel boekjes er nodig 
zijn en hoe vieringen voorbereid moeten zijn op het 
aantal bezoekers. Ook is het belangrijk om inzicht 
te krijgen in het kerkbezoek om beleid voor de 
toekomst te kunnen bepalen. Het is een van de 
pijlers voor kerksluiting (naast voldoende financiën 
en voldoende vrijwilligers). Er is een 
dubbelcontrole op basis van het ingekomen 
collectegeld. Het Bisdom vraag een aantal keren 
per jaar het bezoekersaantal op. 
Het Overzicht van de Hieronymuskerk: 
Het hele jaar door zijn er elk weekend 3 vieringen 
in de Emmaüsparochie: een in het Sweelinckhof, 
een in de Cunera en een in de Hieronymuskerk. Er 
zijn twee eucharistievieringen door de week. (met 
gemiddeld 7 bezoekers) In het Sweelinckhof is er 
elke zaterdag een viering met gemiddeld 23 
bezoekers. 
Er is het afgelopen jaar 9x een Regionale 
Familieviering geweest op de eerste zondag van 

de maand. Het aantal bezoekers vanaf februari 
2023 bedroeg: 96/85/119/73/77/73 de eerste helft 
van het jaar en na de vakantie: 96/86/82. 
De weekendvieringen in de Hieronymus wisselen 
sterk van bezoekersaantal. Een 30tal mensen 
bezoeken de viering elke week. De vieringen met 
het Parochiekoor, het Sylvidakoor, Vivace of een 
gastkoor hebben veel meer wisselende bezoekers: 
gemiddeld 82 mensen in de gewone reguliere 
weekenddiensten, met af en toe duidelijke 
uitschieters vanwege bijzondere vieringen zoals: 
Carnaval: 210 bezoekers, Viering van Medeleven: 
106, Paaswake: 139, Eerste Paasdag: 115, 
Aandachtzondag 132, Allerzielen: 206, Kerstnacht 
1: 203 en Kerstnacht 2: 267. Er waren twee 
vieringen met de Hieronymusschool: Witte 
donderdag: 441 bezoekers en met Kerst 431 
bezoekers. De Oecumenische vieringen (4 per 
jaar) worden goed bezocht: gemiddeld 86 
bezoekers. Er waren het afgelopen jaar: 14x een 
uitvaart/afscheidsdienst of condoleance. Het 
bezoekersaantal varieert sterk: Tussen 80 en de 
300. Er waren afgelopen jaar 4 concerten: 
gemiddeld 300 bezoekers per keer. 
De vieringen worden voorgegaan door: Pastoor 
Álvaro Rodriguez Luque, Pastoraal werker Anne-
Marie van Straaten, en de DOP-ers Trudy 
Breeuwsma, Tony Slaman, Mariska Vriend en 
Hans van Engen. Pastoor Alvaro gaat gemiddeld 
1x per maand voor in de eucharistie in de 
Emmaüsparochie. Hij houdt twee keer in de week 
(dinsdag in de Cunera en donderdagmorgen in de 
Hieronymus) een eucharistieviering. Een 
voorganger gaat voor in 3 vieringen in het weekend 
dat hij/zij de beurt heeft. Op die manier gaan we 
efficiënt om met onze teksten en overwegingen. 
De Hieronymuskerk heeft 4 kosters. Zij doen 1x 
per maand dienst + de uitvaarten door de week. 
Het Sweelinckhof heeft 10 vrijwilligers die de 
kosterdiensten vervullen. In de Hieronymus zijn 4 
lectoren, het Sylvidakoor heeft een eigen lector. Er 
zijn geen misdienaars in de Hieronymus. Tot zover 
de cijfers voor het jaar 2023 

Februari 2024  
Hans van Engen 

 

Locatie St. Cunera 

Bericht van het Cunerakoor 
Op 12 maart jl. hield het Cunerakoor de 
jaarvergadering. Eerst werd er nog een uurtje 
gerepeteerd en daarna naar de pastorie voor de 
koffie/thee koek en aansluitend de 
jaarvergadering. Een bewogen jaar voor het koor. 
Na 10 jaar moest het koor afscheid nemen in 
augustus 2023 van organist/dirigent Wil Luiken, 
een groot musicus. In die jaren heeft hij veel 
muziek voor ons geschreven en dat resulteerde 

erin dat ons koor in die periode veel lichte 
kerkmuziek ten gehore bracht. Zijn 65-jarig 
jubileum werd in mei gelukkig nog gevierd in 
Hoogwoud. Een gezamenlijke viering tijdens 
Pinksteren met het koor van Hoogwoud was het 
slotakkoord met hem. Wil had al tijdig aangegeven 
aan het bestuur; als jullie iemand kunnen vinden 
om mij te vervangen pak dit dan aan want ik kom 
niet meer terug. Zo hadden wij in de zomer een 
goed gesprek met Ruud Hoogenboom. Hij wilde 
graag een goed kerkkoor dirigeren en had al eens 



11 
 

ingevallen bij ons Mannenkoor. Op 5 september 
zijn we de 1e repetitie met Ruud gestart. Wij 
voegen ons weer in een ander repertoire en 
liederen welke weer een andere diepgang hebben. 
Ruud vierde 19 november zijn 40-jarig jubileum als 
kerkmusicus met een concert, lezing en een 
boekpresentatie. We kunnen zeggen dat het pittig 
voegt met Ruud voor ons koor. Zijn manier van 
dirigeren en voorzingen (ook tijdens de vieringen) 
heeft ons koor op een hoger niveau gebracht. De 
interactie is goed en ieder is scherp en van goede 
wil om nog mooier te gaan zingen. Als het mogelijk 
is begeleid Hans Weenink tijdens de vieringen.  
We hebben nu 27 koorleden. De heren met 6 man 
doen ontzettend hun best, maar kunnen zeker nog 
aanvulling gebruiken. Ook de sopranen zijn flink in 
de minderheid. Door diverse omstandigheden zijn 
koorleden soms genoodzaakt om even een pas op 
de plaats te maken. Maar het bijzondere is…. Zo 
gauw men weer kan komen sluit men weer aan. De 

saamhorigheid waarvan ons koor getuigd geeft 
een goede afspiegeling van onze 
gemeenschapszin. 
Onze Cunerakerk blijft voor ons een veilige basis 
waarin we elke week samen kunnen komen 
repeteren en om te vieren. Vele andere dorpen 
hebben niet meer zo’n prominente plek om dit te 
ervaren en andere vrezen wat hun de komende 
jaren boven het hoofd hangt. In deze roerige tijd 
zijn wij gelukkig gezegend met Pastoor Alvaro en 
een fijn team welke de parochie leiding geven. 
Ieders inzet, in welke vorm dan ook, is dan ook 
ontzettend belangrijk om onze parochie draaiende 
te houden. Door de sociale contacten tijdens de 
repetitie op dinsdagavond en de verzorging van de 
diverse vieringen is dit voor velen een fijn muzikaal 
samenkomen. Ons koor hoopt nog vele jaren met 
onze inbreng voor de parochie vieringen te kunnen 
verzorgen. 

 

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

De steen is weg. 
Het graf is leeg. 
En uit de mist 
van kille onmacht 
die ons altijd weer 
in het gezicht slaat, 
stroomt zacht wat licht ons tegemoet. 
Want Hij die dood was, leeft. 
Hoop kan niet meer ontvreemd. 
Er zal een morgen zijn, 
van lachen en van troosten. 
Wij horen op te staan. 
Kom, geef een hand, 
jij die ontmoedigd bent, 
jij met je hoofd gebogen. 
Wij mogen leven zonder angst. 
Het woord dat Hij ons gaf 
brandt in ons hart. 
Wij leren zien wat nog niet is 
met onze diepste ogen. 
Er is een weg gebaand 
voor iedereen 
omzoomd met 
bloesemende bomen. 

Kris Gelaude 
 

Westfriese Lourdes Vliegreis – Sinds 2002 
Als mensen nu aan mij vragen: ‘En? Hoe was het 
in Lourdes?’ Dan geef ik als antwoord: ‘Lourdes 
moet je beleven. Het is zo’n bijzondere plek en er 
hangt zo’n bijzondere sfeer dat ik je niet goed kan 
vertellen wat mij heeft geraakt. Ik ben dankbaar 
voor de mooie reis en de herinnering die ik met 
mijn moeder heb mogen maken.’  
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2023) 

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2024 (21 t/m 
26-sep) zit vol… Door ‘ziek en zeer’ zijn er nogal 
eens annuleringen. Het kan daardoor lonend zijn 
om u toch aan te melden. U wordt dan op de 
wachtlijst geplaatst. U kunt tevens aangeven op de 
voorlopige deelnemerslijst van 2025 geplaatst te 
worden, indien er geen uitvallers zijn. In december 
2024 wordt dan (per mail) gevraagd of uw 
aanmelding nog van kracht is.  
Wilt u sowieso in september 2025 met Groep 
Westfriesland naar Lourdes en verzekerd zijn van 
deelname, meld u dan nu al aan bij Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040. Ook dan 
wordt in december 2024 via de mail gevraagd of 
de aanmelding nog aan de orde is. De reis zal in 
2025 rond dezelfde data zijn. Werkgroep 
Westfriese Lourdes Vliegreis:  Ans Spruit 0229-
591719, Harry Vet 0228-514040 (coördinator). 
 

Ga je met ons mee? 
Na een geslaagde bedevaart in oktober 2023 
hebben we besloten om ook in 2024 naar Lourdes 
te gaan, de plek waar Maria verscheen aan 
Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen 
troost, hoop en vreugde van Maria mochten 
ontvangen. Lourdes, een plek waar hemel en 
aarde elkaar raken…Tijdens het verblijf bezoeken 
wij het Heiligdom, nemen deel aan diverse 
plechtigheden zoals de lichtprocessie, de viering 
aan de Grot, de Internationale Hoogmis en de 
kruisweg. Natuurlijk mag een excursie naar 
de Pyreneeën niet ontbreken. De bedevaarten die 
Yvonne en pastoor Nico begeleiden zijn een mix 
van inspiratie, informatie, ontmoeting, bezinning en 
ontspanning. Wij zingen, lachen, huilen en bidden 
heel wat af! De reis is Inclusief: 

mailto:ham.vet@quicknet.nl
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•Reis per luxe touringcar (nachtbus) vanaf de 
opstapplaats naar Lourdes vv 
•Vijf overnachtingen in hotel Irlande op basis van 
volpension in een tweepersoonskamer 
•Hotel- en reisleidster Yvonne Heddes 
•Pastorale begeleiding door Pastoor Nico Knol 
•Nederlandstalig programma met excursie's  
•Fooien, belastingen, boekings- en 
administratiekosten, bijdrage aan het Heiligdom  
•Consumpties tijdens de busreis  
•Diner op 13 oktober in Amsterdam 
Exclusief  
•Hapjes tijdens de busreis 
•Toeslag eenpersoonskamer 
•Reis- en annuleringsverzekering  
•Indien wijzigingen in de vervoerskosten of 
verschuldigde (nieuwe) heffingen daartoe 
aanleiding geven, behoudt Christoffel Reizen zich 
het recht voor deze door te berekenen aan de 
pelgrims. Aanmelden/boeken via 
www.christoffelreizen.nl CR240136. 
Meer informatie : 
Yvonne Heddes, telefoon 06-51605562 en 
E-mail: yvonne@yris-ursem.nl 
Pastoor Nico Knol, telefoon 06-23614321 en 
E-mail: pastornico@ziggo.nl 
 

Peter Vermaat speelt “Elisabeth van 
Thüringen, de vrouw die keuzes durft te 
maken” 
Op 3 april 2024 speelt dichter-verteller Peter 
Vermaat de voorstelling over het leven van 
“Elisabeth van Thuringen, de vrouw die keuzes 
durft te maken”. Elisabeth van Thüringen (1207-
1231) dochter van de koning van Hongarije, groeit 
op aan het hof van de Thüringse landgraven. In 
haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat 
essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of producten 
fair trade zijn, en organiseert zij voedselbanken 
door de graanschuren open te zetten voor de 
armen. Op weg naar de kruistocht sterft haar man 
Lodewijk tijdens een epidemie en is zij, amper 
twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. 
Ze neemt dan een belangrijke  
beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten 
voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een 
middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord 
op problemen van alle tijden. Haar naam was en is 
nog steeds verbonden aan menig zieken- en 
verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf 
Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15, Wognum. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: € 12,50 pp.  
Info: www.westfrieseekklesia.nl,  
kaarten reserveren via 06-10875975 

 

Bezoek eens de website van onze parochie: 
http://www.rkemmausparochie.nl 

“Deze wereld omgekeerd”, Alex van 
Heusden preekt in de Westfriese Ekklesia 
De eerstvolgende viering van de Westfriese 
Ekklesia, is op zondag 7 april 2024 om 11.00 uur 
in de Protestante Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. Het jaarthema voor dit seizoen 2023-
2024 luidt: Een mens te zijn op aarde. Wij hebben 
de sprekers gevraagd een lied van Huub 
Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt zijn; een 
lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook 
een sterke actuele betekenis heeft. In deze viering 
zal Alex van Heusden spreken over: Deze wereld 
omgekeerd. 
“De wijze woorden en het groot vertoon 
de goede sier van goede werken 
de ijdelheden op hun pauwentroon 
de luchtkastelen van de sterken …” 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is deze keer Marga de Groen. Het 
koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding 
van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op de 
vleugel door Dick Grasman. U bent van harte 
welkom. Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 

http://www.christoffelreizen.nl/
mailto:yvonne@yris-ursem.nl
mailto:pastornico@ziggo.nl
http://www.westfrieseekklesia.nl/
http://www.westfrieseekklesia.nl/
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Overige mededelingen 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud 
Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag 
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar 
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 

 Nibbixwoud: 
 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 
Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?  
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op. 
Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684 
 

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging 

Pastores-team regio De Waterkant 
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door het pastores-team, op dit 
moment bestaat het pastoresteam uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werkster. De pastores zijn 
benoemd voor alle parochies in regio De Waterkant en werken door de hele regio heen, maar om het 
pastorale werk te verrichten worden de taken en gebieden van de pastores verdeeld.  
Het pastoresteam werkt samen voor de hele regio en komt regelmatig bij elkaar voor overleg om het pastorale 
werk vanuit de verschillende locaties goed te kunnen verrichten. Iedere parochie heeft een eerst-
aanspreekbare pastor om in de betreffende parochie antwoord te kunnen geven aan de pastorale en 
sacramentele noden.  
De taak van de eerst-aanspreekbare pastor kent verschillende aspecten:  
Sacramenten: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor (priester of diaken) die contactpersoon is 
voor het bedienen van de sacramenten in de betreffende locatie: doopsel, huwelijk, boete en verzoening, 
ziekenzalving. 
Pastoraat: Elke locatie heeft een eerst-aanspreekbare pastor die contactpersoon is voor het pastoraat 
(vieringen, uitvaarten, contact met werkgroepen, huisbezoek, zieken(zegen), contact met scholen, jongeren, 
oecumene…) 
Parochieraad: Elke parochieraad heeft een eerst-aanspreekbare pastor die lid is van het pastoresteam van 
de regio en die is belast met het uitvoeren van het pastorale beleid zoals beschreven in het beleidsplan van 
de regio in de betreffende locatie. De eerst-aanspreekbare pastor in de parochieraad wordt wel geacht de 
vergaderingen van de parochieraad bij te wonen. 
In een parochie is meestal dezelfde pastor eerst-aanspreekbare voor de parochieraad, het pastoraat en de 
sacramenten, maar in sommige locaties, is het om een of andere rede moeilijk om alle aspecten door dezelfde 
pastor te laten verrichten.  

 
Verantwoordelijkheden en taken pastores parochies De Waterkant 
Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: priester; pastoor-moderator; voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant;  
coördinator en eindverantwoordelijk van de sacramentele en pastorale zorg in de regio;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies:  
Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum/Zuidermeer (sacramenten, pastoraat en parochieraad)  
St. Lambertus te De Weere (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
O.L.V Rozenkrans te De Goorn (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (sacramenten en pastoraat) 
  

 

mailto:pci.wognum@gmail.com
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Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum; bestuurslid Kerkbestuur De Waterkant; begeleiding PCI;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Victor te Obdam (sacramenten, pastoraat en parochieraad) 
St. Johannes Geboorte te Hoogwoud (parochieraad) 
St. Bavo te Ursem (Parochieraad) 
St. Bonifatius te Spanbroek (parochieraad) 
Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster; coördinator MOV-werk; coördinator van inter- 
parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen; ziekenzegen;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St. Georgius Spierdijk (pastoraat en parochieraad) 
O.L.V. Rozenkrans te De Goorn (pastoraat jongeren) 
O.L.V. van Lourdes te Zuidermeer in samenwerking met Emmausparochie (pastoraat) 
Pastor Josué Mejía Sánchez: diaken, coördinator ouderenpastoraat en communie-thuis voor de hele regio;  
Eerst-aanspreekbare voor de parochies: 
St Johannes Geboorte te Hoogwoud (sacramenten en pastoraat) 
St. Bavo Ursem (sacramenten en pastoraat) 
St. Georgius te Spierdijk (sacramenten) 
 

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque   voorzitter 
Dhr. Peter Bakker              vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer             secretaris - penningmeester ad interim 
Dhr. Ruud ter Schure           bestuurslid  
Pastoor Bert Glorie            bestuurslid 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  
 
Emmaüs parochieraad  
Bertus Schilder               voorzitter 
Tony Slaman                secretaris  
Juul Kampstra               penningmeester 
Hans van Engen              afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel                afgevaardigde Nibbixwoud  
Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer): 
Koos Otten                  afgevaardigde Zuidermeer voorzitter 
Koos Molenaar               afgevaardigde Zuidermeer secretaris 
Ans Kenter                  afgevaardigde Zuidermeer penningmeester 
 
Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur.  
Telefoon: 0229-571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06 47556611 
 
Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, 
Doopgroep, Vormselgroep, 1ste Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, 
Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed. 
Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, 
Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, 1ste Communiewerkgroep, Kosters, Vormselgroep, Collectanten, 
Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep. 
  

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
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Commissie Beheer en organisatie Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Kerkbalans, Kosters, Tuingroep/kerkhofbeheer, 
Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, 
Kerststalgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van taakgroepen: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, 
Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosters. 
Werkgroep Communicatie: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen van beide locaties:  
Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, 
Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR. 
Algemeen:  
PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum      Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 

           Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem 
           Info: www.laatsteeerwognum.nl 
           Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com  
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 
           Monique Bankras en Lian Kroon  
 
Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
           Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 
Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197 
 
Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk 
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 
Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 

 
Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl.Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje 
deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.  Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 
Wognum. Een misintentie kost € 10,-. 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 

Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
47556611, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 
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Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum      NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
Zuidermeer     NL18RABO0160300282 (deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van 
Lourdes Zuidermeer) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  Naam / voornaam    __________________________________________ 
  Adres           __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

Secretariaten 
Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum    secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M/V 

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

