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Het volgende nummer van het Parochieblad 
verschijnt rond donderdag 18 januari 
Kopij inleveren vóór vrijdag 12 januari 
(parochieblad123@gmail.com) 

 

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  
 
Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. Let op de inleverdatum. 

 
VERSCHIJNING 2024 AANLEVEREN 
Donderdag 18 januari    Vrijdag 12 januari  
Donderdag 21 maart     Vrijdag 15 maart  
Donderdag 2 mei       Vrijdag 26 april  
Donderdag 11 juli      Vrijdag 5 juli  
Donderdag 10 oktober    Vrijdag 4 oktober 
Donderdag 12 december  Vrijdag 6 december  

 
Van de redactie: 
En zo ligt 2023 alweer bijna achter ons. Wat is dit 
jaar snel voorbij gegaan. Verdrietige en mooie 
momenten bracht dit jaar. De komende weken bij 
uitstek een moment om er bij stil te staan. Namens 
de redactie wens ik u fijne en gezellige kerstdagen 
en voor 2024 een jaar met veel mooie momenten 
toe. 
We hebben gemeend de lay-out van het 
parochieblad te updaten. Hopelijk vergroot het de 
leesbaarheid van het blad. ‘De Verbinding’ kent 
een volle editie. Veel leesplezier toegewenst. 
 
 

 

Woordje van de pastoor 

Ben je al klaar om Kerst te vieren? Zijn alle 
benodigdheden ingekocht? Zijn de kerstkaarten 
verstuurd? Is de kerstversiering gereed? We 
hebben ruim de tijd gehad om alles klaar te 
hebben. In september lagen de kerstspullen al in 
de winkels! Maar is ook jouw leven, jouw hart, 
gereed om Kerst te vieren? 
De Advent en Kersttijd zijn prachtige dagen. In de 
eerste dagen van december zingen we “vol 
verwachting klopt ons hart”… Dat is de Adventstijd, 
een tijd van verwachting, van hoop. Voor sommige 
mensen zal het puur een materialistische 
verwachting zijn, maar ik hoop dat het voor jou en 
ook voor mijzelf, vooral een geestelijke 
verwachting mag zijn.  
Deze tijd van het jaar wordt wereldwijd gevierd, 
maar in talloze plaatsen en huizen blijft de ware 
betekenis van Kerstmis onbekend. Soms is het 
zelfs moeilijk om het woord "Kerstmis" te horen te 
krijgen. “Kerstmis” is ouderwets, voor velen is het 
“winterfeest” geworden. Nog moelijker om elkaar 
een “zalig Kerstmis” toe te wensen… in plaats 
daarvan kiezen we ervoor elkaar "fijne feestdagen" 
toe te wensen. De winterdagen aan het einde van 
het jaar worden vaak gezien als een materialistisch 
feest, gericht alleen maar op het gezellig 
samenzijn. Hierdoor gaat de ware betekenis van 
Kerstmis in onze tijd soms stilletjes voorbij. Een 
paar weken geleden las ik in het boek “Van donker 
naar licht” een stukje van Leo Fijen dat ons kan 
helpen om de betekenis van Kerstmis opnieuw te 
ontdekken: 
“Greccio is een klein dorp in de bergen, op 
behoorlijke afstand van Assisi. In de dagen van de 
Advent in het jaar 1223 verbleef de heilige 
Franciscus daar enige tijd in een klooster van de 
orde die hij zelf had gesticht. Ver weg van de 
bewoonde wereld, in een dorp, niet zo makkelijk 
bereikbaar, omgeven door bossen en bergen. De 
bevolking van Greccio vroeg zich af waarom God 
zo vaak onzichtbaar was, eigenlijk net als 800 jaar 
later in onze tijd van veel crises en oorlogen. 
Franciscus had daar een antwoord op dat tot op de 
dag van vandaag door de hele wereld zichtbaar is: 
de kerststal. Hij vroeg de dorpsbewoners een os 
en een ezel te regelen, met stro en een kribbe. En 
hij riep de mensen ook op om met fakkels te 
komen. Daar stonden ze dan, midden in de 
kerstnacht, de eenvoudige mensen van een 
vergeten dorp, hoog in de bergen, met fakkels in 
het donker. Franciscus hield van een geloof dat zo 
concreet mogelijk moest zijn om het wonder van 
God die ons leven komt delen in het kindje Jezus 
echt te ervaren. Daarom vroeg hij mensen ook om 
even niet meer te klagen maar gewoon mee te 
doen met het verhaal en zo opnieuw de geboorte 
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van Christus te ervaren, met Jozef en Maria, met 
het kindje Jezus. Zo kwam het licht daar acht 
eeuwen geleden in het donker. En iedereen werd 
er stil van. Want in die stilte konden mensen 
ervaren dat een kwetsbaar kind mensen nodig 
heeft, een gemeenschap. En in die stilte mochten 
ze meemaken dat het licht het kan winnen van het 
donker en dat midden in de schepping mensen 
geheeld worden in hun verdriet, in hun zorgen en 
in hun armoede. Het mooiste van die stilte was de 
vrede in hun hart: Jezus werd geboren in hun eigen 
hart. Mooier kan het geloof niet zijn, dieper kan de 
stilte van de eerste kerststal niet zijn. Daarom heeft 
deze stilte de wereld veroverd, tot op de dag van 
vandaag. En onze wereld heeft die stilte van de 
eerste levende kerststal meer dan ooit nodig.” 
Zo werd een onbeduidend dorpje in Italië het 
nieuwe Bethlehem: de plaats waar God te midden 
van de mensen aanwezig is. Op 24 december van 
dit jaar 2023 is het precies 800 jaar geleden dat 
Franciscus van Assisi de eerste kerststal van de 
geschiedenis liet inrichten. Franciscus vond dat 
zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor 
de menselijke kant van het kerstverhaal. Daarom 
besloot hij het zichtbaar te maken. Dat is ook mijn 
wens voor ons allen, dat onze 
parochiegemeenschap een nieuwe Bethlehem, 
een levende kerststal mag worden waar velen het 
kerstkindje komen bewonderen en Jezus mogen 
ontmoeten, een plek waar iedereen welkom is om 
te vieren dat God met ons leeft! 
Zalig Kerstmis en gezegend nieuwjaar 2024! 

Pastoor Álvaro 

 
 
 

Bezinning 
Mochten we een beetje gelijken op de bewoners 
van de kerststal… 
Een beetje op Maria: 
meewerkend met Gods genade 
in overgave en in groot geloof. 
Een beetje op Jozef: 
dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en 
trouw 
waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft 
gedragen. 
Een beetje op de engelen: 
boodschappers van goed nieuws, 
van vrede, vreugde en geluk. 
Een beetje op de herders: 
die hun schapen leiden en beschermen. 
Een beetje op de ezel: 
een-en-al-oor, luisterbereid en veel verdragend. 
Mocht je iets hebben van zijn koppige trouw 
om door te zetten op de goede weg. 
Een beetje op de os, 
het dier dat trekt: 
we hebben nood aan 
voortrekkers en spoortrekkers. 
En veel, heel veel op het Kind: 
dat ook in jou iets mag doorstralen 
van het echte leven 
en dat in jou 
de Liefde onweerstaanbaar wordt, 
iedereen verwarmend. 
naar Goes 

 
 
 
 
 

Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,  
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  
 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 16 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen  

Wognum Za 16 december 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

3e weekend Advent 

H. van Engen Vivace 

Nibbixwoud Zo 17 december 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

3e weekend Advent 

H. van Engen Cunerakoor 

Nibbixwoud Di 19 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 21 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 23 december 10:30 uur Sweelinckhof Oecumenische viering Álvaro  

Wognum Za 23 december 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

4e weekend Advent 

Álvaro Samenzang 

Nibbixwoud Zo 24 december 17:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Gezinsviering 

1e Kerstavondviering 

Álvaro 

 

Jubilatekoor 

Wognum Zo 24 december 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

1e Kerstnachtviering 

Álvaro 

 

Parochieel Gemengd Koor 
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Nibbixwoud Zo 24 december 20:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

2e Kerstnachtviering 

T. Slaman Mannenkoor 

Wognum Zo 24 december 21:30 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

2e Kerstnachtviering 

T. Slaman Sylvidakoor 

Nibbixwoud Ma 25 december 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

1e Kerstdag 

Gezamenlijke viering 

H. van Engen Cunerakoor 

Wognum Di 26 december 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

2e Kerstdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro 

 

Samenzang 

Wognum Do 28 december 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 30 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Breeuwsma  

Nibbixwoud Za 30 december 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Breeuwsma Cantorij 

Wognum Zo 31 december 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Oudjaarsviering 

Gezamenlijke viering 

T. Breeuwsma Fanfare 

Nibbixwoud Di 2 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 4 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 6 januari 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 6 januari 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Doop van Christus 

Driekoningen 

Nieuwjaarswensen 

Na afloop is er koffie-thee 

Álvaro Jubilatekoor   

Wognum Zo 7 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Familiezondag 

Doop van Christus 

Drie Koningen 

Na afloop is er koffie-thee 

Álvaro  

Nibbixwoud Di 9 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 11 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 13 januari 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Vriend  

Nibbixwoud Za 13 januari 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Vriend Mannenkoor   

Wognum Zo 14 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie M. Vriend Vivace 

Nibbixwoud Di 16 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 18 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 20 januari 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  Hans van Engen  

Nibbixwoud Za 20 januari 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie  

Aktie Kerkbalans 

Hans van Engen Cunerakoor   

Wognum Zo 21 januari 10:00 uur H. Hiëronymus Oecumenische viering  Samenzang 

Nibbixwoud Di 23 januari 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 25 januari 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

 

 
  

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 
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Misintenties H. Hiëronymus 

Zaterdag 16 december, Sweelinckhof en kerk:  
Adrie Smit; Arie en Corrie Loos en overleden 
familie; Riet Blauw-Zandvliet; Pe Veeken; 
 
Zaterdag 23 december, Sweelinckhof en kerk: 
Jaap Ursem en Marco; 
 
Zondag  24 december, Kerstavond kerk: 
Overleden familie Bakker-Twisk; Piet en Frieda 
Bleeker-Neefjes en overleden familieleden; Marian 
Bijman-Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en zegen 
over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-
Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; 
Lizet Groot-Zuiker; overleden familie |Hand-
Commandeur; Corné Stam; Kees Stam en Dora 
Stam-Vlaar; Jos Ursem; Jaap en Trien Koppes-
Gieling en zegen over hun gezin; Joke Stam-
Koelman; Kees Groen en zegen over zijn gezin; 
Overleden ouders Groen-Jong; Jan en Marie 
Huiberts-Snoek,  Wim en Tiny Huibers-Komen; 
Ans Ursem-van der Wee; Kees, Siem en Renee 
Besseling; Gre Overboom en overleden familie; 
Joop Zuiker en zegen over zijn gezin; Hans van 
Oosten; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en 
zonen Willem en Herman; Nicolaas Ursem en 
Catharina Ursem-Groot; Gerard en Margreet 
Ursem; Nel Heus-Loos Pe Veeken Riet van 
Straalen-Koomen; Voor overleden familie Bleeker-
Ootes; Jan en Trees Ootes en levende en 
overleden familieleden; Piet en Riet Kroon-
Hulsebosch; Cock en Willy Salman-Laan; Arie 
Wiering; Wim en Trien Groot-van Diepen en zegen 
over de gezinnen;  Thomas en Wies Karsten-
Schagen, Kees Karsten en overleden familie 
Karsten-Schagen  Kees Bijman en overleden 
ouders Bijman-Pater; Jan Ursem Joop en Tini 
Bleeker Jacques Hetsen Jaap en Tini Overboom-
Schouten en zegen over hun gezin; Gerard en 
Joke Kok-Nanne en zegen over hun gezin; Pastoor 
Gerard Koning; 

Dinsdag 26 december, 2e Kerstdag: 
Lizet Groot-Zuiker; Voor overleden familie Bleeker-
Ootes; Jan en Trees Ootes en levende en 
overleden familieleden; Piet en Riet Kroon-
Hulsebosch; Cock en Willy Salman-Laan; Arie 
Wiering; Wim en Trien Groot-van Diepen en zegen 
over de gezinnen; pastoor Gerard Koning; Piet 
Stam en zegen over zijn gezin 
 
Zaterdag  30 december, Sweelinckhof en 
zondag 31 december, kerk: 
Marian Bijman-Jonker; Adrie Smit; Dick en Bets 
Buis-Smal en zegen over hun gezin; Cock en Willy 
Salman-Laan; Ton en Vera Steltenpool-Overboom 
en zonen Willem en Herman; Pe Veeken; Jan 
Ursem; Jaap Smit en Christina Smit-Kors en zegen 
over hun gezin; 
 
Zaterdag 6 januari, Sweelinckhof en zondag 7 
januari, Familiezondag kerk: 
Ans Ursem-van der Wee, Nel Heus-Loos; Arie en 
Truus Laan-van Westen en Kees; Niek en Toos 
Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over 
de gezinnen, Adrie Smit; Pe Veeken;  
 
Zaterdag 13 januari, Sweelinckhof en zondag 
14 januari, kerk: 
Adrie Hoogewerf; Arie en Corrie Loos en overleden 
familieleden; Pe Veeken; pastoor Gerard Koning;  
 
Zaterdag 20 januari, Sweelinckhof en zondag 
21 januari, kerk: 
Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Piet en 
Frieda Bleeker-neefjes en zegen over hun gezin; 
Joop en Tini Bleeker; Annet Langedijk; Corné 
Stam; Adrie Smit; Pe Veeken;  

 

 

Misintenties St. Cunera 

Zondag 17 december: 
Ans en Leo van Dijk-Bijpost; Cor en Mart Koppes-
Kuip; Overleden familie Schoenmaker; Bert en 
Greet Schouten-de Haan; Jaap de Haan, Patrick 
en Leo en zegen en kracht voor het gezin; Pierre 
en Ria Vriend-Braas; Joop Karsten en zegen over 
zijn gezin; 
In het bijzonder bidden wij voor Jan Smit. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen. 
  
 
Zondag 24 december (Kerstavond): 

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Anita Buis en allen die haar dierbaar 
zijn; Tiny op den Kelder-Breed; Piet en Jenny 
Rikkelman en hun zoon Philip; Jan en Rika 
Appelman-Knol; Jaap en Grada Wenker-Pronk; 
Cees Karels; Jaap van Diepen; Niek en Gerda op 
den Kelder-Kolkman; Arie Koopman; Johannes en 
Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Nic 
en Lies Commandeur-Machtel; Gerard Verbeek en 
overleden ouders Verbeek-Smit; Gerbrand en Tiny 
Beerepoot-Entius; George van der Laan; Hans en 
Rob Hulst; Cor Hoogland; Piet Laan, Antonia Laan-
Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om 
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zegen over de gezinnen; Aad Karsten; Joop en 
Alie van Zelm, Dirk van Zelm, Jo en Aag Vriend; 
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; 
Gerda Berkhout-Bennis; Cor en Mart Koppes-Kuip; 
Bert en Greet Schouten-de Haan; Martijn en Pé 
Vlaar; Jan Roozendaal; Jan Entius en families 
Entius, Bijl, Schilder; Kees Kroon en overleden 
familie; Cor en Bep Ettes-Ursem, uit dankbaarheid 
voor hun liefdevolle aandacht voor de kinderen en 
hun gezinnen en om zegen over de familie; Jaap 
Dudink en overleden familie Dudink-Bruijns en Jan 
Lijnes; Jaap de Haan, Patrick en Leo en zegen en 
kracht voor het gezin; Jan Tensen; Thea 
Hoogland-Karsten; Piet Schoenmaker; Piet en Riet 
de Vries-van Diepen; Jan en Lia Hoffer-van ’t Hek; 
Tom Broersen en overleden familie Broersen-
Commandeur; Piet en Annie Commandeur-Knol 
en overleden familie Commandeur-Knol; Gerardus 
en Catharina van Hal-van Zundert en zegen over 
de gezinnen; Piet Dudink en zegen over het gezin; 
Aad Karsten; Voor Nicoline en opa en oma Buis; 
 
Maandag 25 december (1e kerstdag): 
Nic en Tiny Conijn-Pronk; Kees Knol en overleden 
familie Knol-van Straalen; Niek en Gerda op den 
Kelder-Kolkman; Pe Goedhart; Jaap Huisman en 
overleden familie; Piet en Vera Knol-Groot; Jan 
Roozendaal; Simon Vleerlaag en Anneke 
Vleerlaag-Jonk en zegen over de gezinnen; Jaap 
de Haan, Patrick en Leo en zegen en kracht voor 
het gezin; Pastoor Gerard Koning; Pierre en Ria 
Vriend-Braas; Tinus Kok; Jaap Schermer; 
 
Dinsdag 26 december (2e kerstdag): 
Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en 
zegen over de gezinnen; Jaap Schermer; 
 

Zondag 31 december: 
Kees Knol en overleden familie Knol-van Straalen; 
Piet Bos; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; 
Nic en Lies Commandeur-Machtel; Arie en Riet 
Smit-Mes en André Smit; Hans en Rob Hulst; Piet 
en Vera Knol-Groot; Jan Roozendaal; Bets 
Goedhart-Blank; 
 
Zaterdag 6 januari: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; André 
Smit; Piet Schoenmaker; Tinus Kok en om zegen 
in het nieuwe jaar; 
In het bijzonder bidden wij voor Simon Vleerlaag. 
Vandaag is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 13 januari: 
Tiny op den Kelder-Breed; Piet en Jenny 
Rikkelman en hun zoon Philip; Kees Kroon en 
overleden familie; Jaap Schermer; Nico Kok: Freek 
Kok; 
In het bijzonder bidden wij voor Joop Tol. Rond 
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem 
afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 20 januari: 
Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Simon 
Vleerlaag en Anneke Vleerlaag-Jonk en zegen 
over de gezinnen; Piet en Annie Commandeur-
Knol en overleden familie Commandeur-Knol; Jan 
Klijn en overleden familie Klijn-Jonker; Overleden 
familie Schoenmaker; Cor Ligthart; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman Stolwijk; 
In het bijzonder bidden wij voor Bets Goedhart-
Blank. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat 
we van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 

Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Jeanne Schipper-van Diepen, Koos  Kraakman, Aat 
Schneider–Neefjes Nico Kok, Gerard Stroomer en Theo Blauw (locatie H. Hiëronymus). Mogen zij rust en 
geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 
 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd 
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, 
tel: 571736.  

 
Agenda Nibbixwoud 
Woensdag 20 december 09:00 uur  koperpoetsers 
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Kerkwerksters Wognum 
Groep 2  20 december   13:00 uur 
Groep 3  28 december   09:00 uur 
Groep 4      3 januari        10:00 uur 
Groep 5    9 januari       13:00 uur 
Groep 6  16 januari        09:00 uur 
Groep 1  25 januari        09:00 uur 

 

In Memoriam 

Jeanne Schipper-van Diepen * 5 juni1925  - † 21 oktober 2023 
(locatie H. Hiëronymus) 
-“Ik heb een mooi leven gehad, het is goed zo” zei ze de dag voordat ze overleed. 
Jeanne, Adriana Geertruida, mama, moeder, mam, oma, veel namen waarmee ze werd 
genoemd. Het tweede kind van Klaas van Diepen en Nely Schouten werd 98 jaar geleden 
geboren in de Zuidermeer aan de Koggeweg in de boerderij nu bekend als museumboerderij. 
Toen ze 10 jaar was, verhuisde het gezin naar de boerderij op de grens van de Kerkstraat en 
Westeinderweg in Wognum en een jaar later naar de boerderij in Westerblokker. In die tijd was 
het leven niet makkelijk. Als kind maakte ze de crisisjaren mee, als tiener de tweede wereldoorlog. Het was 
altijd bijzonder, dat ze over haar jonge jaren zoveel herinneringen wist te bewaren en te vertellen, zelfs tot 
aan haar laatste dagen. In 1950 trouwde ze met Piet, betrokken ze het nieuw gebouwde woonhuis tegenover 
de boerderij in Zwaag. Er werden 4 kinderen geboren. Het overlijden van papa in 1981, 42 jaar geleden 
alweer, kwam hard aan. Ze was tevreden met haar leven. Ze had nergens spijt van. Maar met het verlies van 
haar man heeft ze het heel moeilijk gehad. Gelukkig heeft ze de draad daarna weer goed opgepakt. Ze heeft 
veel bestuurswerk gedaan voor allerlei organisaties. Teveel om hier op te noemen. Ze werd ook 
wereldreiziger: Afrika, China, het Midden-Oosten. De groepsreizen met Pastor Weel naar Bijbelse streken 
vond ze ook zo mooi. Hobby’s had ze ook genoeg: breien, haken, borduren, puzzelen, tv-quizzen, en 
natuurlijk zwemmen. Zodra zwembad De Wijzend in het voorjaar openging, kwam ze daar haar baantjes 
trekken. Meer dan 40 jaar heeft ze daar aan de Zwemvierdaagse meegedaan. 
In 1991 verhuisde ze naar de Kerkewagen in Hoorn, waar ze 30 jaar tevreden heeft gewoond. Ze heeft 
precies 2 jaar in Sweelinckhof gewoond. Ondanks haar afnemende gezondheid heeft ze ook hier haar draai 
gevonden. Ieder praatje, ieder bezoek, ieder uitje, maakte haar blij. En het leukste was de bingo op 
maandagmiddag, die mocht ze niet missen. Een sterke en trotse vrouw, trots op haar kinderen, trots op haar 
kleinkinderen, trots op haar achterkleinkinderen.  

 
Koos Kraakman   * 27 oktober 1944    † 24 oktober 2023     
(locatie H. Hiëronymus) 
Koos Kraakman, mijn man en onze pap, is dinsdag 24 oktober 2023 gestorven in het huis dat hij met hulp 
van familie heeft gebouwd, aan de Westeinderweg. Het hele huis ademt pap: van het “kassie” tot de tuin: 
overal heeft pap zijn sporen nagelaten. Het is vreemd om hem niet meer op zijn vertrouwde plekjes te zien. 
Ook de hond Frouke mist hem. Ze waren dol op elkaar en wandelden vaak, dat hield ze fit. Hij kwam vele 
Wognummers tegen en maakte weleens een praatje. Je kon pap herkennen aan het typerende loopje: 
kromme beentjes en zwaaiende armen! Pap had jarenlang gewerkt als stratenmaker bij Roemer (later Ooms). 
Hij was kritisch en eigenwijs - geen handige combinatie - maar hij werkte hard. Genieten kon pap ook, met 
mam en vrienden. Ontelbare vakanties brachten ze door op mooie plekjes met gezellige berghutjes. Ook 
genoot hij van zijn kleinkinderen en oppaskinderen en de reuring die dat meebracht.  
Maar het leven van pap was niet alleen maar gezellig en leuk. De dood heeft meerdere malen bij pap 
aangeklopt, in de vorm van een ernstig ongeluk, verlies van dierbaren en diagnose darmkanker. Pap 
krabbelde steeds weer op. Toen hij in de zomer van 2022 ineens veel gewicht verloor, was de diagnose 
alvleesklierkanker. Onze wereld stond op zijn kop. Pap onderging alle zware behandelingen dapper en 
zonder klagen. September 2023 bleek de kanker terug en niet te genezen. Steeds meer moest pap inleveren; 
autorijden en fietsen ging niet meer, ook waren rollator en later een rolstoel nodig. Toen zijn krachten steeds 
verder afnamen en de dood weer om een hoekje kwam kijken, werd deze door pap met open armen 
ontvangen. Hij was op, hij was er klaar voor en is vol vertrouwen meegegaan. Precies zoals hij wilde - want 
het blijft pap: als die iets in zijn hoofd heeft… Wat zijn wij trots op hem, zoals hij trots was op ons. Dankbaar 
zijn wij voor de liefdevolle zorg die mam aan onze pap gaf en voor de steun van lieve mensen om ons heen. 
Rust zacht, lieve Koos, liefste pap. 

Tiny, kinderen en kleinkinderen 
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Aat Schneider–Neefjes * 20 januari 1936  -  † 31 oktober 2023 
Aat is geboren en opgegroeid in Obdam. Zij is het zesde kind en zesde meisje in een gezin 
van twaalf kinderen. Na de Huishoudschool gaat Aat bij de SPAR winkel in Obdam werken. 
Daarna gaat zij nog een aantal jaar aan de slag in een melkwinkel in Castricum. Op 
drieëntwintigjarige leeftijd leert Aat Piet kennen en anderhalf jaar later trouwen zij. Zij gaan 
in een houten noodwoning in Obdam wonen. Op 20 september 1961 overlijdt hun eerste 
kindje Henkie kort na zijn geboorte. Daarna krijgen zij nog vijf kinderen. Aat wordt oma van 
zeven kleinkinderen, twee bonuskleinkinderen én drie achterkleinkinderen. Na vijf jaar 
wonen in Obdam verhuizen Piet en Aat naar Hoorn en in 1969 gaan zij in Wognum wonen. 
Aat zorgt fulltime voor haar gezin. Als haar kinderen iets ouder zijn, krijgt zij meer tijd voor 
zichzelf. Aat wordt vrijwilligster bij ’t Sweelinckhof, is jarenlang actief bij het Vrouwengilde en gaat een aantal 
jaar een ochtend in de week buitenshuis werken. Aat was heel zorgzaam en behulpzaam. Je kon altijd een 
beroep op haar doen. Aat hield ook van gezelligheid. Het koffiemoment in de ochtend was belangrijk voor 
haar. 
Begin 2016 zijn er twijfels over Aat’s gezondheid. In juli van dat jaar krijgt Aat de diagnose Alzheimer. Niet 
lang daarna kan zij door haar onrust niet langer meer thuis wonen. Aat voelt zich gelijk thuis in de Villa, waar 
zij ruim zeven jaar woont. Aat had altijd veel te vertellen, maar als de ziekte Alzheimer zich openbaart, kan 
zij al snel de woorden niet meer vinden.  
In de Villa genoot Aat zichtbaar van de vele bezoekjes van haar man en kinderen en wij genoten van haar. 
Wij koesteren onze dierbare herinneringen aan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma. 

  
Nico (Nicolaas Albertus) Kok  *17 november 1927 -  † 03 november 2023 
(locatie H. Hiëronymus) 
Nico werd geboren en ging naar school in Hoogkarspel. Hij was het achtste kind van Dirk en Maartje Kok-
Lindeboom. Al op zijn vijftiende ging hij het huis uit en kwam als knecht werken en wonen bij een tuinder in 
Wognum.  Na verloop van tijd zag hij daar echter weinig toekomst in voor hem en in 1948 ging hij een 
kappersopleiding volgen en slaagde daarvoor. Nog enige jaren heeft Nico hier in de buurt bij verschillende 
kappers gewerkt.  
Intussen ontmoette hij in Wognum ook zijn toekomstige vrouw, Riet Bleeker. Ze besloten hun toekomst in 
Canada op te bouwen. In 1952 is hij vertrokken en een jaar later volgde Riet. Twaalf jaar hebben ze daar 
gewoond tot ze met hun 4 kinderen wegens  omstandigheden weer terug naar Nederland zijn gegaan.  
In Wognum gingen ze wonen aan de Commandeurlaan en Nico ging werken bij de Philipsfabriek in Hoorn. 
In 2001 verhuisden ze naar een aanleunwoning van het Sweelinckhof.  Begin dit jaar begon hij problemen 
met zijn gezondheid te krijgen. Eind juni werd hij opgenomen in Verpleeghuis Nicolaas in Lutjebroek en eind 
september verhuisde Nico naar de Villa van het Sweelinckhof.  
Op 10 oktober hebben Nico en Riet hun 70-jarig huwelijksfeest nog gevierd. Daar heeft hij erg van genoten. 
Eind oktober ging het opeens niet goed met hem en enkele dagen later is hij overleden. Hij was een lieve, 
zorgzame en zachtmoedige man. We zullen hem missen.  Moge hij rusten in vrede. 
 

Theo Blauw  * 28 mei 1935     † 16 november 2023 
(locatie H. Hiëronymus) 
Ik leerde buurman Theo kennen, 60 jaar terug als klein jochie die met mijn oudere broers mee mocht naar 
de boerderij van de familie Blauw. De familie Blauw was de eerste op de buurt die een televisie had en dat 
was voor ons heel aantrekkelijk. Wij mochten met de buurtkinderen televisie kijken op woensdag- en 
zaterdagmiddag, als programma’s als Swiebertje en Pipo werden uitgezonden. Wij mochten veel mee met 
paard en wagen, waarmee alle werkzaamheden werden gedaan in die tijd. Hooien was wel het hoogtepunt 
van het jaar en was vooral voor Jan en Theo een drukke periode. 
Techniek was echt Theo zijn ding, dat had echt zijn interesse en hij was dan ook zeer handig en zelfredzaam. 
Een eigenschap die ook zowel Jan, maar in het bijzonder Theo ook had was nieuwsgierigheid naar wat er 
gebeurde in de buurt en het dorp. Als er iets bijzonders gebeurde stond Theo al vlot daar te kijken, vooral als 
er machines aan te pas kwamen. Na het overlijden van moeder hebben de mannen nog 10 jaar samen 
geleefd en geboerd. Na het overlijden van broer Jan in 2002 bleef Theo alleen over op de boerderij. Waar 
we dachten dat dit best lastig voor Theo zou zijn, bleek dit toch anders. Theo werd ondernemender en pakte 
veel dingen aan, die hij daarvoor niet deed.  
Vrijwilliger in Lindendael, mensen rijden voor ziekentridiuüm, werken als grafdelver, vrijwilliger tuinploeg bij 
pastoor en diverse andere ondersteuningen in werkzaamheden bij familie en kennissen pakte hij op. Ook in 
de buurt speelde Theo een actieve rol en was een blije bezoeker van de buurt activiteiten zoals de buurt 
BBQ. Hij had er plezier in om mensen te verrassen, bijvoorbeeld een stukje wal te maaien en krozen voordat 
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je er erg in had. Als ik dan vroeg wie dat had gedaan, keek hij wat leukig en zei: ik denk de kaboutertjes. 
Theo was een man met veel interesses en had daardoor ook veel kennis opgedaan, dat bleek uit de vele 
zaken waarover je met hem kon praten.  
De jaren gingen tellen voor Theo en de activiteiten gingen langzaam aan wat terug. Het ongeval met de 
kachel, bijna drie jaar terug, waardoor hij ernstig verwond raakte, heeft hem veel beperkingen opgeleverd en 
in die tijd hebben wij veel tijd met hem doorgebracht. Hoewel hij beperkt werd in doen en laten, mopperde hij 
niet, maar ging er op zijn manier mee om en liet het zich overkomen met een gezonde dosis humor. Na een 
herstelperiode van een paar maanden is Theo weer op zijn plek terug gekomen waar hij hoorde op ’t Westend. 
De laatste tijd zat hij vrijwel de hele dag in de keuken, kijkend uit het raam, de boel in de gaten te houden en 
mensen die zwaaiden terug te groeten met het opsteken van een krant. Mijn stappies worre al kloiner zee ie 
regelmatig en we waren dan ook niet heel erg verrast en toch ook weer wel door het moment, dat hij afgelopen 
week overleed. Theo, je hebt het goed gedaan, wij zijn blij dat je onze buurman was, rust zacht.      

Fer 
 

Mededelingen van de penningmeester 

Kerkbalans 2024:  
Geef vandaag voor je kerk van morgen 

 
Beste parochiaan, 
Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap! 
Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij vinden 
hier saamhorigheid. Vooral bij feestdagen, uitvaarten en Allerzielen. 
 
De waarde van de kerk is voor iedereen anders. Maar feit is dat onze kerken voor veel mensen van grote 
betekenis zijn. Dat willen wij graag zo houden. 
Wij doen ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2024. 
 
Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en het bestaan van uw kerk betalen. 
Wij stellen het zeer op prijs als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers: 
 
Voor Wognum,      bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32 
Voor Nibbixwoud,    bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84 
Voor Zwaagdijk-West, bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83  
Bovenstaande bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs. 
Voor Zuidermeer,   bankrekeningnr. NL18RABO 0160 3002 82 
Deze bankrekening staat op naam van Parochie O.L.V. van Lourdes Zuidermeer. 
 
Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op 
met de penningmeester. 

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet, 
Alvaro Rodriquez Luque (pastoor) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859). 

 

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaüs 
Begroting voor het boekjaar 2024, in vergelijking met 2023 en 2022 Cijfers X 1.000 euro       

 Begroot Verwacht Begroot Werkelijk   

 2024 2023 2023 2022   

OPBRENGSTEN       

Kerkbijdragen   55   55   60   56   

Collecten   23   23   23   25   

Uitvaarten   20   20   17   20   

Begraafplaats   20   20   20   14   

Antenneopbrengsten   22   22   20   22   

Verhuur woning Z.     8     8     8     8   

Overige opbrengsten    10   10     9   12 

Totaal 158 158 157 157 

https://kerkbalans.nl/inspirerende-kerkverhalen/
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 UITGAVEN       
Parochieel team   44  30   32   38   

Bijdrage Bisdom   23  23   23   24   

Huisvesting W.   25  28   24     7   

Huisvesting N.   31  45   54   44   

Huisvesting Z.     1    1     1     1   

Kosten diensten   15  15   15   13   

Kosten best/pastoraat     2      2     5   

Kosten huishouding     4    4     2     5   

Overige kosten   18   18   14   18   

Totaal 163 164 169 155 

Winstsaldo        2   

Verliessaldo     5     6  12    

   

Toelichting op de kosten: 
De kosten van het parochieel team zijn in 2024 hoger. Dit komt omdat wij minder bewoners hebben 
in de pastorie van Nibbixwoud en dus minder vergoeding krijgen van Het Bisdom. 
De huisvestingskosten zijn lager door een nieuw energiecontract in 2024 en ook krijgen wij in 2024 
opbrengsten van de zonnepanelen.    

 

Mededelingen voor alle locaties 

Vieringen in onze beide kerken  
Een terugblik: 
Na de vakantie begon het seizoen weer. In 
september waren er in beide kerken mooie 
vieringen: De Aandacht zondag in  beide kerken. 
Een mooie viering met mooie teksten, die gepaard 
gingen met het uitdelen de week ervoor van 300 
vrolijke plantjes bij ouderen, zieken en mensen die 
wat extra aandacht mogen ontvangen. Daarna was 
er weer de Vredesweek, een goede oecumenische 
viering in de Hieronymuskerk. Ina Broekhuizen en 
Trudy Breeuwsma gingen voor. Gelukkig is er ook 
weer een oecumenische werkgroep van leden van 
de Cunerakerk en de Thomas gemeente. Tony 
Slaman mocht mede voorgaan in de 
oecumenische viering Oostwoud. In oktober waren 
er Mariavieringen en de Lourdesviering. Ook deze 
vieringen werden weer goed bezocht. De 
Familievieringen zijn ook weer gestart: een 
Hubertusmis in november met de 
Jachthoornblazers. Ruim 150 mensen mochten 
van deze viering genieten. Op 2 november waren 
er op wel 4 verschillende plaatsen, Nibbixwoud, 
Zwaagdijk-West, Zuidermeer en Wognum, 
Allerzielenvieringen. Ondanks de storm konden wij 
via deze vieringen veel mensen troost bieden en 
hun dierbaren herdenken. Op 12 november was er 
de Schoendoosviering. Dit keer in de Hervormde 
Kerk te Wognum. Ook was er  de familieviering in 
december: Hoog bezoek van Sinterklaas die nog 
eens extra aandacht vroeg voor de Advent actie. 
Maar niet vergeten de geweldige opkomst bij de 
Sint Maartenviering in de Cunera: vele blije 
kinderen en ouders. En ook in de Cunera was 
Sinterklaas, de bisschop die naar de mensen 
toegaat en niet met bussen vol bij zich laat komen. 

Pastor Anne-Marie is ook weer begonnen met de 
voorbereiding van de Vormelingen. 
Een vooruitblik: 
De Kerstperiode staat weer op de kalender: We 
kunnen weer mooie vieringen en andere 
activiteiten verwachten. Denk maar eens aan de 
Kerst-Zing In. Al onze vieringen in beide kerken 
worden geweldig ondersteund door onze koren. 
Heel katholiek Nederland is jaloers op zoveel 
kwaliteit en diversiteit aan koorzang door: Het 
Jubilatekoor, Het Mannenkoor, Het Cunerakoor, 
de Cantorij, Het Sylvidakoor, het Parochieel koor, 
het gelegenheidskoor bij de Familievieringen met 
veel Taizé-achtige muziek en Tight Formation. 
Helaas gaat dit koor in het nieuwe jaar stoppen 
omdat er te weinig nieuwe aanwas is. 
In de Kerstnacht is er voor ieder wat wils: op 24 
december om 17.00 uur in de Cunera een 
Gezinsviering, om 19.00 uur een nachtmis in de 
Hieronymus, om 20.00 uur een nachtmis in de 
Cunera en om 21.30 uur een nachtmis in de 
Hieronymus. Maar ook in het Sweelinckhof een 
Oecumenische kerst viering met Pastor Alvaro en 
ds. Marianne Gaastra op zaterdag 23 december 
10.30 uur. De kinderen van de Hieronymusschool 
vieren hun Kerst met een mooie viering op 
donderdag 21 december om 12.45 uur in de 
Hieronymuskerk. Op eerste Kerstdag is er een 
gezamenlijke viering in de Cunera en op tweede 
kerstdag in de Hieronymus. Er is dit jaar geen 
Kindje wiegen in de Hieronymus. Maar mogelijk 
worden er wel vele Kerststallen getoond die Pastor 
Alvaro heeft gekregen van een bewoonster van het 
Sweelinckhof.  Op Oudejaarsdag om 10.00 uur ’s 
morgens is er een gezamenlijke Oudejaarsdag 
viering in de Hieronymus met de Fanfare. Er zijn 
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geen vieringen op Nieuwjaarsdag. Op 6 is er een 
Nieuwjaarsviering in de Cunera, en op 7 januari 
een Familieviering in de Hieronymus. 
De Parochieraad wil alle vrijwilligers en het 
Pastoraal team die al deze vieringen mogelijk 
maken, hartelijk danken voor hun inzet en we 
hopen dit nog jaren door te kunnen zetten. We 
wensen alle parochianen een gezond, gelukkig en 
zalig nieuwjaar! 

Hans van Engen,  
namens de Parochieraad 

 

Wereldvoedseldag/Oogstdankdag 2023 
Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Op 
deze dag staat men jaarlijks stil bij de wereldwijde 
honger en voedselonzekerheid. Maar als we geen 
voedsel verspillen en als we willen delen, heeft de 
VN berekend, dan is er voor iedereen genoeg. 
In het kader van Wereldvoedseldag was er in onze 
Emmausparochie in het weekend van 14 en 15 
oktober een oogstdankdagviering: danken voor de 
oogst en danken voor het feit dat we naar de 
supermarkt of naar de stalletjes van ‘kopen bij de 
boer’ kunnen gaan. 
Na de viering hielden we een deurcollecte voor de 
voedselbank. Onze dank voor de oogst kwam tot 
uiting in een prachtige opbrengst van € 329,10. 

 Namens de voedselbank, hartelijk dank! 
 

Adventsactie   
De opbrengst van de Adventsactie zal dit jaar gaan 
naar India. Er wordt gestreefd om kinderen, die nu 
al vanaf jonge leeftijd in steenfabrieken werken, 
onderwijs te bieden. 
Wat is er aan de hand? 
Rond de kuststad Diamond Harbour, in de Indiase 
deelstaat West Bengalen, is een groot aantal 
baksteenfabrieken gevestigd. Het bakken van 
stenen is seizoensarbeid, die vooral wordt 
uitgevoerd door migranten van het platteland. Hele 
gezinnen trekken naar dit gebied. Ze leven in 
hutjes rond de steenovens, zonder sanitaire 
voorzieningen en water. Ook kinderen werken 
mee, meestal vanaf vijf- of zesjarige leeftijd. 
Twintig procent van de arbeiders bestaat uit 
kinderen. Ze werken zeven dagen per week, tot 
wel negen of tien uur per dag. Het is ongezond 
werk, want de ovens verspreiden fijne stofdeeltjes, 
die longziekten veroorzaken. Veel kinderen lijden 
aan bloedarmoede, gehoor- en oogziektes, 
eczeem en geelzucht. Voor medische zorg zijn ze 
aangewezen op ongeschoolde lokale hulp. 
Overheidsprogramma’s voor ontwikkeling, zorg en 
onderwijs bereiken dit gebied niet. De kinderen 
gaan dus ook niet naar school. 
 
 
 

Wat willen we bereiken? 
Op de langere termijn streeft onze lokale 
partnerorganisatie naar het afschaffen van 
kinderarbeid in de baksteenfabrieken. Alle 
kinderen moeten gezond en goed gevoed zijn en 
goed worden verzorgd. Tenminste 80% van de 
tieners moet dan behoorlijk kunnen lezen, 
schrijven en rekenen. Dit project is gericht op het 
verbeteren van gezondheid en scholing van jonge 
kinderen. We vinden het belangrijk kinderen en 
ouders bewust te maken van het belang van 
onderwijs. Dit project draagt bij aan het versterken 
van de gemeenschap. 
Hoe doen we dat? 
Voor dit project worden tussen de steenbakkerijen 
in Diamond Harbour vijf crèches en vijf 
basisscholen opgezet voor elk 125 kinderen. Alle 
kinderen van 0-10 jaar krijgen naast begeleiding en 
onderwijs ook gezonde voeding, zoals melk, brood 
en fruit. We zorgen dat alle kinderen kosteloos een 
gezondheidsonderzoek ondergaan en dat ziekten 
worden behandeld. De crèches en de scholen 
ontvangen sport- en speelmaterialen en 
muziekinstrumenten. De scholen nemen 
onderwijstoetsen en examens af. 
De offerblokken om deze belangrijke actie te 
ondersteunen zullen de gehele Advent achter in de 
kerken staan. Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 

MOV Emmausparochie 
 

Schrijven voor Amnesty International 
10 december is de dag van de rechten van de 
mens. Naar aanleiding daarvan wordt de jaarlijkse 
schrijfactie van Amnesty gehouden. Dat doen we 
op zaterdag 16 december ’s morgens van 10.00 
tot 12.00 uur in de pastorie van de Cunerakerk in 
Nibbixwoud. De ingang is rechts van de kerk.  
Amnesty komt op voor de rechten van de mens. Er 
kan worden geschreven naar regeringen die ten 
onrechte mensen gevangen houden, maar ook 
naar gevangenen zelf. Materialen zijn aanwezig, 
alsmede voorbeeldbrieven. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor de portokosten. We hopen 
op voldoende animo om te schrijven, zodat we 
deze actie jaarlijks voort kunnen blijven zetten. 
Indien het niet mogelijk is deze zaterdag te komen 
schrijven, maar u wilt wel aan de actie meedoen, 
kunt u contact opnemen met Karin de Buck. Bij 
haar kunt u materiaal ophalen om eventueel thuis 
te schrijven voor en/of naar de gevangenen. Haar 
e-mail adres is: buck@quicknet.nl 

MOV Emmaüsparochie  

 
  

mailto:buck@quicknet.nl
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UITNODIGING EERSTE HEILIGE 
COMMUNIE 
Beste ouders en kinderen, 
Ook in 2024 willen we in de Emmaüsparochie weer 
een groep Communicanten gaan voorbereiden op 
hun Eerste Heilige Communie. De kinderen vanaf 
groep 4 komen hiervoor in aanmerking (7,8,9 jaar). 
De voorbereiding wordt gedaan aan de hand van 
gezamenlijke bijeenkomsten in een van de kerken 
door middel van EHC-project ‘Blijf dit doen’, 
begeleid door pastor Anne-Marie van Straaten, 
een van de EHC-werkgroepleden en een van de 
ouders.  
U kunt uw kind opgeven tot 31 januari 2023 door 
een e-mail te sturen naar pastor Anne-Marie van 
Straaten: anne-marievanstraaten@hotmail.com 
Graag de naam van uw kind vermelden, het adres, 
telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.  
Een paar praktische datums zijn:  

- Informatieavond EHC voor ouders zal op 
donderdagavond 23 januari 2024 om 19.30 
uur, in het parochiecentrum van Wognum 
plaats vinden (Kerkweg 1). 

- Voorstelviering is op zondag 3 maart 2023, om 
10.00 uur, tijdens de Familiezondag in de 
Hiëronymuskerk te Wognum. 

- EHC-viering is op zondag 7 april 2023 om 
10.00 uur tijdens de Familiezondag in de 
Hiëronymuskerk te Wognum. 

Tijdens de informatieavond krijgt u informatie over 
het EHC-project ‘Blijf dit doen’, de datums van de 
bijeenkomsten, wat u als ouders kunt doen en 
verdere praktische 
informatie.  
Groeten van pastoor 
Álvaro en pastor 
Anne-Marie van 
Straaten en de EHC-
werkgroep.  

 

Locatie H. Hiëronymus 

Tuinploeg Bladgroen 
Op dinsdag 21 november jl.  hield de tuinploeg  de 
jaarlijkse koffieochtend in de ontmoetingsruimte. 
Bijna alle mannen (op 2 na) waren aanwezig. We 
stonden ook stil bij het overlijden van onze 
ploegmaat Koos Kraakman en oud medewerker 
Theo Blauw. Verders was het een gezellige 
bijeenkomst  en werd er teruggeblikt op het 
afgelopen jaar. 
Vorige winter was er al veel gesnoeid en daar 
hadden we deze zomer profijt van. Vanaf  maart 
kwamen de mannen van de tuinploeg iedere week 
weer in actie om op het kerkhof en rond de kerk 
alles weer netjes te maken. Door de hete juni 
maand leek het gras wel te verdorren maar dat is 
allemaal weer goed gekomen. 
En zeker in het najaar was het weer te nat om  te 
maaien. Er is genoeg regen gevallen!! De toegang 
naar het kerkhof vanaf de Kerkstraat  was 
veranderd in een sloot. Een aandachtspunt voor 
het volgend jaar. Deze winter zal het hoognodige 
nog gesnoeid worden. Bij vorst komen de mannen 
op afroep om alles sneeuwvrij te houden rond de 
kerk.  
Bij het naar huisgaan kreeg iedereen, namens het 
parochiebestuur, een presentje mee als dank voor 
hun medewerking in het afgelopen jaar. 
Door de vorstperiode is de kraan op het 
kerkhof in de wintermaanden afgesloten en zal 
pas weer open gaan  in het voorjaar. 

 
 
 
 

Lourdes 2023 
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen wij 
weer stellen dat Lourdes bij veel mensen 
blije/dankbare gevoelens oproept. 
Voor degene die dit jaar daar zijn geweest (9 
bedevaartgangers) was dit zeker het geval. Al dan 
niet uitgenodigd door het Lourdesfonds. Dankbare 
mensen die in Lourdes weer even de zorg en 
aandacht  kregen die ze verdienen. 
Wij als Lourdescomité moge dit iedere keer weer 
ervaren dat dit zo is. Vandaar dat we onze 
donateurs dankbaar zijn voor hun gave. Ook voor 
volgend jaar gaan we hier mee verder en kunnen 
we vast weer mensen blij maken. 
Voor informatie over Lourdes kunt u bij ons terecht. 
Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2024 

Marijke Wittenberg  en Truda Stam 

 
Wij wensen jullie een kerst vol vrede toe  
en een jaar zonder verdriet of tegenslag. 
Mogen de dagen, weken, maanden  
gevuld zijn met liefde en een lach. 
Dat vrede jullie deel mag zijn  
tezamen met voorspoed,  
liefde en harmonie. 
Mogen uren, dagen, maanden worden 
tot een jaar van 
gezelligheid.  
 

 
 
 
  

mailto:anne-marievanstraaten@hotmail.com
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Kerststallenexpositie in de 
Hieronymuskerk 
Vanaf 21 december is er in de Hieronymuskerk 
een Kersstallenexpositie te zien. Mevrouw Kuijs, 
wonende in het Sweelinckhof heeft deze 
kersstallen in de loop der jaren bij elkaar gespaard. 
Nu ze kleiner is gaan wonen, heeft ze haar rijkdom 
geschonken aan pastor Alvaro Rodriguez Luque. 
Andere jaren was er een expositie van Kersstallen 

in de Cunera, maar dit jaar niet. Daarom dachten 
wij deze expositie in te richten in de 
Hieronymuskerk. De uitstalling is te zien voor en 
na de gebruikelijke vieringen. Eerste kerstdag is er 
een speciale openingstijd: van 11.30 uur tot 13.30 
uur. Misschien leuk om met uw kinderen of 
kleinkinderen te komen kijken? Er is dit jaar geen 
Kindje Wiegen. 
 
 

Locatie St. Cunera 

Onze persoonlijke indruk van de reis naar 
Lourdes 
Allereerst de uitnodiging om heen te mogen was 
voor ons al een verrassing. Op 21 september ’s 
morgens vroeg stapten we in de bus naar 
Maastricht, met gezellige reisgenoten uit Nibbik, en 
omstreken. Ook waren Ans en Truda aanwezig, 
die zich de moeite getroost hadden, om ons uit te 
zwaaien. Daarna verder vliegen naar Lourdes 
waar we met 52 personen om ongeveer half twee 
arriveerden. Prima hotel en goed eten, waarbij de 
2x daags een warme maaltijd wel moest wennen.     
Een reis naar Lourdes is een belevenis, het is 
reizen met een plus. De dagen in Lourdes heeft 
ons ook doen beseffen, dat je in Lourdes beter kunt 
helpen, dan dat je geholpen moet worden. Dat 
heeft ons ontzettend ontroerd en met diepe 
bewondering zagen wij daar, hoe vol liefde, geduld 
en inzet, zoveel jonge en oudere vrijwilligers en 
verpleegkundigen zich inzetten, om de zieke en 
hulpbehoevende medemens op de allereerste 
plaats te laten komen.  
De lichtprocessies met honderden kaarsjes, het 
zingen van het Ave Maria wat over het hele plein 
heen galmt, de diverse vieringen bij de grot en in 
het Heiligdom, de handoplegging en kruistocht, het 
was indrukwekkend en bijzonder om mee te 
maken. 
Door de goede pastorale begeleiding en de 
perfecte reisleider van  Huis voor de Pelgrim had 
deze reis een meerwaarde, om stil te staan bij de 
grote vragen van het leven, om kracht op te doen 
voor de minder mooie dingen en om dank te 
zeggen voor de mooie dingen, die je op je 
levensweg tegen komt. 
Niet voor iedereen voelt het een bedevaart en niet 
elke reiziger is een pelgrim. Het is ook niet zomaar 
een vakantie, maar een reis naar een plek waar 
zoals ze zeggen de hemel de aarde raakt. Reizen 
met een plus betekent ook: aandacht hebben voor 
de mensen die met je meereizen of die je 
onderweg ontmoet.  Mensen met een handicap die 
misschien wel je hulp onderweg nodig hebben. 
Pelgrim word je ook niet zomaar, maar dat wordt je 
door de ervaring die je onderweg opdoet. Soms 
vraag je jezelf misschien ook wel eens af, wat zoek 

ik in Lourdes? Als iemand een kaars aansteekt 
voor iemand anders, wat betekent dat? Misschien 
wat menselijke warmte?  Misschien wat 
geborgenheid? Misschien wat troost?    Misschien 
stilte om tot jezelf te komen?  of geraaktheid?  Wie 
het weet mag het zeggen. 
Het heeft ons in ieder geval heel goed gedaan om 
deze reis mee te mogen maken met allemaal lieve 
mensen om ons heen en alle mensen van het 
thuisfront in onze gedachten. We hopen, dat de 
vele ontstoken kaarsen van onze dorpsgenoten, 
licht en sterkte mogen geven in de toekomst. Om 
met de wijze woorden van mijn vader af te sluiten: 
Weet ik het soms zelf niet hoe ik moet geloven, dan 
gaat er toch even een knipoog naar boven. 
Hartelijke groeten en dank aan iedereen, die deze 
Lourdesreis voor ons mogelijk hebben gemaakt. 

                  Fred en Lenie Hoogland’ 
 

Bezoek St. Nicolaasschool 
In de week na de herfstvakantie kwamen alle 
klassen van de St. Nicolaasschool een bezoek 
brengen aan onze Cunerakerk. 
Het is altijd weer leuk en gezellig als de kinderen 
er zijn. De jongste groepen hebben wat 
voorwerpen in een tasje die ze dan per groepje 
gaan zoeken in de kerk o.l.v. een ouder of opa-
oma en die daar dan wat over vertellen. De 
kinderen vinden het altijd prachtig als ze een 
kaarsje mogen aansteken voor iemand. 
Dit jaar had pastoor Alvaro groep 5, hij hield een 
inspirerend verhaal en speelde daarna nog op het 
orgel. Dat wilden de kinderen ook wel, zo mochten 
ze allemaal even spelen. (nieuwe organisten voor 
de toekomst?) 
Zelf mocht ik de sacristie en de kluis laten zien en 
er over vertellen. Ze kwamen de sacristie binnen 
en sommigen dachten dat dit de kluis was, en dat 
viel tegen., ze hadden het zich heel anders 
voorgesteld. Maar nadat ik verteld had wat hier 
allemaal gebeurde gingen we toch naar de kluis. 
Nadat ik de deur geopend had kwam er een 
prachtige spontane opmerking “oh wat hebben 
jullie veel prijzen” Ja, als je een ciborie – kelk  of 
monstrans daarvoor aanziet klopt het wel. 
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Groep 8 mag altijd naar de omloop. Maar eerst 
werden ze door Wilma meegenomen langs de 
kruisweg staties. Ze vertaalde wat er toen met 
Jezus gebeurde, naar de hedendaagse tijd en er 
werd goed geluisterd. Maar toen het 
brandweerpersoneel gearriveerd was kon de klim 
naar de omloop beginnen. De begeleiding 
verspreid zich dan op de omloop zodat ze alle 
kinderen in de gaten kunnen houden. Ook dit is alle 
jaren weer een happening. 
Als parochie vinden we het fijn dat we zo kunnen 
samenwerken school – brandweer – vrijwilligers 
van de parochie. Het vraagt wat organisatie maar 
het is de moeite waard en leuk om te doen. We 
zien de kinderen volgend jaar graag weer komen. 

Marry Tessel 
 

Sint Maarten 
Nadat vrijdag de kinderen eerst bonnetjes vanuit 
school verkocht hadden werden ze  zaterdag om 
17.00 uur in de kerk verwacht. Theone had weer 
een koortje georganiseerd, die heel enthousiast de 
liedjes zongen. Er was ook een mooi verhaal, met 
beeld, over St-Maarten. Ook werd Gerard 
Broersen bedankt door Alvaro. Hij heeft er samen 
met anderen voor gezorgd dat het torenuurwerk 
weer werkt en de lampen bij de poort weer 
branden. En Gerard op zijn beurt bedankte de 
kinderen weer die 2 jaar terug met de St.-
Maartenaktie van school veel geld hiervoor hebben 
opgehaald. Na afloop gingen de kinderen met 
Alvaro en hun lampionnen in een donkere kerk 
naar achter waar Martinus in een glas in lood raam 
afgebeeld is. Hier kregen ze ook hun 
versnapering/pakje uitgedeeld. Daarna het dorp in 
om hun tassen te vullen. 
 

Sinterklaas 
26 november 10.00 uur de kerk was versierd want 
Sinterklaas zou langs komen. Ook hier had 
Theone weer een koortje geregeld. Juf Ina sprak 
de kinderen toe en was ook wel een beetje 
zenuwachtig net als de kinderen. Onder het zingen 
van Sinterklaasje kom maar binnen… kwam hij 
met verschillende pieten. Een hartelijk welkom 
voor de Sint. Alle kinderen hadden een zakje 
gekregen waarin ze het snoepgoed konden doen, 
wat de pieten uitdeelden. Zo was er minder 
“rommel” in de kerk.  Er was een mooi verhaal over 
de pieten die teveel met hun tablet – i pad – 
telefoon bezig waren. Sint vond dat maar niets 
want al het werk lieten ze liggen en zo kwam het 
thema “Kom in beweging” heel mooi tot zijn recht. 
Sinterklaas deed hier nog een woordje over en had 
het over de man Jezus, die ruim 2000 jaar terug 
ook in beweging kwam om mensen te helpen. Een 
voorbeeld voor ons allemaal. 
En  toen hadden de pieten nog een verrassing voor 
Sinterklaas. Oren en ogen dicht Sinterklaas. De 

pieten haalden allemaal sneeuw- sneeuwballen te 
voorschijn en begonnen daarmee te gooien. Ook 
een slee kwam te voorschijn het werd een waar 
wintersfeest. Sinterklaas die in Spanje geen 
sneeuw ziet genoot erg van de verrassing. Na nog 
wat gebedjes en diverse liedjes kwam ook aan dit 
festijn een einde. Alle kinderen mochten nog naar 
de Sint voor een traktatie of eventueel samen op 
de foto. 
Alle betrokkenen weer hartelijk dank voor de inzet 
voor de jeugd uit onze parochie. 

Marry Tessel 
 
Op 24 december om 17.00 uur 
is er een gezinskerstviering 
waar natuurlijk ook alle jeugd 
en jongeren van harte welkom 
zijn. 

 
De Stille omgang van 2024 
Deze vindt plaats op Zaterdag 16 Maart 2024. 
Vanwaar al dit bericht? Omdat de volgende editie 
van de Verbinding pas eind januari weer verschijnt, 
dan zijn we tweeëneenhalve maand verder. 
Vandaar dat wij dit alvast, onder uw aandacht 
brengen! Een aantal personen, hebben, zich al 
aangemeld en wilden gaan trainen volgens een 
opgezet schema. Dus maken wij gebruik van dit 
opgezette  schema! Het schema is zo opgezet, dat 
er na alle komende feestdagen kan worden 
begonnen. 
Te beginnen in week 2 van het nieuwe jaar. 
Week 2 van 08-14 januari,  

3 dagen trainen, 10-15-10 km. 
Week 3 van 15-20 januari, 

3 dagen trainen, 10-15-10 km. 
Week 4 van 22-27 januari,  

3 dagen trainen, 15-15-10 km. 
Week 5 van 29 januari – 03 februari, 

3 dagen trainen, 10-20-10 km. 
Week 6 van 05-10 februari, 

3 dagen trainen, 10-20-10 km. 
Week 7 van 12-17 februari,  

4 dagen trainen, 10-10-10-10 km. 
Week 8 van 19-24 februari,  

4 dagen trainen, 10-15-10-10 km 
Week 9 van 26 februari- 02 maart,  

3 dagen trainen, 10-15-15 km. 
Week 10 van 04-09 maart,  

3 dagen trainen, 15-10-15 km. 
Week 11 van 11-16 maart,   

3 dagen trainen, 15-10-15 km. 
Succes Allemaal!  
Opgave kan al gebeuren bij Mathe Spruit  06-
19229792 en bij Bert Verbeek 06-43686194, Op 
zaterdag 16 Maart om 9.45 uur verzamelen bij de 
Cunera kerk, vertrek zal om  10.00 uur zijn. 
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Afscheid van Joop Kortekaas als 
coördinator van de tuinploeg 
Afgelopen dinsdag heeft de tuinploeg afscheid 
genomen van Joop als aanspreekpunt, regelaar 
enz. Zo’n 23 jaar geleden heeft Joop het 
overgenomen van Piet Laan. Iedere 
dinsdagmorgen stuurde hij alle vrijwilligers aan. 
Maar je kon Joop ook op andere dagen aantreffen 
in de tuin van de kerk. In de zomer, als het weer 
droger werd, was Joop weer druk bezig met de 
beregening. Hoeveel keren zal Joop op de 
dinsdagmorgen naar de belt gereden zijn met 
tuinafval, het is niet te tellen. Het laatste jaar werd 
de gezondheid van Joop minder en vond het nu tijd 
om het “stokje” over te dragen. Gelukkig hebben 
we iemand gevonden die het werk van Joop over 
zal nemen, en wel Gerard Janssen Duijghuijssen, 
nu ook al een tijdje actief in de tuinploeg. Gerard 
we hopen dat we nog een hele tijd, 23 jaar is 
misschien wel wat lang, van jouw vrijwilligersschap 
mogen genieten. Naast het actief zijn in de 
tuinploeg zingt Gerard ook in het mannen- en het 
Cunerakoor.  
Joop, hartelijk dank voor jouw inzet de afgelopen 
jaren en hopen je toch nog af en toe terug te zien. 
Je weet de koffie staat om 10.00 uur klaar. 
 

Licht en warmte in en bij de kerk 
Vele jaren waren hebben de lampen op de poort 
niet gebrand. Maar dankzij veel vrijwilligerswerk 
zijn de twee lampen gerestaureerd. De sokkels 
waren helemaal verroest en die moesten 
vervangen worden, de lampen zelf zijn door onze 
“huisschilder” helemaal opgeknapt, geschuurd, 

voorzien van een nieuw laagje verf. Het 
binnenwerk, het elektra gedeelte moest ook 
vernieuwd worden. We hebben nu na al die jaren 
weer twee lichtpunten op de poort. Het resultaat 
mag gezien worden en we hopen maar dat het 
weer vele jaren mee kan.  

Piet Ettes 

Zonnepanelen 
Zoals uw wel heeft opgemerkt zijn er aan de 
westkant zonnepanelen geplaatst. In de kerk wordt 
er veel stroom gebruikt en de prijs van stroom 
wordt vast niet lager. In overleg tussen bestuur en 
de beheersgroep van onze kerk werd er besloten 
om over te gaan op panelen. 
Het was voor onze technische mensen een 
gigantische klus. Ook dit project is weer 
gerealiseerd door onze vrijwilligers. Wij mogen ons 
gelukkig prijzen dat wij zoveel vrijwilligers hebben 
met zoveel vakmensen. De kerk en de pastorie zijn 
nu aangesloten op de panelen en de eerste 
resultaten zijn al te zien. Wij bedanken eenieder 
die mee geholpen met al de projecten. 
Om bovenstaande mogelijk te maken een woord 
van dank aan alle gulle gevers zoals het 
“adopteren” van een paneel en de gift van de 
stichting. Zonder jullie was dit alles niet mogelijk 
geweest. Tevens bedanken wij een ieder die 
meegeholpen hebben met al de projecten. Ik kreeg 
een hele mooie zin toegestuurd van een 
parochiaan: In deze koude en gure kersttijd 
hebben wij licht en warmte 

Piet Ettes 

 

 

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

De digitale adventsretraite 2023 van de 
jezuïeten 
Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40,3) is de titel 
van de digitale adventsretraite in 2023. De retraite 
gaat op 3 december van start, de eerste 
adventszondag. Het gebedstraject eindigt met 
Kerstmis. Het is de negentiende digitale retraite 
van de jezuïeten. Er zullen ruim 20.000 mensen 
aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door 
jezuïet Bastiaan van Rooijen. 
Het jaarlijks terugkerende gedachtenisfeest van 
Jezus’ komst helpt ons open te komen voor de 
wijze waarop God binnenkomt in onze eigen 
levens. “Deze retraite heeft als doel ons gevoelig 
te maken om een uitnodiging te horen: de 
uitnodiging om op weg te gaan naar het feest van 
de geboorte van Jezus”, zegt auteur van de digitale 
retraite Bastiaan van Rooijen sj. “Dit is een 
persoonlijke weg. Uw weg. Er zijn immers 
evenveel wegen richting God als er mensen zijn. 
Hopelijk kunnen de dagelijks aangeboden 

Bijbelteksten en gebedspunten u op uw weg 
inspireren.” 
Hoe deelnemen?  
U kunt zich je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.adventsretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail met 
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een 
innerlijke reis om de adventsperiode en de 
menswording van God intenser te beleven. 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 
digitale retraite: 

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn 
bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk 
leven.” 

- “Een zinvolle begeleiding om op 
gestructureerde wijze gebed in te plannen én 
vol te houden.” 

http://www.adventsretraite.org/
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- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En 
het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n 
dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein 
moment van aandacht en bezinning.” 

Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, een voor de advent en een voor 
de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in 
hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven. 

 
Credo op postcastplatforms 
Radio Maria Nederland, kondigt met trots de 
lancering aan van de podcast Credon, de 
catechismus. Deze dagelijkse podcast over het 
Katholieke Geloof, is nu beschikbaar op diverse 
podcastplatforms, zoals Spotify, iTunes, Google 
podcast, Soundcloud en meer. 
In twee jaar tijd neemt priesterdirecteur Pieter 
Zimmermann van Radio Maria de luisteraars mee 
op een avontuurlijke reis door de volledige 
Catechismus van de Katholieke Kerk. Hij neemt 
ons mee terug naar de basis, waarin alle aspecten 
van ons prachtige geloof aan bod komen. 
Met deze nieuwe podcast speelt Radio Maria 
verder in op de behoeften van een modern publiek. 
De flexibiliteit van podcasts maakt het gemakkelijk 
voor luisteraars om de spirituele reis te volgen op 
momenten die voor hen het meest geschikt zijn, en 
opent de deur naar een breder en jonger publiek. 
Credo, de catechismus is in het leven geroepen 
om de diepgang van het katholieke geloof over te 
brengen in de Nederlandse taal, in navolging van 
het bekende Catechism in a Year dat alleen in de 
Engelse taal beschikbaar is. Radio Maria 
Nederland nodigt iedereen uit om deel te nemen 
aan deze verrijkende reis door de catechismus met 
pr. Zimmermann. 
Radio Maria Nederland is een katholiek 
radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week 
uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet 
(www.radiomaria.nl en app). Radio Maria 
Nederland maakt deel uit van de World Family of 
Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende 
organisatie voor meer dan 90 Radio Maria stations 
(in 78 landen) wereldwijd.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westfriese  
Lourdes Vliegreis 
2024 - Sinds 2002 
“Bidden doe ik soms, 
daarvoor hoef ik niet 
naar Lourdes mee. 
Dat is voor heilige 
boontjes, was mijn 

idee. Maar het kwam op mijn pad, dus ben toch 
meegegaan. Ik zag het als een vakantie wat ik niet 
zomaar af kon slaan. Maar hoe anders ging ik 
denken door menselijke verhalen die mij raakten. 
En waardoor ik levenservaringen voor het leven 
maakte. Door commercie en het vele toerisme had 
ik nooit verwacht de geest van Maria te voelen, 
heel zacht. Ik kijk terug op zes gezegende dagen. 
Die ik mijn hele leven met mij mee zal dragen.” 
(Een dankbare Lourdesganger van de Westfriese 
Lourdes Vliegreis 2023) 
De voorbereidingen voor dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis 2024 zijn al in volle gang. De volledig 
verzorgde groepsreis – met Westfriese pastorale 
begeleiding van diaken Jules Post en 
pastoraalwerker Mariet Vet – staat open voor jong 
en oud, gezond en ziek, gelovig en niet gelovig, 
buitenkerkelijk en andersdenkend. Met 
opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn reist 
Groep Westfriesland per touringcar naar Weeze 
Airport (D). Na ca. zeven kwartier landt het 
chartertoestel op Tarbes Lourdes Pyrénées. De 
gereedstaande bus zet u in twintig minuten voor 
uw hotel in Lourdes af. Twee informatieavonden, 
in juni en september, dragen bij aan een versneld 
groepsgevoel. Op de reünie in november wordt het 
Herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis 
uitgereikt. Wilt u in 2024 – 21 t/m 26-sep – met 
Groep Westfriesland naar Lourdes? Wacht niet 
(te) lang en meld u nu al aan bij Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van 
de 21 plaatselijke inschrijfadressen.  
De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des 
Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen en/of 
staan (te) vermoeiend is en van een 
rolstoel/rollator gebruik (willen) maken – welke 
kosteloos kan worden geleend – dienen zelf een 
rolstoelbegeleider mee te nemen; de 
rolstoelbegeleider moet de rolstoeler de hele reis 
(kunnen) duwen! Beschikt men niet over 
rolstoelbegeleiding, dan is zorghotel Padoue de 
aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims 
die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. 
De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door 
vrijwilligers onder wie West-Friezen. De 
vrijwilligers worden door het Huis voor de Pelgrim 
aangesteld! Mee als vrijwilliger in 2024? Meld je 
nu aan via info@huisvoordepelgrim.nl.  
 

 
 

http://ignatiaansbidden.org/
http://www.radiomaria.nl/
mailto:ham.vet@quicknet.nl
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
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“Stem als een zee van mensen…” 
André Wesche preekt in de Westfriese Ekklesia 
De eerstvolgende viering van deWestfriese 
Ekklesia, is op zondag 7 januari 2024 om 11.00 
uur.  
Het jaarthema voor dit seizoen 2023-2024 luidt: 
“Een mens te zijn op aarde”. Wij hebben de 
sprekers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis 
te kiezen, waardoor zij geraakt zijn; een lied dat 
voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een 
sterke actuele betekenis heeft. In deze viering zal 
André Wesche spreken over “Stem als een zee 
van mensen:   
Stem als een zee van mensen, om mij door mij 
heen 
Stem van die drenkeling, van dat stuk wrakhout, 
Dat een mens blijkt, als hij mij aankijkt. 
André Wesche studeerde theologie in Amsterdam 
en werd pastoraal werker in Hoorn en Amsterdam. 
Na zes jaar werd hij geestelijk verzorger in de 
psychiatrie in Castricum en Hoorn. Inmiddels is hij 
gepensioneerd. 
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is Roos Konijn-Kapteijn. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van 
dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op de 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 
11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u  
op 7 januari in het nieuwe jaar te ontmoeten. U 
bent van harte welkom.  
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 
 
 
 
 

Ik wens je de tijd 
Ik wens je geen rijkdom en vele talenten 
ik wens je een leven van tijd en momenten 
momenten van vreugde, momenten heel stil 
en tijd om te zien wat je ziel van je wil. 
Ik wens je de tijd om te doen en te denken 
niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken 
ik wens je de tijd, niet om haasten en rennen 
maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen. 
Ik wens je de tijd niet om leeg te verdrijven 
ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven 
als tijd voor verwond'ring en tijd voor verblijden 
in plaats van de tijd op de klok zien verglijden 
ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen 
en tijd om te groeien en tijd om te rijpen 
ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen 
geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen. 
Ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren 
elk uur, elke dag als geluk te ervaren. 
Ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven 
ik wens je jouw tijd toe, je tijd om te leven. 

 Elli Michler Uit: ‘dir zugedacht’ 

 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

Bezoek eens de website van onze parochie: 
http://www.rkemmausparochie.nl 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit.  
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 
Kerstmis

Hoor de kerkklok luiden:                                          Kassabellen rink’len 
Komt allen nu tesaam                                                Wij komen hier tesaam 
‘n Kind is ons geboren                                               van alles is te krijgen 
Jezus is zijn naam.                                                    Hebzucht is de naam. 
 
De kerststal met z’n beeldjes                                   Tuinen met veel lichtjes 
’t Kindje in wat stro                                                    De kerstman op z’n slee 
Echt, in veel gezinnen                                              Wat staat er bij de buren 
gaat dat nog altijd zo                                                 daar doe ik ook aan mee. 
 
Lopend naar de nachtmis                                          In onze nieuwe kleren 
en dan het kerstontbijt                                               op weg naar ’t restaurant 
Kaarsjes op de tafel                                                   want we gaan uit eten 
we hebben alle tijd                                                     en doen dat graag op stand. 
 
                                      Is Kerstmis voor ons allen 
                                      ’t feest van Vrede op Aard? 
                                       Laat ons hieraan werken 
                                       Dat is de moeite waard. 

Nel Vlaar-Kroon 

http://www.westfrieseekklesia.nl/
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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 Overige mededelingen 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud 
Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken die een hulpproject opzetten 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in nood 
• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag 
beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar 
hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 

Nibbixwoud: 
 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 
Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?  
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op. 
Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684 
  

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging 

Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’  
Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een 
overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.  

Pastores-team  
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een 
pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste 
basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze 
Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: 
pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
Pastor Anne-Marie van Straaten:  Pastoraalwerkster, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-

werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel 
werkgroepen regio De Waterkant. 

Pastoor Bert Glorie:  priester, pastoor in-solidum, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. 
PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de 
hele regio. 

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque:  priester, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de 
Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste 
aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum), De 
Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en 
pastorale zorg door de hele regio. 

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 06-87375420, 
email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
 

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque   voorzitter 
Dhr. Peter Bakker              vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer             secretaris - penningmeester ad interim 
Dhr. Ruud ter Schure           bestuurslid  
Pastoor Bert Glorie            bestuurslid 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de 
parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  
 

 

mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
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Emmaüs parochieraad  
Bertus Schilder               voorzitter 
Tony Slaman                secretaris  
Juul Kampstra               penningmeester 
Hans van Engen              afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel                afgevaardigde Nibbixwoud  
Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer): 
Koos Otten                  afgevaardigde Zuidermeer voorzitter 
Koos Molenaar               afgevaardigde Zuidermeer secretaris 
Ans Kenter                  afgevaardigde Zuidermeer penningmeester 

 
Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur.  
Telefoon: 0229-571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688 
 
Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, 
Doopgroep, Vormselgroep, 1ste Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, 
Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed. 
Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, 
Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosters, 
Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Kerkbalans, Kosters, Tuingroep/kerkhofbeheer, 
Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, 
Kerststalgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van taakgroepen: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, 
Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosters. 
Werkgroep Communicatie: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen van beide locaties:  
Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, 
Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR. 
Algemeen:  
PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum      Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 
           Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 

           Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem 
           Info: www.laatsteeerwognum.nl 
           Secretaris: Emiel Castricum: emiel.castricum@gmail.com  
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 

           Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 

           Monique Bankras en Lian Kroon  

Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
           Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 
Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197 

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:emiel.castricum@gmail.com
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
http://tel.nr/
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Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 
Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. Opgave voor Doop, Huwelijk 
of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 
Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 
 
Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl.Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een 
briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.  Voor Wognum: secretariaat-
Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 
Wognum. Een misintentie kost € 10,-. 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 

Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
47556611, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum      NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
Zuidermeer     NL18RABO0160300282 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  Naam / voornaam    __________________________________________ 
  Adres           __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

Secretariaten 
Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum    secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door.  
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M/V 
 

http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
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