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Houd het vuur brandend!
Weer een nieuw werkjaar! Het nieuwe seizoen is begonnen en alles begint weer te draaien. Ook in onze
Emmadsparochie beginnen we met veel activiteiten, initiatieven en enthousiasme de nieuwe periode. Mooi
te zien dat er in onze parochies veel mensen actief zijn om het vuur brandend te houden.
Houd het vuur brandend! Ja, zo simpel lijkt het wel, maar een goed vuur laten branden vraagt om verbinding.
Leg de blokken tegen elkaar aan. Dan geven ze de warmte door, maar geef blokken onderling wel genoeg
ruimte voor zuurstof. Een gloeiendheet houtblok steekt de nabijgelegen blokken ook aan. Een losliggend
houtblok zal sneller doven. Je hebt de nabijheid en warmte van de andere blokken nodig om voluit te kunnen
branden. Zo is het ook met jouw familie; jouw dorp, je kring... en zo ook met jouw kerk. Door bij elkaar te
komen verwarm je elkaar en blijft het vuur branden. Wat een bemoediging dat je niet alleen door het leven
hoeft te gaan! Je hoort erbij, wees welkom en laten we samen het vuur brandend houden!

Hartelijk groeten,

Pastoor Alvaro

In memoriam
Nel Schoenmaker-Vlaar * 7 februari 1950 - 1 20 mei 2023
(locatie St. Cunera)
Nel werd geboren in 1950, in Benningbroek. Ze was het oudste meisje in een groot gezin. Na de VGLO bleef
ze thuis om moeder te helpen. Ze ging daarna helemaal alleen naar Engeland als au pair. Nel was een
zorgzame vrouw. Toen ze terugkwam uit Engeland ging ze werken in de zorg. Nel is getrouwd met Gerard
Schoenmaker, samen hebben ze 3 kinderen gekregen en ook 3 kleinkinderen. Ze hielp veel op school,
bijvoorbeeld als voorleesmoeder.
Ondanks de ziekte aan haar benen was Nel graag sportief. Samen hebben we vele kilometers gewandeld en
vele kilometers gefietst. Ook op vakanties gingen de fietsen mee en werden er vele kilometers afgelegd.
Later was ook fietsen met de duo-fiets een groot succes. Nel genoot hier heel erg van. Nel was iemand met
een mooie glimlach. Ze kon blij zijn met kleine dingen. Kaarten maken, borduren of gezellig met elkaar een
spelletje spelen. Daarnaast heeft ze diverse jaren in het bejaardenhuis geholpen. Ze heeft daar vele keren
kaartjes en andere knutsels gemaakt met de bewoners. Bedankt voor alles. Het ga je goed.

Jan (Johannes Petrus Maria) Overbeek * 24 juni 1944 - {1 juli 2023

(locatie St. Cunera)

Als wij aan Jan denken komen er 3 kernwoorden naar voren: Mens, Natuur en Muziek.

Als eerste MENS. Een mensen-mens dat was hij. Een lieve echtgenoot van Ria, van wie hij in 2015 heel
verdrietig plotseling afscheid moest nemen, een zorgzame vader en een trotse opa. Hij had een warm hart
voor het onderwijs. Leerlingen bij wie ‘t leren, door wat voor oorzaak ook, niet vanzelfsprekend is; hij kreeg
deze leerlingen weer ‘aan’. Na zijn pensioen kreeg Jan ook volwassenen onder zijn hoede. Hij werd
schuldhulpmaatje en begeleidde de mensen die grote geldzorgen hadden. Wat Jan zijn kinderen zeker
geleerd heeft is dat wij het hier goed hebben. Al heel vroeg kwam hij in contact met ontwikkelingswerk: eerst
door het werk van zijn broer en priester Gerard in Congo en later door het ontwikkelingswerk van Stichting
WOL uit Burkina Faso, waar de armoede zeer groot is. Toen er een school werd gebouwd, heeft hij veel
kinderen jarenlang gesponsord, zodat zij naar school konden, waardoor ze een stuk minder afhankelijk zijn.
Het tweede kernwoord is NATUUR. Als zoon uit een tuindersgezin hield hij van alles wat groeide en bloeide
en hij kocht een huisje met een verwilderde tuin in Friesland Na jaren met zorg deze tuin bewerkt te hebben,
werden er de lekkerste groente en fruit op verbouwd. Ook de tulpen stonden ieder jaar weer in bloei. Er
werden weinig tot geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, want, zo zei hij, de grond moest ook nog bruikbaar zijn
voor onze volgende generaties.

Het laatste woord is MUZIEK. Zowel luisteren als zelf zingen. Jarenlang heeft Jan in het mannenkoor
gezongen. Een vaste club mensen die natuurlijk voor hem hebben gezongen in de avondwake en de uitvaart.
Vader, opa Jan, bedankt voor alles! Rust in vrede.

Jan Tensen * 22 oktober 1939 - t 14 juli 2023

(locatie St. Cunera)

Jan Tensen is geboren in Grootebroek. Kort daarna is hij met zijn ouders verhuisd naar Zwaagdijk-West. Hij
was de oudste van 7 kinderen. Jan is opgegroeid met het leven van een akkerbouwer tot fruitteler. Op 18 mei
1966 trouwde hij met Dora Ligthart en ze zijn gaan wonen aan de Zuiderweg in de Beemster. Ze hebben
samen 4 dochters gekregen. Zijn fruitbedrijf was zijn lust en zijn leven. Vader Jan en moeder hebben er met
hart en ziel gewerkt. Vanaf 2002 begon hij te kwakkelen met zijn gezondheid waardoor hij moest stoppen
met zijn bedrijf. Maar hij vond een nieuwe bezigheid, waar hij zijn energie in kwijt kon; hij creéerde een eigen
moestuin en een kleine kinderboerderij. In 2019 zijn ze na ruim 53 jaar in de Beemster te hebben gewoond,
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verhuisd naar Nibbixwoud. Zo keerden zowel Jan als Dora terug naar West-Friesland. Nog ruim 4 jaar hebben
ze samen kunnen genieten van hun mooie huisje aan het Woud. In het uitvaartboekje plaatsten we een
gedicht: Hoe zal het zijn als het straks herfst, winter, lente, zomer wordt,

en jij er niet meer bent?

Wij weten het niet, we willen het nog niet weten.

Wij hopen alleen dat,

nu jij er niet meer bent,

wij elk seizoen ons zullen herinneren sdmen met jou.
Jan, vader, opa, rust in vrede.

Tinus Kok * 25 november 1940 - T 10 augustus 2023

(locatie St. Cunera)

Tinus is geboren en opgegroeid in Nibbixwoud en is, na een mooi leven, daar ook overleden. Al op jonge
leeftijd was hij altijd in de weer met klusjes en dat heeft hij steeds gedaan, voor iedereen stond hij klaar. In
Hauwert ging hij in 1964 wonen met Tinie en daar groeiden ook hun 2 kinderen op. Prachtig stekkie met een
flinke tuin, dus genoeg te doen. Daarnaast waren er ook hobby’s, voetballen, hardlopen en vooral zingen in
koren. Daar heeft hij erg van genoten. Halverwege de jaren tachtig kreeg hij hartproblemen en werd een
pacemaker geplaatst. Dat belette hem niet om gewoon door te gaan met z’'n werk bij Leekerweide. Na de
verhuizing naar Nibbik, waar de tuin kleiner was, kreeg hij nog meer ruimte voor vrijwilligerswerk. Toen z'n
gezondheid minder werd moest hij veel inleveren, een sluipende, slopende ziekte overkwam hem. Maar hij
bleef positief en opgewekt. Tot hij het op moest geven en aan zijn leven een einde kwam. Wij zijn dankbaar
voor alle medeleven en mooie verhalen over hem. Hij ligt begraven naast zijn broer, mooie gedachte toch?
Dat hij mag rusten in vrede.

Wil Luiken *2 mei 1946 - 1t 16 augustus 2023

(locatie St. Cunera)

Tja! In alle rust overleden. Dat stond boven zijn advertentie. Voor onze Cuneraparochie bracht hij flink leven
in de kerk of brouwerij, volgens het gezegde. Wil was de afgelopen tien jaar de organist en dirigent van het
Cunerakoor. Hij was onnavolgbaar in zijn muzikaliteit. Vanaf zijn jonge jaren heeft hij altijd in de muziek
gezeten. Als jochie van 11 jaar zat hij al achter het orgel. Later werd hij fulltime muzikant en velen zullen hem
nog herinneren van deze periode en daarna. Hij genoot van het feit dat anderen genoten, maar helaas dat
leven had ook zijn keerzijde voor hem. Zijn gezondheid heeft toen een flinke duw gekregen en hij moest het
leven herpakken. Gelukkig nam de muziek hem weer mee naar een nieuwe levensfase. Hij werd
dirigent/repetitor bij koren, operette en componeerde ook zelf muziek. Op school gaf hij les en deed hij waar
hij goed in was; mensen muziek laten voelen. Toch kwam er weer een terugval en na een forse periode van
herstel zette de muziek Wil weer overeind. Toen kwamen meer de kerkkoren en gelegenheidskoren in beeld.
Zij credo was; de mensen moeten blij de kerk uitgaan en als ik met mijn muziek daaraan kan bijdragen heb
ik het denk ik goed gedaan. Hij had daar zoveel voldoening van dat hij zelf liederen schreef of omzette. De
begeleiding stond vaak ook niet op papier, omdat Wil bij veel nummers dit zelf uit het hoofd deed. Als het
even kon trok hij de registers van het orgel open zodat het lekker galmde; en waar doet dat het beter als in
een kerk! Nadat hij vorig jaar met ernstige gezondheidsproblemen kampte, pakte hij toch de draad weer op
en heeft nog een jaar zijn muziek laten horen. Zijn 65-jarig jubileum als organist werd uitgebreid gevierd. Al
die aandacht en warmte heeft hem goed gedaan. Nadien ging het snel achteruit met zijn gezondheid en gaf
hij aan dat het op was. Als gelovig man en Maria vereerder putte Wil veel kracht uit zijn geloof. Met zijn
partner Tiny kon hij daardoor de laatste fase van zijn leven hierdoor gesterkt aanvaarden. Als Cuneraparochie
en koor kijken we terug op vele jaren met een bevlogen muzikant.



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiéronymuskerk, -~
T— A 1 Sweelinckhof en de St. Cunerakerk /n \
e Y EL

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor

Wognum Za 30 september 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro

Nibbixwoud Za 30 september ~ 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Cunerakoor

Wognum Zo 1 oktober 10:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Familiezondag

Nibbixwoud Di 3 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Nibbixwoud Wo 4 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden

Wognum Do 5 oktober 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 7 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Breeuwsma

Wognum Za 7 oktober 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie T. Breeuwsma Jubilatekoor
Lourdesviering

Nibbixwoud Zo 8 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Breeuwsma Vivace
Lourdesviering
Na afloop is er koffie — thee
drinken

Nibbixwoud Di 10 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Nibbixwoud Wo 11 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden

Wognum Do 12 oktober 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 14 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Vriend

Wognum Za 14 oktober 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie M. Vriend Vivace

Nibbixwoud Zo 15 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Vriend Cunerakoor
Wereldvoedseldag -
Oogstdankdag

Nibbixwoud Di 17 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Nibbixwoud Wo 18 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden

Wognum Do 19 oktober 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 21 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro

Wognum Za 21 oktober 19:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro Sylvidakoor
Missiezondag deurcollecte

Nibbixwoud Zo 22 oktober 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Mannenkoor
Missiezondag deurcollecte

Nibbixwoud Di 24 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Nibbixwoud Wo 25 oktober 19:00 uur St. Cunera Gebedsviering
Mariaviering (in de kajuit)

Wognum Do 26 oktober 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 28 oktober 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman

Wognum Za 28 oktober 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie T. Slaman Jubilatekoor

Nibbixwoud Zo 29 oktober 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Slaman Tight Formation

Nibbixwoud Di 31 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Zwaagdijk-West ~ Wo 1 november 19:30 uur St. Lidwinaschool Gebedsviering Avondwakegroep Mannenkoor
Allerzielen

Wognum Do 2 november 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Do 2 november 19:30 uur H. Hiéronymus Gebedsviering Avondwakegroep Parochieel Gemengd
Allerzielen Koor

Nibbixwoud Do 2 november 19:30 uur St. Cunera Gebedsviering Avondwakegroep Mannenkoor

Allerzielen




Wognum Za 4 november 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro

Nibbixwoud Za 4 november 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Cunerakoor

Wognum Zo 5 november 10:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Familiezondag

Nibbixwoud Di 7 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Wognum Do 9 november 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 11 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen

Nibbixwoud Za 11 november 17:00 uur St. Cunera Sint-Maarten-viering Alvaro Koortje o.l.v.

Theone Kampstra
Wognum Zo 12 november 10:00 uur Protestante kerk Gebedsviering H. van Engen Jubilatekoor
Raadhuisstraat 15 Actie Schoenendoos P. van Ankeren

Nibbixwoud Di 14 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Wognum Do 16 november 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 18 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie A.-M. van Straaten

Nibbixwoud Za 18 november 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie A.-M. van Straaten Mannenkoor

Wognum Zo 19 november 10:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie A.-M. van Straaten  Vivace
Voorstellen vormelingen

Nibbixwoud Di 21 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Wognum Do 23 november 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 25 november 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Breeuwsma

Wognum Zo 26 november 10:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie T. Breeuwsma Parochieel Gemengd
Christus Koning Koor

Nibbixwoud Zo 26 november 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie 1. Hoogland Koortje o.l.v.
Christus Koning Theone Kampstra
Sinterklaas

Nibbixwoud Di 28 november 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Wognum Do 30 november 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 2 december 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro

Nibbixwoud Za 2 december 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
1° weekend van de Advent

Wognum Zo 3 december 10:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Familiezondag
1° weekend van de Advent

Nibbixwoud Di 5 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Wognum Do 7 december 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 9 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Vriend

Wognum Za 9 december 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie M. Vriend Sylvidakoor
2° weekend van de Advent

Nibbixwoud Zo 10 december 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Vriend Jubilatekoor
2° weekend van de Advent
Na afloop is er koffie — thee
drinken

Nibbixwoud Di 12 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Wognum Do 14 december 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro

Wognum Za 16 december 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen

Wognum Za 16 december 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie H. van Engen Vivace
3% weekend van de Advent

Nibbixwoud Zo 17 december 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie H. van Engen Cunerakoor
3% weekend van de Advent

Nibbixwoud Di 19 december 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro

Wognum Do 21 december 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro




Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:

livestream gemist.

https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 a 10 uur later op

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen!

Misintenties H. Hiéronymus:

Zaterdag 30 september Sweelinckhof en
zondag 1 oktober Familiezondag:

Piet en Frieda Bleeker en zegen over hun gezin;
Antoon en Riet Schipper-Wever; Piet en Vera
Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Kees
Groen en zegen over zijn gezin; Voor CorSteven
Beemster en zegen over zijn gezin en voor 3
jarigen; Pe Veeken;

Donderdag 5 oktober:
Joop Zuiker en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 7 oktober Sweelinckhof en Kerk
Lourdesviering:

Wim en Trien Groot-van Diepen en zegen over hun
gezin; Adrie Smit; Simon en Gré Bijman-Sjerps,
Sjaak, Dick, Marian en Siem; Annet Langedijk;
Jaap Ursem en Marco; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar
en zegen over hun gezin; Ans Ursem-van der Wee;
Kees, Siem en Renee Besseling; Jos Ursem; Nel
Heus-Loos; Pe Veeken; pastoor Gerard Koning;
overleden familie Kamp-Bakker; Uit dankbaarheid
bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk en om
zegen over hun gezin;

Zaterdag 14 oktober Sweelinckhof en kerk:
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Piet
Schoenmaker en overleden familie; Arie en Truus
Laan-van Westen en Kees; Riet van Straalen-
Komen; Voor CorSteven Beemster en zegen over
zijn gezin en morgen zou hij 78 jaar geworden zijn
en uit dankbaarheid; Thomas en Wies Karsten-
Schagen, Kees Karsten en overleden familie
Karsten-Schagen; Pe Veeken,;

Zaterdag 21 oktober Sweelinckhof en kerk:
Lizet Groot-Zuiker; Adrie Hoogewerf; Adrie Smit;
Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en
Margreet Ursem; Nel Heus-Loos; Jos Ursem; Pe
Veeken;

Zaterdag 28 oktober Sweelinckhof en Kerk:
Corné Stam; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen
over hun gezin; Riet Blauw-Zandvliet; Kees Groen
en zegen over zijn gezin; Cees en Corry van
Diepen-Houtman en Peter; Pe Veeken;

Donderdag 2 november Allerzielen:

Wim en Trien Groot-van Diepen en zegen over hun
gezin; Marian Bijman-Jonker; Lizet Groot-Zuiker;
overleden familie Bleeker-Ootes; Jan en Trees
Ootes en levende en overleden familieleden;
Corné Stam; Arie Wiering; Jos Ursem; Nicolaas en
Catharina Ursem-Groot; Tiny Ursem-Schouten;
Kees, Siem en Renee Besseling; overleden ouders
Groen-Jong; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Wim
en Tiny Huibers-Komen; Kees Bijman en
overleden ouders Bijman-Pater; Gerard en
Margreet Ursem; Riet van Straalen-Komen;

Zaterdag 4 november Sweelinckhof en zondag
5 november kerk Familiezondag:
Adrie Smit; Simon en Gre Bijman-Sjerps, Sjaak,
Dick, Marian en Siem; Arie en Corrie loos en
overleden familie; Joke Stam-Koelman; Klaas
Weel; Nel Heus-Loos; Pe Veeken;

Zaterdag 11 november Sweelinckhof en zondag
12 november PKN-kerk actie Schoenendoos
Oecumenische viering:
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun
gezin; overleden familie Hand-Commandeur;
Klaas Weel; Pe Veeken;

Zaterdag 18 november Sweelinckhof en zondag
19 november kerk:

Adrie Smit; Jos Ursem; Cees en Corry van Diepen-
Houtman en Peter; Klaas Weel; Pe Veeken;

Zaterdag 25 november Sweelinckhof en zondag
26 november kerk:

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en overleden
familieleden; Arie Wiering; Klaas Weel; Hans van
Oosten; Nel Heus-Loos; Pastoor Gerard Koning;
Pe Veeken;

Donderdag 30 november kapel:
Joop Zuiker en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 2 december Sweelinckhof en kerk
Familiezondag:

Adrie Smit; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak,
Dick, Marian en Siem; Corné Stam; Jos Ursem:;
Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Nel
Heus-Loos; Pe Veeken;



Zaterdag 9 december Sweelinckhof en kerk:
Gre Overboom en overleden familie; Cock en Willy
Salman-Laan; Jaap Ursem en Marco; Pe Veeken,
Thomas en Wies Karsten-Schagen, Kees Karsten
en overleden familie Karsten-Schagen;

Misintenties St. Cunera:

Zaterdag 30 september:

Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Bert en Greet
Schouten-de Haan; Jan Entius en families Entius,
Bijl, Schilder; Pierre en Ria Vriend-Braas; Bep
Ettes-Ursem; Voor een 80-jarige vader en uit
dankbaarheid voor een 55-jarig huwelijk;

Zondag 8 oktober:

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Mart
Peerdeman-Rood en zoon Ron Peerdeman; Cor
Hoogland; Dirk van Zelm, Jo en Aag Vriend; Piet
en Vera Knol-Groot; tante Marie Schouten; Piet
Schoenmaker;

Zondag 15 oktober:

Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Overleden
familie Schoenmaker; Pierre en Ria Vriend-Braas;
Bep Ettes-Ursem; Jaap de Haan, Patrick en Leo
en zegen en kracht voor het gezin;

Zondag 22 oktober:

Tiny op den Kelder-Breed; Agatha en Ferry
Vleerlaag en Jozef Karsten; Gerda Berkhout-
Bennis; Gerard Vlaar; Kees Kroon en overleden
familie; Jan Tensen; Pierre Appelman en
overleden familieleden Appelman-Beemster;

In het bijzonder bidden wij voor Jan van Diepen.
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van
hem afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 29 oktober:

Pe Goedhart; Arie Smit; Cor Hoogland; Uit
dankbaarheid voor ‘n 80%¢ verjaardag en zegen
over de gezinnen; Bert en Greet Schouten-de
Haan; Bep Ettes-Ursem;

In het bijzonder bidden wij voor Cor Hoogland.
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van
hem afscheid hebben moeten nemen.

Donderdag 2 november:

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos
en familie; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Jan en Rika
Appelman-Knol; Jaap van Diepen en zegen over
zijn gezin; Kees Knol en overleden familie Knol-
van Straalen; Piet Bos; Johannes en Johanna
Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Nic en Lies
Commandeur-Machtel; Gerard Verbeek en
overleden ouders Verbeek-Smit; George van der
Laan; Nic. Weel en Jo Weel-Twisk, Kees
Koeleman, Hans en Rob Hulst en zegen over de
gezinnen,; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan,

Zaterdag 16 december Sweelinckhof en kerk:
Adrie Smit; Arie en Corrie Loos en overleden
familie; Riet Blauw-Zandvliet; Pe Veeken.

Margreet en Hill Pronk en om zegen over de
gezinnen; Aad Karsten; Dennis Kroon en
overleden familieleden Kroon-Appel; Cor en Mart
Koppes-Kuip; Martin  en Pé Vlaar; Theo
Doodeman en overleden familie Doodeman-Vlaar
en zegen over het gezin; Kees Kroon en overleden
familie;

Zaterdag 4 november:

Jaap en Grada Wenker-Pronk; Bert en Greet
Schouten-de Haan; Cor en Bep Ettes-Ursem, uit
dankbaarheid voor hun liefdevolle aandacht voor
de kinderen en hun gezinnen en om zegen over de
familie; Jaap de Haan, Patrick en Leo en zegen en
kracht voor het gezin;

Zaterdag 11 november:

Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Gerbrand
en Tiny Beerepoot-Entius; Arie Smit; Jan
Roozendaal; Uit dankbaarheid voor familie
Ligthart-Vlaar en zegen over de gezinnen;

Zaterdag 18 november:

Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon
Frank; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef
Karsten; Overleden familie Schoenmaker; Jan
Entius en families Entius, Bijl, Schilder;

Zondag 26 november:

Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Nic en
Tiny Conijn-Pronk; Tiny op den Kelder-Breed; Piet
Bos; Pe Goedhart; Cor en Mart Koppes-Kuip; Bert
en Greet Schouten-de Haan; Martijn en Pé Vlaar;

Zaterdag 2 december:

Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Kees
Knol en overleden familie Knol-van Straalen; Mart
Peerdeman-Rood en zoon Ron Peerdeman; Piet
Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en
Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Agatha
en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Piet en Vera
Knol-Groot; Kees Kroon en overleden familie;

In het bijzonder bidden wij voor Jan Roozendaal.
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van
hem afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 10 december:

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Simon en
Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank;
Hans en Rob Hulst; Quirinus en Sofia Schouten-



van Blokland en zegen over de gezinnen; Piet
Schoenmaker;

Zondag 17 december:

Ans en Leo van Dijk-Bijpost; Cor en Mart Koppes-
Kuip; Overleden familie Schoenmaker; Bert en

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Greet Schouten-de Haan; Jaap de Haan, Patrick
en Leo en zegen en kracht voor het gezin; Pierre
en Ria Vriend-Braas;

In het bijzonder bidden wij voor Jan Smit. Rond
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem
afscheid hebben moeten nemen.

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Pe Veeken, Merita Rood, Wim Boon (locatie H.
Hiéronymus), Jan Tensen, Marthijn Hes, Aad Sijm, Tinus Kok, Tiny Muller-Zuiker en Petra Spil-Goedhart
(locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939
Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd
wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat,

tel: 571736.

Kerkwerksters Wognum

Groep 2 27 september 13.00 uur
Groep 3 3 oktober 9.00 uur
Groep 4 11 oktober 10.00 uur
Groep 5 17 oktober 19.00 uur
Groep 6 24 oktober 9.00 uur
Groep 1 2 november  9.00 uur
Groep 2 8 november 13.00 uur
Groep 3 14 november 9.00 uur
Groep4 22 november 10.00 uur
Groep 5 28 november 19.00 uur
Groep 6 5 december  9.00 uur
Groep 1 14 december  9.00 uur

Agenda Nibbixwoud
Donderdag 28 september 19:30 uur

coordinatie Cunera

Woensdag 18 oktober 09:00 uur koperpoetsers
Maandag 13 november 19:30 uur liturgisch overleg
Woensdag 25 november  09:00 uur  koperpoetsers
Woensdag 15 november  09:00 uur  koperpoetsers
Woensdag 22 november  09:00 uur koperpoetsers
Woensdag 13 december  09:00 uur koperpoetsers
Woensdag 20 december  09:00 uur koperpoetsers

Mededelingen voor alle locaties

I
Té |

Communiqué van het kerkbestuur en
pastoresteam van de parochies van de regio

De Waterkant

Nibbixwoud, 20 september 2023

In de afgelopen twee jaar heeft het kerkbestuur
van de regio De Waterkant meerdere
vergaderingen met de voorzitters van de
parochieraden, gesprekken met de parochieraden
en open Dbijeenkomsten met parochianen
georganiseerd om samen met de parochies een

beleidsplan over pastoraat en gebouwen in onze
regio samen te stellen.

Voor de zomervakantie heeft het kerkbestuur het
plan voor de parochies in midden West-Friesland
gepresenteerd. De conclusies zijn duidelijk: we
willen samenbouwen aan een kerk die straalt in
midden West-Friesland. Het is nodig om meer tijd
en energie te besteden aan pastoraat voor de
jongere generaties vanuit een centrale plek, maar
tegelijkertijd willen we de pastorale en
sacramentele aanwezigheid op alle plekken van



onze regio waarborgen door middel van een
roulatiesysteem van onze pastores waardoor in
alle kerken minimaal een keer per maand een
viering door een lid van het pastoresteam verzorgd
wordt. In de parochies waar daaraan behoefte is,
kunnen vieringen onder leiding van parochianen
georganiseerd worden. Gezien de werkelijke
situatie van het gebruik van de kerkgebouwen in
samenhang met de \vitaliteit van de
geloofsgemeenschappen in onze regio, heeft het
kerkbestuur van de regio De Waterkant een
inschatting gemaakt over het te verwachten
sluitingsproces van onze kerkgebouwen. De
gelovigen, voorgangers en bestuursleden vinden
het sluiten en herbestemmen van kerkgebouwen
een pijnlijke zaak. Maar de teruggang van het
aantal kerkgangers en vrijwilligers, en de
vergrijzing zorgen ervoor dat we in deze tijd te veel
en te grote structuren en gebouwen hebben. We
voelen ons verantwoordelijk om deze uitdaging
niet door te schuiven naar toekomstige generaties.
Meerdere keren heeft het kerkbestuur duidelijk
gemaakt dat de sluiting van een kerkgebouw niet
de opheffing van een parochie betekent. De
parochiegemeenschap blijft bestaan na de sluiting
van het kerkgebouw. Het is de taak van de
parochieraad in overleg met het kerkbestuur om
naar de mogelijkheden en activiteiten te kijken die
nog ter plekke plaats kunnen vinden; welke
werkgroepen kunnen nog op de betreffende plek
activiteiten verrichten; kunnen er faciliteiten
aangeboden worden om het geloof te vieren in
regionaal verband; kan er samenwerking worden
gezocht met andere parochies en kan er eventueel
nog een kleinere ruimte gefaciliteerd worden voor
de plaatselijke gemeenschap. Regelmatig wordt
door het kerkbestuur in overleg met de
parochieraden en parochianen het proces van
sluiting van  kerkgebouwen bekeken en
geévalueerd om verdere beslissingen te kunnen
nemen.

In de laatste weken is er in onze regio en ook
daarbuiten enige onrust ontstaan naar aanleiding
van de consultaties over de toekomstplannen
omtrent onze kerkgemeenschappen en
gebouwen. Wij, pastores en bestuursleden van de
regio, hebben getracht het proces van overleg zo
open en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.
Toch merken wij dat sommige mensen het gevoel
hebben niet gehoord te zijn. Er zijn zorgen,
emoties en soms ook pijn en onzekerheid naar
voren gekomen, er worden acties gestart en er is
contact met het bisdom gelegd. Wij hebben het
signaal opgepakt. Wij doen ons best om alle
gelovigen van onze gemeenschappen betrokken
te houden in de besluitvorming over de toekomst.
Het is belangrik om samen, in vrede en
saamhorigheid, naar wegen te blijven zoeken

waardoor onze gemeenschappen levensvatbaar
de toekomst tegemoet kunnen gaan. Wij willen het
proces in deze geest uitvoeren.
Natuurlijk hebben de bisschop en het bisdom een
eigen verantwoordelijkheid om dit proces waar
mogelijk en nodig te ondersteunen. Maar de regie
ligt bij onszelf, als plaatselijke
geloofsgemeenschap(pen). Wij vragen uw gebed
in deze tijd voor onze parochiegemeenschappen,
parochieraden, kerkbestuur en alle mensen die bij
onze kerk betrokken zijn dat we, geinspireerd door
de Heilige Geest, tot goede beslissingen kunnen
komen.
Namens kerkbestuur en pastoresteam van de
parochies van de regio De Waterkant,
Pastoor Alvaro A. Rodriguez Luque
Voorzitter kerkbestuur

Beste parochianen
U heeft vast wel het €én en ander in het West-Fries
dagblad gelezen over de ontwikkelingen in Noord-
Holland Noord. In onze regio gaat het gelukkig
anders. We hebben in alle parochies
bijeenkomsten gehad waarin het regiobestuur
duidelijk uitleg heeft gegeven wat de Visie en
Beleidsplannen zijn. Zie ook het verslag hierover in
de vorige Verbinding waarin we onder andere
kunnen lezen dat niets in marmer is gebeiteld. Het
beleid hangt nauw samen met de verdere
ontwikkelingen. In onze regio zijn de pastores en
het regiobestuur heel blij dat er vrijwilligers zijn die
voor willen gaan in lekenvieringen.
Wij, als parochie, hebben tot nog toe genoeg
lekenvoorgangers, zodat er, samen met de
pastores, elk weekend een viering kan
plaatsvinden in onze kerken. Jammer dat we in het
West-Fries dagblad soms halve waarheden lezen.
Wij hopen dat iedereen in onze parochie in
mogelijkheden en kansen blijft denken. Alleen
samen kunnen we uitdragen waar we voor staan.
Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd
contact met ons opnemen.

De Parochieraad

Aandachtweekend

In de week van woensdag 6 tot en met zondag 10
september gingen vele vrijwilligers van diverse
organisaties een bloemetje bij vooral oudere
mensen brengen. In het weekend waren er drie
mooie vieringen met als thema: leder mens is
geroepen. Het Sylvidakoor in de Hieronymus en
het Mannenkoor in de Cunera verzorgden met
Pastor Alvaro een mooie themaviering. Voorheen
werd het de nationale ziekenzondag genoemd,
tegenwoordig noemen  we het liever:
Aandachtzondag. Samen met de vrijwilligers van
de Zonnebloem, de bezoekgroepen van de kerken,
het Triduiim, de Kerstactiegroep van de PCIl was



er een moment van stil staan bij de mens die
eenzaam is, de mens die lijdt onder stil verdriet, de
mens die mindervalide is of ernstige beperkingen
heeft of ziek is en te weinig contacten heeft. Het
was tijd voor een Aandachtbloemetje! 300
bloemenplantjes werden rondgebracht! Vele
momenten werden gecreéerd van contact. En er
was ook veel waardering van betrokkenen.
Mensen die behoefte hebben aan regelmatig
contact kunnen dit aangeven op het secretariaat
van de kerken of bij de Zonnebloem.

Namens alle organisaties: Hans van Engen

Lourdes/Mariaviering

Thema: Zorgen, Voorganger: T. Breeuwsma
Zaterdag 7 oktober om 10.30 uur in het
Sweelinckhof en om 19.00 uur Hieronymuskerk
m.m.v. Jubilatekoor

Zondag 8 oktober 10.00 uur Cunerakerk m.m.v.
Koor Vivace

Lourdes comité Wognum en comité Nibbixwoud
staan weer stil bij wat een indruk Lourdes maakt
op de pelgrims. Door teksten en muziek willen we
dat Lourdesgevoel ook hier ontvangen. Dit jaar
mochten er op kosten van het Lourdesfonds 3
inwoners/ parochianen de reis naar Lourdes
meemaken. Indrukken zijn daar opgedaan om,
ondanks verdriet of uit dankbaarheid, met goede
moed door te gaan. Op dit moment is de West-
Friese bedevaart in Lourdes en 8 pelgrims vanuit
onze parochie. Ook zij zullen weer ervaren wat het
geheim van Lourdes is ...verbondenheid...samen
delen... zorgen om en voor elkaar.

In oktober kunnen de donateurs weer de envelop
in de brievenbus aantreffen met de vraag of zij de
donatie willen overmaken of aanbrengen. Mede
door die donatie kunnen wij mensen uitnodigen om
de reis naar Lourdes mee te maken. Nog geen
donateur en wilt u ons werk ondersteunen dat kan.
U kunt € 3,00 overmaken op: IBAN nr. NLO5rbrb

0939522446 t.n.v. G.J. Stam-Delemarre
Lourdesfonds Wognhum (rbrb staat voor
Regiobank)

Of een envelop met donatie brengen bij:
Marijke Wittenberg, Jan Schagenlaan 24 Wognum.
Dank voor uw bijdrage, Marijke en Truda

Wereldvoedseldag/Oogstdankdag

World Food Day. Deze dag, op initiatief van de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties, brengt tot uiting dat de aarde
ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle
wereldbewoners elke dag een volwaardige
maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen!
En minder verspillen! Het is ongelofelijk hoeveel
mensen er hongerlijden, terwijl veel voedsel
gewoon wordt weggegooid.
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In de maand oktober had de LTO West-Friesland
altijd zijn oogstdankdag: danken voor de oogst en
zegen vragen voor het komende jaar. Een goede
oogst; reden om dankbaar te zijn voor boeren en
tuinders, maar ook voor de consumenten. Het is
toch fantastisch dat we naar de winkel kunnen voor
ons dagelijks brood. Die dankbaarheid willen we
tonen in het weekend van 14 en 15 oktober.

Er is dan na de viering een collecte voor de
Voedselbank. Namens de vrijwilligers van de
voedselbank en hun cliénten: hartelijk dank!

Wereldmissiedag zondag 22 oktober

Dit jaar zal de deurcollecte besteed worden aan
werk in Libanon. Na de enorme explosie in de
haven van Beiroet, waarbij meer dan 200 mensen
omkomen, willen de parochianen van de parochie
St. Maron helpen, iets concreets doen voor de
mensen in hun buurt. Van de overheid is niets te
verwachten. De pastoor van de parochie, Richard
Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et
miracles’ (drama’s en wonderen): “We gaan op
bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten.
We zijn er. We bidden met hen. We huilen en
lachen met hen.” Danielle Aramouni is een van de
vele vrijwilligers die in de wijk op bezoek gaan en
zorgen voor warm eten en medicijnen. Danielle:
“Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie.
Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je
naar ze toe en helpt.”

Syrische viuchtelingen

Veel Syriérs zijn vanwege de burgeroorlog naar

Libanon gevlucht. Ze leven veelal in
opvangkampen, zoals in Deir el-Ahmar, de
Bekavallei. De zusters van De Goede Herder

geven in hun sociaal centrum les aan Syrische
vliuchtelingenkinderen. Voor de kinderen is het de
enige kans op onderwijs, want ze mogen niet naar
de Libanese staatsscholen. Ook krijgen de
kinderen psychologische hulp. Meisjes lopen
gevaar al op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt te
worden. In een arme wijk van Beiroet staat het Huis
van Licht en Hoop (Beit el-Nour). De mensen in dit
centrum bekommeren zich om gemarginaliseerde
jonge mensen in de wijk. Vooral meisjes en jonge
vrouwen vinden hier steun. In de kleine school van
het huis zijn twee schoolklassen. De meeste
kinderen zijn Syrische vluchtelingen, maar ook
Libanese kinderen uit arme gezinnen. Zo krijgen zij
een kans op een betere toekomst.

Solidair

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit.
We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde
gemeenschap van mensen die
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die
verantwoordelijkheid wordt concreet in de
wereldwijde collecte die Missiezondag tot de



grootste solidariteitsactie van de katholieken
maakt.
MOV Emmausparochie

Adventsactie

De opbrengst van de Adventsactie zal dit jaar gaan
naar India. Er wordt gestreefd om kinderen, die nu
al vanaf jonge leeftijd in steenfabrieken werken,
onderwijs te bieden. Wat is er aan de hand?

Rond de kuststad Diamond Harbour, in de Indiase
deelstaat West Bengalen, is een groot aantal
baksteenfabrieken gevestigd. Het bakken van
stenen is seizoensarbeid, die vooral wordt
uitgevoerd door migranten van het platteland. Hele
gezinnen trekken naar dit gebied. Ze leven in
hutjes rond de steenovens, zonder sanitaire
voorzieningen en water. Ook kinderen werken
mee, meestal vanaf vijff- of zesjarige leeftijd.
Twintig procent van de arbeiders bestaat uit
kinderen. Ze werken zeven dagen per week, tot
wel negen of tien uur per dag. Het is ongezond
werk, want de ovens verspreiden fijne stofdeeltjes,
die longziekten veroorzaken. Veel kinderen lijden
aan bloedarmoede, gehoor- en o0o0gziektes,
eczeem en geelzucht. Voor medische zorg zijn ze
aangewezen op ongeschoolde lokale hulp.
Overheidsprogramma’s voor ontwikkeling, zorg en
onderwijs bereiken dit gebied niet. De kinderen
gaan dus ook niet naar school.

Wat willen we bereiken? Op de langere termijn
streeft onze lokale partnerorganisatie naar het
afschaffen van kinderarbeid in de
baksteenfabrieken. Alle kinderen moeten gezond
en goed gevoed zijn en goed worden verzorgd.
Tenminste 80% van de tieners moet dan behoorlijk
kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dit project is
gericht op het verbeteren van gezondheid en
scholing van jonge kinderen. We vinden het
belangrijk kinderen en ouders bewust te maken
van het belang van onderwijs. Dit project draagt bij
aan het versterken van de gemeenschap.

Hoe doen we dat? Voor dit project worden tussen
de steenbakkerijen in Diamond Harbour vijf
creches en vijf basisscholen opgezet voor elk 125
kinderen. Alle kinderen van 0-10 jaar krijgen naast
begeleiding en onderwijs ook gezonde voeding,
zoals melk, brood en fruit. We zorgen dat alle
kinderen kosteloos een gezondheidsonderzoek
ondergaan en dat ziekten worden behandeld. De
creches en de scholen ontvangen sport- en
speelmaterialen en muziekinstrumenten. De
scholen nemen onderwijstoetsen en examens af.
Speciale familieviering zondag 3 december

Op zondag 3 december, de familieviering in de
Hiéronymuskerk, zal door het pastores team extra
aandacht worden besteed aan de Adventsactie.
De offerblokken om deze belangrijke actie te
ondersteunen zullen de gehele Advent achter in de
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kerken staan. Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage!
MOV Emmaitisparochie

Uitnodiging Vormselproject 2023-2024
Beste ouders/verzorgers,

Uw zoon of dochter heeft al een hele tijd geleden
de Eerste Communie ontvangen. Dit schooljaar zit
hij/zij in het laatste jaar van de basisschool of
begint bij de Middelbare school. Er zal een grote
stap in het leven gezet worden: de overgang naar
de Middelbare school, op de leeftijd van de jonge
volwassenheid. De kerk sluit hierbij aan door het
vieren van het Sacrament van het Vormsel, de
voltooiing van Doopsel en Eerste Communie. We
nodigen uw zoon of dochter van harte uit om mee
te doen met het Vormselproject voor komend
schooljaar 2023-2024. We bieden het project aan
voor kinderen in groep 8, brugklas en hoger.

Hoe worden kinderen voorbereid op het
Vormsel?

Er is een gezamenlijke voorbereiding voor alle
vormelingen in de Emmaltsparochie (Nibbixwoud,
Wognum, Zwaagdijk-West, Midwoud, Oostwoud,
Benningbroek en Hauwert). Dit houdt in dat de
vormelingen, zeven keer bij elkaar komen op een
avond doordeweeks (18.30 uur). Bij de
voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het
project ‘In Vuur en Vlam’ en gaan we te werk met
allerlei verschillende werkvormen. Van tevoren
vindt er voor de ouders van de vormelingen een
informatieavond plaats op 30 oktober om 19:30 uur
in het parochiecentrum van Wognum. De
spectaculaire Bavodag in Haarlem op een
zaterdag in mei of juni (datum nog niet bekend)
maakt ook onderdeel uit van de voorbereiding. Het
vormselproject wordt door pastor Anne-Marie van
Straten begeleid.

Wanneer?

We zullen beginnen met een informatieavond voor
alle ouders begin oktober. De bijeenkomsten met
de kinderen willen we na de herfstvakantie
beginnen. De Voorstel viering zal op zondag 19
november in de Hiéronymuskerk te Wognum
plaats vinden en de vormselviering zal in het
vroege voorjaar zijn. Al de datums en verdere
informatie over het vormselproject worden na
aanmelding per mail naar u gestuurd.

Aanmelden

U kunt uw kind, graag voor eind oktober 2023,
aanmelden via de codrdinator van het
vormselproject, pastoraal-werkster Anne-Marie
van Straaten: anne-marievanstraaten@ziggo.nl
met de volgende gegevens:

- Naam en achternaam van uw kind

- Adres en woonplaats

- Telefoonnummer

- E-mailadres



mailto:anne-marievanstraaten@ziggo.nl

- School- en plaatsnaam

We hebben uw hulp nodig!
Zonder uw hulp kunnen we het traject niet doen. Er
is namelijk geen werkgroep van vrijwilligers om uw
kind te helpen bij de diverse activiteiten. Daarom
vragen wij de ouders om ons te helpen bij de
bijeenkomsten, na de informatieavond wordt een
rooster voor de ouders gemaakt. Maar misschien
wilt u ook ons helpen met de organisatie,
communicatie en codrdinatie van het traject, u kunt
zich aanmelden bij pastor Anne-Marie of bij
pastoor Alvaro. U hulp wordt zeer op prijs gesteld!
Met vriendelijke groet,
Pastoor Alvaro Rodriguez Luque:
pastoor@parochiesdewaterkant.nl / 0687375420
Pastoraal werker Anne-Marie van Straaten:
anne-marievanstraaten@ziggo.nl / 06-22759461

Misdienaars gezocht!

De groep

o misdienaars van

= de Emmais

parochie in

Nibbixwoud en

Wognum is op

zoek naar

enthousiaste

jongens en

meisjes die de

o 2 groep wil komen

E versterken.  Lijkt
ALTAR SERVER ’

het je leuk om de
pastoor te helpen
tijdens de
vieringen? Dan is het misschien wel iets voor
jou: misdienaar worden! Als misdienaar help je
de pastoor tijdens de viering met allerlei taken
maar natuurlijk is er veel meer...! Lijkt het je
leuk om misdienaar te worden en heb je je
Eerste Heilige Communie gedaan dan nodigen
wij je graag uit om een keertje te komen kijken!
Wat is een misdienaar ook alweer?

Als misdienaar heb je een heel belangrijke taak in
de kerk! Want je helpt de pastoor tijdens de viering.

AJOB SO BIG ONLY A KID CAN DO IT

Locatie H. Hiéronymus

Jij komt samen met de pastor de kerk binnen, jij
mag kaarsen aansteken, bij het voorlezen van het
evangelie kom je er met een brandende kaars bijj
staan, bij het klaarmaken van het altaar draag je
de kelk, hostieschalen en brood en wijn aan, je belt
op belangrijke momenten in de viering, je draag
een kaars bij de communie en je helpt om alles
weer op te ruimen. Je draagt daarbij speciale
kleding. En bij bijzondere vieringen zijn er altijd
extra taken! Zowel jongens als meisjes kunnen
misdienaar worden.
OK. Maar hoe word ik het?
Misdienaar kun je worden als je boven de 7 jaar
bent en de eerste communie hebt ontvangen. We
organiseren een paar leuke misdienaar-training
per jaar om te oefenen.
Moet ik dan elke week in de kerk zijn?
Nee, je kunt zelf aangeven wanneer je kunt. Daar
wordt bij het maken van het rooster rekening mee
gehouden.
Wat kost het?
Niks natuurlijk, we zijn in de kerk allang blij dat jij
misdienaar wilt zijn. Sterker nog, we geven jou er
iets voor terug iedere keer dat jij als misdienaar in
de kerk bent... De groep organiseert 1 keer per jaar
de een gezellig uitje!
Klinkt leuk allemaal. Maar bij wie moet ik zijn
als ik misdienaar wil worden?
Aanmelden is heel simpel, via Monie Vertelman, zij
coordineert de misdienaars groep van onze
parochie. Stuur maar een email met jouw naam en
achternaam, adres, telefoonnummer een e-
mailadres. Haar e-mailadres is:
monievertelman@gmail.com Jij bent van harte
welkom om kennis met ons te maken!
En wat als het me wel leuk lijkt, maar ik het nog
niet zeker weet?
Pastoor Alvaro kun je altijd aan zijn jasje trekken,
als je hem tegenkomt. Maar je kunt hem ook bellen
tel. 0687375420 of mailen
pastoor@parochiesdewaterkant.nl.

Groetjes en tot gauw!

Pastoor Alvaro

Regionale Familiezondagen in de
Hieronymuskerk te Wognum starten weer!
Zondag 1 oktober start weer de Regionale
Familiezondag om 10.00 uur in de Hieronymuskerk
te Wognum. Het doel van deze vieringen is om te
bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap door
het samen vieren van de Eucharistie met aandacht
voor gastvrijheid en inspiratie voor alle
leeftijdsgroepen en in het bijzonder gezinnen.
ledereen is welkom. Dit jaar worden er nog drie
Familie vieringen gehouden en wel op zondag 1
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oktober, zondag 5 november en zondag 3
december. Het thema voor de eerste viering is:
Werelddierendag Kinderen mogen hun huisdier
mee naar de kerk nemen, als dit ook verantwoord
is voor het dier. Voorgangers zijn: Pastor Alvaro
Rodriquze Luque, Pastor Bert Glorie en pastor
Anne-Marie van Straaten. Er is samenzang onder
aanvoering van een aantal voorzangers. Na afloop
is er koffie, thee of limonade. In deze serie
Familiezondagen zijn er geen catechesegroepen
en een maaltijd na de viering. Natuurlijk is er wel
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gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan
over het thema van de dag. Alle ouders van
kinderen die de Eerste Communie doen en de
Vormelingen worden per email uitgenodigd.
Namens de werkgroep: Hans van Engen

Dierendag - Zorg dragen voor Gods
schepping
Familiezondag op 1 oktober in Wognum

®
0€E§§ﬁﬁezondag

Dekanaat Hoorn _ 3
Parochle N. Malleiis te Hoom, Regio Westfriestand 2.0,

Reglo De Waberiant, Samenmeriingsverbond Wervershoof

Wanneer?

Zondag 1 oktober 2023

Waar?

Hiéronymuskerk te Wognum

Uw huisdier is van harte welkom!

Er zijn wrijwilligors die eventueel uw dier tijdens de viering wat extra aandacht of fr

Je bent er toch ook bij?

Op 1 oktober bent u weer van harte welkom bij de
Familiezondag in de Hieronymuskerk in Wognum.
We kijken uit naar een fijne, inspirerende ochtend
met ouderen, gezinnen, kinderen, jongeren. EN
met dieren. U leest het goed: in deze viering is ook
uw hond, konijn of ander huisdier van harte
welkom.

We staan in deze Familieviering namelijk stil bij de
liefde voor elk schepsel van God. Op 4 oktober is
het Wereld Dierendag. Die dag is niet zomaar
gekozen. Men koos ooit voor 4 oktober, omdat dit
de sterfdag is van de heilige Franciscus van Assisi.
Franciscus vond dat mensen goed voor de natuur
en voor dieren moeten zorgen. Hij zei: ‘Elk wezen
is een kind van God en dus een zuster of broeder

Locatie St. Cunera

van ons. Een mens die gelijk welk schepsel van
God uitsluit van zijn compassie en medelijden, zal
hetzelfde doen met zijn medemens’. Een oproep
die 900 jaar later actueler dan ooit lijkt.
Zorg voor dieren en andere mensen betekent ook
dat we iedereen in de kerk een fijne plek willen
bieden. Zorg dus dat iedereen rustig kan zitten EN
dat uw dier het goed kan hebben. Op schoot, aan
de riem, of bij de stoel in een mandje, kooi of
bench. Er zijn vrijwilligers die eventueel uw dier
tijdens de viering wat extra aandacht of frisse lucht
kunnen bieden.
Tijdens de Familiezondagen kunnen mensen van
alle leeftilden en ook degenen die de kerk al lang
niet meer bezocht hebben, op een toegankelijke
manier groeien in geloof en liefde. Er is na de
viering volop ruimte voor ontmoeting. Met drinken,
iets lekkers en muziek. En ruimte voor een
verdiepend gesprek voor wie dit wil. ledereen is
welkom; alleen, samen met (kleine) kinderen, jong
of juist op leeftijd. De Familiezondagen vinden
plaats in de Hiéronymuskerk te Wognum (Kerkweg
1) vanaf 10:00 uur. We hopen U daar op zondag 1
oktober te ontmoeten. Graag tot dan!

Met vriendelijk groeten, Pastoor Alvaro

Kleurrijke Expositie in de koffiecorner van
de Hieronymuskerk
Er waait een frisse wind door de Hieronymuskerk.
Nu helemaal, nu bekend is geworden dat de
Hieronymuskerk openblijft. De kerk had de laatste
jaren al wat aanpassingen ondergaan. Zo is er
naast de grote Kerkzaal een koffiecorner ontstaan
door flexibele beweegbare wanden. Ook zijn er
nieuwe extra toiletten gerealiseerd. De verwarming
is in verschillende delen apart te gebruiken. Ook
Zijn er zonnepanelen aangebracht. De Kerk is
multifunctioneel en naast de gebruikelijke
vieringen ook goed te gebruiken voor concerten,
andere culturele activiteiten en afscheidsvieringen.
Vanaf half september is er in de Koffiecorner een
expositie ingericht en hangen er schilderijen van
Hans Spigt. Ze zijn groot en kleurrijk. Het vrolijkt de
ruimte ook op. Ook in de gang naar de
Ontmoetingsruimte zijn linosneden en kleinere
schilderijen van Hans Spigt te bewonderen. De
expositie kan bezichtigd worden rond de vaste
vieringen en andere activiteiten.

Hans en Riet Spigt

Er is er één jarig...

Op woensdag 18 oktober is onze pastoor Alvaro
jarig. Daar hij dan niet in Nibbixwoud aanwezig kan
zijn viert hij zijn verjaardag op dinsdag 17
oktober. Eerst gaat hij voor in de viering in de
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Kajuit (Nibbixwoud). Deze viering begint om 9:30
uur. Daarna is er gelegenheid om hem te feliciteren
met zijn verjaardag en natuurlijk is er koffie/thee en
wat lekkers. U bent allen vanaf 10:00 uur van
harte welkom op de pastorie in Nibbixwoud op



dinsdagochtend 17 oktober. Laten wij er met
elkaar een gezellige ochtend van maken!!

De parochieraad
Allerzielen 2023
Een mensenleven glijdt voorbij.
We weten het allemaal.
Het is gewoon, het hoort erbij,
maar als het een dierbare is,
heerst er ongeloof en droefenis.
Tijd zal komen met milde schreden,
verandert het Nu in een lief verleden.
Donderdag 2 november gedenken we in de
Cunera parochiegemeenschap de overledenen
van het afgelopen jaar. We hoemen hun namen en
ontsteken voor hen een kaars. Ook is er
gelegenheid om een lichtje aan te steken ter
herinnering aan degenen van wie we eerder
afscheid hebben moeten nemen. Het Mannenkoor
verzorgt de muzikale omlijsting en de
avondwakegroep zal voorgaan. De
herdenkingsviering begint om 19.30 uur. U bent
van harte uitgenodigd.

Locatie H. Jacobus de Meerdere

Kerst Zing In op zondag 10 december 2023
in Cunerakerk Nibbixwoud

Nadat de 1° editie vorig jaar, tijdens de aanloop
naar Kerst, zo erg gewaardeerd werd, hebben we
besloten ook dit jaar een Kerst Zing In te houden.
Op zondag 10 december aanstaande van 13.30 tot
16.30 uur opent de kerk haar deuren, de Zing In
heeft een open karakter, er hoeven geen kaarten
gereserveerd te worden. Wel zal er bij de uitgang
een bus staan voor donaties, welke wij kunnen
gebruiken om de kosten te dekken. Ook is er een
mogelijkheid middels een QR-code te doneren. De
meeste koren die al gebruikelijk in deze kerk
zingen zijn aanwezig, maar ook koren uit de regio
zullen van de partij zijn.

We zullen er een gezellig samenzijn met de gehele
regio-gemeenschap van maken. De bekende en
mooie kerstliederen zullen ervoor zorgen dat u in
de kerststemming wordt gebracht. Ook zal er

natuurlijk iets geschonken worden voor de
inwendige mens.
Verdere informatie hierover zult u in de

dorpsbladen en op de website vernemen

Nieuws uit Zwaagdijk-West

Woensdag 1 november 2023 is er een Allerzielen
viering in de St. Lidwina school, Zwaagdijk 423,
Zwaagdijk-West. Aanvang dienst: 19.30 uur. Na
afloop is er gelegenheid om het kerkhof te
bezoeken.

De viering wordt muzikaal bijgestaan door de
Cantorij uit Nibbixwoud. Wij nodigen U hierbij uit

om uw dierbaren te herdenken.
Met vriendelijk groet de Avondwake groep,
Lusella Edy Margriet en Monie

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Tight 2% Formation

Het afgelopen seizoen hebben afscheid genomen
van onze dirigent Laura. Wij hebben gelukkig een
nieuwe dirigent gevonden Tiny Ursem en Shane
Mulder op de piano. Vorig seizoen hebben wij
alweer een aantal keer een viering kunnen
verzorgen. Dat lukte helaas niet in Nibbixwoud
omdat de planning al rond was, we hebben wel in
Wognum gezongen. Een nieuwe dirigent is
wennen, ook bij ons was dat het geval. Aan het
eind van het seizoen zijn er helaas veel leden
gestopt, maar 12 enthousiaste leden hebben
aangegeven dat ze graag door willen met het koor.
Er is wat geschoven met de stembezetting en nu
hebben we een evenwichtige verdeling van de
stemmen in het koor, maar we zijn wel klein en
kwetsbaar.

Dus.... wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

Wij zijn een interkerkelijk popkoor, we zingen de
ene maand een viering in de kerk van De Weere
en de andere maand zingen we in Nibbixwoud of
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Wognum in de kerk. We willen naast onze viering
in de kerk ook af en toe optreden op een
korenfestival, daarom hebben wij ook een “pop”
repertoire opgebouwd. We zingen dan uit ons
hoofd en soms met een pasje of ander opstelling.
We hebben ruimte voor sopranen, alten, tenoren
en bassen, dus vrouwen en mannen! We repteren
elke maandagavond van 20.00 tot 22.00
afwisselend in De Weere en Wognum. Tussendoor
hebben we natuurlijk wel even tijd voor koffie of
thee en een praatje. Heb je altijd al eens in een
gezellig koor willen zingen? Neem de stap en
probeer.... Kom dan vrijblijvend op
maandagavond om 20.00 u een keer naar onze
repetitie in de Lambertuskerk in De Weere. (in de
winter repteren we in Wognum) Wij.... zorgen
voor een warm welkom! Voor meer informatie
kun je mailen naar tightformation@gmail.com of
een kijkje nemen op onze facebook pagina.

Opdat wij niet vergeten!
Dit jaar heeft de Vredesweek wel een bijzondere
lading. We denken daarbij in het bijzonder aan
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onze medemensen in de Oekraine en de
Oekraiers die in onze samenleving verblijven. En
helaas zijn er ook nog veel andere plaatsen op
onze wereld, waar het welbevinden van mensen
ver te zoeken is. Ook voor ons zelf is het belangrijk
om stil te staan bij de onvrede in onze eigen
samenleving en in ons zelf. Hoe kunnen wij
mensen van vrede zijn en aan vrede bijdragen?
Op zondag 17 september om 10.00 u komen wij
samen in de St. Bonifatiuskerk van Spanbroek om
samen te vieren en elkaar te ontmoeten bij
gelegenheid van de Vredeszondag. We beginnen
met een tweetalige oecumenische viering. Aan
deze viering leveren een Byzantijns koor en het
parochiekoor van de St. Bonifatiusparochie een
bijdrage. Na de viering wordt er koffie en thee
aangeboden. We kunnen daarbij iets lekkers
gebruiken van hetgeen de aanwezigen hebben
meegebracht. ledereen die iets kan bakken
nodigen wij uit om iets lekkers mee te brengen.
Onze fanfare Erato heeft een speciaal
vredesprogramma ingestudeerd en treedt op van
11.15 u tot 12.00 u. Na dit optreden is er een
gemeenschappelijke lunch met soep en een
broodje.
De Oecumenische Werkgroep Midden
Westfriesland

Impulsdagen Vrouw & Geloof
‘Die vonk van de Geest...” 13 oktober in Alkmaar-
20 oktober in Hoorn
Informatie Waar en wanneer? Op vrijdag 13
oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur in de
Lutherse kerk, Oudegracht 187 in Alkmaar
(parkeren in de Schelphoekgarage, Korte
Vondelstraat3 van daar de straat oversteken naar
de Oudegracht). Vrildag 20 oktober 2023 van
10.00 tot 16.00 uur in Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
in Hoorn. (parkeren op het terrein van de kerk)
Aanmelden: uiterlijk 5 oktober voor de Impulsdag
in Alkmaar en 12 oktober voor de impulsdag in
Hoorn. Via email: hildegardport29@gmail.com; of
schriftelijk naar de Werkgroep Vrouw en Geloof p/a
Karveel 10, 1625 EN Hoorn, tel. 06-13407682
(Cora) Kosten: 15 euro p.p., ter plaatse afrekenen
(graag gepast) De impulsdagen worden
georganiseerd door vrijwilligers en gesubsidieerd
door verschillende protestantse en katholieke
instellingen, waardoor de deelnemerskosten laag
blijven. De kosten mogen echter geen bezwaar
zijn. Voor reductie kunt u mailen naar bovenstaand
e-mailadres.
Leden van de werkgroep Vrouw en Geloof:
Cora ten Wolde, Gerrie Huiberts, Anita Witte en
Cathrien van der Kruijs
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Inhoud Impulsdagen 2023

Alles begint met verlangen. Verlangen naar een
wereld om je heen die liefdevoller, vrediger,
eerlijker is. Dat verlangen delen we met Maria. En
in al onze rollen en keuzes proberen ook wij, nu,
vanuit dat diepste verlangen te leven. We bewaren
het diep in ons hart. En af en toe worden we
bemoedigd door die vonk van de Geest, die dit
verlangen weer aanwakkert, en het onmogelijke
mogelijk maakt... Maria wordt in het beeld dat van
haar gevormd is vaak beperkt tot haar rol als
moeder. Maar ze was zoveel méér: al voor de
geboorte van Jezus had ze een eigen,
onbemiddeld lijntjie met de Geest. Deze moedige
vrouw wist gaande te blijven toen ze ongehuwd
zwanger bleek, in moeilijke omstandigheden haar
kind baarde, vluchteling werd, en haar kind liet
opgroeien. Ze spoorde hem aan om zijn eigen weg
te gaan, en ontwikkelde zich van moeder tot
leerling. Eén die niet wegliep, maar erbij bleef in
zijn lijlden, mogelijk getuige was van zijn
opstanding, en daarna, in die zaal in Jeruzalem
samen met anderen de Geest ontving. En alles
begon met dat verlangen, en met die vonk van de
Geest. En wij, wie zijn wij? Welke rollen hebben wij,
welke keuzes maken wij? Hoe kunnen wij in onze
wisselende levenssituaties dicht bij ons verlangen
blijven en het verschil maken? Die vonk van de
Geest. Toen, en opnieuw, en nog.... Op
verschillende manieren, én met veel ruimte om te
ontmoeten, én met kijken en luisteren naar muziek,
woord en dans gaan we dieper in op dit onderwerp,
en hopen we alle deelnemende vrouwen weer een
begeesterde dag te bieden met een mooie viering
als afsluiting.

Lourdes Pelle reis
Geachte pelgrim/geinteresseerde,
U bent vast nog niet bezig waar en hoe u volgend
jaar naar toe wil op vakantie. Maar de mensen van
Pelle reizen wel. Zij zijn alweer bezig om de
busreis, aankomend jaar, naar Lourdes voor te
bereiden. Afgelopen juni zijn 6 parochianen met
deze reis mee (geweest en naar volle
tevredenheid. Mocht u er ook iets voor voelen om
mee te gaan dan bevelen wij deze reis van harte
aan. Hieronder vindt u al enige info. Meerdere
informatie kunt u bij ons verkrijgen.
Marijke Wittenberg, Truda Stam of
pellereizen@gmail.com

Pelle reizen

De zomervakantie ligt inmiddels weer achter ons.
Uiteraard zijn we na thuiskomst in juni min of meer
gelijk begonnen met de voorbereiding van de reis
in 2024. Graag stellen wij u op de hoogte van de
nodige informatie. De reis vindt plaats van:
vrijdag 31 mei tot en met vrijdag 7 juni 2024.
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De heenreis (opstapplaatsen  Amersfoort,
Rotterdam en De Goorn) zal in twee dagen
plaatsvinden met een overnachting in Orléans.
Dat betekent dat we zaterdagavond vlak voor het
diner in Lourdes arriveren. Donderdagochtend
wordt de terugreis direct na het ontbijt
aangevangen. Na wederom een overnachting in
Orléans keren we vrijdagavond weer terug op
Nederlandse bodem.
Door dit reisschema zijn we ruim vier dagen (vijf
nachten) in Lourdes. Uiteraard nemen we deel
aan de Internationale Hoogmis (zondag), de
lichtprocessie en de sacramentsprocessie. En
natuurlijk trekken we weer de Pyreneeén in. De
reis wordt medisch begeleid door twee artsen en
een aantal verpleegkundigen. Daarnaast beschikt
€én van de bussen over een rolstoellift. Tevens
Zijn we in staat een groot aantal rolstoelen te
regelen. Door al deze mogelijkheden kunnen we
voor vrijwel iedereen op hoog niveau zorg op maat
leveren. De reis wordt pastoraal begeleid door
twee priesters. Zij zullen onder meer voorgaan
tijdens een aantal vieringen.
De achtdaagse reis naar Lourdes vindt plaats van
vrijdag 31 mei 2024 tot en met vrijdag 7 juni
2024. De reissom op basis van een
tweepersoonskamer bedraagt € 970 per persoon.
De negendaagse reis naar Lourdes inclusief
bezoek aan Nevers vindt plaats van donderdag
30 mei 2024 tot en met vrijdag 7 juni 2024.
Kosten op basis van een tweepersoonskamer €
1135 per persoon. Deze reis gaat dus alléén door
als er voldoende belangstelling is.
Met een hartelijke groet,
Tamara Giling, Nardo van der Meer, Joost de
Lange, Marica Bakker & Lucas Bolsius

Samen Sterker: Onze Gedeelde Kracht en
Liefde voor de Kerk

Beste Mede-Parochianen,

Het is met oprechte trots en een diep gevoel van
verbondenheid dat ik deze woorden met u deel. In
het hart van ons geliefde Nibbixwoud staat onze
Sint Cunerakerk, een plek die voor velen van ons
niet alleen een gebouw is, maar een thuis van
geloof en hoop, en een symbool van onze
gezamenlijke geschiedenis.

Terugkijkend op de gebeurtenissen van het
verleden, herinner ik me de brand die in 2002 onze
kerk trof. Het was een donkere periode, maar wat
erop volgde, was een glanzend voorbeeld van
onze gemeenschap. We bundelden onze
krachten, zamelden fondsen in en zetten ons in om
onze kerk te herstellen. Het was in die momenten
van uitdaging dat we echt begrepen hoe sterk onze
banden zijn en hoeveel we samen kunnen
bereiken.
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Nu staan we weer voor een nieuwe uitdaging, de
uitdaging om te voorkomen dat onze kerk binnen
tien jaar sluit. Het is aan ons, als parochianen, om
actief deel te nemen aan het behoud van deze
dierbare plek. Laten we samen deelnemen aan
evenementen, kunst- en cultuuractiviteiten en
bijeenkomsten die onze kerk nieuw leven inblazen.
Laten we onze kerk beschouwen als een levendige
plek van ontmoeting, viering en groei, naast de
traditionele erediensten.
We mogen de volgende generaties niet vergeten.
Laten we onze kinderen en kleinkinderen
betrekken, hun vragen beantwoorden en ruimte
geven aan hun ideeén. De toekomst van onze kerk
ligt in hun handen, en wij moeten hen leiden en
ondersteunen terwijl ze hun eigen pad vinden in
ons geloof.
Laten we samen onze kerk behouden, niet alleen
als een historisch monument, maar als een
levendige en relevante bron van inspiratie en
gemeenschap. Onze inspanningen als
parochianen, onze liefde voor onze kerk en ons
geloof zullen de komende generaties blijven
inspireren en verbinden. Met diep respect voor
onze gemeenschap en een liefdevol hart voor onze
kerk,

Klaas Schuitemaker

“Jericho, Europa, Jericho”

Geeske Hovingh preekt in de Westfriese
Ekklesia

De eerstvolgende viering van de Westfriese
Ekklesia, is op zondag 1 oktober aanstaande om
11.00 uur.

Het jaarthema voor dit seizoen 2023-2024 luidt:
“Een mens te zijn op aarde”. Wij hebben de
voorgangers gevraagd een lied van Huub
Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt zijn; een
lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook
een sterke actuele betekenis heeft.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van
de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van
de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van
dirigent Jerry Korsmit en wordt eenmalig begeleid
op vleugel door Henri Heuvelmans. De dienst
begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de
Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum.
Wij hopen u op 1 oktober te ontmoeten. U bent van
harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl



http://www.westfrieseekklesia.nl/

Overige mededelingen
PCI Wognum / Zwaagdijk-West /

Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiéle steun nodig hebben

die hulp of advies kunnen gebruiken

die een hulpproject opzetten

Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

« door ons attent te maken op medemensen in

nood

+ door zelf hulp te vragen

De Parochiéle Caritas instelling beheert een fonds

dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een

bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt

vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen

ook de weg naar hulpinstanties. Zonder

onderscheid te maken in geloof, huidskleur of

nationaliteit.

Wognum: K. Smit
pci.wognum@gmail.com

Zwaagdijk-West:

N )
ZAN

572990

M. Spil 06-14950037

pci.wognum@gmail.com
Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even
kwijt? Wilt u praten over uw
problemen?

Wij nemen binnen 24 uur
contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit
de West-Friese Kerken. Tel.:
0229-271684

Van de Redactie:

De zomervakantie ligt nog net achter ons, toch is
de redactie bezig met de laatste maanden van
2023. Bewaar deze editie goed, want dit
parochieblad behelst een periode van 2,5 maand.
Het kerkelijk jaar is al weer opgestart, onze kerk
blijit in beweging. We kunnen niet zonder uw
inspanningen: als parochiaan, vrijwilliger, als
mens. Samen doen we ons best onze parochie
levendig te houden. Samen bereiken we meer.
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VERSCHIINING 2023 AANLEVEREN
Donderdag 15 december  Vrijdag 9 december

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 573357
Coby Schouten Woudhoek 8 573081
Annemiek Schouten Hauwert 17 202302

Het volgende nummer van het Parochieblad
verschijnt rond donderdag 9 december
Kopij inleveren véor vrijdag 15 december
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild
zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u ‘de Verbinding'’ in het vervolg digitaal
ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-
nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of
parochieblad123@gmail.com

Bezoek eens de website van onze parochie:
http://www.rkemmausparochie.nl

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een
digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via
regiodewaterkant@gmail.com
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| Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een

overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een

pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste

basis parochie. Pastoor Alvaro Rodriguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze

Emmadsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email:

pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Pastor Anne-Marie van Straaten:  Pastoraalwerkster, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-
werk, begeleiding van inter-parochiéle eerste communie en vormsel
werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud.
PCl-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de
hele regio.

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque: priester, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de
Waterkant en codrdinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste
aanspreekbaar Emmaduisparochie (Nibbixwoud en Wognum), De
Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en
pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Alvaro Rodriguez Luque, mobiel: 06-87375420,

email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’
Pastoor Alvaro A. Rodriguez Luque voorzitter

Dhr. Peter Bakker vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim
Dhr. Ruud ter Schure bestuurslid

Pastoor Bert Glorie bestuurslid

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop
van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere
leden. Een parochieraad codrdineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de
parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmadis parochieraad

Bertus Schilder voorzitter

Tony Slaman secretaris

Juul Kampstra penningmeester

Hans van Engen afgevaardigde Wognum
Marry Tessel afgevaardigde Nibbixwoud

Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer):

Koos Otten afgevaardigde Zuidermeer voorzitter
Koos Molenaar afgevaardigde Zuidermeer secretaris
Ans Kenter afgevaardigde Zuidermeer penningmeester
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Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736

Locatie Hiéronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep,
Doopgroep, Vormselgroep, 1% Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij,
Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake,
Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosters,
Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Kerkbalans, Kosters, Tuingroep/kerkhofbeheer,
Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen,
Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van taakgroepen: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans,
Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosters.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen van beide locaties:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg,
Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduim, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer”
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem
Info: www.laatsteeerwognum.nl
Secretaris Emilie Castricum: emiel.castricum@gmail.com

Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara”
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging “St. Cunera”
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Begraafplaats Zuidermeer: contactpersoon Erik Kenter, tel.nr. 06-48733197

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij
krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven
aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea
graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie” met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.
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Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina
www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de
brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij
de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmausparochie overgebracht naar
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum,
Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk
opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie
Nibbixwoud NL63RAB0O0344201384
Wognum NL34RAB0O0371600332

Zwaagdijk-West NL75RAB0O0376802383

<

Het parochieblad wordt gratis verspreid
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam
Adres
Postcode / Woonplaats

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud @rkemmausparochie.nl
Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

<
Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte? NAAM [ VOOINAAIM: . . . . e e e e e e
Laat de parochie het weten.

Geboortedatum: . . ..
Huwelijk op komst? Huidige adres: . .. ...

Geef het tijdig door.

NIBUW adrES: . . . e
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . .. .ottt
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:
administratie. /| N\ e M/V
........................................................... M/V
........................................................... M/IV



http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

