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10 geboden voor een goede vakantie

Vakantie: een mooi woord, dat komt van het Latijn “vacare”, leeg maken. Een tijd om op adem te komen.

Even sommige zorgen (proberen) los te laten en aan wat anders denken. Het is een heel druk jaar geweest,

vol van uitdagingen. De aandacht wordt van vele kanten gevraagd. Zal het lukken om de nodige rust en

ontspanning te vinden om weer aan een nieuw jaar te beginnen? Het is best wel moeilijk, zo niet onmogelijk,
om overal aandacht voor te hebben. Dat hoort bij het mens-zijn. Wij moeten vaak keuzes maken voor waar
wij onze aandacht aan besteden. Anders lopen wij het risico om overal te zijn en toch nergens. Dan is het
wel fijn om even de aandacht te kunnen richten. Leeg te maken, voor goede aandacht. Het is goed om af en
toe even te rusten. Er tussenuit te zijn. Even te stoppen met alle gebruikelijke werkzaamheden. Zelfs in het
scheppingsverhaal is rust opgenomen. De bijbelverteller had het ook bij die zes dagen kunnen laten en
vertellen dat God de wereld in zes dagen geschapen had. Maar nee, die zevende dag, die rustdag moet ook
vermeld worden, terwijl die op zich geen zinnige informatie oplevert. Geen zinnige informatie? Of toch wel.

Het is blijkbaar niet goed om altijd te werken. Om altijd met je werkzaamheden bezig te zijn. Een periode van

rust moet ingebouwd worden. Ook in de parochie zijn er wat minder activiteiten en minder vergaderingen.

Maar natuurlijk gaat de kerk niet dicht in de zomer! U weet het wel... God gaat niet met vakantie, maar Hij

gaat wel met jou mee!

Jaren geleden las ik een stukje van de Belgische Kardinaal Danneels over de 10 geboden voor een goede

vakantie. Met een halve knipoog geschreven, maar zeker goed om af en toe even bij stil te staan in

vakantietijd....

1. Het eerst gebod is en blijft: Gij zult vakantie nemen. En wel des te langer naarmate gij denkt er geen tijd
voor te hebben. Want precies dan zijt gij hart aan vakantie toe.

2. Het tweede gebod luidt: Gij zult echt vakantie nemen. Helemaal dus, met heel uw lichaam en heel uw
verstand.

3. Vakantie is een weldaad voor uzelf en uw huisgenoten, Gij zult uw vakantie dus niet gebruiken om buren
of vrienden te overbluffen.

4. Niet iedereen heeft vakantie. Gij zult daarom de mensen die van dienst zijn om u een prettige tijd te
bezorgen, met evenveel respect en dankbaarheid behandelen als gij zelf wilt ondervinden.

5. Inde zomer zoeken wij de zon op liefst niet alleen en letterlijk. Gij zult dus ook uw huisgenoten of vrienden
in het zonnetje zetten.

6. Vakantie is vrije tijd. Maar daartoe is een bevrijd hart nodig en dat kan alleen God ons schenken. Gij zult
dus niet vergeten ook voor Hem wat van uw vrije tijd vrij te maken.

7. Fotograferen is een moderne vorm van jagen: je ‘schiet’kiekjes voor later; Maar niet iedereen houdt ervan
dat gij binnendringt in zijn privésfeer. Gij zult dus uw medemens niet ongevraagd voor fotowild aanzien.

8. God heeft veel kleuren op zijn palet. Bruin zult gij dus niet verabsoluteren. Het is niet de enige kleur die
prettig is om naar te kijken.

9. Lekker lang uitslapen is een van de verkwikkingen van de vakantie. Maar de mooiste dingen geeft God
in de morgen. Minstens een paar keer per week zult gij daarom wat vroeger opstaan om God te danken
voor al het moois dat Hij schenkt.

10. En het tiende gebod geldt voor de terugkeer: Gij zult bij uw thuiskomst niet klagen dat het zoveel geregend
heeft. Dat deed het voor wie thuisbleven ook. Laat hen liever meegenieten van de mooie dagen die gij
wel gekregen hebt.

Ik wens iedereen veel zegen in de komende periode en een hele goede vakantie toegewenst!

Hartelijk groeten,
Pastoor Alvaro
In memoriam

Truus Huiberts-Dekker  * 25 september 1930 1 3 juni 2023

(locatie: H. Hiéronymus)

Vol in het leven, altijd belangstellend voor anderen, is op 92-jarige leeftijd overleden onze lieve moeder, oma
en overgrootmoeder. Met deze woorden gaven haar kinderen het overlijden aan. Je was welkom bij haar als
je zomaar binnenkwam voor een praatje of een koppie en vele mensen kunnen dit beamen Bij haar afscheid
hebben de kinderen en kleinkinderen haar letterlijk in de bloemen gezet. En de 5 kleinkinderen en
achterkleinkind Emma zetten oma door het ontsteken van de 6 kaarsen nog eenmaal in het licht. Na een
mooi afscheid is Truus bij haar man Kees begraven op het kerkhof. Dat zij ruste in vrede.



Moeders handen

Na een drukke dag Nu zijn haar handen eindelijk stil
werd er ook ‘s avonds gewerkt wij danken haar, zijn heel tevree

ze breide, haakte, borduurde, over het vele werken hier:
vermoeidheid werd niet opgemerkt. moge zij nu rusten in vree.

Voor iedereen heeft ze gebreid Maar mocht het boven eens koud zijn
een sprei, sokken een sjaal dan weet ik zeker en heel vast

een wintermuts, warme wanten Truus pakt de pennen, zodat zij

zo warmde ze ons allemaal. ook daar de mensen warm verrast

En trots was zij als het gebreide
gedragen werd en gewaardeerd
dan straalde zij, begon opnieuw,
want breien heeft ze nooit verleerd

Bep Ettes-Ursem *17 juni 1932 t 28 juni 2023
(locatie St. Cunera)
‘Zomaar op een dag hield haar lach op en werd het stil...’
Tijdens de uitvaart werden vele liefdevolle woorden gesproken door de kinderen:
“Moeder was een lief mens. Na haar overlijden kregen we veel reacties van mensen die haar herinneren als
een uiterst aardige en innemende tante en buurvrouw. Als ik met haar door Obdam liep dan zwaaiden er
diverse mensen. Ook de mensen van de zorg waren op haar gesteld. Haar van bed af naar het toilet brengen
en aankleden deden ze met zichtbaar plezier. Als extraatje besteedden ze extra aandacht aan de
haarverzorging. Als Beppie zich niet zo happy voelde was er altijd wel iemand om haar op te beuren. Door
de goede verzorging liet Beppie haar prachtige glimlach zien. Ze was het zonnetje in huis.”
Na deze woorden lazen de kinderen in de uitvaart een gedicht, dat ‘Beppies brede glimlach’ heette. Daarin
haar leven werd benoemd o.a. haar mooie kindertijd. Ze trouwde al vroeg met vader Cor met wie ze een
fruitbedrijf opbouwde. Ze kregen 6 kinderen. Ze was niet bepaald een vrouw van stilzitten. Moeder Bep was
in haar element tijdens de kermis, speelde vaak spelletjes met de kinderen en naast alle drukte van bedrijf
en gezin was ze voorzitter van de gymclub. De laatste regels:

Maar wat het mooiste is van dit gedicht?

Zelfs na het verruilen van het tijdelijke voor het eeuwige,

Had ze die prachtige glimlach op haar gezicht.
Moeder Bep, rust in vrede

Pastoor Gerard Koning *10juni 1948 - t 2juli 2023

(locatie: H. Hiéronymus)

Als toenmalige Deken van de parochie Hoorn kwam Pastoor Koning op 47-jarige leeftijd als
dorpspastoor in Wognum werken. Later door samenvoeging kreeg hij ook de parochies
Nibbixwoud en Zwaagdijk-West onder zijn hoede. De Emmausparochie!

Hij ging wonen op de pastorie en kreeg een parochie waar 4 koren de vieringen opluisterden
met zang. In Nibbixwoud en Zwaagdijk-West waren ze ook rijk met zoveel koren. Het
kerkbezoek was in die tijd nog groot. Het pastorale werk was voor hem best druk. Doopjes,
Huwelijksvieringen, Uitvaarten, Ziekenbezoek, de nodige vergaderingen en de invulling in de weekenden van
vieringen namen veel tijd in beslag. Pastoor Koning hield daarbij wel de werkdruk in de gaten. Even een
wandeling of de fiets pakken gaf hem afleiding en rust. (de fietsende Pastoor!) Hij was gastheer bij het
jaarlijkse Triduim waar ruim 200 gasten en de nodige vrijwilligers de kerk 3 dagen bezetten. In die dagen is
er kerkelijke bezinning en cultureel vermaak voor de gasten. Zijn kerk stond daar open voor net zoals
concerten van fanfare of andere koren uit het dorp of omgeving. De kerk leent zich daar prima voor.

Pastoor Koning was een bescheiden man, had interesse in de mensen en bleef graag op de hoogte van wat
er in de parochie/dorp gebeurden. Hij had een sterk geloof maar was niet belerend. Zijn preken waren kort
en binnen het uur was meestal de mis af. Langer rekken was niet aan de orde. Zo houd je je parochianen!
Toen het kerkbezoek begon af te nemen was Pastoor Koning blij als minstens 1 x per maand de viering heel
goed werd bezocht. Meestal met Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Allerzielen, Klein en Groot aannemen was dit
het geval. In 2015 nam hij afscheid van zijn parochie en vond in Hoorn een appartement waar hij heel fijn
woonde.
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Hij zetten zich in als hulp pastoor daar waar nodig was en is nog enige tijd Overste bij de zusters Urseline in
Bergen geweest. Tot afgelopen 17 april ging hij nog voor in de viering in Obdam. Helaas door
gezondheidsproblemen kon hij zijn pastorale werk niet meer doen. Het kwam dan ook hard aan toen hij 5
weken terug te horen kreeg dat hij Alvieesklierkanker had. “De Heer roept mij”! En in dat vertrouwen heeft
hij zijn ziekte aanvaard. De laatste zorg heeft hij gekregen in Hospice Dignitas daar was hij zeer dankbaar
voor. Vrijdag 7 juli was de avondwake en 8 juli zijn uitvaart in zijn zo vertrouwde Hiéronymuskerk.

Moge hij rusten in vrede.

Vieringen in onze parochie. In de H. Hiéronymuskerk,

E Sweelinckhof en de St. Cunerakerk Y —.
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Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor
Woghum Za 15 juli 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud  Za 15 juli 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Mannenkoor
Wognum Zo 16 juli 10:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie H. van Engen Samenzang
Nibbixwoud  Za 22 juli St. Cunera Uitzwaaien JoMeGiNi
Wognum Za 22 juli 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Vriend
Nibbixwoud  Za 22 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Vriend Jubilatekoor
Naamdag Heilige
Jacobus de Meerdere
Wognum Zo 23 juli 10:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie M. Vriend Samenzang
Wognum Za 29 juli 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman
Nibbixwoud  Za 29 juli 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Slaman Mannenkoor
Wognum Zo 30 juli 10:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie T. Slaman Samenzang
Wognum Za 5 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Breeuwsma
Wognum Za 5 augustus 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie T. Breeuwsma Samenzang
Nibbixwoud  Zo 6 augustus 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Breeuwsma Samenzang
Wognum Za 12 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Vriend
Wognum Za 12 augustus 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie M. Vriend Gospelkoor
Nibbixwoud  Zo 13 augustus 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Vriend Samenzang
Na afloop is er koffie —
thee drinken
Wognum Do 17 augustus 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Za 19 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Wognum Za 19 augustus 19:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro Samenzang
Maria ten
Hemelopneming
Nibbixwoud  Zo 20 augustus 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Jubilatekoor
Maria ten
Hemelopneming
Nibbixwoud  Di 22 augustus 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 24 augustus 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognhum Za 26 augustus 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman
Wognum Za 26 augustus 19:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie T. Slaman Samenzang
Miva-deurcollecte
Nibbixwoud  Zo 27 augustus 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Slaman Samenzang
Miva-deurcollecte
Nibbixwoud  Di 29 augustus 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognhum Do 31 augustus 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro




livestream gemist.

Wognum Za 2 september 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen
Nibbixwoud  Za 2 september 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie H. van Engen Cunerakoor
Wognum Zo 3 september 10:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie H. van Engen Samenzang
Nibbixwoud  Di 5 september 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 7 september 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Za 9 september 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud  Za 9 september 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Mannenkoor
Aandachtszondag
Wognum Zo 10 september ~ 10:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro Sylvidakoor
Aandachtszondag
Nibbixwoud  Di 12 september  09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 14 september  09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Za 16 september  10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman
Nibbixwoud  Za 16 september  19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Slaman Cantorij
Begin Vredesweek
Wognum Zo 17 september  10:00 uur H. Hiéronymus Woord- en communie T. Slaman Vivace
Begin Vredesweek
Nibbixwoud  Di 19 september  09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 21 september  09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Za 23 september  10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen
Nibbixwoud  Za 23 september  19:00 uur St. Cunera Woord- en communie H. van Engen Parochieel
Gemengd Koor
Wognum Zo 24 september  10:00 uur H. Hiéronymus Gebedsviering T. Breeuwsma Cantorij
Oecumenische viering I. Broekhuizen
Nibbixwoud  Di 26 september  09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Wognum Do 28 september  09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Wognum Za 30 september  10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud  Za 30 september  19:00 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro Cunerakoor
Wognum Zo 1 oktober 10:00 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Familiezondag
Nibbixwoud  Di 3 oktober 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Alvaro
Nibbixwoud ~ Wo 4 oktober 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden
Wognum Do 5 oktober 09:30 uur H. Hiéronymus Eucharistie Alvaro
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 a 10 uur later op

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen!

Misintenties H. Hiéronymus:

Zaterdag 15 juli (Sweelinckhof) en zondag 16
juli (kerk):

Trien Groot-van Diepen en zegen over het gezin;
Adrie Smit; Arie en Corrie loos en overleden
familie; Tiny Ursem-Schouten; Johannes Blauw en
Hillegonda Blauw-Wit; Klaas Weel; CorSteven
Beemster en zegen over gezin en voor alle
overleden familieleden en vrienden;

Zaterdag 22 juli (Sweelinckhof) en zondag 23
juli (kerk):

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en om zegen over
hun gezin; Jan en Trees Ootes en levende en
overleden familieleden; Jaap Ursem en Marco;
Joop en Tini Bleeker; Klaas Weel;

Zaterdag 29 juli (Sweelinckhof) en zondag 30
juli (kerk):

Adrie Smit; Riet Blauw-Zandvliet; Arie en Truus
Laan-van Westen en Kees; Martien en Tine Rinkel-
Leek; Klaas, Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak,
Dick, Marian en Siem; Klaas Weel;



Zaterdag 9 september (Sweelinckhof) en
zondag 10 september (kerk) Ziekenzondag:
Adrie Smit; Arie en Truus Laan-van Westen en
Kees; Ans Ursem-van der Wee Klaas Weel; Jos
Ursem; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Jan
Koeleman; Gerard en Margreet Ursem; Voor
CorSteven Beemster en zegen over zijn gezin en
voor alle overleden familieleden en vrienden;

Misintenties St. Cunera:

Zaterdag 15 juli:

Nic en Lies Commandeur-Machtel; Johannes
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk;
Overleden familie Schoenmaker; Aad Karsten;
Kees Kroon en overleden familie;

In het bijzonder bidden wij voor Hanny Koopman-
Ruijter. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat
we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 22 juli:

Pe Goedhart; Jaap Huisman en overleden familie;
Bert en Greet Schouten-de Haan; Martijn en Pé
Vlaar; Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder;
Dirk Broers; Piet Schoenmaker;

Zaterdag 29 juli:

Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Gerard
en Corry de Vries-Spigt en Leo; Kees Knol en
overleden familie Knol-van Straalen; Cor en Mart
Koppes-Kuip; Cor Hoogland; Joop en Alie van
Zelm; Kees Kroon en overleden familie;

In het bijzonder bidden wij voor Jan en Annie Buis-
Hulst. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat
we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 6 augustus:

Tiny op den Kelder-Breed; Mart Peerdeman-Rood
en zoon Ron Peerdeman; Hans en Rob Hulst; Cor
Hoogland; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker en
Ans en Leo; Bert en Greet Schouten-de Haan;

In het bijzonder bidden wij voor Peter Huisman.
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van
hem afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 13 augustus:

Kees Knol en overleden familie Knol-van Straalen;
Nic en Lies Commandeur-Machtel; Overleden
familie Schoenmaker; Cor Nan;

Zondag 20 augustus:

Arie Koopman; Gerard Verbeek en overleden
ouders Verbeek-Smit; Jaap Huisman en overleden
familie; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal

Zaterdag 16 september (Sweelinckhof) en
zondag 17 september (kerk):

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun
gezin; Overleden familie Hand-Commandeur; Arie
en Corrie Loos en overleden familie; Antoon en
Riet Schipper-Wever; Jan en Marie Huiberts-
Snoek; Wim en Tiny Huibers-Komen; Klaas Weel,

Zaterdag 23 september (Sweelinckhof) en
zondag 24 september (kerk):

Adrie Smit; Antoon en Riet Schipper-Wever;
Johannes Blauw en Hillegonda Blauw; Klaas Weel.

en zegen over de gezinnen; Gerard Vlaar; Joris en
Johanna Ruijter-Broers en zegen over de
gezinnen; Quirinus en Sofia Schouten- van
Blokland en overleden familieleden; Piet
Schoenmaker;

In het bijzonder bidden wij voor Gerard Smit. Rond
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem
afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 27 augustus:

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet Bos;
Pe Goedhart; Aad Karsten; Agatha en Ferry
Vleerlaag en Jozef Karsten; Piet en Vera Knol-
Groot; Martijn en Pé Vlaar;

Zaterdag 2 september:
Cor Ligthart; Thaam op den Kelder;

Zaterdag 9 september

Johannes Koopman en overleden familie
Koopman-Stolwijk; Nic. Weel en Jo Weel-Twisk,
Kees, Hans en Rob en zegen over de gezinnen;

Zaterdag 16 september:

Jaap van Diepen en zegen over zijn gezin;
Overleden familie Schoenmaker; Cor en Mart
Koppes-Kuip; Cor Hoogland; Dennis Kroon en
overleden familieleden Kroon-Appel; Jan Entius en
families Entius, Bijl, Schilder;

In het bijzonder bidden wij voor Henk op den
Kelder, Jan Bot en Nella Dudink-Plijter. Rond deze
tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid
hebben moeten nemen.

Zaterdag 23 september:

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos
en familie; Jan Klijn en overleden familie Klijn-
Jonker; Gerard Verbeek en overleden ouders
Verbeek-Smit; Pe Goedhart; Aad Karsten; Joop en
Alie van Zelm; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef
Karsten; Bert en Greet Schouten-de Haan; Martijn
en Pé Vlaar; Jan Roozendaal;



In het bijzonder bidden wij voor Ab Moras. Rond
deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem
afscheid hebben moeten nemen.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Zaterdag 30 september:

Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Bert en Greet
Schouten-de Haan; Jan Entius en families Entius,
Bijl, Schilder.

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Corry Veken-Zut, Nel Schoenmaker-Vlaar, Truus
Huiberts-Dekker, Nel Heus-Loos en pastoor Gerard Koning (locatie H. Hiéronymus) en Bep Ettes-Ursem,
Jan Overbeek en Co op den Kelder (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van

de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Onze dopeling: Op zondag 2 juli jl. werd Monica Zwaan door het heilig doopsel in onze gemeenschap
opgenomen. Wij bidden dat het haar goed moge gaan in haar leven en in onze kerk.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939
Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt.
Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel:

571736.

Kerkwerksters Wognum
Groep 6 11 juli 09.00 uur
Laatste keer
Groep 1l 7 september 09.00 uur
Groep 2 20 september 13.00 uur
Allemaal fijne vakantie toegewenst

Agenda Nibbixwoud

Woensdag 16 augustus 09:00 uur koperpoetsers
Woensdag 20 september 09:00 uur koperpoetsers
aanleveren kopij ‘de Verbinding’

Vrijdag 22 september

Mededelingen voor alle locaties

L
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Naar een Kerk die straalt in midden West-
Friesland

Nota van het kerkbestuur van de R.K. Parochies
van regio De Waterkant over beleid en visie van de
kerk in midden West-Friesland

Regio “De Waterkant” ligt geografisch in het
midden van West-Friesland. Het is een groot
plattelandsgebied. Ongeveer 37 dorpen in drie
gemeentes (Opmeer, Medemblik en Koggenland)
verdeeld in negen parochies: verenigd onder één
kerkbestuur. Het aantal ingeschreven katholieken
is 22.500. Onze Regio beschikt behalve over tien
kerkgebouwen, ook over vijf pastorieén en tien
begraafplaatsen. Er wordt tevens pastorale en
sacramentele aandacht gegeven in meer dan
zeven zorgcentra.

Wat is een parochie?

Een parochie is een geloofsgemeenschap waarin
de blijde boodschap van Jezus gestalte krijgt. Zo

straalt de parochie een sterk licht uit naar alle
mensen in het dorp of de wijk waar zij gevestigd is.
De geloofsgemeenschap komt samen in een
kerkgebouw en kent tal van activiteiten waar
mensen elkaar ontmoeten: vieren van het geloof
(liturgie en sacramenten); evangelisatie (trajecten
op het gebied van kennis en verdieping van het
geloof) en naastenliefde (nabijheid en zorg voor de
zwakkeren in de samenleving).

Evaluatie

In de afgelopen jaren heeft het kerkbestuur van
regio De Waterkant, in overleg met parochieraden
en parochianen, een onderzoek en evaluatie
gedaan om een pastoraal plan en gebouwenplan
samen te stellen. De vraag is: Hoe kunnen we als
gemeenschap van gemeenschappen (regio) onze
zending als kerk in midden West-Friesland in de
komende vijf a tien jaar vervullen?

De tendens is duidelijk: vergrijzing; een sterke
terugloop van het aantal kerkgangers en



vrijwilligers; weinig betrokkenheid van jongeren;
verminderde beschikbaarheid van financiéle
middelen. We weten dat de krachten in onze
geloofsgemeenschappen geringer geworden zijn,
en dat we niet alles meer in huis hebben om grote
stappen te kunnen zetten. Kortom: een kerk die
weinig uitstraling heeft. De gegevens laten ons
Zien dat onze parochies helaas ver af staan van
een levend toekomstperspectief om onze zending
als kerk te kunnen vervullen.

Perspectief

Waar we als kerkbestuur naar toe willen, is
eigenlijk wel duidelijk: we willen tot een levende en
vitale kerk komen. Er is in voorgaande jaren veel
werk verricht en mensen hebben hun beste
krachten gegeven om hun geloofsgemeen-
schappen op te bouwen. We zijn hen daarvoor
zeer veel dank verschuldigd. Maar hun en onze
inspanningen leveren heel weinig groei meer op.
We moeten een andere richting gaan kiezen
omwille van de vitaliteit.

We willen komen tot een vitale kerk in midden
West-Friesland. Om dit te kunnen bereiken kan het
niet anders dan dat we versnippering vermijden.
Ook willen we voorkomen dat we veel tijd en
energie besteden aan het in stand houden van een
groot aantal gebouwen en structuren die voor ons
te omvangrijk zijn. De energie en de inzet moet
gaan naar het pastoraat en de opbouw van een
levende kerkgemeenschap.

Gebouwen

Een kerkgebouw onderscheidt zich van andere
gebouwen doordat het gewijd is. Het is een plaats
waar mensen hun vragen en vreugden bij God
kunnen brengen. Het bezitten of kunnen gebruiken
van een kerkgebouw is wel een logische
consequentie van het parochie zijn, namelijk om te
dienen als plaats van kerkelijk handelen, met als
bron en hoogtepunt het vieren van de Eucharistie.
Maar om een kerkgebouw open te houden is een
vermogen nodig om het te onderhouden, er zijn
voldoende betrokken vrijwilligers nodig en er moet
voldoende vermogen over blijven om de pastorale
zorg te kunnen bekostigen met alles wat daarbij
komt. Voor dat laatste moet ook breder worden
gekeken naar de situatie in de regio. Als er weinig
vrijwilligers zijn en het allemaal eigenlijk niet meer
gaat, komt er meer druk op het pastorale team. En
als het dan ook nog een kerk betreft waar heel
weinig mensen komen, kunnen we niet verwachten
dat daar de realisatie van een parochie met een
missie mogelijk zal zijn. Het is te hopen dat men ter
plaatse dan de moed heeft om daar realistisch
naar te kijken; het heeft dan geen zin om toch te
willen dat de weinige mensen die men nog wel kan
bereiken, per se aan die kleine locatie worden
gebonden.

Onze gebouwen zijn groot, de gemeenschappen
worden ouder en steeds kleiner en de financién
lopen langzaam achteruit. De huidige situatie en
de statistieken bevestigen dat onze kerkgebouwen
te groot worden en te veel kosten. De hoofdtaak
van het kerkbestuur en de parochieraden is het in
stand houden van de geloofsgemeenschap en het
bieden van een toekomstperspectief. Het is
daarom noodzakelijk dat een pastoraal plan het
gebouwen plan begeleidt.
Steunpunten en een Centrale kerk
Gezien de werkelijke situatie van het gebruik van
de kerkgebouwen in samenhang met de vitaliteit
van de geloofsgemeenschappen in onze regio,
heeft het Kerkbestuur van de regio De Waterkant
op dit moment de volgende inschatting gemaakt
over het te verwachten sluitingsproces van onze
kerkgebouwen:

- Op redelijk korte termijn: O.L.V. van Lourdes
(Zuidermeer); H. Bonifatius (Spanbroek); H.
Lambertus (De Weere); H. Georgius
(Spierdijk).

- Daarna op een langere termijn: H. Bavo
(Ursem); O.L.V. van de Rozenkrans (De
Goorn); H. Johannes Geboorte (Hoogwoud);
St. Victor (Obdam); St. Cunera (Nibbixwoud).

Gezien de goede faciliteiten (geografische ligging,
parkeerplaatsen, ruimtes voor bijeenkomsten en
vergaderingen, kosten onderhoud) wordt voorlopig
de Hiéronymuskerk te Wognum als centrale kerk
van de regio aangewezen. De andere
kerkgebouwen in de regio worden steunpunten.
Sluitingsproces
De sluiting van een kerkgebouw betekent niet de
opheffing van een parochie. De
parochiegemeenschap blijft bestaan na de sluiting
van het kerkgebouw. Het is de taak van de
parochieraad in overleg met het kerkbestuur om
naar de mogelijkheden en activiteiten te kijken die
nog ter plekke plaats kunnen vinden; welke
werkgroepen kunnen nog in de betreffende plek
activiteiten verrichten; kunnen er faciliteiten
aangeboden worden om het geloof te vieren in
regionaal verband; kan er samenwerking worden
gezocht met andere parochies en kan er eventueel
nog een kleinere ruimte gefaciliteerd worden voor
de plaatselijke gemeenschap.
De plaatselijke parochieraad zal, in overleg met het
kerkbestuur, een plan maken voor het
sluitingsproces en een datum vaststellen voor de
sluitingsviering en het onttrekken van het
kerkgebouw aan de eredienst. Tegelijkertijd is het
van groot belang dat de parochiegemeenschap
een perspectief krijgt.

Regelmatig wordt door het Kerkbestuur in overleg

met de parochieraden en parochianen het proces

van Kkerksluiting bekeken en geévalueerd om
verdere beslissingen te kunnen nemen.



Pastoraal beleid
De uitdaging is groot: een levende kerk met een
toekomstperspectief in midden West-Friesland.
Van een kerk in “palliatieve zorg” naar een vitale
kerk. Daarom is het noodzakelijk dat het proces
van vereenvoudiging van  structuren en
samenwerking door een pastoraal plan in stappen
begeleid wordt. Het is dringend noodzakelijk om
van een “palliatief” pastoraat om te keren naar een
“actief en missionair” pastoraat. Het pastoraal
beleidsplan voor de parochies van de regio De
Waterkant is erop gericht om het geloof in Jezus
Christus te blijven verspreiden, door de vitaliteit te
verbeteren en de toekomst van de kerk in onze
regio te bestendigen. Het pastorale plan wordt
gebaseerd op drie scharnierpunten: vieren van het
geloof in de centrale kerk, (met pastorale en
sacramentele zorg op alle steunpunten van de
regio); vorming en verdieping (nieuwe initiatieven
om kennis te maken met het geloof, met speciale
aandacht voor jongeren en gezinnen...); en
naastenliefde (Ouderen- ziekenpastoraat, MOV,
Caritas...)
We staan voor een grote en prachtige uitdaging.
Een kerk die straalt in midden West-Friesland. We
vertrouwen erop dat niet alles van onszelf zal
afhangen, maar dat God zijn kerk zal renoveren.
Namens het Kerkbestuur regio De Waterkant
Alvaro A. Rodriguez Luque
Pastoor-moderator en voorzitter kerkbestuur

Verslag parochie avond d.d. 26 juni 2023 in de
R.K. Hiéronymuskerk.

Pastoor Alvaro heet de achtenvijftig aanwezigen
van harte welkom namens de parochieraad, het
kerkbestuur en Koos Molenaar van de O.L. Vrouw
van Lourdesparochie van de Zuidermeer met wie
de Emmalisparochie sinds kort een
samenwerkingsverband heeft. Daarna opent hij de
bijeenkomst met een gebed waarin onder andere
gevraagd wordt om als parochie een licht te mogen
zijn. Het gebed wordt afgesloten met het Onze
Vader. Het woord wordt aan voorzitter Bertus
Schilder gegeven die iedereen welkom heet en in
het kort vertelt wat het programma is en dat men
na elk onderdeel de gelegenheid heeft om vragen
te stellen.

1. Jaarverslag:

Hans van Engen vertelt in het kort de belangrijkste
punten van het jaarverslag dat is opgesteld door
Tony Slaman en Hans zelf. De vitaliteit van een
parochie heeft te maken met het aantal vieringen,
het kerkbezoek, het aantal vrijwilligers en de
financién. Op dit moment is de vitaliteit van onze
parochie goed te noemen maar als wij naar de
leeftijd kijken van de kerkbezoekers en vrijwilligers
is nieuwe aanwas zeker nodig en ook nieuwe
vormen van vieren of bijeenkomsten (het

jaarverslag wordt in zijn geheel in de Verbinding en

op de website gepubliceerd).

2. Financién:

Juul Kampstra deelt overzichten uit met de

werkelijke cijfers van 2018 tot en met 2022 en de

begroting voor 2023. Juul legt deze overzichten in
het kort uit en beantwoordt verschillende vragen:

a. Wat moet er afgedragen worden aan het
bisdom? 15% van de opbrengsten

b. Hoe kan het dat er geen onkosten geboekt zijn
voor de begraafplaats? is gesaldeerd (de
onkosten worden van de opbrengsten
afgetrokken en het bedrag dat overblijft staat
op het overzicht).

c. Waar is de balans? Deze wordt niet uitgedeeld
maar Juul legt in het kort uit wat ons vermogen
is.

d. Hoe zit het met de stabiliteit van het vermogen?
Dit is tot nu toe vrij constant omdat de pastorie
in  Wognum verkocht is en de Kkerk in
Zwaagdijk-West. Hiermee konden de hoge
verliezen uit het verleden en de hoge
onderhoudskosten tot nu toe opgevangen
worden.

Daarna is er pauze.

3. Visie en beleid regio de Waterkant:
Peter Bakker stelt zich in het kort voor: hijj is
vicevoorzitter van regio de Waterkant en legt ons
het beleidsplan uit aan de hand van powerpoint.
De afgelopen anderhalf jaar is er intensief met de
voorzitters van alle parochies gesproken over hoe
nu verder? Aan de hand daarvan is er een visie en
beleidsplan opgesteld dat komende woensdag
goedgekeurd moet worden door de voorzitters.
Peter bespreekt verschillende punten waaronder:
» de situatie in de regio,
= de uitdagingen,
= de feiten en gegevens,

» de daling van de actieve parochianen en
vrijwilligers,

= de daling van het kerkbezoek,

» de daling van de sacramenten

» de daling van de financién.

Naar aanleiding van deze gegevens wil men

binnen vijf jaar vier kerkgebouwen sluiten te weten:

De Weere, Spanbroek, Spierdijk en de

Zuidermeer. Deze gebouwen wil men afstoten en

herbestemmen.

Tussen de vijf en tien jaar blijven de volgende

kerkgebouwen steunpunten: De Goorn,

Hoogwoud, Nibbixwoud, Obdam en Ursem.

Daarna worden ook deze gebouwen mogelijk

afgestoten en krijgt het een herbestemming. De

kerk in Wognum wordt de centrale kerk en blijft
mogelijk langer dan tien jaar.

Maar niets is zeker. Dit heeft te maken met de

ontwikkelingen en elk jaar wordt er opnieuw naar

de vitaliteit van de parochies gekeken.



Waarom is er voor Wognum gekozen?

o De \vitaliteit is tot nu toe goed (van

Nibbixwoud én Wognum samen)
e Het is een multifunctioneel gebouw en
heeft een goed parkeerterrein

¢ Relatief lagere onderhoudskosten.
Wat is het actieplan?
Er moet een formeel plan geschreven worden -
informatierondes worden georganiseerd - men
heeft instemming/goedkeuring nodig - er worden
werkgroepen opgericht die zich met de
herbestemming bezig gaan houden- als er vragen
komen vanuit media/pers dan moet men de pers
doorverwijzen naar pastoor Alvaro — communicatie
naar het bisdom gaat altijd via het kerkbestuur.
Wie heeft invloed op de herbestemming?
Parochie/parochianen, kerkbestuur regio,
dorpsgenoten, gemeente, monumentenzorg en
het bisdom.
Zijn_er_ervaringen van anderen?
blauwdruk
Wat is belangrijk?
o doorzettingsvermogen
o draagvlak
o open communicatie
o samenwerken
o denk in mogelijkheden en kansen.
We kunnen het niet aan de volgende generatie
overlaten want die is er niet; geen opvolging etc.
Peter benadrukt om met respect voor elkaar om te
gaan en wees flexibel; denk in kansen!
Vragen:
a. Hoe gaat het verder met de parochie als het

kerkgebouw verkocht is? De geloofsgemeen-

Er is geen

schap Dblijft bestaan. Deze wordt niet
opgeheven.

b. Van wie is het kerkgebouw; van de
geloofsgemeenschap of het  bisdom?

Het kerkgebouw is van de R.K.-gemeenschap.
Het bisdom heeft wel zeggenschap.

c. Waar gaat de opbrengst naar toe?
De opbrengst blijft van de parochie; bij fusie
gaat het naar de desbetreffende parochie.

4. Het pastoraal beleid.

Pastoor Alvaro vertelt in het kort over het pastoraal
beleid. Toen hij werd aangesteld waren er plannen
om het kerkgebouw in Wognum te verkopen. Sinds
2021 is hij voorzitter/administrator van de regio en
gebleken is dat er voor die tijd weinig
samenwerking was tussen de parochies in de
regio. De vitaliteit en het aantal vrijwilligers is
gedaald en hij kan niet verzekeren dat de
kerkgebouwen nog tien jaar openblijven. Kijk naar
de leeftijd! ledereen heeft recht op pastorale zorg
maar tien parochies is niet te doen. Wij zijn de
grootste regio in het bisdom.

Beantwoordt de structuur van de gebouwen nog

aan de beleving van het geloof? Daarom is het
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nodig om te centraliseren: financién zijn zeker

belangrijk maar het gaat om de mens. Vanaf

volgend jaar wordt er nog in twee parochies EHC
en Vormsel gevierd: centraal in Noord en Zuid.

Zuid is: Ursem, de Goorn en Spierdijk.

Noord: Obdam, Hoogwoud, Wognum, Nibbixwoud,

de Weere, Zuidermeer, Spanbroek. De kerk voor

de toekomst is centraliseren.

In de Emmadusparochie is men nog redelijk actief,

maar in de parochies waar de kerkgebouwen

afgestoten worden, heeft men geen opvolgers
meer. Dit plan is vastgelegd door ons en niet door
het bisdom. Niets staat in het marmer gebeiteld.

Vragen:

a. Bij de fusie van Nibbixwoud, Wognum en
Zwaagdijk-West is het cultuurhistorisch
erfgoed ondergesneeuwd. Nadien was er veel
werk om alles te archiveren. Wordt hier nu wel
aandacht aan besteed? Dit laat men zeker
geen tweede keer gebeuren maar voorlopig is
er nog geen fusie aan de orde.

b. De protestanten zijn ook bezig om
kerkgebouwen af te stoten. Kunnen wij niet
samenwerken? Dit zou mooi zijn maar voor
protestanten is bijvoorbeeld een
eucharistieviering niet acceptabel. Wel willen
we elk jaar een aantal oecumenische vieringen
met elkaar blijven houden.

Hierna sluit voorzitter Bertus Schilder de

bijeenkomst. Hij geeft aan dat er veel stof tot

nadenken is en benadrukt nogmaals: Blijf
samenwerken en draag dit uit.

Hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid

en er is nog gelegenheid om iets te drinken en na

te praten.

Jaarverslag R.K. Emmausparochie
Nibbixwoud/Wognum 2022-2023

Inleiding

De verslagperiode bestrijkt juni 2022 tot juli 2023.
Een periode waarin na de Corona weer alles op
gang moest komen. Niet alles is weer bij het oude.
Er is duidelijk een terugloop in activiteiten en
bezoek, maar langzaam maar zeker begint het
weer aan te trekken. In beide kerken van de
Emmausparochie: de Cunera in Nibbixwoud en de
Hiéronymus in Wognum, is nieuw elan en komen
weer nieuwe vrijwilligers, nieuwe bezoekers, al
stijgt de leeftijd.

De vieringen

Elke week zijn er vijf vaste vieringen, ook in de
zomermaanden:

dinsdagmorgen eucharistieviering in Nibbixwoud,
donderdagmorgen in de Hieronymus in Wognum,
zaterdagmorgen in het Sweelinckhof en wisselend
per maand op zaterdagavond en zondag in de
Hiéronymuskerk en de Cunerakerk.
Weekendvieringen in de Hieronymuskerk zijn altijd



via livestream te volgen. Pastor Alvaro Rodriguez
Luque is de Aandacht Pastor van het Pastoraal
team van de Waterkant Regio voor onze parochie.
Naast de reguliere weekenddiensten zijn er veel
bijzondere vieringen: een aantal vieringen worden
gezamenlijk in beide kerken georganiseerd zoals
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Lourdesviering,
Oogstdankdag, Aandacht zondag/Ziekenzondag,
Missievieringen/Vastenactie, Emméusdag, Kerst
en Oud en Nieuw. Ook de vormsel- en eerste

communieprojecten worden gezamenlijk
gehouden (elf communicanten en Vvijftien
vormelingen waaronder twee volwassenen).

Daarnaast heeft elke kerk zijn eigen bijzondere
activiteiten, een opsomming: viering van
medeleven, Allerzielen (dat ook in Zwaagdijk-West
wordt gevierd) Sint-Maarten en Sinterklaas,
kermisviering met fanfare, rozenkransbidden in de
maanden mei en oktober, kerst- en paasprojecten
voor de scholen, schoenendoosviering,
vredesweek, carnavalsviering, week van de
Eenheid en andere oecumenische vieringen. Dit
jaar zijn we ook begonnen in februari met zes
regionale familievieringen op de eerste zondag van
de maand. Na een themaviering voor gezinnen,
koffiedrinken na afloop, zijn er catecheseprojecten
voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen.
Het geheel wordt afgesloten met een gezamenlijke
lunch.

Rouw- trouw- en doopvieringen

In beide kerken worden regelmatig uitvaarten,
condoleances, afscheidsvieringen en avondwaken
gehouden. Gemiddeld één keer per week. De
kerkhoven in Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-
West worden goed verzorgd. Ook zijn er vijf
huwelijken ingezegend in de Cunerakerk; soms is
er een jubileumviering. In de regio wordt een
huwelijkscursus gegeven; deze is gevolgd door
zes echtparen waarvan vier echtparen uit de
Emmausparochie kwamen. Er zijn in totaal elf
dopelingen gedoopt waaronder één volwassene
(tien in de Cunerakerk en één in de
Hiéronymuskerk).

Overige activiteiten

Naast de vele vieringen zijn er ook andere
activiteiten: Kerst zing-in, kerststallententoonstel-
ling, speurtocht, bezinningsavond, vrijwilligersdag,
en diverse concerten. Beide kerkgemeenschap-
pen doen mee aan een lokale en een regionale
oecumenische werkgroep die een aantal
gezamenlijke vieringen organiseert. Dit jaar kon
na drie jaar wachten ook het Triduim weer
doorgaan. Het actieve comité  ontving
honderdzevenenzestig gasten. Ruim vijfenveertig
vrijwilligers  verzorgden de activiteiten. De
Emmadusparochie heeft zeven koren: Parochieel
Koor, Cunerakoor, Jubilatekoor, Sylvidakoor,
Mannenkoor, Tight Formation en het
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Sweelinckhofkoor. Daarnaast worden er af en toe
gastkoren uitgenodigd. Vanaf juni worden de
parochianen van Zuidermeer welkom geheten in
de Emmauis/Wognum en ook haar koor Vivace zal
daar zingen.

Pastorale zorg

Onze Pastor heeft heel veel pastorale taken.
Naast de toediening van de sacramenten (ook in
andere parochies) legt hij veel huisbezoeken af en
brengt de communie thuis. In Nibbixwoud is al lang
een bezoekgroep, en afgelopen jaar werd er ook in
Wognum een bezoekgroep opgericht. Jarige
ouderen, zieken en mensen die om bezoek
vragen, worden bezocht of krijgen een kaartje. Ter
gelegenheid van Aandachtzondag/ziekenzondag
werden er driehonderd boeketten uitgedeeld.
Verder is er een gespreksgroep Geloven Nu, en
een oecumenische bezinningsavond. Regelmatig
worden mensen doorverwezen naar de PCI. Ook
is dit jaar weer overleg geweest tussen kerkelijke
organisaties, PCl en Zorginstanties.

De Organisatie van de Emmaisparochie

De Cunera en de Hiéronymus zijn in 2015
gefuseerd en hebben sindsdien een gezamenlijke
parochieraad van vijff personen: voorzitter,
secretaris, penningmeester, coérdinator Cunera
en cooérdinator Hiéronymus. Er is een goede
samenwerking. Er is een uitwisseling van koren en
er zijn vijf lekenvoorgangers, die in beide kerken
voorgaan. Helaas moesten wij dit jaar afscheid
nemen van Cor Hoogland. Kerkjuridisch is de
Emmalsparochie een onderdeel van de
samenwerkende regio De Waterkant. Dit is een
personele unie. Het pastorale team werkt vanuit de
regio, naast een vaste aandacht pastor, gaan de
andere twee leden van het team ook voor in de
Emmausparochie. Regiobestuur en voorzitters van
betreffende parochieraden zijn al tijden bezig om
een Notitie over Visie en beleid te formuleren.
Verder is er weinig praktische samenwerking
tussen de verschillende parochies. De
Emmadiisparochie dringt er al tijden op aan dat er
vastgesteld en goedgekeurd beleid door het
Bisdom is, zodat onze parochie verder kan met
verschillende materiéle ontwikkelingen. De
vitaliteit van onze parochiegemeenschap schatten
we positief in. Zelf denken wij gezien het aantal
vieringen, het aantal bezoekers, het aantal
vrijwilligers (ongeveer 375), staat van onderhoud
gebouwen en financién, dat onze
Emmailsgemeenschap nog wel een tiental jaren
vooruit kan. In beide kerken functioneren vele
taakgroepen en werkgroepen: twee secretariaten,
twee kostergroepen, €én groep  van
lekenvoorgangers, diverse schoonmaakgroepen,
tuingroepen, technische groepen, diverse groepen
ter ondersteuning en voorbereiding vieringen
(bloemen, misdienaars, thema en liturgiegroepen,




lectoren en koren), oecumenische werkgroepen,
bezoekgroepen, uitvaart- en begraafplaats
commissie, avondwakegroepen e.a. Elke locatie
heeft een eigen cooérdinatie-overleg: In de
Hiéronymus het Locatieoverleg en in de Cunera
het Coordinatie overleg. Sinds mei 2023 is er een
samenwerkingsverband met de O.L. Vrouw van
Lourdesparochie van Zuidermeer. Gedurende één
jaar zullen de drie bestuursleden van Zuidermeer
met de parochieraad vergaderen. Daarna is er een
vertegenwoordiger uit de Zuidermeer aanwezig bij
de vergaderingen.

Onderhoud en financién

De staat van onderhoud van beide kerken is goed
te noemen. Veel aandacht is er voor Klein
onderhoud en er worden door vrijwilligers vele
werkzaamheden verricht. Groot onderhoud zoals
CV en zonnepanelen hebben de aandacht. De
financién zijn op orde. Inkomsten als kerkbijdragen
en collectegeld blijven ongeveer gelijk. De
begroting en het jaarverslag zijn door een
kascommissie gecontroleerd en door de regio en
het bisdom goed gekeurd.

Communicatie, informatie en PR

Elke twee maanden komt ons parochieblad uit: De
Verbinding, naast redactie, en drukkers, is er een
grote verspreidingsgroep van wijkcontactperso-
nen. Ook wordt de Verbinding digitaal verzonden.
Verder is er een websitegroep om activiteiten en
nieuws te verspreiden. Twee wekelijks worden de
Emmalds activiteiten in de reguliere dorpsbladen
gepubliceerd.

Welkom voor de Zuidermeer

Zaterdagavond 10 juni was er in de
Hieronymuskerk te Wognum een welkomstviering
voor de parochianen van de OLV van
Lourdesparochie uit de Zuidermeer. Eind mei werd
hun kerk definitief gesloten en kreeg de functie van
Dorpshuis. Nu steeds meer katholieke
geloofsgemeenschappen kleiner worden, is een
kerkgebouw al gauw te groot. Wanneer het aantal
vieringen afneemt, het aantal kerkbezoekers
terugloopt en er te weinig vrijwilligers, en financién
zijn om het kerkgebouw in stand te houden, komen
parochiebesturen tot de conclusie dat er een
andere bestemming voor hun kerkgebouw gezocht
moet worden. De Geloofsgemeenschap zoekt dan
samenwerking met €én van de
buurgemeenschappen. Zo gebeurde ook in de
Zuidermeer. Samenwerking werd gezocht met de
geloofsgemeenschap van de Emmausparochie,
locatie Hieronymus in Wognum. Daar werden de
parochianen een warm welkom bereid.
Zaterdagavond zong het Zuidermeerkoor Vivace
voor het eerst in Wognum. Om zich thuis te voelen
werden diverse kerkelijke attributen uit de OLV van
Lourdeskerk in de Hieronymus uit gestald. Een
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mooie viering met daarna een gezellige
kennismaking- koffie leidt tot een hopelijk
bloeiende samenwerking met de Emmaus
gemeenschap.
Namens de Parochieraad
Hans van Engen
MIVA-collecte

Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte
plaats in de kerken. Er wordt dit jaar uw urgente
aandacht gevraagd voor het arme en uitgestrekte
noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en
nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken
voor de allerarmsten. In het meedogenloze gebied
heeft het door klimaatverandering al meer dan drie
jaar niet geregend! Nomaden zijn gedwongen om
enorme afstanden af te leggen op zoek naar
grasland en water. Mensen lijden honger. En
vooral kinderen raken ondervoed.
Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van
inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn
omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze
gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de
vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken.
Zuster Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt
ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer
dan vier uur afstand. Ze helpt tevens door de
kinderen en hun familie van voedsel te voorzien en
helpt bij het opbouwen van een eigen inkomen.
Praktijkvoorbeeld:
Daniel van elf jaar kon niet naar school, omdat zijn
vader was omgekomen bij een gevecht om zijn
kudde en zijn moeder moest daarom op zoek naar
werk en eten. Daniel moest voor zijn zusje Abigall,
die een hersenbeschadiging heeft, zorgen. Zuster
Pauline kwam hierachter tijdens een bezoek in de
buurt en schoot te hulp. Zij voorziet de familie van
eten, zorgt ervoor dat de moeder een Klein
inkomen krijgt en regelt hulp voor Abigail. Voor
Daniel regelde ze plaatsing op de dichtstbijzijnde
kostschool waar hij zowel een basismaaltijd als
onderwijs krijgt. Die school is op vier uur afstand.
Goed vervoer is dan ook noodzakelijk.
Meer hulp nodig:
Eén auto is niet genoeg voor zuster Pauline en
haar collega’s in dit enorme gebied om die
kinderen en hun families te bereiken. Onze steun
is nodig voor de aanschaf van nog vier stevige
terreinwagens die opgewassen zijn tegen het ruige
landschap in Kenia.
MIVA hoopt dat zij op uw steun kan rekenen.
MOV Emmausparochie



Vastenactie

De vastenactie 2023 van de hele regio ‘de
Waterkant’” heeft een fantastisch bedrag
opgeleverd van € 14.430, -. Ons doel is bereikt en
we kunnen ons schoolboekenproject ten uitvoer

Locatie H. Hiéronymus

brengen. Nogmaals hartelijk dank voor jullie
samenwerking met ons.

Sjaak Spil

namens Stichting Uganda

Werkvoortzetting Pater Kees Spil

De Familiezondagen
Afgelopen week hebben we al weer de vijfde
Familiezondag gehad. Een mooi initiatief om
samenwerking tussen de verschillende parochies
in Westfriesland te bevorderen en speciale
vieringen voor Families en gezinnen op te zetten.
Er is een Regionale werkgroep opgericht die deze
vieringen voorbereiden. Ondersteuning krijgen wij
van het Jongeren en Gezinspastoraat van het
Bisdom.
De Vieringen zijn heel sfeervol, mooi en zeer
inspirerend. Naast vaste kerkgangers zijn er ook
diverse gezinnen met kinderen. Ook uit andere
parochies komen ze hiernaartoe. De onderlinge
contacten zijn leuk om te zien. Het programma
bestaat uit een eucharistieviering met een speciaal
thema, voorgegaan door Pastor Alvaro met
samenzang dat ondersteund wordt door een soort
gelegenheidscantorij. Speciale misboekjes met
teksten zijn gemaakt. Veel Taizé-achtige liederen
worden gezongen. Na de viering is er voor
iedereen koffie of thee. Daarna gaat een deel van
de kerkbezoekers naar huis en de rest gaat uiteen
in een aantal gespreksgroepen voor catechese: De
volwassenen krijgen het thema aangereikt met een
korte film, waarna men in gesprek gaat met elkaar.
Ook de kinderen krijgen een verhaal en mogen
daarna het thema verwerken in een creatief
werkstuk. De Jongeren voelden niet zoveel voor
gespreksgroepen, maar waren wel in voor
bijvoorbeeld een spel met pastor Alvaro: “Hoe ving
Jezus vissers?” De familiezondag wordt afgesloten
met een lunch. Met Palmzondag was er een
speciale Palmzondagoptocht door de Kerkstraat:
nieuw voor Wognum, maar in Nibbixwoud misten
Zij hun vaste optocht. De vaste werkgroep van de
Cunera had wel alles op alles gezet om met veel
kinderen een Palmpasenstokken te maken:
Hulde!!!! Het centrale thema was steeds: God is
Liefde. Elke eerste zondag van de maand kwam
een ander deel van die liefde aan de orde. De vijfde
familiezondag bracht een verrassing uit lerland:
een lerse zanger die tijJdens de viering, maar vooral
ook daarna bij de koffie vele bekende lerse
volksliedjes ten gehore bracht. In de tweede helft
van dit jaar zijn er nog eens 3 familiezondagen
ingeroosterd, naast de bestaande familievieringen
zoals: Schoenendoosviering en de Sint-
Maartenviering. Zeker de moeite waard om met
gezin en/of kleinkinderen een keer te bezoeken!
Hans van Engen
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Koster gezocht voor het Sweelinckhof

Na vele, vele jaren koster te zijn geweest, moest
Ko Bankras helaas wegens gezondheidsredenen
stoppen met zijn vrijwilligerswerk in Sweelinckhof.
Hij heeft vele jaren als duo met Vera Smiers daar
gefunctioneerd als steun en toeverlaat voor alle
voorgangers die elkaar elke week afwisselen in de
kapel. Hij zorgde samen met de andere vrijwilligers
dat de vergadertafel weggeruimd was, en alle
stoelen in kerkopstelling klaarstonden. Ook zorgde
hij voor de aan kleding van het altaar en de
geluidsinstallatie. Vera zorgt voor de boekjes, de
misintenties, de communie, de afdracht van de
collecte en de muziek. We zijn Ko veel dank
verschuldigd en de bewoners en vaste
kerkgangers in het Sweelinckhof zullen hem
missen. Nu zijn we op zoek naar een vervanger
voor Ko. Mensen die af en toe de functie van koster
willen vervullen kunnen zich opgeven bij Hans van
Engen, 0229-572629 of via de mail
van.engen@planet.nl

Lourdes 2023

Afgelopen juni was de 8-daagse busreis naar
Lourdes verzorgd door Pelle reizen. Vanuit
Wognum gingen er 5 pelgrims mee. Twee dames
mochten mee op uitnodiging van het
Lourdesfonds. Helaas kunnen we dit niet voor
iedereen bekostigen. In september staat de
Lourdesreis gepland met het vliegtuig. Ook dan
gaan er pelgrims mee uit Wognum. Zij kijken er al
naar uit. Degene die in juni zijn geweest kijken
dankbaar terug op deze reis. Hieronder het verslag
van 2 Lourdes-gangers.

Wat een verrassing voor ons dat we mee mochten
met de bedevaartreis naar Lourdes. Het was in een
woord geweldig. Een lange gezellige busreis met
een fantastische groep vrijwilligers. Wat hebben ze
ons verwend met eten, hapjes, drankjes en een
heleboel gezelligheid. We reden al zingend “Te
Lourdes op de Bergen” de stad Lourdes binnen.
Het was een druk programma maar het heeft heel
veel indruk op ons gemaakt zoals De Hoogmis, het
bezoek aan de Grot, kaars opsteken, het
geboortehuis van Bernadette en de lichtprocessie.
Ook de mis in de Dbuitenlucht was heel
indrukwekkend met daarna buiten koffiedrinken.
Alles stond weer klaar door de vrijwilligers. De
laatste dag de kruisweg, het gebaar van het water,
en een dienst met handoplegging en zalving. Als
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afsluiting zongen wij het lied Geef mij je hand, waar

we elkaars handen vasthielden was ook weer heel

Indrukwekkend. Het was heel erg mooi en ons

rugzakje is toch wat lichter geworden. 1000 maal
dank dat we mee mochten.

Gre en Afra

Gerda, Jan en Tiny

Locatie St. Cunera

Gospelkoor
Zaterdagavond 12 augustus zingt het Gospelkoor
uit Medemblik in de Hieronymus tijdens een viering
met als voorganger Mariska Kremer. Dit is een
initiatief van een van onze parochianen. Die dacht
ik ben jarig: laat ik eens een mooi koor uitnodigen
in onze kerk. We bevelen deze viering met dit
Gospelkoor van harte aan!

Hans van Engen

—~ o Vakantie

C@@f

"Een speurtocht in en
Cunerakerk"

Zaterdag 13 mei werden de mensen, die op de
veiling het koopje "een speurtocht in en rondom de
St. Cunerakerk " hadden gekocht uitgenodigd in de
pastorie van de kerk.

De middag begon met koffie en gebak en na een
kort woord van welkom door Tony Slaman en na
een borreltje was het de eer aan Piet Ettes om in
het kort uit te leggen wat de bedoeling was deze
middag. Piet en Marry Tessel hadden de vragen
gemaakt, ik moet toegeven dat ondanks dat ik in
een ver verleden misdienaar ben geweest ik,
evenals andere deelnemers geen antwoord wist op
sommige vragen. Een speurtocht in en rondom de
kerk met natuurlijk veel vragen over de kerk
waarbij de antwoorden waren terug te vinden in de
kerk zelf. Nadat we alle vragen hadden
beantwoord werden er onder het genot van een
borrel en een hapje de juiste antwoorden door Piet
Ettes beantwoord. Het was een informatieve maar
bovenal ook een gezellige middag waarbij het ons
aan niets heeft ontbroken.

Nadat we ook nog de mis hebben gevolgd met als
voorganger Tony Slaman en als afsluiting nog
koffie met gebak, gingen we om 21.00 uur weer
huiswaarts. Bij deze dank aan het Piet, Tony,
Marry en Annemiek voor de leuke middag die we
allen hebben gehad.

rondom de St.

Namens alle kopers,
Koos Wenker

Toren beklimmen

Tijdens de jaarmarkt was er weer de gelegenheid
om de toren te beklimmen. Ondanks de stevige
wind konden we weer zo’n honderd personen
begroeten die de tocht naar boven aan durfden.
Door het heldere weer kon men heel ver kijken.
Velen hebben daardoor ook hele mooie foto’s
kunnen maken. Het blijft mooi wanneer je ons dorp
zo van bovenaf kunt bekijken. We hadden weer vijf

14

Gedurende de vakantieperiode van maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september is het
secretariaat van de locatie St. Cunera alleen op dinsdagmorgen geopend van 09.30 tot
11.30 uur. Wij wensen u een fijne vakantie toe.

Annemiek Schouten-Weel en Nel Appelman-Bijpost.

jonge vrijwilligers die de bezoekers uitleg gaven
over de bijzonderheden in en rond de toren zoals
de klokken, het uurwerk en de koningsspil boven
het middenschip. Bij de vraag, hoe hoog is nu
eigenlijk de omloop kregen we hele verschillende
antwoorden, van 30 meter tot wel 45 meter. Het
juiste antwoord is: 25.60 meter boven peil volgens
de officiéle tekeningen. Het was voor vele
bezoekers ontzettend leerzaam en de uitleg die de
vrijwilligers gaven werd dan ook zeer
gewaardeerd.

Graag wil ik iedereen bedanken die dit weer
mogelijk hebben gemaakt. Wat mij betreft doen we
het volgend jaar weer.

Piet Ettes

Misdienaarsuitje
Hallo allemaal,
Op vrijdag 7 juli hadden
de misdienaars hun
jaarlijkse uitje. Dit keer
was het in de tuin van de P.
kerk. Om 14.45 uur
verzamelen en eerst even
wat drinken en een
lekkere koek. Daarna de
tuin in, waar Michel van
Moi  Speule spelletjes
klaar had gezet. Ze
hebben veel spelletjes gedaan; van sok trappen,
spijker timmeren, kratje lopen, een estafette en
nog meer. Hoogtepunt was de flessenraket waarbij
een lege fles keihard door de tuin vioog!
Toen Michel weer weg was, hebben de
misdienaars nog verstoppertje in de tuin gedaan
tot de patat gebracht werd en ze konden eten.
Daarna nog een keer verstoppertje gespeeld en
toen naar huis met een tasje met leuke spelletjes
en wat lekkers. Het was een geslaagde middag!
Groet,
Anneloes de Boer




Berichtje van het Lourdes fonds
Ofwel waar een klein dorp groot in is. Lieve
mensen dank julie wel voor de prachtige
opbrengst van de donateurs actie dit jaar. Er is €
1874,95 bij elkaar gebracht. Daarnaast mochten
we van een anonieme gever ook nog een bedrag
ontvangen waar we super blij mee zijn.
Ik heb nog geprobeerd of er met deze reis nog
meer pelgrims uit Nibbixwoud e.o. mee zouden
kunnen gaan, maar dat is niet gelukt. Eind april
was er zelfs al een wachtlijst voor de bedevaatrt in
september. Dus mocht iemand van u het idee
hebben om volgend jaar de bedevaart naar
Lourdes te willen maken..., laat het echt op tijd
weten.
In september gaan Lenie en Fred Hoogland de reis
maken. Wij wensen hun hele mooie dagen toe.
Onze dank aan alle vrijwilligers en alle gulle
gevers, jullie zijn geweldig

Groeten namens het Lourdesfonds,

Ans Spruit

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Bedevaart Banneux 2023

Ga met ons mee naar die mooie warme plek in de
Belgische Ardennen waar Maria, de maagd er
armen, op ons wacht. De bedevaart is van vrijdag
25 augustus tot en met dinsdag 29 augustus.
Er zijn verschillende opstapplaatsen, we proberen
dit voor elke gast zo goed mogelijk in te delen. Dan
gaan we naar de koffie/ thee stop. Daar is het
verzamelpunt van de bussen en hier ontmoet u uw
medegasten en alle vrijwilligers van het bisdom
Haarlem-Amsterdam.

Daarna gaat de reis richting het zuiden waar een
lunch wordt aangeboden om dan voldaan naar
Banneux te vertrekken. Priesters,
verpleegkundigen, een arts, verzorgenden staan
voor u klaar om u, daar waar nodig, te begeleiden
en u vijf prachtige dagen te laten beleven. De reis
is ook geschikt voor mindervaliden en zieken. Er
rijdt een rolstoelbus, en verder zijn er rolstoelen en
rollators aanwezig in Banneux om een wandeling
of uitstapje te maken. Bent u gezegend met een
goede gezondheid, ook dan bent u natuurlijk van
harte welkom om de warmte van Banneux te
ervaren. Op de terugweg stoppen wij wederom
voor een heerlijke warme maaltijd. Dat is ook de
plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de
reis naar huis vervolgen om u veilig en wel weer bij
de opstapplaats te brengen.

De kosten bedragen € 295,00, hierbij is alles
inbegrepen. Voor informatie en inschrijving kunt u
contact opnemen met Ellen van der Laan,
telefoonnummer 06-30918592 of email:
banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl

Gaat u ook mee?
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Lourdes

Prijs € 825,00. Toeslag eenpersoonskamer €
150,00 ledereen kan mee, jong en oud, en
uiteraard mensen die zorg nodig hebben. Voor hen
is het fijn als u zelf voor begeleiding kunt zorgen.
Na een geslaagde bedevaart in september 2022
hebben we besloten om ook in 2023 naar Lourdes
te gaan, de plek waar Maria verscheen aan
Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen
troost, hoop en vreugde van Maria mochten
ontvangen. Lourdes, een plek waar de hemel en
aarde elkaar raken... Tijdens ons verblijf bezoeken
wij de Heiligdommen, nemen deel aan diverse
plechtigheden zoals de lichtprocessie, viering aan
de grot, de Internationale Hoogmis en de kruisweg.
Ook gaan we een excursie maken naar de
Pyreneeén. De bedevaarten die Yvonne en
pastoor Nico begeleiden zijn een mix van
inspiratie, informatie, ontmoeting, bezinning en
ontspanning. Wij zingen, lachen, huilen en bidden
heel wat af! We zouden het fijn vinden om met vele
mensen uit De Waterkant en Amsterdam-Noord
Lourdes te beleven en u een onvergetelijke week
te bezorgen. Inclusief « Reis per luxe touringcar
vanaf de opstapplaats Ursem/Amsterdam naar
Lourdes v.v. « Verblijf in 3 sterrenhotel Irlande op
basis van een tweepersoonskamer ¢ Vol pension ¢
Hotelleidster- en reisleidster Yvonne Heddes -
Pastorale begeleiding door Pastoor Nico Knol
Nederlandstalig programma « Excursies o.a. naar
de Pyreneeén « Fooien, belastingen, boekings- en
administratiekosten, bijdrage aan het Heiligdom. «
Consumpties tijdens de busreis < Diner voor
vertrek uit Amsterdam

Exclusief « Reis- en annuleringsverzekering
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Overige mededelingen
PCl Wognum / Zwaagdijk-West /

Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiéle steun nodig hebben

die hulp of advies kunnen gebruiken

die een hulpproject opzetten

Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

* door ons attent te maken op medemensen in
nood

« door zelf hulp te vragen

De Parochiéle Caritas instelling beheert een fonds

dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een

bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt

vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen

ook de weg naar hulpinstanties. Zonder

onderscheid te maken in geloof, huidskleur of

nationaliteit.

Wognum: K. Smit 572990

pci.wognum@gmail.com
Zwaagdijk-West:

N 3
K

M. Spil 06-14950037

pci.wognum@gmail.com
Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even
kwijt? Wilt u praten over uw
problemen?

Wij nemen binnen 24 uur
contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit
de West-Friese Kerken. Tel.:
0229-271684

Van de Redactie:

We staan stil bij het overlijden van pastoor Gerard
Koning. Zovelen jaren verbonden aan onze
parochie, 20 jaar onze pastoor. Het is jammer dat
hij niet lang van zijn welverdiende pensioen heeft
mogen genieten.

Afgelopen maandag 26 juni was de parochie-
avond in de H. Hiéronymuskerk. Een uitgebreid
verslag van deze avond en beleidsvisie van regio
‘de  Waterkant’ vindt u onder het kopje
Mededelingen voor alle locaties.

De redactie wenst u een fijne en zonnige
vakantieperiode toe, thuis, in Nederland of waar
over de wereld. Heerlijk even genieten van even
helemaal nietsdoen om straks weer met volle
energie er weer tegenaan te gaan.
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VERSCHIJINING 2023 AANLEVEREN
Donderdag 28 september Vrijdag 22 september
Donderdag 15 december  Vrijdag 9 december

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 573357
Coby Schouten Woudhoek 8 573081
Annemiek Schouten Hauwert 17 202302

Het volgende nummer van het Parochieblad
verschijnt rond donderdag 28 september
Kopij inleveren véor vrijdag 22 september
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild
zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u ‘de Verbinding'’ in het vervolg digitaal
ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-
nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of
parochieblad123@gmail.com

Bezoek eens de website van onze parochie:
http://www.rkemmausparochie.nl

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een
digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via
regiodewaterkant@gmail.com
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\ Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een

overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een

pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste

basis parochie. Pastoor Alvaro Rodriguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze

Emmadlsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email:

pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Pastor Anne-Marie van Straaten:  Pastoraalwerkster, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-
werk, begeleiding van inter-parochiéle eerste communie en vormsel
werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud.
PClI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de
hele regio.

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque: priester, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de
Waterkant en codrdinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste
aanspreekbaar Emmausparochie (Nibbixwoud en Wognum), De
Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en
pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Alvaro Rodriguez Luque, mobiel: 06-87375420,

email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’
Pastoor Alvaro A. Rodriguez Luque voorzitter

Dhr. Peter Bakker vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim
Dhr. Ruud ter Schure bestuurslid

Pastoor Bert Glorie bestuurslid

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop
van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere
leden. Een parochieraad codrdineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de
parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmauis parochieraad

Bertus Schilder voorzitter

Tony Slaman secretaris

Juul Kampstra penningmeester

Hans van Engen afgevaardigde Wognum
Marry Tessel afgevaardigde Nibbixwoud

Namens parochie Olv. Van Lourdes (Zuidermeer):

Koos Otten afgevaardigde Zuidermeer voorzitter
Koos Molenaar afgevaardigde Zuidermeer secretaris
Ans Kenter afgevaardigde Zuidermeer penningmeester
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Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud @rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736

Locatie Hiéronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep,
Doopgroep, Vormselgroep, 15 Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij,
Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake,
Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosters,
Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Kerkbalans, Kosters, Tuingroep/kerkhofbeheer,
Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen,
Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van taakgroepen: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans,
Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosters.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen van beide locaties:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg,
Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduiim, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer”
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem
Info: www.laatsteeerwognum.nl
Secretaris Emilie Castricum: emiel.castricum@gmail.com

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging “St. Barbara”
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging “St. Cunera”
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij
krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven
aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea
graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaisparochie” met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.
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Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina
www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud @rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de
brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognhum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij
de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaltisparochie overgebracht naar
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum,
Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk
opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie
Nibbixwoud NL63RAB0O0344201384
Wognum NL34RAB0O0371600332

Zwaagdijk-West NL75RAB0O0376802383

<

Het parochieblad wordt gratis verspreid
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam
Adres
Postcode / Woonplaats

Secretariaten

Nibbixwoud  secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

<
Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).
Geboorte? NaamM / VOOINAAIM: . . . o ottt et e e e e e e e e e e e
Laat de parochie het weten.

Geboortedatum: . . ... e
Huwelijk op komst? Huidige adres: . .. ... .o
Geef het tijdig door.

Postcode: . .......... Woonplaats: .. ....... ... ...

NIBUW AdreS: . . . e
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . .. ..ot
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:
administratie. /| N e M/V
......................................................... M/V
........................................................ M/V
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