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Een nieuwe Pinkstertijd 
Jij wordt overal gevraagd: gaat onze kerk dicht? 
Welke kerken gaan dicht in onze regio? Als 
Kerkbestuur in regio De Waterkant zijn we al een 
tijdje bezig met een beleid voor onze regio. Mijn 
visie en beleid is duidelijk: het gaat niet om kerken 
af te bouwen maar om de Kerk op te bouwen.  
 
We moeten toch eerlijk zijn met onszelf en ons 
durven afvragen: Met betrekking tot de situatie van 
de R.K. Kerk in onze regio, waar denken we over 
5 à 10 jaar te staan? Waar gaan we naar toe? De 
allerbelangrijkste vraag is: Hoe kunnen we als 
gemeenschap van gemeenschappen (regio) onze 
zending als kerk in midden West-Friesland 
vervullen? Door vergrijzing; een sterke terugloop 
van het aantal kerkgangers en vrijwilligers; geen 
betrokkenheid van jongeren; en verminderde 
beschikbaarheid van financiële middelen, is het 
duidelijk dat het noodzakelijk is geworden dat er 
wat gedaan moet worden. Wij worden een kerk die 
geen straling geeft. 
 
We weten dat de krachten in de 
geloofsgemeenschappen van onze regio geringer 
geworden zijn en dat we niet alles meer in huis 
hebben om grote stappen te kunnen zetten. Er is 
in voorgaande jaren veel werk verricht en mensen 
hebben hun beste krachten gegeven zodat hun 
geloofsgemeenschappen zouden worden 
opgebouwd. We zijn hen daarvoor zeer veel dank 
verschuldigd. Echter hun en onze inspanningen 
leveren niet zoveel groei meer op. We moeten een 
andere richting gaan nemen omwille van de 
vitaliteit. Om dit te kunnen bereiken kan het niet 
anders dan dat we te grote versnippering 
vermijden en met name een te veel tijd en energie 
kostende inzet voor het in stand houden van oude 
structuren. Het is daarom van levensbelang om 
een nieuwe structuur aan het pastoraat te geven, 
samenwerking tussen de parochies te stimuleren 
en bepaalde kerkgebouwen niet langer voor de 
eredienst te bestemmen. De uitdaging is groot, van 
een kerk in pastorale “palliatieve zorg” naar een 
vitale kerk. We geloven dat de Kerk niet van ons is, 
maar dat God het is die Zijn Kerk leidt. Openheid 
voor Zijn Geest en nieuwe inspiratie is daarom 
noodzakelijk. 
 
Het is dus het moment om in beweging te komen. 
Binnenkort vieren wij Pinksteren, het is het feest 
van de Geest, de dag waarop de Kerk haar 
zending heeft ontvangen. Ons doel als kerk is niet 
anders dan het licht en de vreugde van de Blijde 
Boodschap uit te stralen in onze omgeving. Het 

pinkstergebeuren vertelt van 12 mensen in een 
achterkamer, ze zaten stil en passief bij elkaar, de 
fut was eruit, ze wisten niet meer hoe verder, maar 
dan laten ze zich dragen door Godsgeest en 
komen ze toch in beweging, ze gaan de straat op 
om iedereen te vertellen van die Jezus waar ze zo 
vol van waren. Dat was het begin van de Kerk, met 
12 mensen, die de wereld op zijn kop hebben 
gezet...  

 
Kan zoiets ook vandaag gebeuren, in onze 
parochiegemeenschappen? Als het gaat om Jezus 
en zijn boodschap, dan zijn velen een beetje in een 
Goede Vrijdag stemming, een beetje moedeloos, 
hoe moet het toch verder met de Kerk? Hoe kun je 
ook nu mensen enthousiast maken voor Jezus' 
leven en werken, zodat zij ook echt in beweging 
komen, juist als toen? Enerzijds zie je de kerken 
leger en leger worden, de betrokkenheid van 
mensen, vooral jongeren, bij het kerkgebeuren 
wordt steeds minder en dat is een zorgelijke 
ontwikkeling. Anderzijds mogen we niet uit het oog 
verliezen dat velen nu wel met enthousiasme in 
beweging zijn in en voor de Kerk, dat er velen zijn 
die op de een of andere manier een bijdrage 
leveren aan het levend houden van de 
parochiegemeenschap. Het is heel belangrijk dat 
we dat laatste ook steeds blijven zien. Want daar 
is die Geest van Pinksteren nog steeds actief. 
Tegelijk is het belangrijk dat we ons afvragen: hoe 
wij die Kerk zo gestalte kunnen geven dat mensen 
zich erdoor aangesproken voelen, dan anderen er 
ook enthousiast voor kunnen worden. De kerk die 
aantrekt is waar inderdaad een aantrekkelijke 
gemeenschap in beweging te vinden is, waar het 
geloof met vurigheid wordt beleefd, waar actieve 
inzet is voor verdieping en waar door de goede 
inzet van de kerk voor mensen in moeilijke 
omstandigheden, de kerk laat zien dat zij ertoe 
doet, dat christen-zijn, katholiek-zijn een concrete 
uitwerking heeft in de dingen die we doen.  
 
Er is hoop voor de toekomst! Gelukkig is er nog wat 
beweging in onze parochie, gelukkig is die Geest 
van God ook hier nog steeds aan het werk! Maar de 
uitdaging blijft groot. De Kerk in midden West-
Friesland moet tot beweging komen! We vertrouwen 
erop dat niet alles van onszelf zal afhangen, maar 
we laten ons inspireren door Zijn Geest. God zal ons 
leiden, ik ben zeker van, dat God zijn kerk zal 
renoveren. Het is een nieuwe Pinkstertijd, tijd voor 
een kerk die straalt in midden West-Friesland. 
 

Aan u allen een zalig Pinksteren toegewenst! 
Pastoor Alvaro 
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In memoriam  
Corsteven Beemster   * 15 oktober 1945  -   † 5 januari 2023 
(locatie: H. Hiëronymus)  
Corsteven is geboren in Zwaag als 9e in een gezin van 10 kinderen. 
Hij had 6 zussen boven zich en hij zei vaak: Ik heb 7 moeders. 
Na de lagere school is Corsteven 1 jaar in een Internaat in Limburg geweest om het ambachtsvak timmeren 
te leren en misschien broeder te worden. Echter door heimwee kwam hij weer thuis en doorliep de 
ambachtschool in Grootebroek en later de tuinbouwschool. Op 16-jarige leeftijd hebben wij elkaar leren 
kennen tijdens onze gezamenlijke werkzaamheden in een bollenbedrijf in Zwaagdijk-Oost. 
Later kwamen we elkaar weer tegen tijdens een dansavond in Zwaag, kregen verkering en trouwden op 22 
februari 1969 en gingen wonen aan de Oosteinderweg in Wognum. 
We kregen 3 kinderen waar hij heel veel van hield. Cor was een kei voor zijn gezin, een eerlijke, 
hardwerkende, zorgzame en rechtvaardige echtgenoot en vader. 
Ondanks zijn eigen werk en ook vaak overwerken, heeft Corsteven zich meer dan 30 jaar ingezet voor de 
Parochie, als lector, voorzanger, lid van het Parochiebestuur en technische commissie. Veel is er door zijn 
inzet tot stand gekomen en verbeterd, zoals de uitbreiding van het Kerkhof, orgelrenovatie, dakrenovatie, het 
tot stand komen van de urnenmuur, herstel Priesterkoor en alles wat zich verder voordeed. Zeer terecht dat 
hij voor zijn jarenlange inzet, de allereerste Hieronymus-speld heeft ontvangen. Wat zijn ogen zagen maakten 
zijn prachtige mooie sterke handen. Helaas ging zijn leven niet altijd over rozen. Zijn gezondheid heeft hem 
behoorlijk in de steek gelaten, wat met vele beperkingen gepaard ging. Maar hij klaagde niet, was mild en 
dankbaar voor alles en iedereen die hem bijstond. Vooral zijn gezin. Maar ook het verplegend personeel in 
het ziekenhuis, het team van de thuiszorg en als laatste het team van Het Hoge Hop. Zijn eigen Priesterbroer 
Ben, heeft Corsteven op Nieuwjaarsdag de Ziekenzalving toegediend, waarna hij met volle overgave zei: Ik 
zie een opening. En op 5 januari is Corsteven rustig ingeslapen. Zijn gevleugelde uitspraak was: het is Goud. 
En zo was ons bijna 54-jarig huwelijk ook. 
Je hebt je rust verdiend, we zullen je nooit vergeten. Rust in vrede. 
Margriet, je gezin en je 2 prachtige kleindochters. 

 
Ans Ursem-van der Wee  * 07 januari 1949   -   † 12 maart 2023 
(locatie: H. Hiëronymus)  
Op vrijdag 19 maart was de avondwake voor Ans, een mooi afscheid in haar zo vertrouwde kerk. 
De dag erna het definitieve afscheid in Crematorium Schagerkogge. Vele mooie woorden zijn gesproken over 
en tot haar. Waaronder ook deze tekst. 
Op handen gedragen 
In de handen van Kees en Marco ben je heengegaan. 
Hun handen die jij zo nodig had in de afgelopen jaren. 
Liefdevolle handen om je te troosten als het moeilijk voor je was omdat je de gewone dagelijkse dingen niet 
meer kon plaatsen in het nu. Maar “jouw” handen Ans hebben veel betekend voor andere. 
In het bijzonder voor je gezin. Handen die konden troosten bij verdriet maar ook bij vreugde, en zeker bij de 
geboorte van jullie kleinkinderen, Noah en Maxime. 
Jij droeg ze letterlijk op handen, paste op ze en nam ze bij de hand door hun leven. 
Handen die nodig waren bij het jaarlijkse Triduüm, 45 jaar heb je je daarvoor ingezet. 
En zo ook bij de bibliotheek waar vele boeken door jouw handen zijn afgegeven. 
Jouw hand op de schouder als iemand het moeilijk had. De handen die je uitstak naar de 
minderbedeelde. Een gulle hand die graag, gaf, maar zelf liever niet ontving.  
Je hield de touwtjes graag in handen totdat het niet meer ging. En dat over te moeten geven 
aan de verzorgende handen van Villa Sweelinckhof was moeilijk voor je. 
Mag God je nu vastpakken 
Je op handen dragen en laten leven in de palm van zijn Hand. 
We vertrouwen op zijn beschermende hand. 
 

Jozef Antonius Zuiker  * 30 november 1937   -  † 26 februari 2023 
(locatie: H. Hiëronymus)  
Joop is geboren in Nibbixwoud en samen met zus Riet vormde ze een hechte tweeling in een gezin van 12 
kinderen. Na een paar jaar heeft zijn vader een huis gekocht in Wognum en begon een aannemersbedrijf. 
Joop groeide voorspoedig op en is na zijn schooltijd bij zijn vader gaan werken. Op 5 oktober 1963 is Joop 
getrouwd met Joke en ze kregen samen 3 kinderen. 
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Nadat zijn vader in 1966 overleed is hij blijven werken totdat het bedrijf werd verkocht. Toen ging Joop naar 
een ander bedrijf en is later naar het Waterschap gegaan. In die tijd is hij ook gaan sporten, heeft een racefiets 
gekocht, en is samen met zijn broer Wim gaan fietsen. Maar schaatsen bleef zijn grote hobby en Joop ging 
op schaatstraining. Het schaatsen ging hem steeds beter af en hij heeft heel wat wedstrijden gewonnen. 
Uiteindelijk werd hij Nederlands kampioen. Na zijn kampioenschap heeft hij geen wedstrijden meer gereden. 
Het was mooi geweest en zo kreeg hij meer tijd voor zijn gezin waar hij heel blij mee was. Joop heeft nog wel 
2 Elfstedentochten uitgereden. 
Na wat jaren rust werd hij gevraagd voor schaatstrainer en heeft dat enkele jaren met veel plezier gedaan. 
Op een dag kwam Pastoor Koning Joop vragen of hij koster wilde worden. Dat was heel wat anders. Daar 
heeft hij wel even over nagedacht. Maar na eenmaal ja te hebben gezegd heeft hij het kosterschap, ongeveer 
10 jaar, met volle overtuiging gedaan. 
In 2017 heeft Joop, na een ongelukkige val, zijn nek gebroken en is na een zware operatie redelijk hersteld. 
In 2019 is Joop door het Lourdesfonds uitgenodigd om naar Lourdes te gaan. Dat vond hij geweldig en samen 
met Joke werd het een reis om niet te vergeten. 
Na enige tijd ging het weer niet goed en kwam er uiteindelijk een rollator in huis. 
Toch gaf Joop niet op en ging iedere dag, met zijn rollator, een rondje om totdat het echt niet meer ging. De 
altijd zo sportieve man moest langzaam inzien dat hij moest opgeven en is op 26 februari is overleden. 
Joop rust in vrede. 

 

Hans Nieuwenhuizen  * 2 september 1935   -    † 30 december 2022 
(locatie: H. Hiëronymus)  
Hans overleed op 87-jarige leeftijd. Voor velen bekend van het Greenway Theater aan de Schoolstraat en 
later het Filmtheater in het Cultureel Centrum dat hij met zijn vrouw An exploiteerde. 
Hans en An ontmoetten elkaar, hoe kan het ook anders, in de bioscoop. Hij achter de projector, zij als 
werkstudente, wees de bezoekers hun plaats. Na het huwelijk kreeg An, zoals alle vrouwen in die tijd, haar 
ontslag. Daarna maakte zij van haar hobby, films, haar beroep. Zij vroegen een exploitatievergunning aan en 
begonnen in 1961 met hun eigen bioscoop: het Greenway Theater aan de Schoolstraat. 
In de jaren die volgden bleef Hans trouw de techniek verzorgen. In 1992 verhuisde de bioscoop naar het 
Cultureel Centrum en ging het paar verder onder de naam Film CC. Ze vertoonden jeugdfilms in Voorschoten. 
Vanaf 1995 verzorgden zij ook weer een complete programmering in het Cultureel Centrum.  
In 2010 stopte het echtpaar en verhuisde naar Schagen waar ze hun zoon Frits bijstonden bij de exploitatie 
van zijn bioscopen. Voor al hun werk kregen ze de Parel van Voorschoten uitgereikt.  
Het echtpaar kreeg vijf kinderen. 

 
Maria Catharina Ursem-Oudeman   * 22 juni 1933   -   † 7 april 2023 
(locatie: St. Cunera)  
Geboren 22 juni 1933 in een wereld die er nu niet meer is. “We hadden niet veel, maar we waren tevreden” 
zei ze altijd. In haar jonge jaren maakte ze WOII mee en was er ongetwijfeld angst. Maar ze vertelde dat de 
Duitse jongens ook maar orders kregen. Het was echt een andere tijd. Ze wilde graag verder leren, maar dat 
kon niet. Dus werken. Schoonmaken vanaf haar zestiende, daarna werken in een stoffenzaak in Alkmaar 
waar ze gevraagd werd om de zaak te runnen. Onderweg akela bij de verkenners, mooi op pad met de 
kinderen. Dat vrijwilligerswerk is er altijd in gebleven. Niet alleen bereid hard te werken, zoals ze haar vader 
zag doen, maar daarnaast ook een stukje wereld beter maken. 
Vakanties waren spaarzaam, maar ze is toch in Spanje en Italië geweest. Toen ze trouwde met Jan Ursem, 
verhuisde ze naar een vreemd dorp en stopte met werken. Hun zoon Jan werd geboren.  
Jaren later ging ze weer werken, in de kassen. Daarnaast vrijwilliger in de kerk, schoonmaken bij ouderen en 
ze was bloeddonor. Ze haalde haar rijbewijs en haar autootje bracht haar vrijheid, onafhankelijkheid. Ze kon 
familie bezoeken en maaltijden bezorgen. En net als in haar jeugd ging ze weer zingen, sopraan in het 
Jubilatekoor tot haar 78ste. Veel verdriet was er toen haar echtgenoot overleed: een gat in het leven. 
Langzaam werd de gezondheid minder. Zoon Jan was haar mantelzorger, geholpen door buurman en 
buurvrouw Cor en Vera. Dat hebben ze 7 jaar lang met veel liefde gedaan. Daarna verhuisde Riet naar 
Sweelinckhof. Ook al was de verzorging lief en zorgzaam, na 2 jaar was het leven genoeg voor haar. Ze gaf 
aan haar bij operaties niet terug te halen als het fout ging: “ik heb een vol en rijk leven gehad”. We moesten 
berusten in wat ze wilde.  
Maria Catharina Ursem-Oudeman is er niet meer: haar intelligentie, haar wijsheid, haar humor, haar 
levenskracht is weg. Maar een deel van haar is er nog. En dat is Jan. Moeder Riet, rust in vrede. 
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Cecilia Christina Wijnker-Appelman  * 24 oktober 1929   -   † 18 april 2023 
(locatie: St. Cunera)  
Herinneringen van haar drie zonen Cor, Hans en Theo: Moeder kwam uit een groot gezin, een gezin met 7 
broers en 2 zussen. Het was bijzonder dat ze exact een jaar later na ome Joop is geboren, zouden zij daarom 
zo’n goede band met elkaar hebben gehad? Onze ouders hadden een tuindersbedrijf in Wijdenes. Een druk 
leven: drie pubers opvoeden, een puppy Asta in huis plus het werk op het bedrijf. In de tijd dat we opgroeiden, 
gingen we niet op vakantie. Maar zo nu en dan gingen we een dagje uit. Bijvoorbeeld naar Slagharen met 
ome Joop en tante Truus en wat neven. Dit was echt een feestje. Net als een bezoekje aan de kermis in 
Hoorn. Jaren later, na het overlijden van vader Theo is moeder Ciel wel eens mee geweest met Theo en 
Yvonne op vakantie naar Spanje. Hier keek ze haar ogen uit en genoot van de cultuur. En zij genoten weer 
van haar reactie.  
Hoewel niet meer zo mobiel ging zij in 2016 mee voor een midweek naar Texel. Wandelen, winkelen, de 
natuur, een rit met paard en wagen, op een terrasje met koffie en een borreltje “gezellig anzitte”, ze vond het 
prachtig. Wat was moeder blij met haar twee kleinkinderen Marieke en Jennifer. En sinds een paar jaar was 
ze trotse overoma van Fleur en Milan.  
Ze was heel tevreden in haar huisje aan de Dreef en ze was het meest gelukkig als de kinderen en (achter-
)kleinkinderen op visite kwamen.  
De gezondheid ging achteruit. En terwijl de bollenvelden in bloei stonden, moesten jullie onverwachts 
afscheid nemen. Heel verdrietig, maar er was toch ook berusting. Op haar condoleance kaart stond: “Mijn 
taak is volbracht, de vogels zingen verder”. Moeder, oma, overoma, rust in vrede.  

 
Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, 
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 20 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  T. Breeuwsma  

Nibbixwoud Za 20 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Breeuwsma Mannenkoor 

Wognum Zo 21 mei 10.00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie T. Breeuwsma Tight Formation 

Nibbixwoud Di 23 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 24 mei 19:30 uur St. Cunera Maria-viering KVG T. Immen Cunerakoor 

Wognum Do 25 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 27 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro   

Nibbixwoud Za 27 mei 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Zo 28 mei 10.00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

1e Pinksterdag 

Gezamenlijke viering 

A.-M. van Straaten Sylvidakoor 

Nibbixwoud Ma 29 mei 10.00 uur St. Cunera Woord- en communie  

2e Pinksterdag 

Gezamenlijke viering 

H. van Engen Mannenkoor 

Nibbixwoud Di 30 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 31 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 1 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 3 juni 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 3 juni 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Heilige Drie Eenheid 

Álvaro 

 

samenzang 

Wognum Zo 4 juni 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Heilige Drie Eenheid 

Familiezondag 

Álvaro 

 

 

Nibbixwoud Di 6 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 8 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  
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Wognum Za 10 juni 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 10 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Sacramentsdag 

Welkom parochianen Zuidermeer 

Álvaro Koor Zuidermeer 

Nibbixwoud Zo 11 juni 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Sacramentsdag 

Na afloop is er koffie - thee 

Álvaro 

 

Jubilatekoor 

Nibbixwoud Di 13 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 15 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Vr 16 juni  H. Hiëronymus  Concert Legacy en  

Man at Work 

 

Wognum Za 17 juni 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie A.-M. van Straaten   

Wognum Za 17 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Vaderdag 

A.-M. van Straaten Sylvidakoor 

Nibbixwoud Zo 18 juni 11:00 uur St. Cunera Woord- en communie 

Vaderdag - Kermis 

Álvaro Fanfare 

Nibbixwoud Di 20 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 22 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 24 juni 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie H. van Engen  

Nibbixwoud Za 24 juni 13:00 uur St. Cunera Huwelijksviering   

Wognum Za 24 juni 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie H. van Engen Parochieel Gemengd 

Koor 

Wognum Zo  25 juni 10.00 uur Adres: Boerderij 

Welgelegen, 

Kerkstraat 1, 

Wognum 

Oecumenische Velddienst 

voor de regio 

 

P. Schoon 

H.  van Engen 

 

Nibbixwoud Di 27 juni 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 29 juni 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 1 juli 10.30 uur Sweelinckhof     

Nibbixwoud Za 1 juli 19:00 uur St. Cunera    Mannenkoor   

Wognum Zo 2 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Familiezondag 

Álvaro 

 

 

Nibbixwoud Di 4 juli 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 6 juli 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 8 juli 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en communie     

Wognum Za 8 juli 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie    

Nibbixwoud Zo 9 juli 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie    

Nibbixwoud Di 11 juli 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 13 juli 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 15 juli 10.30 uur Sweelinckhof    

Nibbixwoud Za 15 juli 19:00 uur St. Cunera Eucharistie  Álvaro  

Wognum Zo 16 juli 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie   

 
 

  

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 
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Misintenties H. Hiëronymus:  
Zaterdag 20 mei Sweelinckhof en zondag 21 
mei kerk: 
Adrie Hoogewerf, Klaas Weel; Cees en Corry van 
Diepen-Houtman en Peter; Adrie Smit, CorSteven 
Beemster en zegen over zijn gezin en overleden 
familieleden en vrienden; 
 
Zaterdag 27 mei Sweelinckhof en zondag 28 
mei kerk, Pinksteren: 
Niek en Toos Commandeur-Bruggemans Petra en 
zegen over de gezinnen van de kinderen; Lizet 
Groot-Zuiker; Adrie Hoogewerf; Corné Stam; Arie 
en Corrie Loos en overleden familie; Gre 
Overboom en overleden familie; Kees, Siem en 
Renee Besseling; Klaas Weel; Hans van Oosten; 
NIcolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Jos 
Ursem; Gerard en Margreet Ursem; Jan en Marie 
Huiberts-Snoek; Wim en Tiny Huibers-Komen; Arie 
en Truus Laan-van Westen en Kees; Joop Zuiker 
en zegen over zijn gezin; 
 
Zaterdag 3 juni Sweelinckhof en zondag 4 juni 
kerk, Familiezondag: 
Overleden familie Hand-Commandeur; Adrie Smit; 
Simon en Gre Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian 
en Siem; Annet Langedijk; Arie Wiering; Ans 
Ursem- van der Wee; 
 
Zaterdag 10 juni Sweelinckhof en kerk: 
Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jacques 
Hetsen; 

 
Zaterdag 17 juni Sweelinckhof en kerk: 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Adrie Smit;Jaap en Trien Koppes-Gieling en 
zegen over hun gezin; Antoon en Riet Schipper-
Wever; Kees, Siem en Renee Besseling; Riet 
Blauw-Zandvliet; Kees Groen en zegen over zijn 
gezin; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard 
en Margreet Ursem; Jos Ursem; Arie Laan; 
 
Zaterdag 24 juni Sweelinckhof en kerk: 
Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en 
zegen over de gezinnen; Cock en Willy Salman-
Laan; Piet Schoenmaker en overleden familie; 
Joop en Tinie Bleeker; Ton en Vera Steltenpool-
Overboom en zonen Willem en Herman; Riet van 
Straaten-Komen 
 
Zaterdag 1 juli Sweelinckhof en zondag 2 juli, 
Familiezondag kerk: 
Adrie Smit, Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, 
Dick, Marian en Siem; Cees en Corry van Diepen-
Houtman en Peter; 
 
Zaterdag 8 juli Sweelinckhof en zondag 9 juli, 
kerk: 
Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; 
Lizet Groot-Zuiker; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; 
Cock en Willy Salman-Laan; Kees Groen en zegen 
over zijn gezin; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Wim 
en Tiny Huibers-Komen. 

 
Misintenties St. Cunera:  
Zaterdag 20 mei: 
Nic en Tiny Conijn-Pronk; Kees Kroon en 
overleden familie; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Jan en Ciel 
Appelman; Jaap Huisman en overleden familie; 
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; 
Martijn en Pé Vlaar; Joop Karsten en zegen over 
zijn gezin;  
 
Zaterdag 27 mei, zondag 28 mei en maandag 29 
mei (Pinksteren): 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Arie Koopman; Johannes en Johanna 
Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Kees Kroon 
en overleden familie; Cor en Mart Koppes-Kuip; 
Piet Schoenmaker; Pe Goedhart; Jaap Huisman 
en overleden familie; George van der Laan; Arie en 
Riet Smit-Mes; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, 
Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om zegen over 
de gezinnen; Johannes en Marie Ooijevaar-
Roozendaal en zegen over de gezinnen; Aad 
Karsten; 
 
 

Zaterdag 3 juni: 
Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos 
en familie; Mart Peerdeman-Rood en zoon Ron 
Peerdeman; Cor Ligthart; Gerard Verbeek en 
overleden ouders Verbeek-Smit; Cor Hoogland; 
Truus Nan-Dudink; Ab Moras, Wil en Sandra; Piet 
en Vera Knol-Groot; 
 
Zondag 11 juni: 
Overleden familie Schoenmaker; Nic. Weel en Jo 
Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob en zegen over de 
gezinnen; Piet Schoenmaker; Bert en Greet 
Schouten-de Haan; Martijn en Pé Vlaar; Joop 
Karsten en zegen over zijn gezin; 
 
Zondag 18 juni (Kermis en Vaderdag): 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Simon en 
Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; 
Kees Knol en overleden familie Knol-van Straalen; 
Arie Koopman; Johannes Koopman en overleden 
familie Koopman-Stolwijk; Hans en Rob Hulst; Piet 
Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en 
Hill Pronk en om zegen over de gezinnen. Cor Nan; 
Aad Karsten; Ab Moras, Wil en Sandra; Agatha en 
Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Piet en Vera 
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Knol-Groot; Hans Vriend en zegen over de 
gezinnen; Dennis Kroon en overleden familieleden 
Kroon-Appel; Bert en Greet Schouten-de Haan; 
Joop Karsten en zegen over zijn gezin; 
 
Zondag 25 juni: 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Pe 
Goedhart; Cor Hoogland; Gerda Berkhout-Bennis; 
In het bijzonder bidden wij voor Ellen Weel-
Koppes. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat 
we van haar afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 1 juli: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet en 
Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Simon en 
Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; 
Kees Kroon en overleden familie; 

Zaterdag 8 juli: 
Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-
Smit; Riet Smit-Mes en André; Laurentius Kroon, 
Lucia Weel hun overleden kinderen en 
kleinkinderen en zegen over de gezinnen; Jan 
Roozendaal; In het bijzonder bidden wij voor Joke 
Hoogland-de Vries. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van haar afscheid hebben moeten 
nemen.  
 
Zaterdag 15 juli: 
Nic en Lies Commandeur-Machtel; Johannes 
Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; 
Overleden familie Schoenmaker; Aad Karsten; 
In het bijzonder bidden wij voor Hanny Koopman-
Ruijter. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat 
we van haar afscheid hebben moeten nemen.  

 

Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Ben Kamp en Cathrien Bijman-Kuip (locatie H. 
Hiëronymus) en Riet Ursem-Oudeman en Ciel Wijnker-Appelman (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en 
geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 

 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. 
Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 
571736.  
 
Kerkwerksters Wognum 
Groep 5  16 mei  19.00 uur 
Groep 6  23 mei    9.00 uur 
Groep 1    1 juni    9.00 uur 
Groep 2    7 juni  13.00 uur 
Groep 3  13 juni    9.00 uur 
Groep 4  21juni  13.00 uur 
Groep 5  27 juni  19.00 uur 
Groep 6  12  juli    9.00 uur (vanaf nu om de 14 dagen) 
Groep 1  27 juli    9.00 uur 

 
Agenda Hieronymuskerk 
Zondag 4 juni 10.00 uur familiezondag 
Maandag 26 juni  20:00 uur informatieavond parochianen 
Vrijdag 7 juli   aanleveren kopij ‘de Verbinding’ 
 

Agenda Nibbixwoud 
Maandag 22 mei 19:30 uur liturgisch overleg 
Woensdag 24 mei 20:00 uur jaarvergadering begrafenisvereniging St. 
CuneraWoensdag 14 juni 09:00 uur koperpoetsers 
Woensdag 21 juni 09:00 uur koperpoetsers 
Zondag 25 juni 16:00 uur gezellige middag onderhoudsploeg 
Donderdag 29 juni 19.30 uur  taakveld liturgie: werkgroepen 
Vrijdag 7 juli   aanleveren kopij ‘de Verbinding’ 
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Mededelingen voor alle locaties 

Van de penningmeester 
In de vastenactie is er collecte gehouden voor de 
Stichting Uganda. In de parochie Buswale zijn 
ongeveer 30 lagere scholen. Deze scholen zijn 
armlastig en er is een groot gebrek aan 
leermiddelen. De totale opbrengst in onze parochie 
aan de vastenactie is € 1.085. 
Namens de ‘Stichting Uganda Werkvoorziening 
pater Kees Spil’ ontvingen wij een bedankbriefje:  
Wij willen jullie heel erg bedanken voor jullie 
tomeloze inzet. Mede hierdoor is de ‘Vastenactie’ 
een succes geworden. Hopelijk tot volgend jaar! 
Tot en met april 2023 is aan de Aktie Kerkbalans 
op onze drie bankrekeningen een totaalbedrag 
ontvangen van € 50.600. Wat een prachtig 
bedrag!! Dank jullie wel. Mocht u uw bijdrage nog 
niet voldaan hebben, hopelijk wilt u dit alsnog 
doen. Een overzicht van de bankrekeningnummers 
vindt u op de achterkant van ‘de Verbinding’. 
Aan groot onderhoud zijn de volgende posten 
uitgegeven: 
In Nibbixwoud is groot onderhoud uitgevoerd aan 
de gevel en de paden van de hoofdingang en de 
linkerzijde van de kerk. In Wognum zijn de platte 
daken boven de sacristie en de ontmoetingsruimte 
van een nieuwe bedekking voorzien. Deze totale 
kosten, inclusief meerwerk beliepen ongeveer € 
30.000. Mede dankzij uw bijdrage hebben we dit 
onderhoud kunnen uitvoeren en kunnen onze 
gebouwen er weer jaren tegen. 
 

Groetjes, Juul Kampstra 

 
Vastenactie 
Wij willen jullie heel erg bedanken voor jullie 
tomeloze inzet.  
Mede hierdoor is de ‘Vastenactie’ een succes 
geworden. Hopelijk tot volgend jaar! 

‘Stichting Uganda Werkvoorziening  
pater Kees Spil’ 

 

Lintjes en waardering 
Agatha Koppes-Bakker uit Wognum is benoemd 
tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 
Koos Groot en Jaap Surink uit Hauwert kregen ook 
deze onderscheiding.  
Voor Cor Schavemaker uit Nibbixwoud werd door 
de gemeente Medemblik de zilveren 
waarderingsspeld uitgereikt. 
Waarvoor deze mensen de onderscheiding 
hebben ontvangen heeft u in de plaatselijke bladen 
gelezen. Toch meenden wij ook in ons blad deze 
mensen te moeten feliciteren. 
Zij hebben een ontzettende inzet getoond, en nog 
steeds, voor onze gemeenschappen. 
Proficiat hiermee!!  

Uitnodiging voor de parochie avond op 26 
juni om 20:00 uur in de Hiëronymuskerk te 
Wognum 
Zoals u al verschillende keren in de krant heeft 
kunnen lezen zullen er kerkgebouwen gesloten 
moeten worden in West-Friesland. Zo ook in regio 
de Waterkant. 
Inmiddels heeft het kerkbestuur van de regio, in 
overleg met de parochieraden van de regio, een 
beleidsplan opgesteld. Het is nog een werkvisie 
maar het kerkbestuur wil zo gauw mogelijk een 
definitief plan opstellen. Daar wij het van groot 
belang vinden om dit persoonlijk aan u uit te leggen 
en eventuele vragen te beantwoorden nodigen wij 
u van harte uit om naar deze parochie avond te 
komen. 

Parochieraad R.K. Emmaüsparochie  
 

Cake bij de koffie 
Acolieten ondersteunen priesters in vieringen met 
wat uitgebreidere gebruiken en rituelen. Onze 
acolieten helpen daarnaast maandelijks bij de 
organisatie van de familiezondag. We zijn blij dat 
we jongeren na hun vormsel verbonden houden 
met de kerk.Een gezamenlijk uitje zou hun band 
verder versterken. Om dit te bekostigen, zullen zij 
zelfgebakken cake gaan verkopen. Op zaterdag 10 
en zondag 11 juni wordt er koffie geschonken na 
de viering. Door een plak cake te kopen, sponsort 
u het uitje. Ook na de eucharistieviering van de 
familiezondag op 4 juli staan ze met lekkers klaar. 
Wij hopen dat u dit initiatief wilt steunen.  

 
Samenwerking O.L. Vrouw van 
Lourdesparochie Zuidermeer met de R.K. 
Emmaüsparochie 
In de afgelopen jaren heeft de RK Parochie OL 
Vrouw van Lourdes in het dorp Zuidermeer een 
geleidelijke teruggang gekend van het kerkelijke 
leven. Dat wil zeggen een afnemend kerkbezoek 
en vermindering van alle andere kerkelijke 
activiteiten. Een kleine groep betrokken vrijwilligers 
heeft met enorme inzet een zorgvuldige afbouw en 
krimp voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld door het 
verkopen van het kerkgebouw (geworden tot 
dorpscentrum). De voormalige sacristie is 
omgetoverd tot intieme kapel en wordt nog bij tijd 
en wijle gebruikt voor RK vieringen. Deze sacristie 
is nog eigendom van de parochie. De 
begraafplaats is tevens nog in gebruik, netjes 
onderhouden en er vinden geregeld begravingen 
en bijzettingen plaats. De parochieraad van 
Zuidermeer bestaat uit drie vrijwilligers die het 
werk met toewijding doen, maar geen opvolgers 
kunnen vinden voor de toekomst. Vandaar dat de 
wens er is om de werkzaamheden over te dragen 
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en op te gaan in een groter geheel. Onlangs is 
duidelijk geworden dat een fusie met de 
naastgelegen RK Parochie Georgius in Spierdijk 
door het bisdom niet wordt toegestaan. Het 
kerkbestuur en het bisdom geven de voorkeur aan 
een fusie van een grotere groep parochies in de 
regio De Waterkant, zodat een vitale parochie 
ontstaat, met een langjarige toekomstverwachting. 
Toen werd de blik gericht op de naburige R.K. 
Emmaüsparochie te Nibbixwoud/Wognum. Na een 
aantal besprekingen tussen beide parochieraden 
is besloten tot een samenwerking tussen beide 
parochies. 
Inmiddels is er een convenant opgesteld waarin 
het volgende wordt vermeld:  
1. De vrijwilligers van de parochieraad OL Vrouw 

van Lourdes zullen participeren in de 
parochieraad van RK Parochie Emmaüs 
gedurende het komende jaar na ondertekening 
van dit convenant. Zo kan een overdracht van 
taken goed worden ondersteund en begeleid. 

2. Voor de kapel (voormalige sacristie) wordt een 
datum van de laatste viering bepaald; deze 
staat vooralsnog gepland op tweede 
Pinksterdag, maandag 29 mei 2023. Daarna 
zal een proces worden gestart door het 
kerkbestuur, met ondersteuning van de lokale 
vrijwilligers, om deze kapel af te stoten, 
alsmede het stukje grond/grasveld dat vóór de 
kerk ligt (is nog eigendom van de parochie). 

3. De administratieve verplichtingen die 
samenhangen met een parochie 
(ledenadministratie, financiële administratie, 
begraafplaatsadministratie, correspondentie-
archief, doopboeken, vormselboeken, etc.) 
zullen worden overgedragen aan vrijwilligers 
van de RK Parochie Emmaüs. Een deel van 
het archief kan ook nog naar het West-Fries 
archief worden gebracht, waar reeds het oud-
archief aanwezig is. Het correspondentieadres 
voor Zuidermeer wordt: Kerkweg 1 1687 PJ 
WOGNUM. Ook kunnen op dit adres eventuele 
misintenties worden opgegeven op de 
donderdagochtend. Telefoon van dit 
secretariaat is 06-82666688. 

4. De vrijwilligers van de RK Parochie Emmaüs 
zullen de jaarlijkse begroting en rekening & 
verantwoording opstellen en een 
kascommissie begeleiden. De begroting en 
rekening & verantwoording worden vervolgens 
aan het kerkbestuur ter ondertekening 
voorgedragen. 

5. De begraafplaats in Zuidermeer zal de 
komende jaren openblijven en blijft in bezit van 
de parochie OL Vrouw van Lourdes, met 
ondersteuning van de bestaande tuinploeg en 
begraafplaatsbeheerder(s) in Zuidermeer. De 
begraafplaatsadministratie inclusief het 

versturen van nota’s die samenhangen met de 
begraafplaats wordt overgedragen aan de 
locatiepenningmeester van de RK Parochie 
Emmaüs. 

6. De RK Parochie OL Vrouw van Lourdes is 
voornemens in het boekjaar 2023 een bedrag 
van 5.000 euro over te maken aan de RK 
Parochie Emmaüs ter dekking van de kosten 
van de kerkgebouwen, diensten, bijdrage 
website, secretariaats- en administratieve 
kosten en andere faciliteiten. Aan het bisdom 
is per brief voorgelegd of deze vergoeding ook 
in de vier opvolgende jaren kan worden 
overgemaakt. In de toekomst mag verwacht 
worden dat het vermogen van de RK Parochie 
OL Vrouw van Lourdes wordt samengevoegd 
met het vermogen van RK Parochie Emmaüs 
of een groter fusieverband in de regio De 
Waterkant. Voor een dergelijke fusie is een 
bisschoppelijk decreet noodzakelijk. 

7. Het koor van Zuidermeer zal in de parochie 
Emmaüs de diensten gaan ondersteunen. De 
financiële afspraak daarover is:  

• ten laste van de parochie Emmaüs, 
vaste jaarlijkse bijdrage € 500 en per 
dienst een bijdrage van € 100; 

• ten laste van de parochie Zuidermeer 
een jaarlijkse bijdrage van € 750. 

8. De locatiepenningmeester van de RK Parochie 
Emmaüs ontvangt een machtiging voor het 
doen van betalingen vanaf de bankrekening 
van de parochie OL Vrouw van Lourdes, onder 
toezicht en instructie van de penningmeester 
van het kerkbestuur. 
 
Inmiddels hebben wij, als parochieraad van 
onze parochie tweemaal vergaderd met de 
parochieraadsleden van de Zuidermeer over 
allerlei zaken. Wij zijn ook ontzettend trots op 
hun getoonde inzet voor onze 
gemeenschappen. Wij zullen elkaar hierbij 
ondersteunen en vertrouwen op een goede 
overdracht en samenwerking. Het is bijna 
Pinksteren en wij houden ons vast aan 
onderstaande tekst uit het lied: De Geest van 
God waait als een wind….. 

In stilte werkt de Geest van God 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 

Parochieraad R.K. Emmaüsparochie en 
parochieraad O.L. Vrouw van Lourdes 
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Het is bijna Pinksteren en Huub 
Oosterhuis heeft prachtige kerkliederen en 
gedichten geschreven. 
Als eerbetoon aan hem plaatsen wij het 
Pinksterlied door hem geschreven: 
Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, 
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen, 
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons,  
Hij komt 
in mens na mens ons tegen. 
Het meeste gaat voorbij, 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad,  

Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met 
elkaar 
een taal van hoop en vrede. 
tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers 

 
Locatie H. Hiëronymus 

Terugkijken op twee maanden mooie 
vieringen in de Hieronymus 
De afgelopen periode hebben we weer mooie 
vieringen gehad in onze Hieronymuskerk. Elke 
eerste zondag van de maand was er een regionale 
Gezinsviering (zie elders in dit blad). Begin april 
waren er de Goede Weekvieringen. Op Witte 
Donderdag zat de kerk weer eens ouderwets vol! 
120 kinderen en 20 leerkrachten van de 
Hieronymusschool kwamen hun Paasviering 
houden in onze kerk. Er waren groepen die voor 3 
leuke liederen zorgden, een groep die mooie 
gebeden gemaakt hadden en kinderen die 
gedichten hadden gemaakt. Voorganger Hans van 
Engen vertelde het verhaal van de Soepsteen en 
het verhaal uit de bijbel over de het uitdelen van de 
5 broden en 2 vissen. Het thema was: je brood 
delen. Na afloop werd er op school in elke klas een 
paasmaaltijd gehouden. Op Goede Vrijdag werden 
de 8 kruiswegstaties door de maker uitgelegd. Ook 
waren er bezinningsmomenten en muziek uit de 
Mattheuspassion. In de goed bezochte Paaswake 
werden alle rituelen behorende bij deze viering 
uitgelegd en gevierd. Het Sylvidakoor zong mooie 
liederen. Eerste Paasdag begeleidde het 
Parochiekoor de plechtige Eucharistie, 
voorgegaan door pastor Alvaro. 
Daarna kwamen twee geweldige dagen met het 
Triduüm! Het comité verwende 150 gasten met wel 
45 vrijwilligers: Hulde! Op naar de 50ste keer! De 
Eerste Communie werd dit jaar in de Cunera 
gevierd, omdat op zondag 16 april de kerk werd 
gebruikt voor een heel mooi concert van het West 
Fries Mannenkoor en het koor Allure. 4 mei 
verzorgde de Oecumenische werkgroep Wognum 
een waardige viering in het Gemeentehuis bij de 
dodenherdenking. 

Naast de vele vieringen werd de Hieronymuskerk 
ook weer gebruikt voor afscheidsvieringen. Deze 
maanden werd er op zeer bijzondere wijze 
afscheid van twee parochianen gehouden. Ook 
daar blijkt onze kerk uitermate voor geschikt. 

Hans van Engen 

 
Kerkhof Hieronymusparochie 
Wij zoeken familieleden /nazaten van de 
overledene die op het kerkhof begraven zijn 
waarvan de rechten zijn verlopen. 
Als u nazaat bent van onder genoemde namen dan 
graag contact opnemen met: mailadres: 
secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Of donderdagmorgen van 9.00 -11.00 uur 
bereikbaar onder nummer 06-82666688 
Kant A 
Rij 1, graf 4: Dirk Schipper, overleden in 1964 
Nicolaas Schipper, overleden in 1974 
Rij 2, graf 2:  Margaretha Peereboom-Appel, 
overleden in 1963 
Maarten Peereboom, overleden in 1970 
Petronella Peereboom, overleden in 1993 
Rij 3, graf 7: Afra Broers-Commandeur, overleden 
in 1965 
Franciscus Broers, overleden in 1972 
Quirinus P. Broers, overleden in 1992 
Rij 4, graf 1: Cornelis Schutte, overleden in 1970 
Hester Maria Schutte-Kuip, overleden in 1973 
Rij 4, graf 3:  Harry Jansen, overleden in 1969 
Elfriede M. Jansen-Dzubiel, overleden in 1998 
Rij 4, graf 5: Engelina van Diepen, overleden in 
1979 
Martha van Diepen, overleden in 1982 
Rij 6, graf 1: Anna Leeuw-Schipper, overleden in 
1956 
Jan Leeuw, overleden in 1969 

mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
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Arie Leeuw, overleden in 1971 
Kant B 
Rij 5, graf 5: Catharina Rinkel-Schouten, 
overleden in 1987 
Pieter Rinkel, overleden in 1988. 

 

Triduüm 2023 

Ook bij de organisatie van het Triduüm klonk het: 
We mogen weer, we kunnen weer. Het was nog 
even spannend of er wel genoeg aanmeldingen 
zouden zijn. Na 4 jaar waren er van de vaste 
bezoekers toch nog aardig wat afgevallen. Maar de 
contactpersonen in de diverse dorpen in de regio 
hebben toch de nodige mensen enthousiast 
gekregen. En zo stroomde de Hieronymuskerk op 
vrijdag 14 april vol met zo’n 150 gasten. De vele 
vrijwilligers waren de dinsdag ervoor al aan de 
gang geweest om die ruimte om te bouwen tot een 
gastvrije omgeving. 
Dat was ook het thema van deze 
ontmoetingsdagen: We gaan te gast. Pastor Nico 
Knol kwam graag uit Amsterdam-Noord even terug 
naar zijn West-Friesland om hier invulling aan te 
geven. Dat deed hij tijdens de eucharistievieringen, 
de eerste dag met pastores uit de regio. Deze 
eerste viering werd muzikaal omlijst door het 
parochieel gemengd koor met als dirigent Jessica 
Huisman en organist Mayling Schoenmaker. Er 
was een handoplegging om ieder persoonlijk een 
steuntje te geven. 
Om het losmaken van knopen in je leven draaide 
het in de overweging van de korte viering rondom 
Maria. 
Tussendoor werden de gasten voorzien van een 
natje en een droogje. Wat menigeen de opmerking 
ontlokte: Wat worden we hier toch verwend! ‘s 
Middags was het tijd voor wat luchtiger 
ontspanning. En daarvoor zorgde Stuurloos met 
een optreden, gezellig aan elkaar gepraat door 
Henk Feld. 
De zaterdag begon natuurlijk weer met koffie en 
koek. En pastor Nico Knol werd toegezongen 
vanwege zijn verjaardag. Daarna was de 
eucharistieviering met medewerking van het 
Sylvidakoor onder leiding van weer Jessica 
Huisman. Zij gaven na de viering nog een klein 
concertje. 
Het Triduüm werd afgesloten met een 
Eucharistische aanbidding - voor de ouderen beter 
bekend als lof. Hierbij zong het mannenkoor uit 
Nibbixwoud onder leiding van Marjo Bosch. 
Rondom Maria stonden weer als vanouds de 
plantjes met brandende kaarsen. Na een 
dankwoordje van Ria Dudink keerden de gasten 
met zo’n plantje weer huiswaarts. Om volgend jaar 
weer terug te komen voor het 50e Triduüm.  

De vrijwilligers toverden de gastruimte weer om tot 
kerkzaal en konden terugzien op zeer goed 
geslaagde ontmoetingsdagen. 

Een vrijwilliger 

 
Triduüm 2023 Wij gaan te gast 
We gaan te gast was dit jaar het thema van het 
Triduüm. 
Eindelijk mochten we weer te gast naar het 
Triduüm. Daar hebben we wel 3 jaar op moeten 
wachten. Corona was de boosdoener. Veel gasten 
van andere jaren waren overleden of drie jaar 
ouder geworden. Het was nog spannend of dit jaar 
het Triduüm wel door zou gaan. Hoeveel gasten 
kunnen we nu verwachten. Gelukkig kwam half 
maart het verlossende woord het Triduüm ging 
door. Er hadden zich ongeveer 150 gasten 
aangemeld. 
Pastoor Nico Knol ging deze dagen voor. Hij had 
een mooie vergelijking. Gastdagen houden 
families bij elkaar, je neemt de tijd om samen te 
eten en van dat samen-eten te genieten, vooral 
ook omdat een aantal van deze familieleden elke 
dag alleen moeten eten. De dagen hier in de H. 
Hieronymuskerk zijn ook gastdagen en houden 
ons als familie van Jezus Christus bij elkaar. Hier 
ervaren wij broeder en zusterschap, een 
verbondenheid als kerk. Deze gastvrijheid doet 
ons goed en is heilzaam. Mogen we de tijd nemen 
om elkaar te ontmoeten, samen te eten en van dat 
samenzijn te genieten. Mogen voelen hoe goed dat 
doet, want genoten dat hebben de gasten. 
Ook van de overweging Maria die de knopen 
ontwart. Dat is schilderij die in 1700 gemaakt door 
J M Schmittdner in Duitsland. Dat schilderij werd 
door een echtpaar geschonken aan de kerk Sankt 
Petrus an Perlach in Augsburg na 
huwelijksproblemen. Op voorspraak van Maria die 
de knopen ontwart zijn de huwelijksproblemen 
hersteld. De volksdevotie geeft de essentie van het 
beeld weer: troost, kracht en voorspraak voor ieder 
die ergens mee in de knoop zit. Soms krijgen wij in 
ons leven blokkades ook wel knopen genoemd. De 
gasten kregen een lintje waar zij zelf knopen in 
konden leggen. Maria haalt dan met geduld de 
knopen uit ons leven. Zij blijft onze voorspreekster 
bij God. 
Het waren dankbare en waardevolle dagen. Op 
naar volgend jaar. 

Een vrijwilligster 
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Triduüm 2023- Kathedraal TV 
Kathedraal TV – Bisdom Haarlem-Amsterdam 
hadden gehoord dat wij in Wognum het Triduüm 
organiseren en dat de gasten en vrijwilligers zo 
enthousiast zijn. Zij wisten niet wat dit was en 
vroegen ons hierover te vertellen. Wij hebben het 
onderstaande bericht gestuurd en de verslagen 
en enkele foto’s om te plaatsen op tv-kanaal van 
het Bisdom. 
U heeft ons gevraagd iets te vertellen over het 
Ziekentriduüm in de Hieronymuskerk in Wognum. 
Deze kerk is hiervoor uitermate geschikt. Wij 
hebben eigen stoelen met kussens, de stoelen van 
de kerk worden dan tijdelijk verwijderd. 
Voorheen noemden we het Ziekentriduüm, 3 
dagen bedoeld voor zieke mensen. Nu hoef je niet 
echt ziek te zijn. We noemen het nu dan ook 
Triduüm, maar omdat het geen 3 dagen meer zijn, 
klopt dit woord eigenlijk ook niet. We proberen het 
nu "Ontmoetingsdagen" te noemen, maar voor de 
meeste mensen blijft het woord Ziekentriduüm een 
begrip. 

We zijn een comité met 4 personen. Wij kunnen dit 
organiseren omdat we een eigen bijdrage aan de 
gasten vragen en alles met veel vrijwilligers doen. 
Er zijn zoveel mensen die willen helpen, zodat we 
zelfs een wachtlijst hebben. Iedereen is zo 
enthousiast omdat de sfeer zo geweldig is. 
Door Corona hadden we het sinds 2019 niet meer 
georganiseerd en omdat er veel mensen van toen 
waren overleden, waren we bang dat het niet meer 
zou lukken om voldoende gasten te krijgen. Het is 
ons toch gelukt en waren heel blij met 164 gasten. 
In 2019 waren er 176 gasten en het hoogtepunt in 
deze 49 jaar is 300 geweest, naar toen was de kerk 
wel heel erg vol. 
We proberen jongere gasten te ontvangen, maar 
dat is moeilijk. De meeste mensen van 70-75 zijn 
nog sportief en bovendien is de aandacht voor 
kerkelijk gebeuren ook veel minder geworden. 
Onze opzet is toch een programma met 
Eucharistieviering etc. Hoe de toekomst zal 
worden is niet bekend, wij gaan ervoor om volgend 
jaar het 50ste Triduüm te organiseren. 

 
Locatie St. Cunera 
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de 
jaarvergadering van begrafenisvereniging  
St. Cunera op woensdag 24 mei 2023, aanvang 
20.00 uur in de pastorie van de St. Cunerakerk te 
Nibbixwoud. 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Notulen van de algemene 

ledenvergadering dd. 14 juni 2022 
4. Jaarverslag 
5. Financieel verslag 
6. Verslag kascontrole 2022 en benoeming 

kascommissie 2023 
7. Bestuursverkiezing.  

Monique Druijf-van Zelm is aftredend en 
stelt zich herkiesbaar 
Pauze 

8. Vaststellen contributie 2024 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

Groeten, 
Annemiek Schouten-Weel. 

Secretaris begrafenisvereniging St. Cunera 

 
Berichtje van het Lourdesfonds 
De maand mei is van oudsher de Mariamaand. In 
deze maand komen ook weer de vrijwilligers van 
het Lourdesfonds bij u langs met de 
donateurskaarten. 
Sommige van deze vrijwilligers zijn na jaren 
gestopt, maar zonder problemen hebben anderen 
zich weer aangemeld om gezamenlijk toch de 
bijdrage voor een reis bijeen te krijgen. 

Fantastisch! Het blijkt dus dat het Lourdeswerk een 
warm hart wordt toegedragen. 
Deze vrijwilligsters hebben ook dit jaar mee 
kunnen denken over mogelijke pelgrims, die via 
het Lourdesfonds worden uitgenodigd om in 
september naar Lourdes te gaan. Misschien zijn er 
onder u die denken dat de meeste mensen toch 
zelf wel een reis kunnen betalen. Velen van ons 
zouden inderdaad zelf de kosten kunnen dragen. 
Maar juist het feit dat iemand wordt uitgenodigd om 
de reis te maken namens ons allemaal blijft toch 
heel bijzonder. Dat alleen al geeft mensen vaak 
heel veel kracht. Ook de mantelzorgers putten hier 
kracht uit. Het idee dat er aan hen gedacht wordt, 
dat ze niet alleen staan in hun verdriet of ziekte. 
Zelfs als de uitnodiging niet wordt aangenomen 
voelt men zich toch gesterkt. Daarom is het 
waardevol dat we met elkaar ons steentje 
bijdragen en iemand de reis naar Lourdes kunnen 
laten maken.  Dit jaar gaat mevrouw Lenie 
Hoogland de bedevaart maken in september. Haar 
man Fred is ook uitgenodigd. Hoe wel hij het enorm 
waardeert dat er zo aan hem wordt gedacht, heeft 
hij nadrukkelijk gezegd dat hij zelf zijn deel wil 
betalen. Dat respecteren we enorm.  
In de loop van de maand mei komen dus de 
vrijwilligers, misschien zijn ze bij u al geweest. 
Mocht u ze gemist hebben en u wilt toch iets 
geven? Uw bijdrage kan dan ook op rekening NL91 
RABO 01324.12.535 t.n.v. A.M. Spruit-Vriend 
Inzake Lourdesfonds Nibbixwoud.  
Alvast onze hartelijke dank. 

Hartelijke groeten comité Lourdesfonds, 
Ans Spruit 
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Woensdag 10 mei Jubilate-uitje 
Na de repetitie tot 2 uur stapten we allemaal op de 
fiets, met uitzondering van Marga, zij ging per auto 
als bezemwagen. 
De fietstocht bracht ons naar Zwaagdjik. Het 
eindpunt was het Hof van Bohemien, een 
restaurant met Dagbesteding. Hier werken en 
wonen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
In dit restaurant zouden we gaan genieten van een 
Afternoon High Tea. 
De afspraak was half 3, helaas was ons 
gezelschap nog niet compleet, we moesten lang 
wachten op 3 vrouwen vanwege E bike pech, 
gelukkig kwam alles goed en zaten we om 3 uur 
aan de thee. Aan tafel werd uitleg gegeven over de 
verschillende theesmaken en de lekkernijen die op 
houten standaards heel voorzichtig voor ons 
werden neergezet. We genoten van brownies, 
mousse met aardbei en scones al dan niet 

besmeerd met aardbeiengelei of honing en als 2e 
gang pompoengroentesoep en hartige taart. Er 
was van alles genoeg. 
Nadat we voldaan waren zongen we het lied 
Vreugde, vreugde louter vreugde om te bedanken 
en zochten we onze fietsen weer op om op tijd 
thuis te zijn. 
Het was voor ons allen een vreugdevolle middag. 

Nel Vlaar-Kroon  
Jaarmarkt Nibbixwoud 
Tijdens de jaarmarkt op 2 juli is de St. Cunerakerk 
weer open voor publiek. Bij goed weer is het weer 
mogelijk om te genieten van het uitzicht vanaf de 
omloop. Van binnen en buiten kunt u onze mooie 
kerk bezichtigen en er zullen vrijwilligers aanwezig 
zijn om gedurende die dag bezoekers informatie te 
geven over onze St. Cunerakerk. Zet die dag 
alvast in uw agenda. 

 

 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

SchuldHulpMaatje 
Ben jij ons nieuwe maatje? 
Steeds meer mensen worstelen met hun financiën. 
Komen er zelf niet meer uit en krijgen schulden. Zij 
hebben iemand nodig die met hen meedenkt, 
praktische hulp geeft en aanmoedigt. Een maatje, 
dat niet begint met ‘eigen schuld, dikke bult, maar 
geduldig luistert als zij over hun zorgen spreken. 
Ben je een betrokken maatje? Meld je aan! 
Waarom Schuldhulpmaatje? 
Wie (dreigende) schulden heeft, komt er zelden op 
eigen kracht uit. Dan steek je toch een helpende 
hand uit? Ieder mens verdient een nieuwe kans. 
Wij noemen dat naastenliefde en baseren dat op 
Bijbelse waarden. Als dat je aanspreekt begrijp je 
onze visie. SchuldHulpMaatje biedt deskundige 
ondersteuning en begeleiding door vrijwilligers aan 
mensen met financiële problemen. Deze is 
ondersteunend aan de inbreng van 
beroepskrachten. 
Hoe helpt Schuldhulpmaatje? 
Een maatje helpt bij het op orde brengen van 
iemands geldzaken. En hoe dat op orde kan 
blijven! Belangrijk is dat een maatje persoonlijke 
aandacht schenkt en kan motiveren om vol te 
houden als het moeilijk is. Samen lukt ‘t, dat is ons 
uitgangspunt. En met succes. Overal in het land 
weten mensen na hulp van een maatje 
schuldenvrij te blijven.  
Schuldhulpmaatje. Iets voor jou? 

- Je bent de vertrouwenspersoon van iemand in 

een kwetsbare positie 

- Je voelt je betrokken bij onze doelgroep 

- Je bent bereid om structureel tijd beschikbaar 

te maken 

- Je wilt de driedaagse maatjestraining volgen 

en de jaarlijkse bijscholing met e-learning 

Dan zou jij ons nieuwe maatje kunnen zijn! Meld je 
aan voor een kennismakingsgesprek. Ben je meer 
thuis in een rol als bestuurslid of fondsenwerver? 
Ook dan kun je van grote waarde zijn bij 
Schuldhulpmaatje. Bij Schuldhulpmaatje sta je er 
niet alleen voor. Je maakt deel uit van een 
plaatselijk maatjesteam en de coördinator zorgt 
voor een persoonlijke begeleiding. Heb je 
interesse of wil je meer informatie neem dan 
contact op met Barbara Wiering, tel.nr. 06-
45921529. 

 
Westfriese Lourdes Vliegreis 2023 
Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2023 (21 t/m 26-
sep) zit vol. Belangstellenden die zich nu 
aanmelden, worden op de wachtlijst geplaatst en 
komen in aanmerking als deelnemers uitvallen. 
Wilt u in 2024 met ons mee en verzekerd zijn 
van deelname, meld u dan aan bij Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040. 

 
“Veel te laat heb ik jou lief gekregen…” 
Alex van Heusden preekt in de Westfriese 
Ekklesia 
De eerstvolgende viering van de Westfriese 
Ekklesia, is op zondag 4 juni 2023 om 11.00 uur. 
Het is tevens de laatste viering van dit seizoen. 
Het jaarthema voor het seizoen 2022 - 2023 van 
de Westfriese Ekklesia luidt: “Inspirerende 
liederen van Huub Oosterhuis als bron van 
bezieling”. In deze viering zal Alex van Heusden 
spreken over het Lied  “Veel te laat heb ik jou lief 
gekregen…)”. (www.westfrieseekklesia.nl) 

  

mailto:ham.vet@quicknet.nl
http://www.westfrieseekklesia.nl/
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Overige mededelingen 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / 
Nibbixwoud 
Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben 
die hulp of advies kunnen gebruiken 
die een hulpproject opzetten 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in 
nood 

• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds 
dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een 
bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt 
vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen 
ook de weg naar hulpinstanties. Zonder 
onderscheid te maken in geloof, huidskleur of 
nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 
Nibbixwoud: 
 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 
Crisis? Bent u het spoor even 
kwijt? Wilt u praten over uw 
problemen?  
Wij nemen binnen 24 uur 
contact met u op. 
Stichting Hulpverlening vanuit 
de West-Friese Kerken. Tel.: 
0229-271684 
 

Van de Redactie: 
Op het moment van schrijven is het vandaag een 
prachtige lentedag en kijk ik uit naar de komende 
week en hoop ik dat het mooie weer aanhoudt tot 
Kermis Wognum. Dan ziet alles er toch net even 
wat vriendelijker uit en krijg je zin om naar buiten 
te gaan. Echter, als ik dan het journaal volg dan 
word ik daar niet echt blij van en van de 
weersverwachting ook niet echt. Maar laten we het 
van de zonnige kant bekijken, we gaan vol geloof 
de nieuwe week tegemoet met daarna hopelijk nog 
een zonnig voorjaar en in de geest van Pinksteren  
moet dat zeker lukken!                

 

VERSCHIJNING 2023 AANLEVEREN 
Donderdag 13 juli  Vrijdag   7 juli  
Donderdag 28 september   Vrijdag 22 september 
Donderdag   8 (of 15) dec.  Vrijdag   2 (of 9) dec. 

 
Redactie: 
Jolanda Velt            Postgalei 18    573357 

Coby Schouten         Woudhoek 8    573081 

Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 

 

 
 

Het volgende nummer van het Parochieblad 
verschijnt rond donderdag 13 juli 2023 
Kopij inleveren vóór vrijdag 7 juli 
(parochieblad123@gmail.com) 

 
Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  

 

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. 

Let op de inleverdatum. 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

Bezoek eens de website van onze parochie: 
http://www.rkemmausparochie.nl 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit.  
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

 
 
 
 
  

 

mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
mailto:cuneranieuws@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging  

 
Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’  
Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht 
geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.  
 
Pastores-team  
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een 
pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste 
basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze 
Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: 
pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
 
Pastor Anne-Marie van Straaten:  Pastoraalwerkster, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-

werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel 
werkgroepen regio De Waterkant. 

Pastoor Bert Glorie:  priester, pastoor in-solidum, vicevoorzitter van het kerkbestuur de 
Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, 
sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio. 

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque:  priester, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de 
Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste 
aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum), De 
Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en 
pastorale zorg door de hele regio. 

 
Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 06-87375420, 
email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
 
Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque  voorzitter 
Pastoor Bert Glorie                vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer                 secretaris - penningmeester ad interim 
 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  
 
Emmaüs parochieraad  
Bertus Schilder: voorzitter 
Tony Slaman: secretaris  
Juul Kampstra: penningmeester 
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud  
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Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688 
 
Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, 
Doopgroep, Vormselgroep, 1ste Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, 
Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed. 
Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, 
Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosters, 
Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Kerkbalans, Kosters, Tuingroep/kerkhofbeheer, 
Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, 
Kerststalgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van taakgroepen: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, 
Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosters. 
Werkgroep Communicatie 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen van beide locaties:  
Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, 
Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR. 
Algemeen:  
PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum        Begrafenisvereniging “Laatste Eer” 
               Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 
               J.J.M. Overboom 0229-573954 
               Info: www.laatsteeerwognum.nl 
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 

               Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 

               Monique Bankras en Lian Kroon  

Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
               Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout. 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 

Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. 
Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven 
aan een van de secretariaten. 
Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea 
graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 
Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 
 

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
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Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl.                                              
Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de 
brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.                                                                                                                               
Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij 
de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.                                                                                                                                                                 
Een misintentie kost € 10,-. 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 
Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 
 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum        NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
 

Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  
  Naam / voornaam      __________________________________________ 
  Adres                __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

 

Secretariaten 

Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum      secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Laat je kennen!  Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  

             (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door. 
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . .M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . .. . . .   M/V 
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