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Weer tot leven komen  
Als het voorjaar doorbreekt, krijgen veel mensen lentekriebels, hun handen beginnen te jeuken om aan de 
slag te gaan. Als het een mooie lentedag is dan zie je velen bezig in hun tuin, en de boeren zijn al volop aan 
het werk op het veld, en zeker vroeger was het de tijd voor de grote schoonmaak. Na de doodse winter wordt 
het tijd om weer in beweging te komen, de natuur en de mensen ontwaken uit het winterslaap. 
Pasen is ook een lentefeest, niet alleen omdat het in de lente valt, maar veel meer nog om zijn diepste 
betekenis: nieuw leven voor Jezus na zijn dood op Goede Vrijdag, nieuw leven ook voor iedereen die in Hem 
geloven. Vroeger was daarom de paaswake het moment bij uitstek dat door het doopsel mensen opgenomen 
werden in de geloofsgemeenschap. Dat betekende: een nieuw leven beginnen.  Jezus' dood leek het einde 
van alles waar hij voor stond, maar juist zoals in de lente de schijnbaar dode natuur weer tot leven komt, zo 
komt Jezus ook weer tot leven in mensen die in hem geloven. In de natuur gaat dat "weer tot leven komen" 
bijna automatisch: de mens hoeft er niets aan te doen dat bomen en struiken weer groen worden. Dat gebeurt 
door de groeikracht die de natuur in zich draagt. Anderzijds spitten en ploegen, zaaien en schoffelen zijn heel 
belangrijke activiteiten juist ook in het voorjaar, want een deel van de natuur wil toch een handje geholpen 
worden. 
Dat "weer tot leven komen" van Jezus gebeurde op dat eerste paasfeest 20 eeuwen geleden maar het 
gebeurt ook in dit jaar 2023. Na Goede Vrijdag zaten zijn leerlingen moedeloos bij elkaar, ze waren bedroefd, 
teleurgesteld en apathisch en ze worstelden met de vraag of alles wat zij samen beleefd hadden zinloos was 
geweest. Maar al pratend met elkaar begint het langzaam maar zeker bij hen te dagen dat hun Jezus is niet 
in een graf op te sluiten is, dat zijn dood niet het einde van alles is maar dat Hij weer in leven is! Zij hebben 
Hem gezien en Hem aangeraakt! Dat geldt voor zijn leerlingen van toen, maar dat geldt nog steeds voor ons 
allen, wij mogen Hem in leven zien en aanraken, ook vandaag! 
Pasen zou het feest van de paaskriebels moeten zijn van jeukende handen om aan het werk te gaan! Vroeger 
was Pasen ook de tijd voor een grote geestelijke schoonmaak en dan denk ik aan de paasbiecht. En juist als 
de grote voorjaarsschoonmaak in de huizen is ook deze geestelijke schoonmaak helaas in onbruik geraakt. 
Misschien kunt je wat vraagtekens zetten bij de zin en de waarde ervan, maar het had wel iets van schoon 
schip maken en opnieuw beginnen, en juist dat laatste is wezenlijk aan de viering van Pasen. 
Zoals de natuur ons haar mooie frisse voorjaarskleuren laat zien, zo zouden wij als gelovige christenen nieuw 
vuur en nieuw licht zijn, om ons leven en samenleven warme kleuren te geven. Moge zo ons Pasen zalig zijn, 
voor onszelf en onze omgeving. In Jezus mogen we weer tot leven komen! 

Zalig Pasen, 
Pastoor Alvaro 

 
In memoriam  
Jo Lammerse         *  18 augustus 1927   -  † 14 november 2022 
“Mevrouw Jo Lammerse”, heette zij officieel. Voor ons was zij gewoon “Jo” of “Tante Jo”. Ze werd geboren in 
Bennebroek op 18 augustus 1927. Ze had twee oudere broers en 2 oudere zussen. “Ik was een nakomertje”, 
zei ze. Ze was er een beetje trots op: “Ik heb van jongs af aan geleerd voor mezelf op te komen”. Ze volgde 
een opleiding lerares in huishoudelijke vaardigheden, wat haar later goed van pas kwam. Ze vertrok op 30-
jarige leeftijd naar Papoea Nieuw-Guinea om daar ontwikkelingswerk te doen. Ze werkte er 7 jaren lang met 
groot plezier. Ze kon er later heerlijk over vertellen. Ze gebruikte nog vaak woorden die ze daar geleerd had. 
Na 7 jaar Nieuw-Guinea was ze terug in Nederland, en zette ze de volgende stap in haar leven: ze ging 
ontwikkelingswerk doen in Tanzania. Dat beviel haar minder goed. Na 3 jaar kwam ze terug, en zocht ze een 
nieuwe uitdaging. Die vond ze bij Mill Hill. De Mill Hiller Gerrit van den Arend was op vakantie in Nederland 
en bereidde zich voor om in Kongo een centrum te beginnen voor bijscholing van catechisten. Hij wilde bij 
die vorming ook graag de vrouwen van de catechisten betrekken, en daar paste Jo precies in. Samen gingen 
ze in 1969 naar Kongo en openden ze in 1970 een catechistencentrum in Mampoko, in het bisdom 
Basankusu; 16 jaar lang hebben ze daar jaarlijks vorming gegeven aan 20 gezinnen. Jo gaf de vrouwen les 
in lezen en schrijven, in koken, naaien en hygiëne, ze gaf zelfs zangles. Ze zorgde ook voor hun kinderen. 
Met behulp van twee Congolese vrouwen startte ze voor hen een kleuterschool. Jo genoot van haar werk en 
zette zich er 100 procent voor in. Toen Gerrit later begon met schapen als onderdeel van de vorming, voelde 
Jo zich daar ook bij thuis. Ze genoot van de schapen. Als er een lammetje zwak was, bracht ze het groot met 
de fles. 
In 1986 besloot de Congolese bisschop, Monseigneur Matondo, het centrum te sluiten. Hij vond dat het beter 
was om de reeds gevormde catechisten verder te begeleiden in hun eigen omgeving. Jo haar taak kwam 
hiermee ten einde en in 1988 keerde ze terug naar Nederland. Ze klopte aan bij pastoor Mars in Wognum, 
die blij was om haar als hulp een plek te geven in de pastorie. Na enkele jaren zocht ze haar eigen plek en 
kocht ze een huis in Wognum. Ze gaf het huis de naam: “Huize Nabiki”. Nabiki betekent: “Ik ben gered”. Als 
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de vrouwen in Kongo een kind hebben gebaard, en alles goed is afgelopen roepen ze vol blijdschap uit: 
“Nabiki! Zo blij was Jo ook met haar huis. Als je haar belde en ze de telefoon opnam, zei ze niet “Met Jo 
Lammerse”, maar plechtig: “Met Huize Nabiki!” Van haar huis in Wognum heeft ze 16 jaar mogen genieten, 
tot ze problemen kreeg met haar gezondheid. Ze vroeg of ze naar Missiehuis Vrijland mocht komen. Dat was 
in 2005: 17 jaar lang heeft Jo in Missiehuis Vrijland nog kunnen genieten van haar leven, tot ze op 95-jarige 
leeftijd overleed. Op de Mill Hill website stond dit jaar met Allerzielen een verhaal van een bejaarde dame die 
op sterven lag en die tegen de pastor zei: “Als ik in de kist lig, dan wil ik dat je een vork in mijn handen legt”. 
“Waarom?”, vroeg de pastor. “Wel, toen ik jong was zei mijn moeder altijd onder het eten: ‘Houd je vork bij 
je, want het beste moet nog komen’”. Moge het zo zijn dat voor Jo het beste nu ook voor haar gaat komen. 
We hoorden in het Evangelie Jezus zeggen: ”Al wat je gedaan hebt voor de geringsten der mijnen heb je 
voor Mij gedaan. Namens alle mensen voor wie Jo zo veel gedaan heeft, zeggen wij nu ook: Dank je voor 
alles, Jo! Moge ook voor jou nu het beste nog komen. 

Jaap en Tineke Meester 

 
Jan Ursem      * 13 september 1940  -   † 01 januari 2023 
(locatie: H. Hiëronymus)  
Mijn vader is een bouwer 
Een creatieve man 
Er is weinig in het leven 
Wat hij niet maken kan 
 
Hij bouwde een gezin 
Ook bouwde hij een huis 
Samen met mijn moeder 
Een veilig, warm thuis 
 
Hij bouwde een bedrijf 
Was dag en nacht in touw 
Met vader en 8 broers 
Vakmanschap, dat hoort bij jou 
 
Hij bouwde echt van alles, 
Teveel om te benoemen 
Tuinsets, units, huizen, 
En bakken voor de bloemen 
 
Hij bouwde aan het dorp 
In Wognum lag zijn hart 
Decors voor operette, 
Bij de fanfare en biljart 
 
Bestuurder bij de Rabo 
Bij oud prinsen de chauffeur  
Zat jaren bij de brandweer 
Het gaf je leven kleur 
 

Hij bouwde vele vriendschappen 
Genoot echt van het leven 
Stond altijd voor een ander klaar 
Dat heb jij meegegeven  
 
Hij hielp mij met bouwen 
Ik kon veel van je leren 
Wees loyaal, geef niet snel op,  
wat op je pad komt accepteren 
 
De laatste jaren kreeg helaas 
Je bouwwerk veel scheuren 
Het wankelde, viel langzaam om 
Ik kan het echt betreuren 
 
Zo bouwde hij in tachtig jaar 
Een prachtig leven op 
Wij bouwen voor hem verder 
Zijn stenen zijn nu op  
 
Jouw bouwsels 
Solide, doordacht, een tikkeltje apart 
Mijn lieve, belangstellende vader 
De bouwer in mijn hart 

De kinderen 
 
 
 
 

Simon Petrus Vleerlaag * 17 januari 1936   -  † 6 januari 2023   
(locatie: St. Cunera)  
Geboren en getogen Nibbikker. Hij groeide op in het gezin van Simon Vleerlaag en Marie Visje. Na de lagere 
school moest hij aan het werk. Aanvankelijk in de landbouw, maar al gauw ging hij mee naar de bouw met 
zijn broers, die metselaars waren. Op de kermis in Schermerhorn ontmoette hij Anneke en ze trouwden op 
17 dec 1964. Ze gingen wonen aan de Weidelaan in het huis, dat hij samen met zijn broers had gebouwd. 
De tweeling Mieke en Simon en Harrie werden er geboren. Vader Simon was een harde werker. Na een 
ongeval bij havenwerkzaamheden werd zijn rug ernstig beschadigd en kwam hij thuis te zitten. Maar Simon 
was handig en begon in zijn schuur met de verkoop van zelfgemaakte spullen of goederen, die hij opkocht 
en repareerde. Simon had vele hobby’s: met Anneke naar de rommelmarkt, fanatiek supporter van SEW 
hand- en voetbal, het draaien van muziek in de rust, cassettebandjes samenstellen, het bespelen van een 
Hawaï-gitaar, biljarten, zijn tuin en last but not least het bestuderen van documenten in archieven op zoek 
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naar zijn familiegeschiedenis. In 2012 overleed tot zijn grote verdriet zijn dochter en in het zelfde jaar ook zijn 
vrouw, zijn steun en toeverlaat. Daarna voelde hij zich vaak eenzaam. Maar hij kreeg veel hulp van zijn familie 
en lieve mensen uit de buurt. En hij vond steun in het idee dat Anneke naar hem omkeek. Hij geloofde dat 
de ziel van een mens terugkwam. Want “een boom lijkt af te sterven in de winter, maar in het voorjaar komen 
er nieuwe takken aan”. De laatste jaren nam zijn energie af en toen de kinderen zich zorgen gingen maken, 
hoe nu verder, overleed hij in de ochtend van 6 januari. 
Vader Simon, je hebt je best gedaan. Rust in vrede. 

 
Bets (Elisabeth Maria Theresia) Goedhart-Blank * 2 januari 1933 - † 23 januari 2023 
(locatie: St. Cunera)  
23 januari was de dag dat Bets Goedhart- Blank in het bijzijn van haar kinderen de eeuwige rust heeft 
gevonden. Op 2 januari 1933 maakte ze samen met haar zus Gittha het tiental van Jacobus Blank en Martha 
van der Gulik aan de Bangert in Blokker compleet. In haar jeugdjaren leerde ze Dirk Goedhart kennen en na 
hun trouwen in 1957 gingen ze wonen op de tuinderij op de Oosterwijzend. Het gezin mocht 3 zonen 
verwelkomen en er was ondanks al het werk altijd tijd voor een praatje net als bij de gelezen tekst van Martha 
en Maria. Zelfs de ziekte Non-Hodgkin werd overwonnen door een altijd positieve instelling en het vertrouwen 
in God. Vanaf 1997 stond ze als weduwe nog steeds haar “mannetje” en liet zich er niet onder krijgen. De 
tuinderij werd verkocht en op de Dreef ging ze haar tijd anders invullen. Er werd meegegaan met uitjes met 
de Zonnebloem of bijeenkomsten met de Katholieke Vrouwenbond en deze wist ze op waarde te schatten. 
Ze vond ook voldoening in het hobbycircuit. Boetseren, breien, haken, met kraaltjes aan de slag en 3D-
kaarten knippen. Die kaarten die ze ons altijd stuurde, zullen nu een mooie bron van herinnering vormen. 
In 2012 moest Bets haar geliefde dorp Nibbik verlaten om te verhuizen naar Sweelinckhof. Ze miste in het 
begin haar huisje met uitzicht op de kerk en de mensen uit het dorp en was blij dat ze merkte dat ze deze 
mensen ook regelmatig in haar nieuwe omgeving zag. Ook in Sweelinckhof was ze een graag gezien persoon 
bij de hobbyclub waar ze nog menig werkstukje heeft gemaakt. 2 januari heeft ze de respectabele leeftijd van 
90 jaar mogen bereiken en dit nog in kleine familiekring kunnen vieren. Wat heeft ze hier nog van genoten. 
Vrijdag 27 januari is ze voorgoed naar het dorp teruggekeerd. 
Na de mooie Latijnse mis die ze wilde hebben in haar geliefde kerk hebben haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen haar begeleid naar haar laatste rustplaats bij vader in de 
wetenschap dat ze een mooi leven heeft gehad zoals ze op een klein briefje had geschreven. 
Vanaf nu zijn vader en moeder weer eeuwig samen. Moeder dank voor wie je was. Rust zacht   

 
priester/missionaris Jaap de Boer  * Volendam, 21 oktober 1935  
(locatie: H. Hiëronymus)              † Recife (Brazilië) 03 maart 2023 
Voor de ouderen onder ons bekend als Kapelaan de Boer. Na zijn Priesterwijding op 27 mei 
1961, werd hij benoemd als kapelaan in Wognum. Hoewel hij maar kort in Wognum was geweest, tot 1962, 
heeft hij bij vele een goede herinnering achtergelaten. In die tijd was de kapelaan bij iedere vereniging de 
geestelijk adviseur en nauw betrokken bij het wel en wee van de Wognumse jeugd. Omdat ik in die tijd 
betrokken was bij de leiding van de Verkenners en ook van de jeugdbeweging heb ik zijn positieve inbreng 
ook erg ondervonden. Ook organiseerde hij met kermis een 2-daagse reis voor de jeugd, waar betrokkenen 
bij thuiskomst zeer enthousiast over waren. Iedereen in Wognum was erg tevreden met de nieuwe kapelaan, 
alleen hij zelf niet. Hij kon in het parochiewerk geen voldoening vinden, na zijn vertrek uit Wognum en een 
kortstondig verblijf op klein seminarie Hageveld stemde de Bisschop in met een uitzending naar Recife een 
plaats in noordoosten van Brazilië. Daar was hij op zijn plaats, werkend onder de armste van de bevolking. 
Altijd is hij contact blijven houden met Wognum, en als hij over was (om de 5 jaar) kwam hij bij vele families 
langs, en je kon hem natuurlijk altijd helpen met geld voor zijn projecten. 
Naast het parochiewerk in Recife waren zijn prioriteiten: 

1. zorg voor meisjes die in de jeugd prostitutie terecht kwamen.  
2. Zorg voor kinderen die lijm snoven, dat was daar ook een groot probleem. 
3. Zorg voor lichamelijke en geestelijke gehandicapte kinderen die zorg was daar erbarmelijk. 

Wat hij daar zo al deed heb ik met Nel zelf mogen ervaren toen wij in 1980 een paar weken bij hem op bezoek 
zijn geweest. Na zijn emeritaat koos hij ervoor om in Brazilië te blijven zoals hij zelf vertelde, ik pas niet meer 
in Nederland. Zijn familie heeft er alles aan gedaan om hem de laatste jaren van zijn leven terug te brengen 
naar Volendam, maar hij koos ervoor in Brazilië te sterven en om ook daar begraven te worden. 
Een goed mens is gestorven die zichzelf wegcijferde voor de arme medemens, maar daar ook zelf heel veel 
voldoening aan beleefde. Dat hij ruste in vrede. 

Theo en Nel Ursem 
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Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, 
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk  
 
 

Locatie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor 

Wognum Za 25 maart 10.30 uur Sweelinckhof Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Za 25 maart 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro samenzang   

Wognum Zo 26 maart 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Di 28 maart 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 30 maart 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro  

Wognum Za 1 april 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie  Álvaro  

Nibbixwoud Za 1 april 19:00 uur St. Cunera Eucharistie 

Palmpasen – Palmzondag 

Álvaro  Mannenkoor 

Wognum Zo 2 april 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie 

Palmpasen – Palmzondag 

Familiezondag 

Na afloop is er koffie-thee. 

Álvaro  

Nibbixwoud Di 4 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 6 april 11.00 uur H. Hiëronymus Witte Donderdag 

Hiëronymusschool 

H. van Engen  

Nibbixwoud Do 6 april 19.30 uur St. Cunera Eucharistie  

Witte Donderdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro 

 

Jubilatekoor 

Wognum Vr 7 april 15.00 uur H. Hiëronymus Goede Vrijdag Kruisweg H. van Engen  

Nibbixwoud Vr 7 april 15.00 uur St. Cunera Goede Vrijdag Kruisweg Álvaro Mannenkoor 

Nibbixwoud Vr 7 april 19.30 uur St. Cunera Gebedsviering Goede Vrijdag  Álvaro Mannenkoor 

Wognum Za 8 april 10.30 uur Sweelinckhof Woord- en Gebed Paaszaterdag 

Oecumenische viering 

Álvaro  

I. Broekhuizen 

 

Nibbixwoud Za 8 april 12:00 uur St. Cunera Zegening Paasontbijt 

Paaszaterdag 

Álvaro  

Nibbixwoud Za 8 april 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Paaszaterdag Álvaro Jubilatekoor 

Wognum Za 8 april 21.00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie 

Paaszaterdag 

H. van Engen Sylvidakoor 

Wognum Zo 9 april 10:00 uur H. Hiëronymus 

 

Eucharistie 1e Paasdag  

Gezamenlijke viering  

Álvaro 

 

Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Ma 10 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie 2e Paasdag 

Gezamenlijke viering 

Álvaro 

 

Mannenkoor 

Nibbixwoud Di 11 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 13 april 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Vr 14 april  H. Hiëronymus Triduüm N. Knol  

Wognum Za 15 april  H. Hiëronymus Triduüm   

Wognum Za 15 april 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie H. van Engen Jubilatekoor 

Nibbixwoud Zo 16 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie H. van Engen Cunerakoor 

Nibbixwoud Zo 16 april 12:30 uur St. Cunera Eucharistie  

1e Communie 

Álvaro 

A.-M. van Straaten 

 

Nibbixwoud Di 18 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Wognum Do 20 april 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro   

Wognum Za 22 april 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie  Álvaro  

Wognum Za 22 april 19:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Álvaro samenzang 

Nibbixwoud Zo 23 april 10:00 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro samenzang 

Nibbixwoud Di 25 april 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  
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Wognum Za 29 april 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie M. Kremer  

Wognum Za 29 april 19:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie M. Kremer Parochieel 

Gemengd Koor 

Nibbixwoud Zo 30 april 10:00 uur St. Cunera Woord- en communie M. Kremer Mannenkoor 

Nibbixwoud Di 2 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 3 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 4 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Do 4 mei 19:00 uur H. Hiëronymus Dodenherdenking Oecumenische 

werkgroep 

 

Nibbixwoud Do 4 mei 19:00 uur St. Cunera Dodenherdenking P. Ettes Cunerakoor 

Wognum Za 6 mei 10:30 uur Sweelinckhof Eucharistie  Álvaro  

Nibbixwoud Za 6 mei 19:00 uur St. Cunera Eucharistie Mariaviering Álvaro  Jubilatekoor 

Wognum Zo 7 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Eucharistie Mariaviering 

Familiezondag 

Álvaro 

 

 

Nibbixwoud Di 9 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 10 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Wognum Do 11 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

Wognum Za 13 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie T. Slaman  

Nibbixwoud Za 13 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie Moederdag T. Slaman Cunerakoor 

Wognum Zo 14 mei 10:00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie Moederdag T. Slaman Sylvidakoor 

Nibbixwoud Di 16 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 17 mei 19:00 uur St. Cunera Rozenkransbidden   

Nibbixwoud Do 18 mei 10.00 uur St. Cunera Eucharistie Hemelvaartsdag  

Gezamenlijke viering 

Álvaro 

 

Parochieel 

Gemengd Koor 

Wognum Za 20 mei 10:30 uur Sweelinckhof Woord- en communie  T. Breeuwsma  

Nibbixwoud Za 20 mei 19:00 uur St. Cunera Woord- en communie T. Breeuwsma Mannenkoor 

Wognum Zo 21 mei 10.00 uur H. Hiëronymus Woord- en communie T. Breeuwsma Tight Formation 

Nibbixwoud Di 23 mei 09:30 uur St. Cunera Eucharistie Álvaro  

Nibbixwoud Wo 24 mei 19:00 uur St. Cunera Maria-viering KVG  Cunerakoor 

Wognum Do 25 mei 09:30 uur H. Hiëronymus Eucharistie Alvaro  

 
Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:  
https://rkemmausparochie.nl/livestream/ of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl 
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op 
livestream gemist. 

Misintenties: Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering 
is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen! 
 

Misintenties H.Hiëronymus:  
Zaterdag 25 maart, Sweelinckhof en zondag 26 
maart, kerk: 
Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun 
gezin; Annet Langedijk, Gre Overboom en 
overleden familie; Klaas Weel; Riet Blauw-
Zandvliet;  
 
Zaterdag 1 april, Sweelinckhof en zondag 2 
april, Familiezondag kerk: 
Simon en Gré Bijman-Sjerps; Sjaak, Dick, Marian 
en Siem; Cock en Willy Salman-Laan; Piet 
Schoenmaker; Voor levende en overleden leden 
tuingroen “Bladgroen”;  
 
 

Zaterdag 8 april, Sweelinckhof en Paaswake 8 
april en Pasen zondag 9 april, kerk: 
Piet en Frida Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans en 
Petra en zegen over de gezinnen; Lizet Groot-
Zuiker;  Overleden familie Bleeker-Ootes; Jan en 
Trees Ootes;  en levende en overleden 
familieleden; Arie en Truus Laan-van Westen en 
|Kees; Adrie Smit; Corné Stam; Gre Overboom en 
overleden familie; Jaap Ursem en Marco, Piet en 
Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; 
Kees, Siem en Renee Besseling; Riet van Straalen 
-Komen, Hans van Oosten Jan Koeleman; 
Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en 
Margreet Ursem; Jos Ursem; overleden ouders 
Groen-Jong; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Wim 

https://rkemmausparochie.nl/livestream/
http://www.rkemmausparochie.nl/
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en Tiny Huibers-Komen; Cees en Corry van 
Diepen-Houtman en Peter; 
 
Vrijdag 14 april, Triduüm: 
Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun 
gezin; Arie Wiering; 
 
Zaterdag 15 april, Triduüm: 
Riet van Stralen-Komen; 
 
Zaterdag 15 april: 
Piet en Frida Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Arie en Corrie Loos en overleden familie; 
Cock en Willy Salman-Laan; Tiny Ursem-
Schouten; Antoon en Riet Schipper-Wever;  
 
Zaterdag 22 april, Sweelinckhof en kerk:  
Marian Bijman-Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en 
zegen over hun gezin; Arie Wiering;  
 
Zaterdag 29 april, Sweelinckhof en kerk: 
Annet Langedijk; Piet Schoenmaker en overleden 
familie; Jaap Ursem en Marco; Piet en Vera 
Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin;  
 

Zaterdag 6 mei, Sweelinckhof en zondag 7 mei, 
kerk   Familiezondag: 
Adrie Smit Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, 
Dick, Marian en Siem; Jaap en Trien Koppes-
Gieling en zegen over hun gezin; Jacques Hetsen; 
Klaas Weel; Riet Blauw-Zandvliet; 
 
Zaterdag 13 mei, Sweelinckhof en zondag 14 
mei, Moederdag: 
Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun 
gezin; Wim en Trien Groot- van Diepen en zegen 
over hun gezin; Jan en Trees Ootes en levende en 
overleden familieleden; Tiny Ursem-Schouten; 
Arie Wiering; Klaas Weel; Jos ursem; Gerard en 
Margreet Ursem; Nicolaas Ursem en Catharina 
Ursem-Groot; Truus Laan -van Westen; Riet van 
Straalen-Komen;   
                                                                                                                                                          
Zaterdag 20 mei Sweelinckhof en zondag 21 
mei kerk: 
Adrie Hoogewerf; Klaas Weel; Cees en Corry van 
Diepen-Houtman en Peter; Adrie Smit; 

 

 
Misintenties St. Cunera: 
Zaterdag 25 maart: 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Pe 
Goedhart; Hans en Rob Hulst; Agatha en Ferry 
Vleerlaag en Jozef Karsten; Hans Vriend en zegen 
over de familie Vriend-Jong; 
In het bijzonder bidden wij voor Gerard Verbeek. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 1 april: 
Piet Bos; Mart Peerdeman-Rood en zoon Ron 
Peerdeman; Kees Kroon en overleden familie; Nic. 
Weel en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob en 
zegen over de gezinnen; Ab Moras, Wil en Sandra; 
Nico Kok; Jan Appelman; 
 
Donderdag 6 april (Witte Donderdag): 
Piet Schoenmaker; 
 
Zondag 9 april (Pasen): 
Ben Loos, Corry Loos van Ammers en Karin Loos 
en familie; Theo en overleden familie Neefjes; 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn Piet en 
Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Jan en Rika 
Appelman-Knol; Jaap en Grada Wenker-Pronk; 
Cees Karels; Kees Knol en overleden familie Knol-
van Straalen;  Arie Koopman; Johannes Koopman 
en; overleden familie Koopman-Stolwijk; George 
van der Laan; Cor en Mart Koppes-Kuip; Johannes 
en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; 
Kees Kroon en overleden familie; Riet Smit-Mes; 

Cor Hoogland; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, 
Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om zegen over 
de gezinnen; Nicoline, Opa en Oma Buis. Het is 
vandaag 25 jaar geleden dat we van haar afscheid 
hebben moeten nemen; Ab Moras, Wil en Sandra; 
Joop en Alie van Zelm; Bert en Greet Schouten-de 
Haan; 
 
Zondag 16 april: 
Overleden familie Schoenmaker; Cor Ligthart; 
Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Familie op 
den Kelder-Rinkel; Hans Vriend en kleinzoon Rob; 
Pierre en Ria Vriend-Braas; 
In het bijzonder bidden wij voor Frans Muller en 
Hans Vriend. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van hen afscheid hebben moeten 
nemen.  
 
Zondag 23 april: 
Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Nic en 
Lies Commandeur-Machtel; Pe Goedhart; 
Jacobus Vlaar, Maria Snip hun overleden kinderen 
en kleinkinderen en zegen over de gezinnen; Bert 
en Greet Schouten-de Haan 
In het bijzonder bidden wij voor Arie Koopman. 
Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van 
hem afscheid hebben moeten nemen.  
 
Zondag 30 april: 
Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Kees 
Kroon en overleden familie; Piet Laan, Antonia 
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Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om 
zegen over de gezinnen; Truus Nan-Dudink; Nic. 
Weel en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob en 
zegen over de gezinnen; Uit dankbaarheid en 
overleden familieleden; 
In het bijzonder bidden wij voor Truus Nan-Dudink 
en Gerda op den Kelder-Kolkman. Rond deze tijd 
is het een jaar geleden dat we van hen afscheid 
hebben moeten nemen.  
 
Zaterdag 6 mei: 
Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Jaap van 
Diepen en zegen over zijn gezin; Cor Ligthart; 
Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-
Smit; Piet Schoenmaker; Hans en Rob Hulst; 
 
 
 
 

Zaterdag 13 mei (Moederdag): 
Overleden familie Schoenmaker; Truus Nan-
Dudink; Aad Karsten; Piet en Vera Knol-Groot; 
Pierre en Ria Vriend-Braas; Bert en Greet 
Schouten-de Haan 
In het bijzonder bidden wij voor Lia Huisman en 
Arie Beerepoot. Rond deze tijd is het een jaar 
geleden dat we van hen afscheid hebben moeten 
nemen.  
 
Donderdag 18 mei (Hemelvaart): 
Cor Hoogland; Bert en Greet Schouten-de Haan; 
 
Zaterdag 20 mei: 
Nic en Tiny Conijn-Pronk; Kees Kroon en 
overleden familie; Johannes Koopman en 
overleden familie Koopman-Stolwijk; Jan en Ciel 
Appelman; Jaap Huisman en overleden familie; 
Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten. 

 

Onze gebeden worden gevraagd voor: 
Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Truus Jager-Schilder, Jos op den Kelder, Pe Poland, 
Joop Zuiker, oud kapelaan Jaap de Boer en Ans Ursem-van der Wee, Tine Rinkel-Leek (locatie H. 
Hiëronymus) en Bets Goedhart-Blank (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede 
van de almachtige en barmhartige God. 
 

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen 
iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten. 

 
Doopvoorbereiding 
Wognum 
Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939 
Nibbixwoud 
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. 
Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 
571736.  
 
Kerkwerksters Wognum 
Groep 4    29 maart   13.00 uur 
Groep 5      4 april      19.00 uur 
Groep 6    11 april       09.00 uur 
Groep 1     20 april      09.00 uur 
Groep 2    26 april     13.00 uur 
Groep 3      2 mei      09.00 uur 
Groep 4    10 mei     13.00 uur 

 
Agenda Hieronymuskerk  
Zondag 2 april        Familiezondag 
Donderdag 6 april     Witte Donderdag-viering Hiëronymusschool 
Vrijdag 14 april       Triduüm 
Zaterdag 15 april      Triduüm 
Zondag16 april        Middagconcert West-Fries Mannenkoor e.a. 
Maandag 17 april     PCI en Zorginstellingen 
Woensdag 26 april    Voorzitters Regio Waterkant 
Donderdag 4 mei      Viering Dodenherdenking Gemeentehuis 
Zondag 7 mei         Familiezondag 
Maandag 15 mei      Parochieraad 
Maandag 22 mei      Locatieoverleg Hiëronymus 
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Agenda Nibbixwoud 
Donderdag 30 maart 09:30 uur overleg speurtocht dorpsveiling 
Zaterdag 1 april  palmpasenstokken maken 
Zondag 16 april 12:30 uur 1e Communie 
Woensdag 19 april 09:00 uur koperpoetsers 
Donderdag 11 mei 19.30 uur coördinatie Cunera 
Vrijdag 12 mei   aanleveren kopij ‘de Verbinding’ 
Zaterdag 13 mei 14:00 uur speurtocht dorpsveiling 
Woensdag 17 mei 09:00 uur koperpoetsers 
Maandag 22 mei 19:30 uur liturgisch overleg 

 
Van de penningmeester 

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaus.   

Werkelijke cijfers 2022,2021,2020,2019 en 2018 (Cijfers X 1.000 euro)  

  2022 2021 2020 2019 2018  
OPBRENGSTEN       

Kerkbijdragen   56   60    54   43   55  
Collecten   24   12    16   33   32  
Uitvaarten   20   20    35   27   19  
Begraafplaats   16   23    18   13   12  
Antenneopbrengsten   22   20    20   20   20  
Verhuur woning Z.     7     7     7     7    7  
Overige opbrengsten      9     8     8     8    5  
Totaal  154 150 158 151 150  
 
UITGAVEN       

Parochieel team    35   26   29   84   97  
Bijdrage Bisdom    24   24   27    
Huisvesting W.    10   23   21   19     9  
Huisvesting N.    43   32   40   30   14  
Huisvesting Z.     1     1      1     1     1  
Kosten diensten   15   13   15   23   31  
Kosten bestuur     1     0     0     1     2  
Kosten huishouding     5     4     8     5     2  
Overige kosten   18   18   18   20   37  
Totaal  152 141 159 183 193  
 
Winstsaldo     2     9     

Verliessaldo        1   32   43  
        

Uit bovenstaande blijkt onder andere:    

De collecten zijn toegenomen, minder uitval door corona. De kosten zijn gestegen door hogere 
kosten pastoraal team en door hogere onderhouds-/huisvestingskosten  in Nibbixwoud.       

Heeft u nog niet uw jaarlijkse bijdrage betaald, gelieve dit over te maken op 1 van de 3 
bankrekeningen, genoemd aan de achterzijde van De Verbinding. Indien u dit al gedaan heeft, 
hartelijk dank voor uw bijdrage. Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de werkzaamheden, 
die zij pro-deo gedaan hebben.    

Namens de Emmausparochie, Juul Kampstra penningmeester 

 
Mededelingen voor alle locaties 

De familiezondagen in dekenaat Hoorn 
komen eraan! 
Jij bent er toch ook bij? 
Het is bijna zover! Vanaf 5 februari heten we jou, 
hoe jong of oud je bent, welkom op de 
familiezondag vanuit dekenaat Hoorn. De 
familiezondag is er vóór iedereen ván iedereen. 

Dus ook mensen die al lang niet meer de kerk 
hebben bezocht. Met de familiezondag willen we 
iedereen welkom heten. Om samen op een 
toegankelijke manier te groeien in geloof en liefde.  
Voor iedereen 
Heb je kleine kinderen, ben je alleenstaand, jong 
of juist op leeftijd? Iedereen mag er zijn. We willen 
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bouwen aan een kerkgemeenschap waarin 
iedereen zich thuis kan voelen. Er is tijdens de 
familiedag opvang voor de allerkleinsten en voor 
verschillende leeftijden een programma op maat.  
Je bent welkom 
We hopen samen met jou op iedere 1e zondag van 
de maand van 10:00 tot 13:00 uur, in de 
Hieronymuskerk in Wognum de familiezondag te 
beleven. Deken Marcantognini, pastoor Álvaro en 
vrijwilligers vanuit het hele dekenaat nodigen je uit. 
Wat kun je verwachten? 
Tijdens de familiezondag is er volop ruimte voor 
ontmoeting. We vieren met elkaar de Heilige Mis. 
Er is een programma waarin je samen het geloof 
kunt verdiepen. Afsluitend kun je met jong en oud 
kletsen tijdens een maaltijd.  
Ben jij erbij? 
Wil je op de hoogte gehouden worden over de 
familiezondagen en geen uitnodiging missen? 
Stuur dan een mailtje naar info@familiezondagen-
wf.nl. Ook als je het leuk vindt om mee te denken 
over het programma of te helpen op één van deze 
feestelijke zondagen ben je van harte welkom! 
Laat het ons weten.  
 

Palmpasenstokken  
maken 
Beste jongens en meisjes, 
Wij gaan weer 
palmpasenstokken maken en 
vinden het leuk als jij ook 
meedoet! 
Zaterdag 1 april, ochtend of 
middag (geef je voorkeur door) 

Tijdens de gezinsviering op zondagmorgen 2 
april van 10.00 uur in de Hieronymuskerk te 
Wognum zullen jullie dan met de stok kunnen 
lopen door de kerk. De gezin/familieviering zal in 
het teken staan van Palmpasen. 
Weet je al voor wie je hem gaat maken?  Het is 
heel leuk om hem te brengen naar iemand die je 
goed kent. Misschien ken je iemand die ziek, 
bejaard of verdrietig is en deze verrassing goed 
kan gebruiken. Geef je dus zo snel mogelijk op 
zodat we weten hoeveel stokken we moeten 
klaarmaken. Ook je zusje of broertje mag natuurlijk 
ook een stok maken. 
Mocht je nog een palmpasenstok hebben, wil je die 
dan meenemen! Uiterlijk   26 maart willen we je 
opgave binnen hebben i.v.m. de inkopen! 

Opgave bij Monie Vertelman 
monievertelman@gmail.com en 0229-573471  

 

 
 
 
 

Palmpasen op 2 april in Wognum – 
Familiezondag 
Het is bijna Pasen. De week voor Pasen – op 
Palmzondag 2 april - vieren we dat Jezus naar ons 
komt. De Familiezondag op 2 april is een 
feestelijke editie. Palmpasen is een feest dat we 
graag met velen vieren. Ook u bent van harte 
uitgenodigd. De Familiezondagen vinden plaats in 
de Hiëronymuskerk te Wognum (Kerkweg 1).  
Op 2 april begint de viering van Palmpasen echter 
om 10.00 uur op het plein voor de Albert Heijn in 
Wognum (Kerkstraat 15). Na zegening van 
palmtakken en de versierde palmpaasstokken 
gaan we begeleid door de fanfare in een feestelijke 
optocht naar de Hieronymuskerk in Wognum. U 
bent hierbij van harte welkom, maar kunt ook rond 
10.00 uur in de Hieronymuskerk ontvangen 
worden. Daar vervolgen we na de optocht met de 
eucharistieviering. Aansluitend is er volop ruimte 
voor ontmoeting tijdens de koffie, het werken in 
groepen en de lunch. 
Tijdens de Familiezondagen kunnen mensen van 
alle leeftijden, ook degenen die de kerk al lang niet 
meer bezocht hebben, op een toegankelijke 
manier groeien in geloof en liefde. Iedereen is 
welkom; alleen, samen met (kleine) kinderen, jong 
of juist op leeftijd. Er is voor verschillende leeftijden 
een passend programma. Ik vier graag samen met 
u het feest van Palmpasen op zondag 2 april in 
Wognum! 

Met vriendelijk groeten, 
Namens de werkgroep Familiezondag, 

Pastoor Álvaro 

 
Triduüm (Ontmoetingsdagen) in de RK 
Kerk Wognum GAAT DEFINITIEF DOOR 
Vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2023 
De traditie dat het Triduüm in de week na Pasen 
gehouden wordt in de RK Kerk van Wognum gaat 
dit jaar definitief door. In verband met Corona 
hebben we dit al 3 jaar over moeten slaan. Voor de 
gasten en vrijwilligers is dit altijd een mooie 
belevenis. Omdat het ernaar uitziet dat er aardig 
belangstelling is, gaan we het 49ste Triduüm weer 
organiseren. 
Vaak wordt de vraag gesteld wat het Triduüm is, 
daarom een korte uitleg:  
Onze gasten komen uit het vroegere Dekenaat 
Wervershoof, de parochies Wervershoof, 
Medemblik, Onderdijk, Andijk, Wognum, 
Nibbixwoud, Zwaagdijk-West, de Goorn, Obdam, 
Hensbroek, Spierdijk, de Weere, Spanbroek, 
Opmeer, Hoogwoud. De Wieringermeer is er later 
bij gekomen. 
Vroeger konden de mensen die ziek en bedlegerig 
waren naar de kerk voor een driedaagse 
kerkviering. Verzorging door vrijwilligers en 
verpleegkundig personeel. Zo is het Ziekentriduüm 

mailto:monievertelman@gmail.com
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ontstaan in Obdam en omdat de nieuwe kerk van 
Wognum hiervoor beter geschikt was, nu al voor 
de 49ste keer in Wognum. De afgelopen jaren is er 
veel veranderd. De nadruk ligt nu niet meer op 
zieke en oude mensen. Het Triduüm is voor 
iedereen. Eventjes ontsnappen aan het dagelijks 
gebeuren. In een gezellige en ontspannen sfeer 
elkaar te ontmoeten en te luisteren naar 
bemoedigende woorden van de voorganger met ’s 
middags genieten van een muzikaal programma.  
Iedereen wordt met liefde door vrijwilligers en 
verpleegkundigen verzorgd. Voorheen waren het 
drie dagen, maar nu teruggebracht naar twee 
dagen en de naam Ziekentriduüm is gewijzigd in 
Triduüm/Ontmoetingsdagen. Het woord 
Ziekentriduüm is zo’n traditie, zodat velen het toch 
blijven gebruiken. 
Het programma voor deze dagen: Op de eerste 
dag om 10 uur koffie en daarna een viering door 
Pastoor Nico Knol, voorheen van de parochie de 
Goorn/Waterkant en nu werkzaam in Amsterdam-
Noord, met zang van het Parochieel Koor van 
Wognum. Ook zijn de pastores uit de 
deelnemende parochies uitgenodigd. Vrijwilligers 
komen langs met soep en broodjes en de 
verpleegkundigen zorgen voor u. Er is ook tijd om 
met elkaar een praatje te maken en ’s middags een 
gezellig programma met optreden van het 
mannenkoor ”STUURLOOS” tot circa half 4.  
De tweede dag ook om 10 uur koffie met een 
viering en een concert van het Sylvidakoor uit 
Wognum met als afsluiting het Maria lof met 

bloemenhulde en kaarsen, met zang van het 
Mannenkoor uit Nibbixwoud tot ca half 3. Daarna 
gaan de gasten blij naar huis en zeggen vaak dat 
ze weer kracht hebben om door te gaan en mooie 
dagen hebben gehad, een beetje een Lourdes-
gevoel. 
Ook nog goed om te weten dat er in de kerk nieuwe 
ruime toiletten zijn, waaronder een invalidentoilet.  
Er zijn veel vrijwilligers en verpleegkundigen die 
helpen, het is echt een gebeurtenis die we niet 
graag willen missen en hopen dat we volgend jaar 
het 50-jarig bestaan kunnen vieren. 

Als u wilt komen of u weet iemand, kunt u 
bellen met Ineke Overboom-Haakman, 0229-

573954 of  het Comité 06-53403655 
 

Bericht voor de vrijwilligers van het 
Triduüm (Ontmoetingsdagen) 
Binnenkort worden de vrijwilligers gevraagd of zij 
weer willen helpen deze dagen. Wij weten wel dat 
er wat minder gasten komen dan voorgaande 
jaren, waarschijnlijk ook door de Corona 
Wij verzoeken de heren-vrijwilligers op de 
dinsdagavond na Pasen om 18.00 uur naar de kerk 
te komen en de dames-vrijwilligers om 19.00 uur 
om de stoelen in de kerk klaar te zetten en de 
ontmoetingsruimte klaar te maken, zodat we 
vrijdag 14 en zaterdag 15 april onze gasten kunnen 
ontvangen. 
We gaan ervoor om na de Corona weer mooie en 
gezellige dagen met elkaar te beleven. 

 
Locatie H. Hiëronymus

Verslag van de eerste Familiezondag in 
Westfriesland d.d. 7 februari 
Op zondag 7 februari werd om 10.00 uur de eerste 
Familiezondag Westfriesland gehouden in de 
Hieronymuskerk te Wognum. De voorbereidingen 
waren verzorgd door een Regionale werkgroep 
bestaan uit: Het gehele Pastoraal team van de 
Waterkant, Pastor Alvaro, Pastor Bert Glorie, 
Pastor Anne-Marie van Straten., en Thomas 
Botticher. Verder was er ondersteuning vanuit het 
Bisdom. Ook namen er verschillende de 
vrijwilligers deel: Mariska Kremer, Timo Braz, 
Rianne van Westen en Hans van Engen. Een 
enkele keer was er een vertegenwoordiger van 
een andere parochie uit West-Friesland. 
Het thema was God is Liefde. Het programma 
luidde: Om 10.00 uur de Eucharistie met 
samenzang, om 11.00 uur koffie /thee en 
limonade. Daarna gingen de meeste vaste 
kerkbezoekers naar huis. Er bleven in totaal 56 
mensen over die uiteengingen in 4 groepen voor 
Catechese over het Thema. Om 12.15 uur was er 
een gezamenlijke lunch. 

Het was een mooie viering met Pastor Alvaro als 
voorganger en een gelegenheidskoor om de 
samenzang op gang te helpen. Een mooi, verzorgd 
en praktisch boekje voor alle Familiezondagen 
werd gebruikt met een inlegvel voor deze zondag. 
In totaal waren er 123 bezoekers. Na de 
gezamenlijke koffie gingen de meeste vaste 
kerkgangers naar huis. Er bleven in totaal 56 
mensen over die uiteengingen in vier groepen: 
De groep ouderen (15 leden) o.l.v. Thomas 
Bottinger gingen in de Kapel. Het thema werd 
ingeleid met een film waarna er discussie was. De 
Volwassengroep (14 leden) werd begeleid door 
Pastor Alvaro en Timo, zij zaten in het linkerdeel 
van de Zijvleugel van de kerk en de 
Jongeren/kinderen boven de 8 jaar (12 kinderen) 
zaten in het rechterdeel van de Zijvleugel. Zij 
werden begeleid door Marleen en Jeroen. In de 
ontmoetingsruimte waren 12 kinderen o.l.v.  
Mariska Kremer en Rianne werd er een mooi 
verhaal over het thema voorgelezen, waarna de 
kinderen het mochten kleuren. Om 12.15 uur 
begon de gezamenlijke lunch. De vaste 
Gastvrouwengroep van de Hieronymus hadden 
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voor Koffie/thee en limonade gezorgd. De 
vertegenwoordiger van de Hieronymuskerk zorgde 
voor de lunch: op elke tafel stonden broodjes, 
beleg en melk. Men moest zelf de broodjes 
klaarmaken. Een aantal mensen hadden ook iets 
voor de lunch meegenomen: een appeltaart, 
diverse broodjes, eieren, sap en ontbijtkoek. 
Om 13.00 uur sloot Pastor Alvaro de eerste zeer 
geslaagde Familiezondag af met gebed. Het was 
een zeer inspirerende morgen geweest, met een 
geweldig mooie viering en goede gesprekken in de 
Catechese groepen. 
De overige familiezondagen zijn gepland op 2 april, 
7 mei, 4 juni en 2 juli. Iedereen is welkom!  Als u 
iets voor de lunch wil meebrengen is dat welkom. 

Hans van Engen 
 

Een andere kijk……………… 
Onder het thema “Een andere kijk” vierden we op 
zaterdagavond 18 februari een bijzondere 
Carnavalsviering in de Hieronymuskerk. Je vraagt 
je wel eens af, is het nog wel van deze tijd om op 
zaterdagavond in het Carnavalsweekend een 
viering te houden? Het antwoord hierop is: 
volmondig ja! Zoveel mensen in de kerk! Zoveel 
jongeren! Trudy Breeuwsma als voorganger had 
samen met het koor Legacy, mooie teksten en 
liedjes uitgezocht. De hele Carnavalsvereniging de 
Krotenkokers waren onder aanvoering van Prins 
Delicieux aanwezig en genoten net als de in grote 
getalen gekomen bezoekers (de kerk zat in de 
huidige opstelling vol!) van deze prachtige vrolijke, 
maar vooral ook inhoudelijk mooie viering! De 
Prins haalde in zijn speech de preek op de eerste 
Kerstdag van Pastor Alvaro aan, en gaf daarmee 
ook een andere kijk op samen kerk zijn. Onze 
parochiegemeenschap was ook vereerd met het 
ridderschap van Karin Rood! Zij kreeg voor haar 
vele werk in onze kerkgemeenschap (secretariaat, 
avondwake, kosterschap, uitvaarten, administratie 
kerkhof) in het Gemeentehuis door de Prins een 
penning met het Ridderschap aangeboden. Zeer 
verdiend. Ook was het bijzonder het koor Legacy 
weer in ons midden te hebben. Kortom: een mooie 
viering die zeker jaarlijks voor herhaling vatbaar is. 

Hans van Engen 
 

De Tuinploeg 
Na een winterstop gaat de tuinploeg van de 
Hieronymuskerk weer met frisse moet aan de slag. 
Er is veel snoeiwerk verricht en geruimd, daar waar 
nodig was. 28 maart is de eerste ploeg weer 
welkom om de resten van de winter (blad, takken 
enz) op te ruimen. Het gras kan weer worden 
gemaaid en op het kerkhof is ook het nodige 
opruimwerk te doen. Er hebben 6 mannen zich 
aangemeld om de ploeg te komen versterken. 

Welkom mannen!  
Het water is weer aangesloten op het kerkhof. Zo 
kunnen bezoekers/ nabestaande de graven weer 
schoonmaken en zo nodig de plantjes weer water 
geven. In de aanwezige HVC bakken kunt u het 
afval deponeren of mee naar huis nemen. 
Met elkaar hopen we zo alles netjes te houden. 

 
Collecteweek ZOA van 
27 maart t/m 1 april 
Sinds 1973 helpt ZOA 
mensen in gebieden waar 
zich een ramp of conflict 
heeft voorgedaan. Deze 

Christelijke organisatie biedt zowel noodhulp als 
hulp bij de wederopbouw en werkt daarin samen 
met de lokale bevolking. ZOA biedt hulp aan 
slachtoffers in vijftien landen in Afrika, Azië en het 
Midden-Oosten en biedt ook hulp aan 
vluchtelingen uit Oekraïne die daar in de regio 
gevlucht zijn. In Syrië verleent ZOA haar hulp, ook 
in Aleppo na de verwoestende aardbeving. Er 
waren beelden van te zien op de televisie.   
ZOA is gespecialiseerd in: 

• voedselzekerheid en het kunnen voorzien 
in eigen levensonderhoud 

• basisonderwijs 

• schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen 
en hygiëne 

Informatie: 
ZOA wil trouw blijven aan de vluchteling, van 
noodhulp tot en met wederopbouw. 
Uiteraard heeft ZOA het ANBI en het CBF-
keurmerk, wat inhoudt dat gecontroleerd is dat het 
geld op een verantwoorde manier besteed wordt.  
Uw hulp blijft nodig: 
ZOA kan haar goede werk alleen blijven verrichten 
als er voldoende financiële steun is. Deze 
landelijke collecte is heel belangrijk om zo de 
diverse projecten te kunnen financieren.  
Als we niet willen dat vluchtelingen wereldwijd 
moeten vluchten, is het nodig om ze in eigen 
omgeving te steunen! Dat doet ZOA!  
Mensen die door omstandigheden onder 
erbarmelijke omstandigheden moeten leven 
hebben ook recht op een enigszins menswaardig 
bestaan! ZOA zet zich daarvoor in en wij allen 
mogen dat steunen met een gift, zodat zij hun werk 
kunnen blijven doen.  
Mocht u willen helpen met collecteren, dan kunt u 
contact opnemen met: Trudy Breeuwsma, tel.nr. 
572678. Voor uitgebreide informatie kunt u de site 
bekijken: zoa.nl. ZOA kan zijn werk blijven doen 
dankzij financiële donaties. Mogen zij ook op uw 
steun rekenen? 

Trudy Breeuwsma 
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Locatie St. Cunera 

Het plein opnieuw betegeld 
Het plein naast de kerk heeft een flinke 
opknapbeurt gehad. 
In de loop der tijd kwamen er veel tegels los te 
liggen o.a. door de wortels van de bomen. Maar 
ook het onnodig autoverkeer op het plein was er 
debet aan. Hierdoor ontstonden er watergaten wat 
dus gevaarlijk werd voor de fietsers. Het 
stratenmakers bedrijf heeft alle tegels opgenomen, 
zoveel als mogelijk de wortels weggehaald en het 
plein opnieuw betegeld. Ook werd het straatwerk 
vanaf het trottoir tot aan de hoofdingang opnieuw 
bestraat zodat het water weer goed weg kan. 
Het is een pittige onderneming geweest en heeft 
natuurlijk ook de nodige euro’s gekost. 
Wij hopen dan ook dat we er weer een lange tijd 
van kunnen genieten, maar…. wij vragen dan wel 
om uw medewerking. Ga niet met uw auto het 
plein op als het niet noodzakelijk is. De tegels 
die in het plein liggen zijn niet gemaakt voor 
autoverkeer.  
Bent u slecht ter been dan kunt u natuurlijk met de 
auto naar de invalide ingang rijden maar anders, 
parkeer dan uw auto in de parkeervakken bij de 
weg. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
U zult ook wel gemerkt hebben dat de 
schijnwerpers ‘s avonds niet meer aanstaan. 
In samenwerking met enkele mannen van de 
tuinploeg is er langs het pad naar de pastorie 
verlichting aangelegd. Weer een klus geklaard. 
Maar ja bij de kerk is er altijd werk. 
We gaan nu kijken of we met een aantal 
vrijwilligers het tegelpad naar de pastorie kunnen 
opknappen. Indien u zich geroepen voelt om te 
helpen kunt u altijd met mij contact opnemen. Ik 
hoop u daar binnenkort meer over te kunnen 
vertellen. 

Namens de beheer commissie, Piet Ettes  
 

Herinneringen aan plein en brug 
Fred Hoogland loopt regelmatig een rondje door 
het dorp en bij het opknappen van het plein bij onze 
kerk kwamen herinneringen bij hem boven van 
ongeveer 60 jaar geleden. Toen werd het plein 
aangelegd door zijn vader Henk Hoogland, Jaap 
Boots, Jan Conijn, Jaap Hoogland en misschien 
nog wat andere vrijwilligers. De materialen werden 
geleverd door het bedrijf van de Fam. Piet Wester 
uit Obdam. Er kwam een grote vrachtwagen aan 
en alle tegels werden met de hand gelost. Dat 
waren nog een tijden. Ook werd rond die tijd de 
brug gemetseld door deze vrijwilligers. Dat waren 
natuurlijk de vakmensen die eer van hun werk 
wilden hebben. Daar genieten wij nu nog steeds 
van! 
Zoals Piet Ettes bij bovenstaand verslag al 
vermeld; ook het pad naar de pastorie verdient 

verbetering. Wat zou het mooi zijn als uw 
zoon/dochter net zulke mooie herinneringen zou 
hebben als Fred Hoogland aan zijn vader.  
En…. tegenwoordig kan alles vastgelegd worden 
op foto/video. 
 

Geloven Nú 
Drie jaar zijn wij niet bij elkaar geweest om met 
elkaar in gesprek te gaan over thema’s of teksten 
uit de Bijbel. Eerst was daar corona en daarna 
werd Cor Hoogland, onze gespreksleider, ernstig 
ziek en is overleden. Cor bereidde de avonden 
altijd heel nauwgezet voor en was een 
inspirerende gespreksleider.  Wij missen hem dan 
ook en wisten niet hoe nu verder…. 
Afgelopen week zijn wij bij elkaar gekomen om hier 
over te praten. We hebben besloten om toch door 
te gaan maar dan op een andere manier. We gaan 
een tekst uit de Bijbel bespreken en een week voor 
de bijeenkomst krijgen wij de tekst toegestuurd (als 
iemand een bepaalde tekst wil bespreken dan kan 
hij/zij dit aangeven en anders gaan we het 
evangelie van het komend weekend bespreken). 
Tegelijkertijd ontvangen wij een aantal vaste 
vragen. Zo kunnen wij ons in ieder geval 
voorbereiden. 
We willen het bespreken van de teksten eenvoudig 
houden aan de hand van deze vaste vragen. Het 
is vooral boeiend om naar elkaar te luisteren en 
van elkaar te kunnen leren. We gaan 
donderdagavond 23 maart om 20:00 uur weer 
van start in de pastorie. Onze groep bestaat op dit 
moment uit zes personen en mag best met een 
paar mensen worden uitgebreid. Als u 
nieuwsgierig bent geworden dan kunt u altijd 
contact opnemen met: pastoor Álvaro Rodriguez 
Luque, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl,  
telnr.: 06-87375420 en Tony Slaman-Kuip, tel.nr. 
0229-573195, email: slaman@quicknet.nl 
 

Bericht van het Cunerakoor 
Gelukkig weer een normale jaarvergadering met 
veel koorleden en ook Marry Tessel was aanwezig 
namens de Parochieraad. Zij gaf aan dat de 
parochie blij is met het koor welke regelmatig 
beschikbaar is om de diverse vieringen op te 
luisteren. De kerst Sing Inn van afgelopen jaar was 
ook positief verlopen en was een groot succes. Of 
dit weer komend jaar een vervolg krijgt zal nog 
bekeken worden.  Ook andere zaken welke 
betrekking hebben op en rond het kerkgebouw en 
de gevolgen daarvan neemt ze met ons door. Zo 
krijgen ook de koorleden inzicht van de zaken die 
spelen in het bestuur. Het begrip waarom bepaalde 
beslissingen genomen worden versterkt zo het 
gemeenschapsgevoel.  

 

mailto:pastoor@parochiesdewaterkant.nl
mailto:slaman@quicknet.nl
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De financiën kan het koor nog net rondbreien, dank 
zij de contributie welke de leden afdragen en de 
bijdrage welke wij ontvangen van de parochie. Ook 
afgelopen jaar mochten wij een bedrag ontvangen 
van de dorpsveiling en zo kunnen we hopelijk nog 
een gezellig uitje organiseren. 
In het bestuur zit al jaren een vaste kern: 
bestuursleden: Will Ursem, Peter Ooijevaar, Lida 
Commandeur, penningmeester Vronie Doodeman 
en interim-voorzitter/secretaris Coby Schouten. 
Bij de bestuursverkiezingen worden ze gelijk 
herkozen als ze aftredend zijn, dus men is 
tevreden met deze groep bestuurders. Ook de 
muzikale samenwerking met Wil Luiken is prima. 
Als dirigent/organist heeft hij al vele jaren ervaring. 
Dit zal 26 maart as. met zijn 65-jarig jubileum in de 
kerk van Hoogwoud gevierd worden tijdens de 
viering van 10 uur. Wil begeleidt nl. vele koren en 
deze parochie heeft het initiatief genomen. Ook zal 
1e Pinksterdag ons koor samen met het gemengd 
koor de viering verzorgen in Hoogwoud. Na 
openbaring van gezondheidsproblemen bij Wil 
afgelopen jaar, heeft hij zich redelijk hersteld en 
doet hij nog steeds waar hij het beste in is; muziek 
maken! Met het instuderen van meer lichte muziek 
is ons koor op een ander niveau gekomen en dat 
bevalt na 36 jaar de meeste koorleden. 
Tijdens de rondvraag kwamen enkele punten naar 
boven waaraan de komende tijd aandacht zal 
worden gegeven. Ook blijkt dat de koorleden erg 
tevreden zijn. Door de sociale contacten tijdens de 
repetitie op dinsdagavond en de verzorging van de 
diverse vieringen is dit voor velen een fijn muzikaal 
samenkomen.  
Ons koor hoopt nog vele jaren met onze inbreng 
voor de parochie vieringen te kunnen verzorgen. 
 

Kerkwerksters Cunerakerk 
Vrijdag 10 maart was groep 6 aan de beurt om de 
feestmiddag voor de kerkwerksters te verzorgen. 
Om 13.30 uur verwelkomden we de ± 20 
besneeuwde dames, die blij waren binnen te zijn.  
De koffie en heerlijke appeltaart stonden klaar in 
de huiskamer van de pastorie. Een tijdje lekker 
kletsen totdat Wilma de aandacht vroeg.  Zij 
bedankte Truus en Joke Ooijevaar (Joke helaas 
afwezig) welke hadden aangegeven aan het eind 
van het jaar te willen stoppen met koper/zilver 
poetsen. 
Voor hun jarenlange inzet overhandigde ze Truus 
een bos bloemen + bon. Daarbij deed ze meteen 
een oproep of er dames waren welke het stokje 
wilden overnemen. Daarna werd iedereen 
uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk, waar 
we in twee groepen werden verdeeld. Joke had 
bedacht dat het wel leuk zou zijn om i.p.v. met een 
stofzuiger eens met een rollator door de kerk te 
gaan. Per groep was er één rollator beschikbaar 
met op het plankje een breiwerkje en een 

viervaksbakje. De één ging linksom de andere 
rechtsom met een hoedje op en een shawl om. 
Onderweg bij banken met een lintje moest iets 
worden opgehaald en in het bakje gedaan. Dan via 
het middenpad weer naar voren en bij de 
eindstreep werd van ieder een foto gemaakt door 
Thea. Dan hoedje en shawl af en de volgende twee 
op pad. Het advies was niet rennen, maar 
sommigen konden het toch niet laten! Welke groep 
het uiteindelijk heeft gewonnen bleef een raadsel. 
Weer terug naar de warme huiskamer voor de 
borrel en lekkere hapjes en we proosten op ons 
aller gezondheid! Thea had nog voor iedereen een 
lijst met cryptische omschrijvingen van voorwerpen 
welke op tafel uitgestald lagen. Na veel wikken en 
wegen en afkijken bij de buurvrouw, had bijna 
iedereen het bij het rechte eind. Na nog een tijdje 
nazitten was het voor de meesten tijd om weer 
huiswaarts te keren, wat door de sneeuw nog 
steeds een winters karakter had. Misschien zijn er 
dames/heren die dit gezellige gebeuren lezen en 
tijd en zin hebben om 3x per jaar een paar uurtjes 
ons te komen versterken. Het is zoals je leest een 
gezellig gebeuren en geeft een goed gevoel om 
wat voor de gemeenschap te betekenen. 
Wij hebben erg van de middag en de 
samenwerking genoten! 

Groeten van Ellie, Joke, Thea, Ria en Marian 
 

Stille Omgang 2023 
Ook dit jaar zijn een aantal pelgrims uit Nibbixwoud 
en omringende dorpen wandelend naar 
Amsterdam gegaan om De Stille Omgang te lopen. 
De start was vanuit de Cunerakerk in Nibbixwoud. 
Daar verzamelden zich 16 wandelaars, waaronder 
twee debutanten voor deze tocht. Ook van de partij 
waren sympathiserende ‘uitzwaaiers’; onder hen 
een aantal die de tocht jarenlang hebben 
georganiseerd of hebben meegelopen tot het niet 
meer ging. Wat een fijne bemoediging dat ze ons 
steunden in onze tocht! 
Pastoor Álvaro bemoedigde ons door in zijn 
woordje te benadrukken dat pelgrims altijd worden 
vergezeld door God. Dat komt tot uiting in alles wat 
we onderweg zien, tegenkomen maar vooral in 
elkaar en elke ontmoeting. De wandeling is zeker 
ook bedoeld om tot diepe gesprekken met elkaar 
en zodoende tot elkaar te komen. In de zegen die 
Álvaro ons voor vertrek gaf, zagen we zijn steun 
terug. Ook letterlijk: de voorspelde hagel- en 
onweersbuien bleven uit en we hadden stralend, 
windstil weer. De weersvoorspelling was wellicht 
de reden waarom er veel afmeldingen waren. Maar 
in ons geloof zagen wij Gods aanwezigheid volop. 
Vol vertrouwen gingen we op weg. Álvaro zelf, 
vorig jaar beloofd mee te lopen, had te veel te doen 
en haakte af bij het zwembad. Volgend jaar, 
beloofde hij plechtig, zal hij meelopen; de datum 
16 maart 2024 zette hij ter plekke in zijn agenda. 
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We gingen verder met 15 mensen. Onderweg 
zagen we Gods aanwezigheid zeker in de 
begroetingen van onbekenden en het gastvrije 
onthaal tijdens onze stops. Er werd goed voor ons 
gezorgd in “La Mère Anne” waar de koffie met 
appeltaart geschonken werd door de sponsors 
Fruitbedrijf G. Van Hal en W. Ooijevaar. 
De volgende pauze was bij oud-dorpsgenoot Frans 
Spijkerman in Purmerend. Wat voelen we ons daar 
altijd ontzettend gekoesterd. Hoewel wij in de 
achterafkamer terecht konden, was dat absoluut 
geen straf. We hadden alle ruimte en werden vlot 
en met liefde geserveerd. Frans komt altijd even 
een praatje maken. De enorme groep van 76 
wandelaars uit Heerhugowaard zaten in de 
voorzaal, aan een driegangen diner. Maar onze 
pelgrimsroep luidde en wij vertrokken zeker ook 
voldaan en dankbaar. 
Hierna begon een wat eentoniger gedeelte van de 
wandeling langs het kanaal. Dat is even doorbijten. 
Maar heel herkenbaar voor een pelgrim of lange 
afstandswandelaar. Je komt dieper tot jezelf als je 
mag afzien. Ook zag ik mooie combinaties van 
mede wandelaars die elkaar ‘dragen’ door fijne 
gesprekken. Vast met hulp van bovenaf, als je het 
maar wilt zien. In Watergang was de hulp van 
boven er ook. Toevallig zag de mevrouw die ons 
ontving, de groep vanuit haar zolderraam al 
komen. We waren vergeten vlak van tevoren te 
bellen, maar nu zette zij de koffie vast aan voor 
ons. Wat een zegen zo gastvrij te worden onthaald. 

De pont zat ons mee, we konden zo opstappen en 
zodoende kwamen we om half 9 al aan bij de St. 
Nicolaasbasiliek. Vorig jaar precies op de valreep 
kwamen we de drempel over. We sloten aan bij 
Bisdom Utrecht en zodoende was de 
hoofdcelebrant kardinaal Eijk. 
Door een eerste hulpactie heb ik zelf de lezingen 
en de uitleg hierover gemist. De eerste lezing ging 
over de tocht door de woestijn van het volk van 
Mozes. Een goede lezing die bij onze pelgrimage 
aansluit. Vol vertrouwen in de Heer. Het was een 
lange tocht in de woestijn, water dat uit de harde 
rots tevoorschijn komt en het manna dat uit de 
hemel komt regenen om de mensen te eten te 
geven. Uit het Evangelie kwam ook de 
aanwezigheid van God de vader in de zoon tot 
uiting: “ik ben het brood des levens” (Joh. 6, 41-
51a). In de preek werd vooral benadrukt dat het 
verminderd kerkbezoek een groot verlies is voor de 
samenleving. Nou, dat verminderd bezoek was 
deze avond in de Nicolaasbasiliek niet te zien. Het 
zat meer dan vol.  
Een compliment is op zijn plaats voor onze oudste 
deelnemer, Th. Op den Kelder. Wat een prestatie. 
Dit jaar werd deze pelgrimage weer georganiseerd 
door Bert Verbeek en Thijs Spruit. Mannen, wat 
ging dat goed. Hartelijk bedankt voor jullie 
organisatie en wellicht tot volgend jaar. 

Karin de Buck 

 
Aangeleverde kopij door parochianen en anderen 

De digitale 40-dagenretraite 2023 van de 
jezuïeten 
Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de 
titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De 
retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start 
en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale 
retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 
mensen aan deelnemen. De teksten zijn 
geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar. 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 
digitale retraite: 

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn 
bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk 
leven.” 

- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde 
wijze gebed in te plannen én vol te houden.” 

- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het 
heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n 
dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein 
moment van aandacht en bezinning.” 
Hoe deelnemen? Je kunt je voor deze gratis 
digitale retraite inschrijven via 
www.40dagenretraite.org. Deelnemers van de 

digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail 
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een 
innerlijke reis om de adventsperiode en de 
menswording van God intenser te beleven. 
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, tijdens de advent en de 40 
dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun 
gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven. 

 
Verhaal dat ons moet inspireren niet te snel te 
oordelen en goed te doen. Was te beluisteren in 
het carnavalsweekend 

Een kom soep uit: Warme Woorden van 
Kolet Jansen  
Een waar gebeurd verhaal in een Zwitsers 
zelfbedieningsrestaurant. Een bejaarde dame gaat 
aan een tafeltje zitten met een dampende kom met 
soep op haar dienblad. Dan merkt ze dat ze 
vergeten is een lepel mee te nemen en gaat er een 
halen. Maar wat een verrassing als ze terugkomt: 
er zit een onbekende man op haar plaats! Hij lepelt 

http://www.40dagenretraite.org/
http://ignatiaansbidden.org/
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met plezier de soep naar binnen. Wat een lef! 
denkt de dame. Hij ziet er best vriendelijk uit, maar 
ik ga me dit toch niet laten doen. Ze gaat tegenover 
hem zitten en trekt de kom met soep naar zich toe. 
Ze stopt haar lepel erin en begint te eten. De man 
trekt de kom met soep weer een beetje dichter naar 
zich toe, zodat de soep nu in het midden tussen 
hen beiden staat. Zwijgend eten ze allebei van de 
soep. Daarna staat de man recht, geeft een teken 
dat de dame moet blijven zitten, en haalt een grote 
portie frieten met twee vorken. De dame glimlacht 
en samen verorberen ze de frieten. Dan zegt de 
man ‘dank u wel’ en gaat weg. Ook de dame wil 
verdergaan. Ze reikt naar haar handtas die ze aan 
de stoelleuning had gehangen, maar merkt tot haar 
schrik dat haar handtas weg is. Die man was dus 
een dief... Ze kijkt of ze hem nog kan vinden tussen 
de mensen, maar ziet dan opeens iets waarvan ze 
nog veel meer schrikt. Twee tafeltjes verderop, aan 
precies hetzelfde raam als waar ze nu zit, hangt 
haar handtas aan een stoel. Op het tafeltje ervoor 
staat een kom met soep, die niet meer dampt… 

 
Pasen - nieuw leven 
Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, 
als de kale takken weer groen worden, 
wanneer de dagen lichter worden 
en de lucht vol is van vogels, 
dan is het tijd om Pasen te vieren. 
 
Schijnbaar was alles dood. 
Maar diep onder de grond 
en in het verborgene bloeit nieuw leven op: 
overwinning op de dood, nieuwe schepping. 
 
Zo was het ook met Jezus van Nazareth: 
schijnbaar was het met Hem afgelopen 
en was alles grondig mislukt; 
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw 
bij God en te midden van ons, 
en Hij leidt alles naar zijn vervulling. 
 
En zo is het uiteindelijk met alles en allen: 
wat echt is en goed, overleeft, 
ondanks de schijn van het tegendeel. 
Pasen: feest van het nieuwe leven.                        

Ad Blijlevens 

 
Pasen in jouw leven 
Er is in het verhaal van ons leven soms een knik. 
Het gaat anders dan je gedacht had: 
een verlies treft je, 
een vriend gaat van je heen, 
je huwelijk valt uit elkaar, 
contacten lopen dood. 
Je eigen levensverwachting loopt vast, 
je vindt geen werk of raakt het kwijt, 
je komt alleen te staan. 

Je moet op je oude dag je huis verlaten. 
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek. 
Op de weg van je leven ligt een steen 
die onverzettelijk lijkt. 
Wie zal hem wegrollen? 
Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten: 
iemand spreekt je aan, 
iemand tikt je op de schouders, 
een woord raakt je hart. 
De steen komt in beweging. 
Je kijkt niet in een donker gat, 
maar je ziet licht. 
Je voelt je uitgenodigd, 
je voelt nieuwe kracht komen. 
Het litteken blijft, maar de wond heelt. 
Je bent opnieuw aanwezig. 

 
Westfriese Lourdes Vliegreis 2023 
Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar 
‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze betekenis 
aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn 
van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben 
mensen behoefte aan bezinning en zoekt men 
naar diepere waarden in het leven. Wie op pad 
gaat en openstaat voor contacten, komt andere 
mensen tegen die ook de taal van ontmoeting 
spreken. Wilt u in korte tijd een grote afstand 
overbruggen en op een aangename manier 
reizen? Dan is vliegen naar Lourdes een aanrader. 
In ongeveer anderhalf uur brengt het 
chartervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes. De 
gecharterde bus brengt u via opstapplaatsen in 
Hoogkarspel en Hoorn naar Maastricht Aachen 
Airport. Groep Westfriesland organiseert sinds 
2002 een volledig verzorgde 6-daagse 
groeps(vlieg)reis naar Lourdes met medische, 
pastorale en reisbegeleiding. Data: 21 t/m 26-sep. 
2023. Wilt u in 2023 met dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis mee? Meld u dan ook snel aan bij Harry 
Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040. 
 

“Gij die de stomgeslagen mond verstaat…” 
Kees Swan preekt in de Westfriese Ekklesia 
De eerstvolgende viering van de Westfriese 
Ekklesia, is op zondag 2 april 2023 om 11.00 uur. 
Het jaarthema voor het seizoen 2022 - 2023 van 
de Westfriese Ekklesia luidt: “Inspirerende liederen 
als bron van bezieling”. In deze viering zal Kees 
Swan spreken over het Lied van Huub Oosterhuis: 
‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat,’ 
(Verzameld Liedboek 658).  
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van 
de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van 
de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van 
dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel 
door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur 
en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, 
Raadhuisstraat 15 te Wognum.  

mailto:ham.vet@quicknet.nl
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Overige mededelingen 
PCI Wognum / Zwaagdijk-West / 
Nibbixwoud 
Inwoners;  
die even financiële steun nodig hebben 
die hulp of advies kunnen gebruiken 
die een hulpproject opzetten 
Een beroep doen op het PCI? 
Dat kan: 
• door ons attent te maken op medemensen in 
nood 

• door zelf hulp te vragen 
De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds 
dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een 
bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt 
vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen 
ook de weg naar hulpinstanties. Zonder 
onderscheid te maken in geloof, huidskleur of 
nationaliteit.  
Wognum: K. Smit                 572990 
 pci.wognum@gmail.com 
Zwaagdijk-West:  
                M. Spil         06-14950037 
 pci.wognum@gmail.com 
Nibbixwoud: 
 Pastorie             571736 
 M. Meijners         853140 

pcicunera@hotmail.com 

 
Crisis? Bent u het spoor even 
kwijt? Wilt u praten over uw 
problemen?  
Wij nemen binnen 24 uur 
contact met u op. 
Stichting Hulpverlening vanuit 
de West-Friese Kerken. Tel.: 
0229-271684 
 

Van de Redactie: 
Her en der zien we al weer tekenen van de lente: 
lammetjes die overdag buiten zijn, de bloembollen 
die alweer een stukje uit de grond komen, een 
zonnige dag. Mooi vooruitzicht. En dan te 
bedenken dat we veertien dagen terug nog een 
langdurige sneeuwbui kregen en dat de wind zich 
af en toe goed laat gelden. Kortom maart roert zijn 
staart. 
Aan kopij deze maand geen gebrek. We zitten aan 
onze maximale dikte van 20 pagina’s. Dank jullie 
wel, de kopij is divers, voor ieder wat wils.  
De actie kerkbalans is alweer 2 maanden 
onderweg. Uw bijdrage aan de actie kerkbalans 
wordt zeer gewaardeerd. Uw bijdrage is nodig om 
het financiële plaatje van de parochie in balans te 
krijgen. 

Nog drie weken en dan is het Pasen: feest van 
nieuw leven! We wensen u allen alvast een zalig 
Pasen toe!  

 
VERSCHIJNING 2023 AANLEVEREN 
Woensdag 17 mei Vrijdag 12 mei 
Donderdag 13 juli  Vrijdag   7 juli  
Donderdag 28 september   Vrijdag 22 september 
Donderdag   8 (of 15) dec.  Vrijdag   2 (of 9) dec. 

 
Redactie: 
Jolanda Velt            Postgalei 18    573357 

Coby Schouten         Woudhoek 8    573081 

Annemiek Schouten   Hauwert 17     202302 

 

 
 

Het volgende nummer van het Parochieblad 
verschijnt rond woensdag 17 mei 2023 
Kopij inleveren vóór vrijdag 12 mei 
(parochieblad123@gmail.com) 

 
Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial en  
lettergrootte 11 per e-mail aanleveren.  

 

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden 
te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons 
parochieblad gelieve geen foto’s aan te leveren. De 
foto’s komen niet goed over, nadat ze gestencild 
zijn. 

Let op de inleverdatum. 
 

Wilt u ‘de Verbinding’ in het vervolg digitaal 

ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-

nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of 

parochieblad123@gmail.com 

 

Bezoek eens de website van onze parochie: 
http://www.rkemmausparochie.nl 

 

De Regio ‘de Waterkant’ geeft iedere week een 
digitale nieuwsbrief uit.  
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via 
regiodewaterkant@gmail.com 

  

 

mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pci.wognum@gmail.com
mailto:pcicunera@hotmail.com
mailto:cuneranieuws@gmail.com
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:parochieblad123@gmail.com
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
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Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging  

 
Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’  
Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht 
geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.  
 
Pastores-team  
De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een 
pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste 
basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze 
Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: 
pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
 
Pastor Anne-Marie van Straaten:  Pastoraalwerkster, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-

werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel 
werkgroepen regio De Waterkant. 

Pastoor Bert Glorie:  priester, pastoor in-solidum, vicevoorzitter van het kerkbestuur de 
Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, 
sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio. 

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque:  priester, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de 
Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste 
aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum), De 
Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en 
pastorale zorg door de hele regio. 

 
Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 06-87375420, 
email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl  
 
Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’  
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque  voorzitter 
Pastoor Bert Glorie                vicevoorzitter 
Dhr. Cees Backer                 secretaris - penningmeester ad interim 
 
Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop 
van Haarlem-Amsterdam. 
Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere 
leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden 
worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.  
 
Emmaüs parochieraad  
Bertus Schilder: voorzitter 
Tony Slaman: secretaris  
Juul Kampstra: penningmeester 
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum 
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud  
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Secretariaten 
Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-
571736 
Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  
Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688 
 
Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, 
Doopgroep, Vormselgroep, 1ste Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, 
Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed. 
Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, 
Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosters, 
Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Wognum: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen: Kerkbalans, Kosters, Tuingroep/kerkhofbeheer, 
Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, 
Kerststalgroep. 
Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud: 
Bestaat uit vertegenwoordigers van taakgroepen: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, 
Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosters. 
Werkgroep Communicatie 
Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen van beide locaties:  
Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, 
Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR. 
Algemeen:  
PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera. 
 

Uitvaartverzorging 
Wognum        Begrafenisvereniging “Laatste Eer” 
               Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300 
               J.J.M. Overboom 0229-573954 
               Info: www.laatsteeerwognum.nl 
 
Zwaagdijk-West  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 

               Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 

               Monique Bankras en Lian Kroon  

Nibbixwoud     Begrafenisvereniging “St. Cunera” 
               Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout. 
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com 

 

Overige informatie 
Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij 
krijgen deze informatie niet op een andere wijze. 
Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven 
aan een van de secretariaten. 
Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea 
graag een half jaar vooraf. 
Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: 
“Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie” met eventueel vermelding van de locatie. 
Achter in de kerk ligt het bisdomblad “Samen Kerk” en meer. Ook “de Verbinding” het blad van uw parochie 
kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen. 
 

mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl
http://www.laatsteeerwognum.nl/
mailto:begr.ver.sintcunera@outlook.com
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Misintenties 
U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina 
www.rkemmausparochie.nl.                                              
Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de 
brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.                                                                                                                               
Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij 
de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.                                                                                                                                                                 
Een misintentie kost € 10,-. 
Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar 
Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het aanvragen van een misintentie kunt u nog wel terecht in Wognum, 
Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-
82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl. 
Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk 
opgelezen waar de viering plaats vindt. 
 
Bankrelatie 
Nibbixwoud     NL63RABO0344201384 
Wognum        NL34RABO0371600332 
Zwaagdijk-West  NL75RABO0376802383 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
 

Het parochieblad wordt gratis verspreid 
Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad “De Verbinding” op papier te ontvangen dan kunt u of deze 
bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten. 
  
  Naam / voornaam      __________________________________________ 
  Adres                __________________________________________ 
  Postcode / Woonplaats __________________________________________ 

 

Secretariaten 

Nibbixwoud   secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl 
Wognum      secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

Laat je kennen!  Geef uw verhuizing door met onderstaande bon  

             (brievenbus pastorie). 

Geboorte? Naam / voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Laat de parochie het weten.  
 Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

Huwelijk op komst? Huidige adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geef het tijdig door. 
 Postcode: . . . . . . . . . . . Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

 
Verandering in het gezin? Verhuisdatum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Laat het even weten. 
 Nieuw adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Verhuizen? Postcode / Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Help onze Gezinsleden: Geb. datum:  
administratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . .  M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . .M/V 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . .. . . .   M/V 

http://www.rkemmausparochie.nl/
mailto:secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
mailto:secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

